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daar kunnen we nu ook nog wat van 
leren, want de tijd waarin hij leefde 
verschilde niet eens zozeer van hoe 
het er nu in de wereld uitziet.

Tot slot wil ik wijzen op de inzendingen 
van onze dienstdoende dominee Jaap 
van der Windt (hiernaast) en onze 
kerkdichter Joop (achterop). Ze zien in 
het thema Dichter bij het licht ook de 
poëet (de dichter) die bij het Licht wil 
komen. En zij vragen zich beiden af of 
wij onszelf daarin herkennen. Dat lijkt 
mij een goede vraag om eens over te 
mijmeren de komende periode.

U heeft in ieder geval tijd genoeg om 
de artikelen rustig te lezen. En ook de 
wijkpagina's van die andere kerken  
eens door te nemen. Daar staan soms  
- vaak - heel zinvolle dingen in. Mini- 
overdenkingen, bijzondere bijeenkomsten,  
herkenbare ontwikkelingen. De volgende 
Vierklank komt D.V. februari 2026 pas 
uit. Dus laat deze Vierklank gerust op 
uw tafel slingeren.

Goede feestdagen gewenst en graag 
tot in 2026.

Hartelijke groet,

Annemarie Stoffer-Brink

P.S. Vlak voor het opsturen naar de drukker 
preekt de jonge prop. Job Burggraaff 
in onze kerk over Licht. Christenen 
worden uitgedaagd mensen van de 
dageraad te zijn en met Advent iets 
van het nieuwe Morgenlicht te zien. 
Aanrader! Terug te luisteren via  
www.kerkdienstgemist.nl > Adventkerk 
Amersfoort > 23 november.

Dichter bij het Licht
Beste lezer,

De thema's van Vierklank zijn eigenlijk  
allemaal goede wensen voor u. In  
oktober ‘Breng ons samen’, bedoeld 
om met elkaar in ontspannen dialoog te  
blijven. In november ‘Jong en oud’, waarin 
we de kerk als natuurlijke verbinding tussen 
generaties zien. En nu: ‘Dichter bij het 
Licht’. We hopen als redactie oprecht 
dat u in de donkere maanden van deze 
tijd dichter naar het Licht getrokken 
wordt. Kerst, het feest van het Licht der 
wereld dat naar de aarde kwam.

In deze Vierklank staan dan ook genoeg 
verhalen van hoop en van licht. Te 
beginnen bij onze oudste broeders en 
zusters, die soms in verpleeghuizen 
wonen. Rob Schuitemaker vertelt dat 
bij mensen die dementie ontwikkelden 
een bekend kerklied tijdens een viering 
het herinneringsvermogen juist activeert: 
zo komen ze weer bij hun vroegere  
ervaringen. De personeelsleden zien ook 
hoe waardevol een kerkdienst voor de 
bewoners is, een lichtpunt in de week.

Hoopvol is het enthousiasme dat uit 
het interview met de Stadsdominee 
spreekt. Het werk dat ds. Marleen Kool  
voortzet zoals stiltemeditatie en 
Nachtlicht, de nieuwe contacten die ze 
opdoet, met gelovigen en niet-gelovigen.  
Een mooi voorbeeld is dat ze bij de 
Lionsclub kon aanschuiven en over 
verbinding mocht spreken.

En ds. Paul van der Harst houdt een 
betoog over de profetische kant van 
Maria. Zij krijgt vaak de rol van devote  
moeder, mede ingegeven door de 
positie van de vrouw in de vroegere 
maatschappij (of zelfs andersom - de 
positie van de vrouw werd afgeleid 
van de lijdzame rol van Maria!). Maar 
in haar schuilt ook een profetes, die 
steeds vaker de ruimte krijgt en  
gehoord mag worden.

En dan lezen we ook nog over Augustinus. 
De man afgebeeld met het brandende 
hart, want we hebben ons verstand én 
ons hart nodig. Hij zei zinnige dingen, 
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De foto op de voorkant laat een van de activiteiten  
van de Stadsdominee zien: stiltemeditatie.  
De woensdagochtend beginnen met stilte, in de  
Joriskerk: www.stadsdominee.nl/stiltemeditatie.

De foto op de achterkant is van Unsplash.com.

In de titel van deze Vierklank zit natuurlijk een woordspel. 
‘Dichter’ kan slaan op een persoon maar is ook een plaats- 
of tijdsbepaling. Deze drie betekenissen zie ik samenkomen 
in de persoon van Simeon in Lucas 2.

Tijd: Simeon leefde in een donkere tijd. Israël zuchtte onder 
de Romeinse overheersing. Een keizer met grootheidswaanzin 
en een koning die dacht vanuit zelfbehoud. Het rabbijnse 
Jodendom bloeide, maar de tempeldienst in Jeruzalem was 
niet meer zoals in de tijd van Salomo. Leiders waren corrupt 
en door de eeuwen heen had de tempel aan glans verloren. 
Er werd uitgekeken naar de komst van de Messias, naar de 
tijd dat God vertroosting zou geven. 
Plaats: Simeon leefde met een belofte. Hij zou niet sterven 
voordat hij de Messias gezien zou hebben. Hij verwachtte 
hem in de tempel. Daar was hij dan ook toen Maria en Jozef 
kwamen om Jezus aan de Heer aan te bieden. Hij nam Hem 
in zijn armen en loofde God. Dichterbij kon hij niet komen.

De dichter: Simeon herkende in dit kleine kindje van  
eenvoudige mensen de Redder van de volken. Hij dicht: 
mijn ogen hebben gezien, (…) een licht dat geopenbaard 
wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël…

Herkennen we onszelf in Simeon? De tijd waarin we leven 
is niet minder donker dan zijn tijd. Wij leven in Nederland 
wel in weelde, maar wereldwijd is er veel nood. Politieke 
leiders zijn net zo megalomaan. Het instituut kerk lijdt onder 
een slecht imago en heeft voor velen aan glans verloren. 
We hebben de belofte gekregen dat God de wereld heeft 
gered en zal redden, maar voelen we ons dichter bij het licht 
dan mensen om ons heen? Leven we werkelijk vanuit een 
verwachting of zullen we het wel zien?

In de weken voor Kerst wordt veel gespeeld (en gedicht) 
met licht. De duisternis van de letterlijk donkere dagen voor 
Kerst verdrijven we met allerlei lichtbronnen in bomen en 
aan huis. Kerst, het lichtfeest. Advent, dichter bij het licht. 
Maar dat is het licht ván de heidenen. Gezellig, maar het is 
niet het licht áán de heidenen. 

Hoe komen wij dan wel dichter bij het licht? Ik geloof in de 
houding van Simeon. Hij kende de Schriften. Hij kende het 
huis van de Heer. Hij luisterde naar de Heilige Geest. Laten 
we die houding oefenen in de Adventstijd. Houd stille tijd. 
Ga een keer extra naar een vesper of een dienst. Lees de 
Bijbel. Ontvang brood en wijn. Zoals een zonnebloem zich 
keert naar het licht en meedraait met de zon, zo keren wij 
ons vol verwachting naar de komst van Jezus is ons leven. 
God werd mens. Dichterbij kon Hij niet komen.

Door: ds. Jaap van der Windt

COLUMN

INTERVIEW 

Stadsdominee zijn vraagt 
lenigheid

10 Dichter bij het licht
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Maria is de moeder van Jezus. Zoals 
Jozef de ‘vader’ is. Dat kon ik als 
hervormde jongeling wel snappen. 
Wat deze Maria en Jozef betekenen? 
Wat ze te zeggen hebben? Veel heb ik 
daar in mijn eerste jaren als bewuste 
christen niet over gehoord. 

Profetisch
Mijn interesse in Maria werd echter  
gewekt toen ik rond mijn twintigste 
een paar opvallende zinnen uit de 
‘Lofzang van Maria’ (Lucas 1: 46 - 55) 
onder ogen kreeg: 
51 ‘Hij - ‘de Machtige’ - toont zijn macht 
en de kracht van zijn arm en drijft 
uiteen wie zich verheven wanen, 52 
heersers stoot Hij van hun troon en 
wie gering is geeft Hij aanzien. 53 Wie 
honger heeft overlaadt Hij met gaven, 
maar rijken stuurt Hij weg met lege 
handen.’ 
Dat zijn revolutionaire woorden - die 
Maria/Lucas leent van de profeten en  
de psalmen - die helemaal aansluiten  
bij de tijd waarin ik dit lees, eind  
zestiger, begin zeventiger jaren. Tijd 
waarin de actualiteit bol staat van  
opstandigheid: in koloniën, in de  
vrouwen-emancipatie, protesten  
tegen de vervuiling van het milieu. 
Door het profetische lied van Maria 
kreeg mijn lezen van de Bijbel een 
nieuwe impuls, bevrijding van onder-
drukking werd een sleutelbegrip.

Maagdelijkheid
In de voorbereiding van het leerhuis 
‘De mare van Mirjam, Maria en Maryam’ 
(zie blz. 30) werd ik nu, zoveel jaren 
later, gedwongen nog eens stil te staan 
bij mijn ongetwijfeld éénzijdige blik 
op Maria. En een lange reis (samen 
met Dineke Houtman en Jan Roelof 
Nienhuis) langs allerlei geschriften van 

kerkvaders, vroege christelijke over-
leveringen, kerkelijke documenten, 
moeder-verering in de joodse,  
islamitische en boeddhistische traditie 
brengt mij - op een haast overweldi-
gende manier - bij een thema waarin ik 
nooit zo nadrukkelijk bij ben stilgezet: 
maagdelijkheid. De jonge opstandige 
vrouw, die ik voor ogen had, werd al 

heel snel in de christelijke traditie  
bedolven onder een veelheid aan verhalen  
en uitspraken die vooral aandacht 
vroegen voor haar reinheid, kuisheid, 
maagdelijkheid. Terwijl haar naam 
overeenkomt met die van Mirjam, de 
zuster van Mozes en Aäron, profetes 
met belangrijke leiderschapskwaliteiten 
(zie Exodus 24 e.v.; 15:20 en Numeri 

Door: Paul van der Harst

INSPIRATIE

Nog eens stilstaan bij Maria is geen luxe

Moeder of profetes

Maria en Jezus, uit het manuscript Falnama (1550-1600)
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12: 1 - 16) zijn niet haar moed en strijd-
baarheid maar haar gehoorzaamheid, 
troost en moederschap de belangrijkste 
kwaliteiten die in de traditie naar voren 
worden gebracht. 

Wonderbaarlijke bevruchting
Hiermee sluit de christelijke ontwikkeling 
aan bij wat in verschillende tijden en 
culturen een aspect is van enkele 
vrouwelijke godinnen: hun moeder-
schap uit een zwangerschap die niet 
op natuurlijke wijze tot stand kwam 
maar door goddelijk ingrijpen. In de 
Griekse mythologie bij voorbeeld doet 
aan het begin van onze jaartelling een 
verhaal de ronde over Danaë, die als 
gevangene is afgezonderd om te voor-
komen dat zij zwanger wordt. Maar 
oppergod Zeus weet daar wel wat op. 
Hij bevrucht haar door in de gedaan-
te van een Goudenregen bij haar te 
komen en zij baart Perseus, half God 
en half mens. Horen we hiervan een 
echo in het ‘overschaduwd worden 
door de kracht van de Allerhoogste’ 
dat wij uit Lucas 1 kennen? Veel later 
(na 700) neemt de Koran deze won-
derbaarlijke bevruchting van Maryam/
Maria uitgebreid over (Soera 19: 16 - 

22). Hier plaatst de engel Jibril/Gabriël 
de verbaasde Maryam/Maria voor het 
voldongen feit dat zij zwanger zal  
worden van een ‘zuivere jongen’. 
“Jouw Heer zegt: ‘Het is heel gemakkelijk 
voor Mij. Wij maken van hem een 
teken voor de mensen, als een [vorm 
van] barmhartigheid van Ons. Het is 
een vastgestelde zaak.’”
Een vastgestelde zaak, de reine Maria 
verdedigde zich in dit gesprek tegen 
een al te menselijke conceptie door 
de mensvormige engel, en haar Heer 
voorzag op wonderbaarlijke wijze in 
haar zwangerschap. En zo verdwijnt 
ook in de Koran de profetes naar de 
achtergrond en wordt de wonderbaar-
lijke geboorte het belangrijkste feit. 

Gezegend onder de vrouwen
In de christelijke traditie wordt de 
bijzondere status van Maria al vroeg 
een punt van groot belang. In 431 
gaf het concilie van Efeze aan Maria 
de titel: theo-tokos. Dat betekent: 
god-barend. Maria is niet alleen maagd 
bij de geboorte van haar Kind maar 
daarenboven de Moeder Gods. Zo is zij 
- in de woorden van haar nicht - niet 
alleen ‘gezegend is onder de vrouwen’ 
(Lucas 1: 42) maar ook geheel ánders 
dan ‘de vrouwen’. Is het toevallig dat 
Lucas juist deze woorden in de mond 
van Elizabeth legt? Lucas die ook in 
dat profetische lied van Maria zo speelt 
met tekstgedeelten uit het Eerste 
Testament. Nee, hier lijkt heel bewust 
een verbinding gelegd te worden met 
zegenspreuken over wel heel opstandige 
vrouwen als Jaël, uit het Bijbelboek 
Richteren. Zij sloeg een tentpin door het  
hoofd van de vijandige legeraanvoerder 
Sisera (Rechters 4:17–21). Jaël wordt 
daarvoor geprezen met dezelfde 
woorden die Elizabeth gebruikt bij Maria  
(Rechters 5:24 e.v.). Hetzelfde zien  
we bij Judit, die de vijand Holofernes 
het hoofd afhakte (zie het deutero- 
canonieke boek Judit: 10-15).  
Daadkrachtige verzetsvrouwen die  
gezegend worden, een opstandige Maria 
die gezegend wordt, in de overlevering 
krijgt dit nauwelijks tot geen aandacht. 

Maria moet als maagdelijke moeder 
voor de mannelijke theologen heel  
anders zijn dan ‘de vrouwen’. De teksten 
die suggereren dat Jezus nog broers of 
zussen uit Maria zou hebben gekregen 
(volgens vooral Marcus 6:3) worden 
dus ook in de hoofdstroom van het 
christendom ontkracht. 

Gevolgen
Tot op de dag van vandaag heeft die 
grote nadruk op Maria als de maag-
delijke moeder invloed op ons kijken 
naar de rol en de positie van vrouwen. 
Als haar reinheid en maagdelijkheid zo 
belangrijk worden gemaakt, hoe kunnen 
dan de gewone lusten en lasten van 
vrouwen echte aandacht krijgen? Als 
het moederlijke, het lijdzame, bijna 
uitsluitend op de voorgrond wordt 
geplaatst en de profetes uit het zicht 
raakt, wat betekent dat dan voor haar 
plaats als werknemer, woordvoerder, 
leidinggevende in de maatschappij? 
Als - vooral in de rooms-katholieke 
traditie - de reinheid van Maria wordt 
benoemd als wezenskenmerk van de 
kerk, hoe kan de kerk dan naast plaats 
van troost, ook een plek zijn waar de 
profetische stem kan worden geoefend?

Gelukkig zijn deze vragen al eerder 
gesteld en laten vrouwelijke theologen 
de profetes meer en meer aan het 
woord. Er is de laatste honderd jaar 
steeds meer ruimte gekomen voor 
vrouwen in de maatschappij en de 
kerk. Nog steeds met een traagheid 
waarin de loodzware last van eeuwen-
lange overlevering remmend werkt. 
Kijk maar naar hoe lastig de vraag blijft 
of vrouwen predikant kunnen zijn in 
delen van het protestantisme. Verder 
doordenken over Mirjam, Maria en 
Maryam is dan ook voor mij geen luxe 
maar een boeiende en spannende  
ontdekkingstocht.

Maria, jonge vrouw uit het volk door 
Maximino Cerezo Barredo
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‘We kunnen in onze nerveuze, chaotische 
tijd veel opsteken van Augustinus. 
Hij is één van de vijftig meest geniale 
mensen uit de wereldgeschiedenis 
die altijd actueel zijn. Waarom? Omdat 
hij zo goed weet hoe wij mensen in 
elkaar zitten, en omdat hij zo eerlijk 
is.’ Dat zegt kerkhistoricus en  
Augustinuskenner Paul van Geest. Hij 
komt op 18 januari spreken in theater 
De Kamers, op uitnodiging van de 
Veenkerk.

Het jaarthema van de Veenkerk is 
‘Moderne profeten’. Predikant Rolinka 
Klein Kranenburg: ‘We hebben mensen 
nodig die aanwijzen wat er scheef 
zit, én die mensen met elkaar kunnen 
verbinden. Dat deden de profeten uit 
de Bijbel. Ook in onze tijd zijn er zulke 
profeten, zoals Nelson Mandela, 
Desmond Tutu en Jane Goodall. 
Over hen heb ik gepreekt en 
lezingen gegeven.’

Jong en burn-out
Van Paul van Geest mag 
je Augustinus gerust 
een moderne  
profeet noemen,  
ook al leefde hij 
1600 jaar geleden, 
van 354-430.  
‘Het was een 

roerige tijd. Het Romeinse Rijk stond 
op instorten. Intussen leefde de elite 
- waar Augustinus ook bij hoorde - 
een luxeleventje. Zoiets zie we ook 
nu: narcisten hebben de macht in 
bedrijven en in de politiek. Zij denken 
dat hun succes hun eigen verdienste 
is. Want het is je eigen schuld als je 
succes hebt, maar ook je eigen schuld 
als je faalt. Augustinus ontdekte iets 
anders, als tegengif tegen die manier 
van denken: het belang van “genade”. 
Augustinus was een briljante jongeman. 
Zijn moeder had hem christelijk  
opgevoed, maar als tiener 
en twintiger stond 
hij open 

‘Het leven is niet maakbaar - en dán?’

Door: Peter Siebe

voor allerlei religieuze overtuigingen.  
Hij was heel ambitieus en kreeg een 
goede baan als hoge ambtenaar. 
Totdat hij rond z’n dertigste ziek werd 
en z’n stem het niet meer deed. Je zou 
het een burn-out kunnen noemen. 
Juist toen maakte hij iets bijzonders  
mee terwijl hij in zijn tuin zat te lezen.  
Een passage in een brief van de 
apostel Paulus raakte hem zo diep, dat 
hij wist: ik moet het over een andere 
boeg gooien. Het geluk vind ik alleen 
als ik “Christus aantrek”, oftewel, als ik 
het bij God zoek. Hij liet zich dopen, 

werd christen en 
zegde zijn 

Paul van Geest spreekt over Augustinus

INSPIRATIE

Foto: Tilburg University
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baan op. In die crisis ontdekte hij dat 
het geluk en het leven níét maakbaar 
zijn. Alles wat je hebt - je talenten, je 
aanleg, het gezin waar je uitkomt 
- heb je gekrégen, zegt hij. Dat is 
genade. En dan ga je anders tegen je 
leven aankijken en anders met andere 
mensen om. Je denkt niet meer dat je 
beter of sterker bent of moet zijn dan 
anderen. Je hoeft je niet te bewijzen. 
Je gaat beter samenwerken en kijkt 
milder naar anderen. Augustinus leert 
ons genadig met onszelf en anderen 
om te gaan. Waar nodig kritisch, maar 
altijd liefdevol.’

Rust vinden
De bekendste uitspraak van Augustinus 
is: “Gij (=God) hebt ons voor U geschapen,
en rusteloos is ons hart tot het rust 
vindt in U.” Paul van Geest: ‘Daarmee 
zegt hij dat het echte geluk in deze 
wereld niet te vinden is. Geluk ligt in 
een innerlijk evenwicht, waar alles bij 
betrokken is: ons lichaam, verstand, 
gevoel en spiritualiteit. En hoe kom 
je daar? “Dat vind je alleen in God”, 
zegt Augustinus. Dat ontdekte hij door 
zijn crisis en doordat hij zich grondig 
verdiepte in het leven van Jezus. 
Augustinus zag in dat het menselijke 
verstand tekortschiet. Met redelijk 
nadenken kunnen we het mysterie van 
het leven niet bevatten. Ook God niet, 
die er de oorsprong van is. “Alles wat 

we van God geloven, wat we over 
Hem zeggen of denken, is juist níét 

hoe God is”, zegt hij in een van 
zijn preken. Augustinus wist dat 
we God nooit kunnen begrijpen. 
Ook niet hoe God mens werd 
in Jezus. Daarom concentreerde
hij zich op Jezus. Jezus 
genas en bevrijdde mensen 
en Hij wees mensen op “de 
weg van de liefde”. Die weg 
heeft Augustinus onderzocht 
en aanbevolen. Hij zegt 
zelfs: “Heb lief en doe wat je 
wilt.” Dat bedoelde hij niet 
als een vrijbrief om erop los 
te leven; het gaat hem om 
de vrijheid waar je komt als 

je God liefhebt en je naaste 
als jezelf.’

zal scheiden (Lucas 3:16). Augustinus 
preekte hierover en zei dat er buiten 
de kerk ook koren is, en in de kerk ook 
kaf is. Dat lijkt mij een ideaal uitgangs-
punt voor Amersfoorters, gelovig of 
niet. Werk samen met andere mensen 
van goede wil, oordeel niet over elkaar 
en sta open voor andersdenkenden. 
Zoek naar hoe je van één plus één drie 
kunt maken.’

Portret van Augustinus in gravure door 
Michel van Lochom (ca. 1647)

Augustinus wordt vaak afgebeeld met 
een brandend hart in zijn hand. Dat is 
heel symbolisch, verklaart Van Geest: 
‘Ons verstand én ons hart hebben 
we nodig. Liefhebben is dé weg om 
mensen echt te leren kennen en zo 
op het spoor te komen van Christus. 
Hij is de medicus, degene die wonden 
heelt. Hij doet dat door mensen die in 
staat zijn om van anderen te houden. 
Het gevoel, de aff ectie en de ervaring 
zijn onmisbaar. Alleen dan kunnen 
we evenwicht en geluk op het spoor 
komen.’

Gevaarlijke vraag
Wat zou Augustinus, als hij vandaag 
leefde, tegen de Amersfoorters zeggen?
Paul van Geest vindt het ‘een gevaarlijke
vraag’, maar gaat er toch op in. Want: 
‘een genie als Augustinus geeft tijdloze 
adviezen. Eén van die adviezen haal 
ik uit zijn boek De stad van God. Daar 
vraagt hij zich af: wat maakt een volk 
tot een volk? Zijn antwoord is: “Een volk 
is een verzameling mensen verbonden 
door een gemeenschappelijke liefde.” 
Datgene wat men liefheeft bepaalt 
dus de aard van het volk. Is dat een 
verlangen naar vrede, of naar welzijn 
voor iedereen, dan wordt het goed in 
zo’n land. Maar als het volk verdeeld is 
en ieder vooral bezig is met zijn eigen 
geluk en ontplooiing, dan is de kans 
groot - zou Augustinus zeggen - dat 
het land vroeg of laat te gronde gaat.’

Ook voor ongelovigen
Augustinus was overtuigd christen. 
Kan Augustinus ook boeiend zijn voor 
niet-christelijke Amersfoorters? ‘Jazeker. 
Zeer boeiend’, denkt Van Geest. ‘Want 
Augustinus stelt de vraag: wat bedoel
je precies als je zegt “ik ben een 
gelovig mens” of “ik ben niet gelovig”. 
Wat is geloven? Als je zegt dat je in 
God gelooft, dan doe je dat misschien 
alleen maar om bij je familie of bij 
een groep te horen. Augustinus zegt, 
net als de apostel Paulus in de Bijbel: 
gelovige mensen herken je aan hun 
daden. En dus, zegt hij, zijn er buiten 
de kerk mensen die “geloviger” zijn dan 
mensen in de kerk. Van Jezus wordt 
gezegd dat Hij het kaf van het koren 

Augustinus: voors en tegens 
van een geniale profeet. Lezing 
door Paul van Geest in De 
Kamers, Vathorst, 14.30 uur 
inloop; 15.00-17.00 uur lezing; 
borrel na. 
Reserveren à € 15 per persoon 
via https://www.ticketkantoor.nl/
shop/Augustinus. 
Met studentenkorting.
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Door: Riemke Leusink

Licht in onze verpleeghuizen
Kort voor Sint-Maarten, het lichtjesfeest 
bij uitstek op 11 november, woonde 
ik een viering bij in de Amersfoortse 
Ansfriduskerk. De voorganger legde 
de kinderen, die allemaal een lampion 
met een lichtje bij zich hadden, uit wat 
de betekenis van licht is. Het verlicht 
de duisternis, licht geeft warmte en je  
kunt er Gods aanwezigheid in ervaren. 

Hoe brengen wij licht bij oudere 
mensen? De laatste levensfase is voor 
veel mensen niet de makkelijkste. 
Lichaam en geest gaan achteruit, maar 
de ziel van oude mensen is, voor wie 
goed naar hen kijkt en luistert, nog 
geheel aanwezig. Hoe brengen wij als 
Amersfoortse kerken Licht in het soms 
door dementie wat verduisterde leven 
van mensen in verpleeghuizen? Hoe 
voeden wij hun ziel, zodat zij Gods 
aanwezigheid kunnen ervaren?

Amersfoortse zorg- en verpleeghuizen
Voor de meeste mensen is het  
verpleeghuis geen wenkend perspectief. 
Ouderen blijven liever in hun eigen 
huis wonen, iets wat door de overheid 
is gestimuleerd: onder de noemer 
‘zelfredzaamheid’ zijn de  
bejaardenhuizen sinds 2013 
wegbezuinigd. Langzamerhand 
zien we daar ook de nadelen 
van: overbelaste mantel-
zorgers en onvoldoende 
doorstroming op de  
woningmarkt. Ouderen 
blijven in veel gevallen 
noodgedwongen  
in hun (te grote)  
eengezinswoning, 
omdat er  
onvoldoende  
appartementen  
voor senioren zijn. 
En dat draagt bij  
aan een groeiend 
woningtekort.

In diverse instellingen zijn er ook vieringen:
•	� In De Koperhorst worden de  

protestantse diensten (op zaterdagen) 
geleid door de wijkpredikant van 
De Hoeksteen, De Bron of de 
Adventkerk, bijgestaan door een 
ouderling en organist (elke wijk- 
gemeente doet dit zes keer per 
jaar). Op de andere zaterdagen  
wordt de viering door de 
rooms-katholieke kerken verzorgd.

•	� In het St. Elisabeth Verpleeg- en 
Gasthuis zijn 's zondags zeer goed-
bezochte diensten in het Grand 
Café, soms geleid door de geestelijk 
verzorger of door een vrijwilliger.

•	� In het St. Pieters en Bloklands 
Gasthuis verzorgt met regelmaat 
de geestelijk verzorger ds. René 
Rosmolen een kerkdienst, bijgestaan 
door vrijwilligers uit diverse kerken.

•	� In Woonzorgcentrum Mgr. Blom is 
elke zaterdag een rooms-katholieke 
viering. Eens per zes weken is er 
op vrijdag een protestantse dienst, 

geleid door ds. Jan van 
Baardwijk, ds. Henk 

Dikker Hupkes of 
ds. Nel Walet. 

Alleen als het echt niet meer kan,  
verhuizen mensen naar een zorg- 
instelling, die daardoor een populatie 
heeft die veel zorg nodig heeft. Juist 
in die levensfase kan een kerkdienst, 
met vertrouwde teksten, liederen en 
rituelen, voor ouderen een lichtpuntje 
zijn. Daarom verzorgen diverse wijkge-
meenten vieringen in een aantal van de 
circa vijftien Amersfoortse zorgcentra.  
Maar ook daar is de afgelopen jaren in 
gesneden: in het verpleeghuis Birkhoven  
zijn die zondagse vieringen ruim 
vijftien jaar geleden afgeschaft. In het 
Meander ziekenhuis en bij Zon en 
Schild zijn de diensten sinds corona 
vervallen. Onlangs is in het verpleeg-
huis De Lichtenberg aan de vrijwilligers 
bekendgemaakt dat de zondagse  
vieringen met ingang van 1 januari 
2026 worden vervangen door  
doordeweekse vieringen.

INSPIRATIE

Rob Schuitemaker: "De vieringen in 
Nijenstede voldoen aan een behoefte."
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•	� De PGA speelt een belangrijke  
rol in Nijenstede: daar is in samen-
werking met de Nederlands  
Gereformeerde Gemeente (De 
Kandelaar), Christelijk Gereformeerde 
Gemeente (de Ichthuskerk) en  
vanuit de PGA de St. Joriskerk,  
De Brug en de Nieuwe Kerk een 
actieve kerkenraadscommissie 
opgezet, die wekelijks op zondag 
diensten verzorgt in de Andreaskapel.

De kerkdienst in Nijenstede maakt 
een luikje open
Om een beeld te krijgen van het ‘hoe 
en waarom’ van het brengen van Licht 
zoomen we in op Nijenstede. De 
kerkenraadcommissie van Nijenstede 
bestaat uit vier mensen. Zij vergaderen 
twee keer per jaar. Voorzitter is Bart 
van den Brink (St. Joriskerk), Alie Folkers 
verzorgt het rooster van voorgangers 
en organisten, Rob Schuitemaker 
(diaken in de Adventkerk) maakt het 
rooster voor de vrijwilligers en Bert 
Blankenstijn (St. Joriskerk) is penning-
meester. Zij werken samen met geestelijk 
verzorger Geke van Schuppen. 

Ik sprak hierover met Rob Schuitemaker 
(31 jaar).

Waarom zijn deze vieringen belangrijk?
“Deze ouderen raken steeds meer 
geïsoleerd. Velen van hen hebben  
een vorm van dementie en je merkt  
dat juist zo’n bekend kerklied hun  
herinneringsvermogen activeert: door 
die kerkdienst komen ze weer bij hun 
oudste ervaringen.  
Bovendien is het voor hen een onder-
breking van de dag: ze worden door 
vrijwilligers in hun kamer opgehaald, 
en dat contact met de vrijwilligers 
wordt duidelijk gewaardeerd. Maar ook 
het personeel van Nijenstede voelt zich 
gesteund in hun werk: personeelsleden 
zien hoe waardevol de kerkdienst 
voor hun bewoners is, en ze ervaren 
dat ze niet alleen staan in hun werk: 
de kerken laten deze mensen niet los. 
Er komen dertig tot veertig bewoners 
naar de diensten, dus het voldoet in 
een behoefte.”

Hoeveel mensen helpen mee in deze 
vieringen?
“Uiteraard is er in elke dienst een  
voorganger, dat is soms een predikant 
die met emeritaat is, of een predikant- 

in-opleiding. Er is een 
team van circa vijftien 
voorgangers, waaronder ook een 
wijkpredikant en geestelijk verzorgers. 
We hebben ongeveer tien organisten 
en pianisten die de muziek verzorgen. 
Zij krijgen van de PGA een bescheiden 
financiële vergoeding, en ook de  
bloemen en een eindejaarsattentie 
voor de vrijwilligers worden door de 
PGA betaald. 

Per zondag zijn er daarnaast minimaal 
vier vrijwilligers om de mensen van en 
naar hun kamer te brengen (liefst vijf 
vrijwilligers, want dan heb je wat meer 
tijd om een praatje te maken met de 
bewoners) en een gastheer of -vrouw 
in de kerkzaal. Ook is er een ambts-
drager vanuit een van de vijf betrokken 
kerken. In totaal zijn er zo'n vijfentwintig 
vrijwilligers die elk eens per vier à zes 
weken aanwezig zijn.

Vier keer per jaar vieren we het avond-
maal op zondag. Dat wordt georganiseerd 
door de St. Joriskerk, De Brug en de 
Nieuwe Kerk. De Kandelaar organiseert 
bovendien eens per maand een zang-
dienst (niet op zondag).”

Wat motiveert jou om dit te doen?
“Ik vind het heel belangrijk dat we blijven 
omzien naar deze oudere mensen, die 
vaak hun hele leven lang de kerk trouw 
zijn geweest. De kerkdiensten zijn voor 
hen een soort luikje naar een belangrijk  
aspect van hun leven, en ik wil er graag 
aan bijdragen om dat luikje te openen.  

Onlangs nam 
ik mijn dertien 

maanden oude zoontje Julian 
mee, en je merkt dan hoe heerlijk de 
ouderen het vinden om zo’n baby te 
zien. Veel vrijwilligers nemenv hun 
kinderen mee naar deze diensten en 
dat is voor de bewoners echt heel fijn, 
ze genieten van de aanwezigheid van 
die kinderen. En voor die kinderen is 
het ook goed om te zien hoe het is om 
ouder te worden.

We hebben het overigens ook gezellig 
als vrijwilligersteam: we drinken na de 
dienst samen koffie, en zo leer je ook 
mensen van andere wijkgemeenten  
kennen. Voor de bewoners is dat 
koffiemoment te vermoeiend, die gaan 
weer naar hun kamer, en sommige 
ouderen drinken nog even koffie met 
een paar anderen in het restaurant.”

Het vrijwilligersteam kan nog 
wel wat uitbreiding gebruiken: 
als u mee wilt helpen om  
het Licht in Nijenstede te  
brengen, mail dan naar  
robschuitemaker@gmail.com.
Lees een uitgebreid profiel  
over de Andreaskapel op  
blz. 12 en 13 in Vierklank maart 
2025, te downloaden via  
www.pkn-amersfoort.nl/vierklank.
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Het is een zachte nazomerse herfstdag 
en we spreken elkaar bij restaurant de 
Generaal in Baarn. Sinds half april is 
Marleen Kool, voormalig predikante 
in de Paaskerk van Baarn, onze nieuwe 
stadsdominee. Vierklank wil graag 
weten hoe het met haar gaat, wat 
haar drijft en welke uitdagingen ze nu 
ziet in haar nog redelijk nieuwe baan. 
Mariëtte gaat in gesprek met Marleen.

Hoe is je weg tot nu toe gelopen?
“Ik ben geboren op de Veluwe, de bossen 
van Putten waren mijn achtertuin. Na 
de middelbare school verhuisde ik naar 
Amsterdam, waar ik als achttienjarige 
theologie ging studeren aan de Vrije 
Universiteit. Dat was best wennen. 
Niet alleen door de serieuze vakken en 
de grote vragen van het leven die me 
zeker boeiden maar me soms ook wat 
abstract voorkwamen. 

Na een mooie studietijd, een heel fijne 
stage in de oecumenische geloofs-
gemeenschap van Het Brandpunt in 
1999/2000 en een half jaar contextueel 
bijbellezen in Tamilnadu in Zuid-India 
studeerde ik af. Ik ging werken voor een 
groot Intercultureel Bijbelleesproject, 
‘Door het oog van een ander’ van de 
VU en de PKN samen. Met mensen uit  
veertig verschillende landen en culturen, 
lazen we eenzelfde bijbelverhaal  
(Johannes 4). Het heeft me veel gegeven. 
Zo vaak zijn we geneigd te denken dat  
we wel begrijpen wat de ander bedoelt, 
maar ongemerkt passen we de ander 
in, in ons eigen begrippenkader. Een 
Dalitvrouw uit India had bij wijze van 
spreken aan een half woord genoeg 
om iets te vertellen over haar beleving 
van moeder en vrouw zijn, ‘in gesprek 
met’ een vrouw uit een vissersdorpje 
in Ghana. Deze gesprekken verliepen 

via leesverslagen, waarin wij mochten 
meelezen. 

Ik werd in 2002 geestelijk verzorger bij 
een Stichting voor mensen met een 
lichamelijke en verstandelijke beperking 
in Heerhugowaard. Mijn aandacht ging,  
naast de pastorale zorg voor bewoners 
en medewerkers, uit naar ethiek. Ik 
organiseerde van alles rond de vraag: 
wat is nu eigenlijk goede zorg? Wat 
maakt het leven waardevol? Ook rond 
het levenseinde van cliënten was er 
dikwijls ethisch beraad met betrokken 
collega’s en familie. 

In 2006 werd ik predikant in de 
Paaskerk van Baarn. Samen met Friso, 
inmiddels mijn echtgenoot, verhuisden 
we vanuit Amsterdam naar Baarn. Vier 
kinderen hebben we daar gekregen. Ik 
heb met ontzettend veel plezier 
negentien jaar gewerkt in 
deze mooie geloofs-
gemeenschap. In 
2016 begonnen 

we daar met Zin in Baarn. Ruimte voor 
ontmoeting en inspiratie in de brede 
zin van het woord. We wilden deuren 
openen voor ieder met behoefte 
aan inspiratie en zin. Maandelijkse 
lunchconcerten met na afloop, soep, 
brood én een vraag voor aan tafel, 
Preek van de Leek, een troostwandeling 
in het Baarnse bos. 

In september las ik de advertentie dat er 
een nieuwe stadsdominee in Amersfoort 
werd gezocht en dacht toen, dit is  
een goede stap. Dit past me. Ik heb 
gereageerd. De tijd was rijp! Op de 
zaterdag voor Palmzondag werd ik 
bevestigd door collega Diederiek in 
een feestelijke viering in een overvolle 
Zwaan. De Stille week volgde met de 

Door: Mariëtte Christophe

Stadsdominee zijn vraagt  
lenigheid

INTERVIEW
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grote Paasviering van goede vrijdag naar 
Paasochtend. In kleine intieme kring, 
dat was nieuw voor mij na de grotere 
gemeenschap die ik gewend was. 

Wat doet de Stadsdominee?
Van persoonlijke gesprekken met 
zinzoekers tot vieren in de Zwaan. Van 
stiltemeditatie tot zingen rond Advent. 
Bijbellezen samen met wie dat wil en 
broeden met elkaar op de tijd waarin  
we leven en wat dat van ons allen 
vraagt. Het vraagt een soort lenigheid 
denk ik, stadsdominee zijn. Openstaan 
voor de ontmoeting, durven pionieren. 
Ik houd daarvan. Soms voelt het ook 
spannend, niet vooraf alles te weten, 
maar stap voor stap verkennen en 
ontdekken!

Voel je je welkom in de stad?
Zeker! Ik ervaar veel openheid. En ben 
onder de indruk van het vele dat er 
gebeurt. Ik kijk en luister naar wat er is. 
Haak aan waar ik denk, hier kan ik als 
stadsdominee mogelijk wat betekenen.  
Een voorbeeld daarvan vind ik Pride 
Amersfoort begin juli. Zo mooi hoe 
enthousiast het team van Keiroze 
reageerde toen ik voorstelde om een 
viering te organiseren. De Pride tour 
kwam door de Langestraat, langs de 
Zwaan, ik dacht, dan moeten de deuren 
van de Zwaan geopend zijn. 

Moet je steeds nieuwe dingen zoeken?
Nee, er is het nodige opgebouwd in de 
voorgaande jaren. De wekelijkse stilte-
meditatie in de Joriskerk en Nachtlicht 
zijn daar mooie voorbeelden van. 

Ik ben blij met de teams om de 
projecten heen. Ik werk nauw 

samen met de kerkenraads-
commissie van de Zwaan. 

Er zijn mensen die al 
jaren meedoen en 

veel ervaring hebben 
opgebouwd. En er 

komen spontaan 
andere mensen 
op mijn pad. 
Samen verder 
bouwen, het 
is een mooie 
uitdaging! 

Wat maakt je werk zo anders dan in 
een gemeente?
Ik denk de ruimte die er is om alle  
aandacht te kunnen richten op 
dat grensvlak van zingeving en 
samenleving. Mensen  
kerkelijk of niet kerkelijk,  
iedereen zoekt op  
momenten onderdak 
voor de grote vragen 
van het leven. Wat 
doet er nu echt toe? 
Wat hoop ik? Wat 
geeft betekenis en 
hoe kan ik bijdragen 
aan een betere  
wereld? Of, als het  
leven veel van je 
vraagt, het moeilijk is, 
waar vind je, waar zoek 
je dan houvast? Ik vind 
het mooi om rond die 
vragen er te mogen zijn. 
Dat we daar als kerk een plek 
voor kunnen zijn. Midden in 
de stad een kapelletje, dat is de 
Zwaan toch eigenlijk. Een plek waar 
je even binnen kunt lopen, een kaarsje 
aan kan steken. Je treft er een luisterend  
oor. Elke zaterdag is er een mooi 
programma. Ik vind het mooi om me 
voor deze open ruimte in te zetten. En 
tegelijk te zoeken hoe je als beweging 
ook, van zingeving en geloven, betekenis 
kan zijn, stadsbreed. 

Welke uitdagingen kom je tegen?
Om in het vele dat mogelijk is, te gaan 
kiezen. Wat doet er volgens ons nu 
echt toe, waar zetten we op in met 
elkaar? En hoe bouwen we aan meer 
verbindingen, aan meer bekendheid 
aan wat er zoals gebeurt bijvoorbeeld 
op zaterdag in de Zwaan?

Ik geniet van de vele verrassende 
ontmoetingen die ik heb met mensen. 
Zo was ik laatst uitgenodigd door de 
Lionsclub. Ze hebben als jaarthema 
Verbinding en daar mocht ik iets over 
vertellen. Ik deed dat vanuit theologisch 
perspectief en mijn ervaringen als 
stadsdominee maar ook vanuit wat ik 
geleerd heb in mijn opleiding tot  
haptotherapeut. Iedereen wil verbindend 
zijn, maar hoe doen we dat eigenlijk 
en met wie verbinden we ons?  
Contact betekent letterlijk: met gevoel. 
Dat geeft gelijk een andere kleur aan 
de mogelijkheid van contact. 

Hoe kom je met mensen in contact?
Mensen melden zich bij mij en ik zoek 
mensen op. Ik ben ook deel van een 
mooi team van predikanten en heb 
contact met de andere collega’s van de 
PGA zoals Roëlle, Jenny en Christiaan. 
Dat geeft bedding aan het project. We 
zijn deel van een groter verband en door 
samen te werken, ontstaat inspiratie.  
Ik ben ook nog lang niet klaar met 
kennismaken met de stad. Ik wil graag 
nog eens met huisartsen kennismaken 
en andere ondersteuners, met buurt-
teams en scholen, Scholen voor de 
kunst, het Filmhuis, musea, er is nog 
zoveel meer. En me laten verrassen 
door sporen van God onderweg. 
Wakker zijn, erbij met aandacht en een 
beetje lenigheid ja, dat helpt!.”

Marleen Kool,  
stadsdominee: “Midden in de stad een 
kapelletje, dat is de Zwaan toch eigenlijk. 
Een plek waar je even binnen kunt 
lopen, een kaarsje aan kan steken. Ik 
vind het mooi om me voor deze open 
ruimte in te zetten.”
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Stadsdominee/
Amersfoortse Zwaan
Open kerk 
Iedere zaterdag, iedere zondag staan 
de deuren van de Zwaan open. Er 
staat een uitnodigend bord op de 
stoep: ‘Hoe is het met jou?’ Deze plek 
mag van betekenis zijn voor mensen 
onderweg. Er is stilte. Een plek om een 
kaarsje aan te steken of gewoon even 
te zitten. Soms klimt iemand spontaan 
achter het orgel en vult het huis zich 
met muziek. Deze ruimte kán zo open 
zijn dankzij het trouwe gastteam. Begin 
december nemen we afscheid van 
twee van hen. Dankbaar zijn we hen, 
voor wat zij hebben gegeven aan de 
Zwaan, aan de stad: hun tijd, trouw en 
betrokkenheid. Stel, jij, u leest dit en 
denkt, hier wil ik ook best zo nu en dan 
een paar uur aan bijdragen, laat het 
weten, dan maken we graag kennis. 
De Zwaan is 12.00-15.00 uur open op 
zaterdag en zondag. We zien je graag! 

Getuigen 
Eind oktober lazen we voor de Zwaan, 
met ruim 140 mensen uit Amersfoort 
en omgeving de namen van Israëlische 
en Palestijnse dodelijke slachtoff ers 
van 7 oktober 2023 en daarna. Vijf 
dagen en vijf nachten lang. Het maakte 
indruk. Op de lezers, gastmensen, 
voorbijgangers. Uitgaande jongeren 
vroegen én vroegen door: wat doen 
jullie hier eigenlijk? Gevoel van onmacht 
en verdriet kreeg voor even een plek 
omdat het kon worden gedeeld. De 
laatste namen lazen we met elkaar. 
Lezers van alle dagen en nachten en 
voorbijgangers kwamen samen in 
een overvolle Zwaan. Lyrics Consort 
speelde en zong troostmuziek. Omdat 
muziek je hart warm houdt. De boeken 
met de namen mochten wij doorgeven 
aan Zeist. Zij zijn verdergegaan, een 
stille uiting van medemenselijkheid. 
Opdat we beseff en dat niemand een 
getal, een nummer is, maar ieder 
slachtoff er, een mens. 

Letters met chocola! 6 december om 
16.00 in de Zwaan met Wijnt van Asselt
“Overal lagen woorden te wachten, ik 
hoefde ze alleen maar uit te knippen. 
Ze bestonden buiten mij, ik hoefde 

er niet in mijn hoofd naar te zoeken 
zoals bij het schrijven,” zegt Herta 
Müller, een Duitse dichteres. Ze knipt 
woorden uit en verzamelt ze in laatjes. 
Daarmee maakt ze gedichten. Op 
6 december gaan wij op deze wijze 
poëzie maken, niet door te schrijven
op papier maar door uitgeknipte 
woorden te rangschikken. Neem je 
eigen uitgeknipte woorden mee, er 
zullen ook woorden op tafel liggen. 
Het is verrassend wat er kan ontstaan 
door uitzoeken en schikken. 

Liedjes van Verlangen 
Op 13 december om 16.00 uur zingen we 
onder leiding van Cees-Willem van Vliet. 
In de donkere dagen van Advent kijken 
we uit naar het licht. Daar zingen we 
van. Liedjes van verlangen, van hoop 
en verwachting. Ter voorbereiding op 
het grote feest van de geboorte van 
het Kind. Iedereen is welkom. 

Kerst vieren in de Zwaan 
Het wil in jou geboren worden. Dit verhaal. 
Dit Licht. Het kind. Daarom vieren we 
kerst. Met muziek en verhaal, stilte en 
gebed. 24 december om 21.00 uur 
Kerstavondviering, 25 december om 
10.30 uur Kerstochtend.

Nachtlicht in de Joriskerk 16 januari 
2026 en 27 februari 19.30-22.30 uur 
Kom en steek een kaarsje aan. Voor 
wie je mist, je dankbaarheid, je verdriet 

of zomaar jij weet waarvoor een licht. 
Nachtlicht is voor iedereen. 

Stadsdominee

Ds. Marleen Kool

info@stadsdominee.nl

www.stadsdominee.nl

www.amersfoortsezwaan.nl

Amersfoortse Zwaan

Langestraat 61

Rekeningnummer

NL 88 INGB 0009 2253 67 t.n.v. 

Stadsdominee PGA

Voorzitter kerkenraadscommissie

Corrie Buitendijk

(033) 465 01 18

buitendijk.corrie@gmail.com

Elke woensdag van 9.00 tot 9.30 uur 

Stiltemeditatie in de Sint Joriskerk. Een 

half uur onder de hoge gewelven in de 

stille kerk, tijd voor je eigen gedachten en 

gebeden. Vooraf opgeven is niet nodig.
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Adventkerk

Ringweg Kruiskamp 74

(033) 472 00 31

Predikant

Vacant

Kerkelijk werker

Arnoud Looijen

arnoudlooijen@adventkerk.nl

Scriba

Gert Simons

(06) 51 44 10 43, scriba@adventkerk.nl

Bankrekening

NL 59 INGB 0001 632 147

Kopij wijkberichten

Annemarie Stoff er-Brink & Anne Strijker, 

vierklank@adventkerk.nl

Website

www.adventkerk.nl

Adventkerk
Protestantse wijkgemeente

Ds. Wim Bos schrijft elke Vierklank een 
korte overdenking bij een beeld dat 
een van de tieners van de Adventkerk 
bij het Bible journalen op zondag-
avond maakte.

Dichter bij het Licht 
“De weg van een mens wordt bepaald 
door de HEER,
wie weet zelf welke richting hij gaat?” 
Spreuken 20:24

Wegwijzers, navigatie, wie heeft het 
niet nodig in het leven? Om ergens te 
komen moet je toch weten welke richting
je moet kiezen. In het dagelijkse leven, 
evenals in het geestelijke leven. Hoe 
bepalen we daarin waar het heen 
moet? Wat is goed handelen, wat fout? 
Dan is het best handig als er wat weg-
wijzers zijn. Om die goed te kunnen 
zien is het ook handig als er licht op 
valt. Zonder licht geen richting. Vanuit 
geloofsperspectief zouden we ook kunnen
zeggen: zonder God geen richting. 

Wordt daarom het Kerstfeest niet terecht 
het feest van het licht genoemd? Met 
Kerst vieren wij dat het Licht, God zelf, 

‘Een lichaam is een eenheid die uit vele 
delen bestaat; ondanks hun veelheid 
vormen al die delen samen één lichaam. 
Zo is het ook met het lichaam van 
Christus.’ (1 Kor. 12:12) Een groot aantal 
van ons zet zich op uiteenlopende 
manieren in voor de opbouw van 
onze gemeente. Van vele belangrijke 
schakels zijn we ons helemaal niet 
zo bewust. De werker in de kerk die 
deze maand voor het voetlicht komt 
is Maarten Hoogendoorn die Running 
Dinner organiseert.

Wat is jouw taak? 
Sinds 2012 organiseer ik Running Dinner 
samen met Jolien de Fijter, Paulien 
Hoogendoorn, de familie Looijen en 
in het verleden ook Mariëlle Barten. 
Een week vooraf maken we tijdens 
onze eigen mini-Running Dinner een 

Onzichtbaar werk in onze gemeente 

planning waarbij we de aangemelde 
Adventers verdelen over de drie gangen 
in verschillende samenstellingen. Bij 
Running Dinner eten de deelnemers 
in kleine groepjes bij elkaar thuis een 
voorgerecht, en in een andere indeling 
en woning het hoofdgerecht en het 
nagerecht weer gemixt. 

Wat vind je mooi aan wat je doet? 
De verbindende factor van het concept. 
Voor nieuwe mensen is het gemakkelijk
om snel mede-Adventers te leren kennen. 
Omdat het bij de mensen thuis is, is het 
laagdrempelig en gaat de ontmoeting 
vaak als vanzelf. Ook voor kinderen en 
tieners is het leuk om mee te doen (we 
proberen er rekening mee te houden 
dat ze bij elkaar komen). Soms wilden 
ouders een jaartje overslaan maar als 
je dan hoort dat dat van de kinderen 

niet mocht, dan weet je waar je het 
voor doet. Ook de zondag erop kijk ik 
vaak om mij heen en geniet ik van de 
mensen die aan het napraten zijn en 
hun ervaringen vertellen. Dan weet je 
dat de Adventkerk er nog geen genoeg 
van heeft!

niet mocht, dan weet je waar je het 
voor doet. Ook de zondag erop kijk ik 

Biblejournaling Spreuken 20:24 door 
Hannah

naar onze aarde gekomen is. Jezus het 
kerstkind, laat ons, als Hij een man 
geworden is, weten dat Hij zelf het 
Licht van deze wereld is. Het licht dat 
ons helpt de weg te vinden. Hij helpt 
ons steeds weer de juiste keuzes te 
maken, in alle onzekerheid en soms 
ook twijfel. Vaak gaat dit met net zoveel 
vallen als weer opstaan gepaard. Wie 
in Zijn licht gaat, mag erop vertrouwen 
dat de richting die hij kiest, de juiste is. 

ds. Wim Bos
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Veel te doen en te vieren
In de donkere dagen is er veel te doen 
en te vieren in de Bergkerk. In de 
Nieuwsbief en op de website vindt u 
de meer uitgebreide aankondigingen. 

Adventsbijeenkomst, 9 december 
14.00 uur
Vanaf 13.30 uur willen we u verwelkomen 
met koffie of thee waarna om 14.00 uur 
het programma begint met muziek, 
zang, poëzie, verhaal en natuurlijk tijd 
voor ontmoeting en contacten leggen 
of vernieuwen, onder het genot van 
een hapje/drankje.

Festival of Lessons & Carols,  
14 december 17.00 uur
In onze jaarlijkse Advent Carol Service 
worden lezingen afgewisseld met 
prachtige oude en hedendaagse 
Carols die in het teken staan van de 
komende geboorte van Jezus. Je kunt 
ook meezingen met de traditionele 
adventhymns. 

Feest van de geboorte van onze  
Heer Jezus Christus
Kerstnacht 24 december 22.00 uur
‘De engel zei tegen hen: Wees niet 
bang, want ik kom jullie goed nieuws 
brengen...’. De kerstnacht is een  
nacht van goed nieuws! Er is mooie 
kerstmuziek, we zingen kerstliederen, 
we lezen het kerstevangelie en we  
vieren de gemeenschap rond de tafel. 

Kerstmorgen, 25 december 10.30 uur
‘Puer natus est’, ons is een Kind 
geboren. Wij vieren de liturgie van 
kerstmis met ouderen, kinderen en 
kleinkinderen. Er is een muziekgroep 
o.l.v. Francien Post en Jan Jansen. Met 
de kinderen wordt het kerstverhaal 
gespeeld en verteld. 

Magnificat - vrijdag 9 januari 2026, 
20.00-21.30 uur
Het Magnificat, de lofzang van Maria 
volgens het Evangelie van Lucas  
(1: 46 - 55), is door vele componisten 
op muziek gezet. Deze versie is van 
Johann Sebastiaan Bach, inclusief zijn 
bewerkingen van destijds populaire 
kerstliederen. Meer info en kaarten via 
www.muziekopdeberg.nl.

Lezing ‘Joodse geschiedenis in  
Europa’ door Irene Zwiep, 27 januari 
2026, 20.00 uur 
Prof.dr. Irene Zwiep is hoogleraar 
Hebreeuws en Joodse Studies aan de 
Universiteit van Amsterdam. Ze doet 
onderzoek naar de Joodse intellectuele 
geschiedenis vanaf de Middeleeuwen 
tot vandaag, met nadruk op het snijvlak 
van wetenschap en politiek. 

Film op de Berg 
9 december 2025 - Druk, regie Thomas 
Vinterberg 
13 januari 2026 - A New Kind of  
Wilderness
Zaal open 19.00, aanvang 19.30 uur. 
Met een korte inleiding en nagesprek 
Vooraf aanmelden:  
filmopdeberg@gmail.com. Toegang 
€ 10,-. Betalen bij binnenkomst.

Onderweg
De kerststal is het decor van het  
kerstverhaal. Een onverwachte plek 
met een onverwachte mogelijkheid, 
plaats voor iets nieuws, voor een  
verandering, voor vrede, gerechtigheid, 
heelheid. 
Meer dan het gewone. Wij wensen u 

een buitengewoon kerstfeest toe.
Goede jaarwisseling, Heil en Zegen 
voor het nieuwe jaar A.D. 2026. Kome 
wat komt. Met een warme groet in 
verbondenheid, 
Jan en Bettie van Baardwijk

Agenda, u bent van harte welkom:
•	� 9 december 14.00 uur 

adventsbijeenkomst
•	� 9 december 19.00 uur	  

Film op de Berg - Druk
•	� 14 december 17.00 uur	  

Festival of Lessons & Carols 
•	� 24 december 22.00 uur 	 

Kerstnacht 
•	� 25 december 10.30 uur 	 

Kerstmorgen
•	� 9 januari 2026 20.00 uur  

Magnificat
•	� 13 januari 2026 19.00 uur  

Film op de Berg - A New Kind of 
Wilderness

•	� 27 januari 2026 20.00 uur  
Lezing ‘Joodse geschiedenis in 
Europa’

Bergkerk

Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort

(033) 461 79 17

www.bergkerk.nl

Predikant

Ds. J. van Baardwijk

(06) 83 95 10 74 (te bereiken ma t/m vr

van 9.00 - 9.30 en 18.00 - 18.30 uur)

predikant@bergkerk.nl

Beheerders/verhuur

Margriet Telgenhof

beheerder@bergkerk.nl

Meldpunt Pastoraat

(06) 19 94 51 39, pastoraat@bergkerk.nl

Scribaat

Dhr. W. T. Peuscher

scribaat@bergkerk.nl

Penningmeester

penningmeester@bergkerk.nl

NL22 INGB 0000 5259 46

Diakonie

NL25 TRIO 0320 8807 29

Bergkerk
Protestantse wijkgemeente
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Het Brandpunt

Laan naar Emiclaer 101

3823 EG Amersfoort

Predikant

Vacant

Ambulant predikant

Berthe van Soest

Berthe.van.soest@hetbrandpunt.net

RK pastor 

Josephine van Pampus

Josephine.van.pampus@hetbrandpunt.net

Secretaris Oecumenische Wijkraad

Frank Lether

secretaris.owr@hetbrandpunt.net

Voor aandacht en contact

Willemien Kamphuis, (033) 456 55 15 of 

(06) 41 74 09 91

Koster en kerkverhuur

Kees van Dijke

koster@hetbrandpunt.net

Rekeningnummer

NL34RABO0123051800 t.n.v. PG Hoogland/

Amersfoort-N Het Brandpunt

Het Brandpunt
Oecumenische Geloofsgemeenschap

In gesprek met Bert van den Akker
Bert van den Akker en zijn Marinka 
hebben een gereformeerde achtergrond 
met ruimdenkende ouders die actief 
waren in de kerk. Dat neem mee als je 
min of meer toevallig samen in 
Kattenbroek komt te wonen als een 
van de eerste bewoners. Je gaat 
kerken in een school waar zowel een 
katholieke als een protestante voor-
ganger actief zijn. Vanuit die school 
ontstaat een oecumenische gemeen-
schap met een eigen kerkgebouw. Zo 
groei je mee; het is geen heel bewuste 
keuze voor de oecumene maar wel een 
waar met voldoening op terugkijken. 
Het heeft ze veel mooie herinneringen 
gebracht. Hun dochter Eva die in de 
Kerstnacht werd gedoopt en kinderen 
die hun Eerste Communie doen. 

Gemeenschap zijn
Bert heeft ervaren dat je oecumene 
het meest voelt in het gemeenschap 
zijn. Met elkaar de schouders eronder 
zetten. Elkaar helpen als dat nodig is. 
En in gesprek gaan als er verschillen zijn 
tussen de protestantse en katholieke 
geloofservaring. “Ik heb mooie 
herinneringen aan de vaak lange 
gesprekken tot laat in de avond over 
hoe je samen het Avondmaal zou 
moeten vieren en welke symbolen en 
rituelen je wilt gebruiken.
Je ontdekt dan ook de waarde van 
je eigen gewoontes zoals het bidden 
voor het eten en het lezen van de 

Bijbel. De oecumene heeft zo zeker 
bijgedragen aan een diepere beleving 
van mijn geloof. Als je mooie dingen 
bij elkaar brengt, krijgt je een samen-
smelting die heel vruchtbaar is.” Bert 
vervolgt: “Katholieken zijn er heel goed 
in, om als iets vast dreigt te lopen, de 
oplossing net iets buiten de regeltjes 
te zoeken. Wij als protestanten zijn 
misschien wat meer recht door zee. 
Maar als je dat, met respect voor ieders 
eigenheid samenbrengt, dan kom je 
wel verder.”

Economie van het genoeg
De maatschappelijke rol van de kerk 
is voor Bert onlosmakelijk verbonden 
aan zijn geloof. Bert ziet dat bij 
Het Brandpunt terug in de extra 
aandacht aan duurzaamheid bij het 
onderhoud van het gebouw en aan de 
wijze waarop we als Brandpunt een 
Groene Kerk willen zijn. Bijvoorbeeld 
in de activiteiten gericht op verdieping 
van onze gelovige zienswijze op de 
Schepping zoals die in september in 
de Maand van de Schepping werden 
aangeboden. Hij zou het fi jn vinden als 
het aanbod van dat soort verdiepende 
activiteiten wat groter zou zijn.

Bert concludeert: “Met elkaar nadenken 
over je geloof en wat je belangrijk 
vindt, versterkt je geloof maar ook 

het gevoel dat je samen optrekt. Dat 
samen optrekken ervaar ik ook sterk bij 
praktische zaken waar ik aan meewerk. 
Het zijn activiteiten die de gemeenschap 
draaiende houden.”

Paul van Eck
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Verhalen van licht en hoop
In het donker van de winter voelen de 
gemeenteleden van De Bron hoezeer 
ze hun wijkpredikant en jeugdouderling 
missen. Rein en Conny van der Zwan 
deelden in oktober hoe het diepe  
verdriet dat het gezin van hun jongste 
zoon trof tot grote verslagenheid en  
verwarring leidde. Het gemis is groot en  
toch draait alles door. Kees Hoogendoorn 
regelde als preekvoorziener direct 
vervanging en jeugdouderling Aartje 
zorgt ervoor dat er ook dit jaar weer 
een kindermusical is met Kerst.

Kees: “Ik ben al veertig jaar preek-
bevoegd en sinds mijn pensioen in 
2008 oecumenisch pastor. Als ik het 
preekrooster voor De Bron maak 
probeer ik ook vrouwelijke gastvoor-
gangers te vinden. Nu Rein stil mag 
staan bij het eigen diepe verdriet zijn 
veel collega’s bereid diensten over te 
nemen. Het lukt altijd iemand te vinden 
en als ik zelf vrij ben, help ik zo nodig 
vanzelfsprekend mee.” 
 
Kerst in huize Hoogendoorn
“Ik ben 56 jaar getrouwd met Hermien  
en we hebben drie dochters en zes 
kleinkinderen. De avond voor de 
Eerste Advent krijgt de kerstster een 
plaats voor het raam, krijgen de drie 
wijzen een ereplaats in de woonkamer 
en haalt Hermien haar verzameling 
kerststallen tevoorschijn. Overal in huis 
worden ze uitgestald en we steken 
kaarsen aan. Of die warme kerstsfeer 
ons helpt om dichter bij het licht te 
komen? Als je zoals ik tachtig plus 
mag zijn geworden, overheerst de 
dankbaarheid in je leven. Blij met de 
mensen om me heen, met de kerk 
waarin ik me verbonden voel met mijn 
mede-pelgrims.” 

Zoektocht
“Nu ik de kerkdiensten in de tijd van 
Advent en Kerst voorbereid, zoek ik 
naar manieren om dichter bij het licht 
te komen. Een intensieve zoektocht, 
want er is in de wereld en om mij heen 
vaak zoveel schaduw, zoveel verdriet  
en onmacht. Heeft die Hemelse bood-

De Bron

Vogelplein 1

(033) 472 81 67, b.g.g. M. de Koning

Koster en beheer/verhuur 

Mw. M. de Koning 

(033) 475 99 41 / (06) 36 20 86 62

koster@debronamersfoort.nl

Predikant

ds. R.G. van der Zwan

(033) 475 51 58 / (06) 30 42 46 13

predikant@debronamersfoort.nl

Scriba/contactadres

scriba@debronamersfoort.nl

Wijkkas

NL05INGB0005 0407 29 t.n.v. De Bron

Internet

www.debronamersfoort.nl

schapper in de kerstnacht: “Ik verkondig 
u grote blijdschap”, makkelijk praten? 
Toen ik ontdekte dat het woord blijd-
schap verbonden is met genade, hielp 
mij dat. Genade betekent dat je mag 
zijn zoals je bent. Gekend en gezien 
worden, geliefd en aanvaard worden, 
met je vragen en intense verdriet. Je 
mag erop vertrouwen dat er op het 
Kerstfeest opnieuw een mantel om je 
heen wordt geslagen. Het Licht van 
Gods liefde is met de komst van het 
kind in de kribbe leven van ons leven, 
mens zoals wij geworden.”

Over Kerstmusical ‘De koekenbakkers 
van Caprese’ op 24 december om 
19.00 uur in De Bron lees je op blz. 32. 

Philadelphia Church
De kerkenraad is al even in gesprek 
met een migrantengemeente over 
de huur van ons kerkgebouw. Sinds 
zondag 2 november is Philadelphia 
Church, een Eritrese christelijke 
kerkgemeente, op zondagmiddag in 
De Bron te vinden. Tussen 13.00 en 
17.30 zijn er bijbelstudies in kleine 
groepen, gevolgd door een viering in 
de kerkzaal. Ook de kinderen hebben 
hun eigen bezigheden. Na afloop is er 
ontmoeting met koffie en thee. In een 
periode van kennismaking kijken we of 
een en ander voldoet aan onze weder-
zijdse verwachtingen. We wensen de 
leden van Philadelphia Church toe dat 
ze zich thuis zullen voelen in De Bron. 
En vanzelfsprekend zijn gemeenteleden 
van De Bron en andere belangstellenden 

ook van harte welkom om een viering 
mee te maken.
 
Lineke Horlings

Lichtwandeling
Om zomaar dicht bij U te zijn,
nabijheid die mij wil omringen
en troostend draagt in alle dingen;
zo deelt U brood en schenkt U wijn.

U nodigt liefdevol, Uw naam
ontvouwt zich om mij als een wade,
spreekt mij van vrede en genade;
zo reikt U mij verzoening aan.

Om zomaar te leven en vertrouwen
dat er een hand is die mij leidt,
vergeving schenkt, te allen tijd;
zo vaste grond om op te bouwen.

U wilt mijn Gids en Leidsman wezen
bij zorgen, onmacht, levensvragen,
wilt U mij steeds weer helpen dragen;
zo raakt Uw vriendschap heel mijn 
leven.

Om zomaar ’t lied van hoop te zingen,
van toekomst die mij eenmaal wacht,
de reis voorbij, geen pijn, geen nacht;
zo blijft Uw licht mij steeds omringen.

www.keeshoogendoorn.nl

De Bron
Protestantse wijkgemeente
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Direct al in het licht van Pasen
Het mooie van het ontwerp van het 
gebouw van De Brug is dat het dak 
oploopt van achter naar voren. Dus als 
je binnenkomt, gaat je blik vanzelf 
omhoog en naar voren. Doordat voorin 
het zonlicht door de ramen valt, word 
je als het ware naar het licht getrokken. 
Je beweegt uit het donker, naar het licht, 
van laag naar hoog. En iedereen komt 
van achteren binnen, elke keer weer. 

Op het liturgisch centrum, onder het 
kruis, staat het doopvont. Dus niet 
bij de ingang, maar helemaal aan de 
andere kant. De doop is niet de voor-
waarde om binnen te mogen komen, 
maar iets wat je mag ontvangen als 
je je laat trekken tot het Licht. Je mag 
direct al komen in het licht van Pasen. 
Je ziet dat vaker in een kerkbouw. Een 
mooi voorbeeld vind ik altijd weer de 
Basiliek in Vezelay. Ook daar voel je 
je in het licht gezogen wanneer je 
binnenkomt en doorloopt.

Op zondag 16 november mochten we 
vier kinderen dopen. De ouders wensen 
voor hun kinderen dat zij ‘kinderen van 
het Licht’ zullen zijn. De dopelingen 
werden van achteruit de kerk naar binnen 
gedragen. Uit het duister in het licht. 

In veel kerken, en ook in De Brug, is 
het de gewoonte aan de kinderen een 
doopkaars mee te geven. Die wordt 
aangestoken aan de Paaskaars en het 

Fruitmandjes
In De Brug is het een goede gewoonte 
om dankdag te verbinden aan een 
goed doel. Dit jaar hebben wij fruit 
ingezameld. Van het totaal hebben wij 
81 fruitbakjes kunnen maken. Er was 
nog wat over, dit hebben wij, verdeeld 
over meerdere dagen, in het voedsel-
kastje neergelegd.
Diaconie De Brug

licht van Pasen gaat symbolisch mee 
naar huis. Een tekst die daar wel bij 
past is:

Ik wil je deze doopkaars geven,
want zonder licht kun je niet leven.
Steek hem op hoogtijdagen aan,
zoals op je Doopdag is gedaan.
Want wie warmte geeft en licht,
blijft op Gods Koninkrijk gericht.

We drukken dus op veel manieren uit 
dat we ‘dichter bij het Licht’ willen 
leven. De liefdevolle Vader is er, ook 
als wij Hem nog niet zien of willen 
zien. Wij zoeken Hem in ‘zijn huis’ en 
Hij laat zich daar vinden. We dopen de 
kinderen in Zijn naam, want Hij heeft 
hen het eerste liefgehad. Het licht van 
Pasen schijnt ons tegemoet: vergeving, 
verzoening, louter Liefde, redding, leiding. 
En we bidden voor onszelf, voor onze 
kinderen en voor anderen om ons 
heen, dat God steeds meer in ons zal 
leven door zijn Heilige Geest. Altijd 
weer mooi, een doopdienst.

Ds. Jaap van der Windt

5 tips - Hoe omgaan met jaloezie?!
Elke twee weken komen de tieners in 
kleine groepen bij elkaar. Vrijdagavond 
ging het bij de jongste tienergroep met 
de brugklassers over jaloezie. Iedereen 
is wel eens jaloers, maar hoe ga je er 
goed mee om? Wij bedachten vijf tips! 
Lazen hoe Saul jaloers was op David 
en bedachten hoe goed hij onze tips 
had kunnen gebruiken. En we maakten 
een dankbaarheidspotje, dat ons helpt 
om blij te zijn met alle mooie dingen 
die we van God hebben gekregen. Dan 
hoeven we niet jaloers te zijn.
De jeugdleiding

De Brug

Schuilenburgerweg 2

(033) 472 51 09

Predikant

Ds. Jaap van der Windt

jaapvanderwindt@debrugamersfoort.nl

(033) 285 35 53

Verhuur en beheerder

verhuur@debrugamersfoort.nl

Pastoraat

pastoraat@debrugamersfoort.nl

Scriba

scriba@debrugamersfoort.nl

Wijkkas

NL09 INGB 0000 6423 86 t.n.v. 

wijkgemeente De Brug

Diaconie

NL40 INGB 0005 0360 25 t.n.v. 

Diaconie De Brug

Ledenadministratie

ledenadministratie@debrugamersfoort.nl

Kerkbalans

kerkbalans@debrugamersfoort.nl

Autodienst

autodienst@debrugamersfoort.nl

Voor overige adressen en informatie kunt 

u terecht op de website van De Brug

www.debrugamersfoort.nl

De Brug
Protestantse wijkgemeente
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Wijsheid komt met de jaren
Een gezegde waar ik iedere maand 
mee geconfronteerd mag worden als 
de gespreksgroep in de Puntenburg 
weer plaatsvindt. Een groep ouderen, 
bewoners van de Puntenburg en uit de 
wijk, in de leeftijd van 70 tot 97 jaar, die 
van gedachten wisselen over diverse 
onderwerpen die zowel op micro- als 
op macroniveau de aandacht verdienen. 

Of het nu gaat over de vereenzaming 
in een woonzorgcentrum of over de 
huidige politieke malheur, alles komt 
aan de orde en het gaat van rechts 
naar links. Er is ruimte voor ieders 
mening of standpunt, waarbij felle en 
duidelijke meningen gezegd mogen 
worden. Het vertrouwen in elkaar is 
dusdanig groot dat dit ook mogelijk is.
Maandag 10 november was ook weer 
zo'n bijeenkomst. Deze keer was het 
uitgangspunt ‘En mijn moeder zei...’.  
Er komen dan enorm leuke verhalen,  
maar ook trieste verhalen uit het 
verleden naar voren. Verhalen die niets 
verhullen en hun weerslag hebben op 
het dagelijks leven. 

Nu we weer een jaar gedraaid hebben,  
vond ik het belangrijk om met de groep 
even terug te kijken en natuurlijk ook 
vooruit te kijken. Samengevat werd er 
duidelijk aangegeven dat de gesprekken 
‘interessant’ zijn, dat de setting zoals 
we bij elkaar komen uniek is en dat er 
een groot gevoel van gelijkwaardigheid 
is. Daarnaast is het ook gezellig en 
wordt het als een fijn clubje ervaren. 
We hopen op deze manier nog tijden 
door te gaan onder het genot van een 
kopje koffie, thee en een koekje. 

Sierk de Bruin, pastoraal ouderling 
Emmaüsgemeente

Bouwperikelen
In de week van 10 november werden 
we als Emmaüsgangers geconfronteerd 
met het feit dat er asbest verwijderd 
moest worden in de bijgebouwen, 
voordat de sloop kon plaatsvinden. Als 
er asbest verwijderd moet worden  
heeft dat nogal wat voeten in de aarde 
en ondanks het feit dat er goede  
voorzorgsmaatregelen waren getroffen,  
heeft het wijkteam besloten om de 
dienst van 16 november niet door te 
laten gaan. Een verstandig besluit en 
wat is het dan fijn om dan welkom te 
zijn in de Fonteinkerk. Een plek waar 
we altijd hartelijk worden ontvangen. 
De weg van Paulus ging niet over rozen, 
maar ook ons pad als Emmaüskerk 

is een weg met obstakels. Deze weg 
gaan wij en we vertrouwen erop dat 
alles goed zal komen. 

Sierk de Bruin 

Adventsvespers in de Emmaüskerk
Het thema is dit jaar: ‘Kijk, laat je  
verrassen door Gods weg in deze wereld’. 
Het gaat daarbij om verwachtend  
uitzien en de thema's zijn hoop, vrede,  
vreugde en liefde. We laten ons 
inspireren door het Liedboek, waarin 
we mooie teksten en liederen kunnen 
vinden. Iedere adventszondag is de 
aanvang 17.00 uur, van harte uitgenodigd.

De liturgiegroep

Emmaüskerk

Noordewierweg 131, Post: Palmstraat 278, 

3812 XM Amersfoort, (033) 461 39 37

Internet 

www.emmauskerk-amersfoort.nl

Scriba 

scriba@emmauskerk-amersfoort.nl

Predikant 

ds. Anna Walsma

a.d.walsma@gmail.com 

(06) 23 97 32 84

Pastoraal loket

Sierk de Bruin

(06) 86 13 82 92

sierkdebruin1954@gmail.com

Diaconaal werker

Gianni da Costa

giannidacosta@pkn-amersfoort.nl

(06) 16 25 19 95

Bankrekening 

NL97INGB0008001259 t.n.v. Emmaüskerk 

Protestantse Gemeente

Emmaüskerk
Protestantse wijkgemeente
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Fonteinkerk

Robert Kochstraat 4, 3817 JM Amersfoort

(033) 461 49 95

www.fonteinkerk-amersfoort.nl

Koster

Fahmi Icho

(06) 42 02 84 36

fahmi.icho@hotmail.nl 

Predikant

ds. Anna Walsma

a.d.walsma@gmail.com 

(06) 23 97 32 84

Scriba

scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl

Wijkdiaconie

NL08RABO0373710259

Wijkkas

NL59INGB0003814259

Verhuur/zaalreservering

Alleen via verhuur@fonteinkerk-amersfoort.nl

toekomst! Op za 29 nov. en 13 dec is 
er een buitenverkoop bij de Fonteinkerk 
van 10.00 tot 12.00 uur. Spaart u ook 
kaarsrestanten voor ons? Inleveren kan 
bij de beheerder of in de Fonteinkerk. 

De Tozzers over eerlijkheid
Iedereen is vóór eerlijkheid, maar  
wat betekent het echt? Tijdens een 
inspirerende bijeenkomst nam Erik 
Renkema de Tozzers mee op  
ontdekkingstocht. Aan de hand van 
een indrukwekkend filmpje uit de serie 
KORT! en het bijbelverhaal van de 
arbeiders in de wijngaard (Mattheüs 
20) ontstond een gesprek over recht-
vaardigheid, genade en goedheid. Het 
bleek: eerlijkheid is niet altijd gelijkheid. 
Krijgt iedereen hetzelfde, of wat hij 
verdient? Een avond vol waardevolle 
inzichten en mooie gesprekken. 

Zie filmpje KORT!: https://youtu.be/
7z0vG_KQe30 of scan de QR-code.

Fonteinkerk
Protestantse wijkgemeente

Activiteiten - Wees welkom
•	� Ma 15 dec.	  

Dichter bij het licht, lezen en  
mediteren bij gedichten o.l.v.  
Marco Last.

•	� Zo 21 dec. 
Muziek&Ontmoeting, Kerstvoorstelling 
Moeder gezocht!, aanvang 12.00 uur 
(meer verderop).

•	� Di 23 dec.	  
Kersttheater De Wijzen door  
theatergezelschap 'Om je oren', 
aanvang 19.00 uur, na afloop warme 
chocolademelk en glühwein (meer 
info blz. 33).

•	� Vrij 30 jan.	  
Studie-Leerdag De Bergrede Wie is 
mijn naaste? O.l.v. Franck Ploum, van 
16.00 tot 21.30 uur (meer verderop).

•	� Woe 14 jan., 4 feb. en 18 mrt.	
Drie infoavonden Op weg naar Iona 
(14 jan. in Markuskerk in Leusden; 
4 feb. in Fonteinkerk en 18 mrt. in 
Markuskerk).

•	� Ma 2, 9, 16 en 23 feb.		
Leerhuis de Mare, over Maria en  
Mirjam, o.l.v. Paul van der Harst, 
Dineke Houtman en Jan Roelof 
Nienhuis, aanvang 20.00 uur.

•	� T/m zo 22 feb.	  
Expositie In Wederkerigheid van  
kunstenaar Lia Kok (meer verderop).

	

én er is een mystery guest! Na afloop 
geniet u van een heerlijke kerstlunch. 
Mis deze bijzondere Kersteditie niet op 
zondag 21 december om 12.00 uur!

Studie-leerdag De Bergrede - Wie is 
mijn naaste? 
Ontdek hoe actueel de Bergrede is! 
Theoloog Franck Ploum belicht  
naastenliefde, liefde voor vreemdeling 
en vijand, en geweldloosheid in onze 
tijd. Deze dag daagt uit tot reflectie 
én actie: neutraliteit past niet bij de 
Bergrede. Laat je inspireren voor een 
radicaal andere koers in samenleving 
en politiek. Vrijdag 30 januari, 16.00–
21.30 uur (inloop 15.30), inclusief 
maaltijd. Bijdrage: €15,-. Aanmelden: 
vormingdoorontmoeting@fonteinkerk- 
amersfoort.nl

Expositie van Lia Kok -  
In wederkerigheid
Tot 22 februari toont Huis van Zuid werk 
van Lia Kok: poëtische bespiegelingen 
van de natuur. Haar kunst, ooit gericht 
op menselijk lijden, transformeerde 
na een pelgrimstocht tot een kleur-
rijke ode aan organische vormen en 
verbondenheid. Geïnspireerd door 
Braiding Sweetgrass viert zij de  
rijkdom van de natuur in expressieve 
composities. Lia Kok, met internationale 
exposities op haar naam, nodigt u uit 
om verwondering en dankbaarheid te 
beleven. Kom kijken en laat u raken!

Kaarsenactie voor Stichting Mikondo 
- Geef licht, geef toekomst!
Ook dit jaar verkopen we tijdens de 
Advent kaarsen voor Stichting Mikondo 
in Congo. De opbrengst helpt kansarme 
jongeren aan onderwijs en een  
vakopleiding - een kans op een betere 

Muziek&Ontmoeting Moeder gezocht!
De wereld moet gered worden, dus 
stuurt God zijn top-engel Gabriël op 
missie: vind de perfecte moeder.  
Maar wat betekent ‘onbevlekt’? Gabriël  
ontdekt dat Gods visie anders is dan 
gedacht… Erik Renkema speelt Gabriël,  
Maria is erbij, Fons verzorgt een 
bloemzinging van mooie adventsmuziek 
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Groen doen
De Bloemengroep heeft afgelopen 
zomer volop geëxperimenteerd met 
biologische, gifvrije bloemen. We 
zagen vele fraaie duurzame of bijna 
duurzame boeketten. Uit eigen tuin 
en bijvoorbeeld van de markt, waar 
het aanbod gelukkig is gegroeid. Ook 
bloemstukjes op de tafels worden 
steeds meer uit de eigen tuinen  
samengesteld. 

Ook in de winter gaat het nu anders. 
Uit de enquête die we hierover gehouden 
hebben blijkt dat het merendeel van  
de gemeente open staat voor  
verandering. Dat gaan we vanaf Advent 
ervaren. Het boeket op het liturgisch 
centrum wordt een arrangement dat 
langer blijft staan. De Bloemengroep 
kijkt wat de mogelijkheden zijn, met 
duurzaam groen, droogbloemen, zijden 
bloemen en andere alternatieven. De 
bloemengroet van de gemeente wordt 
een kaart met een mooie verbeelding 
van een van de Psalmen. Naast de kaart 
met de namen van de gemeenteleden.  
Misschien even wennen, maar de  
ontvanger hoeft geen vaas op te zoeken 
of water te geven. We doen dit van 
Eerste Advent tot de Paasdagen.  
Daarna kijken we hoe het is bevallen.

Het zal anders zijn, maar wat blijft is 
een mooie, passende schikking op het 
liturgisch centrum en wekelijks een 
warme groet van de gemeente voor 
iemand die dat nodig heeft.

Boudewijn Hogeboom, kerkrentmeester

Kerk in de wijk op verkiezingsdag
Evenals bij voorgaande verkiezingen 
waren er bij de afgelopen Tweede  
Kamerverkiezingen op 29 oktober weer  
stemlokalen ingericht in De Hoeksteen. 
Vanuit het beheer van De Hoeksteen 
vraagt dit de aanwezigheid van een 
gastheer, vanaf het ontvangen van de  
stembureauleden om 6.00 uur ’s morgens 
totdat de stembureauleden het  
gebouw weer verlaten. Deze keer was 
dit omstreeks middernacht, maar het 
is in het verleden ook wel eens later 

De Hoeksteen
Protestantse wijkgemeente

geworden. De gastheer voorzag de 
stembureauleden van koffie of thee. 
Daarnaast was er overdag ook een 
koffietafel in de hal, waar bezoekers 
van de stembureaus terecht konden 
voor een kop koffie en een praatje. 
Hier werd best wel veel gebruik van 
gemaakt. Niet alleen door eigen  
gemeenteleden, maar ook door  
andere bezoekers. De koffietafel  
voorzag net als bij voorgaande  
verkiezingen in een behoefte. Ook  
hier waren vrijwilligers voor in actie.  
Na de sluiting van de stembureaus  
om 21.00 uur ‘s avonds hielpen de 

gastheren van De Hoeksteen de 
stembureauleden met het plaatsen 
van tafels zodat de stemmen geteld 
konden worden. Lange tafels waren 
er nodig want de stembiljetten waren 
zo groot als ouderwetse kranten. De 
hele dag verliep in een goede sfeer. 
Voor het land zou het beter zijn als dit 
eenmaal in de vier jaar nodig is. Maar 
de sfeer en de saamhorigheid waren 
overweldigend. Een lichtpunt in tijden 
van polarisatie.

Cor de Vette, wijkredactie

De Hoeksteen

Klaartje Donzepad 59

3813 PZ Amersfoort

Predikant

ds. Lydia Kansen-Brasz

lydiakansen@hoeksteenamersfoort.nl

(033) 737 0010

Voorzitter

Tjeerd Grünbauer

voorzitter@hoeksteenamersfoort.nl

Scriba

Ineke van Oosten

scriba@hoeksteenamersfoort.nl

Bankrekening

NL18ABNA0553217135

Website

www.hoeksteenamersfoort.nl
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Ron Wesseling brengt als diaken een 
lichtpuntje
“We proberen te helpen waar geen 
helper is”, vertelt diaken Ron Wesseling  
van de diaconie van de Protestantse 
Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord. 
De diaconie biedt mensen hoop en 
verlichting door bijvoorbeeld een 
zorgnota te betalen of een vakantie-
cheque uit te reiken. Ron stopt per 1 
januari als diaken. Met dankbaarheid 
kijkt hij terug op wat hij de afgelopen 
vijf jaar heeft kunnen betekenen voor 
mensen die wel een lichtpuntje konden 
gebruiken.

“Ik wilde wat doen voor de kerk. En  
het liefst iets praktisch. Ik houd ervan 
om mijn handen uit de mouwen te 
steken. Toen er gezocht werd naar 
iemand met een ‘hands on’-mentaliteit, 
voelde ik me meteen aangesproken. 
Verder sprak het me aan dat ik als  
diaken mensen zou ontmoeten van 
buiten mijn eigen kringetje. Bijvoorbeeld 
asielzoekers of mensen die met  
armoede te maken hebben.”

Als diaken kun je af en toe het verschil 
maken voor iemand. Iemand kan veel 
stress ervaren, omdat hij of zij bijvoor-
beeld een tandartsrekening niet kan 
betalen. De diaconie kan zo’n rekening 

overnemen. Op die manier krijgt diegene 
even financiële rust. “We lossen armoede 
niet op, maar willen wel naast iemand 
staan.” 

Ron werkt mee aan de gezamenlijke 
kerstpakkettenactie van zeven kerken 
in Hoogland/Amersfoort-Noord. “Iedere 
decembermaand vullen we met  
vrijwilligers meer dan tweehonderd 
kerstpakketten. In ieder kerstpakket  
stoppen we iets lekkers en een 
boodschappenbon, maar ook een 
kaarsje voor het licht en een kaartje 
voor de hoop.” Een vrijwilliger bezorgt 
de kerstpakketten bij mensen thuis. 
Persoonlijk contact vindt de diaconie 
belangrijk.

In de kerk leren we dat we moeten 
omzien naar elkaar, dat je ook zorgt 
voor je naasten. “Dit is ook mijn eigen 
drive. Ik vind dat ieder mens van  
waarde is en dat we elkaar moeten 
helpen. Het is fijn om te merken dat 
het werk van de diaconie breed wordt 
gedragen door gemeenteleden.” Soms 
vraagt iemand veel meer hulp dan de 
diaconie kan bieden. “Dan is het beter 
om door te verwijzen of grenzen te 
stellen. Je komt niet als professional 
maar als medemens. Diaken zijn is 
prachtig om te doen.”

Wordt u de nieuwe diaken van  
Hoogland/Amersfoort-Noord? Mail 
dan naar ron.wesseling@inham.net.
Meer weten over het werk van de  
diaconie: www.dekerkhelptmee.nl of 
kijk op www.inham.net/hulp-nodig 

Meldpunt pastoraat
Om ervoor te zorgen dat voor gemeente- 
leden van De Inham altijd pastorale 
hulp bereikbaar is, heeft de wijkkerken-
raad een meldpunt pastoraat ingesteld. 
Dit nummer kunt u bellen in geval  
van overlijden of dringende situaties. 
Het wordt bij toerbeurt bediend door 
Heleen Bulthuis, Irene Stok en Martin  
Snaterse. U krijgt een van hen aan  
de lijn of wordt zo spoedig mogelijk 
teruggebeld. Het pastoraal meldpunt 
is bereikbaar via 06-17722751 en 

De Inham

Hamseweg 40 

3828 AE Hoogland 

(033) 480 51 25

Koster en verhuur 

Henk Tornij 

(06) 41 64 78 10 

koster@inham.net

Predikant 

ds. Martin Snaterse 

martin.snaterse@inham.net

Secretaris 

Arthur de Bruin 

secretaris@inham.net

Meldpunt pastoraat

(06) 17 72 27 51

pastoraat@inham.net

website 

www.inham.net 

Bankrekening 

NL84 RABO 0123005892 Protestantse  

Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

Kopij wijkberichten

vierklank@inham.net

De Inham
Protestantse wijkgemeente

pastoraat@inham.net. We raden u aan 
deze gegevens te vermelden bij de 
papieren waarop afspraken staan voor 
bijvoorbeeld uw uitvaart.

De aanleiding voor het meldpunt is 
dat ds. Martin Snaterse parttime werkt 
(80%). Zijn werktijd wordt verdeeld 
over de weekenden en drie werkdagen, 
dinsdag tot en met donderdag. Voor 
het pastoraat geldt dat Martin maximaal 
twee uitvaarten per maand begeleidt. 
Ook zal hij het crisispastoraat doen. 
Zijn er meer uitvaarten, dan zijn andere 
voorgangers beschikbaar.
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Nieuwe Kerk

Leusderweg 110 Amersfoort

www.nieuwekerkamersfoort.nl

Predikant

ds. Gerard Kansen

(033) 737 00 10

gerardkansen@nieuwekerkamersfoort.nl

Scriba (contactpersoon kerkenraad)

scriba@nieuwekerkamersfoort.nl

Pastoraat

pastoraat@nieuwekerkamersfoort.nl

of bij één van de ouderlingen

Verhuur

Marcel Broekema (06) 340 349 87

beheer@nieuwekerkamersfoort.nl

Kopij voor Vierklank 

vierklank@nieuwekerkamersfoort.nl

Nieuwe Kerk
Protestantse wijkgemeente

Even voorstellen...

Elke maand stellen we iemand uit de 
Nieuwe Kerk voor, die achter de schermen 
een taak uitvoert. We leggen deze 
persoon drie vragen voor. Deze keer is 
de beurt aan Nieske Stoel. Nieske is 45 
jaar jong en woont sinds een paar jaar 
in een tiny house in Amersfoort. Ze is 
actief in de denktank duurzaamheid van 
de Nieuwe Kerk, betrokken bij Praise & 
Prayer en af en toe creatief actief.

Graag stellen we Nieske drie vragen:
1)  Wat maakt jou vooral gelukkig of 

waarover ben je het meest blij? 
De verbinding die ik ervaar met anderen 
in de kerk, tijdens kring, op zondag 
maar ook op bijvoorbeeld New Wine, 
samen voor de tent.

2)  Wat hoop je voor de Nieuwe Kerk 
met het oog op de toekomst?

Dat we een kerk mogen blijven waar 
ondanks alle verschillen en diversiteit 

we samen op weg mogen blijven gaan 
en Jezus mogen blijven volgen.

3)  Wat is voor jou het allerbelangrijkste
in jouw geloofsleven?

Elke dag beginnen samen met God en 
mijn leven en geloof delen met God en 
de mensen om mij heen.

Nieske geeft de pen graag door aan 
Olivia den Toom, de redactie zal contact 
met haar opnemen!

Gelukskrakers voorkomen 
Het woord gelukskraker hoorde ik bij 
Ernst-Jan Pfauth in een podcast en later 
las ik het terug in zijn boek Intentioneel 
leven. Gelukskrakers zijn dingen die 
ons een leeg of onzeker gevoel geven. 
We zouden ze het liefst vermijden, 
maar dat blijkt lastiger dan het lijkt. 

Inleveren kerstspulletjes voor de 
Kerstmarkt
Zaterdag 13 december is er weer 
een Kerstmarkt in de Nieuwe Kerk. 
Heb je nog kerstspulletjes die je 
een nieuwe eigenaar gunt? Je kunt 
ze naar de Nieuwe Kerk brengen 
(ingang Daltonstraat) op:
•  donderdag 4 en 11 december in 

de ochtend;
•  donderdag 11 december in de 

avond tussen 19.30 en 21.00 uur;
•  vrijdag 12 december overdag.
Zie voor de Kerstmarkt en het 
aansluitende Kerstconcert de 
poster op blz. 33!

Maatschappelijke verwachtingen, perfecte
succesverhalen op sociale media en 
onze eigen kritische gedachten maken 
dat we toch steeds weer in de val trappen.
Overal krijgen we het idee dat ons leven 
pas geslaagd is als we voldoen aan een 
strak schoonheidsideaal, voldoende geld 
hebben of eten in sterrenrestaurants. 
Terwijl we goed weten dat sociale 
platforms draaien op onze aandacht, 
blijven we toch dagelijks eindeloos 
scrollen.
Pfauth pleit daarom voor te investeren 
in geluksmakers: gewoontes die ons 
juist vreugde en voldoening geven. Hij 
noemt onder andere werken aan iets 
waarin je gelooft, iets betekenen voor 
anderen, dankbaarheid oefenen en 
leven vanuit je eigen waarden.
Toen dacht ik: is Jezus niet de geluks-
maker bij uitstek? In de Zaligsprekingen
aan het begin van de Bergrede 
(Mattheüs 5) leert Hij waar het ware 
geluk te vinden is: in Gods nieuwe 
wereld, die in Hem zichtbaar wordt. 
Dat Koninkrijk van overvloed laat zien 

dat echt geluk niet komt van buitenaf, 
maar van leven in verbondenheid 
met God.

ds. Gerard Kansen 

we samen op weg mogen blijven gaan 
en Jezus mogen blijven volgen.

ds. Gerard Kansen 
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Nijenstede 

Andreaskapel, Heiligenbergerweg 84

(ingang Randenbroekerweg)

Geestelijk verzorger

Geke van Schuppen

Voorzitter kerkenraadscommissie

Bart van den Brink

bartvandenbrink@pkn-amersfoort.nl

Vrijwilligerscoördinator

Rob Schuitemaker

robschuitemaker@gmail.com

Penningmeester

Bert Blankenstijn

bert.blankenstijn@kpnmail.nl

NL96 RABO 0373 7488 33 t.n.v. CvK PG

Amersfoort inz. Andreaskapel Nijenstede

Nijenstede
Woonzorgcentrum

Johanneskerk

Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort

www.johanneskerk.nl

Beheer

Jan R. Nienhuis

jan.r.nienhuis@gmail.com

(06) 28 36 77 49 

Predikant

ds. Hannah Westerink

(06) 30 50 65 54

predikant@johanneskerk.nl

Secretaris

Laura van Rossum du Chattel

secretaris@johanneskerk.nl

Penningmeester

NL 83 TRIO 0320 8123 67 t.n.v. 

Stichting Johanneskerk.

Als kerkenraad ben je steeds bezig een 
balans te vinden tussen vernieuwing 
en traditie, en tussen wat je zou willen 
in een ideale kerkgemeente en wat 
haalbaar is qua menskracht.

Rond kerst en advent wordt dit ieder 
jaar weer duidelijk. De Johanneskerk 
had in de adventsperiode altijd een 
middag voor ouderen, en later voor 
iedereen die wilde komen. De middag 
werd verzorgd door de diaconie. Er 
was een inhoudelijk programma, met 
kerstliederen en lekkere dingen. Het 
was veel werk en de belangstelling liep 
sterk terug. Daarom hebben we 
besloten dit jaar geen adventmiddag 
te organiseren. Ouderen kregen ook 
altijd een attentie van de diaconie 
thuisbezorgd: een plant, een engeltje 
of zoiets. Dat werd ieder jaar moeilijker 
te organiseren: planten moeten 
duurzaam gekweekt worden, kaarsen 

In december reiken we aan de bezoekers 
van de kerkdiensten de kersteditie van 
het Elisabeth magazine uit. Vorig jaar 
hebben we dit voor het eerst gedaan 
en hierop hebben we positieve reacties 
gehad. De Elisabeth is een magazine 
dat ingaat op actuele geloofs- en 
levensvragen van mensen van vandaag. 
Naast artikelen is er ook ruimte voor 
o.a. natuurfotografi e, kunst, humor en 
psychologie.
Het mooie van het kerstnummer is dat 
het mogelijk is om een boodschap op 
de achterzijde van het magazine te 
laten drukken. Op de achterzijde wordt 
de volgende tekst gedrukt: 
Van harte zegen en vrede gewenst 
voor 2026!
In deze tijd van Kerst en jaarwisseling, 
met zijn donkere dagen, wensen we 

u licht en kracht 
vanuit het kind 
van Kerst. We 
heten u van harte 
welkom, iedere 
zondag om 10.00 
uur, in de kapel 
van Nijenstede 
voor de zondagse 
vieringen, ook in het nieuwe jaar.

Uw vrijwilligersteam

Hierachter volgen dan nog de namen 
van de bijna veertig vrijwilligers die 
betrokken zijn. We leggen ook een aantal 
nummers op verschillende plekken in 
het huis, mede als doel om de zicht-
baarheid van de kerkdiensten ook binnen 
het verzorgingshuis te vergroten.

mogen niet in verpleeghuizen, lezen 
kan niet iedereen, smaken verschillen, 
enzovoort. Ook dat doen we dit jaar 
niet meer. En ook geen kerstboom meer, 
want dat is ook moeilijk duurzaam voor 
elkaar te krijgen. We hadden een houten 
kerstboom, maar die was kapotgegaan.

Maar wat doen we dan wel? De kerken-
raad denkt toch genoeg georganiseerd te 
hebben. We hebben natuurlijk mooie 
en speciale diensten in de adventstijd. 
Alle leden krijgen een kerstkaart in de 
bus. De kerkzaal wordt versierd. Op 
kerstavond is er een kerstspel door de 
kinderkring (en hun ouders…). En, wat 
nieuw is, we organiseren een lunch 
op een zondag na de dienst. Daar kan 
dan iedereen komen die wil, er komt 
geen programma, alleen lekker eten en 
hopelijk veel gezelligheid. Misschien de 
geboorte van een nieuwe traditie?
Laura van Rossum du Chattel, secretaris

Johanneskerk
Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard
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Licht dat in de nacht begint
Dit wordt het thema van de Kerstnacht-
dienst in de Joriskerk, die we weer 
samen met enkele andere gemeenten 
organiseren. Het is een zinnetje uit 
een lied dat Luther heeft gemaakt 
en hij werd daarbij geïnspireerd door 
een gezang uit de vroege kerk. Ook 
in die oudste versie staan soortgelijke 
woorden als het gaat om de geboorte 
van Christus: nacht waarin het licht 
ontspringt. De adventstijd is bij uitstek 
ook de tijd om onder ogen te zien 
hoeveel duisternis er is in deze wereld, 
maar ook in onszelf. Wat hebben we 
het licht van Christus dan hard nodig! 
Ik kijk ernaar uit om voor het eerst het 
Kerstfeest te vieren midden in de stad 
Amersfoort, ook op eerste kerstdag 
en tweede kerstdag (viering met de 
kinderen). In de adventstijd is er op 
de derde zondag eerst nog het Heilig 
Avondmaal wat ook heel mooi past bij 
het verwachten van Christus’ komst; 
toen, nu en straks.

Wat het gemeenteleven betreft is het 
bemoedigend om te delen dat we 
nieuwe ambtsdragers hebben gevonden 
die op D.V. 11 januari 2026 bevestigd 
zullen worden. Het gaat om Bart van 
Huit, Arie van de Poel en Reinier 
Polinder als ouderling, Henk de Geus en 
Joost Karels als diaken, Teus Verhoeff  
als jeugdouderling en Huig Jan Bunk 

St. Joriskerk

Hof 1

beheerder@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Wijkgebouw

Filalethes

Havik 29

beheerder@fi lalethes.nl 

Website

https://sintjoriskerk-amersfoort.nl

Predikant

Ds. Martin van Dam

(06) 41 72 73 74

martinvandam@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Scriba

Arie de Gelder

scriba@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Kopij Vierklank

johannabijvank@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Wijkkas

NL47 INGB 0003 6862 41 t.a.v. hervormde 

wijkgemeente St.-Joriskerk

bartdoek@sintjoriskerk-amersfoort.nl

als ouderling-kerkrentmeester. Een 
mooi getal van zeven broeders die niet 
alleen gekozen zijn conform de regels 
van de kerk, maar ook mogen geloven 
door God zelf geroepen te zijn voor 
deze taak in de gemeente.

Ds. Martin van Dam

Kerstviering tweede kerstdag
Op tweede kerstdag is er een kerstviering 
voor en door kinderen. Het thema is 
‘Het grootste geschenk’. Kom je ook naar 
het kinderkerstfeest op 26 december? 
Van harte welkom!

Seniorenmiddagen
Vijf keer per jaar komen er ongeveer 
dertig jonge en oudere senioren van 
de St. Joriskerk bij elkaar om een 
gezellige en leerzame middag te hebben. 
Het seizoen start altijd met een 
pannenkoekenmaaltijd. Op de andere 
vier middagen ontvangen we een spreker. 
Zo gaf ds. M.P.D. Barth onlangs een 
presentatie over zijn werk als krijgs-
machtpredikant.

Op de (Kerst)middag van 15 december 
hoopt Albert Groothedde voor ons 
een presentatie te verzorgen over 
Gevangenenzorg Nederland en hebben 
we een gezamenlijke broodmaaltijd.
We zien weer uit naar mooie, gezellige 
bijeenkomsten. Welkom!

Vervoer naar de kerk
Als het niet meer lukt om zelfstandig 
naar de kerk te komen door leeftijd 
of door lichamelijk ongemak dan 
kunt u contact opnemen via 
contact@sintjoriskerk-amersfoort.nl 
Onze gemeente beschikt over een 
‘autodienst’. Vrijwilligers rijden iedere 
zondag mensen naar de kerk en weer 
naar huis.

St. Joriskerk
Hervormde wijkgemeente
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Dichter bij het Licht - Mijmeren met 
Louwrens Boomsma
Het afgelopen jaar was een donker 
jaar, dichtbij en veraf. We hebben allen 
dagelijks meegemaakt hoe slecht ons 
land werd bestuurd. Aan de overkant 
van de oceaan is een nieuwe president 
aan de slag gegaan die met decreten 
de wereld naar zijn hand probeert te 
zetten. In het beloofde land waar we 
ons verbonden voelen met de Joodse 
inwoners zijn hardliners aan de macht die  
vergeten zijn, dat zij ooit bevrijd werden 
uit een getto of een concentratiekamp. 
We herdenken tachtig jaar Auschwitz 
maar waar is het ‘Nie wieder’ gebleven? 
De opsomming is nog lang niet  
compleet en mag ieder zelf aanvullen.  
We voelen ons betrokken bij de wereld, 
maar onze invloed op de gang van zaken 
is beperkt. Dat zou ons mismoedig 
kunnen maken of somber of cynisch: 
het heeft toch geen zin. 

Waar halen we dan de lichtpuntjes 
vandaan in ons dagelijks leven? Dan blijkt 
dat er verhalen zijn die al eeuwenlang de  
mens op andere gedachten proberen 
te brengen. Het is de kracht van een 
kerk om die verhalen aan elkaar door 
te geven, om elkaar te steunen en om 
weer hoop te geven dat het anders 
kan. Dat werkt niet op afstand maar 
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dichtbij. We hoeven niet naar Israël 
om de buurvrouw een pannetje soep 
te brengen. Asielzoekers zitten niet in 
Afrika maar bij ons om de hoek. En het 
blijken aardige mensen die veel hebben 
meegemaakt en niet aldoor met  
messen zwaaien. 

Met Kerstmis vieren we de geboorte 
van een kind dat ons veel wil leren. 
Midden in de winter komen er licht-
puntjes. Maar licht zie je het best als 
het donker is. Dus ons uitgangspunt is 
zo slecht nog niet. Donker wordt juist 
verjaagd door het licht. Deze dagen 
komen de kaarsen weer uit de kast. 
Zij geven sfeer en warmte. Het is een 
mooi symbool dat iedere dienst het 
licht aan de Paaskaars wordt ontstoken 
en doorgegeven. De kinderen die de 
toekomst hebben, dragen het licht van 
de Paaskaars met zich mee. Als ouderen 
mogen we kijken met de onbevangen-
heid van een kind. Met de hoop dat er 
toch weer mogelijkheden zijn om ons 
leven anders aan te pakken. Niet ieder 
voor zich, maar met een ander, met  
de ander.

Heel voorzichtig zien we wat tekenen 
van hoop, kijkend naar de uitslag van 
de verkiezingen en een begin van een 
bestand in Gaza. Met Kerst kijken we 

naar het licht en met Nieuwjaar komen  
de goede voornemens voor het  
komende jaar. Die goede voornemens 
zijn niet moeilijk: Betracht het goede  
en behandel de naaste als jezelf. 
Simpeler kan het niet. Maar om het ten 
uitvoer te brengen is lastiger. We dwalen 
nogal eens af. Dan is er wekelijks een 
herhalingscursus. Hoe zat het ook 
weer, wat kan ik doen en wie was ook 
weer mijn naaste? 

Kerst in de Veenkerk
Dit jaar vieren we kerst, net als al die 
andere jaren. Het moet gevierd, als een 
heuse opfriscursus of herhalingcursus, 
zoals Louwrens zo mooi schrijft. En 
het is fijn en goed om dat met elkaar  
te doen. Weet je welkom in de vieringen  
in de Veenkerk, waar we samen zingen,  
het licht aansteken in de nacht, ons 
verwonderen over het kwetsbare  
verhaal van kerst en hopelijk ontdekken 
dat het ook dit jaar weer, over ons 
gaat... 24 december om 21.00 uur 
Kerstnacht, in Theater de Kamers.  
25 december om 10.00 uur Kerstmorgen,  
het feest in Theater de Kamers. En over 
de Kerstmusical op 21 december lees 
je op blz. 32.

Veenkerk
Protestantse wijkgemeente
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Ik word gebeld. Kan ik een stukje 
schrijven voor Vierklank over Kerk-
balans? Geld is niet het eerste waar je 
aan denkt als je het over kerkzijn hebt 
maar toch moeten we het er af en 
toe over hebben. Het is zeg maar de 
belangrijkste bijzaak in de kerk. 

Terwijl ik een paar mislukte incasso’s 
door het administratiesysteem uitzoek 
en een vraag beantwoord over een 
automatisch gegenereerde herinnering, 
denk ik aan wat ik kan schrijven en wat 
er allemaal nog moet gebeuren om straks 
in januari weer een actie Kerkbalans te 
kunnen houden. 

Eind september zijn we begonnen na 
te denken over de aanpak: wat kunnen 
we verbeteren, doen alle vrijwilligers 
weer mee, wat is het thema dit jaar? 
Lang geleden werd het thema ‘geloven 
kost wat’ gebruikt. Dat zou ik niet zo 
gauw kiezen, want geloven is tenslotte 
geheel gratis. Geloven is natuurlijk niet 
vrijblijvend. Maar dat bewaar ik even 
voor de wervingsteksten. 

We gaan een brief sturen en we doen 
er al jaren ook een aardige informatie-
folder bij. Volgens de drukker moet ik 
brochure zeggen, maar dat doet me 
toch wat te veel denken aan reclame-
drukwerk voor een dure reis of een auto.
Wat schrijf je in de folder, voor wie is 
de informatie bedoeld? Allereerst moet 
alles goed leesbaar zijn en moet het 
geheel er aantrekkelijk uitzien. We willen 
trouwe kerkgangers bereiken maar 
zeker ook mensen die wel lid zijn maar 
eigenlijk weinig met de kerk hebben. 
Mensen die fi nancieel bijdragen maar 
ook diegenen die de kerk meer als een 
van de goede doelen zien waar ze een 
paar euro voor over hebben.

Verschillende mensen schrijven teksten 
voor de folder. De teksten redigeren we 

en voor foto’s heb ik ook wat adresjes. 
Let op, van mensen die herkenbaar op 
de foto staan hebben we toestemming 
nodig. Ik krijg net een bijdrage binnen 
waarvan ik heel blij word. Een leuke 
tekst, inclusief mooie foto’s, en de 
toestemming voor publicatie is al 
geregeld. En dan de tekst voor de brieven 
die we naar de leden sturen: kort, 
wervend, met begrip, duidelijk, niet 
opdringerig. Ook daar schrijven gelukkig 
verschillende mensen aan mee. 

Als de lijst met adressen correct is, 
uitzonderingen verwerkt zijn, er een 
onderverdeling is in soorten brieven 
en wijken, alles technisch klopt en alle 
punten en komma’s op de juiste plek staan, 
kunnen de bestanden naar de drukker. 
Goede kans dat we eind december al 
het drukwerk binnen krijgen.

Op een gezellige zaterdagmorgen voegen
we brieven en folders bij elkaar in 
enveloppen per wijk en briefsoort. Dat 
werk scheelt aardig wat geld, bovendien 
voorkomt het verfrommelde brieven 
door een automatisch sorteersysteem. 
En dan komen de wijk-coördinatoren 
en de bezorgers voor de 1500 brieven 
in beeld. Ze bezorgen en halen later 
de antwoordformulieren weer op. 
Gelukkig zijn er veel mensen die helpen, 
een mooi aspect van onze kerk, veel 
vrijwilligers. En wat ook mooi is, als 
vrijwilliger krijg je ook veel terug, zoals 
verbondenheid en waardering. Als na 
de actieweek alles dan verwerkt is kan 
ik weer verder met de mislukte incasso’s 
en ongewenste herinneringen.

Tom Rodenburg is kerkrentmeester 
Protestantse Gemeente Hoogland/
Amersfoort Noord

Een belangrijke bijzaak

Door: Tom Rodenburg

KERKRENTMEESTERS PGHAN
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Liften naar de hemel

Voor dit kerstnummer kies ik voor een roman 
van Lex Paleaux voor ouderen én jongeren. 
Mooi zou het zijn om het boek samen te lezen 
en erover in gesprek te gaan. De titel luidt: ‘Liften 
naar de hemel’. Het boek won de Boekhandels-
prijs en was een van de genomineerden voor de 
NS-publieksprijs. 

‘Liften naar de hemel’ is een ‘coming of ageroman’. 
Paleaux weet zich heel goed in te leven in het leven 
van jongeren. Eerder schreef hij al over jongeren 
in een psychiatrische jeugdkliniek en over hun 
eenzaamheid. De zestienjarige Quintin speelt de 
hoofdrol in het boek. Een jongen die zijn weg 
moet vinden in het leven, maar daarin nogal 
wordt tegengewerkt. Hij heeft het moeilijk. Een 
traumatische ervaring achtervolgt hem. Zijn familie 
weet zich geen raad met de onhandelbare jongen 
en stuurt hem voor onbepaalde tijd naar Canada, 
waar hij in een streng godsdienstig gezin wordt 
opgenomen. In de naam van de Heer wordt hem 
veel pijn gedaan. Letterlijk en fi guurlijk. Gelukkig 
zijn er ook fi jne momenten. Zoals met Mike, een 
domineeszoon, waarmee hij vriendschap sluit. 
En ook met het kleine meisje Ruth, Gods ‘meest 
geslaagde creatie’. Daarnaast vindt Quintin 
troost in muziek; het houdt hem op de been in 
zware tijden. 

Paleaux - opgegroeid in een vrijgemaakt-
gereformeerd milieu in een Fries dorp - laat 
de donkere kanten van godsdienst zien, maar 
gelukkig is er ook een andere kant. Mikes vader 
heeft het vermogen om Quintin aan te voelen 
en naar hem te luisteren. De predikant heeft 
mededogen met hem; eigenschappen die je 
zo graag bij gelovigen wilt zien. In een kalfj e 
herkent de jongen zijn eigen kwetsbaarheid. 
Een ontroerende vriendschap ontstaat. En 
Quintins weerbaarheid groeit.

Het boek is een echte pageturner: het is 
een spannend verhaal, vlot geschreven, 
beeldend en vooral invoelbaar. Ik wilde 
tijdens het lezen zo graag iets doen om 
het leven van Quintin te veranderen, 

hem helpen, advies geven, maar je bent lezer en 
je moet de beker met een brok in je keel drinken 
totdat ie leeg is. Een zwaar thema dus, maar 
troost je… het is luchtig geschreven. En gelukkig 
ook met humor.

Of het allemaal goed komt met Quintin? Je moet 
het plot nooit verraden in een recensie. Laat ik dit 
zeggen: de schrijver kent het leven, is realistisch 
- tot het einde toe. En toch is het een boek om 
onder de kerstboom te leggen. Paleaux zei het 
zelf in een interview: ‘Al mijn boeken hebben als 
overkoepelend thema vertrouwen, je veilig voelen. 
Het gebrek daaraan resulteert in weerbaarheid, 
wederopstanding en veerkracht. Voor mij is dit 
boek één lange dialoog met God.’

Als dat niet een kerstboodschap is! 

Het boek is uitgegeven bij Ambo/Anthos en kost 
€ 23,99.Meer informatie over de schrijver: 
www.lexpaleaux.nl. Op zondag 16 november 
was Lex Paleaux te gast bij Annemiek Schrijver in 
de Verwondering (KRO/NCRV). Dit ontroerende 
interview kunt u terugkijken via NPO-start of via 
de website van de omroep.

BOEKBESPREKING

Door: Jos van Oord
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Het thema van de Week van gebed 
voor eenheid van christenen is: Eén 
van Geest, naar Efeziërs 4. Echte 
eenheid lukt ons niet op eigen kracht. 
Maar als we samenkomen bij het licht 
van Christus, gebeurt er iets moois: 
we herkennen elkaar als broeders en 
zusters, allemaal verlangend naar 
vrede en verlossing.

Voor 2026 is het materiaal voor deze 
gebedsweek gemaakt door christenen 
uit verschillende kerken in Armenië. 
Samen hebben ze de oecumenische 
viering en de doordeweekse gebeds-
bijeenkomsten voorbereid. De Armeense 
kerk is één van de oudste kerken ter 
wereld. In hun geloofsbeleving speelt 
het licht van God een grote rol. De 
Armeense kerk is ook een vervolgde 
kerk. Armeniërs zijn vaak verdreven. 
De meeste Armeense christenen 
wonen dan ook niet in Armenië, maar 
in landen als Frankrijk, Rusland, Syrië, 
de VS en ook Nederland.

De jaarlijkse Week van Gebed vindt 
plaats van 18 t/m 25 januari 2026. Kijk 
voor meer informatie en de gebeds-
locaties op www.weekvangebed.nl. 

Op zondag 28 december om 16.00 uur 
is er weer een top 2000-viering in 
De Inham in Hoogland. De band van 
Jan van Straalen speelt allerlei nummers 
uit de top 2000. Met zangeressen uit 
het Brandpunt, de Veenkerk en de 
Inham. Bezoekers zingen enthousiast 
mee. We luisteren naar verhalen over 
die nummers. Verhalen over de kwets-
baarheid van het leven, maar ook hoe 
muziek hoop en inspiratie kan geven. 
We laten ons verrassen door soms 
een andere kijk op die nummers. Deze 
keer staan onder andere ‘Soldier on’, 
‘Fragile’ en ‘Iedereen is van de wereld’ 
op het programma. 

Voor Jan van Straalen is het de tweede 
keer dat hij de muziek regelt voor een 
top 2000-dienst. Al sinds september is 
hij met de band aan het oefenen om 
alle nummers onder de knie te krijgen.

Waarom vind je dit mooi om te doen, 
Jan?
Ik maak mijn hele leven al graag muziek 
en vooral voor anderen. Muziek is voor 
muzikanten een uniforme taal. Tijdens 
mijn middelbareschooltijd maakten we 
muziek in Youth for Christ-verband. 
We speelden in allerlei landen. Ervaringen 
om nooit te vergeten. Soms versta je 
elkaar niet, maar je gebruikt wel dezelfde 
muziektaal. Muziek maken zorgt voor 
verbinding!

Hoe krijg je andere muzikanten 
enthousiast om ook mee te doen?
Ik denk dat ik mijn enthousiasme 
makkelijk kan overbrengen. En de top 
2000 spreekt velen aan, ook muzikanten. 
Als kennismaking kwam een slagwerker 
luisteren. Hij kon het niet laten om 
meteen mee te spelen. Veel teksten 
hebben betekenis en zijn de moeite 
waard om te spelen en uit te dragen. 
De top 2000-viering is daar een mooie 
gelegenheid voor. 

Studeer je al die nummers in om ze 
maar één keer uit te voeren?
We treden maar liefst vier keer op. 
De eerste keer is in De Inham op 
28 december, daarna volgen:
-  Op zondagmorgen 4 januari in 

De Veenkerk in Vathorst (locatie 
De Kamers)

-  Op zondag 18 januari in de Open 
Hof in Kampen bij een dienst 
vanwege het kerkasiel wat daar al 
sinds meer dan een jaar plaatsvindt. 
www.kerkasielkampen.nl 

-  Bij Gluren bij de Buren op zondag 
1 februari in de hal van De Inham.

U bent op die momenten van harte 
welkom! Geniet mee en zing mee!

Henriette Kappert, Yvonne Lassche, 
Jan van Straalen, Martijn van Werkhoven, 
Rolinka Klein Kranenborg en Henk 
Veldhuis (henk.veldhuis@inham.net)

INSPIRATIE

Week van Gebed: 
Eén van Geest

Top 2000-viering op 28 december in 
De Inham

28



Door: Reina van Mourik

De voormalige weilanden van Hoogland worden gebruikt voor 
de aanleg van nieuwe woonwijken, waaronder Schothorst. 
Alles wat een mens nodig heeft, van school tot winkel, is 
ingetekend en komt er. De kerken in Amersfoort buigen zich 
over de vraag hoe zij aanwezig kunnen zijn in die wijken. 
De hervormde, gereformeerde en rooms-katholieke kerken 
geven zichzelf de diaconale opdracht: ‘Zorg dat je er bent 
voor mensen die je nodig hebben.' Zij organiseren vele 
kennismakingscontacten en uit die ontmoetingen ontstaat 
in 1986 het inloophuis. 

Het echtpaar Roos is op Batostraat 2 begonnen als coördinatoren. 
Van de destijds aangetrokken vrijwilligers zijn er twee nog 
steeds zeer actief. Het inloophuis organiseert maaltijden, 
zomerfeesten, vrijwilligersactiviteiten en bezinningsbijeen-
komsten. Activiteiten die nog steeds gebeuren, maar sinds 
2018 aan het Lancelotpad 18. Trudy Paus is coördinator vanaf 
1997 en sinds 2020 Ineke Opstal. Een leidende gedachte is 
‘iedereen is waardevol’ en wederkerigheid is belangrijk. Dit 
alles kan plaatsvinden dankzij de inzet van vele vrijwilligers: 
gastmensen, kookgroep, tuin- en klusjesmannen, administra-
tieve krachten, bestuursleden en anderen. Wij zijn hen dan 
ook heel dankbaar voor hun trouw en inzet.

Sinds 2015 is ons huis samen met De Aandacht Amersfoort 
(voorheen DAC Zuidsingel) uit 1989, met De Ontmoeting 

(De Bekroning 2 in Kattenbroek) uit 1993 en de Herberg 
(Watersteeg 85 in Nieuwland) uit 2000 onderdeel van Stichting 
Inloophuizen Amersfoort (SIA), opgericht door bovengenoemde 
kerken. De SIA is een diaconaal antwoord op het werk van 
de kerken en ondersteunt de sociale cohesie en samenwerking 
in de wijken. Kerken, burgerlijke gemeente Amersfoort en 
diverse fondsen dragen het werk van SIA fi nancieel.

Het veertigjarig bestaan gaan wij in dankbaarheid voor het 
vele werk dat gedaan is en vooral ook met veel vreugde en 
plezier vieren in de week van zondag 25 januari t/m zondag 
1 februari 2026 tijdens de inloopuren, behalve op vrijdag 30 
en zaterdag 31 januari.

Veel mensen, jong en oud, niet alleen uit Schothorst, 
vonden hun weg naar ons inloophuis en velen voelen zich 
daar thuis. Wij hopen nog telkens gasten welkom te mogen 
heten. Wij als bestuur, coördinator en vrijwilligers nodigen 
u/jullie uit om ook eens ‘in te lopen’ en ons te ontmoeten. 
Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom!

Meer informatie: 
www.stichtinginloophuizenamersfoort.nl. 

Door: Harm Dane, voorzitter beheercommissie 
Sint-Joriskerk

De Sint-Joriskerk bruist. Van orgelconcerten tot bruiloften, 
van exposities tot lezingen... Achter al die levendigheid 
schuilt een toegewijde groep vrijwilligers die dit alles 
mogelijk maakt. En goed nieuws: we zoeken nieuwe 
mensen om ons team te versterken!

Achter de schermen
Wie vrijwilliger is in de Sint-Joriskerk, krijgt toegang tot 
prachtige concerten en bijzondere evenementen. Maar 
bovenal: je draagt bij aan een plek van betekenis, midden 
in de stad. De Sint-Joriskerk is het hart van de stad én 
onderdeel van de Protestantse Gemeente Amersfoort 
(PGA). Door verhuur en het werk van vrijwilligers kunnen 
we de kerk restaureren en de deuren openhouden, voor 
diensten en ontmoetingen. Zonder vrijwilligers geen 
open kerk, dat beseff en we maar al te goed.

Zet jouw talent in
Ben je op zoek naar een plek waar je jouw talent kunt 
inzetten met betekenis voor de stad én de kerk? Dan 
nodigen we je van harte uit om eens kennis te maken. 
Loop een keer mee en proef de sfeer. Vrijblijvend, maar 
wie weet wel de start van iets moois.

Mail met beheerder Nic van Tricht via 
beheerder@joriskerkamersfoort.nl of kijk op 
https://joriskerkamersfoort.nl/vacatures.

Vrijwilligersdag 2025 (Dick Westerveld)

Vacature: vrijwilliger worden in de Sint-Joriskerk iets voor jou?

Inloophuis Schothorst: al bijna veertig jaar een huis van 
en voor ontmoeting
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LEREN & ONTMOETEN Kijk voor meer info op www.zindex033.nl

Leerhuis ‘de Mare van Mirjam, 
Maria en Maryam’

Op vier maandagavonden in februari 2026 staan in 
een Leerhuis vrouwen van aanzien centraal: Mirjam
uit Tenach, Maria uit het Nieuwe Testament en 
Maryam uit de Koran. Aan de hand van teksten uit de 
drie tradities - zowel oude als heel recente teksten - 
staan we stil bij de rol die vrouwen daarin spelen. In 
de oude geschriften vinden we veel aandacht voor 
de eerbiedwaardige rol van vrouwen maar in hun 
uitwerking krijgen vrouwen een ondergeschikte rol 
toebedeeld. Nieuwe stemmen gaan daar tegenin, het 
gesprek ligt open. 

Mirjam, Maria en Maryam; niet alleen eerbiedwaardig 
maar ook voorbeeldig strijdvaardig. Uitdagende 
gespreksstof voor vrouwen én mannen, zeker nú.

Maandagen 2, 9, 16 en 23 februari. Fonteinkerk/Huis 
van Zuid; Robert Kochstraat 4, Amersfoort. Begeleiding: 
Paul van der Harst, Dineke Houtman, Jan Roelof 
Nienhuis. Kosten: € 15. 
Inschrijven: leerhuisamersfoort@kpnmail.nl. (Dit 
Leerhuis werd eerder gehouden in november 2025.)

Zaterdag 20 december is de 
traditionele levende kerststal bij 
De Inham weer te bezoeken. Luister 
naar kinderkoor Teenz, steek een 
kaarsje aan in de kerk en knuff el 
met de kleine dieren. Er zijn een 
knutselactiviteit, een pop-up kerst-
spel, warme chocolademelk en 
glühwein. En een inzameling voor 
de Speelgoedbank. Welkom op 20 
december van 13.00 tot 16.30 uur 
aan de Hamseweg 40, Hoogland.

Bij De Inham komt Kerst tot leven

Cartoon Johan
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Peuterdienst in De BronPeuterdienst in De Bron
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KUNST, CULTUUR & MUZIEK Kijk voor meer info op www.zindex033.nl

De Kerstmusical van de Veenkerk: 
een musical voor het hele gezin in 
een echt theater
Inmiddels is het een heuse traditie in de Veenkerk, al 
maanden wordt er druk geoefend aan de musical voor 
de kerst. Jong en oud werken mee, voor en achter de 
schermen. Ook dit jaar hebben ze een prachtige musical 
bewerkt, zodat deze goed past in de setting van de 
Veenkerk. Iets over een groot feest, maar niemand heeft 
tijd en oh ja, hoe zit ‘t eigenlijk met de uitnodigingen. 
Kortom, alle ingrediënten voor een boeiend en spannend 
verhaal. Kom je ook op 21 december om 14.00 uur of 
om 19.00 uur? Aanmelden kan via de QR-code (boven 
middag en onder avond) of via www.ticketkantoor.nl/
shop/middagmusical of www.ticketkantoor.nl/shop/
avondmusical.

De Kerstmusical van De Bron: 
‘De koekenbakkers van Caprese’

Sinds september zijn we al aan het voorbereiden. Via 
het blad Kind op Zondag kregen we de musical. We 
luisteren naar de liedjes en vragen welke kinderen mee 
willen doen. Elf enthousiaste reacties volgden. Na wat 
tekstaanpassingen hebben we een paar rollen erbij 
geschreven, zodat alle kinderen mee kunnen doen. 
Sinds half november oefenen we elke week na kerktijd 
in De Bron. Het is teamwerk, want enkele gemeenteleden
zorgen voor musicalkleding, anderen voor de muziek en 
het decor. De titel van de musical klinkt spannend en 
lekker... Wat hebben pizza’s te maken met de Kerstpreek 
van de dominee... en... wat met een kat die kwijt is?

Nieuwsgierig? 
Kom kijken en 
vier het Kerstfeest 
samen met ons 
en geniet mee, 
op 24 december 
om 19.00 uur.

Kerstorgelconcert in de Joriskerk met 
Rien Donkersloot en Gerco Bor

Jorisorganist Rien Donkersloot en Gerco Bor verzorgen op 
Tweede Kerstdag (vrijdag 26 december) een concert met kerst-
muziek van Händel, Bach, Brahms, Franck en Dupré en impro-
visatie op de orgels van de Sint-Joriskerk in Amersfoort. Gerco 
Bor is de winnaar van het orgelconcours dat afgelopen sep-
tember plaatsvond in de Sint-Joriskerk. Gerco Bor (2002) speelt 
sinds zijn negende levensjaar orgel. Sinds 2023 studeert hij bij 
Gerben Budding (Gouda), waar hij zich verder ontwikkelt.

Aanvang 15.30 uur. De toegangsprijs bedraagt € 10. Jongeren 
tot en met 18 jaar hebben vrije toegang. De kerk gaat open om 
15.00 uur. Vooraf en na afl oop is er gratis koffi  e en thee.

Rienk Donkersloot in de Joriskerk: 
Bach op Nieuwjaarsdag

Rien Donkersloot, Jorisorganist sinds 2012, geeft op 
de eerste dag van 2026 een concert op het hoofd- 
en koororgel van de Sint-Joriskerk. Op het programma 
staat muziek van Johann Sebastian Bach (1685-1750). 
Aanvang 15:30 uur. De toegangsprijs bedraagt € 10. 
Jongeren tot en met 18 jaar hebben vrije toegang. 
De kerk gaat open om 15.00 uur. Vooraf en na afl oop 
is er gratis koffi  e en thee.

Evensongs in de Sint-Joriskerk

Op de zondagen van Advent vindt ‘s middags om 
15.30 uur in de Sint-Joriskerk een Choral Evensong 
plaats, georganiseerd door de stedelijke Werkgroep 
Kerkmuziek van de Raad van Kerken. 
Een Evensong duurt ruim drie kwartier en is vrij 
toegankelijk. Er is een collecte na afl oop. Zie ook 
www.evensongsamersfoort.nl.

(Kerst)muziek na de markt 

Zaterdag 20 december om 16.00 uur geeft het 
Sweelinck’s Companions Musica 1600 onder leiding 
van Hugo van Veen een prachtig Kerstconcert in 
De Zwaan. Met zang en blokfl uiten in alle maten. 
Entree is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom om 
de onkosten te dekken. Langestraat 61.
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Nieuwe Kerk
Zaterdag 13 december
Leusderweg 110

Kerstmarkt met 
kaarsen, jam, snert 
en oliebollen en 
kerstspulletjes

10.00 tot 14.00 uur

Kerstconcert voor jong 
en oud met sing-in 
Cantus Lux Aeterna en 
Dennis van der W� k

16.00 tot 17.00 uur

KERST-
MARKT EN 
KERST-
CONCERT

Het goede doel is Kamers met aandacht
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KERK IN BEWEGING

Doorontwikkeling geldwerving in  
de PGA
Actie Kerkbalans is een actie die jaarlijks 
op PGA-niveau wordt georganiseerd. 
De actie blijft ook veranderen. Een 
groot deel van de geldwerving gebeurt 
nu digitaal, maar een deel blijft lopen 
via brieven en enveloppen. Het vraagt 
veel van kerken om deze actie uit te 
zetten. Toch lukt het ieder jaar, dankzij 
alle vrijwilligers die zich inzetten rondom 
geldzaken.

	 �“Op PGA-niveau draagt iemand 
ongeveer € 600 per jaar af aan de 
kerk. Bij veel pastorale eenheden die 
uit twee personen bestaan, ligt dat 
ook regelmatig rond de € 1200 per 
jaar. Maar er zijn genoeg mensen die 
minder geven en er zijn ook mensen 
die substantieel meer geven”

	� Hans van der Ploeg (medewerker  
kerkelijk bureau PGA)

Voor het eerst geven?
Voor jongeren is een kostenpost als de 
kerk geen vanzelfsprekend gegeven. 
Vanaf achttien jaar worden ook zij 
door de kerk benaderd. Het kan lastig 
zijn om als ouders of als kerkleden 
geld te vragen aan jeugdigen die een 
weg moeten vinden in het toch al zo 
dure leven. Het vraagt een gesprek 
met jongvolwassenen. Kunnen ze al 
bijdragen? En hoeveel kunnen ze dan 
bijdragen? Door hierover met jong-
volwassenen te praten, als ouders of 
bijvoorbeeld jeugdouderlingen, help je 
ze om na te denken wat de kerk voor 
hen betekent en wat daar tegenover 
mag staan.

Doe je mee?
Ook in 2026 wordt aan alle PGA-leden 
gevraagd een bijdrage te leveren aan 
de kerk van de toekomst. We hopen 
dat we ook dit jaar weer op jou mogen 
rekenen! Je ontvangt begin januari een  
brief of mail met meer informatie  

hierover. Door te geven, vormen 
we in Amersfoort  

meerdere rustpunten  
midden in de 

drukke wereld.

Druk, druk, druk. Elk aspect in ons leven 
vraagt aandacht en tijd. Soms kan het 
voelen alsof je geen tijd hebt om stil 
te zijn of om naar binnen te keren. 
Wat kunnen we dan dankbaar zijn 
voor de vele kerken en kerkdiensten 
in Amersfoort, die kleine rustpuntjes 
vormen in een drukke wereld. 

Om deze rustpunten te behouden, 
moeten we het als kerkleden ieder jaar 
wel over geld hebben. Dit gebeurt met 
de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Het thema 
is dit jaar: ‘Rustpunt in een drukke wereld’. 

Geldzaken en de kerk…
Het lijkt soms wel een van de minst 
inspirerende onderwerpen om in de 
kerk te bespreken. Toch is geld een 
belangrijk middel. De kerk krijgt geen 
subsidie. Ieder jaar doen de wijk- 
gemeentes van de PGA daarom een 
beroep op leden om naar draagkracht 
bij te dragen. Niet alleen voor jezelf, 
maar ook voor de ander. Bijdragen 
gaan naar het kerkgebouw en  
onderhoud, de predikant en overig 
personeel, het openstellen van  
de kerk voor anderen, het  
verzorgen van activiteiten  
en solidariteit tussen  
de kerken.

Actie Kerkbalans 2026: Rustpunt in 
een drukke wereld

Door: Roëlle de Bruin, communicatieadviseur PGA, foto’s via Actie Kerkbalans
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Wat betekent dit voor jou, een  
‘rustpunt’?
‘Rustpunt in een drukke wereld’. De 
kerk is een plek om tot inkeer te komen 
en rust te vinden. Wat maakt de wereld 
druk, en wat betekent de kerk voor hen 
als bron van rust? We vroegen het aan 
diverse kerkleden. 

	� “Voor mij is de kerk een rustpunt. 
Daar word ik stil en maak ik contact 
met God en de gemeenteleden. 
Even weg van alles wat er in mijn 
dagelijkse leven en in de wereld om 
me heen gebeurt. Er ligt soms veel 
druk op me in mijn werk, thuis, in 
mijn omgeving en dan ervaar ik die 
rust als heel prettig.”

	 Coby Karman (De Bron)

	� “De Fonteinkerk is voor mij als het 
oog van een orkaan: een plek van 
rust, tijdloosheid en bezinning in een 
kolkende wereld van onmenselijkheid, 
politieke instabiliteit en complexiteit 
die mijn besef te boven gaat. Voor 
mij is het onvoorstelbaar dat de  
Fonteinkerk niet meer zou bestaan.”

	� Gert-Jan Geerse (Fonteinkerk- 
Emmaüskerk)

	� “De wekelijkse kerkdienst heb ik 
nodig vanwege die drukte. Elke keer 
raakt mij een woord, een lied, een 
tekst... Dat bepaalt mij bij wat écht 
belangrijk is in mijn leven. De kerk 
zorgt voor diepgang in mijn bestaan. 
Daarbij is de nood in de wereld zó 
groot dat ik zonder de kerkgemeen-
schap en de kerkdiensten helemaal 
cynisch en afgestompt zou raken, of 
eraan ten onder zou gaan.”

	 Ineke van Oosten (De Hoeksteen)

	� "Het fijne aan de kerk is dat je iedere 
week met een volle agenda even 
wordt stilgezet en de ruimte krijgt 
om tot God te bidden en Hem te 
loven. Het is een cadeau om dit 
samen met anderen te doen, op een 
plek die helpt om het alledaagse te 
overstijgen."

	 Leantine Dekker (De Brug)

	� "In 1 Timoteus 1:5 staat: Het doel van 
je opdracht is de liefde die voortkomt 
uit een rein hart, een zuiver geweten 
en een oprecht geloof. Zo'n tekst is 
niet bepaald rustgevend, vind ik. Ik 
ervaar de kerk, zowel landelijk als 
wereldwijd, ook niet bepaald rust- 
gevend. Maar dat de kerk moet 
blijven bestaan staat buiten kijf. Ons 
geloof in God, onze Vader en Zijn 
Zoon Christus Jezus mag en moet 
nooit verloren gaan, ondanks alles. 
Jezus leefde onszelf immers voor: 
alles zal geschieden naar Zijn wil,  
op Zijn tijd en volgens Zijn plannen 
met ons!"

	 Wijnand Wattimena (De Hoeksteen)

Delen, delen, delen met  
meneer Verkade
Door: Jennie Harmelink

Tussen het feestelijke verhaal van 
Sint-Maarten en het geschenkenfeest 
van Sint Nicolaas maakt het kerkelijk 
bureau de opbrengsten bekend van 
onze inmiddels welbekende diaco-
nale acties: Vakantiegeld Delen, het 
PGA-werelddiaconaatproject Bantar 
Gebang en de Diaconale Najaarscol-
lecte (waar ook de PG-HAN aandacht 
aan heeft besteed).

Delen en schenken zit niet alleen in 
het dna van de kerken; ieder mens 
kent de meerwaarde van het delen 
van wat jij kunt missen. Zelf leerde ik al 
vroeg dat het delen van een Verkade- 
chocoladereep met mijn twee zussen 
mij meer plezier opleverde als mijn 
moeder haar deel van de reep aan 
ons opofferde. Natuurlijk maakte het 
uiteindelijk niet uit of we de blokjes 
chocolade met drie of vier mensen 
deelden. Het grote smaakgenot kwam 
toch wel zodra we alle drie tegelijk, 
rond 16.00 uur, zaterdagmiddag na het 
douchen en net voordat Swiebertje 
begon, op onze blokjes chocolade 
kauwden, zogen of smakten. Iedereen 
genoot op zijn eigen manier. Dat delen 

een feest kan zijn, is mij altijd bijgebleven 
- dankzij meneer Verkade.

En nu kan ik u blij maken met het 
mooie resultaat van uw vrijgevigheid:
Vakantiegeld Delen	 € 95.200
Diaconale Najaarscollecte	 € 29.250
Bantar Gebang	 € 57.160 
(2023 t/m 2025) 

Met de actie Vakantiegeld Delen hebben 
we 238 adressen blij gemaakt. Mensen 
met een financiële uitdaging konden 
genieten van een vakantie. Van de  
Diaconale Najaarscollecte gaat € 15.000 
naar Fietsmaatjes Amersfoort, voor 
een nieuwe duofiets. € 5.000 gaat naar 
Parentshouses voor extra middelen 
om de huiskamer op te knappen. En 
kinderen op de vuilnisbelten in Bantar 
Gebang krijgen gezondere voeding en 
goed onderwijs. Het College van Diakenen 
van de PGA beraadt zich nog op een 
passende besteding van het restant van 
de Diaconale Najaarscollecte.

Wat een prachtig, bijzonder en gul 
resultaat! Samen maken we de wereld 
van God weer een beetje mooier. Wij 
zijn dankbaar voor uw vrijgevigheid.

DIACONIE PGA
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Heeft u ook zo’n zin in kerst? De lichtjes, de gezelligheid, de geur 
van overvloedige maaltijden, de prachtige kerstavonddienst… 
Het feest!
Of herkent u zich meer in overprikkelde kinderen, gedoe in 
de familie, de eenzaamheid van een tweede kerstdag, of het 
cynisme over een feest dat soms meer stress dan vreugde brengt?

Op een stormachtige maandag zit ik op zolder. Buiten schuiven 
donkere wolken voorbij, als ineens de zon doorbreekt. 
Ik mijmer over donkerte en licht. Ineens denk ik aan het 
Sinterklaasjournaal: een vuurtoren met een kapotte lamp 
kan zijn werk niet doen. Zonder licht vindt de stoomboot de 
weg naar Texel niet. Paniek! Licht geeft richting en hoop. Zo 
werkt het ook in ons leven: één straaltje kan alles veranderen.

We leven in een maatschappij waarin kwetsbaarheid meer 
mag bestaan, maar waarin we tegelijk geleerd hebben het 
te ‘fi ksen’: met medicatie, coaches, therapieën, strategieën. 
Begrijpelijk; we willen immers groeien, grip krijgen. Maar wat 
als kwetsbaarheid er ook gewoon bij hoort?

Leonard Cohen zei het al: “There is a crack in everything, 
that’s how the light gets in.” Paulus klinkt vergelijkbaar: “Als 
ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van God.”

Ik hoorde eens een dominee vertellen over hun kinderloos-
heid. Een pijn die niet gekozen was. Jaren later bleek juist 
die open plek tot zegen te zijn. Mensen vonden bij hen een 
luisterend oor.

Dat principe zien we door de hele Bijbel: Mozes vlucht weg, 
maar leidt later zijn volk. Jozef wordt door zijn broers de put 
ingegooid, maar wordt redder in tijden van hongersnood. 
Gideon noemt zichzelf zwak, maar wordt door God een 
krachtige leider. Petrus verloochent Jezus, maar wordt herder 
van de gemeente. God gebruikt geen perfecte mensen, 
maar hun barsten en gebrokenheid.
Soms zien we pas jaren later hoe het licht doorbreekt; zegen 
komt vaak langzaam, stap voor stap, en vraagt geduld om te 
ontdekken wat God in onze gebrokenheid tot stand brengt."

We hoeven niet te fi ksen, maar worden misschien wel gefi kst.

God gebruikt ons precies zoals we zijn, niet altijd zoals we 
willen zijn. Dat is licht in de duisternis. En zo mogen wij kerst 
vieren: mét onze pijn, onze barsten, onze onaff e plekken.
Wat is uw barst? Mag die mee deze kerstdagen? Gelooft u 
dat die zelfs tot zegen kan zijn voor een ander? Misschien 
wordt u verrast en breekt de zon door.
En blijft het donker? Zoek het Licht. Steek een kaars aan als 
herinnering dat God licht laat opgaan uit de duisternis (2 Kor. 4).

Op naar een kerstfeest met gezegende kwetsbaarheden.
En - gelukkig - de stoomboot kwam ook goed aan.

Licht in de barsten

COLUMN

Door: Jantien van den Brink

24 december 
2025
Kerstavond

25 december 
2025 
Eerste Kerstdag

26 december 
2025 
Tweede 
Kerstdag

Stadsdominee
Amersfoortse 
Zwaan

21.00 uur
Kerstavond-
viering

10.30 uur
Kerstochtend-
viering

Adventkerk 10.00 uur
Ds. P. Schormans

Bergkerk 22.00 uur
Schrift en Tafel
Ds. Jan van 
Baardwijk

9.00 uur
Geen dienst
10.30 uur
Schrift en Gebed
Ds. Jan van 
Baardwijk

Het Brandpunt 21.00 uur
Pastor Josephine 
van Pampus en ds. 
Berthe van Soest

10.00 uur
Ds. Berthe van 
Soest

De Bron 19.00 uur
Kinderkerst-
musical

10.00 uur
Ds. Kees 
Hoogendoorn

De Brug 22.00 uur
Drs. Leantine 
Dekker en Ds. Jaap 
van der Windt

10.00 uur
Ds. Jaap van der 
Windt

Emmaüskerk 21.00 uur
Gezamenlijke 
kerken 
Soesterkwartier in 
de Westerkerk

10.00 uur
Ds. N. Walet

Fonteinkerk 
23 december 
19.00 uur
Kerstspel voor 
en met kinderen

24 december 
19.00 uur
Muziek en zang

10.00 uur
Ds. Anna Walsma

De Hoeksteen 21.30 uur
Kerstnachtdienst
Ds. Lydia Kansen

10.00 uur
Ds. Lydia Kansen

De Inham 21.00 uur
Ds. Martin 
Snaterse

10.00 uur
Ds. Martin 
Snaterse

Johanneskerk 19.00 uur 
Kerstspel

10.30 uur
Ds. Hannah 
Westerink

Nieuwe Kerk 22.00 uur
Ds. Gerard 
Kansen

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

St. Joriskerk 22.00 uur
Gezamenlijke 
kerstnachtdienst
(zie fl yer hieronder)

9.30 uur
Ds. M. van Dam
18.00 uur
Ds. F.J.K. van 
Santen (Leusden)

10.00 uur
Kinderkerst-
feest

Veenkerk 21.00 uur
Rolinka Klein 
Kranenburg

10.00 uur
Rolinka Klein 
Kranenburg
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7 december 2025
Tweede Advent

14 december 2025	
Derde Advent

21 december 2025	
Vierde Advent

28 december 2025 31 december 2025 
Oudejaarsdag

1 januari 2026 
Nieuwjaarsdag

4 januari 2026 11 januari 2026 18 januari 2026 25 januari 2026 1 februari 2026

Stadsdominee
Amersfoortse 
Zwaan

Zaterdag 24 januari  
16.00 uur  
Viering  
Ds. Marleen Kool

Adventkerk 10.00 uur
Heilig Avondmaal  
Ds. W. Bos
18.30 uur
Heilig Avondmaal	
Dr. B. de Leede

10.00 uur
Ds. F. van Santen
18.30 uur
Psalmenvesper 
Dr. B. de Leede

10.00 uur
Ds. W. Sonnenberg 
(Ede)
18.30 uur
Prof.dr. K. van Bekkum 
(Amersfoort)

10.00 uur
Dr. B. de Leede
18.30 uur
Ds. L. van Aalst  
(Mastenbroek)

19.30 uur
Dr. A. Plaisier

10.30 uur
Ds. F. van Santen

10.00 uur
Dhr. A. Looijen
18.30 uur
Ds. Th. Doornebal 
(Lisse)

10.00 uur
Ds. G. van den Brink 
(Woerden)
18.30 uur
Ds. M. Vastenhout 
(Sliedrecht)

10.00 uur
Heilige Doop 
Ds. H. Reinders  
(Driebergen) 
18.30 uur
Thematische leerdienst 
Dr. B. de Leede

10.00 uur
Bevestiging  
ambtsdragers
Ds. A. Plaisier
18.30 uur
Adventure  
Bart Visser

10.00 uur
Dr. D. Schinkelshoek
18.30 uur
Psalmenvesper 
Dr. B. de Leede 

Bergkerk 9.00 uur 
Schrift en Tafel
10.30 uur 
Schrift en Gebed 
Ds. Jan van Baardwijk

9.00 uur 
Schrift en Tafel
10.30 uur 
Schrift en Gebed 
Ds. Jan van Baardwijk

9.00 uur 
Schrift en Tafel
10.30 uur 
Schrift en Gebed 
Ds. Paul van der Harst

9.00 uur 
Geen dienst
10.30 uur 
Schrift en Tafel 
Ds. René Rosmolen

19.30 uur 
Avondgebed  
Schrift en Gebed
Ds. Jan van Baardwijk

9.00 uur 
Schrift en Tafel
10.30 uur 
Schrift en Gebed 
Ds. Jan van Baardwijk

9.00 uur 
Schrift en Tafel
10.30 uur 
Schrift en Gebed 
Ds. Henk de Roest

9.00 uur 
Schrift en Tafel
10.30 uur 
Schrift en Tafel 
Ds. Jan van Baardwijk

9.00 uur 
Geen dienst
10.30 uur 
Oecumenische viering 
in Bergkerk	

9.00 uur 
Schrift en Tafel 
10.30 uur 
Schrift en Gebed 
Ds. Jan van Baardwijk

Het Brandpunt 10.00 uur
Ds. Berthe van Soest

10.00 uur
Pw. Marian Geurtsen

10.00 uur
Lessons and Carols 
Pastor Josephine  
van Pampus en  
ds. Berthe van Soest

10.00 uur
Anders vieren 

10.00 uur
Oec. viering in  
De Inham

10.00 uur
Pastor Josephine van 
Pampus 

10.00 uur
Ds. Berthe van Soest 

10.00 uur
Pw. Bernadette van 
Dijk 

10.00 uur
Ds. Stella Muns 

10.00 uur
Ds. Berthe van Soest

De Bron 10.00 uur
Ds. Marleen Kool 
(Amersfoortse Zwaan)

10.00 uur
Ds. Titus Woltinge

10.00 uur
Ds. Neeltje Rietveld

10.00 uur
Top 2000-dienst 
Ds. Wim Verschoor

10.00 uur
Kerkdienst in  
De Hoeksteen

10.30 uur
Kees Hoogendoorn	
Ontmoeting en  
morgengebed

10.00 uur
Ds. Maaike de Goei

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor

10.00 uur
Ds. Ids Smedema

10.00 uur
Ds. Neeltje Rietveld

10.00 uur
Ds. Maaike de Goei

De Brug 10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Dhr. R. Verkaik

10.00 uur
Ds. Jaap van der 
Windt

10.00 uur
Ds. P. Schormans

19.00 uur
Ds. Jaap van der 
Windt

10.00 uur
Prop. H.A. Kramer

10.00 uur
Ds. Jaap van der 
Windt

10.00 uur
Ds. Jaap van der 
Windt

10.00 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Jaap van der 
Windt 

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

Emmaüskerk 10.00 uur  
Ds. A. Baarslag
17.00 uur  
Vesper Liturgiegroep

10.00 uur
Ds. J. Wolswinkel
17.00 uur  
Vesper Liturgiegroep

10.00 uur
Ds. T. Woltinge
17.00 uur  
Vesper Liturgiegroep

10.00 uur
Ds. M. de Goei-
Jansma

10.00 uur
Nieuwjaarsbegroeting 
Ds. Leo Koffeman

10.00 uur
Ds. Anna Walsma

10.00 uur
Voorganger nog 
onbekend

10.00 uur
Ds. Nel Walet

10.00 uur
Ds. Anna Walsma

Fonteinkerk 10.00 uur
Ds. Anna Walsma

10.00 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Anna Walsma

10.00 uur
Ds. Marleen Kool

10.00 uur
Ds. Anna Walsma

10.00 uur
Oudejaarsavondgebed 
Ds. Anna Walsma	

10.00 uur
Ds. Anna Walsma

10.00 uur
Ds. Evert Overeem

10.00 uur
Ds. Alex Baarslag

10.00 uur
Ds. Titus Woltinge

10.00 uur
Ds. Anna Walsma

10.00 uur
Ds. Coby de Haan

De Hoeksteen 10.00 uur
Ds. Lydia Kansen

10.00 uur
Drs. Erik Idema 
17.00 uur
Vesper
Ds. Lydia Kansen

10.00 uur
Ds. Martin Snaterse

10.00 uur
Ochtendgebed 
Ds. Lydia Kansen

19.30 uur
Ds. Lydia Kansen
Samen met De Bron

10.00 uur
Ds. Lydia Kansen

10.00 uur
Ds. Harmen Jansen
17.00 uur
Vesper 
Ds. Jan Wolswinkel

10.00 uur
Heilig Avondmaal 
Ds. Lydia Kansen

10.00 uur
Ds. Rik Willemsen

10.00 uur
Ds. Lydia Kansen

De Inham 10.00 uur
Ds. Rolinka Klein 
Kranenburg

10.00 uur
Tafelviering 
Ds. Martin Snaterse

10.00 uur
Ds. Stella Muns

10.00 uur
Ochtendgebed
16.00 uur	
Top2000-viering 
Ds. Rolinka Klein  
Kranenburg

19.00 uur
Oec. eindejaarsviering 
met Het Brandpunt/ 
St. Martinus

10.00 uur
Ds. Martin Snaterse

10.00 uur
Kindercatechese 
Ds. René Rosmolen

10.00 uur
Kindercatechese 
Ds. Martin Snaterse

10.00 uur
Ds. Marianne 
Vonkeman

10.00 uur
Kindercatechese 
Ds. Willem Klamer

Johanneskerk 10.00 uur 
Dhr. Jan Nienhuis

10.00 uur
Ds. Hannah Westerink

10.30 uur
Ruimteviering

10.00 uur
Werkgroep liturgie

10.00 uur
Ds. Monique van 
Zoest

10.00 uur
Ds. Hannah Westerink

10.30 uur
Ruimteviering

10.00 uur
Ds. Sandra van  
Zeeland van Cassel

10.00 uur
Ds. Hannah Westerink

Nieuwe Kerk 10.00 uur
Doopdienst 
Ds. Gerard Kansen

10.00 uur
Heilig Avondmaal 
Ds. Gerard Kansen

10.00 uur
Mevr.drs. A. Marting
15.30 uur
Kinderkerstfeest

10.00 uur
Ds. R.A. Houtman

19.00 uur
Jelly Posthumus

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

10.00 uur
Kandidaat Job  
Burggraaf

10.00 uur
Bevestiging 
ambtsdragers 
Ds. Gerard Kansen

10.00 uur
Oecumenische viering 
in de Bergkerk 

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

St. Joriskerk 9.30 uur
Ds. M. van Dam	
18.00 uur
Ds. A. Visser 
(Harderwijk)

9.30 uur
Viering Heilig  
Avondmaal 
Ds. M. van Dam	
18.00 uur
Viering Heilig  
Avondmaal 
Ds. M. van Dam

9.30 uur
Dr. A.J. Kunz 
(Katwijk aan Zee)
18.00 uur
Ds. A. van der Werf 
(Wekerom)

9.30 uur
Prof.dr. G. van den 
Brink 
(Woerden)
18.00 uur
Ds. H. Russcher 
(Hoevelaken)

19.30 uur
Ds. M. van Dam

10.00 uur
Ds. M. van Dam

9.30 uur
Ds. C.G.S. Visser 
('s-Graveland)
18.00 uur
Prop. A. Vliek 
(Ermelo)

9.30 uur
Ds. M. van Dam
18.00 uur
Ds. J.M. Molenaar 
(Zoetermeer)

9.30 uur
Ds. W.T. Koelewijn 
(Bergschenhoek)
18.00 uur
Ds. M. van Dam

9.30 uur
Ds. G.M. van Meijeren 
(Zeist)
18.00 uur
Ds. M. van Dam

9.30 uur
Ds. M. van Dam

Veenkerk 10.00 uur
Remco van Mulligen

10.00 uur
Rolinka Klein Kranen-
burg

10.00 uur
Ochtendgebed

10.00 uur
Geen dienst in de 
Veenkerk

10.00 uur
Top 2000-viering

10.00 uur
Rolinka Klein  
Kranenburg

10.00 uur
Erik Idema
14.30 uur 
Zondagsgast
Paul van Geest	

10.00 uur
Rolinka Klein  
Kranenburg

10.00 uur
Rolinka Klein  
Kranenburg

Nijenstede 10.00 uur
Ds. Maaike de Goei-
Jansma

10.00 uur
Ds. Geke van Schup-
pen

10.00 uur
Frank Werkman

10.00 uur
Kees Hoogendoorn

10.00 uur
Dhr. C. Way

10.00 uur
Frank Werkman

10.00 uur
Kees Hoogendoorn

10.00 uur
Ds. Maaike de Goei-
Jansma

10.00 uur
Voorganger nog 
onbekend

KERKDIENSTEN
Voor de kerkdiensten en vieringen op Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag: 
zie bladzijde 37.

38



COLOFON

Rekeningnummer  
NL20 INGB 0003 4205 59 t.n.v.  
Protestants Kerkblad Vierklank.

7 december 2025
Tweede Advent

14 december 2025	
Derde Advent

21 december 2025	
Vierde Advent

28 december 2025 31 december 2025 
Oudejaarsdag

1 januari 2026 
Nieuwjaarsdag

4 januari 2026 11 januari 2026 18 januari 2026 25 januari 2026 1 februari 2026

Stadsdominee
Amersfoortse 
Zwaan

Zaterdag 24 januari  
16.00 uur  
Viering  
Ds. Marleen Kool

Adventkerk 10.00 uur
Heilig Avondmaal  
Ds. W. Bos
18.30 uur
Heilig Avondmaal	
Dr. B. de Leede

10.00 uur
Ds. F. van Santen
18.30 uur
Psalmenvesper 
Dr. B. de Leede

10.00 uur
Ds. W. Sonnenberg 
(Ede)
18.30 uur
Prof.dr. K. van Bekkum 
(Amersfoort)

10.00 uur
Dr. B. de Leede
18.30 uur
Ds. L. van Aalst  
(Mastenbroek)

19.30 uur
Dr. A. Plaisier

10.30 uur
Ds. F. van Santen

10.00 uur
Dhr. A. Looijen
18.30 uur
Ds. Th. Doornebal 
(Lisse)

10.00 uur
Ds. G. van den Brink 
(Woerden)
18.30 uur
Ds. M. Vastenhout 
(Sliedrecht)

10.00 uur
Heilige Doop 
Ds. H. Reinders  
(Driebergen) 
18.30 uur
Thematische leerdienst 
Dr. B. de Leede

10.00 uur
Bevestiging  
ambtsdragers
Ds. A. Plaisier
18.30 uur
Adventure  
Bart Visser

10.00 uur
Dr. D. Schinkelshoek
18.30 uur
Psalmenvesper 
Dr. B. de Leede 

Bergkerk 9.00 uur 
Schrift en Tafel
10.30 uur 
Schrift en Gebed 
Ds. Jan van Baardwijk

9.00 uur 
Schrift en Tafel
10.30 uur 
Schrift en Gebed 
Ds. Jan van Baardwijk

9.00 uur 
Schrift en Tafel
10.30 uur 
Schrift en Gebed 
Ds. Paul van der Harst

9.00 uur 
Geen dienst
10.30 uur 
Schrift en Tafel 
Ds. René Rosmolen

19.30 uur 
Avondgebed  
Schrift en Gebed
Ds. Jan van Baardwijk

9.00 uur 
Schrift en Tafel
10.30 uur 
Schrift en Gebed 
Ds. Jan van Baardwijk

9.00 uur 
Schrift en Tafel
10.30 uur 
Schrift en Gebed 
Ds. Henk de Roest

9.00 uur 
Schrift en Tafel
10.30 uur 
Schrift en Tafel 
Ds. Jan van Baardwijk

9.00 uur 
Geen dienst
10.30 uur 
Oecumenische viering 
in Bergkerk	

9.00 uur 
Schrift en Tafel 
10.30 uur 
Schrift en Gebed 
Ds. Jan van Baardwijk

Het Brandpunt 10.00 uur
Ds. Berthe van Soest

10.00 uur
Pw. Marian Geurtsen

10.00 uur
Lessons and Carols 
Pastor Josephine  
van Pampus en  
ds. Berthe van Soest

10.00 uur
Anders vieren 

10.00 uur
Oec. viering in  
De Inham

10.00 uur
Pastor Josephine van 
Pampus 

10.00 uur
Ds. Berthe van Soest 

10.00 uur
Pw. Bernadette van 
Dijk 

10.00 uur
Ds. Stella Muns 

10.00 uur
Ds. Berthe van Soest

De Bron 10.00 uur
Ds. Marleen Kool 
(Amersfoortse Zwaan)

10.00 uur
Ds. Titus Woltinge

10.00 uur
Ds. Neeltje Rietveld

10.00 uur
Top 2000-dienst 
Ds. Wim Verschoor

10.00 uur
Kerkdienst in  
De Hoeksteen

10.30 uur
Kees Hoogendoorn	
Ontmoeting en  
morgengebed

10.00 uur
Ds. Maaike de Goei

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor

10.00 uur
Ds. Ids Smedema

10.00 uur
Ds. Neeltje Rietveld

10.00 uur
Ds. Maaike de Goei

De Brug 10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Dhr. R. Verkaik

10.00 uur
Ds. Jaap van der 
Windt

10.00 uur
Ds. P. Schormans

19.00 uur
Ds. Jaap van der 
Windt

10.00 uur
Prop. H.A. Kramer

10.00 uur
Ds. Jaap van der 
Windt

10.00 uur
Ds. Jaap van der 
Windt

10.00 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Jaap van der 
Windt 

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

Emmaüskerk 10.00 uur  
Ds. A. Baarslag
17.00 uur  
Vesper Liturgiegroep

10.00 uur
Ds. J. Wolswinkel
17.00 uur  
Vesper Liturgiegroep

10.00 uur
Ds. T. Woltinge
17.00 uur  
Vesper Liturgiegroep

10.00 uur
Ds. M. de Goei-
Jansma

10.00 uur
Nieuwjaarsbegroeting 
Ds. Leo Koffeman

10.00 uur
Ds. Anna Walsma

10.00 uur
Voorganger nog 
onbekend

10.00 uur
Ds. Nel Walet

10.00 uur
Ds. Anna Walsma

Fonteinkerk 10.00 uur
Ds. Anna Walsma

10.00 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Anna Walsma

10.00 uur
Ds. Marleen Kool

10.00 uur
Ds. Anna Walsma

10.00 uur
Oudejaarsavondgebed 
Ds. Anna Walsma	

10.00 uur
Ds. Anna Walsma

10.00 uur
Ds. Evert Overeem

10.00 uur
Ds. Alex Baarslag

10.00 uur
Ds. Titus Woltinge

10.00 uur
Ds. Anna Walsma

10.00 uur
Ds. Coby de Haan

De Hoeksteen 10.00 uur
Ds. Lydia Kansen

10.00 uur
Drs. Erik Idema 
17.00 uur
Vesper
Ds. Lydia Kansen

10.00 uur
Ds. Martin Snaterse

10.00 uur
Ochtendgebed 
Ds. Lydia Kansen

19.30 uur
Ds. Lydia Kansen
Samen met De Bron

10.00 uur
Ds. Lydia Kansen

10.00 uur
Ds. Harmen Jansen
17.00 uur
Vesper 
Ds. Jan Wolswinkel

10.00 uur
Heilig Avondmaal 
Ds. Lydia Kansen

10.00 uur
Ds. Rik Willemsen

10.00 uur
Ds. Lydia Kansen

De Inham 10.00 uur
Ds. Rolinka Klein 
Kranenburg

10.00 uur
Tafelviering 
Ds. Martin Snaterse

10.00 uur
Ds. Stella Muns

10.00 uur
Ochtendgebed
16.00 uur	
Top2000-viering 
Ds. Rolinka Klein  
Kranenburg

19.00 uur
Oec. eindejaarsviering 
met Het Brandpunt/ 
St. Martinus

10.00 uur
Ds. Martin Snaterse

10.00 uur
Kindercatechese 
Ds. René Rosmolen

10.00 uur
Kindercatechese 
Ds. Martin Snaterse

10.00 uur
Ds. Marianne 
Vonkeman

10.00 uur
Kindercatechese 
Ds. Willem Klamer

Johanneskerk 10.00 uur 
Dhr. Jan Nienhuis

10.00 uur
Ds. Hannah Westerink

10.30 uur
Ruimteviering

10.00 uur
Werkgroep liturgie

10.00 uur
Ds. Monique van 
Zoest

10.00 uur
Ds. Hannah Westerink

10.30 uur
Ruimteviering

10.00 uur
Ds. Sandra van  
Zeeland van Cassel

10.00 uur
Ds. Hannah Westerink

Nieuwe Kerk 10.00 uur
Doopdienst 
Ds. Gerard Kansen

10.00 uur
Heilig Avondmaal 
Ds. Gerard Kansen

10.00 uur
Mevr.drs. A. Marting
15.30 uur
Kinderkerstfeest

10.00 uur
Ds. R.A. Houtman

19.00 uur
Jelly Posthumus

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

10.00 uur
Kandidaat Job  
Burggraaf

10.00 uur
Bevestiging 
ambtsdragers 
Ds. Gerard Kansen

10.00 uur
Oecumenische viering 
in de Bergkerk 

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

St. Joriskerk 9.30 uur
Ds. M. van Dam	
18.00 uur
Ds. A. Visser 
(Harderwijk)

9.30 uur
Viering Heilig  
Avondmaal 
Ds. M. van Dam	
18.00 uur
Viering Heilig  
Avondmaal 
Ds. M. van Dam

9.30 uur
Dr. A.J. Kunz 
(Katwijk aan Zee)
18.00 uur
Ds. A. van der Werf 
(Wekerom)

9.30 uur
Prof.dr. G. van den 
Brink 
(Woerden)
18.00 uur
Ds. H. Russcher 
(Hoevelaken)

19.30 uur
Ds. M. van Dam

10.00 uur
Ds. M. van Dam

9.30 uur
Ds. C.G.S. Visser 
('s-Graveland)
18.00 uur
Prop. A. Vliek 
(Ermelo)

9.30 uur
Ds. M. van Dam
18.00 uur
Ds. J.M. Molenaar 
(Zoetermeer)

9.30 uur
Ds. W.T. Koelewijn 
(Bergschenhoek)
18.00 uur
Ds. M. van Dam

9.30 uur
Ds. G.M. van Meijeren 
(Zeist)
18.00 uur
Ds. M. van Dam

9.30 uur
Ds. M. van Dam

Veenkerk 10.00 uur
Remco van Mulligen

10.00 uur
Rolinka Klein Kranen-
burg

10.00 uur
Ochtendgebed

10.00 uur
Geen dienst in de 
Veenkerk

10.00 uur
Top 2000-viering

10.00 uur
Rolinka Klein  
Kranenburg

10.00 uur
Erik Idema
14.30 uur 
Zondagsgast
Paul van Geest	

10.00 uur
Rolinka Klein  
Kranenburg

10.00 uur
Rolinka Klein  
Kranenburg

Nijenstede 10.00 uur
Ds. Maaike de Goei-
Jansma

10.00 uur
Ds. Geke van Schup-
pen

10.00 uur
Frank Werkman

10.00 uur
Kees Hoogendoorn

10.00 uur
Dhr. C. Way

10.00 uur
Frank Werkman

10.00 uur
Kees Hoogendoorn

10.00 uur
Ds. Maaike de Goei-
Jansma

10.00 uur
Voorganger nog 
onbekend

Vierklank is het kerkmagazine van de Protestantse  
Gemeente Hoogland – Amersfoort Noord (PGHAN) en de 
Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) en komt voort 
uit Lopend Vuur en Drieluik.

Redactie
Annemarie Stoffer-Brink (hoofd- en eindredacteur),  
Riemke Leusink, Mariëtte Christophe, Eveline Moolenaars, 
Peter Siebe en Henk Dikker Hupkes.

Contact
Vierklank@pkn-amersfoort.nl
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Kerkelijk Bureau PGA
Groenmarkt 19, 3811 CP Amersfoort
(033) 461 04 41, info@pkn-amersfoort.nl
Open: dinsdag en woensdag 09.00 - 12.00 uur
Scriba: Leo Koffeman, scriba@pkn-amersfoort.nl

Het Kerkelijk Bureau is met kerstreces van woensdag  
24 december t/m maandag 5 januari.
De medewerkers wensen u gezegende Kerstdagen en 
een gelukkig 2026!

Kerkelijk Bureau PGHAN
Scriba: Ria van Voorst,  
secretariscvk@pknamersfoortnoord.nl

Communicatieadviseur PGA
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Diaconaal opbouwwerker
Jennie Harmelink
Adres: zie Kerkelijk Bureau PGA
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tel: (06) 40 30 73 82
jennieharmelink@pkn-amersfoort.nl /  
jennieharmelink@pghan.nl

Vertrouwenspersonen
Ineke Ruiter: (033) 433 04 74
Rita Buijs: (06) 44 95 41 20
Wiena Bakker: (06) 18 99 82 85

Wijzigingen 
Adreswijzigingen graag doorgeven via  
info@pkn-amersfoort.nl of bel (033) 461 04 41. Hier kunt u 
zich ook aanmelden voor de digitale editie van Vierklank. 

Vierklank 
Vierklank kan niet bestaan zonder uw steun. Uw gift is van 
harte welkom. 

Vormgeving & opmaak 
Ivar van Loen, www.ivarontwerpt.nl 

Druk 
Drukkerij Torendruk, Nijkerk 

Verdere gegevens vindt u op de wijkpagina’s of op  
www.pkn-amersfoort.nl en lopendvuur.net.
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Zeg, Dichter, bij die stal, daar moet je zijn,
dichter-, dichterbij, (’t is klein)
want daar gloeit licht
en wordt je hart gelezen;
dus kom dichter-, dichterbij!

Dicht erbij en kniel daar neer:
bij de kribbe moet je wezen,
luister goed, dan hoor je meer
over ’t hemels vergezicht:
van vrede en verrijzenis;
kom allen, samen dichterbij!

Dicht erbij, dicht bij het Licht
dat schijnt in onze duisternis
en glinstert, ook in je gedicht
omdat dit Licht écht, zuiver is;
kom dus lezer, dichterbij!

Joop

Dichtbij het Licht




