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VAN DE REDACTIE

Wereldkerk

Beste lezer,

September is de maand van de structuur
weer oppakken, misschien beginnen
aan een studie of op een nieuwe
school, in ieder geval met frisse moed
aan de slag met je takenlijstje. Het
was fijn dat we een periode vrij waren,
een paar weken thuis en een paar op
vakantie. Zo'n vakantie op een andere
plek, dichtbij of verder weg, leent zich
uitstekend voor een bezoekje aan een
andere kerk. Ik kan me nog goed een
aantal van die zondagochtenden uit
vorige vakanties herinneren.

De openluchtdienst op een grasveld
naast de camping waarin we veel
Opwekkingsliederen zongen met
gitaarbegeleiding. Of de Duitstalige
kerkdienst die we bezochten, speciaal
georganiseerd voor een lokale groep
verstandelijk beperkten, het Duits was
voor ons daarom ook prima te volgen.
En ik herinner me het intense gevoel
van welkom toen wij twee jaar geleden
met onze vier kinderen een vergrijsde
gemeente in Drenthe binnenkwamen.
Vijftien jaar terug was daar voor het
laatst gedoopt. Het maakt dat je met
andere ogen naar je eigen kinderrijke
gemeente Kijkt.

In deze Vierklank lezen we over mensen
die in Zwitserland, Spanje, Nepal,
Nicaragua en Guatemala kerken en
christelijke gemeenschappen bezochten.
Stuk voor stuk zijn het verbindende
ervaringen geweest. Peter Siebe schrijft:
verbindend in geloof, hoop en liefde.

Waar ik in deze Vierklank van onder de
indruk ben geraakt is de gemeenschap
van lona. Zonder dat ik het wist, is elke
maand voor ons land gebeden, en
voor ieder land in de wereld. De leden
van deze gemeenschap komen uit vele
landen, en toch zijn ze met elkaar
verbonden, naast de band die ze met
hun eigen kerkelijke gemeenten hebben.

INHOUD

NAAR DE KERK IN
HET BUITENLAND:
Geestverruimend

Annemarie Stoffer-Brink
Hoofd- en eindredacteur

Met het thema Wereldkerk willen 1 -
we als redactie ook proberen uit te [
drukken wat die verbinding inhoudt.

Ds. Wim Bos verwoordt het op de

wijkpagina van de Adventkerk mooi en

beeldend: "Op dat kleine stipje in dat 5

onmetelijke heelal bevindt zich
nagenoeg overal wel een kerk, als uiting
van de liefde van God. Op heel veel
verschillende manieren belichaamt die
wereldkerk Gods liefde.”

TAIZEREIS 2025
Een verslag

En toch gaat het op zovele plekken in
deze wereld niet goed. Lijden er leden
van dat Lichaam. Is er - vaak door
toedoen van mensen - letterlijk of
figuurlijk brand. Laten we blijven
bidden om vrede in de wereld. De
Nationale Vredesweek vindt plaats in
de laatste week van september. Lees
daarover op blz. 39 de treffende
column van Mariétte Christophe.

Tot slot: het nieuwe PKN-jaarthema is:
Kijk! Laat je verrassen door het werk
van Gods Geest. We mogen erop

vertrouwen dat overal in deze wereld
ook verrassende lichtpuntjes zijn, waar
we Gods Geest aan het werk zien. Een
aantal ervan kunnen we alvast in deze
Vierklank ontdekken.

DE KRACHT VAN
VERHALEN
De Emmausgangers

Veel leesplezier.
Hartelijke groet,

Annemarie Stoffer-Brink



KLAAS BOM

Tussen traditie en vernieuwing:
geloven wereldwijd

BIDDEN VOOR DE
WERELD
lona Community

De foto op de voorkant is van Unsplash (Caroline
Hall) en toont de lona Abbey (zie blz. 10). De foto
op de achterkant is het koor van de St. Joriskerk,
gemaakt door Cornelis Bos, en onderdeel van de
expositie Stilte Licht. Op blz. 33 staat de uitnodiging
voor de afsluiting van de expositie: Stilte Klank, op 1,
2 en 3 oktober, zie ook www.cmbos.nl/stiltelicht.

Uit de veelheid van geluiden...
Nieuws uit alle wijkgemeenten
Samen werken aan de kerk van de
toekomst is zo boeiend!
Reacties: welke ervaring nam u mee
van vakantie?

Leren & ontmoeten

Kunst, cultuur & muziek
Israélzondag 2025

Cursus Moderne profeten
Familieberichten
Discipelschap en gastvrijheid
in Tsjechié

Column

Wereldkerk

Kerkdiensten

Column

Niets doen is geen optie
Colofon

Het kerkje van Malay

Gedicht van Joop

COLUMN

Wereldkerk

Deze zomer stonden we met onze tent tegenover de kapel
van Saint-Michel in het meer van het Franse Serre-Pongon.
Als een ark vol verstilde verhalen drijft zij in het water. De
graaf van Provence liet haar in 1027 bouwen voor heidense
erediensten. In 1140 nam de Orde van Sint-Jan van Jeruzalem
haar over en werd ze toevluchtsoord voor pelgrims. De hele
wereld kwam erbinnen. In 1955 dreigde ze door de komst
van de stuwdam te verdwijnen maar werd gered door iemand
die er heil in zag. Het was natuurlijk het eerste wat we deden:
op de sup naar de kapel. Misschien mogen we er een kaarsje
aan steken? Helaas. Er stond een bordje: ‘Niet betreden’.

Mijmerend vanaf de overkant liet ik het beeld op me inwerken.
Het is zo menselijk om een plek die ertoe doet, te markeren.
Om dat éne moment te herinneren. Zo bouwde Noach een
altaar toen voor hem droog land verscheen. Het kapelletje in
het water leek mij ook zo'n markering. Hier hebben mensen
onderdak gezocht voor hun gebeden. Hier vierden zij het leven.
Nu mogen we deze ruimte niet meer betreden. Wat ons
heilig is beschermen we. En ja, dan wordt er vaak een bordje
bijgezet. ‘Doe je schoenen van je voeten'’ staat daarop. Of:
‘Stilte". En voor je het weet, worden er steeds meer bordjes
aan toegevoegd. Zo wordt godsdienst georganiseerd. Met
het risico dat de religieuze ervaring waar het mee begonnen
was, verloren raakt. En dat is zonde. Als deuren dicht gaan.
Aan dit alles dacht ik bij het thema van deze Vierklank. Ja, ik
droom van een Wereldkerk als open ruimte voor ontmoeting.
Gemeenschappen die zorgdragen voor elkaar en hun
omgeving. Van mensen die ‘Geef licht’ bidden, met
Mohammed uit Saoedi-Arabié. Maar, het idee ‘Wereldkerk'
kan ook pijn doen omdat zij raakt aan macht en hiérarchie.
Er is maar één wereldkerk, klinkt het dan. Eén kerk die jou
zegt wat je moet geloven, moet denken, doen, moet zijn.

Wat betekent Wereldkerk voor ons in deze tijd? Voor mij
begint het bij dat ontroerende besef van verbondenheid in
alle veelkleurigheid. Dat ik een klein schakeltje ben in een

zo wonderlijk groot geheel. Wereldkerk is mijn hoop voor
de wereld als thuis waar niemand afgerekend wordt op
paspoort, gender, geloof of twijfel. Waar ieder leven, brood
en adem als kostbaar geschenk telt. Een luisterende
gemeenschap waar de wereld met al wat is, binnenkomt en
waar toch de hoop gevoed blijft. Wat horen, zien, verschillen
en delen wij met de ander? We lezen het in deze Vierklank
vol verwondering! ()

Door: ds. Marleen Kool



Door: Peter Siebe

INSPIRATIE

Naar de kerk in het buitenland:
geestverruimend

Je ziet het pas als je het doorhebt. In
de Evangelische Freikirche in Stuttgart
keken we naar het podium. Dachten
we. Totdat de dienst begon, met

een film over het doopfeest van de
week daarvoor. Geen podium te zien.
Want onder de planken zat een klein
zwembad. Daarin waren een stuk of
zevenh volwassen dopelingen kopje
onder gegaan.

Waren mijn echtgenote en ik nou bij
Lutheranen beland of waren het
Baptisten? Hoe dan ook, we werden
gastvrij onthaald. Ik woon graag diensten
bij als ik in het buitenland ben. Het brengt
verbondenheid met de kerkgangers,
ondanks een taalkloof of een onver-
staanbare preek. Soms is het verstillend,
altijd is het geestverruimend. Ik merk
daar de ruimte en de veelkleurigheid
van de Geest.

Knielen en opstaan

Een kaarsje branden in een Franse
of Italiaanse kathedraal, dat doen
we waarschijnlijk allemaal weleens.
Meedoen in een zondagse
katholieke viering

met knielen en
opstaan, is

andere koek. Voor mij als protestant is
het onwennig, maar ook leerzaam. Het
brengt me bij eerbied, en bij ontzag
voor het heilige dat deze aardse plek
aanraakt. Of ik raak ontroerd, zoals in
Zermatt, tussen de bergen en de gletsjers.
In een volle kerk werd ik zo geraakt
door het Evangelie, dat ik de stap

nam om aan te sluiten in de rij voor

de communie (ik weet dat dit volgens
de katholieke leer niet mag, maar ik
hoop op vergeving). Een ontroerende
ervaring. Ik was “thuisgekomen” tussen
mijn Zwitserse broeders en zusters.

Vredegroet
En dan die andere Zwitserse katholieke
dorpskerk, in Bellwald. Tot mijn
verrassing stapte ik daar in 1995 een
stampvolle kerk binnen, met mensen
van alle leeftijden. Een meisje van een
jaar of vijftien deed de Schriftlezing.
Hier was een levendige gemeenschap
die samen haar geloof beleefde. We
begroetten elkaar met de “vrede van
Christus”. Dat had ik nog nooit
meegemaakt. En, de grootste verrassing:
in deze katholieke dienst
werden ook
lutherse
gezangen

gezongen. Zoals '‘God in den hoog'
alleen zij eer'. Ik hield het niet droog.

Bier en braadworst

Het ging ook een keer mis. Met mijn
toenmalige jonge gezin ging ik in 1999
naar een openluchtkerkdienst in het
Odenwald. Toen we aankwamen stond
de biertap al klaar en werd het vuur
opgestookt voor de ‘Bratwurst’. Dat
was niet de sfeer die we zochten. Maar
er was een escape: daar in de buurt
was ook ergens een Nederlandstalige
kerkdienst. We pakten de auto en
reden daarheen. Maar daar belandden
we in een ellenlange dienst. Er werd
een preek gelezen uit de achttiende
eeuw of daaromtrent. En we zongen
Psalmen op hele noten. We zuchtten
en gingen na een uur met onze jongste,
een baby nog, letterlijk voor het zingen
de kerk uit. Mijn andere ervaringen met
kerkdiensten in het buitenland waren
positief. Onverstaanbaar en onwennig
soms, maar altijd was er de verbinding
in geloof, hoop en liefde. Het verruimde
mijn geest en hart. Een aanrader dus.
En je kunt het ook doen in eigen land,
bijvoorbeeld in een migrantenkerk. ®

Dorpskerk in Bellwald, Zwitserland



VERSLAG

Talzerels

Zaterdag 19 juli vertrok om 7.00 uur een
dubbeldekker met 35 enthousiastelingen
onder andere uit de Fonteinkerk,
Emmauskerk en De Hoeksteen, naar
Taizé. Twaalf uur later kwam deze aan
bij de Franse kloostergemeenschap.
Gelukkig precies op tijd voor het
avondeten, we konden nog snel ons
portie halen.

Na het eten namen we onze spullen
mee naar het ons toegewezen grasveld
waar we ons tentenkamp opbouwden.
Toen dit grotendeels was gelukt sloegen
de kerkklokken om het avondgebed
aan te kondigen. Een prachtige dienst
waarin de hele kerk verlicht werd door
honderden bezoekers met ieder een
brandende kaars: een mooie eerste
Taizé-ervaring. Na de dienst kon, met
behulp van wat zaklampen, het tenten-
kamp worden afgemaakt. Daarna kon
iedereen nog kiezen tussen een bezoek
aan Oyak (het winkeltje/barretje van
Taizé waar ook lekker harde muziek is)
of proberen door die muziek heen te
slapen.

Op zondag begonnen we de dag met
het Taizé-ontbijt: een broodje, boter,
twee chocoladestaafjes en de keuze
uit thee of chocolademelk. Dit ontbijt
bleek standaard... Na het ontbijt begon
de eucharistieviering in de kerk. De
rest van deze dag stond

in het teken van
onderling

kennismaken en ontdekken
hoe Taizé eigenlijk werkt.
Het officiéle welkom in de
middag en de bijbehorende
rondleiding vielen letterlijk in
het water. Er trok een storm over,
waardoor iedereen binnen ging
schuilen (vooral in de kerk, hoe
symbolisch) om te hopen/bidden dat
ons mooie tentenkamp bleef staan.

Ook mochten we een baantje uitkiezen,
een soort corveetaak: rondom de
kerkdienst stilte handhaven of met het
koor de zang op gang houden. Of het
eten voorbereiden, de afwas doen. En
een facilitaire taak zoals het sanitair
schoonmaken of afval ophalen.

Op maandag begon de week met

het vaste ritme voor de rest van de
week: ochtendgebed, ontbijt, baantje
of bijbelstudie, middaggebed, lunch,
bijbelstudie of baantje, workshop,
avondeten, avondgebed, gezellig naar
Oyak of in de kerk blijven, naar de tent
en slapen. Tussendoor kon je rusten of
‘'vakantie vieren'. Zo was Taizé-twister
een populair spel: met een groep op
de driehoeksbanken staan en telkens
moet iemand zijn of haar voet naast
die van een ander zetten zonder de
balans te verliezen.

Op woensdag mochten we als groep
met broeder Sebastiaan in
gesprek. Hij vertelde
dat hij 44 jaar
geleden
tijdens zijn
studietijd

Nederland heeft verlaten om broeder
te worden in Taizé. Hij vertelde ook over
het leven in Taizé en hoe de broeders
soms naar grote steden gaan voor een
speciale grote jongerenontmoeting
rondom de jaarwisseling. Broeder
Sebastiaan maakte zich met name druk
over het feit dat het steeds maar niet
lukt om dichter bij elkaar te komen als
christenen. Dat er zoveel denominaties
zijn, terwijl we allen één lichaam van
Christus vormen. Een oproep aan ons
allemaal om elkaar op te zoeken,
kijkend naar de overeenkomsten in
plaats van de verschillen.

De vrijdagavondkerkdienst stond in het
teken van de kruisiging van Jezus. Er
was een groot kruis aanwezig voorin
de kerk waar je naartoe kon voor
gebed. Een emotionele dienst. Velen
bleven nog lang in de kerk, bidden,
zingen of in stilte. Op zaterdagavond
hebben we weer een prachtige (Paas)
dienst meegemaakt waarin de hele
kerk zich vult met kaarslicht. Toch moest
iedereen op tijd naar bed omdat om
7.00 uur alles weer ingepakt moest
zijn. Zondag in de vroege ochtend
zijn we de bus ingestapt om rond
19.30 uur weer bij de Fonteinkerk

aan te komen. We hebben allemaal
een leuke, gezegende week gehad

en volgend jaar hopen we weer te
gaan, waarschijnlijk met veel dezelfde
gezichten.

Door: Frank Woudenberg en Dominique de Jong



Door: Irene Stok

DE KRACHT VAN VERHALEN

Met een brede blik door
de wereld gaan

Tjerk Nap is lid van de Hoeksteen

en bezoekt op woensdagmorgen de
stiltemeditatie in de St. Joriskerk. Het
is een oplaadmoment voor hem. “lk
heb dat nodig. In die stilte besef ik
dat God erbij is.” Op donderdagavond
bezoekt Tjerk het avondgebed in

de Oud-Katholieke Kerk. Tjerk voelt
zich thuis in meer kerken en in meer
landen.

Nepal
In 1981 gingen Tjerk en zijn vrouw Corry
met hun twee kinderen naar Nepal waar
ze twaalf jaar zouden blijven. Tjerk
ging als basisarts in een ziekenhuis
werken. Ze werden o.a. uitgezonden
door de voorloper van Kerk in Actie.
“De christelijke kerk was in Nepal
amper aanwezig en die wilden we
steunen, ook wilde ik mijn medische
kennis inzetten. In Nepal waren toen
nog veel te weinig artsen.” Het gezin
woonde op het terrein van het
ziekenhuis. “We woonden
in een stenen huis en de
elektriciteit hadden we
van de generator van
het ziekenhuis,

zolang deze

aanstond.

We hebben

in twee

Tjerk voor een afbeelding van Nepal

verschillende ziekenhuizen gewerkt,
beide op afgelegen plaatsen die alleen
lopend te bereiken waren. Patiénten
moesten soms uren lopen om het
ziekenhuis te bereiken. We hadden
geen telefoon. Eén tot twee keer per
week kwam de post. Een ziekenhuis-
medewerker haalde dat op, lopend.”
Tegenwoordig zijn beide ziekenhuizen
met een auto bereikbaar.

Na acht jaar werken in ziekenhuizen
op afgelegen plaatsen, verhuisde het
gezin naar Kathmandu, de hoofdstad
van Nepal. Inmiddels was er een
derde zoon geboren en een Nepalees
meisje geadopteerd. "We kwamen
met twee kinderen en gingen met
vier kinderen terug!

Omdat de kinderen ouder werden en
naar de middelbare school gingen,

heb ik de laatste vier jaar in de stad
gewerkt. Dat was een management-
functie waarvoor ik regelmatig de
medische projecten bezocht, waaronder
die waar we zelf gewerkt hadden.”

Terug in Nederland
Tjerk was veertig jaar toen hij terugkwam
in Nederland. Zijn werkervaring was
niet passend en relevant. “We kozen
ervoor dat Corry een opleiding tot
psycholoog ging doen en ik zou een
baan zoeken om een stabiele situatie
qua wonen te creéren. Amersfoort
was bij ons bekend, ik kon bij de GGD
aan de slag en



deed een opleiding sociale
geneeskunde.”

In 2018 volgde Tjerk, die
inmiddels met vervroegd
pensioen was, een stilte-
retraite in de Hooge

Berkt in Bergeijk waar

hij al eens eerder was
geweest. De Hooge Berkt

is een oecumenische leef-
gemeenschap die open-
staat voor gasten. "Het was
een stilteretraite van een paar
dagen waarin je niet praat.
Het doel is dat je in je eigen
proces blijft. ledere dag kreeg
ik drie meditatie-opdrachten: een
afbeelding, een Bijbeltekst of een
andere tekst. Daar was ik een uur mee
bezig en dan schreef ik op wat ik had
beleefd. Eens per dag deelde ik wat ik
had opgeschreven met een begeleidster
die daarna een nieuwe opdracht voor
de volgende dag gaf.”

De Emmalisgangers
De tweede dag kreeg Tjerk de opdracht
om de hele dag met de Emmausgangers
aan de slag te gaan; het verhaal werd
in drie delen geknipt. “Ik ging die dag
drie keer een uur lopen. Het is immers
een verhaal van onderweg zijn.
Tussendoor ging ik dan ergens zitten
en schreef ik mijn ervaringen op. Ik
heb het verhaal gevoeld; ik liep mee
en werd één van die twee vrienden.
Cleopas en Tjerk liepen daar. Terwijl ik
daar liep, sprong dat ene zinnetje eruit:
‘Wij hadden zo gedacht dat hij degene
was die zou bevrijden.’ In 2018
waren er, net als nu, allerlei
ontwikkelingen in de wereld.
Ik had toch zo gehoopt dat
er van het christendom
bevrijding uit zou gaan.
Die opmerking van de
Emmausgangers is
voor mij nog heel
actueel, want 'Wat

heeft
tweeduizend

jaar christendom ons

gebracht?’ Nu zie ik dat zelfs de SGP

in de Tweede Kamer heeft ingestemd
met een wet die mensen tot ‘illegalen’
(Tjerk maakt de beweging van aanhalings-
tekens) maakt die ook hun helpers
strafbaar stelt. Dit gebeurt in een land
waar al eeuwenlang christelijke
invloeden zijn. In die teleurstelling voel
ik mij verbonden met Cleopas.

Troost, luisteren en delen

Tjerk wijst op een schilderij dat Corry
heeft gemaakt. "Wat mij dan troost is
dat in die woestenij van vragen Jezus
erbij is gekomen. Hij loopt stilletjes
mee; hij luistert. Dat Jezus meeloopt
is belangrijk voor mij. Hij neemt mijn
vragen serieus!”

Tjerk ontdekte meer. Het verhaal laat
zien, dat het niet om macht en glorie
gaat. Het leven van Jezus lijkt een
mislukking te zijn maar het werkt
anders. Net als het zaad in de akker
moet de levensweg van Jezus eerst
ten gronde gaan om daarna te kunnen
groeien. In het verhaal wordt ook
gesproken over vrouwen. “Die hadden
in die tijd geen recht van spreken. Ze
waren geen serieuze informatiebron.
Ik besefte dat het nieuws op tv enin
de krant maar één kant van het verhaal
is. Wat in de marge gebeurt is minstens
zo belangrijk. Juist de verhalen van
mensen die verder gaan in het voet-
spoor van Jezus, verdienen mijn aan-
dacht. De ander als mens zien, dat is

De Emmadsgangers
geschilderd door Corry Nap

het uitgangspunt. Dat doet Jezus ook
in dit verhaal. Hij nodigt uit en schept
ruimte. Wat mij verder raakte was dat
Jezus binnengenodigd wordt en als hij
het brood breekt herkend wordt. En
dan... floep, is hij weg. De leerlingen
lijken er niet mee te zitten. Maar mijn
eerste reactie was: '‘Nu is hij weer bij
ons, nu kunnen we verder. En weg is
hij." Blijkbaar kunnen we hem niet vast-
houden. Ik mag leren verder te gaan in
zijn voetspoor en dan af en toe, soms
even, zijn nabijheid ervaren. Daarin

is het avondmaal steeds belangrijker
voor mij geworden.

In het avondgebed in de Oud-Katholieke
Kerk bidden we: ‘Blijf bij ons Heer,
want de avond valt en de dag loopt
ten einde.’ Precies de woorden die de
leerlingen tegen Jezus zeiden. Het is
een bede om Jezus erbij te vragen als
het spannend wordt. Maar we bieden
Jezus ook onderdak aan in ons leven,
we geven aan, dat we beschikbaar
willen zijn.”

Beschikbaar is Tjerk onder andere

in een inloophuis. En af en toe door
asielzoekers die wachten op een
nieuwe procedure en geen recht

op opvang hebben een paar weken
gastvrij te ontvangen in hun huis;

net zoals zij destijds gastvrij in Nepal
zijn ontvangen. (



Door: Riemke Leusink

INSPIRATIE

Tussen traditie en vernieuwing:
geloven wereldwijd

Onlangs had ik een afspraak met
iemand die werkt op de grens van de
Bijlmer en de Zuidas. Terwijl wij daar
in een vergader- en horecaruimte in
gesprek waren, viel mijn oog op de
mensen aan de tafel naast ons. Vijf
mannen (uit Nigeria? Ghana?) waren
diep in gesprek, in het Engels, over
een Bijbeltekst, ieder met zijn stuk-
gelezen Bijbel voor zich. Na een uur
pakten zij elkaars handen en sloten
de bijeenkomst af met een gebed.

Het raakte me: vijf mannen die in hun
lunchpauze uit de hectiek van de Zuidas
stappen om zich te concentreren op
Gods woord. Wat ik deze mannen

zag doen, is voor Nederlanders onge-
bruikelijk. Het riep bij mij de vraag op:
kunnen wij iets leren van gelovigen uit
andere delen van de wereld? De kerk
in Nederland krimpt, terwijl migranten-
kerken hier groeien en de kerk wereld-
wijd stabiel blijft. Wat is het geheim
van hun succes?

Ik sprak hierover met Klaas Bom (1967).
Hij studeerde theologie en filosofie in
Utrecht en Parijs en promoveerde aan
de Universiteit Utrecht (1999).
Uitgezonden door Kerk in Actie doceerde
hij systematische theologie in Nicaragua
en Ecuador (1999-2014). Van 2014 tot
2018 onderzocht hij geloof en weten-
schap in Franstalig Afrika. Momenteel
doceert hij dogmatiek in Utrecht, en
maakt deel uit van de leerstoelgroep
Interculturele Theologie. Klaas woont
met zijn gezin in Amersfoort, is lid

van De Brug en gaat soms voor

als gastpredikant in verschillende
Amersfoortse kerken.

Waarin verschillen de kerken in
Latijns-Amerika en Afrika van die in
Nederland?

“Die kerken daar zijn heel divers, maar
hebben een ding gemeen: ze zijn niet,
zoals de kerken in West-Europa, door
de golf van moderniteit en secularisatie
heengegaan, waardoor kerk en geloof
veel meer deel uitmaken van het
dagelijkse leven. Je ziet in die kerken
wel de sporen van het kolonialisme

en de leegroof die daar heeft plaats-
gevonden. In vorige eeuwen zijn
koloniale verhoudingen neergezet

die nog steeds een rol spelen. Het
christelijk geloof werd gebracht door
de koloniale onderdrukker en daardoor
zijn de mensen die het christendom
omarmden blijven zoeken naar

een eigen authentieke vorm.
Latijns-Amerika is

gekerstend door de

Spaanse Rooms-

Katholieke
missionarissen,

die veel ruimte boden aan inheemse
religies. Met name in kerkgemeen-
schappen met veel inheemsen (door
ons nog steeds vaak Indianen genoemd),
is de inheemse religie sterk aanwezig
gebleven.

De introductie van traditionele protestantse
kerken begin twintigste eeuw leidde
nauwelijks tot een verandering; slechts
een klein deel van de bevolking werd
protestant. Het is de komst van de
Pinksterbeweging die tot een tweede
golf van kerstening leidde, vooral
vanaf 1970. Politieke ontwikkelingen,
zoals de burgeroorlog in Guatemala of
Nicaragua,
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speelden daarbij een rol: er kwamen
linkse regimes aan de macht die niet
waarmaakten wat ze beloofden. Ze
gaven de bevolking aanvankelijk hoop,
maar toen de mensen daarin teleur-
gesteld raakten, zochten zijn hun heil
bij die Pinksterkerken, die aandacht
hadden voor de dagelijkse zorgen van
arme mensen. Deze Pinksterkerken
gaan anders met de traditionele
inheemse geloofsbeleving om dan

de protestantse kerken. Hoewel men
heel kritisch is op bepaalde gebruiken,
worden die wel serieus genomen. Er
worden kwade geesten uitgedreven,
bijvoorbeeld, in plaats dat gezegd
wordt dat kwade geesten niet bestaan.
De Pinksterkerken geven bepaalde
tradities, met name van muziek en
dans, ook een plek in hun diensten.”

Waaruit bestond jouw werk in
Latijns-Amerika?
“De dominees van die Pinksterkerken
hebben meestal geen theologische
opleiding. Ze vervullen (naast een betaalde
baan) een rol als dominee, en hebben
behoefte aan scholing. Ik was samen
met mijn vrouw uitgezonden
om theologisch onderwijs
te verzorgen. |k gaf
verschillende vakken
maar met name
systematische

theologie. In elke cultuur zijn de vragen
naar God en naar de rol van ons als
gelovigen in deze wereld weer wat
anders, dus het was een zoektocht om
die vragen boven water te krijgen en te
begrijpen vanuit hun dagelijkse leven.
En dan natuurlijk ook om antwoorden
te vinden.”

Wat heb je daar zelf van meegenomen?
“Wat in Latijns-Amerika heel belangrijk
is, is de vraag of iets vreugde geeft. Hun
uitgangspunt is: geloof geeft vreugde.
Een dienst moet ‘allegre’, vrolijk zijn.
Want levensvreugde geeft je ook de
kracht om de dag door te komen.
Daarom zijn veel kerken ook gericht
op de Heilige Geest, die in de Bijbel

de aansteker van de vreugde is. Een
ander uitgangspunt is dat het leven
een strijd is, en dat God aan jouw kant
staat in die strijd. Dat God jou helpt is
een krachtig perspectief. En als derde:
de kerk is een sterke gemeenschap die
lijkt op een familie.

Ik heb er veel geleerd. Met name in
Nicaragua, waar ik als net gepromoveerde
wetenschapper van achter mijn bureau
kwam, zag ik nu hoe geloven in mensen-
levens een plek krijgt en hoe je daar met
hen over kunt spreken en nadenken.
Met name de rol die de kerk in de buurt
krijgt heeft me enorm geinspireerd om
heel anders naar de wijk waarin de kerk
staat te kijken toen ik daarna dominee
in Gouda werd.”

“‘Afgelopen voorjaar was ik in Guatemala
en zag ik daar lang niet zoveel ophef
over Trump als in Nederland. De onzeker-
heid die wij nu soms voelen is namelijk
voor veel Latino’s, die leven in landen
met een wispelturige en onbetrouwbare
overheid, niet nieuw. Zij zijn gewend
dat hun rechten niet worden gerespec-

Een studentengroep in Quito, Ecuador.
Klaas is de vierde van rechts, zittend.

teerd. Die diepe onzekerheid over de
instituties, waar wij nog steeds veel van
verwachten, is voor hen de dagelijkse
realiteit. Mede daardoor zijn geloof en
kerk voor hen juist heel belangrijk. Dat
omgaan met onzekerheid kunnen wij
van hen leren.

God en geloof zijn voor Latino’s een
belangrijk onderdeel van wie ze zijn.
Daarom is het belangrijk dat hun
culturele wortels en inheemse culturen
een rol krijgen in hun manier van
geloven.”

Kunnen ze nog meer overbrengen?
“Dat vinden van een nieuwe christelijke
identiteit op basis van oude tradities is
iets wat we kunnen leren van de mensen
in Afrika en Latijns-Amerika, die een
sterk (postkoloniaal) zelfbewustzijn
hebben, ook in relatie tot geloof. Voor
de meesten van ons is geloven iets dat
we aangereikt krijgen vanuit het verleden,
we proberen tradities levend te houden.
Daar valt ook wel wat voor te zeggen,
maar ik denk dat we dat niet moeten
doen door achterom te kijken, maar
vooral ook te kijken: hoe kunnen we

in onze eigen tijd leven als gedragen
en geliefde mensen? Hoe laten we die
vreugde, die steeds binnenwaait, de
dominante inspiratie zijn voor deze dag?

Geloven is een apart hokje in ons leven
geworden. Latino’s verbinden God met
hun hele dagelijkse leven. En misschien
zijn die vijf Afrikaanse mannen die jij op
de Zuidas met hun Bijbels zag, daar ook
wel een uiting van. Het zou mooi zijn
als we als gelovigen van verschillende
culturen elkaar kunnen stimuleren in
de zoektocht naar eigentijdse en veel-
kleurige manieren om het geloof in het
dagelijkse leven vorm te geven. In de
ontmoeting met migrantenkerken of
de moskee in de wijk kunnen we
hervinden hoe kerk en geloof onmisbaar
zijn in al het dagelijkse gedoe, zodat ze
dieper bijdragen aan wie wij als mensen
en kinderen van God zijn." ()



Door: Irene Stok

INSPIRATIE

Bidden voor de wereld

Bidden voor de wereld; dat gebeurt
iedere dag in de Abdijkerk op het ei-
land lona. En niet alleen daar, over de
hele wereld bidden mensen mee, ook
in Amersfoort. Irene Stok en haar
man Fred Kemper zijn geassocieerde
leden van de lona Community en bidden
dagelijks de gemeenschappelijke
gebeden mee.

Ontstaan van de lona Community
lona is in veel kerken bekend van de
‘lonaliederen’. Er gaan groepen uit kerken
naar lona, dat kleine eilandje voor de
westkust van Schotland. lona is meer
dan een mooie plek en prachtige
liederen. In de crisisjaren dertig van de
vorige eeuw was er in Glasgow een
predikant, George MclLeod, die met zes
theologiestudenten en zes werkeloze
arbeiders naar lona ging. Op lona

was in het jaar 563 vanuit lerland een
klooster gesticht door de lerse monnik
Columba en vanuit lona zijn Schotland
en Noord-Engeland gekerstend.
Monniken stichtten op Lindisfarne,
een eiland voor de oostkust van
Engeland, een klooster en
vandaaruit vertrok
Willibrord naar
Nederland.
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Vikingen hebben de monniken verdreven
van lona en er kwam in circa 1200 een
Benedictijner klooster op het eiland.
Die Abbey, de kerk en de klooster-
gebouwen, was in verval geraakt. George
McLeod wilde met de twaalf mannen
de Abbey gaan restaureren. Hij koos
voor deze samenstelling van werkers.
Veel werkloze mensen waren het contact
met de kerk kwijtgeraakt en veel
theologen wisten niet hoe het leven
van ‘de gewone man’ eruit zag. Behalve
de herbouw van de Abbey werd er ook
gebouwd aan ‘community’, gemeenschap.
Na een zomer hard werken ontmoetten
de mannen elkaar in Glasgow en daar
werd in 1938 de lona Community
opgericht. De eerste leden waren
Schotse mannen; later werden er
vrouwen lid en nog later mensen in

de rest van Groot-Brittannié, in Europa
en nu op alle werelddelen.

Leden en regel

De lona Community kent ongeveer 280

leden en tweeduizend geassocieerde
leden en vrienden.

Deze

mensen wonen verspreid over de hele
wereld. Als je naar de Abbey op lona
gaat zijn daar stafleden en vrijwilligers
die vanuit gastvrijheid (een waarde van
de Benedictijnen) gasten ontvangen.
Deze mensen zijn een aantal weken
vrijwilliger op lona of wonen er voor
een paar jaar. Je gaat altijd weer weg,
de wereld in, daar ligt je taak. Alle
leden zijn in hun eigen land lid van
een kerk; de lona Community is geen
kerkgenootschap.

Uit de leden wordt de council, de raad,
gekozen en die heeft de leiding van de
lona Community met de leader, een lid
die gekozen is door de andere leden.
Op het eiland waar de gasten komen is
een 'warden’, die daar de leiding heeft.
En je kunt je zo aanmelden als vriend
of geassocieerd lid en als je lid/member
wil worden volg je een programma.
Om vrijwilliger of staflid te worden kun
je je ook aanmelden.

De lona Community is een verspreide
gemeenschap en kent net als kloosters
een regel. Die bestaat voor de leden
uit (verkort) vier onderdelen: dagelijks
Bijbel lezen en bidden; elkaar ontmoeten
en ervaringen delen over je gebruik
van geld, tijd en hulpbronnen van de
aarde; deelnemen aan de organisatie
van de Community; en werken
aan vrede, gerechtigheid en
duurzaamheid.
Geassocieerde leden
worden uitgenodigd zich
te houden aan (een deel
van) de regel. Mij spreken
de eerste en laatste
regel het meest aan.
Je handen vouwen
en bidden; je handen
laten wapperen en
doen. Dat doen kan
zijn met bakjes in de
fietstas naar De Nieuwe
Graanschuur gaan en
verpakkingsvrije produc-



ten kopen om minder afval te hebben,
kapotte dingen repareren, vegetarisch
eten, brieven schrijven voor Amnesty,
meegaan naar het kerkasiel in Kampen,
petities ondertekenen of demonstreren.

Bidden

Veel christenen bidden dagelijks. De
lona Community heeft voor haar leden
een Prayerbook, een gebedenboek.
Dat is ingedeeld in de 31 dagen van de
maand. ledere dag wordt er volgens
een rooster gebeden voor elkaar. Dat
gebeurt in de Abbey op lona en sinds
de lockdown ook online. En er wordt
gebeden door de (geassocieerde)
leden in Schotland, Wales, Nederland,
Finland, Tsjechié, Kenia, Pakistan,
Australié, de VS, Canada en veel andere
landen. Die verbondenheid is mooi. Je
weet dat je samen bidt, dat je niet de
enige bent. En als je een dag niet kunt
bidden, weet je dat er anderen zijn die
het gebed gaande houden.

Naast het bidden voor elkaar wordt er
gebeden voor thema's waar de lona
Community zich mee bezighoudt of
mensen met wie ze zich verbonden
voelt. Belangrijke waarden van de lona
Community zijn gelijkwaardigheid,
gastvrijheid en inclusiviteit. Op de vijfde
dag van de maand wordt gebeden voor
de oecumene, de lona Community

is een oecumenische gemeenschap;
op andere dagen wordt gebeden voor
mensen die zich inzetten voor vrede,
voor mensenrechten, voor gender-
gerechtigheid, voor asielzoekers, voor
mensen met een beperking, voor
kinderen zonder toegang tot onderwijs,
voor werkers in de zorg.

Gebed voor iedereen

Vanuit de hele wereld wordt gebeden
voor de wereld. ledere dag staan in

de gebedskalender een aantal landen
waarvoor wordt gebeden. De hele
maand door wordt er zo voor iedereen
op de wereld gebeden. Op de eerste
dag van de maand bidden we voor
Israél, de Palestijnse gebieden en nog
zeven land in het Midden-Oosten. Op
de vijfde dag van de maand wordt er
voor Nederland gebeden. Ik bid altijd:
‘Vandaag bidden we voor de volgende
landen en voor alle mensen die daar
wonen’ en dan noem ik de landen. Tot
mijn verrassing en ontroering is er dit
jaar een ‘land’ toegevoegd. Op de
dertigste van de maand bidden we

vOOor mensen
die stateloos

zijn; zo wordt echt

iedereen genoemd.

Op de 31e van de maand

zijn de gebeden bestemd voor

de overleden leden en hun familie. Wij
steken dan een kaarsje aan en noemen
de namen van hen en een aantal hebben
we gekend.

Nederlandse situatie

De lona Community Nederland heeft
het Prayerbook vertaald naar een
Gebedskalender. Daarin staan de
gebedsintenties per dag, de landen en
namen van mensen in Nederland die
zich verbonden voelen met de lona
Community.

Op www.ionacommunity.nl staat meer
informatie over lona-activiteiten

in Nederland: lonavieringen, een
lonaweekend in het voorjaar, de viering
van Columbadag op 9 juni en de
lonaregiogroepen. Op www.iona.org.uk
is meer te lezen over de lona Community
wereldwijd. ®

Door de week beginnen de
ochtendvieringen op lona met
de woorden:

De wereld hoort God toe

de aarde en al haar bewoners
Hoe goed is het, hoe heerlijk
om echt samen te leven
Liefde en vertrouwen komen
samen

recht en vrede gaan hand in
hand

Wanneer Christus’ leerlingen
zwijgen

zullen deze stenen het uitroepen

Deze vertaalde tekst komt uit de
Nederlandse gebedskalender.
Meer liturgische teksten zijn te
vinden op www.ionacommunity.nl/
Boeken/publicaties.
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Door: Henk Dikker Hupkes

INSPIRATIE

Uit de veelheid
van geluiden... &=

- - I .
uit de veelheid van ge - lui - den

RN

Stemmen uit nabije media

In Ouderlingen{blad} voor Pastoraat
en Gemeenteopbouw (PKN) van
juli-augustus staat een mooi verhaal
onder de kop '‘Boodschap na de kerk’
van dr. W.G. (Wilbert) van Iperen,
classispredikant Veluwe. Hij beschrijft
hoe hij als kind (‘'met z'n vieren op de
achterbank’) altijd met het gezin naar
Frankrijk ging.

“lk herinner me nog hoe het tentdoek
rook. Heerlijk! (...) Drie weken lang
zon, zee, zwembad en af en toe een
uitstapje. (...) Op zondag gingen we
naar de kerk. Alleen 's morgens, want 's
avonds was er geen dienst. Er was ook
een rooms-katholieke kerk in Meschers-
sur-Gironde, maar wij bezochten een
klein protestants kerkje. Boven de
ingang stond met grote letters: Eglise
Reformée. Het mocht dan ‘gereformeerd’
heten, maar het was anders dan ik
gewend was. Het was een kleine
gemeenschap en het ging er wat
losser aan toe dan thuis. Het beviel me
wel, ook al verstond ik er niet veel van.
(..) Wat me het meest is bijgebleven
zijn de oudere dames in de kerk, met
grote tassen. Die hadden ze niet bij zich
om hun Bijbel of psalmboek in op te
bergen. Nee, het waren boodschappen-
tassen. Want na de zegen liepen ze
linea recta naar de bakker of de slager.
Dat was voor mij een bijzondere
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ontdekking. Ik realiseerde me: geloof
en kerk zijn niet los te zien van de
cultuur waarin je leeft.”

ND Katholiek van 19 augustus jl. (nr.
603), de gratis nieuwsbrief van Hendro
Munsterman, theoloog, Vaticaanwatcher
en Rome-correspondent van het
Nederlands Dagblad, bevatte onverwacht
groot nieuws! Munsterman leest alles,
ook wat tussen de regels staat, en zijn
conclusie is: de paus wil getrouwde
priesters gaan toestaan. Weliswaar
voor een kleine beperkte groep in een
specifieke regio. Maar toch, er lijkt een
opening.

‘Je leest er bijna overheen. Maar in een
telegram dat de Vaticaanse kardinaal
Pietro Parolin maandag namens de
paus naar Bogota stuurde, staat een
bijzin die wel eens een historisch besluit
zou kunnen aankondigen. De kerk
moet zich ‘inspannen de bewoners
van de Amazone het brood van de
Blijde Boodschap vers en zuiver te
geven, evenals het hemels voedsel van
de eucharistie, het enig middel om
werkelijk Volk van God en Lichaam

van Christus te zijn’, staat er. Veel
katholieke gemeenschappen in het
Amazonegebied kunnen de eucharistie
nauwelijks vieren. 'Soms duurt het niet
slechts maanden, maar zelfs meerdere
Jjaren voordat een priester naar een
gemeenschap kan terugkeren’, stelde
de Amazonesynode, in 2019 door paus

Franciscus georganiseerd.

Dat was een van de redenen waarom
deze Amazonesynode in haar slot-
document vroeg om ‘geschikte mannen
uit lokale gemeenschappen die wettig
getrouwd zijn en een stabiel gezin
hebben’ tot priester te kunnen wijden.
(...) Het document stelt ook voor om in
lokale gemeenschappen zogenoemde
gehuwde viri probati (letterlijk: beproefde
mannen) tot priester te wijden. Het doel
is om ‘gemeenschappen te vormen
die volwassen zijn in hun geloof en die
- om tot hun volle gestalte te komen

- uit hun midden eigen priesters laten
opstaan’. (...)

Als dit document naar Rome wordt
gestuurd, zal paus Leo XIV rood of
groen licht moeten geven. Maar wat
denkt Leo XIV hierover? Volgens een
hoge geestelijke die niet lang geleden
bij Leo XIV op bezoek was, is de paus
‘bezorgd over gemeenschappen die
de eucharistie niet kunnen vieren'. Dat
zou volgens deze geestelijke bij Leo,
die jarenlang bisschop was in Peru,
inderdaad tot een opening in de
celibaatspraktijk kunnen leiden.”

In uitgave 2025/3 van Mondig, landelijk
tijdschrift van de Doopsgezinden,
vonden we een mooie bijdrage van ds.



Henk Leegte, sinds 2000 doopsgezind
predikant van de Singelkerk, Amsterdam.
Hij vertelt hoe hij onlangs was begonnen
met een nieuwe bijbelkring van zo'n
tien mensen, allemaal twintigers.

Ze waren aanwezig geweest bij een
begrafenisdienst van een gezamenlijke
vriend; die dienst had ze geraakt en in
verwarring gebracht.

“... (Ze) wilden meer weten van de
geloofstraditie waar bij die dienst uit
was geput. Ze wisten er onthutsend
weinig vanaf, al had ik dat eigenlijk wel
kunnen weten. Op hun middelbare
scholen hadden ze geleerd dat alle
geloof verdacht was, en alle kerken per
definitie corrupt.

De berichten over misbruik uit het
nieuws de vele afgelopen jaren had
geen goed gedaan en ze konden zich
niet veel voorstellen bij de verschillende
denominaties binnen het christendom.
Dat was toch allemaal kerk? Tegelijkertijd
had die begrafenisdienst ze wel diep
geraakt, en daardoor waren ze in de
war. Heilzaam in de war, dat wel.

(.)

Ik ben eerst maar een beetje gaan
vragen en heb ze laten praten - en
vragen. Het bleek dat ze dachten dat
religie ging over regeltjes waar je je
aan moest houden. Dat spiritualiteit
een ander woord was voor gevoel en
mystiek een ander woord voor
geheimzinnig, mysterieus. En uit de
oosterse religies hadden ze nog een
paar begrippen geplukt zoals ‘karma’,
maar dat betekende voor hen dat als je
iets overkwam, dat veroorzaakt werd
door verkeerde dingen die je in het
verleden had gedaan, en dus je eigen
schuld was. Dat twijfel bij geloven
hoort, zoals de holle kant bij de bolle
kant van de lepel, was nieuw.
Geloofden ze dan nergens in? Jawel,

in autonomie, gezondheid, en financiéle
onafhankelijkheid. En vriendschap en
liefde, dat ook. Tja. Werk aan de winkel.
Want je mag (van mij althans) best
ongelovig zijn, als je ongeloof maar
een beetje niveau heeft. En verder
waren het trouwens schatten!”
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Kontekstueel, is een tweemaandelijks
tijdschrift voor gereformeerd belijden
nu. In het Zomernummer (jaargang
39-4) verscheen een breed palet aan
onderwerpen. Onder de titel Vreemde
snuiter(s) schrijft Gert de Goeijen, predikant
van de Hervormde Gemeente Den
Ham en redactielid van Kontekstueel,
een boeiend artikel over de vreemdeling
op aarde. De vreemdeling toen in

de wereld van het Oude en Nieuwe
Testament, en nu in het Nederland van
2025. Ook toen werd er onderscheid
gemaakt tussen wat wij nu status-
houders noemen, arbeidsmigranten
en buitenlanders op doorreis. Het
Hebreeuws en ook het Grieks kent er
verschillende woorden voor.

“Israél zelf weet wat het is om vreem-
deling te zijn geweest, zowel in Egypte
als voor Gods aangezicht. Zo weet ook
de kerk zich een vreemdeling op aarde,
gericht als ze is op het koninkrijk van
God. Leven en land zijn gaven, geen

eigen bezit. In mijn optiek kunnen wij
niet rechtstreeks de wetten van de
theocratie in Israél overplaatsen naar
de democratie in Nederland. Bovendien
kende het oude Israél niet de massale
instroom van vreemdelingen zoals wij
die kennen. Daarom is het niet aan de
kerk om de overheid te vertellen hoeveel
vluchtelingen en arbeidsmigranten
hier opgenomen kunnen worden en of
Nederland al dan niet vol is.”

Maar dat betekent niet dat de kerk geen
taak zou hebben, stelt De Goeijen.
Integendeel: "... de kerk is dé Vereniging
voor VreemdelingenVerkeer. Want de
kerk als vreemde snuiter voelt zich,
geinspireerd door het Oude Testament,
verbonden met vreemdelingen vanwege
hun veelal kwetsbare positie. Maar

niet alleen het pastorale en diaconale
hart van de kerk kloppen, ook haar
missionaire hart: het evangelie van
Jezus Christus kan verkondigd worden
(Mat. 28:16-20) aan hen die nooit van
Hem gehoord hebben.”

Lied 598 door Sefa & Headhunterz -
wie een hardstyle-uitvoering wil horen
van ‘Als alles duister is' checkt dit:
https://youtu.be/yuOlcW__psO DJ
Sefa © Creative Commons ()
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Stadsdominee/

Amersfoortse Zwaan

“Veerbaarheid”

‘I am still standing’ zegt ze. ‘Maar het is
veel'. Een paar dagen eerder werd ze
geschept door een auto. Dacht dat ze
doodging, nog voor ze de uitslag van de
scan kreeg. Gelukkig geen uitzaaiingen,
zei haar arts, en ook de bloedwaarden
zijn stabiel. Haar relatie was dat niet is
en is net verbroken. Nou en of dat alles
veel is. Ik las haar column, van Swanny
Kremer, op zorgethiek.nu en was
verrast dat zij het had over een woord
wat wij net opschreven als rode draad
voor het nieuwe seizoen in de Zwaan:
Veerbaarheid.

Leven is denken, voelen en doen.

Het is heen en weer bewegen tussen
vreugde en verdriet, vertrouwen en
onzekerheid, hoop en wanhoop. Er
zZijn tijden waarin je je vol energie en
kracht voelt en tijden waarin je leeg of
juist te vol bent geraakt. Tijden waarin
je de wind mee hebt, maar ook tijden
van flinke tegenwind. Soms worden
mensen zo zwaar geraakt, dat hun leven
vooral overleven wordt. Hoe blijven
we samen staande en wat houdt ons
gaande in een onzekere wereld en
bange tijden? Het is veerbaarheid zeiden
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wij tegen elkaar. Een woord waarin voor
ons gevoel weerbaarheid en veerkracht
hand in hand gaan. Weerbaarheid gaat
over je grenzen voelen en aangeven,
je probeert tegenkracht te geven, af te
weren met wat je in huis hebt of haalt.
Veerkracht raakt aan vitaliteit. Daar

zit oprichtkracht in. Je hebt ze beide
nodig want ze raken aan onze moge-
lijkheid van aanpassen, meebewegen,
terugveren. We zochten naar nog

iets anders, naar een andere, diepere
laag. En zo kwamen we bij veerbaarheid.

Daar zit ‘baar’ in. Aan baren gaat dragen
vooraf. Het leven vraagt van ons van
alles te dragen. Alle ervaringen die we
opdoen: van pijn, van genot en geluk,
van vreugde en verdriet, teleurstelling,
angst en onzekerheid, schaamte en
schuld. Hoe doen we dat en wat kleurt
ons dragen? Wat gebeurt er met je als
je het kwetsbare echt in de ogen ziet
of aan den lijve voelt? Veerbaarheid

is relationeel, zeiden we tegen elkaar.
Zou je veerbaarder zijn als je voelt dat
je verbonden bent met anderen? En,
wat betekenen geloof en spiritualiteit
daarin? We laten ons inspireren en
verrassen en hopen dat ons ontmoeten,
rond deze rode draad, ademruimte en
grond mag geven!

27 september om 16.00 uur Viering
rond Veerbaarheid met stadsdominee
Marleen Kool. Richard Vos verzorgt de
muzikale begeleiding.

4 oktober om 16.00 uur Boekpresentatie.
In zijn ‘366 Geloofsgetuigen. Mensen
waar licht door straalt’, beschrijft Harmen
Jansen dwarsliggers en doordouwers,
gidsen en grensverleggers, martelaren
en mystici, profeten en pioniers.
Kriskras door de tijd en door verschillende
geloofstradities, landen en culturen
koos hij deze getuigen van geloof,
hoop en gerechtigheid. Wees welkom
bij een feestelijke presentatie met
muziek en zang en verhalen die
klinken. Met medewerking van Marian
Geurtsen, Stance Rijpma, Sjaak Verwijs,
Rinus van Warven, Harmen Jansen en
Marleen Kool.

a T

Stadsdominee

Ds. Marleen Kool
info@stadsdominee.nl
www.stadsdominee.nl
www.amersfoortsezwaan.nl
Amersfoortse Zwaan
Langestraat 61
Rekeningnummer

NL 88 INGB 0009 2253 67 t.n.v.
Stadsdominee PGA

Voorzitter kerkenraadscommissie
Corrie Buitendijk

(033) 465 0118
buitendijk.corrie@gmail.com

Elke woensdag van 9.00 tot 9.30 uur
Stiltemeditatie in de Sint Joriskerk. Een
half uur onder de hoge gewelven in de
stille kerk, tijd voor je eigen gedachten en
gebeden. Vooraf opgeven is niet nodig.

AAER AN | AT AN,

Save the date
Nachtlicht op 31 oktober in de Joriskerk!



Protestantse wijkgemeente

Adventkerk

Ds. Wim Bos schrijft elke Vierklank een
korte overdenking bij een beeld dat
een van de tieners van de Adventkerk
bij het Bible journalen op zondag-
avond maakte.

Hemellichamen

Wie naar een plaatje van het heelal kijkt
ziet ongelooflijk veel hemellichamen.
Zonnen, planeten en oneindig veel
sterren. En te midden daarvan die kleine
bol die aarde heet. Als we er met de ogen
van een ruimtereiziger naar kijken is de
wereld maar een onooglijk klein stipje.
Zo Kklein dat je je verloren kunt voelen.
Als we er met de ogen van God naar
kijken, wordt het anders. ‘Want de
hoge hemel laat aan iedereen zien wat
God gemaakt heeft: de zon, de maan
en de sterren’, zoals deze psalm (19)
het verwoordt. Of anders: "Hij sprak
zijn woord en het licht werd geboren.
Het licht dat vandaag onze dag nog

is' (naar Lied 162). Hij deed dit, omdat
dit kleine stipje wereld het voorwerp
van zijn liefde is. Ook niet anders kan
bestaan dan door zijn liefde.

Zijn liefde die wij ontmoeten in Jezus,
die zich het Licht van diezelfde wereld
noemt. Een licht dat zich verspreidt over
die wereldbol en mensen samenbrengt

tot wat de kerk is. Op dat kleine stipje
in dat onmetelijke heelal bevindt zich
nagenoeg overal wel een kerk, als uiting
van die liefde van God. Op heel veel
verschillende manieren belichaamt die
wereldkerk Gods liefde. Natuurlijk is

er heel wat op die kerk aan te merken,
het gaat regelmatig fout, en toch... is
er steeds die liefde en genade. Wordt
Gods liefdevolle werk door zijn Geest
voortgezet, uitgeleefd, gemanifesteerd,
geopenbaard en zichtbaar.

Wat een wonderlijke wereld.

ds. Wim Bos

Onzichtbaar werk in onze gemeente

‘Een lichaam is een eenheid die uit vele
delen bestaat, ondanks hun veelheid
vormen al die delen samen één lichaam.
Zo is het ook met het lichaam van
Christus.” (1 Kor. 12:12) Een groot aantal
van ons zet zich op uiteenlopende
manieren in voor de opbouw van
onze gemeente. Van vele belangrijke
schakels zijn we ons helemaal niet zo
bewust. De werker in de kerk die deze
maand voor het voetlicht komt is Denise
Uitbeijerse, van het gebedsteam.

Wat is jouw taak?

Regelmatig sta ik samen met een ander
teamlid na de ochtenddienst voorin de
kerk om voor iemand te bidden of samen
te danken. Nadat we kort de reden

vragen voor het gebed starten we het
gebed met woorden van bemoediging
voor de gebedsvrager. We nodigen de
Heilige Geest uit om ons te leiden. Tijdens
het gebed houden we onze ogen open
zodat we kunnen zien welk werk de
Heilige Geest doet in de gebedsvrager.
Om alle tijd en aandacht te geven aan
wat Gods Geest wil doen kunnen er
stiltes vallen en bidden we door op
wat er op dat moment gebeurt. Het
gebedsmoment sluiten we af met het
uitspreken van een zegen. Naderhand
vragen we hoe de gebedsvrager de
gebedstijd ervaren heeft.

Wat vind je mooi aan wat je doet?
Via New Wine ben ik in aanraking

Adventkerk

Ringweg Kruiskamp 74

(033) 472 00 31

Predikant

Vacant

Kerkelijk werker

Arnoud Looijen
arnoudlooijen@adventkerk.nl

Scriba

Gert Simons

(06) 51 44 10 43, scriba@adventkerk.nl
Bankrekening

NL 59 INGB 0001 632 147

Kopij wijkberichten

Annemarie Stoffer-Brink & Anne Strijker,
vierklank@adventkerk.nl

Website

www.adventkerk.nl

Biblejournaling Psalm 19 door Fenna

gekomen met gebedsministry, van
hieruit is het gebedsteam ook ontstaan.
Door ministrygebed raak ik onder de
indruk van hoe God werkt: door mij
heen, door een woord, beeld, Bijbeltekst
of lied te delen. Mijn ervaring is dat
zowel degene die komt voor gebed
als degene die bidt gezegend wordt.
Rondom het bidden voel ik nederigheid,
omdat ik ervaar echt afhankelijk van
Hem te zijn. En daarnaast een 'heilige
vreugde’ want God verrast mij in hoe
Hij zich bemoeit met ons leven. Wil

je er meer over horen, spreek me dan
aan, ik deel er graag over.
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Bergkerk

De vrijheid om te blijven

Afgelopen 1 september was het Wereld-
gebedsdag voor de Schepping, met
als thema 'Vrede met de schepping’,
geinspireerd op Jesaja 32. Wanneer

er recht wordt gedaan en Gods geest
wordt uitgestort, bloeit het land op en
zullen we leven in een tuin van vrede.
Een hoopvolle boodschap in een tijd
dat land onvruchtbaar wordt en op
veel plekken oorlog is. In een mooi
artikel in het tijdschrift ‘De Eerste Dag’
vraagt theoloog Ari Troost zich af, ‘wat
is nu het meest eigene wat wij vanuit
kerk en traditie hebben in te brengen?’
Hij komt uit bij het door de filosofe
Eva von Redecker gemunte woord
‘Bleibefreiheit’. Vrijheid om te blijven.

Een vorm van commitment, zelfs als
je het gevoel hebt dat het misgaat met
onze aarde, dat je er toch voor kiest
om je te verbinden, met het oog op de
toekomst. Het is een Bijbelse houding
om verantwoordelijk te zijn, om
antwoord te geven, ‘Hier ben ik'. Je
bent er voor de toekomst en het
maken van verantwoordelijke keuzes.
God weet komen de zwaluwen nog
terug. Bleibefreiheit.

Avondgebed

Om even voor half acht luidt de klok voor
het wekelijkse woensdagavondgebed
in de kapel. We bidden en zingen mee
met de psalmen en een korte lezing
volgens het dagelijks leesrooster van
Taizé. Er is stilte om te overdenken

en er worden voorbeden gezegd. Er
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klinken namen van zieken uit onze
gemeenschap. U bent hartelijk welkom
om het doorgaande gebed in de kapel
mee te bidden.

Meelezen voor zondag

Wat hebben de woorden van de bijbel
ons te zeggen? Is het de moeite waard
om deze oude teksten nog eens opnieuw
te beluisteren? Daarom maandelijks

op dinsdagmiddag ‘meelezen met de
predikant’. In een geconcentreerd uur
lezen we de teksten voor de komende
zondag in verschillende vertalingen en
leggen de link met de mogelijke betekenis
van de tekst voor vandaag.

Op dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.00
uur in de Bergkerk.

Eerste keer 23-9 en daarna 28-10,
25-11, 27-1, 24-2, 24-3. Wie mee wil
doen schuift aan.

l.v.m. het aantal kopieén graag opgeven
bij predikant@bergkerk.nl.

Informatiebijeenkomst nieuwe leden
en belangstellenden

Zondag 5 oktober na de dienst van
10.30 uur is er een informatiebijeenkomst
voor nieuwe leden van de Bergkerk

en voor hen die zich oriénteren en op
zoek zijn naar een verbinding met een
kerkelijke gemeente. Nieuwe leden van
het afgelopen jaar die bij ons bekend zijn
- door verhuizing en/of overschrijving
- ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
Mocht u dit lezen en zich in de categorie
nieuwe leden/belangstellenden
herkennen, weet u van harte welkom.

Bibliodans in de Bergkerk

Zie ook blz. 33. Woensdag 24 september,
8 oktober, 29 oktober en 12 november
van 20.15 tot 21.45 uur.

€ 50,-. Info en opgave: Susanne de Jong-
Tennekes, info@bewegenvanbinnen.nl.

Film op de berg

Di 14 oktober - Dead Poets Society. Zaal
open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Met
een korte inleiding en nagesprek. Vooraf
aanmelden: filmopdeberg@agmail.com.
Toegang € 10,- bij binnenkomst.

Bergkerk

Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort
(033) 46179 17

www.bergkerk.nl

Predikant

Ds. J. van Baardwijk

(06) 83 95 10 74 (te bereiken ma t/m vr
van 9.00 - 9.30 en 18.00 - 18.30 uur)
predikant@bergkerk.nl
Beheerders/verhuur

Margriet Telgenhof
beheerder@bergkerk.nl

Meldpunt Pastoraat

(06) 19 94 51 39, pastoraat@bergkerk.nl
Scribaat

Dhr. W. T. Peuscher
scribaat@bergkerk.nl

Penningmeester

Dhr. B. de Vries
penningmeester@bergkerk.nl

NL22 INGB 0000 5259 46

Diakonie

NL25 TRIO 0320 8807 29

Agenda: u bent van harte welkom!

14 september na de kerkdienst:

Banenmarkt, uitslag enquéte

Toekomstbeeld Bergkerk

e 23 september 13.30 uur meelezen
voor zondag

» 24 september 12.15 uur Bergkerklunch

e 24 september 20.15 uur start
bibliodansavond

» 2 oktober 19.30 uur Lancering
PGA-diaconiewebsite in de Bergkerk.

e 12/13 oktober inleveren kunstwerken
t.b.v. Bergkerk kunstproject ‘wat is je
bron'.

* 14 oktober: 19.00 uur Film op de Berg



Oecumenische Geloofsgemeenschap

Het Brandpunt

Elke maand stellen we een Brandpunter
aan u voor. Met de vraag wat de
oecumene voor hem of haar betekent.
Deze maand ontmoet je Dick Biesta.

Dick Biesta en zijn vrouw wonen nog
geen drie jaar in Amersfoort. Ze komen
uit Capelle waar hij kerkelijk actief was in
de lokale katholieke kerk. In Amersfoort
vonden ze onderdak bij Het Brandpunt.
Ze werden getriggerd door het feit

dat Het Brandpunt een Groene Kerk is
én omdat het een oecumenische
gemeenschap is. Zijn katholieke roots
Zijn voor hem geen belemmering om
kritisch te blijven kijken naar de hiérar-
chische structuur van de kerk. Dick:
“De liefde legt het dan af tegen de
macht. Dat roept bij mij weerstand op.”

De kracht van de oecumene ervaart
Dick vanuit vele invalshoeken. De
verschillende voorgangers, de vieringen
en de aankleding van het gebouw.
Dick: "Je wordt gesterkt dat je niet
alleen staat in een moeilijke tijd waarin
we leven. Het is fijn om dat samen met
medestanders te doen. Daar krijg ik de
energie van. Een persoonlijk appél om
actief te zijn, binnen de gemeenschap
en daarbuiten.”

Klimaatverandering. Daar moeten we
wat mee, volgens Dick. Vanuit ons
geloof, vanuit ons zijn. Als techneut die
in de energiesector heeft gewerkt, is

Statie 8

hij daarom lid geworden van de werk-
groep Brandpunt Duurzaam Op Weg.

Voor Dick en zijn vrouw blijft het
persoonlijk appél hier niet bij. Met
anderen mee naar Zeist voor de wake
bij de asielzoekers en naar Kampen voor
het kerkasiel. Dick: “Naar Kampen had
ik een afbeelding mee van de kruisweg-
statie met de wenende vrouwen in
Jeruzalem die in onze kerk hangt. Dus
ja, ik voel me heel erg ingeburgerd en
op mijn plek.”

En kijkend naar de toekomst: van

Dick mag het groene karakter van

Het Brandpunt nog best wel wat meer
uit de verf komen. De regenboogvlag
met vrede bij Het Brandpunt is een goed
voorbeeld. En natuurlijk ook activiteiten
in het kader van de Scheppingsmaand,
deze september.

Paul van Eck

Doe mee, met World Cleanup Day!
Graag roept de Werkgroep Het Brandpunt
Duurzaam Op Weg jullie op om mee
te werken aan de World Cleanup Day
op 20 september. Samen met Buurt-
huiskamer One en De Lichtkring zullen
we die zaterdagmiddag in Kattenbroek
en Zielhorst afval gaan opruimen.

Wij vertrekken om 13.30 uur vanuit

Het Brandpunt. Het duurt tot ongeveer
15.00 uur. Het is fijn als je mee wil doen.

Het gaat om een paar uur samen mee-
helpen om te voorkomen dat afval in
de natuur bij dieren en mensen

Het Brandpunt

Laan naar Emiclaer 101

3823 EG Amersfoort

Predikant

Vacant

Ambulant predikant

Berthe van Soest
Berthe.van.soest@hetbrandpunt.net

RK pastor

Josephine van Pampus
Josephine.van.pampus@hetbrandpunt.net
Secretaris Oecumenische Wijkraad
Frank Lether
secretaris.owr@hetbrandpunt.net

Voor aandacht en contact

Willemien Kamphuis, (033) 456 55 15 of
(06) 4174 09 91

Koster en kerkverhuur

Kees van Dijke
koster@hetbrandpunt.net
Rekeningnummer
NL34RABO00123051800 t.n.v. PG Hoogland/
Amersfoort-N Het Brandpunt

ongezonde effecten teweegbrengt.
Ook vanuit Emiclaer start een actie:
we zamelen de troep aldaar voor
15.00 uur in. Een KEI-schone wijk ziet
er daarna wel zo fijn uit.

Voel je je geroepen, heb je zin? Geef je
dan op bij Dick Biesta:
dick.biesta@casema.nl. We sturen je
dan de nodige praktische info toe.

DOE MEE MET
WORLD CLEANUP DAY
AMERSFOORT

zaterdag 20 september 2025
R

== sk

SAMEN MAKEN WE
e AMERSFOORT SCHOON

ph-n
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Protestantse wijkgemeente
De Bron

Gedeelde (vakantie)ervaringen

In dit nummer van Vierklank staan va-
kantie-ervaringen die lezers konden
insturen om ze te delen (blz. 29, red.).
Mooi idee van de redactie! Onze
wijkgemeente kent dit ook al enige tijd.
In de kerkapp, rubriek ‘Zomergroet’,
delen gemeenteleden een foto van
een bijzondere plek die ze bezochten
en/of beschrijven ze kort een ervaring
die zij opdeden of een gedachte die

bij hen opkwam. Geen saaie vakantie-
kiekjes dus, maar pakkende beelden en
woorden. Dit blijkt verbindend te werken.
Overigens worden in de kerkapp, rubriek
‘Inspiratie’, het hele jaar door woorden
en beelden gedeeld. Leden van De Bron
kunnen de kerkapp op hun telefoon
zetten of op hun computer of laptop.

Een voorbeeld: ‘Opeens dit beeld,
deze boodschap, in een klein dorpje
tijdens een fietsknooppuntentochtje
door het Zuid-Limburgs Heuvelland.
Een herinnering voor elk knooppunt in
de wereldgeschiedenis of persoonlijke
geschiedenis...’
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Nieuw seizoen 2025-2026

In het afgelopen seizoen organiseerde
het pastorale team een aantal gespreks-
bijeenkomsten rond actuele gebeurte-
nissen. Hier bleek veel belangstelling
voor en behoefte aan te zijn. In dit
nieuwe seizoen vindt dit een vervolg.
Via de nieuwsbrief volgen informatie
en een uitnodiging. Er is ook al een
aantal activiteiten gepland:

Nooit heb ik niets met U -
Gesprekken over God
In het boek van Henk Veltkamp met
bovenstaande titel staan interviews met
min of meer bekende Nederlanders die
allemaal ‘iets met God’ hebben. Wat is
dat ‘iets”? Wat kregen ze als kind mee?
Hoe is dat verdergegaan? Wat betekent
God nu voor hen? Een prachtig boek
voor wie vast gelooft en voor wie zegt
'ik weet niet of ik nog geloof en zo ja,
wat ik dan geloof." Het boek zet aan tot
onderling gesprek. Welkom om deel
te nemen in een kring overdag of een
kring ‘s avonds.
» Data: overdag op woensdag 8 okt.,
15 okt., 12 nov., 14.30-16.30 uur.
‘s Avonds op maandag 6 okt., 13 okt.,
10 nov,, 19.30-21.30 uur.
» Locatie: De Bron; heeft u vervoer
nodig, laat het weten.
» Aanmelding bij ds. Rein van der
Zwan die de kring leidt.

Verwacht wordt dat alle deelnemers
het boek (in bruikleen) hebben, Het
kost € 25,99 (ebook € 10,99) enis te
verkrijgen via de lokale boekhandel.

Doodgewoon - praten over het
levenseinde

Wellicht heeft u bij een notaris een
testament opgesteld en onder meer
met uw huisarts een levenstestament
besproken. Uitvaartondernemingen
nodigen u uit uw wensen rond uw
uitvaart kenbaar te maken. Wat doet
dit alles met u? En is u bekend welke
mogelijkheden er zijn vanuit de kerk
en ook praktisch in het kerkgebouw?
Welkom op een ontmoetingsbijeen-
komst om hierover te horen en, zo u
wilt, mede van gedachten te wisselen.

De Bron

Vogelplein 1

(033) 472 81 67, b.g.g. M. de Koning
Koster en beheer/verhuur

Mw. M. de Koning

(033) 475 99 41/ (06) 36 20 86 62
koster@debronamersfoort.nl
Predikant

ds. R.G. van der Zwan

(033) 475 5158 / (06) 30 42 46 13
predikant@debronamersfoort.nl
Scriba/contactadres
scriba@debronamersfoort.nl
Wijkkas

NLOSINGB0O005 0407 29 t.n.v. De Bron
Internet
www.debronamersfoort.nl

» Datum: vrijdag 7 november 15.00-
16.30 uur

Locatie: De Bron

» Leiding: pastoraal team
Aanmelding vooraf is niet nodig.

Kerk als vrijplaats voor bezinning en
gesprek

Ds. Rein van der Zwan schreef onlangs
op de nieuwsbrief en zei in een kerk-
dienst: "De vraag blijft mij bezighouden
of en zo ja hoe de ontwikkelingen in
de samenleving aan de orde kunnen
komen in de kerk. De kerkdienst is
geen politieke bijeenkomst, geen
college, geen actievergadering. Maar
tegelijk staat de kerk niet buiten de
wereld. Ze is geen vrijplaats waar ‘'we
het er even niet over hoeven hebben'.
Ze is een vrijplaats waar we in het licht
van Gods trouw het er juist wel over
hebben.” Het volgende nummer van
Vierklank gaat hierover.



Protestantse wijkgemeente

De Brug

Het fundament dat er al ligt
Chapelle St. Michel d’Aiguilhe

In Le Puy-en-Velay vind je deze kerk op
de rots, Chapelle St. Michel d'Aiguilhe.
Wat mij aanspreekt in dit beeld is dat
de rots waarop de kerk staat, vele
malen groter is dan de kerk zelf. Het is
wat Paulus schrijft:

Niemand kan een ander fundament
leggen dan er al ligt -Jezus Christus
zelf. (1 Kor. 3: 11)

De kerk is niet groot, eenvoudig van
binnen met veel zuilen. Zij is niet
kruisvormig, of rechthoekig, maar
ovaalachtig. Dat komt door de vorm
van de rots. Binnen is het sober en stil.
Als je weer naar buiten gaat, is er een
prachtig vergezicht.

Zou iedere kerk zo niet moeten zijn:
volledig bepaald door het fundament,
Christus zelf? Zou het niet iedere keer
zo moeten zijn dat we de kerk verlaten
met een geweldig vergezicht voor de
wereld?

In Le Puy start een zogenaamde
Jakobsroute. Door heel Europa lopen
bedevaartroutes in de richting van
Santiago. Vanaf Le Puy is het nog zo'n
1300 km. lopen. In de stad kom je
overal pelgrims tegen, herkenbaar aan
de grote Jakobsschelp aan hun rugzak.
Elke morgen is er in de kathedraal een
dienst waarna groepen wandelaars
vertrekken, de wijde wereld in. De meesten
wandelen een deel van de route,
sommigen gaan echt op weg naar
Santiago. De pelgrims zijn heel
verschillend: jong, oud, Rooms-Katholiek,
protestants, zoekend... Ze komen uit
heel Europa. Ze vertrekken in groepen,
of zij reizen alleen. Voor de een is het
een vakantie met wat inhoud, voor de
ander een serieuze bezinningstocht.
Het was mooi om aanwezig te zijn in een
dienst waarin zij de zegen meekregen,
want onderweg zijn we allemaal.

In Nederland zijn er heel veel
verschillende richtingen binnen de kerk.
Het lijkt er soms op dat we elkaar niet
weten te vinden. De een is van Kefas,
een ander van Paulus of Apollos (1 Kor. 3).
Als je eens wat verder van huis gaat
kijken, ontdek je dat er meer is dat je
samenbindt, dan wat je scheidt. Wij
maken als mensen de kerk vaak breder
dan het fundament. En vroeg of laat
stort het dan in.

Het is beter om elkaar te herkennen als
pelgrims, samen op weg. En uiteindelijk
bouwen we allemaal op hetzelfde
fundament.

12 Of er op dat fundament nu verder
wordt gebouwd met goud, zilver en
edelstenen of met hout, hooi en stro,
13 van ieders werk zal duidelijk worden
wat het waard is. Op de dag van het
oordeel zal dat blijken, want dan zal
het door vuur aan het licht worden

De Brug

Schuilenburgerweg 2

(033) 472 51 09

Predikant

Ds. Jaap van der Windt
jaapvanderwindt@debrugamersfoort.nl
(033) 285 3553

Verhuur en beheerder
verhuur@debrugamersfoort.nl
Pastoraat
pastoraat@debrugamersfoort.nl
Scriba
scriba@debrugamersfoort.nl
Wijkkas

NLO9 INGB 0000 6423 86 t.n.v.
wijkgemeente De Brug

Diaconie

NL40 INGB 0005 0360 25 t.n.v.
Diaconie De Brug
Ledenadministratie

(06) 49 84 26 31 of
ledenadministratie@debrugamersfoort.nl
Kerkbalans
kerkbalans@debrugamersfoort.nl
Autodienst
autodienst@debrugamersfoort.nl

Voor overige adressen en informatie kunt
u terecht op de website van De Brug
www.debrugamersfoort.nl

gebracht. Het vuur zal laten zien wat
ieders werk waard is. 14 Wanneer
iemands bouwwerk blijft staan, zal
hij worden beloond. 15 Wanneer het
verbrandt, zal hij daarvoor de prijs
betalen; hijzelf zal echter worden
gered, maar door het vuur heen.

16 Weet u niet dat u een tempel van
God bent en dat de Geest van God in
uw midden woont? (1Kor. 3)

Laten we in het nieuwe seizoen samen
bouwen. En laten we samen een
bouwwerk zijn, een tempel op de Rots,

waar de Heilige Geest in woont.

Ds. Jaap van der Windt
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Emmauskerk

Orgel Emmaiiskerk 150 jaar

Sinds 1985 staat in de Emmauskerk een
Engels orgel, gebouwd door Henry
Willis (1821-1901), een invloedrijke
Britse orgelbouwer, die onder andere
de orgels van de Royal Albert Hall

en St. Paul's Cathedral in Londen, de
kathedraal van Salisbury en de Kathedraal
van Canterbury gebouwd heeft. De
instrumenten staan bekend om hun
warme, volle klank deels beinvloed
door Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899)
de invloedrijkste Franse orgelbouwer
van de negentiende eeuw en grond-
legger van het ‘'symphonic organ’,
maar ook van Edmund Schulze, de
beroemde Duitse orgelbouwer (1824-
1878). Op veel Engelse orgels is het
register Lieblich Gedackt te vinden.

De orgelmakerij Henry Willis & Sons
Ltd bestaat nog steeds.

Oorspronkelijk werd het orgel in 1875

gebouwd voor de Saint Michael's Church,

Blackburn (VK) In 1952 vond een aan-
passing plaats. Toen is de toetstractuur
gepneumatiseerd met behoud van de
oorspronkelijke klaviatuur. Het orgel
heeft daar tot 1981 dienstgedaan. De
kerk werd toen gesloten enis in 1986
afgebroken. Er is nog wel een afbeelding
van de kerk, maar jammergenoeg is

er geen afbeelding te vinden van het
interieur en het orgel.

In 1981 is het orgel aangekocht door
Gerard Verloop, die in die tijd bekend
was met de sluitingen van kerken in
het VK. Het zou nog tot 1985 duren
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totdat onder leiding van de adviseurs
Willem Hulsmann en Hans Kriek het
orgel gerestaureerd werd door de
orgelmaker Bishop & Son te Ipswich
en geplaatst werd in de Emmauskerk.
De mechanische toetstractuur is toen
gereconstrueerd en in de oorspronkelijke
staat hersteld.

De frontpijpen zijn van nieuwe decoratie
voorzien door Henk Luyten uit Aalten,
echter wel in de geest van de bouwtijd
van dit orgel.

Op 23 maart 1985 werd het in gebruik
genomen. De presentatie vond plaats
door Hans Kriek, gevolgd door een
avondgebed met Willem Hulsmann
aan het orgel.

Op 28 maart 1985 vond een zang- en
muziekavond rond het Willisorgel
plaats, waaraan het ouderenkoor, de
Emmasingers en de Emmacantorij
meewerkten. Een programma vol met
muziek en samenzang. Het orgelspel werd
verzorgd door Henk Bouwmeester.

Nu, na veertig jaar, maken we voor de
samenzang nog steeds gebruik van het
mooie Willisorgel. In 2019 heeft er een
technische reparatie plaatsgevonden
door de orgelmaker Elbertse.

Tijdens de verbouwing in 2025 zal het
orgel worden ingepakt. Het pijpwerk
gaat naar Utrecht, naar de orgelmakers
Elbertse & van Vulpen.

Zij zullen het pijpwerk controleren en
schoonmaken.

Na de verbouwing zullen zij het pijpwerk
weer terugzetten en afstemmen op de
ruimte. De Emmausgemeente kan dan
het orgel weer in volle glorie horen en
hun zang door dit orgel laten begeleiden.

ZANG- EM MUZIEKAVOND

rond hat

WILLIS ORGEL

Emmalskerk

Noordewierweg 131, Post: Palmstraat 278,
3812 XM Amersfoort, (033) 461 39 37
Internet
www.emmauskerk-amersfoort.nl
Scriba
scriba@emmauskerk-amersfoort.nl
Predikant

ds. Anna Walsma
a.d.walsma@gmail.com

(06) 23 97 32 84

Pastoraal loket

Sierk de Bruin

(06) 86 138292
sierkdebruin1954@gmail.com
Diaconaal werker

Gianni da Costa
giannidacosta@pkn-amersfoort.nl
(06) 16 2519 95

Bankrekening
NL97INGB0008001259 t.n.v. Emmauskerk
Protestantse Gemeente

Het is heel bijzonder dat een orgel na
150 jaar nog bijna in zijn oorspronkelijke
staat verkeert. In 2019 is geprobeerd
om het orgel wat meer onder de
aandacht te brengen, het verdient

het zeker.

Na de verbouwing zou het mooi zijn
om dit stuk erfgoed eens goed onder
de aandacht te brengen. Er zijn vak-
mensen genoeg die dit jubileum goed
kunnen presenteren.

Frits Kramp, organist Emmauskerk
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Fonteinkerk

De Bergrede: haalbaar ideaal of illusie?
Ontdek de Bergrede in een inspirerende
inleiding en dialoog met Franck Ploum,
theoloog, journalist en voorganger,
naar aanleiding van zijn nieuwe boek
De Bergrede (voorjaar 2025). De
bijeenkomst laat zien hoe deze eeuwen-
oude tekst vandaag actueel en maat-
schappelijk relevant blijft. Met muzikale
bijdrage van Martin Lorijn. Boek
verkrijgbaar voor €19,99.

Zaterdag 20 september, 10.30-12.30,
Franciscus Xaveriuskerk, Amersfoort.
Aanmelden: secretariaatscc@gmail.com,
bijdrage: € 5.

Zomerziel 2025: twee inspirerende
ochtenden vol stilte, poézie, liederen,
kunst en ontmoeting - verbonden in
liefde en vriendschap in de Fonteinkerk.
De liturgische bloemschikking door
Ronald en Marco, waarbij rood staat
voor amor - liefde

Stichting Mikondo maakt verschil
Mieke Rang, onze contactpersoon voor
Stichting Mikondo, keerde onlangs
terug van een werkbezoek aan Kinshasa.
Zo'n reis draait om controleren of
steun goed wordt besteed, nieuwe
noden signaleren en de band met de
lokale partners versterken.

Quartier Mikondo is een arme wijk in
Kinshasa, zonder voorzieningen en
grotendeels buiten bereik van de
overheid. Voor kinderen is onderwijs
vaak onbereikbaar en dreigt een
toekomst op straat.

Sinds 2001 biedt het onderwijsproject
La Tulipe uitkomst. Het omvat kleuter-,
lagere en middelbare school én oplei-
dingen in naaien en techniek. Jaarlijks
volgen zo'n 1200 leerlingen onderwis.
Tijdens Miekes bezoek werden diploma’s
uitgereikt aan 56 kleuters, 75 basis-
scholieren, 80 brugklassers, 36 eind-
examenleerlingen en 72 afgestudeerden
van naaischool Muasi Mosala.

Mieke kon zelf zien dat ingezamelde
spullen - van naaimachines tot
sportshirts - goed worden gebruikt.
Dit alles is te danken aan de inzet van
de lokale werkers én de steun van de
Vrienden van Mikondo in Nederland.
De komende uitdaging ligt bij het
onderhoud van gebouwen en interieur,
die zwaar te lijden hebben onder
intensief gebruik en het tropische klimaat.
Ook daarvoor is financiéle hulp hard
nodig. Steun ook Stichting Vrienden
van Mikondo: www.mikondo.nl,
NL37 INGB 0009 39 40 95. Waarvoor
dank!

Activiteiten - Wees welkom

» T/m 21 sept. Expositie Shamsedin
Moradi

» Zo 28 sept. Muziek&Ontmoeting
Vocabel (vocaal dames ensemble),
aanvang 12.00 uur

 Vrij 10 okt. Wees erbij Café: Wie zijn
de herenboeren en wat doen ze?
Aanvang: 20.00 uur

» Woe 5, 12, 19 en 26 nov. Leerhuis de
Mare van Mirjam, Marie en Maryam...
vrouwen van aanzien, o.Lv. Paul van
der Harst, Dineke Houtman en Jan
Roelof Nienhuis; aanvang 10.00 uur

Fonteinkerk

Robert Kochstraat 4, 3817 JM Amersfoort
(033) 46149 95
www.fonteinkerk-amersfoort.nl

Koster

Fahmi Icho

(06) 42 02 84 36
fahmi.icho@hotmail.nl

Predikant

ds. Anna Walsma
a.d.walsma@gmail.com

(06) 23 97 32 84

Scriba
scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl
Wijkdiaconie
NLO8RABO0373710259

Wijkkas

NL59INGB0003814259
Verhuur/zaalreservering

Alleen via verhuur@fonteinkerk-amersfoort.nl

e Di 11 nov. Lezing door Suzanne
Biewinga (filosoof) over ‘Ouder
worden als ervaring’, aanvang lezing
20.00 uur

e 16 nov. Muziek&Ontmoeting:
Maxime Snaterse, vleugelrecitel,
aanvang 12.00 uur

* Vrij 21 en za 22 nov.

Duurzame ruilbeurs: spullen
brengen en zaterdag 22 november
gratis winkelen

Tieners op Zondag

Ook komend seizoen komt een

enthousiaste groep jongeren weer bij

elkaar voor ToZ - Tieners op Zondag.

Tijdens een aantal zondagochtenden

per jaar duiken we met elkaar in thema'’s

die raken aan hun dagelijks leven én

geloof. Met ruimte voor ontmoeting,

creativiteit en verdieping. De voorlopige

data en thema’s dit najaar:

» 21 september - Startzondag

» 12 oktober - Een portie moed

* 9 november - De (schijn)heilige geest

» 23 november - Wijze vrouwen
(vuurproef voor 16+)

» 30 november - SinterToZ

* 14 december - Wijze vrouwen (vervolg)

e 24 december - Kerstspel
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De Hoeksteen

Een nieuw seizoen

In deze periode begint het nieuwe
kerkelijk seizoen en starten verschillende
activiteiten die je kunnen helpen om iets
van de gemeente en iets van God te
ontdekken. Sommige van die activiteiten
richten zich vooral op onderlinge
ontmoeting en gesprek. Bij andere
activiteiten ligt het accent meer op
leren. Je bent van harte uitgenodigd
om aan te sluiten en te ontdekken
waar je je het meest op je plek voelt.

Al deze activiteiten zijn bedoeld om de
onderlinge verbondenheid te versterken
en om samen meer te ontdekken van
God. In ons aanbod sluiten we aan bij
het jaarthema van de PKN: Laat je
verrassen door Gods Geest. Het
bijzondere is dat je verrast kunt worden
als je voor het eerst hoort over de liefde
van God, maar ook als je al je leven
lang meeloopt in de kerk. De Geest
gebruikt verschillende wegen om
mensen te bereiken en daarom is er
een ruim aanbod van ontmoeting en
inspiratie. We hopen en bidden dat het
aanbod van dit seizoen u/jou helpt om
verrast te worden.

Uitgebreidere informatie is te vinden
op de website en in de app.

Ds. Lydia Kansen-Brasz
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Van onze vertrekkende voorzitter

Na vier jaar voorzitter van de kerkenraad
te zijn geweest mag ik de hamer over-
dragen. Hoe heb ik de afgelopen vier
jaar beleefd? Ik herinner mij nog goed
het moment dat Gijs de Raad mij belde
met de vraag of ik voorzitter zou willen
worden: ik stond niet te springen.

Eerlijk gezegd voelde het als een corvee
dat moest worden gedaan. Ik was bijna
vijftig jaar oud, verantwoordelijk
gemeentelid, verder zonder functie
van betekenis - behalve wat zingen zo
nu en dan. Dan ligt het voor de hand
dat je eens wordt gevraagd. Maar ik zag
niet uit naar kerkenraadsvergaderingen,
ambtelijk geneuzel en gedoe.

Maar corvee moet worden gedaan, en
ik voelde mij geroepen. Tot heilig werk,
dat wel.

In een gemeente waar ik ook maar
‘binnen was gewandeld’, in zekere zin
uit luiheid: het is de kerk die het dichtst
bij mijn huis was. Een kerk, waar ik

me niet in alle opzichten thuis voelde,
maar met een belangrijk pluspunt: ik
kon weer zingen.

Het heilige corvee van kerkenraadslid
veranderde naar liefdewerk. Niet dat ik
dat altijd foutloos en met voldoende
ijver heb gedaan, maar de kerkenraads-
vergaderingen bleken eigenlijk veel
vreugdevoller dan ik had gedacht. Het
besturen van een gemeente is een
voorrecht. Om in het voetspoor van de
Heer te bidden, denken en bedenken

De Hoeksteen

Klaartje Donzepad 59

3813 PZ Amersfoort

Predikant

ds. Lydia Kansen-Brasz
lydiakansen@hoeksteenamersfoort.nl
(033) 737 0010

Voorzitter

Tjeerd GrUnbauer
voorzitter@ahoeksteenamersfoort.nl
Scriba

Ineke van Oosten
scriba@hoeksteenamersfoort.nl
Bankrekening
NL18ABNA0553217135

Website
www.hoeksteenamersfoort.nl

wat Zijn gemeente dient. Dat noopt
tot nederigheid en luisteren. Met die
instelling heb ik geprobeerd een goede
voorzitter te zijn.

Ik heb het tij wel mee gehad, met een
nieuwe dominee, en ook nieuwe mensen
in de Hoeksteengemeente die een
positieve nieuwe dynamiek meebrengen.
Het is dan ook met vertrouwen dat ik
het stokje overdraag aan Rita Buijs.

Tjeerd Grinbauer

Taizé-reis 2025

Op blz. 5 vindt u een verslag van de
reis die een aantal jongeren onlangs
hebben gemaakt naar Taizé.
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De Inham

Nu de scholen weer begonnen zijn,
komen ook veel kerkelijke activiteiten
weer uit de zomerstand. Er zijn talloze
momenten voor inspiratie en ontmoeting,
voor schatgraven naar bezinning en
verdieping. Ik noem er enkele.

Voor de kinderen is er op 5 oktober
Godly Play. De andere data zijn 16
november, 19 april en 21 juni.

De 12+ groep komt maandelijks bij
elkaar op zondag. Tijd: 10.00 uur.
Ook dit seizoen is er weer Holy Shit,
ontmoeting en gesprek voor twintigers.
Start 28 september, 12.00 uur.

Filmhuis De Inham. Als je samen kijkt,

zZie je meer. Als je met elkaar doorpraat,

ontdek je meer. Data:

» 28 september: Boyhood

* 23 november: Parkleven - Stadspark
Schothorst door de seizoenen heen

e 25 januari: Two popes

* 29 maart: Bonhoeffer, pastor, spy,
assasin

e 10 mei: Le Fils

Tijd: 19.00 - 21.30 uur.

Opgave: jacques.bakker@inham.net

Zonnelied Franciscus van Assisi
Achthonderd jaar geleden schreef
Franciscus van Assisi het Zonnelied. Hij
bezingt zon en maan, water en wind
als broers en zussen. Vandaag zien we
een aarde die veel te lijden heeft. Wat
betekent het dan om toch te blijven
zingen van dankbaarheid en verbon-
denheid? Martin Snaterse vertelt op 1

oktober over de achtergrond ervan.
Daarna gaan we in verschillende
werkvormen met elkaar in gesprek.
Opgave bij martin.snaterse@inham.net.
Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Bijzonder veel zin hebben we als pastores
van Amersfoort-Noord in de reeks
avonden over moderne profeten.
Tegenstemmen die inspireren, bevragen
en uitdagen. Zie het uitgebreide bericht
in deze Vierklank op blz. 35.

De kunst van opnieuw beginnen.

Voor mensen met pensioen en wie

zich daarop voorbereiden.

Met pensioen gaan... Je kunt ernaar

uitkijken of ertegenop zien. Wat doe

je als een lange vakantie op den duur

minder leuk is dan gedacht? Wie zie je

nog als je geen collega’s meer hebt?

Er zijn allerhande informatiebijeen-

komsten over de financiéle situatie

na het pensioen, maar de andere

aspecten worden zelden benoemd.

» Donderdag 9 oktober. Tijd: 19.30-
22.00 uur.

» Opgeven mag via pastoraat@inham.net
of via 06-23938916 (Gerry de Bruin).

Goed omgaan met dementie

In deze training leer je hoe je goed kunt

omgaan met mensen met dementie

en hoe je contact kunt maken met

hen. De training is onderdeel van het

project Dementievriendelijke Wijken en

wordt kosteloos aangeboden en gegeven

door professionele trainers.

Er zijn twee mogelijkheden:

» Woensdag 15 oktober, 19.30-22.00
uur, inloop vanaf 19.00 uur.

e En donderdag 20 november 2025,
14.00-16.30 uur, inloop vanaf 13.30
uur. Opgave: pastoraat@inham.net.

Bibliodrama

Voor de opleiding ‘professioneel
begeleiden van bibliodrama’ vorm ik
een oefengroep en ben ik op zoek
naar deelnemers. Bij bibliodrama breng
je samen met anderen een Bijbelverhaal
tot leven. Je doet dit door je in te
leven in een van de personages van
het verhaal. Op deze manier komt een

De Inham

Hamseweg 40

3828 AE Hoogland

(033) 480 51 25

Koster en verhuur

Henk Tornij

(06) 4164 78 10

koster@inham.net

Predikant

ds. Martin Snaterse
martin.snaterse@inham.net

Secretaris

Arthur de Bruin

secretaris@inham.net

website

www.inham.net

Bankrekening

NL84 RABO 0123005892 Protestantse
Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord
Kopij wijkberichten
vierklank@inham.net

verhaal veel dichterbij en krijgt het

nieuwe betekenis. Dat gebeurt ook bij

verhalen waarvan je van tevoren denkt

‘dat verhaal is overbekend'.

* Woensdagavonden 5 november, 10
december, 14 januari en 4 februari.

» Je kunt je opgeven voor vier bijeen-
komsten of een keuze maken.

e Tijd: 19.00-21.30 uur. Opgave:
martin.snaterse@inham.net.

Tenzij anders vermeld, locatie: De Inham.

Namens alle mensen die deze activiteiten
mogelijk maken,

Martin Snaterse
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Nieuwe Kerk

Koninkrijksleven - thema van diensten
en gemeentekringen Nieuwe Kerk
We hebben het in de kerk vaak over het
geloof in Jezus. Het geloof in Jezus
draait om wat Jezus voor ons gedaan
heeft als Redder en Heer van ons leven.
Dat is de kern van het Evangelie, het
goede nieuws.

De komende periode houden we ons
bezig met het geloof van Jezus. Het
geloof van Jezus cirkelt om de vraag:wat
zijn de overtuigingen en denkbeelden
van Jezus?

Het geloof van Jezus gaat over het
onderwijs van Jezus, zoals we dat
bijvoorbeeld tegenkomen in de Bergrede
(Mattheus 5-7). Dat zijn levenslessen
waarmee Jezus zijn leerlingen wil leren
leven in het koninkrijk waarin Hij zelf
volop leefde en leeft. De diensten en

Even voorstellen...

Elke maand stellen we iemand uit

de Nieuwe Kerk voor, die achter de
schermen een taak uitvoert. We leggen
deze persoon een paar vragen voor.
Deze keer is de beurt aan Aileen (10),
Lieske (9) en Inez (4) Klok, drie zusjes
die ondanks hun jonge leeftijd ook al
helpen bij activiteiten. Met hun ouders
Joost en Hanneke zijn ze sinds 2018
aangesloten bij de Nieuwe Kerk. Graag
stellen we de zusjes Klok vier vragen:

1) Wat maakt jullie blij?

Aileen: ik word blij van blije mensen.
Lieske: ik word blij van mensen helpen.
Inez: ik word blij van met m'n poppen
spelen.

2) Watvond je een leuk moment bij
de Nieuwe Kerk?

Aileen: Met Pasen of Kerst als je aan
het begin liedjes zingt met het muziek-
team. En dat dan het orgel er nog bij
komt en het nog harder klinkt. Of met
kinderkoortjes erbij.
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kringen zullen ons hopelijk ondersteunen
ons geloof in Jezus als onze Heer

te verbinden aan de praktijk van het
geloof van Jezus in onze dagelijkse
navolging.

Jezus is zijn weg naar het kruis gegaan
in de geest van zijn Bergrede. Door zijn
opstanding is voor eens en voor altijd
bevestigd dat zijn woorden lessen van
waarheid en leven bevatten.

Reden genoeg om ons samen te
verdiepen in die intrigerende toespraak
die alles te maken heeft met leren
leven in Gods koninkrijk.

Ds. Gerard Kansen

Lieske: Vakantiebijbelfeest vind ik altijd
leuk en de toneelstukjes bij Kerst of
Pasen.

Inez: Het vakantiebijbelfeest. Wat is
vakantiebijbelfeest ook alweer?

3) Hoe hopen jullie dat de Nieuwe
Kerk er in de toekomst uitziet?

Wat meer muziekteam en wat minder
orgel (maar das wel zielig voor de
organist). En meer liedjes die we

op New Wine ook zingen in de kinder-
tenten.

Of een band maar dan alleen met
kinderen. En dat er meer mensen naar
de kerk komen en de kerk vaker open
is om binnen te lopen. En vaker een
gebedsweekend of gebedsweek.

4) Watvind je bijzonder aan God en
Jezus?

Aileen: Dat Hij altijd naar je luistert en
je niet vergeet.

Lieske: Dat Hij altijd bij je is.

Inez: Dat Hij voor me zorgt.

Nieuwe Kerk

Leusderweg 110 Amersfoort
www.nieuwekerkamersfoort.nl
Predikant

ds. Gerard Kansen

(033) 737 00 10
gerardkansen@nieuwekerkamersfoort.nl
Scriba (contactpersoon kerkenraad)
scriba@nieuwekerkamersfoort.nl
Pastoraat
pastoraat@nieuwekerkamersfoort.nl
of bij één van de ouderlingen
Verhuur

Marcel Broekema (06) 340 349 87
beheer@nieuwekerkamersfoort.nl
Kopij voor Vierklank
vierklank@nieuwekerkamersfoort.nl

De zusjes geven de pen graag door
aan Sanneke de Rijke. De redactie zal
contact met haar opnemen!



Woonzorgcentrum

Nijenstede

Carla de Jong-Graaff - in memoriam
Bezoeker, vrijwilliger, gastvrouw bij de
diensten, Carla de Jong was het allemaal
in de Andreaskapel, meer dan veertig jaar
lang. Op zaterdag 19 juli is zij overleden.
Carla was al lange tijd ongeneeslijk ziek,
maar toch komt haar overlijden voor
velen onverwacht. Het is een schok en
een groot verlies voor allen die betrokken
zijn bij de kerkdiensten in Nijenstede.
Carla heeft veel betekend voor Nijenstede.
In het verpleeghuis zelf was ze vrijwilliger
bij activiteiten. Jarenlang is zij ook
vrijwilliger bij de diensten geweest.

De laatste jaren als gastvrouw, waarbij
ze de bezoekers van de kerkdiensten
welkom heette. Maar ook daaromheen
regelde Carla allerlei zaken. Ze zorgde
bijvoorbeeld voor het antependium (het
voorhangsel, red.), de kerstversieringen

en nam een rol bjj
de herdenkings-
bijeenkomsten,
waarbij overleden
bewoners van
Nijenstede
worden herdacht.
Altijd zorgde zjj
dat er een bloei-
ende orchidee
was - haar ‘collecte’-bijdrage. Als
blijvende herinnering aan Carla staat
er nu in de kerkzaal een levensechte
kunstorchidee. De woorden die in de
Andreaskapel worden uitgesproken als
een bewoner van het huis is overleden,
hebben we ook bij Carla uitgesproken:
‘Niemand leeft voor zichzelf, niemand
sterft voor zichzelf. We leven en sterven
voor God de Heer.’

Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard

Johanneskerk

De zomer is de tijd waarin we weinig
hoeven te vergaderen. Dus is er ruimte
voor andere zaken. Zo hadden we in de
Johanneskerk ons jaarlijkse zomeruitje.
Eerst dronken we koffie bij iemand in
de tuin, en toen vertrokken we naar de
Eemlandhoeve in Bunschoten. Daar kan
je heerlijk buiten zitten en wat rondlopen
om alles te bekijken. We kregen er
soep en broodjes. Omdat we ieder jaar
een zomeruitje hebben, zij het naar
een andere plek, kost de voorbereiding
en de organisatie weinig tijd.

Verder hebben we gewerkt aan onze
Jaargids. We geven ieder jaar een
jaargids uit voor het komende seizoen.
Daarin staat algemene informatie over
de diensten, de organisatie, de kerken-
raad en dergelijke. En er staat een
overzicht van alle gespreksgroepen,
werkgroepen en commissies. Alle
leden en vrienden krijgen de jaargids
thuis, en hij ligt ook in de kerk voor

belangstellenden.
Het doel ervan

is dat iedereen
weet ‘'wie doet
wat’, en dat
mensen kunnen
bedenken of ze
dit jaar misschien
aan een andere
gespreksgroep
willen deelnemen. Of zich anderszins
inzetten. Het is trouwens ook een
voorbeeld van een jaarlijks terugkerende
klus, die daardoor relatief makkelijk te
doen is. Al proberen we er wel elk jaar
voor te zorgen dat er wat nieuws instaat!
Wat ook ieder jaar terugkomt, is de
startzondag. Die was dit jaar op 14
september. We deden het dit jaar anders,
zonder lunch, maar met workshops die
de dienst onderbreken, en waarin we
mijmeren, zingen en denken over het
thema Welkom thuis.

!
JRGDS
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Nijenstede

Andreaskapel, Heiligenbergerweg 84
(ingang Randenbroekerweg)
Geestelijk verzorger

Geke van Schuppen

Voorzitter kerkenraadscommissie

Bart van den Brink
bartvandenbrink@pkn-amersfoort.nl
Vrijwilligerscodérdinator

Rob Schuitemaker
robschuitemaker@gmail.com
Penningmeester

Bert Blankenstijn
bert.blankenstijin@kpnmail.nl

NL96 RABO 0373 7488 33 t.n.v. CvK PG
Amersfoort inz. Andreaskapel Nijenstede

Johanneskerk

Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort
www.johanneskerk.nl

Beheer

Jan R. Nienhuis
jan.r.nienhuis@gmail.com

(06) 28 36 77 49

Predikant

ds. Hannah Westerink

(06) 30 50 65 54
hannahwesterink@hotmail.com
Secretaris

Laura van Rossum du Chattel
secretaris@johanneskerk.nl
Penningmeester

NL 83 TRIO 0320 8123 67 t.n.v.
Stichting Johanneskerk.

Laura van Rossum du Chattel, secretaris
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Hervormde wijkgemeente

St. Joriskerk

Wereldkerken

Voor velen is de vakantie alweer achter
de rug, en is het “gewone leven”

weer begonnen. Maar hoe gewoon is
gewoon? We mogen iedere dag leven
als dankbare kinderen van onze Vader
in de hemel. In voor- en tegenspoed
weten we ons gedragen door Hem, en
mogen we plannen maken voor een
nieuw seizoen.

Nog even terugkijken

Op zondag 6 juli namen we afscheid
van Reinier en Nelleke Gerritsen en
hun kinderen, in verband met hun
verhuizing naar Veenendaal. Vanaf
2021 was Reinier scriba van onze wijk-
gemeente, en in ons “"dominee-loos
tijdperk” heeft hij veel extra taken op zich
genomen. Als lezer van de Vierklank
hebt u regelmatig mooie stukjes van
zijn hand kunnen lezen. We zijn de
Heere dankbaar in wat Hij ons in
Reinier en zijn gezin heeft gegeven,
en wensen hun een gezegende tijd in
Veenendaal.

Op zondag 13 juli mochten wij in een
bijzondere eredienst Leendert en
Nelleke Wolters en hun kinderen weer
welkom heten in ons midden. Na twaalf
jaar uitgezonden geweest te zijn naar
Praag zijn ze weer terug in Nederland.
Best een emotionele stap om na
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zoveel jaar een kleine en kwetsbare
groep broeders en zusters in Praag
achter te laten. We wensen hun een
goede tijd, en bidden om de zegen van
de Heere op de weg die voor hen ligt.

En vooruitkijken

Op 24 augustus is onze nieuwe
predikant, ds. Van Dam en zijn gezin,
verhuisd van IJsselmuiden naar hun
nieuwe woning aan de Vermeerstraat
in Amersfoort. Met behulp van veel
vrijwilligers heeft het huis een ware
metamorfose ondergaan. We hopen
dat zij zich er snel thuis zullen voelen.
De bevestiging en intrede hebben
plaatsgevonden op zondag 7 september.

Gemeentedag 27 september 2025
Het is bijna zo ver! Op D.V. zaterdag 27
september organiseren we weer een
gezellige middag dag voor iedereen
die bij onze gemeente betrokken is.
Net nieuw in de kerk of al heel lang
lid: van harte welkom! Een mooie
manier om elkaar op een ontspannen
manier te ontmoeten. Meld je aan via
de scipio-app of via een mailtje naar:
gemeentedagjoriskerk@outlook.com.

Het thema van dit jaar is: Groot is
Uw trouw! De locatie is, net als vorig
jaar, de Guido, Paladijnenweg 251 in

St. Joriskerk

Hof 1
beheerder@sintjoriskerk-amersfoort.nl
Wijkgebouw

Filalethes

Havik 29

beheerder@filalethes.nl

Website
https://sintjoriskerk-amersfoort.nl

Scriba

Arie de Gelder
scriba@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Kopij Vierklank
johannabijvank@sintjoriskerk-amersfoort.nl
Wijkkas

NL47 INGB 0003 6862 41 t.a.v. hervormde
wijkgemeente St.-Joriskerk
bartdoek@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Amersfoort. U bent welkom vanaf
1545 uur en om 16.00 uur starten we
met het programma. Er zijn activiteiten
voor alle leeftijden en voor de kleintjes
is er oppas. Om 18.00 uur staat de
frietkar klaar om iedereen te voorzien
van een heerlijk frietje met een snack.
Om 19.00 uur is de dag helaas dan
weer voorbij.




Veenkerk

Met de krant op tafel

Onder deze titel is er wekelijks een
bijeenkomst tot de parlements-
verkiezingen van 29 oktober. Er gebeurt
veel, zowel in Nederland als op wereld-
niveau. Het idee is een praat- en
luistertafel om uit te wisselen wat jou
bezighoudst, in Nederland en daarbuiten.
Geen verhaal van deskundigen maar
ervaringen, meningen en kennis delen.
Misschien ook samen verkiezings-
programma’s uitpluizen. We maken
met elkaar het programma. Je kunt
een keer aanschuiven maar het is ook
fijn als er een vaste kern is.

Als we na 28 oktober nog niet

uitgepraat zijn, kijken we of er een

vervolg komt.

e Waar: De Kamers.

¢ Wanneer: elke dinsdagochtend van
10.00 tot 11.30 uur, inloop vanaf
945 uur.

« Start: vanaf 9 september tot 28 oktober.

Jongeren: welkom bij de Alpha Youth
in de Veenkerk

De Veenkerk start met Alpha Youth voor
haar tieners. De geheel vernieuwde
Alpha Youth combineert op een unieke
manier interactieve elementen zoals film,
levendige discussies en inspirerende
groepsgesprekken in een gezellige,
ontspannen setting.

De Alpha Youth-cursus staat bekend
om haar toegankelijke aanpak

waarbij levens- en geloofsvragen
welkom zijn en zelfs aangemoedigd
worden. Jongeren krijgen de ruimte
om hun eigen mening te vormen, te
twijfelen, te ontdekken en hun geloof
te onderzoeken.

Voor de Veenkerk-tieners biedt Alpha
Youth een bijzondere kans om in een
vertrouwde omgeving samen hun

geloof te verdiepen. Marieke en Sander
Klaasse gaan vol enthousiasme deze
boeiende ontdekkingstocht met hen
aan. Ze kijken ernaar uit om de tieners
te zien groeien in deze bijzondere
periode. Ben je geen tiener uit de
Veenkerk maar heb je wel interesse?
Ook jij bent welkom, neem contact
met ons op.

Marieke en Sander Klaasse,

e-mail: s.b.klaasse@gmail.com

Tienerdienst over christen zijn

Net als anders lag op 29 juni de rode
loper uit, bij de ingang van De Kamers
- pardon, de Veenkerk. Maar wie
binnenstapte, merkte dat het deze keer
anders ging dan anders.

Tien Veenkerkers gaan vooraan zitten.
Ze krijgen in deze dienst van-en-voor-
tieners vragen voorgeschoteld over:
‘Wat maakt dat je christen bent?”

Maar eerst ontvouwt zich een show
met sketch, gebed, verhaal en clips met
muziek. 'Het begon een paar eeuwen
geleden, toen waren de Romeinen
niet helemaal tevreden,” rappen Daan
en Alex. 'Jezus was populair, dus

Hij moest gauw dood, maar na de
kruisiging werd het christendom juist
groot’. Ze zingen in vijf minuten door
tweeduizend jaar christendom heen.
De zaal is enthousiast. Dan volgt een
fragment uit The Chosen: Jezus in
gesprek met speechschrijver Mattheus.
Het is de bedoeling dat de Bergrede
écht binnenkomt, want het doel is:
revolutie, transformatie. Daarom moet
die speech gaan over zout. Dat geeft

Veenkerk

De Kamers, Wezeperberg 1, Amersfoort
Predikant

Rolinka Klein Kranenburg

(06) 55 87 47 38

predikant@veenkerk.nl

Voorzitter wijkraad

Daniélle (voorzitter@veenkerk.nl)
Secretaris

Jonine (scriba@veenkerk.nl)

Website

www.veenkerk.nl

Bankrekening

NL29 RABO 0123 0550 91 t.n.v. Veenkerk

smaak, het weert bederf én het is
geneeskrachtig.

Is die revolutie gelukt...? Daarover gingen
de vragen aan de tien Veenkerkers.
O.a.: Wat betekent het volgen van Jezus
voor jou? ‘Vergeven bijvoorbeeld,

is lastig maar heel belangrijk’, zegt
Carmen. 'lk ga naar de kerk omdat ik
dat anders snel weer kwijt ben.” Of:
Sta je erbij stil of je een goede christen
bent? Remco: ‘Het gevaar is dat we de
lat hoog leggen. Als je erbij wilt horen,
hoor je er al bij.

De tieners vonden het fantastisch. Als
je hun het vertrouwen geeft dat ze
zo'n dienst kunnen doen, blijkt dat te
kloppen. Hun vragen brachten iedereen
tot nadenken.

27



Door: Riemke Leusink, foto door: Windeld van den Brink

KERK IN BEWEGING

Samen werken aan de

IS ZzO boeiend!

Na vijf jaar de rol van scriba van de
PGA vervuld te hebben, treedt Leo
Koffeman terug. In de hoop - en dat
was aanleiding voor een gesprek tussen
Leo en redactielid Riemke - dat er een
opvolger is. Daarom een kort interview
waarin Leo uitlegt wat dit scribaat
behelst en waarom de rol van PGA-
scriba zo belangrijk en boeiend is.

Hoe ben je in deze rol terechtgekomen?
Toen ik in 2015 met pensioen ging ben
ik op eigen initiatief scriba van mijn
wijkgemeente (Fonteinkerk) geworden.
Zes jaar later ben ik overgestapt naar
het moderamen van de PGA als scriba.
Die laatste rol vergt minder tijd dan
het scribaat van een wijkgemeente: als
scriba van een wijkgemeente heb je
veel meer een codrdinerende, organi-
serende rol. Na elf jaar vind ik dat het
wel even genoeg is.

Wat zijn de werkzaamheden van de
scriba PGA?

Je bereidt de agenda voor van de
moderamenvergaderingen en van de
vergaderingen van de Algemene
Kerkenraad (AK). Per vergadering kost
dat ca. vier uur voorbereiding. Beide

- moderamen en AK - komen per
jaar negen of tien keer bijeen. Je
doet het meeste werk thuis:

mailbox bijhouden,
ingekomen stukken
bekijken en zo
nodig rond-
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sturen. Soms stuur je nog eens een mailtje
of doe je een telefoontje, maar de
meeste klusjes zijn van administratieve
aard, zoals het bijhouden van het rooster
van aftreden. Dat is het enige dat echt
moet. Ikzelf maak ook de notulen van
de AK-vergaderingen, omdat ik dat
leuk vind, maar dat kan men ook door
iemand anders laten doen. Daarnaast
kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld
eens per jaar een overleg van het
ministerie (d.i. de vergadering van
PGA-predikanten) bij te wonen, maar
dat hoeft niet.

Vergt het nog bijzondere vaardigheden?
Je hoeft er echt geen theoloog voor te
zijn. Je moet vooral goed om kunnen
gaan met mail en de Teamsmap, maar
de nieuwe scriba komt in een gespreid
bedje: alle documenten zijn goed
geordend, dus in principe kun je die
structuur aanhouden. En ik ben uiteraard
bereid om mijn opvolger in te werken
en ook daarna waar nodig te onder-
steunen.

Wat maakt dit werk voor jou boeiend?
Je houdt overzicht over wat er speelt
in de protestantse kerken in Amersfoort
en Amersfoort Noord. De sfeer in de
AK'is positief en
ondanks

de verschillen tussen de wijkkerken,
geeft men elkaar de ruimte. Men zit niet
vast aan oude antwoorden, maar zoekt
steeds naar creatieve oplossingen. Wat
heeft Amersfoort nodig van de kerken?
Zo hebben we een straatpastor en een
stadsdominee aangesteld die laten
zien wat de kerk kan betekenen in
onze stad. Maar ook over de gebouwen-
situatie van onze wijkgemeenten wordt
in gezamenlijkheid nagedacht, de
gesprekken daarover worden zorgvuldig
en in goede harmonie gevoerd. Er zitten
betrokken en competente mensen in
de colleges van kerkrentmeesters en
diakenen, en op dat niveau wordt het
meeste werk uitgevoerd. Het belang
van samenwerking door onze negen
wijkgemeenten in Amersfoort en drie
in Amersfoort Noord zal de komende
jaren alleen maar toenemen. En samen
kunnen we veel aan.

Hoe kunnen mensen die belangstelling
hebben voor deze rol zich oriénteren?
Mensen kunnen me geheel vrijblijvend
bellen of mailen: 06-28 80 72 75 of
scriba@pkn-amersfoort.nl. Ik hoop
echt dat mensen zich realiseren hoe
belangrijk én interessant dit werk is.

Bekijk de vacature via
www.pkn-amersfoort.nl/
zet-je-gave-in-als-scriba-
voor-de-ak of via de
QR-code.



REACTIES

Bent u deze zomer naar een andere
plaats geweest? Bezocht u daar een
kerk of samenkomst? Een aantal lezers
vroegen we naar hun ervaringen: Hoe
is het om deze dienst mee te maken?
Wat doet het met u om daar te zijn?
Neemt u deze ervaring mee naar uw
eigen kerk in Amersfoort?

Klokgelui in Zwitserland

Een vierklank van klokken lokt ons.
Omgeven door sneeuwgetopte bergen
nodigt dat klokgelui ons jubelend en
vrolijk uit. In de dienst voert dankbaar-
heid de hoofdtoon. Omdat het een
voornamelijk boerengemeenschap is,
bestaat veel dankbaarheid voor het
land en voor de schepping. Met bijna
hoorbare dankbaarheid wordt mee-
gedeeld hoeveel geld de afgelopen
zondag is “zusammen gelegt” in de
collecte. Liederen worden door de
gemeenteleden, als een vanzelfsprekend-
heid, meerstemmig gezongen. De preek
is helder, actueel en getuigt ook weer
van dankbaarheid. De gebeden beginnen
met dankbaarheid, maar vragen ook
om aandacht voor de zorgen in de
wereld. In die volgorde. - Betto van der
Deijl en Anita Klein Starink, Bergkerk

De muziek bij New Wine

New Wine is voor mij elk jaar weer een
bijzonder moment, waarbij je God echt
zelf mag gaan ervaren, en een relatie
met Hem mag opbouwen. Ik vind de
afwisseling van de liederen heel erg
leuk, oude psalmen die al heel veel

jaren worden doorgegeven tegenover
wat modernere muziek wat meer
inspeelt op je gevoel! New Wine is
voor mij elk jaar weer iets waar ik naar
uitkijk, samen met heel veel anderen
jongeren! - Eline Koops, Adventkerk

; _z."\'

De San Vitale basiliek in Ravenna

Van buiten een weinig imposant gebouw;
eenmaal binnen word ik overweldigd
door de rust en ruimtelijkheid. De
muziek versterkt raar genoeg de rust,
bijna stilte. De prachtige mozaieken
vertellen al eeuwenlang gedetailleerd
bijbelse verhalen. Dit is spiritualiteit.
Hier waart onmiskenbaar de Geest van
God rond: ik word getroost en een stukje
opgetild. - Jacques Bakker, De Inham

De schepping in Heiloo

Dit is de bedevaartplaats OLV ter Nood
in Heiloo. Bij de vijver, in de open lucht,
woonde ik een mis bij. Mooie woorden
en liederen, maar vooral: stilte tussendoor.
Waarin we vogels hoorden zingen en
het water van de fontein klateren. Stilte
en tijd om bloemen te zien bloeien

en de zon die op de bomen scheen.
En dat alles onder de beschermende
aanwezigheid van Maria. Het voelde
of we opgenomen waren in het grote
geheel van de Schepping. Een prachtige
ervaring! - Nel Walet, De Inham

Ontmoeting PGA/PHAN bij Kerkasiel
in Kampen

Sinds november 2024 verblijft de
familie Babayants in de Open Hof in
Kampen. Door een continue kerkdienst
is de familie veilig voor uitzetting naar
Oezbekistan. De vier kinderen zijn in
Nederland opgegroeid en geworteld.
Vanuit het hele land en ook uit Belgié
en Duitsland komen er voorgangers en
kerkleden naar Kampen om mee te werken
aan dit stille protest. Op 13 augustus
ging er een groep gemeenteleden
vanuit De Inham naar Kampen voor
een dienst van twee uur onder leiding
van ds. Nel Walet. Aan het eind van de
viering kwam de nieuwe groep binnen
en daar zaten bekende gezichten bij.
Het bleek een groep uit De Hoeksteen
te zijn die met ds. Jan Wolswinkel de
volgende twee uur een dienst zou
houden. Vanuit Amersfoort, ook uit
andere kerken, is er veel steun voor het
kerkasiel. - Irene Stok, De Inham (]

Nel Walet overhandigt de brandende kaars,
symbool van Christus aanwezigheid,
aan Jan Wolswinkel.




LEREN & ONTMOETEN

Website Jeugd en kerk
Amersfoort

Het Netwerk Jeugd en Kerk groeit! Steeds meer
jeugdleiders voelen zich verbonden. Vanuit alle
kerken in de stad worden tips en activiteiten gedeeld.
Naast de WhatsAppcommunity en de sociale media,
is er nu ook een website: jeugdenkerkamersfoort.nl.
Neem eens een kijkje en zie wat er georganiseerd
wordt, laat je inspireren door diverse quotes en blijf
op de hoogte van het laatste nieuws uit het netwerk.

Netwerk
Jeugdenkerk

Symposium platform Rome -
Reformatie

Op vrijdag 26 september organiseert platform Rome-
Reformatie een symposium onder de titel: Twee tradities,
één geloof. Dit gebeurt in samenwerking met de uitgeverij
KokBoekencentrum.

Aanleiding voor het symposium is het verschijnen van het
boek van ds. Arjan Plaisier, Een tijd om te helen. Naar zicht-
bare eenheid van Rome en Reformatie. In dit boek betoogt
de auteur dat Rome en Reformatie staan voor twee sterke
tradities, die elkaar niet meer uitsluiten en die beide nodig
zijn in de kerk van de toekomst. Na ruim vijfhonderd jaar van
gescheiden optrekken is het nu de tijd om de breuk tussen
Rome en de Reformatie te helen.

Sprekers zijn mgr.dr. Hans van de Hende (bisschop van
het bisdom Rotterdam), dr. Almatine Leene (predikant en
voormalig theoloog des Vaderlands) en dr. Maarten
Wisse (hoogleraar aan de PThU). Ook houdt een aantal
jonge theologen een pitch. Vocaal ensemble Voxtet
verleent medewerking.

e Plaats: Lutherse Kerk in Utrecht, Hamburgerstraat 9.

e Tijd: 14.00-17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur).

« Kosten: € 10 (inclusief koffie/thee en drankje na afloop).
* Opgeven via www.platform-romereformatie.nl.
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Kijk voor meer info op www.zindex033.nl

Elke donderdag avondgebed in de
Oud-Katholieke Kerk

De ene keer zijn er twee bezoekers, de andere keer twaalf
of dertien. Het gaat altijd door. Al meer dan vijftien jaar is
er elke donderdag om 19.00 uur een avondgebed in de
Oud-Katholieke Kerk in Amersfoort (adres: 't Zand 13).

Het avondgebed is een initiatief van de gezamenlijke
binnenstadkerken, gedragen voor een kleine groep
stamgasten en een brede rand van meebidders. Onlangs
overleden Bas Ramselaar was medeoprichter van dit
initiatief, waarvoor hij een enorme liefde koesterde.

Ben je in de buurt? Loop gerust binnen voor een half uur
stilte, muziek (op orgel of piano), schriftlezing, zingen en
gebed. Weet dat je welkom bent. Je gaat aangeraakt weer
naar buiten.

’ Zondag 12 oktober 2025
14:00 uur
't Zand 13, Oud-Katholieke Kerk,
Amersfoort

Vier de kracht van liefde,
diversiteit en verbondenheid

Ontmoeting na afloop




WEESERBIJCAFE 10 OKTOBER 20.00 UUR
HUIS VAN ZUID/FONTEINKERK ROBERT KOCHSTRAAT 2-4

WIE ZIJN DE
HERENBOEREN
EN WAT
DOEN ZE?

ISHERENBOEREN OOKIETS VOOR JOU?

MARIAN HAKZE "=
VAN HERENBOEREN
AMERSFOORT
VERTELT

_ INLDD® VANAF 19.30 IR VRIJWILLIGE BLIDRAGE GEWENST
AANMELDEN: VORMINGDOORONTMOETING@FONTEINKERK-AMERSFOORT.NL

- FaY Protestanize wijhgemeente
01 vormme oook onTHoETING W Fonteinkeri - Emmad

9 oktober 2025

De hoeksteen
Klaartje Donzepad 59
Amersfoort

Zonder bloemen de winter door?
Verantwoorde bloemen in de kerk.
Informatie en inspiratie

Programma
e We horen waarom
men hecht aan

Nieuwsgierig?
De avond begint om 20.00 uur. Vooraf is er koffie en
thee. Na afloop een hapje en een drankje. De entree

bloemen in de winter is gratis.
e Ds.Jaap vande
Windt Zeker zijn van een plaats?
legt de link met het Geef u op via: info@gifvrijebloemen.nl. Of kom spontaan
geloof binnenlopen. U bent van harte welkom!

e Dianne Schuring
(Plukpracht) neemtons  Voorzitter
mee in oplossingen Johan van Dalen, voorzitter van het Netwerk
e We horen hoe andere  033GroeneKerken
kerken ermee omgaan
e We wisselen
ervaringen uit

De organisatie
De Werkgroep Gifvrije Bloemen

Kijk op gifvrijebloemen.nl

De avond wordt mogelijk gemaakt en ondersteund door:
-n PLY s Raad van
& QP FeosamcirmarsioonNoors - Raad van Kerken Amersfoort . .
Gifvrije
bloemen

DE BERGREDE 20 SEPTEMBER 10.30 - 12.30 UUR
FRANCISCUS XAVERIUSKERK | 'TZAND 29, AMERSFOORT

De
Bergrede

Een leerhuis over
iefde en solidariteit

Franck Ploum

DeBergrede:
haalbaarideaal of illusie?

Inleiding en dialoog door Franck Ploum

De tekst van de Bergrede heeft mensen van alle tijden weten te inspireren.
Maar de tekst is ook controversieel, want ligt de lat hier niet erg hoog? Is het
geenutopie, in de praktijk volstrekt onhaalbaar? Franck Ploum (theoloog,
journalist en ) neemt ons mee in een politiek-maatschappelijke
lezing van de Bergrede die aan actualiteit niets heeft ingeboet. Hij schreef er
onlangs een boek over. Met medewerking van pianist Martin Lorijn.

BIJDRAGE €5,00

INFORMATIE EM AANMELDING: SECRETARIAATSCCEGMAIL.COM

S u . ¥ x MW Protesiantse wijhgemeentes
[_f] voRMING DDOR ONTHOETING W Fonteinkerk - Emmatskerk

» [
> e

Meld je jeugdleider en maak deze fantastische midg
Jouw ! Meer informatie opc
jeugdenkerkamersfoort.nl/agenda/m25

DIACONAA

18 OKTOBER 25
13:30 - 18:30 el
() Johanneskerk

Westsingel 30
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KUNST, CULTUUR & MUZIEK

Jubileumtentoonstelling -
Portret op 100 jaar Nieuwe Kerk

In 2025 bestaat de Nieuwe Kerk precies 100 jaar. Wat begon
als een wijkkerk voor de groeiende stad, is uitgegroeid
tot een levendige geloofsgemeenschap waar jong en
oud zich thuis voelen. Onder het motto “100 jaar vieren
en verbinden” viert de Nieuwe Kerk deze mijlpaal met
een jaar vol activiteiten. Eén van deze activiteiten is de
jubileumtentoonstelling.

Onder de titel “Portret op 100 jaar Nieuwe Kerk” wordt
in deze jubileumtentoonstelling elk decennium van onze
kerkgeschiedenis op bijzondere wijze uitgelicht. Bezoekers
worden meegenomen langs een eeuw Nieuwe Kerk, in al
haar facetten, in de vorm van verhalen, foto's, kunstwerken,
muziek, herinneringen en toekomstuvisies.

De tentoonstelling is op 18 juli feestelijk geopend door
de prijswinnaars van de tekenwedstrijd.

Ook u/jij bent van uitgenodigd om de jubileumtentoon-
stelling te bezoeken. Tot het einde van het jubileumjaar
kunnen alle geinteresseerden voor en na de zondagse
diensten en tijdens andere (jubileum)activiteiten de
tentoonstelling bewonderen. Van harte welkom!

Meer informatie over het jubileumprogramma van de
Nieuwe Kerk:www.nieuwekerkamersfoort.nl/100-jaar

Film op de berg

Dinsdag 14 oktober 2025 wordt in de Bergkerk vertoond: Dead
Poets Society, regie Peter Weir, VS 1989, 122 min. Herfst 1959.
De hoogste klas van een jongensinternaat krijgt een nieuwe

leraar Engels. Mr. Keating geeft les op een onorthodoxe manier.

Hij wil dat de jongens zelfstandig leren denken, handelen en
elke dag intens beleven. Zijn methode valt slecht bij de staf en
de ouders, maar maakt hem populair bij de leerlingen. Enkele
jongens nemen de lessen heel erg ter harte, met voor een van
hen tragische gevolgen.

Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Met een korte inleiding
en nagesprek. Vooraf aanmelden: filmopdeberg@gmail.com.
Toegang €10, - betalen bij binnenkomst.
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Kijk voor meer info op www.zindex033.nl

Elf kandidaten bij amateur-
concours Sint Joriskerk

Elf kandidaten doen op zaterdag 20 september 2025
mee aan het amateurconcours op het Metzler/Edskes-
koororgel van de Sint-Joriskerk in Amersfoort.

Acht deelnemers kozen voor het spelen de variaties
over ‘Frisch auf, gut Gsell, lass rummer gahn’ (uit
DreiRig Spielstticke) van Hugo Distler, aangevuld met
vrij werk gecomponeerd voor 1750. De overige drie
spelen als verplicht werk ‘Ach bleib bei Uns, Herr
Jesu Christ’, BWV 649 van Johann Sebastian Bach,
aangevuld met een vrij werk uit de twintigste en/of
de eenentwintigste eeuw, in overeenstemming met
het karakter en karakteristieken van het koororgel. Bij
de vrije werken staan componisten-namen als Bach,
De Klerk, van Oortmerssen, Manneke, Buxtehude,
Bruhns en Bohm.

Er zijn twee prijzen. De eerste prijs is een geldbedrag
van € 150 en de uitnodiging om een concert te
geven in de Sint-Joriskerk. De tweede prijs is een
geldbedrag van € 100. Arjen Leistra en Jaap Zwart
jureren.

Het concours begint om 11.00 uur. De toegang is vrij.
Er is koffie en thee te koop. De prijsuitreiking vindt
plaats rond 16.00 uur.

Cartoon Johan

Gerrit draagt de Wereldkerk heus een warm hart toe,
maar kijkt op vakantie toch liever de kerkdienst
van zijn eigen gemeente...

"... de Geest spreekt weliswaar alle talen,
maar ik toch vooral Nederlands..!"



Stilte Alank

Meditatieve muziekavonden over bt licht in de Sint-Joriskerk

Begin te luisteren met je hele §jf. Breng bijbelverhalen in 24 sep

ey woord al dans 08 okt

wanbinnen te la r beeld in sen beweging 29 okt

wrij te gewen Het d mel pou en met hel verhaal 12 nav
2025

In bibliedans kemen dans en bijbelverhaal samen. Het is

clansi evisatie: jij geeft zelf vorm aan d s o o
ontstaat En het is lectio divina, een meditatieve manier van @ 2015- 2145

bijbelezen uit de kioosterlijke traditie: je kouwt” op een

Bergkerk
Amersfoort

€ s

v te laten kamen

ksl om die helemaal

len uit het evangele van Lucas

MUZlEK&ONTMOETlNG Inspiratiemarkt Eemland
ZONDAG 28 SEPTEMBER 12.00UUR | HELP EEN KIND

FONTEINKERK ROBERTKOCHSTRAAT 2-4 , AMERSFOORT

B 307 ] ZO THUIS MOGELIJK
| OPGROEIEN

dinsdag 30 september 2025

Kamers met Aandacht, H
Gezinskracht, Home-stan

‘.‘-'.':“ a— v — = [— .:-\
[ e ; ® i i .J'Imm — <;2

i —

Voor info en vragen over Muziek&0ntmoeting: publiciteit@fonteinkerk-amersfoort.nl
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Door: Commissie Kerk en Israél Adventkerk en St. Joriskerk

AANKONDIGING

Israélzondag 2025 - thema:

Rotsvast

Op zondag 5 oktober 2025 staat de
jaarlijkse Israélzondag op de agenda.
Op deze dag staat de verbondenheid
van de kerk met het Joodse volk
centraal. Het gaat daarbij niet om
steun aan een staat, maar om het
verdiepen van de relatie tussen
christenen en Joden, die is geworteld
in de gedeelde Bijbelse traditie.

In onze tijd is ‘Israél’ vaak een beladen
thema. Het conflict tussen Israéli's

en Palestijnen roept wereldwijd
uiteenlopende en vaak sterke emoties
op. Ook binnen onze PGA bestaan
verschillende visies. Toch blijft de kerk
onopgeefbaar verbonden met Israél en
staan wij daar op deze zondag bij stil.
Wij bidden voor de vrede van Jeruzalem,
voor het Joodse volk wereldwijd en
het land Israél en al zijn inwoners van
welke afkomst dan ook.

De PKN heeft dit jaar gekozen
voor het thema 'Rotsvast’.
Het is geinspireerd door
Deuteronomium 32,
waarin Mozes vlak voor
zijn dood terugblikt op
de relatie tussen God
en Zijn volk tijdens
de woestijnreis.
Hij bezingt God
als ‘de Rots’ -
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een beeld van betrouwbaarheid en
trouw. Deze tekst wordt wereldwijd
in synagogen gelezen op zaterdag
4 oktober; in veel kerken lezen wij
een dag later mee. Zo willen we
onze verbondenheid met het volk
Israél versterken.

Israélzondag nodigt uit om stil te staan
bij de joodse wortels van ons geloof,
om Bijbelse antwoorden te zoeken

op de vragen die deze relatie oproept,
en bij de hoop op recht en vrede voor
Israél en de hele wereld. 'Rotsvast’
herinnert ons eraan dat te midden van
onzekerheid en verdeeldheid Gods
trouw blijft staan.

Een mooi voorbeeld van deze dialoog
is de Solidariteits-

wandeling Amersfoort die iedere
donderdag om 19.30 uur vanaf het
Stadhuis vertrekt naar de Joodse
synagoge aan de Drieringensteeqg.
Onderweg wordt er met elkaar
gesproken, gebeden en soms zelfs
gezongen. Bij de synagoge
aangekomen wordt Psalm 121
gelezen: Zie de Bewaarder van
Israél zal niet sluimeren of slapen.

0.4 40

Commissie Kerk en Israél
Adventkerk en S5t. Joriskerk




AANKONDIGING

Cursus Moderne

Profeten

We worden dagelijks geconfronteerd
met nieuws over oorlog, polarisatie
en met nep-nieuws. Waar vind je
houvast? Wat geeft je hoop? In net
zulke verwarrende tijden traden de
profeten op die we kennen uit de Bijbel.
Profeten zijn mensen als wij. Ze hebben
hun angsten, hun sores en hun zwaktes.
Maar er is met hen ook iets bijzonders.
Hun geloof in God schuurt met het
onrecht dat ze zien. En dat laten ze
merken. Met ongenuanceerde protesten,
felle aanklachten en ontregelend
optreden. Ze roepen op tot actie,
dagen uit, zijn lastig en - vinden we
vaak - drammerig.

Ook vandaag staan er mensen op die
kritische vragen stellen. Doen wij het
wel goed? Doen wij recht aan wie ons
nodig heeft? Wat drijft ons werkelijk?
We kunnen niet zonder deze stemmen.
Ook als de grote meerderheid nog
niet zover is. Martin Luther King werd
bekritiseerd door collega’s vanwege
zijn marsen voor gelijke rechten. Uit
de gevangenis in Birmingham schrijft
hij dan iets wat profeten van alle tijden
zeggen tegen de gevestigde orde:
“Jullie betreuren de demonstraties in
Birmingham. Maar jullie verklaring,

en het spijt me om dat te zeggen,
spreekt geen gelijke zorg uit over de
omstandigheden die de demonstraties
veroorzaakt hebben.”

Komend seizoen verdiepen we ons in
een aantal van deze moderne profeten.
Hun verhalen laten niet onberoerd.
Doorpratend merk je misschien dat er
iets van de profetische traditie in jou
begint te waaien. Wie weet... We kozen
vooral stemmen die niet zo bekend
zijn. We werden geinspireerd door het
gelijknamige project van Kees van Ekris,
bestaande uit een podcast en vier
boeken. In een reeks gespreksavonden
staan zes moderne profeten centraal.

De impact van de mens op natuur
en klimaat. Jane Goodall, Brits
antropologe en biologe, 9 oktober,
Rolinka Klein Kranenburg

In liefde trouw aan de mensen met
wie je leeft. Christian de Chergé,
Franse Trappist in Algerije,

30 oktober, Josephine van Pampus
(in combinatie met de film

‘Des Hommes en des dieux’ op

7 november)

De Bergrede als leidraad. Dorothy
Day, Amerikaans activiste,

19 november, Martin Snaterse
Levensvragen voor onzekere
tijden. Dirk de Wachter, Vlaams
psychiater, 13 januari 2026,

Rolinka Klein Kranenburg
Burgerlijk ongehoorzaam om de
planeet te beschermen. Roger
Hallam, Britse klimaatactivist,

9 februari, Berthe van Soest

De keerzijde van techniek. Jacques
Ellul, Frans filosoof en socioloog,

4 maart, Martin Snaterse

We sluiten de reeks af op 22 april.

Alle avonden vinden plaats in

Het Brandpunt. Tijd: 19.30-21.30 uur.
Laan naar Emiclaer 101. Info &
aanmelding: Rolinka Klein Kranenborg,
rolinka.klein.kranenburg@veenkerk.nl,
06-55874738. Je bent alle zes avonden
welkom, maar je kunt ze ook afzonderlijk
bezoeken. We hopen op een boeiende
en inspirerende uitwisseling.

Berthe van Soest, Josephine van
Pampus, Martin Snaterse en Rolinka
Klein Kranenburg ()
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Door: Leendert en Nelleke Wolters

TERUGBLIK

Discipelschap
en gastvrijheid
in Tsjechie

Ruim twaalf jaar geleden reden we Praag
binnen en sloten we deze stad in ons hart.
Jaren besteedden we aan het leren van

de taal en de cultuur, en langzamerhand
groeide het werk. Nu kunnen we terugkijken
op Gods zegen over onze bijdragen aan
de Tsjechische Evangelische Alliantie, de
christelijke bibliotheek, het daklozenwerk,
en onze gemeente Network Praha.

Maar bovenal zien we dankbaar terug
op Gods zegen in de relaties en vriend-
schappen die we met mensen mochten
aangaan. Twee thema'’s zijn hierin steeds
nadrukkelijker komen bovendrijven.
Discipelschap en gastvrijheid. Samen
optrekkend met jonge gelovigen, lazen
we samen de Bijbel, en zochten we in
gebed naar Gods leiding in hun en ons
leven. Onze keukentafel begon daarbij een
steeds belangrijker plek in te nemen.

Als gezin mochten we velen in ons huis en
hart verwelkomen en de maaltijden werden
een plek van diepe ontmoeting. Wij keren
nu terug, in de wetenschap dat we rond
deze thema's een vuur hebben mogen
aansteken dat niet zomaar zal doven. En
tegelijk nemen we dit mee het vervolg van
ons leven in. Al die jaren hebben we ons
gesteund geweten door gebed, kaartjes
en contact met jullie in Nederland. Velen
kwamen op bezoek!

Die steun en zegen is van onschatbaar
belang geweest voor onze bediening in
Praag. We zijn jullie diep dankbaar.

De terugkomdienst heeft 13 juli plaats-
gevonden in de Joriskerk.

COLUMN

Wereldkerk

‘Hoezo toepasselijk voor jou...", schreef de redacteur. Een column

over wereldkerken; daar had ik genoeg ervaring mee. In een
flits schoten beelden voorbij: onder een golfplaten dak in India,
die gigantische kerk in Belo Horizonte, onze Vlaamse gemeente
vol Pakistanen en Afrikanen, de kapel waar Olov alle kaarsjes
uitblies alsof het zijn feestje was, tijdens onze fietsreis.

Of zou ik iets schrijven over missionair zijn? Deze zomer zouden
we zes weken naar Noord-Spanje gaan, om te ontdekken of we
geroepen zijn tot werken onder pelgrims. Misschien kon ik lezers
ook aanmoedigen zelf na te denken over hun plek in de wereld(kerk).
Nee, deze column zou niet moeilijk worden.

Dacht ik.

Maar toen gingen we op reis. En het liep anders. In Zuid-Frankrijk
strandden we met ons campertje. Het idyllische plaatje van wandelen
over de camino’s, bezoeken van herbergen, zitten op de houten
bankjes in de kerken, kijken naar het licht door glas-in-loodramen
spatte uiteen. Dat allemaal niet; wel garages, hotels en oneindig
veel telefoontjes met de verzekering. Onzekerheid nam het over.
Komen we eigenlijk wel ooit in Noord-Spanje?

‘We bidden voor jullie.’
We stonden niet in een kerk. We kwamen niets tekort. Maar we
waren weél moe, weél gefrustreerd en wél teleurgesteld en tastten in
het duister. En ineens was daar ons ‘kerk-moment’. Op honderden
kilometers afstand baden mensen voor ons.
Een week later reden we alsnog naar Saint-Jean-Pied-de-Port, waar
de pelgrimsroute voor velen begint. We picknickten buiten het
dorp en liepen een kerkje binnen. Daar las ik bij het gebedenboek:
Ik vroeg aan de man die de ingang van het kasteel bewaakte: geef
mij licht, zodat ik mijn weg kan vinden in het onbekende.
Hij antwoordde: ga de duisternis in en leg je hand in de hand van God.
Dat is beter dan een lamp, en veiliger dan een bekend pad.
Dus ging ik op pad, vond ik de hand van God, en liep ik vrolijk
rond in het donker van de nacht.”
In onze zoektocht had ik misschien duidelijke antwoorden verwacht
of op bevestigingen gehoopt. Maar hier was de uitnodiging:
onderweg zijn met Hem.
En ik wist: er bidden mensen. Voor pelgrims, voor ons als gezin,
voor hen die wél in oorlog zijn, voor familieleden die achterblijven
na vermoorde dochters, voor politieke leiders, voor hoop, voor
recht. Overal zijn mensen die zich inzetten voor dat wat hun
hart heeft.

Dat is wereldkerk zijn.
Het onbekende tegemoet.
Je hand in de Zijne.
Samen onderweg zijn
Biddend voor de ander.
En doen wat je hand vindt om te doen. ()
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Stadsdominee

28 september 2025

Zaterdag 27 september

5 oktober 2025
Israélzondag

Amersfoortse 16.00 uur
Zwaan Viering
Ds. Marleen Kool
Adventkerk 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Ds. J.A. Haasnoot Mevr.ds. L. Marchand Ds. AJ. Plaisier
(Ede) (Voorburg) 18.30 uur
18.30 uur 18.30 uur Ds. G.A. Kansen
Ds. W. Sonnenberg (Ede) | Adventure
Bart Visser
(Houten)
Bergkerk 9.00 uur 9.00 uur 9.00 uur
Schrift en Tafel Schrift en Tafel Schrift en Tafel
10.30 uur 10.30 uur 10.30 uur

Schrift en Gebed
Ds. Sytze de Vries

Schrift en Tafel
Ds. Jan van Baardwijk

Schrift en Gebed
Ds. Jan van Baardwijk

Het Brandpunt

10.00 uur
Ds. Berthe van Soest

10.00 uur
Pw. Gérard Martens

10.00 uur
Ds. Marleen Kool

De Bron 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Ds. Leantine Dekker Viering avondmaal Ds. Rein van der Zwan
Ds. Rein van der Zwan
De Brug 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Heilig Avondmaal Ds. R. van Laar-Folbert Ds. Jaap van der Windt
Ds.Jaap van der Windt
Emmaiiskerk 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Ds. A. Walsma "Proefl Samenwerkende | Ds. A. Baarslag
geloofsgemeenschappen
Soesterkwartier”
Fonteinkerk 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Gemeentezondag Ds. Anna Walsma Ds. Evert Overeem
Ds. Leo Koffeman
De Hoeksteen | 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

Heilig Avondmaal
Ds. Lydia Kansen

Ds. Jan Wolswinkel

Ds. Lydia Kansen

De Inham 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Ds. Martin Snaterse Ds. Job de Bruijn Ds. Ank Verhoeven
Johanneskerk | 10.30 uur 10.00 uur 10.00 uur
Ruimteviering Ds. Sandra van Zeeland | Ds. Hannah Westerink
Nieuwe Kerk 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Doopdienst Ds. Gerard Kansen Ds.mw. L. Dekker
Ds. Gerard Kansen
St. Joriskerk 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur

Viering Heilig Avondmaal
Ds. M. van Dam

Opening winterwerk
Ds. M. van Dam

Prop. A. van Eckeveld
(Woerden)

18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur
Viering Heilig Avondmaal| Ds. A. de Wit Ds. A.M. van Mourik
Ds. M. van Dam (Voorthuizen) (Emst)
Veenkerk 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Ds. Martin v.d. Klis Rolinka Klein Martijn van Laar
Kranenburg
Nijenstede 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

Ds. Geke van Schuppen

Ds. Maaike de Goei-
Jansma

Kees Hoogendoorn
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GEDICHT

Uit de Keltische
traditie

Christus, meester-timmerman,
die op het einde van zijn leven
door hout en nagels verlossing
bracht,

gebruik uw gereedschap in
onze wereld, uw werkplaats zo
dat wij die ruw en ongeschaafd
op uw werkbank komen

door uw hand gevormd worden
tot ware schoonheid.

Dat vragen wij omwille van uw
naam...

Deze vertaalde tekst komt

uit de Nederlandse gebeds-
kalender van lona Community
(zie blz. 10).




COLUMN

Niets doen is geen optie

Van 20 tot en met 28 september is de Nationale Vredesweek,
georganiseerd door PAX Nederland, al georganiseerd vanaf
1967. Het doel van de Vredesweek is onder andere activiteiten

organiseren die bijdragen tot een inclusievere en vreedzame

samenleving.

Dit jaar is het thema: niets doen is geen optie. Vrede, wat een
onmogelijk woord lijkt dit toch. Gevoelens van onmacht over
de toestand in de wereld overheersen. Hoe waait Gods Geest
over Oekraine, Gaza en de Westbank, de Knesset, Amerika en
Rusland, China?

Hoe is te merken dat de God van de Torah ook meelijdt met de
Palestijnen, de Joden en het beloofde land? In Johannes 14 vers
27 zegt Jezus: “lk laat jullie vrede na, mijn vrede geef ik u, zoals
de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de
moed niet.”

Tja, mooi opgeschreven, maar kijkend naar de gehele wereld op

geopolitiek niveau? Moeder aarde die ons leven geeft zijn we van
binnenuit aan het vernielen met miljarden mensen, populistische
leiders denken aan nieuwe wereldordes meer gebaseerd op eigen

volk eerst, dreiging met oorlog en het voeren van oorlog.

Opnieuw worden mensen als minderwaardig behandeld, buiten-
gesloten, uitgestoten en uitgehongerd ten faveure van machthebbers.
Niets doen is geen optie, maar hoe dan? Sara Kinsbergen schreef
voor de Vredesweek 2025 een essay (paxvoorvrede.nl/nieuws/
vredesweekessay-2025-niets-doen-is-geen-optie).

Als ik dat lees krijg ik weer wat hoop en een nieuw inzicht. Zjj
schrijft over de alledaagse vrede. De stilte tussen alle harde
meningen die geuit worden aan de vele debattafels. De nuance in
het denken en het doen. Niet meteen je mening als heilig zien
maar ook luisteren naar anderen, invoelen en respecteren wat zij
bedoelen. Nieuwsgierig zijn naar die ander. Liefde verspreiden.

“To love another person is to see the face of God,” zingt men
in Les Miserables. Vrede is niet alleen de afwezigheid van oorlog
maar ook alle kleine persoonlijke daden die we elke dag zelf
kunnen doen als antigif tegen de giftige sfeer in de wereld.
Luisteren naar de ander, echte aandacht voor die ander, omzien
naar de ander, elke vorm van positiviteit is een kleine
verzetsdaad tegen de onvrede om ons heen.

lets doen is zeker een optie. Vrede is een werkwoord.

De meest intieme vrede is de vrede in je eigen hart; dat

is je grootste geluk. Op die plek is de geest van God ook
dicht bij jou en kun je in dialoog gaan met God. Bidden
is ook een verzetsdaad. En dat kun je zo vaak doen

als je wilt. Y

COLOFON

Vierklank is het kerkmagazine van de Protestantse
Gemeente Hoogland — Amersfoort Noord (PGHAN) en de
Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) en komt voort
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