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land dat ook nog eens zo onder druk 
staat. Leerpunten die je dan in zo'n 
interview aangereikt krijgt zijn extra 
waardevol vind ik, zoals meer begrip 
van de culturele context opdoen om 
de bijbelse teksten beter te verstaan. 
Ook Coen Wessels neemt ons mee in 
de gedachte om meer te verbinden 
met de samenleving, hoe we als kerk 
inspraak zouden kunnen hebben in 
maatschappelijke discussies.

Het veelkleurige mozaïek dat we al 
vijftien jaar mogen zijn lijkt dus een 
stevige basis om een goede naaste 
te zijn in de samenleving. En we gaan 
door. Irene Vriens vertelt over het  
ontstaan van de PGHAN-kerken in 
Amersfoort-Noord en de wens om 
meer samen te werken met de PGA, 
dat zijn mooie vooruitzichten.  
Gisterochtend zongen we gezang  
657 waarin deze regel mij ineens  
opviel: elkaar zijn wij gegeven / tot 
kleur en samenklank.

De PGA is er vijftien jaar. In Rome 
lachen ze erom, zeiden we al tijdens 
de redactievergadering. Maar laten 
wij vieren en dankbaar zijn met wat 
we hebben en mogen zijn. Op blz. 28 
vindt u de uitnodiging voor de viering 
op 15 februari. 

Hartelijke groet,

Annemarie Sto�er-Brink

Een veelkleurig mozaïek

Beste lezer,

Begin 2010 werden we lid van de 
Adventkerk en eerlijk gezegd is het 
samengaan van de wijkkerken in één 
Protestantse Gemeente Amersfoort 
toen een beetje langs me heen gegaan. 
Nu we deze Vierklank maakten waarin 
we herinneringen ophalen aan vijftien 
jaar PGA - een veelkleurig mozaïek van 
wijkgemeenten - besef ik hoe mooi de 
stap is geweest en hoe goed het is  
gezamenlijk op te trekken. Een klein 
stapje dichter bij het Koninkrijk van God 
denk ik dan, waarin we ernaar mogen 
verlangen één te zijn in Christus.

Prachtig om daar in deze Vierklank 
bij stil te staan, dachten we tijdens 
de redactievergadering. Maar nu ik 
de artikelen lees, merk ik dat het óók 
gaat over onze inspanningen om dat 
verlangen uit te dragen naar buiten. 
Bijvoorbeeld hoe de Stadsdominee  
de PGA een uitnodigend gezicht gaf 
in de binnenstad van Amersfoort.  
Uit de bijdragen van Irene Stok blijkt 
ook het oog hebben voor de naaste. 
Bijvoorbeeld het fantastische diaconale 
initiatief de Randakker bij de Eemland-
hoeve, waar groenten voor de Voedsel- 
bank worden verbouwd. Iedereen is 
welkom om daarbij te helpen: cliënten 
van de Voedselbank, vluchtelingen die 
misschien boer waren en iedereen die 
graag buiten aan het werk is. En in het 
gesprek tussen opa en kleinzoon gaat 
het niet alleen over Bijbel lézen maar 
ook doen wat je leest. Aral Dijksman 
zette in de vorige eeuw met zijn jonge 
gezin in Frankrijk Navigator-werk op.

Wilco van de Heuvel interviewde  
Wilbert en Rima van Saane, uitgezonden 
naar Libanon en verbonden aan  
De Hoeksteen. Indrukwekkend om te 
lezen over mensen die kiezen voor 
zending in een andere cultuur, in een 
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De foto van het prachtige mozaïek van mensen op 
de voorkant is gemaakt door Elise Folmer tijdens het 
gemeenteweekend van de Johanneskerk.

Het beeld op de achterkant is van Chengyu Wang  
via unsplash.com.

LEREN EN LEVEN 

IN LIBANON

Een interview met het 
uitgezonden echtpaar Wilbert 
en Rima van Saane
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Het is alweer vijftien jaar geleden, dat op een koude zondag- 
avond 10 januari 2010, de Sint-Joriskerk zich vulde met 
gemeenteleden van alle wijkgemeenten van de pas ontstane 
Protestantse Gemeente Amersfoort. Op de voorafgaande 
oudejaarsdag waren in aanwezigheid van de notaris de 
papieren getekend, er was een lang proces van ‘samen op 
weg’ aan voorafgegaan en nu konden we eindelijk samen 
vieren. Er was opluchting en vreugde en je voelde een 
nieuw elan.

Ik mocht die avond op de kansel van de Joris een overweging 
uitspreken. Ik had gekozen voor Psalm 126, ‘zij die zaaien 
met tranen, zij zullen oogsten met jubel’. Ik heb mijn tekst 
nog eens opgezocht. Kunnen we er nog op teren? Ik denk 
van wel.

De zaaier, je ziet hem gaan over de akker, hij zaait zo wijd als 
de wind. De zaaier huilt, hij moet zaaien van de oude oogst. 
Datgene waar hij zo hard voor heeft gewerkt, datgene waar 
hij aan gehecht is geraakt, zijn nestgeur, datgene waar hij 
voor staat, zijn kwaliteit, datgene wat hem na aan het hart 
gaat, zijn identiteit, het laatste wat hij nog heeft van de oude 
oogst, ook die rest geeft hij prijs aan de akker. Hij weet niet 
wat ervan komen zal.

Een mooi beeld, de zaaier uit psalm 126, het wordt ons  
aangereikt op een drempel in de tijd, als hervormden,  
gereformeerden en lutheranen in Amersfoort samenstromen 
in de bedding van een Protestantse Gemeente.

Ik leer van de psalm dat oogsten na zaaien komt en dat 
zaaien betekent loslaten in vertrouwen op oogst. Misschien 
geeft dat ons ook de broodnodige ontspanning in ons werk 
in kerk en samenleving, dat het veel zaaien is, een stukje van 
jezelf zaaien, authentiek, gemeend, gericht op dialoog met 
de ander, zonder de verwachting daar direct iets van terug 
te zien, maar gewoon in vertrouwen op de oogst. Des te 
mooier dat je soms even ook iets mag oogsten en dat is dan 
vooral een geschenk.

Zo zijn wij een Protestantse Gemeente hier ter plaatse, in de 
straten en de pleinen, in de buurten en wijken, in ziekenhuizen 
en verzorgingshuizen, op het terrein van de kazerne en 
bij een graf op Rusthof, in onze prachtige kerken en in de 
inloophuizen in dat straatje achteraf, in de huizen en harten 
van deze stad, het enige wat er te doen is, is zaaien. Zouden 
wij ons leven en werken en geloven zo kunnen beleven, als 
zaaiers? ‘Ja maar’, vraagt u, ‘en de oogst dan?’

Dat zit wel goed, denk ik, hoop ik, geloof ik.
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De PGA, het samenwerkingsverband 

tussen de PKN-kerken in Amersfoort, 

is vijftien jaar geleden opgericht. 

Mariëtte Christophe ging in gesprek 

met Coen Wessel, sinds april 2024 

algemeen secretaris van de Raad van 

Kerken in Nederland, een samen- 

werking op grotere schaal. Hoe 

kijkt hij aan tegen het ‘mozaïek’ van 

samenwerkingsverbanden tussen 

kerken, en wat kunnen we van  

elkaar leren?

Wie ben je, Coen?

“Ik ben geboren in Den Haag in 1960 
en had een fijne hervormde jeugd. Ik 
zong in een kinderkoor, mijn ouders  
stonden open voor gesprekken over 
het geloof en ik heb catechese van 
Carel ter Linden gehad. Ik koos voor 
een studie theologie, maar het kostte 
mij vanwege een schaarste aan  
vacatures een jaar om een goede plek 
te vinden als predikant. Ik kwam in 
Heerenveen terecht, heb Fries geleerd 
en was tevens dominee voor het 
dorp Haskerdijken. Vanwege mijn 
belangstelling voor kerkmuziek heb 
ik meegewerkt aan de bundel ‘Hoop 
van alle volkeren’, een liedbundel met 
kerkliederen uit heel de wereld. Ook 
werkte ik mee aan de samenstelling 
van het Nieuwe Liedboek, ik heb veel 
buitenlandse liederen ingebracht. 

Na 24 jaar Heerenveen ging ik naar 
Hoofddorp, en daar was ik twaalf jaar 
predikant. Zowel in Heerenveen als 
Hoofddorp was ik actief in de lokale 
Raad van Kerken. Oecumene komt in 
mijn hele loopbaan voor. Ik droeg bij 
aan het proces van Samen op Weg in 
Heerenveen en als student was ik al 
actief bij de World Student Christian 
Federation. Ik werkte mee aan een 
conferentie te Noorwegen in 1987.  
Als student ontwikkel je een bredere 

blik op de wereld en zie je dat er in 
andere landen ook geworsteld wordt 
met onderwerpen als kerkverlating  
en de verschillen tussen tradities, en 
het moeilijk met elkaar in gesprek  
kunnen komen.

In Hoofddorp zijn we vanaf 2019 de 
Week van Gebed breder gaan opzetten 
met ook andere gezindten. Daaruit 
ontstond een goed werkend netwerk, 
waarmee we meteen aan de slag  
konden toen er in 2022 meer dan 
duizend Oekraïense vluchtelingen naar 
Haarlemmermeer kwamen. Dat was 
voor mij een mooie oecumenische 
ervaring.

Tijdens mijn jaren als  
predikant schreef 
ik columns voor 
het blad ‘In de 
Waagschaal’ 

over theologie, cultuur en politiek. We 
moeten nadenken over onze samen- 
leving en de stem van de kerk daarin. 
Ik geef regelmatig commentaar op  
gebeurtenissen in de samenleving 
en de rol van de kerk daarin op mijn 
weblog.”

En nu algemeen secretaris van de 

Raad van Kerken. Wat doe je als 

secretaris?

“De Raad van Kerken is een samen-
werkingsverband van alle kerken, 
opgericht in 1968, gehuisvest in 
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Amersfoort. Door het Tweede Vaticaans 
Concilie halverwege de jaren zestig, 
kwam er een grote stimulans om 
oecumenisch te gaan samenwerken. 
Sinds 1 januari van dit jaar hebben de 
Nederlandse Gereformeerde Kerken 
zich ook aangesloten. Het doel van 
de samenwerking is om met elkaar 
in gesprek te zijn, bijvoorbeeld door 
elkaar te ontmoeten. Zes keer per jaar 
is er een plenaire vergadering, ik lever 
beleidsvoorbereidende stukken aan. 
Onderwerpen als geloof en kerkelijke 
eenheid, maar ook de uitval van jonge 
voorgangers, die piekeren over hun 
vooruitzichten. We organiseren de Week 
van Gebed, eind januari. De geloofs- 
belijdenis van Nicea stond dit jaar centraal.  
Zeventienhonderd jaar geleden vond 
het eerste oecumenische concilie van 
Nicea plaats. De christenvervolging 
was net tien jaar voorbij en de keizer 
van Constantinopel riep uit het hele 

rijk bisschoppen en gelovigen (die 
zelf ook vervolgd en gemarteld 

waren) bij elkaar. Uit 
dit concilie is onze 

geloofsbelijdenis 
ontstaan.”

Zichtbaar zijn in de samenleving

“In de jaren zestig en zeventig van de 
vorige eeuw was er veel enthousiasme 
om als kerken één te zijn. Maar de  
verschillen waren en zijn groot, spiritueel, 
maar ook praktisch. Alleen veelkleurig 
zijn is niet genoeg. We kunnen nog 
veel meer samenwerken, zoals rond de 
opleidingen en gezamenlijke activiteiten.  
Dan worden we als kerken ook zicht- 
baarder: relevant in de huidige situatie 
van ontkerkelijking. Het is belangrijk 
om met elkaar te beraden wat het 
betekent om christen te zijn in deze 
samenleving. Zo is de werkgroep 
Vluchtelingen van de Raad van Kerken 
in Nederland zeer actief om samen 
met niet-kerkelijke organisaties te 
acteren. De werkgroep schept goede 
verbindingen en is zichtbaar in de 
samenleving. De bed-bad-brood- 
regeling komt bijvoorbeeld vanuit de 
protestante kerken. En het kerkasiel in 
Den Haag en Kampen zijn voorbeelden 
van een intense samenwerking. Deze 
werkgroep heeft daardoor een eigen 
authentieke stem gekregen.”

Vredeswake

“De gesprekken die gaande zijn tussen 
Joden, christenen en moslimgemeen-
schappen rondom het gebeuren in 
Gaza of de Maccabi-rellen in Amsterdam 
zijn heel moeilijk, je ziet welke grote 
impact deze gebeurtenissen hebben 
op bijvoorbeeld Joodse mensen, die 
zich bedreigd voelen en moslims die 
verbijsterd zijn dat ze als groep worden 
weggezet. De Raad van Kerken in 
Nederland koos er daarom voor om 
op 7 oktober 2024 aanwezig te zijn bij 
de Vredeswake bij het Internationaal 
Gerechtshof.”

Samen zingen

“Talloze migrantenkerken in Nederland 
hebben zich verenigd in SKIN, Samen 
Kerk In Nederland. De Raad van Kerken 
in Nederland houdt met hen gesprekken 
gaande, hoe lastig dat soms ook is, 
bijvoorbeeld vanwege de verschillende 
vormen van naar de kerk gaan. Het zou 
mooi zijn als we meer gezamenlijke 
zangmomenten kunnen houden zodat 

de liederen uit de migrantenkerken 
en onze liederen zich mengen. Een 
belangrijke ontwikkeling is ook de 
samenwerking met de Evangelische 
kerken en hun netwerken die ze met 
Missie Nederland gemeenschappelijk 
hebben.”

Vrede en veiligheid

“Daarnaast is het ook goed dat we 
ons beraden over vrede en veiligheid 
in de samenleving. Als er een conflict 
uitbreekt, zijn we dan voorbereid als 
kerken? De verleiding is groot om met 
de emoties meegesleurd te worden. 
Maar we moeten over het conflict 
heen kijken. Waar ligt de kans op vrede 
en verzoening, hoe bereid je je daarop 
voor? Zowel op de vrede als op het 
conflict. Er wordt nu veel gesproken 
over weerbaar zijn. Maar daarbij moeten 
we blijven bese�en: wat verdedigen we 
nu eigenlijk? Menselijke waardigheid, 
vrijheid, democratie, gerechtigheid? 
Als dat zo is dan zouden we daar nu 
ook al hard mee bezig moeten zijn. Dit 
soort gesprekken zou de inbreng van 
de kerken kunnen zijn in de huidige 
maatschappelijke discussie.”

Meewerken aan oecumene

“Ik zit in mijn eerste jaar als secretaris en 
ben veel aan het verkennen. Ik hobbel 
nu nog wat mee, ben hard aan het leren. 
Maar ik zie een heleboel opgaven en 
ben blij dat ik aan de oecumene in 
Nederland mag meewerken.”

Op zaterdag 14 juni 2025 om 14.00 uur 
organiseert de Raad van Kerken in  
Nederland een oecumenische slotviering 
van het jubileumjaar, zeventienhonderd 

jaar na het concilie in Nicea, in de Sint-Jan 
te Gouda, www.raadvankerken.nl. 

Weblog Coen Wessel:  
www.coenwessel.nl
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Aral (een samensmelting van Arie en 

Albertus) Dijksman (84) heeft de keus 

uit een aantal kinderen en kleinkinderen 

die wel mee willen doen met het 

generatiegesprek. Hij kiest voor zijn 

kleinzoon Yannick Vink (22). Behalve 

praten over het geloof hebben opa en 

kleinzoon nog een gemeenschappelijke 

passie: sport.

Sport en kerk

Aral volgde de Lerarenopleiding  
Lichamelijke Opvoeding en werd gym-
nastiekleraar. Yannick is net klaar met 
zijn opleiding sportkunde. Hij werkt op 
een bso waardoor hij kan sparen voor 
een droom: een opleiding voor skileraar. 
Daarbij wil hij ook zijn rijbewijs gaan halen.

Aral en zijn vrouw Irene hebben drie 
kinderen, één in Den Haag en twee in 
Amersfoort. De Amersfoortse kinderen 
gingen met hun gezinnen naar de Kerk 
van de Nazarener. Aral en zijn vrouw 
kerkten in De Brug en kozen ervoor 
om net als hun kinderen naar de Kerk 
van de Nazarener te gaan. Door een 
reorganisatie in de vierplekken daar 
zijn ze weer teruggegaan naar De Brug.

Yannick is opgegroeid in de Kerk van 
de Nazarener. “Het leukste wat ik op 
geloofsgebied heb meegemaakt is het 
samenkomen in groepen. Ik zat in een 
hechte groep die een vriendengroep 
is geworden. Eens in de twee weken 
kwamen we bij elkaar. We gingen naar 
de EO-Jongerendag en we deden 
weleens een dropping. Nu iedereen is 
gaan studeren komen we elk jaar bij 
elkaar voor een reünie.”

Godsbewijs

Aral is opgegroeid in Haarlem in een 
gelukkig hervormd gezin waar veel over 
de kerk werd gepraat. “Ik geloofde wel 

maar ik denk dat ik toen een potentiële 
kerkverlater was. Ik was druk met mijn 
studie. Ik leerde Irene kennen en zij 
las in de Bijbel. Met een vriendin van 
Irene ging ik naar een conferentie van 
de Navigators. Ik had geen Bijbel. Die 
kreeg ik van Irene. Op de conferentie 
dacht ik: ‘Dit is mijn wereld niet, dat is 
sport, sport, sport.’ 

We kregen op die conferentie een op-
dracht: Wat betekent God voor jou? 
Ik heb twee dagen nagedacht en vond 
geen antwoord. Zou dat betekenen dat 
God niets voor mij betekent? Iemand 
vertelde mij dat ik Jezus miste in 
mijn leven en hij vroeg of ik 
Hem in mijn leven wilde 
toelaten. Met hem heb 
ik gebeden. Ik voelde 
geen verschil. 
Ik was niet zo 
enthousiast als 
de anderen. 
Ik wilde 
wel, 
maar 
had 

God mij wel gehoord en kon ik het 
wel mijn leven lang volhouden? Ik 
deed de Bijbel open en in Psalm 116 
vond ik een antwoord: ‘Ik heb de 

Here lief, want hij hoort mijn stem, ik 

zal mijn leven lang tot Hem roepen.’ 

Later vertelde een student aan mij zijn 
problemen en ik zei: ‘Daar kun je toch 
gewoon voor bidden?’ En terwijl ik dat 
zei, dacht ik: ‘Moet je mij nu toch 
horen?’ Dat was het 
bewijs dat ik  

Medegelovigen ontmoeten in de 

kerk en daarbuiten
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veranderd was en tegen Irene zei ik dat 
ik bekeerd was.”

Yannick heeft een andere basis mee-
gekregen vanuit zijn ouders: “Jezus 
Christus is gestorven voor je zonden. 
Als je daarin gelooft, zijn je zonden 
vergeven en heb je Jezus en de 
Heilige Geest in je hart. Ik ging naar 
een christelijke school en werd niet 
gedwongen. Mijn ouders waren niet 
strenggelovig; ik kreeg gewoon kennis. 
Ik ging vreedzaam mee in het geloof. 
Mijn broertje zag op zijn vierde een 
engel. Voor mij is dat houvast. Die engel 
is een bewijs dat het echt is. Soms 
vraag ik me af of God wel echt bij mij 
is of het geen verzinsel is en dan denk 
ik aan de engel van mijn broer. Door 
mijn geloof voel ik mij niet alleen. Het 
relativeert het leven. God houdt toch 
van mij. Het geloof geeft mij kracht. 
Ik voel me minder afhankelijk van wat 

mensen van mij vinden.”

Navigators en New Wine

Aral bleef in contact met de Navigators. 
Dat was toen een kleine studentengroep. 
Nu zijn de Navigators er voor alle leef-
tijden. Er zijn groepen door het hele land 
waar mensen van allerlei kerken elkaar 
ontmoeten en over hun geloof praten. 
“Ik ben bij de Navigators gebleven. Ik 
leerde er God liefhebben, de Bijbel 
volgen en dan niet alleen lezen maar 
doen wat je leest.” Dat is de visie van 
de Navigators. Voor Aral betekende dat 
dat hij meer mensen met het geloof 
in aanraking wilde laten komen. In 
1970 zegde hij zijn baan op en met zijn 
gezin met drie jonge kinderen vertrok 
hij naar Frankrijk om daar Navigator-
werk op te zetten. Dat had hij ook in 
Utrecht gedaan. “In Frankrijk ontmoette 
ik in studentenflats jongeren die tot geloof 
kwamen. Ik vond het fijn om met hen 
te werken. Ze waren onbevangen 
en open. In Nederland waren er wel 
discussies van: ‘het staat er wel maar 
eigenlijk betekent het...’ Die Franse 
jongeren hadden geen twijfels.” 

Yannick is onlangs naar een conferentie 
geweest die geleid werd door de 

Franse studenten van toen. Aral is 
nog steeds bij de Navigators in 

Frankrijk betrokken.

Yannick voetbalde 
vaak op zondag 

en ging dan niet 
naar de kerk. 

“De kerk-
gang is 

“Samenkomen is 

goed, dan kun je  

praten over God en 

kennis delen.” 

Yannick Vink, rechts op de foto

Na anderhalf jaar is dit voorlopig 
de laatste ‘Generaties in gesprek’ 
- in mei volgt er nog één. Op deze  
plek verschijnt een nieuwe rubriek 
‘Het verhaal van je leven’ met 
vragen over iemands favoriete 
bijbelfiguur of -verhaal. Irene 
Stok interviewt de volgende keer 
staatpastor Bernadette van Dijk.

geen must dat God van je houdt.” Nu 
voetbalt hij op zaterdag en wil weer 
naar de kerk gaan. De kerstnachtdienst 
heeft hem goed gedaan. “Ik zag veel 
bekenden. Samenkomen is goed, dan  
kun je praten over God en kennis delen.”

Als kind is Yannick twee keer naar een 
New Wine-conferentie geweest en 
het afgelopen jaar is hij weer geweest. 
New Wine is een vernieuwingsbeweging 
binnen kerken, die gelooft dat de 
kracht van Gods Geest mensen, kerken 
en de samenleving vernieuwt. Ieder 
jaar is een zomerconferentie. “Er is een 
goede sfeer, zoveel gelovige mensen 
bijeen. God is overal en altijd aanwezig 
maar op zo’n conferentie sta je daar 
meer bij stil. Je bent daar vrij om God 
te aanbidden op jouw manier.”

Geloof en de volgende generatie

Yannick vindt het fijn om met zijn opa 
over geloof te spreken. “Ik kan opa  
vragen stellen. Hij weet veel, heeft  
levenservaring en hij kan goed luisteren. 
Wat ik vertel wordt niet doorverteld. Hij 
is betrouwbaar.”
Aral: “Yannick is heel toegewijd aan 
God en een enthousiaste, begaafde 
voetballer. Bij de Navigators leer je 
denken in generaties. Je geeft je 
geloof door en je helpt de volgende 
generatie zodanig dat die het weer aan 
de volgende generatie doorgeeft.”
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In 2010 ging de Protestantse Gemeente  

Amersfoort (PGA) van start. Een 

samenwerkingsverband van negen 

Amersfoortse PKN-kerken, die elk 

vanuit hun eigen identiteit bepaalde 

accenten leggen, en vanuit respect 

voor ieders eigenheid zoeken naar 

wat hen bindt. Juist in een tijdperk 

waarin steeds meer belangengroepen 

zich erkend willen voelen in hun 

eigenheid, zoeken we binnen de PGA 

juist naar wat dat eigene overschrijdt: 

een gedeelde zoektocht naar wat 

vieren, leren en dienen in dit tijdperk 

betekent. Het draait om solidariteit, in 

het besef dat we elkaar nodig hebben 

om kerk te zijn, in deze tijd, in deze 

stad. Hoe wordt die samenwerking 

zichtbaar?

Die samenwerking is niet alleen  
bestuurlijk en administratief van aard: 
de PGA kent drie zichtbare ‘vlaggen- 
schepen’ in de persoon van de 
gezamenlijke Diaconaal  
Opbouwwerker, de Straat- 
pastor (via een stichting)  
en (sinds 2018) de Stads-
dominee. Zo wil ‘de kerk’ 
zichtbaar zijn in de 
stad Amersfoort.
Die rol van Stads-
dominee is tot 
oktober vervuld 
door Diederiek van 
Loo. Onlangs is 
Marleen Kool als 
haar opvolger 
benoemd. Ik 
sprak met Corrie 
Buitendijk,  
voorzitter van de 
Kerkenraads- 
commissie (KKC), 
over de Stads- 
dominee.

De Stadsdominee. Hoe is dat destijds 

van de grond gekomen?

“In de beginjaren van de PGA was er het 
lef om te besluiten de kleine Lutherse 
gemeenschap en de Lutherse kerk in 
de Langestraat in te zetten voor een 
nieuwe kerkelijke koers in de stad. 
Ook wel ‘het tweede spoor’ genoemd. 
Dominee Diederiek van Loo en de 
Kerkenraadscommissie, beide onder 
verantwoordelijkheid van de Algemene 
Kerkenraad (AK) van de PGA, werden 
daarvoor in 2012 aangesteld. Dat was 
de start van de Amersfoortse Zwaan. Het  
is van 2014 tot 2018 een van de eerste 
en grootste pioniersplekken 
van Nederland  
geweest.”

Wat voor activiteiten vinden er plaats 

in De Zwaan?

“In de Amersfoortse binnenstad zijn 
nog maar weinig actieve vierplekken 
over, en de vraag drong zich op hoe 
we als PGA dit prachtige kerkgebouwtje 
uit de dertiende eeuw een functie kunnen 
geven. Direct bij haar aantreden in 
2012 is Diederiek begonnen met de 
voorbereiding van een pioniersplek, 
die in 2014 van start ging. Er was  
veel energie binnen de Kerkenraads-
commissie en bij Diederiek om samen 
iets nieuws te beginnen. Iedereen zag 
het als een uitgelezen kans om op  

een laagdrempelige 
manier als 

De Amersfoortse Stadsdominee
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kerk present te zijn in onze binnen- 
stad, die gekenmerkt wordt door onder- 
nemerschap en consumptie, maar ook  
een ontmoetingsplek voor velen is, door 
zijn levendigheid en cultureel aanbod. 
De Zwaan creëert nu een aanbod dat 
een verdiepingslaag wil aanbieden aan 
onze dynamische binnenstad. 

Alleen op kerkelijke hoogtijdagen 
(Kerst en Pasen) zijn er vieringen op 
zondag. De rest van het jaar zijn de 
vieringen en andere bijeenkomsten 
juist op zaterdag, om 16.00 uur: de 
dag waarop mensen de stad intrekken 
en aan het eind van de middag soms 
behoefte hebben aan een moment 
van bezinning. De erediensten worden 
vormgegeven in de oecumenisch- 
liturgische traditie met Lutherse 
invloeden. Daarnaast is er veel ruimte 
voor lezingen, muziek, beeldende kunst 
en performances. Zo is bijvoorbeeld 
voor Pasen een meezing-Mattheüs, 
waar iedereen aan kan deelnemen. 
Alle bijeenkomsten zijn gratis en voor 
iedereen toegankelijk, ongeacht of je 
wel of niet lid bent van een kerk. De 
Lutherse kerk is klein en overzichtelijk, 
en achttien gidsen, die goed in staat 
zijn om in te spelen op vragen van 
zowel cultuurhistorische als religieuze 
aard, staan op zaterdag en zondag 
(12.00-15.00 uur) klaar om gasten te 
ontvangen.” 

Dus toen de koers voor De Zwaan was 

gekozen (en succesvol bleek) is de functie 

van Stadsdominee gecreëerd?

“In 2018 stopte de vierjarige PKN- 
financiering als pioniersplek en 

toen besloot de PGA het project 
om te vormen tot ‘Stadsdominee’, 

een functie die ook in o.a. 
Haarlem en Amsterdam  

bestaat. De Kerkenraads-
commissie werd aangevuld 
met vertegenwoordigers 
van verschillende wijk- 
gemeenten, op dit moment 
uit de Joriskerk, de Brug, 
de Fonteinkerk en de 
Lutherse kerk. Diederiek 
werd de Stadsdominee. 

Een dapper besluit van 
de PGA, dat getuigt van 
visie, want daarmee kreeg 
de PGA een eigen gezicht 

in de binnenstad. 

De Stadsdominee 
neemt deel aan het 
‘binnenstadsoverleg’ dat bestaat uit de 
Rooms-katholieke kerk St. Franciscus 
Xaverius, de Oud-Katholieke Kerk, de 
Christelijk Gereformeerde Ichthuskerk,  
de Joris- en Johanneskerk. De Stads-
dominee introduceerde Nachtlicht: 
vier keer per jaar, in de donkerste 
weken, is op vrijdagavond de Joriskerk 
open om een kaarsje aan te steken, te 
luisteren naar muziek en stil te worden.  
Met name jonge mensen worden dan 
actief benaderd om binnen te lopen. 
En elke woensdagochtend (9.00-9.30 uur) 
is er in de Joriskerk een stiltemeditatie 
onder leiding van de Stadsdominee. 
Uit zulk aanbod komt vaak de vraag 
naar persoonlijk pastoraat naar voren 
en kristalliseert zich soms ook een 
groep van mensen die een onderlinge 
band krijgen. Ook vanuit het aanbod 
van De Zwaan ontstaan, juist vanuit  
die sfeervolle en intieme ruimte, kleine 
groepjes die bijvoorbeeld een bijbel-
groep starten onder leiding van de 
Stadsdominee. En soms ontstaat de 
behoefte om zich te laten dopen of 
belijdenis te doen. Ook een uitvaart 
door de Stadsdominee is mogelijk. 
Via de websites stadsdominee.nl of 
amersfoortsezwaan.nl en uiteraard  
via Facebook kunnen mensen vragen  
stellen aan de Stadsdominee, die 
alle vragen oppakt en waar zinvol 
bespreekt met haar adviesgroep, de 
Kerkenraadscommissie.” 

Heeft de Stadsdominee ook contact 

met het gemeentebestuur?

“Ja, de Stadsdominee heeft ook een 
‘burgerlijke’ taak. De meeste PGA- 
wijkgemeenten staan weliswaar open 

naar hun omgeving, 
maar worden door die 

omgeving toch vaak als gesloten 
ervaren. Maar de Stadsdominee is er 
voor iedereen, gelovig of niet. Zij is 
voor burgemeester en wethouders de 
zichtbare representant van de kerk. Zij 
is ook lid van het Bondgenotenoverleg, 
een initiatief van de teamchef politie 
en de beleidsregisseur diversiteit van 
de gemeente Amersfoort. Zij werkt 
samen met de diaconie rondom 
maatschappelijke vraagstukken, en is 
betrokken bij de Raad van Kerken in 
Amersfoort, het GroteStedenBeraad 
en het Citykerk Netwerk in Nederland. 
Zij staat open voor samenwerking met 
organisaties, bedrijven, verenigingen 
en individuele samenwerkingspartners.”

Hoe ziet de toekomst eruit?

“Na twaalf jaar draagt Diederiek het 
stokje over aan ds. Marleen Kool, nu 
nog predikant van de Protestantse 
gemeente te Baarn. Marleen zal haar 
werkzaamheden starten in april, maar 
heeft op 14 december al kennisgemaakt 
met de vrijwilligers rond de Amersfoortse 
Zwaan en het project de Stadsdominee. 

De Amersfoortse Zwaan en de andere 
activiteiten van de Stadsdominee zijn 
stevig gefundeerd. Al met al een project 
dat de vele betrokkenen energie geeft 
en met dankbaarheid vervult. In de 
geest van Maarten Luther die ooit 
gezegd zou hebben: ‘al wist ik dat 
morgen de wereld verging, dan nog 
zou ik vandaag mijn appelboompje 
planten!’”
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Contact

Het eerste contact tussen De Hoeksteen 
en het gezin Van Saane dateert van 2019, 
toen Wilbert en Rima op zoek waren 
naar gemeenten in de classis Utrecht 
die bij hun werk in Libanon betrokken 
wilden zijn. In de daaropvolgende jaren  
zijn verschillende bezoeken van Wilbert, 
al dan niet met gezin, gevolgd. Vooral 
de gesprekken in de huiskamer van  
De Hoeksteen, op zondagochtend na de 
dienst, vormden mooie momenten van 
ontmoeting en groeiende betrokkenheid. 

Wilbert, kun je iets vertellen over hoe 

je in Libanon bent beland?

“In 1997 had ik mijn eerste kennismaking  
met het Midden-Oosten, toen ik tijdens 
mijn theologiestudie deelnam aan een 
uitwisseling tussen Nederlandse en 
Syrische jongeren. Daar ontstond het 
idee om een half jaar te gaan studeren 
aan de Near East School of Theology 
(NEST), wat ik uiteindelijk in 1999 ook 
heb gedaan. Daar ontmoette ik christenen 
uit allerlei hoeken van het Midden- 
Oosten. Ook leerde ik daar Rima kennen, 
een mede-studente, die uiteindelijk de 
liefde van mijn leven zou worden.”

En hoe ging het verder?

“In 2002, mijn studie was intussen  
afgerond, werd ik door de GZB voor 
een periode van zes jaar uitgezonden 
naar Libanon, om daar te werken met 
migrantengroepen, met name Afrikanen. 
Het was ook de periode waarin Rima 
en ik trouwden en ons eerste kind, 
Christina, geboren werd. In 2006 was 
het, net als nu, oorlog, maar konden 

Rima en Wilbert zijn uitgezonden naar Beirut door Kerk in Actie en de GZB en zijn daar als 

pastor en docent verbonden aan de Near East School of Theology (NEST) en de Haigazian 

University. Dit artikel doet verslag van een interview met Wilbert op de dag voor kerst, vijf 

dagen voor de terugkeer van het gezin naar Beirut.

we, anders dan nu, in Beirut blijven. 
Op die eerste uitzending volgden zes 
jaar in Nederland. Voor Rima, die van 
Libanese afkomst is, was dit een goede 
kennismaking met de Nederlandse 
cultuur en ook voor ons dochtertje 
was het goed om een tijd hier 
te verkeren. Midden in 
deze periode, in 2010, 
werd onze zoon 
Pieter geboren. 
Rima heeft in 
deze jaren 

promotieonderzoek gedaan (naar 
vrouwen en liturgie in kerken in het 
M.O.), terwijl ik werkzaam was bij de 
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Leren en leven in Libanon

10



Nederlandse Zendingsraad, een over-
koepelend zendingsorgaan. Het was 
mooi dat ik op die manier ook hier op 
zendingswerk betrokken kon blijven.”

In 2014 gingen jullie terug, en sindsdien 

heeft jullie werk zich ontwikkeld tot 

wat het nu is. Vertel!

“Mijn vrouw Rima en ik zijn als pastor 
en docent betrokken bij twee universi-
teiten. Daarnaast zijn we actief binnen 
een kerkelijke gemeente. De ene  
universiteit, de NEST, is een theologische 
universiteit van protestantse origine, waar 
echter ook behoorlijk wat christenen 
uit orthodoxe hoek komen studeren.1 
Studenten van deze laatste groep komen 
daar dan meestal voor een enkel vak, 
vaak om meer kennis op te doen van de 
Bijbel, waar protestanten - het woord 
centraal - altijd veel aandacht voor hebben 
gehad. Aan deze universiteit doceert 
Rima praktische theologie en geschie-
denis van het oosterse christendom, ik  
geef daar dogmatiek en algemene kerk- 
geschiedenis. Daarnaast werk ik als 

studentenpastor en docent aan de 
Haigazian university, een in 

1955 gestichte Armeense 
universiteit2 met een 

duidelijk christelijke 
signatuur.  

Ik doceer daar het vak ‘inleiding op de 
Bijbel’, waar naast christenen juist ook  
veel moslims op afkomen, die meer willen 
leren over de Bijbel en het christelijk  
geloof. Dit levert vaak uitermate boeiende 
gesprekken op, of boeiende papers. Zo 
heb ik bijvoorbeeld, om maar iets te 
noemen, een paper door een moslim 
over de Christus-hymne in Filippenzen 
2 mogen lezen.”

Even iets heel anders. Hoe is het jullie 

vergaan sinds 7 oktober 2023?

“In oktober 2023, kort na de aanslag in 
Noord-Israël, werden wij ‘teruggeroepen’ 
naar Nederland, wat erin resulteerde 
dat ik samen met mijn zoon Pieter 
terugging (onze dochter Christina 
studeerde intussen al in Utrecht). Rima 
wilde, hoe moeilijk ook, achterblijven 
om voor haar zieke moeder te zorgen. 
Na enkele weken mochten we terug 
naar Beirut. Afgelopen september 
werden we opnieuw naar Nederland 
geroepen, nadat Israël het zuiden van 
het land was binnengevallen. Gelukkig 
kunnen we op 28 december terug, 
met goede hoop dat het staakt-het-
vuren stand zal houden.”

Hoe is dat voor jullie, om nu hier te zijn?

“Het kan niet anders, dit is de - goede 
en begrijpelijke - afspraak met onze 
uitzendende organisaties. Moeilijk is 
het wel, ondanks dat het fijn is om 
als gezin weer compleet en dicht bij 
elkaar te zijn. Het is heel moeilijk om 
als pastor diegenen die aan jouw zorg 
zijn toevertrouwd in de steek te laten 
en het kan ook leiden tot een verlies 
aan geloofwaardigheid. Wat dat betreft 
ben ik erg blij dat we terug kunnen en 
begin 2025 hopelijk weer monter aan 
de slag gaan.”

Kun je iets vertellen over de situatie 

van de christelijke kerken in het  

Midden-Oosten?

“Al decennialang loopt het aantal 
christenen in het Midden-Oosten terug, 
door politieke, maar ook economische 
factoren. Dit maakt het steeds moeilijker 
om gemeenten draaiende te houden, 
ook omdat het vaak juist de jonge en 
wat kapitaalkrachtiger mensen zijn  
die naar het buitenland vertrekken. 
Christelijke gemeenten hebben vaak 
een uitgebreide diaconale tak, met 
maatschappelijk werk, scholen en 

medische instellingen. Nu er minder 
christelijk personeel beschikbaar is, wordt 
vaak ook andersgelovig personeel 
aangetrokken. Dat heeft mooie kanten, 
maar het is ook een uitdaging om het 
christelijk karakter van bijvoorbeeld 
scholen te waarborgen.”

Wilbert, tot slot, hoe kunnen wij als 

kerken, daar en hier, voor elkaar van 

betekenis zijn?

“Het is voor de kerken daar enorm 
waardevol te weten dat er kerken van 
buiten bij hen betrokken zijn: dat er weet 
is van en begrip is voor hun situatie,  
dat er voor hen gebeden wordt. 
‘Buitenlandse ogen’ zorgen er boven-
dien voor dat overheden minder snel 
geneigd zijn om christenen kwaad te 
berokkenen.
Wat kerken hier van de kerken in het  
Midden-Oosten kunnen leren?  
Allereerst hebben zij eeuwen ervaring 
met het leven als minderheid in een 
andersgelovige wereld. Daarnaast 
kunnen we veel leren van de manier 
waarop christenen in het Midden- 
Oosten de Bijbel lezen, mede omdat 
hun cultuur soms dichter staat bij de 
tijd waarin de Bijbel is geschreven.  
Het denken is daar toch collectiever 
dan hier, de maatschappij is voor een 
deel patriarchaler, en meer dan hier  
is er sprake van een eer-schaamte- 
cultuur. Meer begrip van deze culturele 
context kan enorm verrijkend zijn voor 
het verstaan van de bijbelse teksten.3” 
Wilco: “Meer intercultureel bijbellezen 
dus?4”

1 https://www.theonest.edu.lb 

2 https://www.haigazian.edu.lb 

3  Vergelijk hierbij het boek ‘Jesus through Middle 

Eastern eyes’, door Kenneth Bailey.

4  Een zoekopdracht “intercultureel bijbellezen” op 

het internet levert direct een aantal inspirerende 

ideeën op.
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De Johanneskerk in de binnenstad: 
een vrijzinnige geloofsgemeen-
schap, geïnspireerd en gekleurd 
door veelzijdige verbondenheid
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De wortels van de Johanneskerk 

liggen in de drie vrijzinnige stromingen:  

Remonstrant, Doopsgezind en Vrijzinnig 

Protestant. Vrijzinnig wil zeggen dat 

het persoonlijke zoeken en onder-

zoeken belangrijker is dan geloofsleer 

en belijdenis. De persoonlijke inspiratie 

komt soms ook uit andere godsdiensten  

en bronnen. We hebben grote a�niteit 

met wetenschap, kunst en maat-

schappij. Vanuit onze betrokkenheid 

bij de wereld om ons heen proberen 

we een bijdrage te leveren aan een 

humane en rechtvaardige samenleving. 

Wij zijn een gemeente die vanuit een 
Bijbels geïnspireerd en divers beleefd 
geloof wil bijdragen aan een hartelijk, 
rechtvaardig en verdraagzaam leef- 
klimaat in de gemeente, in onze eigen 
levens en in de samenleving. 
Aan de ene kant zijn we verbonden 
met de landelijke Doopsgezinde  
en Remonstrantse kerken en 
de Vereniging voor  
Vrijzinnig Protestanten. 
Deze geledingen 
beïnvloeden 
ons met 
hun eigen 
kleur en 

groep, er geen vaste voorganger is, en 
dat de kerkgangers op een of andere 
manier en op sommige momenten  
bewegen in de ruimte. Zo wordt  
bijvoorbeeld staande gebeden midden 
in de kerk, waarbij iedereen een hand 
op de schouder van een ander legt 
(voor wie dat wil). 

PROFIEL VAN EEN KERK

tradities. Aan de andere kant maken 
we deel uit van de PGA, en zitten we 
bijvoorbeeld in de Algemene Kerken-
raad. We zijn aan de PGA verbonden 
omdat we ook een ‘wijkgemeente van 
bijzondere aard’ zijn.
Deze veelzijdige verbondenheid vinden 
we prettig. Praktisch betekent het dat 
we naast een stadskerk midden in de 
binnenstad (naast het stadhuis aan 
de Westsingel/Molenstraat) ook een 
regiokerk zijn.

Ruimteviering

Sinds een paar jaar werken we intensief 
samen met de Ruimteviering. Dat is 
een oecumenisch initiatief van de Raad 
van Kerken Amersfoort. Kenmerkend 
voor de diensten van de Ruimteviering 
(negen keer per jaar) is dat de diensten 
altijd worden voorbereid door een 

“Ik voel me aangetrokken tot 

deze warme gemeenschap van 

mensen die de zoektocht naar 

het goddelijke hebben gemaakt. 

Ik vind het waardevol om me 

te verbinden met anderen die 

dezelfde vragen stellen en 

dezelfde reis maken.” 

Nicolas
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De kerk in het kort

Aantal leden

We hebben ca. 170 leden en 
vrienden (25 Doopsgezinden, 55 
Remonstranten, 60 PGA en 30 
Vrienden van de Johanneskerk). 
Mensen die niet kiezen voor 
een van de drie stromingen, zijn 
Vriend van de Johanneskerk.  
Zij hebben dezelfde rechten  
als leden.

Aantal kerkbezoekers 

Op een gewone zondag zijn er 
ca. 45 mensen in de dienst.

Voorganger 

Onze predikant was Alke Liebich, 
zij heeft medio januari afscheid 
genomen. Op dit moment zijn 
we dus vacant.

Vaste activiteiten 

De wekelijkse zondagse dienst 
om 10.00 uur en vijf vaste 
gespreksgroepen. Een keer per 
twee weken is er kinderkring, en 
ongeveer een keer per maand 
komen de tieners bij elkaar met 
de jongerenwerker. Ook zijn  
er commissies zoals de Groene  
Johannes, een werkgroep  
Liturgie, de diaconie en een 
kunstcommissie. Daarnaast 
organiseren we een maandelijkse 
maaltijd en een jaarlijks weekend.

Communicatie

Alle diensten worden gestreamd. 
We hebben wekelijks een digitale 
nieuwsbrief en tien keer per jaar  
een ‘ouderwets’ papieren maand- 
blad met artikelen, interviews, 
berichten en columns. Dit 
maandblad wordt bij de mensen 
thuisbezorgd.

Café Veerkracht

De Johanneskerk is twee jaar geleden 
met een pioniersproject begonnen, Café  
Veerkracht. Dat is een ontmoetings-
plek voor twintigers en dertigers. 
Maandelijks is er een avond met film, 
een maaltijd, gesprek en ontmoeting. 
Totdat we een nieuwe predikant hebben,  
zal Remco van Mulligen werken voor 
Café Veerkracht. Remco studeert aan 
het Remonstrants Seminarium en 
werkt voor de landelijke organisatie 
Jonge Remonstranten.

Gebruik van het gebouw

Doordeweeks wordt de beneden- 
verdieping van de kerk verhuurd aan 
de dagbesteding van GGZ-Centraal. 
Op zaterdagen kerken de Ethiopiërs in 
de kerk, en verder wordt het gebouw 
verhuurd voor vergaderingen en  
uitvoeringen.

Vacature

Op dit moment is de Johanneskerk 
vacant. We hopen heel binnenkort een 
nieuwe predikant aan te nemen. Dat is 
spannend, want iedereen moet even 
wennen aan een nieuw persoon, nadat 
we twaalf jaar Alke Liebich als predikant 
hebben gehad. 

Uitdagingen voor de Johanneskerk
Hoe kunnen we aantrekkelijk zijn voor 
kinderen, tieners en jongvolwassenen, 
en hoe kunnen we ons bestuur  
versterken. 57% van de leden en vrienden 
is ouder dan zeventig jaar, en daarom 
wordt het waarschijnlijk in de toekomst 
moeilijk voldoende bestuursleden te 
hebben. Daarin zijn we natuurlijk niet 
uniek, en gelukkig loopt de organisatie 
op dit moment goed. Het aantal  
kinderen en tieners is vergeleken bij 
andere Amersfoortse kerken bescheiden,  
maar voor ons werkt het goed.

Belijdenis

Afgelopen Pinksteren hebben drie 
mensen belijdenis gedaan. De meeste 
nieuwe leden krijgen we omdat mensen 
overstappen vanuit een andere kerk, of 
na een periode van niet-kerken. 

“Kerk voelt als een tweede 

familie, en voor je familie heb 

je graag wat over, je hebt  

aandacht voor elkaar en  

iedereen kan een bijdrage  

leveren aan het geheel.” 

Karin

“Onlangs ben ik van vriend 

lid geworden. Ik was eigenlijk 

altijd vrijzinnig. Het voelt hier 

in de kerk dichter bij me.” 

Carla
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Stadsdominee/
Amersfoortse Zwaan
Nieuwe Stadsdominee

De beroepingscommissie en kerken-
raadscommissie van de Stadsdominee 
zijn zeer verheugd te kunnen vertellen 
dat Marleen Kool het beroep heeft 
aangenomen. Zij wordt onze nieuwe
stadsdominee! Op 14 december 

hebben zij en de betrokkenen van de 
Amersfoortse Zwaan en de Stadsdominee 
kennisgemaakt. Marleen Kool is nu 
nog predikant in de Paaskerk te Baarn. 
Vanaf 1 april zal zij het werk als stads-
dominee gaan oppakken. Om alvast te 
noteren: op 12 april is de intredeviering.

Stadsdominee

Vacant

info@stadsdominee.nl

www.stadsdominee.nl

www.amersfoortsezwaan.nl

Amersfoortse Zwaan

Langestraat 61

Rekeningnummer

NL 88 INGB 0009 2253 67 t.n.v. 

Stadsdominee PGA

Voorzitter kerkenraadscommissie

Corrie Buitendijk

(033) 465 01 18

buitendijk.corrie@gmail.com

Elke woensdag van 9.00 tot 9.30 uur 

Stiltemeditatie in de Sint Joriskerk. Een 

half uur onder de hoge gewelven in de 

stille kerk, tijd voor je eigen gedachten en 

gebeden. Vooraf opgeven is niet nodig.

Agenda

Februari: Tentoonstelling. Gedurende 
de maand februari is er een expositie 
in de Amersfoortse Zwaan van iconen 
geschilderd door Marianne Vonkeman. 
Te bezichtigen tijdens de Open Kerk, 
op zaterdag en zondag van 12.00 tot 
15.00 uur. 

7 februari: Nachtlicht. Hier word je stil 
vanbinnen. Het kaarslicht in de kerk, 
het donkere, de meditatieve muziek 
maakt je als vanzelf rustiger. Loop naar 
binnen en buiten op je eigen tijd, geniet 
van de muziek, brand een kaarsje… 
wees vooral heel erg welkom! Om 
22.15 uur besluiten we de avond met 
een kort avondgebed.

8 februari: Doen & Luisteren. Met de 
handen bezig zijn terwijl we onze oren 
openzetten voor elkaar, dat is wat we 
deze middag gaan doen. Het idee 
kwam van St. Nicolaas, het schenken 

aan de ander, wij maken er een eigen-
tijdse versie van. We gaan spelen met 
speksteen waarin Melina Böhne ons 
begeleidt en ondertussen laat je iets 
over/van jezelf aan de anderen horen. 
Een lied, een beeld, een foto, een 
gedicht, iets wat jou heeft geraakt en 
wat je wilt delen met anderen. Je mag 
er kort iets over vertellen, maar je kunt 
het ook alleen laten zien en horen. 
Welkom!

15 februari: Muziek na de markt. 

Deze middag spelen Susanne Paulsen 
(klavecimbel) en Anastasia Anufrieva 
(dwarsfl uit) samen in de Zwaan. Van 
2013 tot 2018 was Susanne Paulsen 
kerkmusicus van de Evangelische 
Kirche in Goch en Kreiskantorin van 
de Kirchenkreis Kleve. Tegenwoordig 
werkt ze als freelancemusicus. Ze 
geeft regelmatig leiding aan kamer-
koren en werkt als klaveciniste en 
continuospeelster met verschillende 

ensembles. Naast haar studie moderne 
dwarsfl uit heeft Anastasia Anufrieva 
ook een traverso opleiding gedaan bij 
Wilbert Hazelzet en Jed Wentz. Het 
bestuderen van het fenomeen de fl uit 
in verschillende culturele tradities, 
culturen en delen van de wereld is 
voor haar een enorme verrijking in 
haar uitvoeringspraktijk. 

22 februari: Viering. De maandelijkse 
viering van de Amersfoortse Zwaan 
op de vierde zaterdag van de maand. 
Kom zoals je bent, ieder voor zich, en 
samen zullen we bidden, zingen, 
nadenken, en proeven hoe God dicht 
bij ons is, van dag tot dag. Voorganger 
is Marianne Vonkeman, cantor/organist 
Cees-Willem van Vliet. 
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Adventkerk

Ringweg Kruiskamp 74

(033) 472 00 31

Predikant

ds. H.S. Mosterd

predikant@adventkerk.nl

Scriba

Gert Simons

(06) 51 44 10 43

scriba@adventkerk.nl

Bankrekening

NL 59 INGB 0001 632 147

Kopij wijkberichten

Annemarie Sto� er-Brink & Anne Strijker, 

vierklank@adventkerk.nl

Website

www.adventkerk.nl

Adventkerk
Protestantse wijkgemeente

Ds. Hendrik Mosterd schrijft elke Vierklank 

op deze plaats een korte overdenking 

bij een beeld dat een van de tieners van

de Adventkerk bij het Bible journalen 

op zondagavond maakte.

Een veelkleurig mozaïek 

De Protestantse Gemeente Amersfoort 
vergelijkt zichzelf met een veelkleurig 
mozaïek. Aan kleuren ontbreekt het 
niet op deze creatieve verwerking van 
het verhaal van de twee vrouwen van 
Jacob. Omdat zijn oom hem bedriegt 
ziet hij zich gedwongen te trouwen met 
Lea en Rachel. Erg gezellig is het in hun
tenten nooit geworden. Als ik naar deze 
afbeelding kijk dan heb ik het gevoel 
dat ik moet kiezen. Of ik kijk naar de 
ene helft van het gezicht met het bruine 
oog en het groene hoofddoekje of ik 
kijk naar de andere helft met het blauwe 
oog en de roze hoofddoek.

Zolang we onszelf als gemeenten in 
een vergelijkend onderzoek naast 
elkaar leggen en met elkaar vergelijken
als twee helften van een gezicht, 

‘Een lichaam is een eenheid die uit vele 

delen bestaat; ondanks hun veelheid

vormen al die delen samen één lichaam. 

Zo is het ook met het lichaam van 

Christus.’ (1 Kor. 12:12) Een groot aantal 

van ons zet zich op uiteenlopende 

manieren in voor de opbouw van 

onze gemeente. Van vele belangrijke 

schakels zijn we ons helemaal niet zo 

bewust. De werker in de kerk die deze 

maand voor het voetlicht komt is Jan 

Westeneng van het kostersteam.

Wat is jouw taak?

Al heel wat jaren geleden ben ik gevraagd
om hulpkoster te worden. Daar heb ik 
bevestigend op geantwoord. Inmiddels
is dat ontwikkeld tot lid van een kosters-
team van vijf leden. Eens in de ongeveer 
vijf weken draai ik een kostersdienst 
op een zondag en incidenteel bij 
bijzondere diensten. Daarnaast doe ik 

Onzichtbaar werk in onze gemeente 

vrij veel aan het praktisch beheer van 
de Adventkerk. Meestal op maandag 
orden ik samen met Jacob Post het 
Adventcentrum, zoals afval verzamelen, 
zalen klaarzetten en planten verzorgen. 
Vaak doe ik ook de kleine reparaties op 
divers gebied zoals verlichting, meubilair, 
technische installaties enzovoort. Ook 
programmeer ik de verwarming aan 
de hand van de zaalagenda, die ik van 
de kerkrentmeesters krijg. Verder kan 
ik nog noemen dat ik meestal de gast-
heer ben van externe vergaderingen 
en bijeenkomsten en dat ik de inkoop 
verzorg van de gebruiksartikelen zoals 
ko�  e, thee, toiletrollen, zeep en nog 
meer van dat.

Wat vind je mooi aan wat je doet? 

Het gebeurde eens dat ik in een vrij 
volle week vier keer naar de kerk fi etste. 
Mijn vrouw Nicosine (die altijd heel 

trouw de ‘kerkwas’ doet) vroeg of het 
niet wat te veel was. Spontaan kwam 
bij mij een antwoord naar boven, een 
psalmregel uit de oude berijming: 
“Uw liefdedienst heeft mij nog nooit 
verdroten.”

Biblejournaling Rachel en Lea door 

Fenna

zolang worden we geen eenheid. Een 
eenheid worden we pas door de 
gezamenlijke gerichtheid op iets anders 
dan onszelf. De ogen die mij aankijken 
op deze bladzijde hebben ondanks alles 
toch dit met elkaar gemeenschappelijk, 
dat ze dezelfde Jacob zien en liefhebben. 
Wij als kerken hebben met elkaar gemeen 
dat we verbonden zijn aan dezelfde 
Heer die geen onderscheid maakt maar 
voor ons allen zijn leven heeft gegeven.

ds. Hendrik Mosterd
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Salomo

Komende zondagen geeft het oecu-
menisch leesrooster de mogelijkheid 
om de verhalen van koning Salomo in  
1 Koningen te lezen. Van koning Salomo 
wordt gezegd dat hij een tempelbouwer 
is, hij bouwde een huis voor God. 
David zijn vader was de grondlegger 
van de koningsdynastie en zijn zoon 
Salomo bouwt de tempel. Hij conso-
lideert de dynastie van een koning als 
gezalfde van God tot een koning in 
een paleis en God in een tempel. Elk 
een eigen huis. Maar zo vraagt Salomo 
zich af: zou God werkelijk op aarde 
kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel 
zou u niet kunnen bevatten, laat staan 
dit huis, dat ik voor u gebouwd heb. 
Er is drempelvrees, kan dit huis wel 
een huis voor God zijn? Zoals ook alle 
liturgie met drempelvrees begint, met 
toenadering en toewijding. Salomo 
spreekt bij de inwijding een voorbede 
uit. Als dit al een huis van God is, dan 
alleen als dit een huis van gebed is. Het 
is telkens weer het nieuw spannen van 
een tent van ontmoeting, in alle voor-
lopigheid, dit is het niet, God is groter 
en toch... misschien is er een spoor… 
een spoor van God.

Meelezen voor zondag

In een geconcentreerd uur lezen we 
de teksten voor de komende zondag in 
verschillende vertalingen en leggen de 
link met de mogelijke betekenis van de 
tekst voor vandaag. 
Woensdagavond 12 februari aansluitend 
op het avondgebed van 20.00 tot 
21.00 uur in de Bergkerk.

Informatiebijeenkomst nieuwe leden 

en belangstellenden

Zondag 9 februari na de dienst van 
10.30 uur is er een informatie- en 
kennismakingbijeenkomst voor nieuwe 
leden van de Bergkerk en voor hen die 
zich oriënteren op een verbinding met 
een kerkelijke gemeente. Na een korte 
kennismaking volgt er informatie over 
de Bergkerk en is er alle gelegenheid 
om vragen te stellen. Nieuwe leden 
van het afgelopen jaar die bij ons  
bekend zijn - door verhuizing of  

overschrijving - ontvangen een 
persoonlijke uitnodiging. Mocht u dit 
lezen en zich in de categorie nieuwe 
leden/belangstellenden herkennen, 
weet u van harte welkom. 

Film op de Berg

11 februari 2025, film ‘Close’, start om 
19.30 uur. Zie aankondiging elders in 
Vierklank. In verband met een beperkt 
aantal zitplaatsen graag vooraf  
aanmelden: filmopdeberg@gmail.com.

Amersfoortse Bergrede 

Op maandagavond 17 maart 2025 
klinkt de jaarlijkse Bergrede. Kunnen 
motieven uit de Bijbelse Bergrede ons 
ook nu inspireren en richting geven? 
Is het misschien mogelijk een heden-
daagse Bergrede te schrijven en uit 
te spreken? Dit jaar is schrijver Arnon 

Grunberg bergredenaar. Noteer de datum. 
Nadere informatie over kaartverkoop 
volgt via Nieuwsbrief en website.

Impressie Adventsmiddag senioren  

17 december 2024 

In een feestelijk versierde gemeentezaal 
mochten we als Taakgroep Ouderen 
onze gemeenteleden verwelkomen.  
Er werd gezongen en naar harpspel 
geluisterd, gedichten werden voor- 
gelezen. Alle vrijwilligers zijn bedankt voor 
het welslagen van deze mooie middag. 

Agenda Bergkerk, u bent van harte 
welkom
9 februari  na de dienst van 10.30 uur, 

welkom nieuwe leden 
11 februari  19.00 uur: zaal open, Film 

op de Berg ‘Close’ (zie 
elders in Vierklank)

12 februari  20.00-21.00 uur  
na avondgebed, meelezen 
voor de komende zondag

17 maart  Bergrede in de Bergkerk 
met Arnon Grunberg

Bergkerk

Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort

(033) 461 79 17

www.bergkerk.nl

Predikant

Ds. J. van Baardwijk

(06) 83 95 10 74 (te bereiken ma t/m vr

van 9.00 - 9.30 en 18.00 - 18.30 uur)

predikant@bergkerk.nl

Beheerders/verhuur

Annemarie van den Biezenbos/Dik Sanders

beheerder@bergkerk.nl

Pastoraal meldpunt

(06) 19 94 51 39 (ma t/m vr 18.00 - 19.00 uur)

Scribaat

Dhr. W. T. Peuscher

scribaat@bergkerk.nl

Penningmeester

Dhr. B. de Vries

penningmeester@bergkerk.nl

NL22 INGB 0000 5259 46

Diakonie

NL77 INGB 0004 9582 44

Bergkerk
Protestantse wijkgemeente
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Het Brandpunt

Laan naar Emiclaer 101

3823 EG Amersfoort

Predikant

Anna Walsma

anna.walsma@hetbrandpunt.net

Kerkelijk werker

RK pastor Josephine van Pampus

josephine.van.pampus@hetbrandpunt.net

Secretaris Oecumenische Wijkraad

Frank Lether

secretaris.owr@hetbrandpunt.net

Voor aandacht en contact

Willemien Kamphuis, (033) 456 55 15 of  

(06) 41 74 09 91

Koster en kerkverhuur

Kees van Dijke

koster@hetbrandpunt.net

Rekeningnummer

NL34RABO00123051800 t.n.v. PG Hoogland/ 

Amersfoort-N Het Brandpunt

Het Brandpunt
Oecumenische Geloofsgemeenschap

Dag Anna!

Dank je wel voor je enthousiasme, je 
creativiteit, je gewogen antwoorden 
en spontane invallen. Dank je wel voor 
je mooie woorden die je ons gaf; stof 
om nog lang op door te kauwen. Je 
zag kansen waar anderen allang waren 
afgehaakt want voor jou is het glas 
altijd halfvol. We gaan je missen in Het 
Brandpunt en in de Herberg. Maar we 
wensen je een fantastische toekomst 
in de Emmaüs en Fonteinkerk; 7,4 km 
verderop valt best mee. Met de zegen 
van 12 januari wensen we je alle goeds. 
Ga, en weet Gods trouw 

als dragende grond onder je voeten

en de Geest je wenkend en inspirerend 

vooruit

naar waar je nodig zult zijn.

Ga, om opnieuw tot zegen te zijn.

Josephine van Pampus

De fietsenwerkplaats

In mei van dit jaar ben ik begonnen 
op het AZC (voorheen het Campanile 
Hotel) als vrijwilliger bij het opzetten 
van een fietsenwerkplaats. Op deze 
AZC-locatie worden regelmatig oude 
fietsen aangeboden waarvan de kwaliteit 
varieert tussen “vrijwel een wrak tot 
best wel een knap fietsje”. Een kleine 

container dient als werkplaats. Het 
eerste project waar we mee begonnen 
zijn was een zespersoons skelter. Deze 
reed niet meer en de zittingen waren 
volledig vergaan. Enkele bedrijven uit 
de omgeving hebben nieuwe banden 
gedoneerd en speciaal gereedschap 
beschikbaar gesteld. Met veel inspanning 
van bewoners hebben we de skelter 
in recordtempo opgeknapt. Gelukkig 
precies op tijd om te laten zien en 
gebruiken op de vrijwilligersdag.
Al snel na mijn start was het voor mij 
duidelijk dat er grote behoefte bestond 
aan een assortiment goed gereedschap 
(en dus budget). Mijn verzoek aan de 
diaconie om een bedrag beschikbaar te  
stellen werd binnen 24 uur gehonoreerd. 
In overleg met een bewoner uit Syrië 
waar ik nu alweer enkele maanden 
mee samenwerk, hebben we een 
gereedschapskist kunnen vullen met 
goed gereedschap. Er bleef zelfs nog 
wat over om extra fietsmateriaal aan te 
scha�en. De afgelopen week zijn we 
nog bezig geweest met het aanbrengen 
van een stopcontact vlak bij de werk-
plaats en met het inrichten van de 
container. Met verlichting en de mogelijk- 
heid om ook elektrisch gereedschap te 
kunnen gebruiken is het wel zo fijn.
Mooi om mee te mogen maken dat een 
typisch Nederlandse activiteit culturen 
verbindt (natuurlijk ook mogelijk 
gemaakt met het vertaalprogramma 
Google Translate).

Paul van Eck
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Kom naar de gezellige Mooie-Dingen-

en-Doe-Markt in De Bron

Op zaterdag 15 maart organiseren 
we een prachtige markt in de kerk en 
jij bent van harte uitgenodigd! Het 
belooft een dag te worden vol mooie 
dingen, leuke activiteiten en gezellige 
ontmoetingen.

Wat kun je verwachten?

•  Mooie-dingen-markt: vul je servies-
kast aan of ontdek unieke boeken, 
cd’s, dvd’s, puzzels, spelletjes en 
ongebruikte hobbyspullen. Een perfecte 
kans om iets bijzonders te vinden!

•  Lunchroom: heerlijk kopje ko�  e met 
taart, broodje kaas of knakworst, 
kopje soep. En ook weer heerlijke 
versgebakken po� ertjes. Om mee 
naar huis te nemen: een klein appel-
taartje en zelfgemaakte soep.

De Bron

Vogelplein 1

(033) 472 81 67, b.g.g. M. de Koning

Koster en beheer/verhuur

Mw. M. de Koning

(033) 475 99 41 / (06) 36 20 86 62

koster@debronamersfoort.nl

Predikant

ds. R.G. van der Zwan

(033) 475 51 58 / (06) 30 42 46 13

predikant@debronamersfoort.nl

Scriba/contactadres

scriba@debronamersfoort.nl

Wijkkas

NL05INGB0005 0407 29 t.n.v. De Bron

Internet

www.debronamersfoort.nl

•  Activiteiten:
 -  Laat je vaardigheden zien tijdens 

een potje sjoelen.
 -  Maak een mooie herinnering in 

onze fotohoek.
 -  Smul van verse, warme po� ertjes.
 -  Doe mee met een creatieve 

schilderworkshop.
 -  Werk aan je conditie op het 

springkussen.
 -  Ga met de vrienden van het 

Waterwingebied op stap voor een 
ontspannen lunchwandeling.

Het wordt een dag voor jong en oud, 
waar gezelligheid en creativiteit samen-
komen. Neem je familie, vrienden en 
buren mee en kom genieten van deze 
bijzondere dag in onze kerk!

We zien je graag op 15 maart. Tot dan!
15 jaar PGA - 15 februari St. Joriskerk

U vindt er veel over in dit nummer van 
Vierklank. Wijkgemeente De Bron vindt 
het belangrijk om te bese� en dat we 
deel uitmaken van een groter geheel. 
Wat dat dan betekent? Daar werpt de 
bijeenkomst op 15 februari vast 
(opnieuw) licht op! Kom en vier mee!

Geloof en milieucrisis

Sietse la Roi, oud-lid van De Open Hof, 
schreef de roman Schaakbord Aarde 
die kritisch inspeelt op de problemen 
die de mens nu en in de nabije toekomst 
tegemoet zullen treden.
Wat heeft geloof hiermee te maken? 
En die tekst uit het scheppingslied 
dat mensen moeten heersen over de 
vissen van de zee en de vogels van de 
hemel, over het vee, over de hele aarde 
en over alles wat daarop rondkruipt 
(Genesis 1:26)?

Op zondag 16 februari werkt Sietse mee 
aan een themadienst. Op woensdag 
19 februari, aanvang 19.30 uur, geeft 
hij een presentatie om er dan nader 
met elkaar over te spreken. Van harte 
welkom!

De Bron
Protestantse wijkgemeente
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Op weg naar Bethlehem

Tijdens de adventsperiode zijn de 
kinderen van de kindernevendienst 
op weg gegaan naar Bethlehem in de 
vorm van een kijktafel. Deze kijktafel 
heeft een aantal weken gepronkt in 
de hal van de kerk. Elke week werd 
het kleine stadje Bethlehem voller met 
personen uit de Bijbel, zoals David 
en Micha, voor wie Bethlehem een 
belangrijke plek was. Ook werden er 
elke week nieuwe dingen geknutseld 
door de kinderen die het stadje ook 
steeds groter maakten, zoals schapen, 
een put, bewegwijzering en schoenen 
die de reis naar de stal symboliseerde. 
Behalve de huisjes en de personen, is 
alles door de kinderen zelf gemaakt! 
Het is een hele creatie geworden, 
waarvan een kleine sfeerimpressie 
zichtbaar is op deze foto’s.

Kennismaking en afscheid

De januarivergadering van de kerkenraad 
staat altijd in het teken van kennismaking 
en afscheid nemen. Deze keer mochten 
we vier nieuwe ambtsdragers verwel-
komen: Gijs van der Poel (diaken), 
Anne-Marthe Kroon (scriba), en Joanne
en Stephan Dijkstra (ouderling missionair). 
We spraken met hen en met elkaar 
over de roeping van het ambt, aan de 
hand van verschillende Bijbelverhalen 
waarin mensen geroepen werden 
door God. Daarnaast deelden we met 
elkaar iets over onszelf, wat we nog 
met niemand uit de groep gedeeld 
hadden, wat tot ludieke bekentenissen 
leidde. Ook namen we afscheid van 
een aantal ambtsdragers: Ineke Ruiter 
(scriba), Annelies IJ�  (diaken), Erik 

Meijer (ouderling-kerkrentmeester) en 
Hanneke Vermeer (afgevaardigde AK). 
We danken hen voor hun jarenlange 
trouwe inzet voor De Brug.
Leendert Kok, voorzitter kerkenraad

Veelkleurig mozaïek

Een veelkleurig mozaïek is het thema 
van deze Vierklank. Vijftien jaar PGA, 
vijftien jaar samen optrekken, elkaars 
overeenkomsten zien en elkaars 
verschillen. En zo elkaar inspireren. 
Het doet me denken aan mijn vorige 
gemeente tijdens coronatijd. Plots waren 
alle kerken gesloten, in de aanloop naar 
Pasen nog wel, en bleven we onthutst 
achter. De predikant van de grootste 
kerk van de stad nodigde toen zes 
kerkgenootschappen uit om gezamenlijk 
kerkdiensten te houden. Elke voorganger
nam een onderdeel van de liturgie 
voor zijn/haar rekening. En zo ontstond 
er een veelkleurig palet, zongen we uit 
elkaars bundels, hoorden we verras-
sende Schriftuitleggingen, ontdekten 
we talenten van gemeenteleden en 
aanvaardden we in vriendelijkheid 
zegswijzen uit onze jeugd die we 
allang achter ons hadden gelaten. Elk 
van ons vond het bijzonder om in een 
koude kerk, waar soms de wolkjes 
adem zichtbaar waren, het Woord en 
de lofzang gaande te houden. Nog 
steeds leeft de oecumene en worden 
er gezamenlijke avonden en kerkdiensten 
gehouden. In de veelkleurigheid, waarbij 
men wel bleef staan voor wat men 
geloofde, was er vooral veel dat ons 
verbond. De Brug is een kerk met vele 
kleuren: oud en jong, gelovig of twijfe-
lend, regelmatige kerkganger of af en 

toe, we zingen Liedboek en Opwekking. 
En toch vinden we elkaar onder dat 
ene dak, in het huis van de Vader. En 
houden wij, zo divers als we zijn het 
Woord en de lofzang gaande. 
Ds. Susanne van der Sluijs 

De Brug

Schuilenburgerweg 2

(033) 472 51 09

Predikant

Vacant

Ambulant predikant

Ds. Susanne van der Sluijs

susannevandersluijs@debrugamersfoort.nl

Verhuur en beheerder

verhuur@debrugamersfoort.nl

Pastoraat

pastoraat@debrugamersfoort.nl

Scriba

scriba@debrugamersfoort.nl

Wijkkas

NL09 INGB 0000 6423 86 t.n.v. 

wijkgemeente De Brug

Diaconie

NL40 INGB 0005 0360 25 t.n.v. 

Diaconie De Brug

Ledenadministratie

(06) 49 84 26 31 of 

ledenadministratie@debrugamersfoort.nl

Kerkbalans

kerkbalans@debrugamersfoort.nl

Autodienst

autodienst@debrugamersfoort.nl

Voor overige adressen en informatie kunt 

u terecht op de website van De Brug

www.debrugamersfoort.nl

De Brug
Protestantse wijkgemeente
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Afscheid en welkom

Op zondag 15 december vierden wij 
een bijzondere ‘duodienst’, voorbereid 
en geleid door ds. Marjan van der 
Burg-Los en ds. Nel Walet. We namen 
in deze dienst als gemeente o�cieel  
afscheid van ds. Marjan als onze 
interim wijkpredikant. Ze zal worden 
gemist! Maar als gemeente zijn wij 
dankbaar voor het werk dat ze gedaan 
heeft in en voor de Emmaüsgemeente. 
Gelukkig staat Marjan ook in 2025 op 
het rooster!
Tevens was deze dienst een verdere 
kennismaking met ds. Nel Walet, een 
graag geziene voorganger in onze 
gemeente. Zij zal vanaf 1 januari het 
crisispastoraat binnen onze gemeente 
op zich nemen.

Welkom van de ouderling op  

12 januari

“Ik wil de dienst toch even anders 
beginnen dan u van de ouderling van 
dienst gewend bent en stilstaan bij 
opnieuw verdrietig nieuws. We hebben 
het gelezen in de nieuwsbrief. Frits 
Kramp, ongeneeslijk ziek. We wisten dat 
hij ernstig ziek was, maar dit... En dan 
Giny Wierenga: rechtszijdig verlamd en 
zonder tekenen van verbetering. Intens 
verdrietig. En dan hebben we Jaap 
net begraven en kort daarvoor Bouke. 
Tussendoor hoorden we nog van het 
overlijden van Ineke Hardeman. Het 
is veel allemaal en het voelt zwaar. Je 

kan er down van worden, zeker als je 
ook nog in je eigen familie te maken 
hebt met verdriet. Toch komen we 
vanmorgen hier weer bij elkaar, zijn we 
uit ons bed gestapt, hebben ontbeten, 
onze tanden gepoetst en zijn weer 
naar de Emmaüskerk gekomen. Zoals 
zovelen voor ons dat ook hebben 
gedaan, op zoek naar Gods wijsheid, 
liefde en troost. En naar elkaar.

Laten we in hun naam doorgaan, niet 
alsof er niets aan de hand is, maar 
omdat het goed is. Laten we doorgaan 
met wat onze hand te doen vindt in 
deze gemeente. Laten we de schouders 
eronder blijven zetten.
Want waar twee of drie mensen in 
mijn naam samen zijn, ben Ik in hun 
midden, zegt Jezus. Kortom, laten 
we ondanks tegenslag en verdriet de 
moed niet verliezen en doorgaan op 
het pad dat Jezus ons wijst.”
Koert Jansen

Voor in de agenda kalender Jeugdwerk

Naast de kindernevendienst op iedere 
eerste en derde zondag van de maand 
is voor de kids t/m 12 jaar dit jaar het 
Jonakamp weer terug van weggeweest! 
Zet vast in de agenda: 20 t/m 22 juni. 
Nadere info volgt.

Iedere eerste zondag van de maand is 
er voor onze 12+-jeugd natuurlijk 
Swing, daarnaast is er voor deze  

leeftijdsgroep ook de Soos gezamenlijk 
met leeftijdgenoten van De Hoeksteen, 
De Bron en Fonteinkerk. Soos 12+ is 
op de volgende data:
• 25 januari 
• 22 februari 
• 22 maart 
• 17 april 
• 24 mei 
• 21 juni

Voor het tweede seizoen is er ook een 
uitgebreid programma voor onze  
jongeren van 17 jaar en ouder, zij 
komen bij elkaar op 9 februari, 2 maart, 
23 maart en 13 april.

Voor alle Amersfoortse jeugd en jongeren 
is er op 18 mei een gezamenlijke jeugd- 
dienst om 18.30 uur in de Adventkerk. 
Edwin ten Haken

Emmaüskerk

Noordewierweg 131 

(033) 461 39 37

Postadres: Palmstraat 278

3812 XM Amersfoort

Internet 

www.emmauskerk-amersfoort.nl

Scriba 

scriba@emmauskerk-amersfoort.nl

Predikant 

ds. M. van der Burg-Los 

(035) 542 69 53

Diaconaal werker

Gianni da Costa

giannidacosta@pkn-amersfoort.nl

(06) 16 25 19 95

Verhuur 

zaalbeheer@gmail.com

Bankrekening 

NL97INGB0008001259 t.n.v. Emmaüskerk 

Protestantse Gemeente

Emmaüskerk
Protestantse wijkgemeente
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Fonteinkerk

Robert Kochstraat 4, 3817 JM Amersfoort

(033) 461 49 95

www.fonteinkerk-amersfoort.nl

Koster

Fahmi Icho

(06) 42 02 84 36

fahmi.icho@hotmail.nl 

Predikant

Vacature

Consulent: ds. L.J. Ko�eman (06) 28 80 72 75

leoko�eman@pkn-amersfoort.nl

Scriba

scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl

Wijkdiaconie

NL08RABO0373710259

Wijkkas

NL59INGB0003814259

Verhuur/zaalreservering

Alleen via verhuur@fonteinkerk-amersfoort.nl

Bibliodrama bij ToZ: een spannende 

ochtend vol inspiratie!

Op 12 januari beleefden de Tieners op 
Zondag een creatieve ochtend met  
Bibliodrama, geleid door Maria Berends. 
Ze doken in Marcus 2:1-12 en ontdekten  
verrassende inzichten, zoals meer  
vertrouwen in anderen en een frisse 
kijk op Jezus. Zin in meer? Doe mee 
met onze sportavond, “Wie ben ik?” of 
de Passion! Neem contact op via  
06-17453490 of toz@roelandtameling.nl.

Oliebollen

We zitten alweer in februari, maar toch 
... onze oliebollenbakkers hebben er 
weer een groot succes van gemaakt. 
Mede dankzij een verdubbelaar is 
er maar liefst € 2.560 in de wijkkas 
gestort. Dank aan iedereen die hieraan 
heeft meegewerkt!

Fonteinkerk
Protestantse wijkgemeente

Verbintenisdienst ds. Anna Walsma

Ze is er! Zondag 19 januari deed ds. Anna 
Walsma intrede in onze wijkgemeente 
Fonteinkerk-Emmaüskerk. In een volle 
kerk werd zij door ds. Leo Ko�eman 
verbonden aan onze gemeente, waarna 
ds. Walsma haar eerste overweging als 
wijkpredikant hield. Aan het eind van 
de dienst werd ze toegezongen door 
KIEM en ToZ. Ds. Walsma nodigde 
daarop onze jeugd uit voor een waar 
pannenkoekenfeest. De middag sloten 
we af met een drukbezochte receptie! 
Het werd een gezellige boel.

Johannes Passion 

Verkennen, beluisteren en bespreken

Bach begon op Goede Vrijdag 1724 
met zijn Johannes Passion, gebaseerd 
op het lijden en sterven van Jezus. Dit 
was een grote stap voor hem, omdat 
het veel groter was dan de cantates 
die hij eerder schreef. Het werk was 
geliefd bij de kerk en Luther. Tijdens 
deze middagen ontdekken we het stuk 
samen, of je het nu kent of niet! Wees 
welkom op 23 februari en 2 maart in 
Huis van Zuid. Zie verderop in deze 
Vierklank de flyer.

Gespreksavond: Hoe handel ik eerlijk?

Doe mee en ontdek hoe we eerlijker 
kunnen handelen! Op vrijdag 7 maart 

om 20.00 uur gaan we in gesprek over 
belangrijke thema’s uit het boek Hoe 
handel ik eerlijk van Paul Schenderling 
en Matthias Olthaar. Gespreksleider 
Paul van de Harst neemt ons mee door 
onderwerpen als alternatieven voor 
economische groei, duurzaamheid, 
ethiek en sociale rechtvaardigheid. Zie 
verderop in de Vierklank de flyer.

Activiteiten – Wees Welkom

•  Zo 16 feb. Muziek&Ontmoeting: 
Vocaal ensemble Jolie Cuer Aanvang 
12.00 uur

• Vrij 21 feb. Samen aan tafel 
•  Zo 23 feb./2 mrt. Cursus Johannes 

Passion door Govert Jan Bach. Aanvang 
12.30 uur (lees meer op deze pagina 
en verderop).

•  Vrij 7 mrt. Gespreksavond: Hoe handel 
ik eerlijk o.l.v. gespreksleider Paul van 
der Harst. Aanvang 20.00 uur

•  28 en 29 mrt. Duurzame ruilbeurs 
Vrijdagmiddag en avond spullen 
brengen, zaterdag ‘winkelen’

•  Do 27 mrt, 3&10 april Onderweg 
naar Pasen - met beeld, tekst, muziek 
en meditatie. Begeleiding Felicia 
Dekkers. Aanvang 20.00 uur

•  Woe 9 mei Lezing door Marja Vuijsje 
over haar boek Ons Kamp in de jaren 
1940-1945.
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Uit de kerkenraad

We gaan door met het ontmoeten  
met verschillende geledingen in de 
kerk en hebben in januari met mensen 
gesproken die verantwoordelijk zijn 
voor de techniek: streamen, beamen 
en geluid. Opnieuw hebben we ervaren 
dat het goed is om op deze manier 
met mensen te praten, zowel voor  
onderling begrip als om ervoor te  
zorgen dat alle neuzen dezelfde kant 
op staan. Deze keer was het extra  
nuttig omdat we ook al de eerste  
stappen gingen zetten in de planning 
voor de Veertigdagentijd, de Stille 
Week en Pasen en daar bleek de  
techniek ook goed bij te kunnen  
helpen. U hoort er later meer over!

De Hoeksteen
Protestantse wijkgemeente

Verder hebben we ons beziggehouden 
met een evaluatie van de speciale  
activiteiten in de decembermaand - 
wat was de kerstkaart weer mooi dit 
jaar! En het rondbrengen in de buurt 
schijnt ook e�ect te hebben gehad - 
alsook hoe we contact kunnen  
houden met leden die niet regelmatig, 
of helemaal niet, in de kerk komen 
maar bijvoorbeeld wel de dienst regel-
matig kijken - want het blijkt dat onze 
dienst zo’n tachtig keer wordt bekeken 
in één week. En, ook belangrijk: de  
vrijwillligersavond! De datum wordt  
22 mei. Zet hem alvast in uw agenda!
Ineke van Oosten, scriba

De Hoeksteen

Klaartje Donzepad 59

3813 PZ Amersfoort

Predikant

ds. Lydia Kansen-Brasz

lydiakansen@hoeksteenamersfoort.nl

(033) 737 0010

Voorzitter

Tjeerd Grünbauer

voorzitter@hoeksteenamersfoort.nl

Scriba

Ineke van Oosten

scriba@hoeksteenamersfoort.nl

Bankrekening

NL18ABNA0553217135

Website

www.hoeksteenamersfoort.nl

De Open Huiskamer van de Hoeksteen

Tien jaar geleden zag De Hoeksteen 
dat de kerk niet zo bekend was in de 
wijk. De blinde muren aan de straatkant 
hadden ook geen uitstraling. In de 
kerkenraad ontstond het idee dat we 
als kerk “Huiskamer in de Wijk” zouden 
moeten zijn. Dit leidde tot de aanbouw 
van een mooie huiskamer. In de zomer 
van 2018 werd deze in gebruik genomen. 
In 2019 werd gestart met één keer  
per week een Open Huiskamer voor 
de wijk op vrijdagochtend. Wat fijn was 
dat bij de bemensing hiervan ook  
andere kerkgenootschappen deelnamen.  
Dat waren vooral, wijkbewoners uit 

Schothorst van de Vrijgemaakte en 
Nederlands Gereformeerde Kerk 
(die geen kerkgebouw in Schothorst 
hebben). Ze vonden het fijn zo in hun 
eigen wijk present te zijn. En zo worden 
ca. tien gasten per week welkom  
geheten in de Open Huiskamer.
Herman Koolstra

Seniorensoos

Op woensdagmiddag 19 februari 2025 
14.00 uur komen we weer bij elkaar in 
De Hoeksteen. Dan spreekt ds. Rolinka 
Klein Kranenburg over Augustinus. Ze 
schreef ons het volgende:
Wie was kerkvader Augustinus? Welke 

invloed heeft hij tot op de dag van 
vandaag op ons christelijk denken?
U ziet Augustinus op de afbeelding. 
Augustinus was een briljant denker, 
filosoof en rechtsgeleerde. In zijn jonge 
jaren was hij fel tegen het christendom.  
Na zijn bekering is hij zich volledig 
gaan wijden aan zijn dienst aan God.
Bijna een vergelijkbaar verhaal als dat 
van de apostel Paulus. Je kunt stellen 
dat Paulus en Augustinus even grote 
invloed hebben gehad op de christelijke 
traditie zoals wij die nu kennen. Alleen 
Paulus’ verhaal staat in de Bijbel, dat 
van Augustinus niet. U gaat kennismaken 
met het leven en denken van deze 
kerkvader en de tijd waarin hij werkte.
Namens Team Seniorensoos,
Jan van Veluw, (06) 23 37 93 23
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Samen Ontdekken: een viering voor 

iedereen

De Samen Ontdekken Vieringen in 
De Inham laten zien hoe kleurrijk de 
kerk kan zijn. Alle generaties gaan met 
elkaar op ontdekkingstocht door de 
Bijbelverhalen. En dat gebeurt op allerlei 
manieren: creatief, meditatief,  
expressief, vol verwondering en met 
alle zintuigen. Iedere dienst wordt 
afgesloten met een hapje en een 
drankje. Ina Noordstra en Jos Booster 
vertellen wat hen motiveert om deze 
bijzondere diensten te organiseren. 
De Samen Ontdekken Vieringen zijn 
gebaseerd op het concept Kliederkerk, 
dat in Engeland is bedacht als Messy 
Church. De Inham gebruikt deze namen 
bewust niet. Jos: “Die benaming 
suggereert dat het een knutselclubje 
is voor kinderen, maar onze Samen 
Ontdekken Vieringen zijn juist voor 
jong en oud.” 
Ina maakte kennis met deze creatieve 
manier van vieren tijdens een Inspiratie- 
festival op Terschelling. “Met anderen 
werd ik enthousiast om dit in onze kerk 
te gaan opzetten. We hopen met deze 
diensten ook niet-kerkelijk betrokkenen 
aan te trekken.” Dat lijkt te lukken. In 
de twee vieringen die zijn geweest 
zagen Ina en Jos nieuwe mensen in de 
kerk. “Kinderen van De Inham nemen 
bijvoorbeeld vriendjes en vriendinnetjes 
mee. De laatste viering had ik een 
mooi gesprek met een moeder die 
eigenlijk alleen haar kind even wilde 
brengen en toch is gebleven. Ik zag 
twee tieners binnenkomen die voor 
het eerst in een kerk komen en mee 
willen doen. Daar werd ik heel blij van!” 
vertelt Jos.

Voor de laatste viering kozen jullie het 

Bijbelverhaal uit Exodus, over manna 

in de woestijn. Wat kon je tijdens die 

viering doen en beleven? 

Ina: “Dat verhaal hebben we vertaald in 
het thema: genoeg is genoeg, waarbij 
we verschillende werkvormen hebben 
bedacht. Bezoekers konden samen 
het Beloofde Land schilderen. Aan 
een tafel kon je bloemschikken en een 
groep ging het verhaal lezen volgens 

de methode lectio divina (een methode 

waarbij Gods Woord aandachtig en 

indringend wordt gelezen, wijkred.). 
Verder werd er in de kerkzaal iemand 
geïnterviewd over hoe je omgaat met 
geld en goederen.” Jos vult aan: “Men-
sen konden filmpjes opnemen. Daarbij 
hebben we ons laten inspireren 
door het tv-programma Man bijt hond. 
Na het creatieve deel was er een korte 
viering. Hierin werden ook de filmpjes 
getoond. We sloten af met het eten 
van soep. Vooraf hadden we aan  
bezoekers gevraagd om één ingrediënt 
mee te nemen. Tijdens de viering heeft 
een groepje hiervan twee heerlijke 
soepen gekookt.”

Wat vonden jullie een ontroerend 

moment? 

Jos: “Er stond een zorgboom waaraan je 
een vraag, een klacht, zorg of bedankje 
voor God kon ophangen. Op een 
gegeven moment ontstond er hier een 
klein groepje dat met elkaar in gesprek 
ging over wat ons bezighield. In een 
veilige bubbel werden in tranen dingen 
met elkaar gedeeld. De mensen vonden 
steun bij elkaar en bij God.”

Waarom moeten mensen zeker naar 

de volgende Samen Ontdekken  

Viering komen?

“Niemand moet naar onze Samen 
Ontdekken Vieringen komen, want 
juist bij deze vieringen mag alles. Maar 
ja, je mist wel wat als je niet gaat,”  
vinden Ina en Jos. Dus kom allemaal 
naar de volgende Samen Ontdekken 
Viering op zondag 6 juli 2025.

De Inham

Hamseweg 40 

3828 AE Hoogland 

(033) 480 51 25

Koster en verhuur 

Henk Tornij 

(06) 41 64 78 10 

koster@inham.net

Predikant 

ds. Martin Snaterse 

martin.snaterse@inham.net

Secretaris 

Arthur de Bruin 

secretaris@inham.net

website 

www.inham.net 

Bankrekening 

NL84 RABO 0123005892 Protestantse  

Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

Kopij wijkberichten

vierklank@inham.net

De Inham
Protestantse wijkgemeente
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Even voorstellen...

vóór Gods koninkrijk. Hoe precies en 
in welke vorm, weten we niet altijd. 
Wat we wel weten is dat uiteindelijk 
Gods Koninkrijk komt én onze daden 
daarin zijn opgenomen.

Het tweede beeld brengt ons bij leer-
lingen van Rembrandt. In zijn atelier 
schilderden zij een opdracht voor, 
waarna de meester het afmaakte. Hoe 
zijn leerlingen hun best ook deden, voor 
een echte Rembrandt bleef de hand van 
de meester nodig. Op vergelijkbare 
manier is onze inbreng een eerste schets 
van gerechtigheid en goedheid. Daarna 
voegt God daar zijn daden aan toe. Wij 
weten niet hoeveel er nog bijgewerkt 
moet worden. Wij weten wel dat God 
iets met onze inbreng doet. Hij gaat 
verder waar wij zijn gebleven.

ds. Gerard Kansen

Nieuwe Kerk

Leusderweg 110 Amersfoort

www.nieuwekerkamersfoort.nl

Predikant

ds. Gerard Kansen

(033) 737 00 10

gerardkansen@nieuwekerkamersfoort.nl

Scriba (contactpersoon kerkenraad)

scriba@nieuwekerkamersfoort.nl

Pastoraat

pastoraat@nieuwekerkamersfoort.nl

of bij één van de ouderlingen

Verhuur

Marijke Buis (033) 461 48 57

beheer@nieuwekerkamersfoort.nl

Kopij voor Vierklank 

vierklank@nieuwekerkamersfoort.nl

Nieuwe Kerk
Protestantse wijkgemeente

Elke maand stellen we iemand uit de 
Nieuwe Kerk voor, die achter de schermen 
een taak uitvoert. Deze keer is de beurt 
aan Johannes Wisselink. Johannes is 
43 jaar, getrouwd met Elise en vader 
van Christiaan (15) en Febe (12). Zij 
zijn sinds 2017 betrokken bij de NK. 
Johannes is lid van het beeldteam die 
de livestream verzorgt. Graag stellen 
we Johannes drie vragen:

1) Wat maakt jou vooral gelukkig of 

waarover ben je het meest blij? 

Mijn gezin maakt mij gelukkig! Maar 
dat is natuurlijk ook wat cliché... dus 
als aanvulling daarop maakt in de 
natuur zijn mij erg gelukkig! Hoe meer 
hoe beter en het liefst wandelend!

2) Wat hoop je voor de Nieuwe Kerk 

met het oog op de toekomst?

Met 24 deelnemers neem ik deel aan 
de studiegroep over ‘de dag van de Heer’. 
Ik gun de NK dat dit er volgend jaar 240 
zijn! Ik geloof dat de wereld toebeweegt 
naar de terugkomst van Jezus. We hebben
wereldwijd net de Kerst-profetieën 
gelezen. Diezelfde profeten schrijven 
namens God over de terugkeer van 
het volk Israël naar het eigen land (bijv. 
Ezech. 37). En als wij dan in ons tijdperk 

in de wereldgeschiedenis achtereen-
volgens de holocaust, de stichting van 
de staat Israël én de terugkeer naar 
Israël meemaken (per 2025 zijn er meer 
dan zeven miljoen Joodse inwoners 
versus minder dan een miljoen in 
1948) dan kan dat geen toeval zijn. 
Niet dat ik alles begrijp, maar ik gun de 
NK wel meer zicht op de Bijbelse tijd 
waarin wij leven.

3) Wat is voor jou het allerbelangrijkste 

in jouw geloofsleven?

Tijd hebben om de Bijbel te lezen en 
om met God te praten…

Johannes geeft de pen graag door aan 
Christine Trouborst. De redactie neemt 
contact op met haar!

de livestream verzorgt. Graag stellen 
we Johannes drie vragen: de studiegr

Ik gun de NK da
zijn! Ik geloo
naar de terugk
wer
gelez
namens God over de terugk
het volk Israël naar het eigen land (bijv
Ez

Voorbereiden op Gods toekomst 

Op welke manier bereid jij de toekomst 
voor? Twee beelden kunnen helpen 
bij de beantwoording van deze vraag. 
Het beeld van de kathedraal drukt het 
volgende uit. Al kennen wij Gods hele 
plan niet, toch dragen wij een steentje 
bij en worden al die stenen samen één 
geheel. Net als kathedralenbouwers 
bouwen wij de kathedraal niet, maar 
bouwen wij vóór de kathedraal. Wij 
bouwen Gods koninkrijk niet, maar 

Johanan van Diermen, Marianne Strijker 
en Frank van Kooten werden bevestigd 
tot pastoraal ouderling en diaken.
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Nijenstede 

Andreaskapel, Heiligenbergerweg 84

(ingang Randenbroekerweg)

Geestelijk verzorger

Geke van Schuppen

Voorzitter kerkenraadscommissie

Bart van den Brink

bartvandenbrink@pkn-amersfoort.nl

Vrijwilligerscoördinator

Rob Schuitemaker

robschuitemaker@gmail.com

Penningmeester

Bert Blankenstijn

bert.blankenstijn@kpnmail.nl

NL96 RABO 0373 7488 33 t.n.v. CvK PG

Amersfoort inz. Andreaskapel Nijenstede

Nijenstede
Woonzorgcentrum

Johanneskerk

Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort

www.johanneskerk.nl

Beheer

Jan R. Nienhuis

jan.r.nienhuis@gmail.com

(06) 28 36 77 49 

Predikant

Mw. ds. A. Liebich

(033) 258 36 13

a.liebich@kpnplanet.nl

Secretaris

Laura van Rossum du Chattel

secretaris@johanneskerk.nl

Penningmeester

NL 83 TRIO 0320 8123 67 t.n.v.  

Stichting Johanneskerk.

Afscheid Alke Liebich

Op 12 januari was in de Johanneskerk 
het afscheid van Alke Liebich. Er waren 
veel door gemeenteleden zelfgebakken 
taarten, er was een lunch, en natuurlijk 
het programma: o�ciële sprekers van 
de Ruimteviering, de PGA en de classis, 
dansen door de kinderkring, inbreng 
van groepen als de Groene Johannes 
en de diaconie en er was de speciale 
Alke-aflevering van de Johannesbrief. 
Er was mooie muziek van harp, zang 
en dwarsfluit, en een koor zong voor 
Alke. Dank Alke!

Korte impressie van een flitsretraite 

Hoe vertel ik hierover? Wat wij als groep 
van de Johanneskerk hebben ervaren in  
klooster Nijkleaster, wat was dat eigenlijk 
echt? Hoe breng je een onderdompeling, 
een flits-retraite, een bijna tastbare 
ontmoeting met God onder woorden?  
Woorden die jullie als lezer ook voelen? 

Even voorstellen: geestelijk verzorger 

Geke van Schuppen

Sinds oktober werk ik als geestelijk 
verzorger en predikant in Nijenstede 
als opvolger van Nel Walet. Ik heb daar 
een fijne start kunnen maken en hoop 
in de komende tijd nog meer bewoners, 
familieleden en vrijwilligers te mogen 
ontmoeten. Naast Nijenstede werk ik ook 
in twee andere huizen, de Lisidunahof 
en ’t Hamersveld. Met plezier begeleid ik  
in mijn werk bewoners, familie en soms 
ook collega’s bij zingeving, levensvragen, 
geloof en ethiek. Het mooie van mijn 
werk als geestelijk verzorger vind ik het 
onverwachte van elke ontmoeting. Ieder  
mens is zo anders. Kostbaar is het om,  
midden in alle kwetsbaarheid, te mogen 
zoeken naar werkelijk contact en naar 
bronnen van vertrouwen bij mensen. 
Als geestelijk verzorger zal ik zelf ook 

voorgaan in de kerkdiensten. Vrijwilligers 
en voorgangers van verschillende  
kerken zijn hier nauw bij betrokken.  
Zo is er een rijke samenwerking tussen 
de kerken en het huis. Kerkelijk gezien 
voel ik me thuis in de vrijzinnige  
traditie van de protestantse kerk. Ik  
heb theologie gestudeerd aan de 
Universiteit van Amsterdam en Leiden. 
Al tijdens mijn studie ben ik begonnen 
te werken als geestelijk verzorger. Dat 
werk heeft me nooit meer losgelaten. 
Samen met mijn man en onze twee 
dochters van acht en tien woon ik  
in de wijk Kattenbroek, aan park  
Schothorst. Vandaaruit kom ik op de 
fiets naar mijn werk. In mijn vrije tijd 
speel ik graag piano. Muziek gebruik ik 
ook in het contact met bewoners. 

Geke van Schuppen

Net zo lastig als het schrijven over de 
beleving van onze mensen in de groep 
die ongetwijfeld per individu net een tikkie 
anders was. Even de feiten. Van vrijdag 
4 oktober tot en met zondag 6 oktober 
zijn wij met een clubje van tien personen, 
de meesten van de Johanneskerk, naar 
het nieuwste klooster ter wereld, onder 
de rook van Leeuwarden, geweest. 
Nijkleaster-Westerwert is een open  
geloofsgemeenschap op het Friese platte-
land. De kerk van Jorwert en klooster 
Westerhûs zijn samen de klooster- 
gemeente. Met elkaar waren wij in een 
retraite en leefden mee in een vast 
kloosterritme van bidden en werken, 
verstillen en wandelen, ontmoeting en 
plezier. Ik spreek voor mezelf als ik de 
beleving sereen noem, verrijkend. Ik 
heb lang in de kapel gezeten voor een 
diepgaand gesprek met God. 

Roland Loos

Johanneskerk
Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard
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Bij de diensten

Op 16 februari a.s. hebben we een 
doopdienst in onze gemeente. Dominee 
Westland uit Putten zal deze dienst leiden. 
Wij zijn dankbaar dat (vooralsnog twee) 
kleine kinderen in ons midden de heilige 
doop ontvangen. 
Op 9 maart a.s. vieren we het heilig 
avondmaal. Deze diensten worden 
geleid door ons gemeentelid dominee 
Prosman uit Amersfoort. Iedereen van 
harte welkom om samen met ons te 
delen in deze heilige momenten.

Beroepingswerk

De beroepingscommissie heeft een 
voordracht gedaan bij de kerkenraad. 
Met blijdschap kunnen we melden dat 
de kerkenraad deze voordracht heeft 
aangenomen. De beroepingscommissie
is de predikant wezen horen in zijn 
eigen gemeente. Ook hebben ze 
een gesprek gehad met de beoogde 
predikant. Tijdens de kerkenraads-
vergadering op 23 januari is een besluit 
genomen over het uitbrengen van een 
beroep. Laten we samen bidden om 
wijsheid en leiding in dit proces.

Tot slot

Namens de kerkenraad willen wij u van 
harte Gods zegen toewensen. Laten 
we elkaar bemoedigen en ondersteunen 
in deze tijd, zodat we samen mogen 
groeien in de liefde en genade van 
onze Heere. 

Agenda februari – een greep van 
activiteiten van de Joriskerk in februari 
2025 (naast de diensten op zondag)
Dinsdag 4 februari (19.30 - 22.00 uur) 
- Vrouwenvereniging Bidt en Werkt

St. Joriskerk

Hof 1

beheerder@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Wijkgebouw

Filalethes

Havik 29

beheerder@fi lalethes.nl 

Website

https://sintjoriskerk-amersfoort.nl

Scriba

Reinier Gerritsen

scriba@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Kopij Vierklank

johannabijvank@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Wijkkas

NL47 INGB 0003 6862 41 t.a.v. hervormde 

wijkgemeente St.-Joriskerk

In het winterseizoen komen vrouwen 
van verschillende leeftijden op dinsdag-
avond samen om met elkaar na te 
denken en met elkaar te praten over 
het geloof. Dat wordt gedaan aan de 
hand van een Bijbelstudie van Vrouw 
voor Vrouw. In februari komen we 
ook op 18 februari bij elkaar. Altijd 
welkom om aan te sluiten. Heb je vragen 
stuur een e-mail naar bidtenwerkt.
joriskerk@gmail.com.

Vrijdag 7 februari (19.00 - 20.30 uur) - 
Clubavond voor Mirakel, Verspieders 

en Spirit

Voor kinderen van groep 5 en ouder 
tot klas 2 van de middelbare school 
is de clubavond op vrijdagavond in 
ons wijkgebouw Filalethes. In februari 
komen we ook op 14 en 21 februari bij 
elkaar. Van harte welkom.

Vrijdag 7 februari (19.00 - 19.45 uur) - 
Gebedskring

Een gemeente die leeft, is een 
gemeente die bidt. Dat willen we, naast 
onze persoonlijke gebeden, ook als 
gemeente samen doen. We komen 
volgens een rooster één keer in de 
twee à drie weken ongeveer een 

St. Joriskerk
Hervormde wijkgemeente

uurtje bij elkaar, op vrijdagavond in 
Filalethes. We beginnen met een korte 
bezinning. Vervolgens kan ieder die wil 
bidden, zijn gebedspunten aangeven 
en toelichten. Daarna bidden we ieder 
op zijn beurt om de zaken waarover 
gesproken is. Dat kan bijvoorbeeld 
zijn: voor onze zieken, onze predikant, 
zendingswerkers, evangelisatiewerk, 
buren, collega´s, onze stad, ons land, 
deze wereld, schepping en milieu, 
vrede, oplossingen voor honger, ziekte 
en verdriet. Iedereen is welkom. Ieder 
bidt met zijn eigen woorden, op zijn 
eigen wijze. Beleef het mee. Van harte 
uitgenodigd. In februari komen we 
ook op 21 februari bij elkaar. Zie voor 
andere data de agenda op de website 
van de Joriskerk.

Gebed: Als er situaties zijn of mensen 
waar u graag voor gebeden of gedankt 
wilt hebben dan kunt u dit via gonda.
bus@outlook.com aangeven. Van harte 
willen we ook uw/jouw vragen en/of 
dank meenemen in hun gebed!
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Agenda

• Di. 4-2 Huiskamerkring
• Zo. 9-2 Holy Shit
• Vr. 14-2 Kidzzclub & Chillclub
• Di. 18-2 Zinkring
• Zo. 23-2 Tienerkerk (zie hieronder)

Tienerkerk

Voor jongeren op het voortgezet 
onderwijs is er één keer per maand 
een eigen viering op zondagochtend. 
Zij gaan gelijk met de ‘gewone’ viering 
naar een eigen ruimte. Aan de hand 
van een thema discussiëren de jongeren  
over het geloof en hun beleving 
daarbij. Eens per jaar organiseren de 
tieners met elkaar een viering voor alle 
gemeenteleden.
De spontaan door tieners geadopteerde  
dienst van 12 januari, met een bijzondere 
muzikale bijdrage van de Top2000-band, 
maakte indruk. Een quiz over jongeren- 
taal en een bewerkte schriftlezing in 
jongerentaal draaide het publiek warm 
voor een openhartig gesprek met en 
door tieners.
In uitwisseling met de mensen in de 
zaal stonden de tieners stil bij vragen 
als hoe je onderling communiceert, 
het mogen uiten van je mening, hoe 
je communiceert met God en hoe je 
omgaat met taal die niet altijd strookt 
met je geloof. Een gesprek over jezelf 
mogen zijn, de dialoog zoeken en 
je verantwoordelijkheid nemen. Het 
was bijzonder hoe mondig de tieners 
waren en de interactie die het publiek 
met hen zocht.
Deze aanpak smaakt naar meer en stemt 
hoopvol voor de betrokkenheid en 
bijdrage van tieners in de Veenkerk. In 
juni gaan de tieners opnieuw de uitdaging 
aan om een dienst de adopteren. Ze 
trekken daarin graag samen met andere 
initiatieven in de kerk op.

De Veenkerk leeft!

Adoptiediensten, invallende gemeente- 
leden, creativiteit. Als de dominee 
onverwacht een tijdje niet beschikbaar 
is, blijkt hoe snel de gemeente zich 
aanpast en plooit. Nee, dat gaat niet 
vanzelf. En het is ook hard werken. De 
tienergroep nam de dienst over op 

De Veenkerk

De Kamers, Wezeperberg 1, Amersfoort 

Predikant 

Rolinka Klein Kranenburg 

(06) 55 87 47 38 

predikant@veenkerk.nl

Voorzitter wijkraad 

Daniëlle (voorzitter@veenkerk.nl)

Secretaris 

Jonine (scriba@veenkerk.nl)

Website 

www.veenkerk.nl 

Bankrekening 

NL29 RABO 0123 0550 91 t.n.v. Veenkerk

12 januari en op 2 februari was er een 
viering om elkaar beter te leren kennen. 
Tussendoor was dominee Martin 
Snaterse (sla er het vieringenschema 
van de vorige Vierklank maar op na!) 
op dezelfde zondag en op dezelfde tijd 
zowel in De Inham als in de Veenkerk 
ingeroosterd. En ook dat staaltje  
bilocatie bleek geen probleem.

Vacatures in de Veenkerk

Al enige tijd zijn er in de Veenkerk 
enkele vacatures:
•  Re-design van de Veenkerk-website. 

Doel: een frisse, moderne website 
die niet alleen beter vindbaar is voor  
nieuwe leden, maar ook een overzicht 
biedt van alle lopende initiatieven. 
Interesse? Mail Jessica Ruijs  
(nieuwsbrief@veenkerk.nl). 

•  Livestream-ondersteuning tijdens 
vieringen. Taken: beeld en geluid 
regelen tijdens vieringen, eens in 
de vier weken op zondagochtend 
tussen 9.00 en 12.00 uur. Je werkt 
altijd samen met een teamgenoot. 
Interesse? Spreek in de kerk iemand 
aan!

•  Vrijwilliger Beamteam. Je taak is te 
zorgen voor een overzichtelijke orde 
van dienst en een krachtig visueel 
verhaal samenstellen. Eens per vijf 
weken op zondagochtend van 9.30 
tot 12.00 uur, in samenwerking  
met het streamteam. Interesse?  
Mail liturgie@veenkerk.nl. 

•  Vrijwilliger Mini-kerk. Dit is voor de 
kinderen van 0 tot 4 jaar. Liedjes zingen 
met de kinderen, een kaarsje aansteken, 
samen spelen, een boekje lezen. 
Interesse? Spreek Gratia van der Lugt 
aan of mail: glamvanderlugt@gmail.com. 

•  Vrijwilliger Kinderwoorddienst. Voor 
kinderen van de basisschool. Je 
gebruikt de methode Bijbel Basics. 
Samen lezen, praten over verhalen 
en iets moois maken. Ruimte voor 
bewegen en plezier.  
Interesse? Mail Hilde Kremer:  
hilde.kremer@veenkerk.nl. 

De Veenkerk
Protestantse wijkgemeente
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UITNODIGING

15 jaa15 j

Onze vingerafdrukken

Was u erbij toen op 10 januari 2010 dit 
veelkleurige mozaïek in elkaar geschoven 
werd? In een feestelijke viering in de 
St.-Joriskerk kwamen vanuit alle wijken 
ongeveer vierhonderd gemeenteleden 
bij elkaar. In de ochtenddiensten in de 
wijken hadden kerkgangers met verf 
hun vingerafdrukken op de witte lijnen 
van de duif gezet, het logo van de 
PGA, als teken van verbondenheid.

Samenhang

Uitgesproken werd dat de nieuwe PGA 
zichzelf ziet als een mozaïek van wijk-
gemeenten, die een samenhangend 
geheel vormen. Deze onderlinge 
samenhang en solidariteit waren - en 
zijn - geen vraag maar opdracht, zodat 
de PGA gericht kan blijven op haar leven 
met God, met elkaar en in de samen-
leving waar zij deel van uitmaakt.

15 februari feest!

Op zaterdag 15 februari vieren we met 
elkaar dat we al vijftien jaar leden van 
één lichaam in Christus mogen zijn. 
Alle leden en vrienden van alle wijk-
gemeenten: hartelijk welkom! Zie de 
uitnodiging hiernaast voor de tijdstippen.

Meer lezen over de geschiedenis van 
het christendom in Amersfoort, dat zeker 
duizend jaar teruggaat? Kijk op 
https://pkn-amersfoort.nl/over-de-
protestantse-gemeente-amersfoort/. 

De moderamenleden van de (destijds 

nieuwe) Algemene Kerkenraad deden 

dienst in de viering op 10 januari 2010. 

(Foto: Koos Wolff )

De ondertekening van de notariële 

acte vond nog net in het oudejaar 

plaats, op 31 december. 

(Foto: Windeld van den Brink)

(Foto: Koos Wolff )

Datum en plaats

15 februari in de St. Joriskerk 

Programma

13.00 - 14.30 uur 

Activiteit voor de jeugd 
(13-18-jarigen)
15.00 - 16.30 uur

 Feestelijke bijeenkomst met 
medewerking van: Arnoud Looijen 
(een verhaal over de 15 jaren 
PGA en toekomstvisioen), 
Jelle Koolstra (troubadour), 
gelegenheidskoor en -orkest 
(samengesteld uit alle wijkkerken)
16.45 - 17.30 uur

Vesper: waarin voorgaat 
ds. Trinette Verhoeven, 
Classispredikant Utrecht
17.30 uur - 

Ontmoeting bij een feestelijk 
hapje en drankje
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In 1997 kwam Rein naar Amersfoort 
en werd predikant in de toen nog 
gereformeerde Opstandingskerk (die 
aan het Euterpeplein stond en in 2012 
is afgebroken). Graag had Rein daar 
samengewerkt met de hervormde 
wijkgemeente De Brug, die zich op zo’n 
tweehonderd meter afstand bevond. 
“Maar dat werd hem dus niet.” 

In 2002 werd Rein predikant van een 
federatieve wijkgemeente: De Open 
Hof - De Hoeksteen. Een Samen op 
Weg-gemeente, zoals het samengaan 
van een gereformeerde en een her-
vormde kerk in die tijd werd genoemd. 
De kerkgebouwen van deze wijkge-
meente bevonden - en bevinden zich 
nog steeds - in Liendert en Schothorst. 
In 2009 sloot de Opstandingskerk 
hierbij aan. Bij de vorming van de 
Protestantse Gemeente Amersfoort 
werd deze federatie weer ontbonden. 
De Hoeksteen ging zelfstandig verder, 
De Open Hof en de Opstandingskerk 
vormden De Bron. Rein betreurde het 
uiteengaan van De Hoeksteen en De 
Bron: “Ik beschouwde het als stappen 
terug.”

Kort hierna ging in protestants Amersfoort 
een nieuw licht op en werd in 2010 
de PGA een feit. Rein zat toen zelf in 
de Algemene Kerkenraad (van alle 
protestantse wijkgemeenten). “Je proefde 
dankbaarheid en elan. Je hoorde: 
‘Wat is het mooi om elkaar beter te 
leren kennen.’”

Hoe moet 
het verder met 
de PGA? Rein: “Ik 
denk dat er meer 
mogelijk is dan nu gebeurt. Als de wijken 
alleen op zichzelf blijven, gaat de kaas-
schaaf erover, vrees ik. Vraag je af: wat 
kan de PGA wel, wat je als wijkgemeente 
niet kan?”

Het huidige aantal van negen wijk-
gemeenten is op den duur niet vol te 
houden, volgens Rein. “Ik heb zorgen 
over de toekomst. Negen smaken..., 
drie of vier zou misschien kunnen.” Zijn 
aanbeveling: “Wees geen concurrent 
van elkaar. Besef dat de kerk groter is 
dan jouw wijkgemeente.”

Als er iemand blij is met de Protestantse 

Gemeente Amersfoort (PGA), dan is 

dat Rein van der Zwan (64). “We zijn 

geen kerk om onze eigen manier van 

doen hoog te houden, maar omdat 

we de kerk van Christus zijn. Hoe 

kunnen we samen in de stad het 

evangelie van de Heer present stellen?”

De ambtelijke loopbaan van Rein 
kenmerkt zich door allerlei initiatieven 
op het gebied van kerkelijke samen-
werking. “Ik heb er altijd van harte aan 
meegewerkt.” Maar niet altijd ging het
van een leien dakje. “Vooroordelen over 
elkaar bemoeilijken samen optrekken.”

Aan de vorming van de PGA ging het 
landelijk samengaan van hervormden, 
gereformeerden en luthersen vooraf. 
Op 12 december 2003 viel dit besluit 
tot fusie, die de naam Protestantse 
Kerk in Nederland kreeg (PKN). In de 
Jacobikerk in Utrecht werd dat die 
avond gevierd, in bijzijn van (toen 
nog) koningin Beatrix. En ook Rein van 
der Zwan was erbij. “Mijn vrouw en ik 
waren in Utrecht en liepen er toevallig 
langs.” De preek (over Romeinen 15) 
van Bas Plaisier daar, toen scriba van 
de Samen op Weg-kerken, herinnert 
Rein zich als ‘zeer kostbaar’.

Ds. Van der Zwan begon zijn loopbaan 
ruim vijfendertig jaar geleden in het 
Zeeuwse Meliskerke. Daar werkte hij 
als gereformeerd predikant al samen 
met zijn hervormde collega’s.

“Een zegen dat die gekomen is”

Vijftien jaar Protestantse Gemeente Amersfoort
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LEREN & ONTMOETEN Kijk voor meer info op www.zindex033.nl

Mededelingen vanuit de Algemene Kerkenraad van de PGA

•  De AK van de PGA heeft op haar vergadering van 
17 december de begroting 2025 van het college 
van kerkrentmeesters goedgekeurd. Het is helaas 
geen begroting die sluitend is, of met een over-
schot. Er wordt een tekort voorzien van ongeveer  
€ 300.000. Oorzaak is met name de sterk gestegen 
salariskosten. Energiekosten zijn nu minder een 
probleem. Ook de dalende ledentallen hebben 
invloed. 

•  Mede vanwege de druk op de kosten, de noodzaak 
om te verduurzamen en om in te kunnen spelen 
op andere toekomstige ontwikkelingen, heeft het 
college van kerkrentmeesters ook voorgesteld 
om een commissie gebouwen in te stellen. De 
AK heeft ook daarmee ingestemd. De commissie 
moet de komende jaren in beeld proberen te 
krijgen welke gebouwen in elk geval nog nodig 
zijn in 2035. Hierbij wordt gekeken naar zowel 
de technische staat van de gebouwen, alsook 

de ledenontwikkeling, diaconale presentie en de 
aanwezigheid van de kerk in de stad als geheel. 
Dat moet dan uitlopen op een advies, met daarin 
verschillende scenario’s. Dit alles om richting te 
geven aan het beleid naar de toekomst.

•  De AK heeft ook ingestemd met een voorstel 
hoe te handelen bij een acute situatie in het 
Amersfoortse, bijvoorbeeld een dreiging of acute 
maatschappelijke verstoring op lokaal niveau. De 
PGA wil dan als kerk een signaal kunnen afgeven. 
Dit gaat nadrukkelijk niet om landelijke kwesties. 
Daar zijn andere kanalen voor. De PGA hoopt, 
wanneer dat nodig is, een bezinnend signaal te 
kunnen afgeven in het maatschappelijk debat.

•  Vanuit het beroepingswerk kan worden gemeld 
dat Marleen Kool het beroep tot stadsdominee 
heeft aanvaard. Zij zal op 12 april wordt bevestigd 
in de vacature die ontstond door het vertrek van 
Diederiek van Loo.

Dag van het Jodendom:  

‘Samen op weg’

Op dinsdag 18 februari om 20.00 uur organiseert het 
Spiritueel Cultureel Centrum een lezing door Elisabeth 
Baumgarten, historica, en lid van het Nederlands 
Israëlitisch Kerkgenootschap in Amersfoort, en Anna 
Walsma, predikant Fonteinkerk, voorzitter Raad van 
Kerken Amersfoort.
•  Plaats: pastorie St. Franciscus Xaveriuskerk,  

’t Zand 31 Amersfoort
• Bijdrage: € 5,-
•  Informatie en aanmelding:  

secretariaatscc@gmail.com

Café Veerkracht wintermenu

Op zoek naar een plek waar je zin en inspiratie, betekenis en 
verbinding vindt? Café Veerkracht is zo’n plek. We zijn een 
community van en voor twintigers en dertigers. 

Donderdag 20 februari 19.30 uur filmavond The Zone  

of Interest

Op het eerste gezicht gaat The Zone of Interest over het leven 
van een gezellig Duits gezinnetje in de Tweede Wereldoorlog. 
Maar ze wonen pal naast concentratiekamp Auschwitz en 
vader Rudolf is kampcommandant. Deze briljante en gruwelijke 
film is alom geprezen en kreeg vijf Oscarnominaties. Waar? 
Filalethes, Havik 29

Donderdag 6 maart 19.00 uur workshop pionieren  

(incl. eten)

Bureau voor Betekenis in Leiden is net zoiets als Café  
Veerkracht. Maar hoe doe je dat eigenlijk, een leuk programma 
rondom zin en religie opzetten voor twintigers en dertigers? 
Wietse uit Leiden vertelt ons tijdens een workshop hoe je 
pionier wordt Waar? Café STU, Scherbierstraat 3A

Aanmelden is fijn:  
e-mail (cafeveerkracht@gmail.com)  
of app Remco (06-15414623).
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Opbrengst kaarsenverkoop voor 

Stichting Mikondo

Het was weer geweldig, wij hebben drie maanden hard gewerkt 
en u heeft geweldig gekocht! Heel hartelijk bedankt voor uw 
support. Reina, wederom bedankt voor het gebruik van de 
garage en gastvrijheid. De verkoop heeft maar liefst € 7850 
opgebracht en dankzij drie verdubbelaars is er € 15.700 gestort 
op de rekening van Stichting Vrienden van Mikondo. Op 
www.mikondo.nl leest u welk mooi werk daar verricht wordt. 

Deze mooie opbrengst is mede gerealiseerd door verkoop in 
kerken in Wassenaar en Steenwijk, in de Bergkerk, Emmaüskerk, 
de Kerk van de Nazarener, De Bron, De Hoeksteen, 
St. Ansfriduskerk en de Fonteinkerk. Tevens hebben we op 
vier kerstmarkten gestaan en kregen we fl inke giften en 
bestellingen van particulieren. Fijn dat zoveel mensen Stichting 
Mikondo een warm hart toedragen.

Onze kaarsrestanten zijn weer helemaal op. Wilt u allen massaal 
voor ons gaan sparen? Vraag ook uw familie, buren en 
vrienden. Inleveren kan in de daarvoor bestemde doos bij u 
in de kerk of in de Fonteinkerk. 

De kaarsengroep: Liesbeth, Tiny, Irma, Marga, Ria, Mariëtte, 
Christina (gastgieter), Hannie, Tineke en Loes.

Oecumenische viering 

Aswoensdag

Samen beginnen we de weg naar Pasen met een 
viering rondom het oude ritueel van het Askruisje. 
We komen op woensdag 5 maart februari om 19.30 uur 
bij elkaar in de Sint-Joriskerk. We verzamelen de 
oude palmtakjes van Palmzondag vorig jaar om in 
het vuur te verbranden. Iedereen mag naar voren 
komen om met de as een kruisje te krijgen op het 
voorhoofd als teken van inkeer en opnieuw mogen 
beginnen, verbonden met Christus. "Wees bereid 
de weg van Jezus te gaan, om samen met Hem op 
te staan!", zo klinkt het bij iedereen. Een moment 
van toewijding. De Bergkerk, de Johanneskerk, de 
Amersfoortse Zwaan, de Sint Franciscus Xaveriuskerk 
en de Oud-Katholieke kerk organiseren de viering, 
die open is voor iedereen.

IZB organiseert training voor de 

toerusting van jongvolwassenen

Hoe help je twintigers om te groeien in geloof en hun geloof te 
delen met anderen? Twintigers staan midden in de deining 
van deze tijd, waarbij er van allerlei kanten grote vragen op 
hen afkomen. Om het geloofsgesprek hierover te stimuleren, 
heeft de IZB het programma Twenties-four-seven ontwikkeld: 
vier avonden/ontmoetingen rondom discipelschap, missie 
en roeping voor gelovige en nog wat zoekende twintigers. 

Op 11 februari houdt de IZB voor iedereen met hart voor 
twintigers een train-de-trainersavond in Amersfoort rond dit 
programma Twenties-four-seven. Deze avond is bedoeld om 
gespreksleiders, jeugdleiders en kerkenraadsleden toe te 
rusten om de training in hun eigen gemeente te organiseren.

Waar? Bij het kantoor van de IZB, Breestraat 59 in Amersfoort. 
Meer informatie en aanmelden: www.izb.nl/toerusting 
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KUNST, CULTUUR & MUZIEK

Rien Donkersloot 

schildert portret 

van Adriaan C. 

Schuurman
Adriaan Cornelis Schuurman 
(1904-1998) werd in Kampen 
geboren. Hij studeerde aan 
de conservatoria van Den 
Haag en Amsterdam. Nog tijdens zijn studie werd 
hij in 1927 organist van de Grote Kerk in Schiedam, 
gevolgd door de Grote Kerk in Lochem (1938) en de 
Sint-Joriskerk in Amersfoort (1942). In 1950 werd hij 
cantor-organist van de Maranathakerk in Den Haag, 
waar hij tot 1974 bleef. Hij schreef orgel- en koormuziek 
en was nauw betrokken bij de totstandkoming van 
‘De Hervormde Bundel van 1938’ en het Liedboek 
voor de kerken in 1973. Zijn bekendste melodie is die 
van ‘d’ Almachtige is mijn herder en geleide’.

Tijdens het zogenoemde componistenportret speelt 
Jorisorganist Rien Donkersloot op het koororgel 
Schuurmans Toccata en Fuga in e/E, een minder bekend 
groot werk van hem. Verder klinkt op het Naber-orgel 
‘Toccata, trio en fuga Psalm 150’, de fantasie ‘Voor alle 
heil’gen in de heerlijkheid’, Preludium over ‘Op bergen 
en in dalen’ en diverse kleinere werken. Rien Donkersloot
besluit het concert met een improvisatie over een 
melodie van A.C. Schuurman uit het Liedboek.

Het concert begint zaterdag 22 februari om 20.00 uur, 
kerk open om 19.30 uur. Toegang € 10,- (tot 18 jaar vrije 
toegang), inclusief ko�  e of thee vooraf en na afl oop.

Film op de Berg

Dinsdag 11 februari 2025 vertoont de Bergkerk de fi lm ‘Close’, 
regie Lukas Dhont, uit België, 2022, 105 min. Leo en Remi wonen 
vlakbij elkaar en zijn vrienden sinds altijd. Tot een ondenkbare 
gebeurtenis hen uit elkaar drijft. Grote prijs van Cannes 2022, 
Oscarnominatie 2023. Volkskrant: ‘Filmen op het hoogste 
niveau’, 5 sterren. NRC: ‘Een hartverscheurende fi lm over de 
verbroken vriendschap van twee dertienjarigen’, 4 sterren.
Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Met een korte inleiding 
en nagesprek. 

In verband met beperkt aantal plaatsen graag vooraf aanmelden: 
fi lmopdeberg@gmail.com
Toegang € 10,-. Betalen bij binnenkomst.

Kijk voor meer info op www.zindex033.nl

Zangstonde ‘Zing mijn ziel tot uw rust’

Op zaterdag 22 februari, 15.00-17.00 uur, organiseert 
het Spiritueel Cultureel Centrum een zangstonde. 
De begeleiding is in handen van Gert Ryokan Bremer, 
koordirigent van de Franciscus Xaveriuskerk, die elf jaar 
monnik was, nu zenleraar en zenboeddhist, en actief 
fotograaf.
Plaats: St. Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29 Amersfoort
Bijdrage: € 5,-

Informatie en aanmelding: secretariaatscc@gmail.com

Cartoon Johan uit 2010
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van de Voedselbank zijn die groenten 
in de winkel onbetaalbaar. Ook zij 
mogen gezond eten.”
Het gaat niet alleen om het voedsel 
produceren, ook het proces is van 
belang. Jan Willem: “De klanten van de 
Voedselbank mogen hier zelf komen 
werken op het land. Ook vluchtelingen, 
die misschien boer waren, zijn welkom. 
Zij kunnen hier zinvol bezig zijn en 
(her)ontdekken dat zij zelf zinvol zijn. 
Dat is toch veel beter dan de hele dag 
binnen in een kamertje in een azc 
zitten? Iedereen die graag buiten wil 
zijn om de drukte te ontvluchten of 
om te herstellen van een burn-out is 
ook van harte welkom.” Jan Willem is 
in contact met het UWV om te regelen 
dat personen met een uitkering en 
vluchtelingen (statushouders) 
ook op de Randakker 
mogen werken. Er 
komt een betaalde 
tuinder die alle 
vrijwilligers 
gaat aan-
sturen.

Pioniersplek

De Randakker is onderdeel van de 
stichting Eemvallei Oase en deze 
stichting is sinds november 2024 een 
pioniersplek van de PKN. Pioniersplekken 
zijn proefplekken en initiatieven die 
zich richten op het bouwen van een 
nieuwe inclusieve community. Een 
plek waar mensen met verschillende 
achtergronden bij elkaar komen rond 
dat wat hen samenbindt, en waar de 
initiatiefnemers in woorden en daden 
iets delen van hun christelijke inspiratie. 

Gezond en onbewerkt voedsel voor 

mensen voor wie dat financieel niet 

mogelijk is. Dat is een doel van de 

Randakker. Daarnaast wil de Randakker 

een plek zijn om zinvol te kunnen 

werken, eigenwaarde terug te vinden, 

anderen ontmoeten en ontdekken 

waar ons voedsel vandaan komt.

Leviticus en Boaz

Uit het Bijbelboek Ruth kennen we het 
verhaal van Boaz die zijn werkers de 
opdracht geeft om niet al het graan te 
oogsten maar wat te laten liggen voor 
mensen zoals Ruth die het komen rapen. 
Boaz doet dat vanuit de opdracht uit 
Leviticus 19, vers 9 en 10: ‘Wanneer  
je de graanoogst binnenhaalt, oogst 
dan niet tot aan de rand van de akker 
... laat het liggen voor de armen en  
de vreemdelingen.’
Deze opdracht is de inspiratie voor de 
Randakker. Op de Randakker mogen 
mensen het land bewerken en de 
oogst is voor de Voedselbank. Iedereen 
is welkom op de Randakker, die zich 
vooral richt op cliënten van de  
Voedselbank, vluchtelingen en iedereen 
die graag buiten aan het werk is en 
daar graag anderen wil ontmoeten 
tijdens het werken.

De Randakker

Nu is de Randakker nog een kaal stuk 
grond. Het plan is dat er dit voorjaar 
gezaaid en gepoot gaat worden.  
Tot die tijd is er een hoop werk te 
doen. Jan Willem Kalkman woont in 
Veenendaal. Daar is Stadsakkers, opgezet 
vanuit de kerk, waar groenten voor de 
Voedselbank worden verbouwd. Jan 
Willem is nu bezig de Randakker op  
te zetten. Hij vertelt enthousiast:  
“We willen hier op biologische wijze 
voedsel telen dat na de oogst naar de 
Voedselbank gaat. Voor de cliënten 

Kom maar hier, op de Randakker

Een eigentijdse invulling van een Bijbelse opdracht

DIACONIE PGHAN
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Dat gebeurt 
in de Eemvallei 
Oase waar volgens 
de kloosterprincipes ‘ora, 
labora en lectio’ gewerkt wordt. Labora, 
het werken, komt vooral tot uiting in 
het bewerken van de Randakker. Ora 
is het bidden wat nu al plaatsvindt in 
het natuurobservatorium dat ook een 
kapelfunctie heeft. Er zijn gebeds-
vieringen, de ruimte is ingedeeld als 
de tempel van het Joodse volk en er 
vinden rituelen plaats. David Heek,  
bestuurder van de Eemvallei Oase 
noemt een voorbeeld: “In de tempel 
vonden brando�ers plaats om weg te 

branden wat niet goed was, om je 
schulden weg te branden. Dat 

is een universeel thema. 
Op een stukje hout 

hebben we bij de 
openingsviering 

geschreven 
wat ons 

dwars 

zit en in 
een vuurkorf 

hebben we die 
stukjes hout verbrand. 

We wasten onze handen en gingen 
de tempel in om met elkaar aan tafel 
te eten. In een nis achter een gordijn 
is het heilige der heilige; daar is God 
die ons iets zegt door teksten, muziek, 
kunst of stilte. Daarna ga je terug de 
wereld in. Dat is de tempeltheologie, een 
rituele reis met Joodse en christelijke 
elementen.”
Het doel van de Eemvallei Oase is een 
verbinding maken tussen de Creator 
en de creatie met het oog op duurzaam 
leven. In een pioniersplek is de verbinding 
tussen mensen onderling erg belangrijk. 
Dat kan in de rituelen in de ‘kapel’, in 
de lezingen (lectio) die gaan komen  
en in het werken op de Randakker. 
Doordat er bezoekers komen uit  
verschillende ‘bubbels’, ontstaan er 
ontmoetingen tussen mensen die elkaar 
anders niet zouden ontmoeten.
Jan Willem: “Het is werken met je handen 
in de klei. Tijdens de ko�emomenten 
ontmoet je elkaar en deel je over je 
werk en je leven. Onbekend maakt 
onbemind en wij willen die bubbels 
doorbreken.”

Eemlandhoeve

En waar ligt dit kleine paradijsje? Op 
het stilte-eiland van de Eemlandhoeve,  
een boerderij aan de rand van  
Bunschoten-Spakenburg, tegen 
Amersfoort aan. Deze boerderij is van 
Jan Huijgen, die zijn boerenbedrijf 
omschrijft als ‘een groene oase waar 
boer en burger samenkomen, waar 
stad en platteland elkaar ontmoeten 
en waar ruimte is voor bezinning en 

Jan Willem links en David rechts voor 

de kapel

onthaasting’. Op het terrein is een  
restaurant, een winkel, een kampeerplek, 
een dagbesteding voor ouderen met 
dementie en ruimte om te vergaderen. 
Dus een passende plek voor de  
Eemvallei Oase en de Randakker. 

Plannen

Jan Willem en David bruisen van de 
ideeën. De groenten die geoogst  
worden, gaan via de Voedselbank naar 
de aangesloten huishoudens. “Daar is 
al een structuur”, vertelt Jan Willem.  
“We willen ook buurtmaaltijden  
houden. Op de Randakker kunnen we  
ook bloemen gaan telen zonder giftige 

bestrijdingsmiddelen. Deze zijn onderdeel 
van biologisch voedsel verbouwen 
omdat daar veel insecten op afkomen. 
Op zaterdag kunnen gemeenteleden 
een bos komen plukken die op 
zondag voorin de kerk staat en naar 
iemand gebracht wordt. Op de akker 
en de Oase kunnen kerkleden uit 
heel Amersfoort en omgeving elkaar 
ontmoeten. Wij bieden een plek om te 
bidden, te leren, tot rust te komen,  
anderen te ontmoeten en te werken 
voor goed eten voor de Voedselbank.”
En natuurlijk zijn er mensen nodig  
om dit te realiseren. Als pioniersplek 
zoekt de Eemvallei Oase een PKN- 
gemeente in Amersfoort om zich aan 
te verbinden. Voor de organisatie is er 
een stichting die een penningmeester 
en een PR-lid zoeken. Kortom, voor 
iedereen is er wat te doen.

Meer informatie

Project Randakker:  
• Jan Willem Kalkman
• jwblkalkman@gmail.com  
• (06) 27 35 51 20

Eemvallei Oase:  
• David Heek
• davidheek@gmail.com  
• (06) 52 13 45 11

35



D
o

o
r:

 Ir
en

e 
V

ri
en

s

Een kennismaking met de Protestantse 

Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord 

(PGHAN) vanuit de Algemene kerkenraad

De PGHAN bestaat uit drie wijkgemeenten: 
De Inham, De Veenkerk en Het Brandpunt. 
De Inham is de protestantse moederkerk van 
waaruit de andere twee wijkgemeenten zijn 
voortgekomen bij de grote uitbreidingen  
van Amersfoort-Noord. In Hoogland en 
Hooglanderveen was al jarenlang een nauwe 
samenwerking tussen de twee Rooms-Katholieke 
parochies en De Inham. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat bij het ontstaan van de wijk 
Kattenbroek er één kerk kwam, het Brandpunt, 
een oecumenisch centrum met De Inham en 
de Rooms-Katholieke Parochie Sint Martinus 
(vanaf 2010 behorend bij RK-parochie Onze Lieve 
Vrouw van Amersfoort, OLVvA). In Nieuwland werd 
met medewerking van Het Brandpunt met de 
oprichting van De Herberg een tweede oecume-
nische plek gerealiseerd. De Herberg is in 2016 van  
een kerkplek omgevormd tot een inloophuis en 
ging over naar Stichting Inloophuizen Amersfoort, 
en wordt nog steeds goed bezocht. Bij de bouw 
van Vathorst is er onderzocht of ook daar een 
gezamenlijke plek van PKN en RK gerealiseerd zou  
kunnen worden. Daar is uiteindelijk van afgezien. 
In Vathorst startte wel een PKN-gemeente maar 
zonder eigen kerkgebouw. De Veenkerk huurt 
op zondag een deel van Theater De Kamers voor 
hun vieringen.

Diversiteit binnen PGHAN

Elke wijkgemeente heeft een eigen identiteit. De 
Inham als karakteristieke dorpskerk geworteld in 
Hoogland en met verbindingen met de stad. De 
Veenkerk als pioniersgemeente, met vieringen 
in Theater De Kamers (Vathorst). Het Brandpunt 
als oecumenische geloofsgemeenschap. In 
2023 heeft de RK-parochie OLVvA zich terug-
getrokken. Om oecumenisch te blijven is een 
eigen RK-pastor aangesteld. De diversiteit trekt 

leden uit zowel Amersfoort-Noord als 
andere wijken, die bewust kiezen 

voor een specifieke gemeente.

Samenwerking binnen 

PGHAN

De Algemene Kerkenraad 
(AK) en het College 
van Kerkrentmeesters 
(CvK) zijn bestuurlijk 

verantwoordelijk voor de drie wijkgemeenten. Op 
pastoraal en diaconaal niveau werken de pastores 
samen en vervangen ze elkaar waar nodig. We 
delen activiteiten en hebben een gezamenlijk 
College van Diakenen. In 2021 is afgesproken 
dat alle wijkgemeenten vanaf 2025 een sluitende 
begroting hebben. Ondanks uitdagingen, met 
name voor De Veenkerk en Het Brandpunt, is dit 
doel nu bijna bereikt. In 2023 deed een externe 
adviseur onderzoek naar het beleid voor een  
gezonde, duurzame toekomst voor de PGHAN. 
Het moest recht doen aan de waarde van de  
PGHAN als geheel én aan iedere wijkgemeente  
afzonderlijk. Naast het ontwikkelen van een 
gezonde financiële basis, ieder voor zich, maar 
vooral ook samen als PGHAN, lagen er nog meer 
onderwerpen waar we mee aan de slag gegaan zijn. 
Hoe kunnen we de inrichting van onze kerkelijke  
organisatie met vrijwilligers nog e�ectiever maken 
en een e�ciëntere bestuursstijl voor de AK en 
CvK bereiken? Hoe bieden we een kerk die nog 
meer aansluit op de actualiteit en aantrekkelijk 
is voor komende generaties? Hoe kunnen we 
de onderlinge samenwerking binnen de PGHAN 
intensiveren?

Resultaten en toekomst

De gezamenlijke inspanningen hebben geleid 
tot het naar elkaar toe groeien en een betere 
onderlinge samenwerking en zichtbaarheid. We 
delen de successen maar ook de zorgen, we 
stroomlijnen administratieve processen (zoals 
de VOG-aanvraag) en onze vernieuwde website 
draagt eraan bij dat we beter te vinden zijn. Er zijn 
nieuwe leden toegetreden tot de AK, wat voor 
een frisse dynamiek zorgt. Hoewel niet alles is 
opgelost - zo zoekt de AK nog een (onafhankelijk) 
voorzitter en scriba - kijken we positief vooruit.

Samenwerking met de PGA en vooruitblik

We hebben samenwerking met de PGA verkend, 
zoals het delen van een kerkelijk bureau en 
het gebruik van hetzelfde financiële systeem. 
Daarnaast wordt Vierklank als gezamenlijk blad 
enthousiast ontvangen. Het biedt een mooi beeld 
van de veelkleurigheid van de protestantse kerken 
in Amersfoort en Amersfoort-Noord. Hoewel er 
nog werk te doen is, zien we een toekomst met 
meer samenwerking, en een sterker kerkelijk 
netwerk. Samen werken we aan een gezonde, 
duurzame basis voor PGHAN en een vruchtbare 
relatie met de PGA.

ALGEMENE KERKENRAAD VAN DE PGHAN

Glas-in-loodraam in  

Het Brandpunt
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KERKDIENSTEN

9 februari 2025 16 februari 2025 23 februari 2025 2 maart 2025

Stadsdominee
Amersfoortse 
Zwaan

Zaterdag 22 februari
16.00 uur 
Gastpredikant Marianne 
Vonkeman

Adventkerk 10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
18.30 uur
Arnoud Looijen

10.00 uur
Mevr.ds. R. Sonnenberg
18.30 uur
Ds. W.J. de Hek  
(Utrecht)

10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
18.30 uur
Ds. L.W. Smelt  
(Voorthuizen)

10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
18.30 uur
Ds. L.W.M. van Aalst  
(Mastenbroek)

Bergkerk 9.00 uur
Schrift en Tafel 
10.30 uur 
Schrift en Gebed 
Ds. Jan van Baardwijk

9.00 uur
Schrift en Tafel 
10.30 uur 
Schrift en Gebed
Ds. Jan van Baardwijk

9.00 uur
Schrift en Tafel  
10.30 uur 
Schrift en Tafel  
Ds. Sytze de Vries

9.00 uur
Schrift en Tafel  
10.30 uur 
Schrift en Gebed
Ds. Klaas Holwerda

Het Brandpunt 10.00 uur
Pw. Miriam Bierhaus

10.00 uur
Pastor Josephine van  
Pampus

10.00 uur
Pw. Wim Vlooswijk

20.00 uur
Ds. Jos van Oord

De Bron 10.00 uur
Ds. Rein van der Zwan

10.00 uur
Ds. Rein van der Zwan

10.00 uur
Ds. Jan Wolswinkel

10.00 uur
Ds. Ids Smedema

De Brug 10.00 uur
Bevestiging en afscheid 
ambtsdragers  
Ds. N.M. Rietveld-de Jong

10.00 uur
Drs. L.P. Dekker

10.00 uur
Ds. Jacobine Scholte- 
de Jong

10.00 uur
Ds. W. Koelewijn

Emmaüskerk 10.00 uur
Dienst van Schrift en Tafel 
Ds. W. Verschoor

10.00 uur
Dhr. E. Renkema

10.00 uur
Ds. N. Walet

10.00 uur
Ds. M. van den Burg-Los

Fonteinkerk 10.00 uur
Dienst van Schrift en Tafel 
Ds. Anna Walsma

10.00 uur
Ds. Marjan van der Wal

10.00 uur
Ds. Anna Walsma

10.00 uur
Ds. Paul van der Harst

De Hoeksteen 10.00 uur
Ds. Lydia Kansen
17.00 uur
Vesper 
Ds. Marijke van de Pol

10.00 uur
Taizédienst 
Ds. Titus Woltinge

10.00 uur
Ds. Paul van der Harst

10.00 uur
Ds. Lydia Kansen

De Inham 10.00 uur
Ds. Willem Klamer

10.00 uur
Ds. Nel Walet

10.00 uur
Ds. Martin Snaterse

10.00 uur
Ds. Ank Verhoeven

Johanneskerk 10.00 uur
Ds. Henk Dikker Hupkes

10.30 uur
Ruimteviering

10.00 uur
Ds. Fride Bonda

10.00 uur
Ds. Arend van Baarsen

Nieuwe Kerk 10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. J. Woltinge

10.00 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Gerard Kansen

St. Joriskerk 9.30 uur
Ds. H.E. Veldhuijzen 
(Gorinchem)
18.00 uur
Dr. P.J. Visser 
(Den Haag)

9.30 uur
Ds. J. Westland 
(Putten)
18.00 uur
Ds. E.K. Foppen 
(Den Haag)

9.30 uur
Ds. K. van Meijeren 
(Ede)
18.00 uur
Ds. C.H. Hogendoorn 
(Zwolle)

9.30 uur
Ds A.D.J. Wessels 
(Woudenberg)
18.00 uur
Ds. J.P. Nap 
(Hoevelaken)

Nijenstede 10.00 uur
Mevr. T. Valstar

10.00 uur
Drs. Jeroen Vellekoop

10.00 uur
Job Burggraaf

10.00 uur
Ds. A.J. Plaisier

De Veenkerk 10.00 uur
Erik Renkema

10.00 uur
Pim Brouwer

10.00 uur
Martin vd Klis

10.00 uur
Rolinka Klein Kranenburg
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Onze eerste kosterstaak

De eerste kerkdienst waarin we de taak van koster vervullen, 
een doopdienst. In een land en kerk die nieuw voor ons zijn. 
We zijn lichtelijk gespannen. Want dat België écht anders is 

dan Nederland hadden we al heel snel in de gaten. 
En dat terwijl ik had gezegd: ‘Prima dat jij in Antwerpen wil 
studeren, maar dan gaan we wel gewoon in Nederland wonen.” 
We vonden een huisje in Zeeuws-Vlaanderen. Met een kas vol 
tomaten in de tuin. En bessen en bramen in overvloed. Toen 
de buurman kokkels had gevangen, aten we die gezamenlijk 
op. We genoten van eindeloze polders en appels die voor het 
oprapen lagen. Evenals peren uit de boom naast de pastorie. En 
de velden vol met uien en wortels. De schepen voeren voorbij op 
de Schelde. Eindeloos liep ik buiten en dwaalde ik rond. Ik genoot 
en voelde me ontheemd. 

Toen was daar op wonderlijke wijze een vacature ‘kostersechtpaar 
gevraagd’. Bij een kerk in hartje Antwerpen. Ik klikte ik het weg en 
vertelde het toch terloops aan Jan. 
Jan ging er kijken. Hij kwam thuis: “Maar Jantien, dit is naast de 
universiteit.” Jan genoot van zijn studie, maar er waren ook wat 
praktische dingen. Hij kon na een avondcollege niet meer thuiskomen. 
Zeeuws-Vlaanderen voelde niet alleen afgelegen, het was het ook. 

Twee maanden later. Daar staan we. Ons eerste optreden als kersvers 
kostersechtpaar. Waar zijn eigenlijk de doopouders? De dominee 
besluit dat we gewoon beginnen met de dienst. Ze komen wel. 

Na een half uur komt daar de Afrikaanse familie. Er komt veel eten 
en drinken uit de auto, we brengen het samen naar de keuken. En 
dan vermaan ik hen toch om met spoed de kerk in te gaan. Het is 
tijd om te dopen. De dienst is al ruim een half uur bezig. 
Als ik ergens veelkleurigheid heb geleerd en heb omarmd is dat 
hier. In een kerk die om 10.00 uur begon, maar waar mensen vaak 
later arriveerden. Waar de dienstdoende ouderling regelmatig niet 
op kwam dagen. Waar we met regelmaat pittige kip en rijst aten, 
gekregen van de Pakistanen in de gemeente. Waar we gevraagd 
werden om peetouders te zijn bij een Turkse familie, want wie 
moest het anders doen? Waar we wekelijks een maaltijd met elkaar 
aten die heel toegankelijk bleek voor rand- of niet-kerkelijken. 
Waar we elke zondag in het Assyrisch, Pakistaans, Turks, Engels 
en Nederlands Bijbelteksten hoorden. En er met Pinksteren nog 
steeds in alle talen gezongen werd. 

We hadden ons huis in ruil voor werk gekregen. Tien kamers 
groot was het. Dus begonnen we een gastenverblijf. Woonden 
er asielzoekers bij ons in huis. Leefden we samen met  
studenten. En werd er - wat later dan gepland - gedoopt. 
Onze veelzijdige kosterstaak was begonnen.
We hebben van 2013 tot 2017 in Antwerpen gewoond.

In de vorige Vierklank is de naam van de columnist  

weggevallen. Wijnt van Asselt schreef de column  

‘Wie zijt wellekome?’

COLOFON

Vierklank is het kerkmagazine van de Protestantse  
Gemeente Hoogland – Amersfoort Noord (PGHAN) en de 
Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) en komt voort 
uit Lopend Vuur en Drieluik.

Redactie

Annemarie Sto�er-Brink (hoofd- en eindredacteur),  
Riemke Leusink, Mariëtte Christophe, Gert de Pijper en 
Eveline Moolenaars.

Contact

Vierklank@pkn-amersfoort.nl

Deadline

18 februari 2025

Kerkelijk Bureau PGA

Groenmarkt 19
3811 CP Amersfoort
(033) 461 04 41
info@pkn-amersfoort.nl
Open: dinsdag en woensdag 09.00 - 12.00 uur
Scriba: Leo Ko�eman, scriba@pkn-amersfoort.nl

Kerkelijk Bureau PGHAN

Hamseweg 40
3828 AE Hoogland
kerkelijkbureau@pknamersfoortnoord.nl
Open: maandag 09.00 - 14.00 uur
Scriba: Arthur de Bruin, secretaris@inham.net

Diaconaal opbouwwerker

Jennie Harmelink
Adres: zie Kerkelijk Bureau PGA
Bereikbaar van maandag t/m donderdag op  
tel: (06) 40 30 73 82
jennieharmelink@pkn-amersfoort.nl /  
jennieharmelink@pghan.nl

Vertrouwenspersonen

Ineke Ruiter: (033) 433 04 74
Rita Buijs: (06) 44 95 41 20
Wiena Bakker: (06) 18 99 82 85

Wijzigingen 

Adreswijzigingen graag doorgeven via  
info@pkn-amersfoort.nl of bel (033) 461 04 41. Of via  
kerkelijkbureau@pknamersfoortnoord.nl. Hier kunt u zich  
ook aanmelden voor de digitale editie van Vierklank. 

Vierklank 

Vierklank kan niet bestaan zonder uw steun. Uw gift is van 
harte welkom. 

Vormgeving & opmaak 

Ivar van Loen, www.ivarontwerpt.nl 

Druk 

Drukkerij Torendruk, Nijkerk 

Verdere gegevens vindt u op de wijkpagina’s of op  
www.pkn-amersfoort.nl en lopendvuur.net.
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Rekeningnummer  
NL20 INGB 0003 4205 59 t.n.v.  
Protestants Kerkblad Vierklank.
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Bomen hier, dieren daar

Uw Schepping-mozaïek háást klaar;

Mens erbij, ach doe maar twee,

want zij beheren met Mij mee.

Ker� e daar, scheurtje hier,

het bederf sloop door een kier:

stukken, brokken overal

het mozaïek in vrije val!

Ingreep hier, gen-ingreep daar

door het beheerdersmensenpaar,

al snel was van Uw mozaïek

niet veel meer over: het werd ziek...

Vandaag is het totaal onklaar:

breuken alom, rapen gaar!

Ver weg hoor ik een Kind zacht huilen,

Het ziet de mensen met hun builen;

bloedvlek hier, bloedvlek daar,

maar: 'Het was óns mozaïek, nietwaar?'

Toch gaf U mee Uw Licht en lucht

aan de mensen op de vlucht

door hun levens-mozaïek.

En dan maakt het Kind muziek,

zingt een lied van stille vrede

iets dat klinkt als een smeekbede

uit eindeloze liefl ijkheid:

'Keer om, o mens, nóg is het tijd!'

Joop

Wereldwonder?


