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Aswoensdag komt eraan:
Waarom zou je Aswoensdag vieren bij de 
start van de veertigdagentijd?

Onze jeugd in zak en as:
Wat de kerk voor hen kan betekenen.

Boetedoening en berouw, is dat nog wel van 
deze tijd? Ds. Martin Snaterse refl ecteert. 

In zak en as
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JE TALENT INZETTEN

VOOR DE KERK:

ROEPING OF NIET?

Twee generaties uit de 
St. Joriskerk gaan met elkaar 
in gesprek.
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ASWOENSDAG 

Traditie van refl ectie 

en inkeer
Waarom vieren we 
Aswoensdag als start van 
de veertigdagentijd?
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ONZE JEUGD IN ZAK 

EN AS 

Wat kan de kerk doen voor 
jongeren die moeite met 
het leven hebben?
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Het thema riep bij de redactie ook vragen 
op over onze jeugd, na berichten in 
het nieuws dat de mentale gezondheid 
van jongeren steeds verder achteruit
holt. Hoe zit dit in de kerk en hoe 
kunnen we als christenen (en als kerk) 
hiermee omgaan? Op pagina 8 leest u 
hierover in een indringend verhaal van 
Riemke Leusink. 

Er is natuurlijk nog veel meer te lezen, 
nieuws uit de wijken, met o.a. een fusie 
tussen twee wijkgemeenten, columns 
over vrijheid, gebed en kerkbalans. 

Beste lezer, ik ga het maken van 
Vierklank missen, want wat het me 
leerde is dit:

Gods liefde voor de mensen en de liefde 
van de kerkmensen voor God is veel 
breder en dieper dan ik ooit had kunnen 
voorstellen. Overal vond ik geloof, in 
verschillende kleuren en vormen, maar 
altijd die liefde en vaak verbinding. En ik 
hoop dat u dat ook vindt. In Vierklank, 
in de wereld om u heen, in die weer-
barstige kerk vol eigenzinnige mensen 
en vooral bij God. 

Het ga u goed! A Dieu,

Martien Hoekzema

Tijd voor refl ectie

Beste lezer, 

Om maar gelijk met de deur in huis te 
vallen: Dit is mijn laatste Vierklank. 

Ik draag het werk met vertrouwen 
over aan Annemarie Stoff er (lid van de 
Adventkerk). Zij neemt mijn taken als 
hoofd- en eindredacteur van mij over. 
Dat doet ze met veel enthousiasme 
en in de volgende Vierklank vertellen 
we daar allebei iets meer over. De 
redactie is het beste te bereiken via 
Vierklank@pkn-amersfoort.nl. 

Maar voor ik vertrek eerst nog een 
bijzondere Vierklank.

Het thema ‘In zak en as’ zal niet iedereen 
gelijk aanspreken. Hebben we juist niet 
de vreugde van het geloof? Dat hebben 
we zeker, daarom borduren we in de 
volgende Vierklank hierop door met 
het thema: ‘Hoop’. 

Toch staan we bij dit onderwerp stil, 
omdat het past bij de tijd van het jaar. 
Volgende week (14 februari) start de 
veertigdagentijd voor Pasen. Een tijd 
die veel christenen aangrijpen om te 
vasten en in zichzelf te keren. Dat start 
met een Aswoensdagviering, een traditie 
die wel binnen de Protestantse kerk 
gevierd wordt, maar niet bij iedereen 
bekend is. Op pagina 4 en verder leest 
u meer hierover.

Bij het zien van de voorkant schoot het 
door me heen dat we eigenlijk onze 
maskers afdoen in de veertigdagentijd. 
We keren naar binnen, laten ons echte 
zelf zien en staan er bij stil dat we ook 
berouw hebben van dingen die niet 
goed gaan. Ds. Martin Snaterse doet 
voor hoe dat bij hem ging op pagina 
10 en verder. 
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12  Profi el van een kerk
 Het Brandpunt, oecumenische geloofs-
gemeenschap in Amersfoort-Noord

14 - 27 Nieuws uit alle wijkgemeenten
28  Kerkbalans
 Is bezield geven ook verbinden?
29 Column Huis van Gebed
30 Leren & ontmoeten
32 Kunst, cultuur & muziek
34  College van Kerkrentmeesters PGHAN 

Over taakverdeling
36 Familieberichten
37 Theologische kindervragen
  Opa, hoe groot is de kans dat 

God bestaat?
38 Column
 Vrijheid in zak en as
39 Kerkdiensten
40 In zak en as
 Gedicht van Joop

STOF BEN JE EN TOT

STOF ZUL JE WEERKEREN

Ds. Martin Snaterse ondergaat 
het ritueel van Aswoensdag 
en refl ecteert wat dat met 
hem doet.
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De afbeelding op de voorkant is van Petrus Wolfs, 
ca. 1930. De afbeelding op de achterkant is van 
Unsplash.com

Het gedicht op de achterkant is van Joop, 
waarvoor dank!

In de roman ‘Gilead’ van Marilynne Robinson blikt dominee 
John Ames terug op zijn lange leven. Sommige van zijn 
herinneringen hebben door de jaren heen iets van een visioen 
gekregen. Zo herinnert hij zich dat hij als jongetje zijn vader 
heeft geholpen bij het afbreken van een afgebrande kerk.
De torenspits was door de bliksem getroff en, het dak van 
het gebouw was verwoest, de kerkbanken waren verbrand, 
alleen de preekstoel was nog intact. Geruïneerde Bijbels en 
gezangenboeken werden verzameld en in kuilen begraven 
waar de dominee wiens kerk het was een gebed bij uitsprak. 

Kleine John Ames werd met andere kinderen onder een 
paardenwagen geparkeerd zodat ze niet in de weg zouden 
lopen. Het regende die dag stevig waardoor de as vloeibaar 
werd. “De mannen die in de bouwval aan het werk waren 
werden helemaal zwart en smerig, tot ze nauwelijks meer 
van elkaar te onderscheiden waren. Mijn vader bracht me 
een paar stukjes brood, die roetig waren van zijn handen. 
‘Geeft niet,’ zei hij, ‘er is niets zo zuiver als as.’ Maar het 
bedierf de smaak van het brood, zodat het zo ongeveer 
smaakte als het brood der smarten […].”

Dit verhaal gaat wat mij betreft om te beginnen over 
vergankelijkheid. Het vuur heeft in dit geval een kerkgebouw 
ten grave gedragen. Bijbels en gezangboeken valt een heuse 
begrafenis ten deel. De as van Aswoensdag herinnert eraan 
dat we stof zijn en tot stof weerkeren. Dat hoort bij ons 
mens-zijn op aarde sinds het paradijs voor ons gesloten is 
(Gen. 3:19). 

In de protestantse traditie wordt deze werkelijkheid ontsloten
met woorden. Met Aswoensdag worden er ook andere 
zintuigen aangesproken. Je voorhoofd wordt aangeraakt en 
met het kruis getekend. Nog indringender is het wellicht om 
die as ook met de mond te proeven. De smaak van as in zijn 
mond is Johan Ames zijn leven lang bijgebleven.

Wat me tenslotte verrast in dit verhaal is dat as verbonden 
wordt aan zuiverheid. Je zou zeggen dat je van as alleen 
maar vies en smerig wordt, maar vreemd genoeg voel ik me 
niet vies als ik met een askruisje ben getekend. Integendeel, 
ik kom dichter bij mezelf. Mijn leven wordt teruggebracht 
tot zijn naakte essentie. Het kwaad is opgegaan in rook. Er is 
niets zo zuiver als as.

Dit alles in verbondenheid aan Christus die alles wat over 
ons geschreven is volbrengt in veertig dagen. D
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Op woensdag 14 februari is er een  
gezamenlijke dienst in de Sint-Joris- 
kerk om 19.30 uur. Samen met (Oud- en 
Rooms-) Katholieke kerken organiseren 
de Bergkerk, Johanneskerk en de 
Stadsdominee deze Aswoensdag-
viering. Een traditie die binnen de 
katholieke kerk al eeuwen bestaat. 
Ook in sommige protestantse kerken 
kennen we deze traditie. Mariëtte 
Christophe is vriend van de Fontein-
kerk en lid van de Rooms-Katholieke 
kerk. Zij onderzoekt voor Vierklank 
wat de betekenis is van Aswoensdag 
en spreekt hierover met ds. Jan van 
Baardwijk (Bergkerk). 

Carnaval en veertig dagen vasten
Als Vierklank op de mat valt begint 
carnaval, de voorloper in de katholieke 
traditie van de periode van veertig dagen 
vasten. Op woensdag (14 februari dit 
jaar) is het ‘uit met de pret’ en gaat 
iedereen naar de kerk om het askruisje 
te halen. Het askruisje halen is bedoeld 
om tot inkeer te komen, boete te doen 
en samen met Jezus de weg te gaan 
naar dood en opstanding.

Vasten is actueel
Vasten is nog steeds actueel en gebeurt 
niet alleen in de kerk. Veel moslims 
hebben jaarlijks een vastenperiode 
en dwingen respect af met de manier 
waarop zij dit doen. De hele dag niets 
eten of drinken tot na zonsondergang 
is een uitdaging, zeker bij heel warm 
weer. Ook in de seculiere wereld zien 
we talloze wellness-vastenkuren. Van 
sap-vasten tot totaal vasten onder 
goede begeleiding, meestal met het 
doel om bij jezelf terecht te komen en 
je lichaam te reinigen.

Geschiedenis in de kerk
Binnen de katholieke kerk is het, al zeker 
sinds de tweede eeuw na Christus, 
traditie om in de periode voor Pasen te 
vasten. Tegenwoordig gaat het om een 
periode van veertig dagen, de zogeheten 
veertigdagentijd. Vroeger waren er ook 
korte vastenperiodes. In de begintijd 
van het christendom vastten 
gelovigen bijvoorbeeld alleen 
de drie dagen direct 
voorafgaand aan 
Pasen. 

Aswoensdag - traditie 
van reflectie en inkeer

Vasten in de Bijbel
Vasten en asstrooien heeft in de Bijbel 
te maken met boetedoening en rouwen. 
Het komt op meerdere plekken in de 
Bijbel voor. Daarbij in ruwe zakken  
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Schilderij Petrus Wolfs, ca. 1930. 
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gekleed gaan, als boetedoening vanwege 
berouw over het eigen gedrag, of dat 
van de ander. Of om mensen tot de 
orde te roepen en ook wel om diepe 
rouw uit te spreken. 

In het boek Esther zien we Mordechai 
die as over zichzelf uitstrooit en in zakken 

gekleed gaat. Zo weeklaagt hij over 
Haman die de Israëlieten wil  

vermoorden. Ook in Matt. 
17 vers 21 staat de 

oproep om te bidden en te vasten, als 
uitdrukking van totale geestelijke en 
lichamelijke concentratie op God, in 
benarde situaties. 

Aswoensdagviering in de Joriskerk
Jan van Baardwijk is predikant van de 
Bergkerk en een van de initiatiefnemers 
voor de Aswoensdagviering in de  
Joriskerk. Hij vertelt: “De Aswoensdag- 
viering is de start van de voorbereidings- 
periode op Pasen: veertig dagen vasten, 
met uitzondering van de zondagen. 
Het getal veertig is natuurlijk symbolisch, 
vanuit de Bijbelverhalen. Het volk was 
veertig jaar op weg in de woestijn.  
Jezus trok zich ook veertig dagen terug 
in de woestijn om te vasten en te bidden.”

“Rond de viering van Aswoensdag is een 
mooie oecumenische samenwerking 
ontstaan tussen de Oud-Katholieke 
parochie St. Joris op ’t Zand, de RK 
geloofsgemeenschap St. Franciscus 
Xaverius, en vanuit de PGA: de Amers-
foortse Zwaan, de Bergkerk en de 
Johanneskerk. Aanvankelijk waren de 
vieringen in de Oud-Katholieke kerk en 
trokken we zoveel mensen dat de kerk 
te klein werd en naar de St. Joriskerk 
is uitgeweken. Naar de oecumenische 
Aswoensdagviering komen mensen 
uit heel Amersfoort, vanuit de gehele 
breedte van de kerk.”

Zelfreflectie
“Aswoensdag als start van de veertig- 
dagentijd spreekt mensen aan. Er is 
een maatschappelijke beweging gaande 
van zelfreflectie. Er zijn veel boekjes 
over zelfhulp geschreven en steeds 
meer mensen grijpen de veertigdagen- 

periode aan om tegen zichzelf te zeggen: 
“Nu is het genoeg: ik hou op met veel 
consumeren, ik bestel minder online, 
ik hou even op met alcohol en roken, 
ik ga minder op mijn telefoon kijken. Ik 
wil een einde aan de grenzeloosheid 
en ik ga in deze periode ruimte maken. 
Ik trek even een grens.”

“Daarmee blijkt dat dit oud-kerkelijke 
gebruik heel goed past in onze huidige 
onzekere tijden. En met dit gebruik 
bedoel ik de rituelen die ook op 
Aswoensdag worden uitgevoerd. De 
pastoor van de Oud-Katholieke Kerk 
neemt palmtakjes mee, net zoals de 
aanwezigen ook hun buxustakjes bij 
zich hebben, van de Palmzondag van 
het jaar daarvoor. Deze worden voor 
de viering verbrand in een schaal en 
gemengd met een beetje gewijd water. 
Het asmengsel dat ontstaat krijgt elke 
kerkganger in de viering mee in de 
vorm van een kruis op het voorhoofd. 
Een intiem gebaar, want je drukt 
krachtig de as op het voorhoofd van 
de ander. De formulering die wordt 
uitgesproken is dan: Wees bereid de 
weg van Jezus te gaan en samen met 
Hem op te staan.”

Zuivering
De betekenis van as is boetedoening: 
zuivering. En in plaats van mensen 
afschrijven, gaat het om het leven 
beteren. As of stof herinnert aan de 
kwetsbaarheid van de mens en de  
vergankelijkheid van het bestaan;  
bedenk dat gij stof zijt en tot stof  
zult wederkeren is daarbij ook een 
formulering die vaak gedaan wordt bij 
het toedienen van het askruisje.”

“Ik hoop weer veel mensen te zien op 
woensdag 14 februari in de Joriskerk. 
Ik vind het bijzonder dat midden in de 
stad, in een protestantse kerk, deze 
oecumenische viering nu al voor de 
derde keer plaatsvindt.”

“Steeds meer mensen grijpen de 
veertigdagen periode aan om 
tegen zichzelf te zeggen: ‘Nu is 
het genoeg.”

Ds. Jan van Baardwijk
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Een gesprek met twee generaties 
leden van de Sint-Joriskerk: Evert van 
den Berg (36) en Bert van Slooten (73). 
Over vroeger en nu, over de kerkmuren 
heenkijken en de talenten die je van 
God krijgt.

Jullie gaan allebei naar de Sint-Joriskerk.
Evert: Ja, ik zit daar nu zo’n zeven of 
acht jaar. Met heel veel plezier ook. Ik 
ben geloof ik in februari lid geworden 
en toen in de zomer al begonnen als 
organist. We hebben een heel mooi 
groot orgel in een kerk die goed zingt, 
dus dat is echt wel een feestje. En vrij 
snel daarna ben ik ook begonnen als 
catecheet. 
Bert: Ik ben echt Amersfoorter van  
geboorte en zit mijn hele leven lang 
al in de Joriskerk. Ik ben er gedoopt, 
alleen zijn we er niet getrouwd omdat 
mijn vrouw van elders kwam. Ja dat 
was vroeger zo, dat je trouwde op de 
plek waar het meisje vandaan kwam. Ik 
heb vier kinderen die allemaal getrouwd 
zijn en tien kleinkinderen. Zelf zit ik al 
langere tijd in de kerkenraad. Ik ben 
eerst een periode diaken geweest en 
nu ben ik pastoraal ouderling.
Evert: Wonen je kinderen nog in 
Amersfoort? 
Bert: Nee, ze wonen allemaal ergens 
anders, maar niet ver weg. Ze hebben 
wel het geloof behouden maar zijn 
daar wel hun eigen weg in gegaan. 
Voor mij is de Joriskerk echt mijn tweede 
thuis, al heb ik door mijn kinderen wel 
geleerd om over de kerkmuren heen te 
kijken. Omdat ze hun eigen koers gingen 
bepalen en dat die niet altijd ging zoals 
jij het in gedachten had. 

Was dat lastig? 
Bert: Ja en nee. Ik ging wel altijd mee 
met mijn ouders en dan merk je ineens 

bij je kinderen dat ze hun eigen weg 
willen inslaan. Maar ze moeten hun 
eigen weg kunnen gaan. Het is hun leven, 
ze nemen hun eigen beslissingen. Ik 
heb het nooit gestuurd, voor mij is het 
belangrijkste dat ze blijven geloven. 
Evert: Wat ik verder heel mooi vind aan 
de Joriskerk zijn de wijkkringen. Dat je 
dus per wijk een kring hebt, waar heel 
veel diversiteit in zit: mannen, vrouwen, 
studenten, senioren. Dat generaties 
elkaar daar ontmoeten. 
Bert: Ik vind die wijkkringen ook een 
heel mooi initiatief; het contact met 
elkaar. Omdat je dicht bij elkaar woont 
ben je er ook echt voor de ander als 
diegene hulp nodig heeft. 
Evert: Precies: pannetje soep voor 
iemand die geopereerd is. Kinderen 
opvangen. Dan kun je best veel voor 
elkaar betekenen in de wijk.
Bert: Dat is voor mij ook het hele geloven. 
Iets voor elkaar betekenen. Oog en hart 
voor elkaar.

Wat heb je van huis uit meegekregen 
en meegenomen?
Bert: Ik ben van huis uit hervormd  
opgevoed, Gereformeerde Bond. Ik 
ging altijd met mijn ouders mee naar de 
kerk. Ik had twee broers en die hebben 
allebei theologie gestudeerd. Het is 
ons dus wel met de paplepel ingegoten 
(Bert lacht). De kerk heeft bij mij altijd 
een hele bijzondere plek ingenomen 
en hoe fijn is het dat ik nu nog steeds 
met veel plezier in het ambt mag 
staan. Ik vind het echt heel mooi werk 
en het is ook een opdracht voor mijn 
gevoel. Je krijgt talenten van God.

Had je het gevoel dat dit een van jouw 
talenten was? Om in de kerk zo’n rol 
te spelen?
Bert: Het trok me wel altijd en op een 

gegeven moment word 
je er dan voor gevraagd.
Evert: Is het een roeping? 
Bert: Ja, dat denk ik wel.  
Ik heb mijn ambt ook  
nu weer met twee jaar  
verlengd. Mijn hoofd zei:  
nu is het wel een keer 
genoeg, maar mijn hart zei: 
Bert, jij hebt de tijd, je bent 
gepensioneerd, je kan overdag 
naar de mensen toe.

Hoe is het bij jou Evert? Is het ook 
roeping?
Nou, ik geloof wel dat je in de kerk 
vanuit bepaalde gaven mag werken. 
Een gave die je van God hebt gekregen 
die je dan mag inzetten.
Mijn ouders kwamen van huis uit 
allebei uit de hervormde kerk, maar 
toen ze verhuisden, zijn ze een tijdje 
lid geweest van de gereformeerde 
gemeente. Uiteindelijk zijn ze weer in 
een herstelde hervormde kerk terecht 
gekomen. Ik heb echt een stevige 
basis meegekregen qua bijbelkennis. 
Maar het ging minder makkelijk over 
gevoel. Je moest niet teveel vragen, je 
ging gewoon twee keer per week naar 
de kerk. Dat heb ik echt moeten leren 
toen ik zelf kinderen kreeg. Met een 
jong gezin twee keer naar de kerk, dat 
kan gewoon niet altijd.
Bert: Ja, vroeger was het gewoon zo, 
je ging twee keer naar de kerk en dat 
doe ik eigenlijk nog. Maar niet toen de 
kinderen klein waren, zoals Evert zegt. 
Toen ging een van ons.

Evert, wat wil je je kinderen graag 
meegeven? 
Evert: Wij zijn niet van die mensen die 
heel scherp voor ogen hebben: zo 
gaan we het doen. Het gaat meer  

Je talent inzetten in de 
kerk: Roeping of niet?
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spelender-
wijs, spontaan. Je 
probeert het wel voor te 
leven en het daar met elkaar over 
te hebben. Laatst is mijn oma overleden, 
dus dan heb je heel veel gelegenheid 
om daarover te praten: wat is begraven 
en waar is oma dan nu? En hoe beleef 
jij dat als kind en hoe mag je troost vinden. 

Stel dat jullie het voor het zeggen 
zouden hebben in de kerk, wat zou je 
veranderen?
Evert: Wat ik nu echt stoer zou vinden, 
is dat je als kerk eens na gaat denken 
over de avondmaalfunctie. Dat bijvoor- 
beeld kinderen aan het avondmaal 
mogen deelnemen.

"Voor mij is het hele  
geloven: iets voor elkaar 
betekenen. Oog en hart 
voor elkaar."

Bert van Slooten, rechts op de fotoBert: We hebben het daar wel over 
gehad in de kerkraad. Belijdende leden 
worden van harte uitgenodigd om 
deel te nemen aan de avondmaal. Als 
kind word je gedoopt en ga je op een 
gegeven moment catechisatie volgen. 
Dan ga je je het geloof eigen maken, 
zelf ontdekken wat Jezus voor jou 
betekent. Dus ik denk daar wel iets 
anders over. 
Maar dat is dan misschien ook wel  
een generatieverschil hè? (Evert en 
Bert lachen.)
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De laatste tijd melden de media alarmerende cijfers over slaapproblemen en 
psychische klachten bij jongeren. Er is sprake van een toename van aandachts-
problemen, depressie- en angstklachten, emotionele uitputting, prestatiedruk, 
eenzaamheid en zelfmoordgedachten. 
Ook binnen onze kerken zien we soms jongeren worstelen met deze problematiek. 
Kunnen we hen een helpende hand bieden? 

oorzaak wordt wel gewezen naar social 
media, de coronatijd, naar onzekerheid 
over de toekomst in een wereld vol 
ellende, en naar de prestatiedruk, maar 
de oorzaak ligt vermoedelijk op een 
dieper niveau. Waarom zit zo’n groot 
deel van onze jeugd in zak en as?

Minder sociale verbanden
Een eenduidige verklaring is er niet. 
Op de achtergrond speelt een samen-
spel van groeiend individualisme en 
neoliberalisme, met zijn nadruk op 
materiële en persoonlijke groei, op 
succes en maakbaarheid: ieder mens 
moet het zélf ‘maken’ in deze wereld. 
Je hoort als kind (soms doordat je 
ouders uit elkaar gaan) niet meer zo 
vanzelfsprekend bij een gezin, familie, 
buurt, kerkgemeenschap of ander 
sociaal verband. Jongeren hebben  
last van keuzestress.  
Van groepsdwang die verleidt 
tot alcohol- of cannabis- 
gebruik. Sommige meisjes 
halen in een tussenuur 
even een lipfiller in een 
cosmetische kliniek, of 
wimperextensions.  
Want als je 
vriendinnen dat 
doen, krijg je 
het gevoel dat 
jij niet kunt 
achterblijven. 

Yolo in plaats van lijden
De kerk wil een plek zijn waar je geaccep- 
teerd wordt als ‘wie je bent’, zonder 
oordeel, als kind van God. De kerk is 
ook een plek waar de lastige kanten 
van het leven onder ogen gezien 
worden. Onze huidige wereld lijkt 
‘het lijden’ te willen wegduwen naar 
ver buiten ons blikveld, met als motto 
‘yolo’ (you only live once) en dat leven 
moet vooral bestaan uit genieten. Als 
het lijden niet meer geaccepteerd 
wordt als iets dat nu eenmaal bij het 
bestaan hoort, wordt de dreiging bij 
tegenslag misschien extra groot? Het 
christelijk geloof zet juist de schijnwerper 
op ‘het lijden’, dat onlosmakelijk met 
het leven verbonden is. Maar de meeste 
jongeren die door een lastige fase 
gaan hebben geen behoefte aan ‘kerk’ 
en aan die boodschap over ‘het lijden’. 

Oorzaken van mentale problemen
Wat maakt eigenlijk dat jongeren in deze 
tijd zoveel last hebben van mentale 
problemen? Tot op zekere hoogte 
hoort die emotionele instabiliteit bij 
de puberteit en adolescentie, en is 
dus een verschijnsel van alle tijden. En 
sommige volwassenen vragen zich  
af of we te maken hebben met een 
verwende generatie, met jongeren die 
weinig begrensd zijn in de opvoeding 
en zoveel positief zijn bekrachtigd  
dat ze slecht met teleurstellingen en 
tegenslagen om kunnen omgaan. 
Deze jongeren groeien op in  
ongekende welvaart. De mogelijkheden 
voor studies zijn groter en werkeloos-
heid is lager dan ooit sinds 1945.

Toch is de huidige psychische proble- 
matiek van jongeren een realiteit. Als 

Sommigen worstelen met de verslavende 
werking van social media, met zijn 
vloggers en influencers, die laten zien 
dat het leven van anderen echt veel 
succesvoller is dan dat van jou. Of met 
game- of gokverslaving. Ze staan bloot 
aan voortdurende reclame, die laat 
zien wat ze allemaal missen…

De betekenis ontbreekt
Een laagje dieper: op onbewust niveau 
speelt de klimaatdreiging een grote rol. 
Sommige jongeren sluiten zich aan bij 
een groep die zich ‘De laatste generatie’ 
noemt. Want de klimaatdreiging doet 
sommigen besluiten om geen kinderen 
op de wereld te zetten. Wat doet dat 
met je geest?
Misschien nog een laagje dieper: is er 
sprake van gebrek aan zingeving?  
Psychiaters erkennen steeds vaker 
dat het ontbreken van een spirituele, 
religieuze dimensie kan  
leiden tot een 
gevoel van 

Onze jeugd in zak en as
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nog dit jaar te promoveren op een  
onderzoek naar de invloed van religio-
siteit en spiritualiteit op suïcidaliteit.

Bart vertelt over onderzoek naar waar 
jongeren behoefte aan hebben als zij 
worstelen met suïcidale gedachten. 
Daaruit blijkt vooral een behoefte aan 
verbinding met anderen. Met mensen 
die empathisch naar hen luisteren, met 
een onvoorwaardelijke en positieve 
benadering. Jongeren treffen lotgenoten  
op internetfora, en op die sites ontstaat 
een soort cultuur waardoor jongeren 
het gevoel krijgen weer ergens bij  
te horen. 
Kerken zijn bij uitstek plekken waar het 
gaat om verbinding: met God en met 
elkaar. Kerken bieden ook kaders en 
eeuwenoude patronen, die laten zien 
hoe die verbinding vorm krijgt. Natuurlijk 
botst dat soms met de behoeften van 
jongeren, maar biedt ook kansen om 
te leren dealen met die ambivalentie. 
Zou het mogelijk zijn om zo een plaats 
weer te worden en zijn voor jongeren?

De kerk als oefenruimte
Toch is die verbinding met luisterende 
anderen niet het enige wat jongeren 
nodig hebben. Bart benadrukt dat er 
vaak zingevingsvragen onder mentale 
problematiek liggen: ‘waar doe ik het 
allemaal voor?’ Jongeren worstelen 
met de vraag hoe zij betekenis kunnen 
geven aan hun leven. Want het is hen 
wel duidelijk dat je op termijn niet  
gelukkig wordt van een mooie scooter 
of nieuwe kleren. De zoektocht naar 

een hoger doel wordt jongeren niet 
meer vanzelfsprekend voor-

gegeven, en moet hen dus 
voorgeleefd worden. Door 

volwassenen die laten 
zien dat zij zingeving 

ontlenen aan hun 
(vrijwilligers)werk, 

aan hun inzet 
voor anderen, 

leegte en zinloosheid. Het leven krijgt 
pas betekenis als je doelen hebt die 
buiten jouzelf liggen. 

Welke ankerpunten zijn nodig?
Tijdens de interreligieuze dienst in een 
bomvolle Amsterdamse Westerkerk 
voorafgaand aan de Klimaatmars op 
12 november klonken stemmen uit de 
christelijke, joodse, boeddhistische, 
hindoeïstische, moslim- en huma-
nistische traditie. Als laatste sprak de 
zeventienjarige Sytze Fortuin, namens 
Fridays for Future. Hij sprak over hoop, 
een doel en een gemeenschap, en 
eindigde ironisch met “Misschien 
hebben die rechtse columnisten toch 
gelijk als ze het over een linkse religie 
hebben. Ik geloof dat de rechtvaardige 
toekomst het waard is om voor te strij-
den.” Een minutenlang applaus weer-
klonk na zijn woorden. Hoop, doel, 
gemeenschap, religie, geloof: kunnen 
dat de ankerpunten zijn waar jongeren 
zingeving aan kunnen ontlenen? En 
kunnen volwassenen in de kerken hen 
daartoe de helpende hand bieden? 
Hoe leven we hen dat voor?

Behoefte aan verbinding
Ik sprak hierover met Bart van den Brink,  
lid van de Joriskerk en in het dagelijks 

leven werkzaam als psychiater 
in de crisisdienst. 

Hij hoopt 

“Jongeren worstelen  
met de vraag hoe zij  
betekenis kunnen geven 
aan hun leven.”

voor de wereld. It takes a village to 
raise a child: er is een wijdere omgeving 
dan alleen het gezin nodig om jongeren 
te laten zien waar het om gaat in dit 
leven. Kerken kunnen een oefenruimte 
zijn voor die verbondenheid en erken-
ning, en om ordening aan te brengen 
in hoe je die verbinding met God,  
het hogere, en elkaar kunt beleven, zo 
verwacht Bart van den Brink.

Een luisterend hart
Seneca, een tijdgenoot van Jezus, zei al  
dat je het meest leert door voorbeelden. 
En koning Salomo vroeg God om het 
vermogen om te luisteren, om een 
luisterend hart. 
Misschien helpen we jongeren die 
opgroeien in deze ingewikkelde tijd 
daar het meeste mee: door hen een 
betekenisvol bestaan voor te leven, 
met een luisterend hart.

Jongeren in het Licht

Onze stadsdominee Diederiek 
van Loo organiseert samen met 
twintig jongeren uit verschillende 
PGA-wijkgemeenten en van 
buiten de kerk vier keer per jaar 
Nachtlicht in de Joriskerk. De 
jongeren lopen in de stad om 
mensen een kaarsje aan te bieden 
en hen uit te nodigen dat te 
branden in de sfeervolle kerk. 
Geen vanzelfsprekendheid voor 
jongeren: vreemden aanspreken 
met een niet alledaagse bood-
schap, verantwoordelijkheid 
dragen, een hele avond ‘erbij’ 
blijven, ook als je moe wordt - 
er wordt best veel gevraagd van 
deze jonge vrijwilligers. Gelukkig 
ervaren ze dat ze nog veel meer 
krijgen door deze ervaringen, 
de gezelligheid en de open 
spiritualiteit. Afgelopen najaar 
bezochten zij de Dom van Keulen, 
waar de presentie van de kerk 
maandelijks een vergelijkbare 
vorm krijgt, onder de naam 
Nightfever. De Amersfoortse 
jongeren hebben zo ervaren dat 
zij deel uitmaken van een wijder 
netwerk van jongeren die de 
zoektocht naar spiritualiteit in 
een geseculariseerde wereld als 
betekenis gevend ervaren.

9



Aan het begin van de vastentijd verkent Martin Snaters klassieke woorden als 
berouw en bekering. Zijn het begrippen die hun tijd gehad hebben, of zijn ze 
juist heel actueel? 

Eén voor één staan de kerkgangers 
op en lopen naar voren. Als ik voor de 
voorganger sta, doopt deze de duim in 
een schaaltje met roet en brengt daar-
mee een kruisje op mijn voorhoofd 
aan. Dan klinken de woorden over het 
stof. Ik word persoonlijk aangesproken. 
Even ben ik losgemaakt uit de massa, 
even sta ik stil... ja bij wat?

Verbinding
De woorden over het stof brengen 
me bij hoe het ooit begon, bij het 
scheppingsverhaal uit Genesis. De Ene 
schept de mens uit het stof van de aarde. 
Het maakt me klein en tegelijk voel ik 
me verbonden. Klein omdat ik kwetsbaar 
ben en feilbaar. En verbonden, met de 
aarde, waar ik uit genomen ben. 

Ook voel ik me verbonden met andere 
mensen. Met de medegelovigen hier  
in de kerk. Met alle mensen. Ook al 
ken ik hen niet, ik kan ze nu niet meer 
opdelen in goede en slechte mensen. 
We zijn allemaal uit dezelfde klei 
getrokken. We zoeken allemaal het 
goede leven. We hebben allemaal deel 
aan het kwaad dat zijn sporen trekt 
door ons leven. 

Ik maak zelf niet alleen fouten, als 
persoon, ik maak ook deel uit van de 
wereld waarin ik leef. Of ik dat nu leuk 
vind of niet. Of ik er nu iets aan kan 
veranderen of niet. Ik maak onderdeel 

uit van een schuldig landschap waar 
oerwouden gekapt en zeeën leeggevist 
worden. Van een schuldig economisch 
systeem dat geld en goed oneerlijk 
verdeelt. Een groot deel van onze 
welvaart is vergaard door koloniën uit 
te buiten. 

Keer je om en geloof
Maakt dit me somber? Ja. Nee. Want 
de voorganger hoor ik nog wat anders 
zeggen: "Bekeer je en geloof in de 
blijde boodschap." Ik hoor niet alleen 
over mijn sterfelijkheid en tekort, maar 
ook dat het leven een uitnodiging van 
God is.

Die woorden en dat gebaar van het  
askruisje raken me diep. Een ritueel 
doet me voelen, ervaren waar ik  
gewoonlijk aan voorbij leef.

Berouw is een klassiek woord en toch 
hecht ik eraan. Ook omdat het raakt 
aan rouw. Aan het verlies van veelkleurig 
leven in de schepping. Van vogels en 
planten. Van dieren en koraal. 

Dag vogels 
Een paar jaar geleden was ik op vakantie 
in Friesland. Met iedere meter die ik 
door de weidse weilanden fietste, werd 
ik verdrietiger. Het gras was als met 
een nagelschaartje kaal geschoren. 
Waarschijnlijk al voor de derde keer dit 
jaar. Eentonig raaigras. Groen, dat wel, 

maar geen olijke dotterbloem, geen 
sprankelende madelief durfde zijn 
kopje boven het maaiveld te steken. Ik 
kon geen kievitsbloemen ontwaren, en 
ook de gelijknamige tuimelaars in de 
lucht ontbraken. Stil was het, doodstil. 
Opeens realiseerde ik me dat ook het 
gezoem van insecten ontbrak. Slechts 
een enkel koolwitje hield nog de schijn 
op dat hier iets van natuur was. Dag 
vogels, dag bloemen, dag vlinders. Alle 
grassprieten stonden strak in het gelid 
om een zo hoog mogelijke opbrengst 
te garanderen. Voor de boer, die ik  
het van harte gun. Maar ook voor de 
laagste prijs, want we betalen liever 
geen cent te veel voor de witte motor 
van onze economie. 

Berouw is rouwen
Ik zit weer in de kerkbank. Een schrik 
schiet door mijn lijf: staan we onszelf 
hier met deze kleine groep gelovigen 
niet geweldig voor de gek te houden? 
Wat zet dit ritueeltje nu voor zoden aan 
de dijk? Het water klotste de afgelopen 
weken over de kaden en dijken heen. 
We beleefden het warmste jaar ooit 
gemeten. Net als het jaar daarvoor 
overigens. En dan zie ik nog niet eens 
wat ons inhalig gedrag doet in die delen 
van de wereld waar het water mens en 
dier aan de lippen staat.

Gail Bradbrook, één van de oprichters 
van Extinction Rebellion, vergelijkt het D
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'Stof ben je en tot stof  
zul je weerkeren'

REFLECTIE

Martin Snaterse over hoe actueel begrippen als berouw en bekering zijn
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met een rouw-
proces. Rouw is de 
prijs die je betaalt 
voor liefde. Maar het 
omgekeerde geldt ook: 
rouw maakt ruimte voor 
liefde. Als je het verschil 
kunt zien tussen een 
tureluur en een kemphaan, 
dan ga je vanzelf van vogels 
houden. Stof ben je… we staan 
niet buiten of boven de schepping 
maar maken er deel van uit. 

aarde, ons gezamenlijk 
huis. Het is de enige 
bewoonbare plek die we hebben 
in het onmetelijke heelal. ‘God lof!’ 
hoor ik de leeuwerik zingen. Ik weet 
mijn plaats.

“Ik hoor niet alleen over 
mijn sterfelijkheid en 
tekort, maar ook dat het 
leven een uitnodiging 
van God is.”

Maar dan hoor ik weer de stem van 
de voorganger: mens ben je. Ik kan 
en hoef de wereld niet te redden. Het 
hangt niet van mij af. Maar wat ik doe 
en laat doet er wel toe. Ik kan liefhebben. 

Ik merk een gevoel van opluchting. 
Berouw maakt ruimte. Het heeft niets van 
een neerdrukkende zwaarmoedigheid of 
een opgeheven beschuldigende vinger. 

Ik merk dat ik iets lichter de kerk uitloop. 
Ik kan mijn plek innemen. Als mens. Ik 
besta. Maar ik hoef niet zwaarwichtig 
te doen. Ik hoef niet krampachtig te 
leven alsof het van mij afhangt dat er 
iets van de aarde terecht komt. Mens 
ben ik. Ik kan god-zijn met een gerust 
hart aan God over laten. 

Stof ben ik. Inkeer en berouw zetten 
me met beide benen op onze mooie 

Illustratie door Johan de Vreugd. Johan maakte 
in de veertigdagentijd van 2023 elke dag een 
tekening bij de Bijbeltekst uit zijn leesrooster. 
De tekeningen zijn gebundeld in een handzaam 
boekje. Een kleine oplage is nog beschikbaar, 
zie www.adventkerk.nl.
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Het Brandpunt,  
oecumenische geloofs- 
gemeenschap in Amersfoort Noord

PROFIEL VAN EEN KERK
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Het Brandpunt is een gemeenschap 
waar mensen vanuit verschillende 
achtergronden het christelijk geloof 
belijden, met respect voor de tradities  
van de stichtende katholieke en 
protestantse moederkerken. Dit heeft 
zich in haar 25-jarig bestaan geuit 
in een eigen gewoonte van tradities, 
vieringen en vormgeving. Een van de 
leden van het eerste uur is gevraagd 
naar haar ervaringen met onze  
geloofsgemeenschap. 

Wat is belangrijk voor jullie  
wijkgemeente?
Wij zijn een oecumenische wijkgemeente 
en vinden het belangrijk dat protestanten 
en katholieken iets van hun eigen 
traditie herkennen in de  
zondagse liturgie.  

In Het Brandpunt is er oog  
voor elkaar, ongeacht wat  
of hoe je gelooft, want  
‘waar de Geest van de Heer 
is, is vrijheid’.

de viering is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten bij een kopje koffie of thee. 
Er is een gastheer of -vrouw aanwezig  
om nieuwe mensen op te vangen. In 
Het Brandpunt is er oog voor elkaar, 
ongeacht wat of hoe je gelooft,  
want ‘waar de Geest van de Heer is,  
is vrijheid’. 
Voor de jongeren is er eens in de 
maand het Brandhoutcafé en voor 
de kleine kinderen is er elke zondag 
tijdens de overweging kinderwoord-
dienst. 

De voorgangers zijn afwisselend lid van 
de PKN of de katholieke kerk, maar de 
kerkdienst verloopt volgens een vast, 
oecumenisch patroon. We hebben een 
eigen oecumenische cantorij die tien 
keer per jaar meewerkt aan de vieringen, 
Onder meer aan de Kerstnachtviering, 
Aswoensdag, Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag, Paasnachtviering, Pinksterviering 
en Allerzielen. De begeleiding is in 
handen van deskundige musici. De 
liederen die we zingen komen ook uit 
de verschillende tradities. Voor en na 
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De kerk in het kort

Aantal leden
1204 PKN leden, 200 RK leden

Hoeveel kerkbezoekers per 
zondag 
120

Sinds
Vanaf 1989 organiseerden 
protestanten en katholieken uit 
Zielhorst oecumenische vieringen.  
De groei van de gemeenschap 
leidde tot de bouw van Het 
Brandpunt. De eerste steen met 
de tekst: ‘Waar de Geest van de 
Heer is, is vrijheid’ (2 Korintiërs 
3,17) werd gelegd op 15 oktober 
1993. Het Brandpunt werd in 
gebruik genomen op 22 mei 1994 
en als oecumenisch centrum 
ingewijd op 14 september 1994 
door hulpbisschop J. Niënhaus. 
Sinds 1 januari 2023 maakt Het 
Brandpunt in bestuurlijk en 
financieel opzicht geen deel 
meer uit van de parochie Onze 
Lieve Vrouw van Amersfoort.

Voorganger
Ds. Anna Walsma en pw. Miriam 
Bierhaus (tot 1 juli 2024) vormen 
het pastoresteam van Het 
Brandpunt. Dit voorjaar hoopt 
het bestuur van Het Brandpunt 
een RK pastor naast ds. Walsma 
aan te kunnen stellen. Ds. Walsma 
is tevens voorzitter van de Raad 
van Kerken in Amersfoort.

Vaste activiteiten
Zondagse vieringen (aanvang 
10.45 uur), morgengebed op 
dinsdagmorgen (aanvang 10.00 
uur), inloop op maandag- t/m 
donderdagochtend tussen 
10.00 en 12.00 uur, cantorij- 
repetitie op dinsdagavond, 
Schatgraven op zondagmorgen 
voor de jongste kinderen en 
hun ouders, Brandhoutcafé 
voor jongeren tussen 12 en 
16, 16+ groep voor de oudere 
tieners, activiteiten rondom 
de Stamtafel, retraites in de 
adventstijd en veertigdagentijd, 
gespreksgroep Jong Leren  
(en meer).

Behalve voor de 
eigen gemeen-
schap proberen we 
ook iets te betekenen 
voor de wereld om ons 
heen, bijvoorbeeld door  
projecten van de diaconie. 

Werk je samen met andere kerken in 
Amersfoort?
We werken samen met De Inham en 
De Veenkerk. De voorgangers rouleren 
en er worden gezamenlijke activiteiten 
aangeboden via Zindex033. Ook wordt 
er eens in de twee jaar een musical 
georganiseerd voor leden van de drie 
kerken van Amersfoort-Noord. 

Wat hoop je voor de toekomst van 
jullie wijkgemeente?
Ik hoop dat we als oecumenische  
gemeenschap kunnen blijven bestaan 
en dat dat financieel ook haalbaar is.  
Hopelijk kunnen we ook jonge mensen 
en jonge gezinnen blijven inspireren. 

Wat is het knelpunt, wat gaat er  
minder goed en wat zou je anders 
willen doen?
Het is jammer dat je zo weinig van elkaar 
weet. Soms hoor je pas na maanden 
dat iemand ziek is of ziek geweest 
is, of gescheiden. Bij ziekte of om 
anderen redenen worden er bezoekjes 
gebracht door de ‘oudste’ (ouderling-
pastoraat), maar die is gebonden aan 
de wet op de privacy en mag hierover 
geen mededelingen doen. 

De viering begint pas om kwart voor elf. 
Dat komt niet altijd goed uit als je nog 
andere plannen hebt op die zondag. 
Daarom is niet iedereen elke zondag in 
de kerk aanwezig. Sinds corona kiezen 
mensen er ook vaker voor om de viering 

online te volgen. Daardoor wordt het 
‘omzien naar elkaar’, wat in de begintijd 
het credo was, wel lastiger. 

Waarom ben je lid van deze  
wijkgemeente en wat is er fijn aan 
deze gemeente of wat zou je juist 
anders willen zien?
Ik ben lid van deze kerkgemeenschap 
omdat ik hier in de wijk woon en er al 
vanaf het begin bij betrokken ben. 
De oecumene was in het begin wel 
wennen, maar ik zie er nu de meer-
waarde van in. Er hangt bijvoorbeeld 
ook een kruiswegstatie in de kerk, die 
jaarlijks rouleert. Op Goede Vrijdag 
wordt daar veel aandacht aan besteed. 
Het is heel mooi dat er iIn de advents- 
periode en in de veertigdagentijd 
en andere hoogtijdagen altijd een 
symbolische bloemschikking wordt 
gemaakt, waar steeds iets aan toe wordt 
gevoegd. Die bloemschikking ligt op de 
tafel voorin de kerk en aan het begin 
van de viering wordt uitgelegd wat de 
symboliek ervan is. Ook de wisselende 
kleur van het wandkleed laat zien in 
welke periode van het kerkelijk jaar we 
ons bevinden.

Als lid van de cantorij zingen we liederen 
uit protestantse en katholieke bundels. 
Die kunnen mij erg ontroeren.
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Stadsdominee/
Amersfoortse Zwaan

Geborgen zijn
Na het succes van 'Keiheilig!' in de zomer 
van 2022 organiseert Stadsdominee 
opnieuw een fotowedstrijd die de 
grenzen tussen kerk en stad overstijgt, 
met als thema: 'geborgen zijn'. In 
een wereld die vaak onherbergzaam 
voelt door polarisatie en onzekerheid 
zoeken veel mensen naar bescherming, 
geborgenheid en veiligheid. Je kunt je 
geborgen voelen bij je partner of als 
kind bij je ouders. Je kunt je ook 
geborgen voelen bij je geloofstraditie 

of bij de groep met wie je idealen of 
een geschiedenis deelt. Je kunt geborgen 
zijn in een fi jne warme trui of sjaal, 
of knus aan je eigen keukentafel. 
Geborgenheid is een gevoel, maar ook 
een behoefte. Ik zie het zoeken naar 
geborgenheid dan ook niet als vlucht 
uit de onbarmhartigheid van mensen, 
maar als kracht opdoen. 

Over 'geborgen zijn in God' spreken 
veel psalmen, zoals Psalm 27 (berijmd):
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en 
Here! Waar is het duister dat mij onheil 
baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij 
deren, in zijn bescherming ben ik wel 
bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal!

Maak een foto van waar jij in Amersfoort 
een plaats van geborgenheid vindt, 
voor jezelf of voor anderen. Laat ons 
zien waar jij je gekoesterd en beschut 
en veilig voelt. Waar je in de luwte 
altijd weer op adem komt omdat je je 
geliefd en gedragen weet. 
De jury bestaat uit vakfotografen: Lydia 
Vroegindeweij, Lianne ter Maat en 
Thomas Thijssen. De vijftien door hen 

gekozen foto's zijn in juli en augustus 
te zien als expositie in de Amersfoortse 
Zwaan. De prijswinnaars krijgen hun 
foto groot afgedrukt en ingelijst cadeau. 
Insturen kan tot 1 juni, max. drie foto's 
per deelnemer, min. 1 MB per foto. Alle 
voorwaarden voor deelname vind je op 
stadsdominee.nl/foto.

Eens per jaar vragen we iedereen 
die betrokken is bij Amersfoortse 
Zwaan of Stadsdominee om een 
bijdrage, zodat alle activiteiten 
door kunnen gaan. Een steentje 
bijdragen kan op rekening: 
NL13INGB0000542598 t.n.v. 
Amersfoortse Zwaan of 
NL 88 INGB 0009 2253 67 ten 
name van Stadsdominee PGA. 
Heel veel dank!

Agenda Amersfoortse Zwaan
•  14 februari, 19.30-21.00 uur: 

Aswoensdagviering in de Sint Joris-
kerk, gezamenlijk beginnen we de 
weg naar Pasen

•  17 februari, 16.00 uur: Muziek na de 
Markt, orgelconcert Sander van den 
Houten

•  24 februari, 16.00 uur: Viering in de 
Veertigdagentijd

•  2 maart, 16.00 uur: Maak kennis met 
de Groene Man

•  9 maart, 16.00 uur: Trio Colore: 
kinderboekenschrijfster Bette Westera 
met muziek van Claudia Kuhnt en 
Diederik van Essel

•  16 maart, 16.00 uur Muziek na de 
Markt, Stabat Mater van Pergolesi

•  23 maart, 16.00 uur: Viering 
Palmzondag

•  29 maart, 15.00 uur: Meezing 
Mattheüs en Goede Vrijdag viering. 
Alle Bach-zelf-zingen-liefhebbers
komen om 13.30 uur om o.l.v. 
Cees-Willem van Vliet en Henk 
Veldman alle koralen in te studeren.

Stadsdominee

Diederiek van Loo

(06) 40 70 09 66

diederiekvanloo@stadsdominee.nl

www.stadsdominee.nl

Amersfoortse Zwaan

Langestraat 61

Rekeningnummer

NL 88 INGB 0009 2253 67 t.n.v. 

Stadsdominee PGA

Voorzitter kerkenraadscommissie

Corrie Buitendijk

(033) 465 01 18

buitendijk.corrie@gmail.com

Elke woensdag van 9.00-9.30 uur Stilte-

meditatie in de Sint Joriskerk. Een half uur 

onder de hoge gewelven in de stille kerk, 

tijd voor je eigen gedachten en gebeden. 

Vooraf opgeven is niet nodig.
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Adventkerk

Ringweg Kruiskamp 74

(033) 472 00 31

Predikant

ds. H.S. Mosterd

predikant@adventkerk.nl

Scriba

Gert Simons

(06) 51 44 10 43

scriba@adventkerk.nl

Bankrekening

NL 59 INGB 0001 632 147

Kopij wijkberichten

Annemarie Stoff er-Brink & Anne Strijker, 

vierklank@adventkerk.nl

Website

www.adventkerk.nl

Adventkerk
Protestantse wijkgemeente

Onder zijn vleugels
Het maakt verschil of je de nacht 
doorbrengt in een huis van steen of in 
een tent. Als het stormt dan zie je dat 
aan het bewegende tentdoek. Als het 
regent hoor je de droppels roff elen op 
het katoen. De scheidslijn tussen buiten 
en binnen is dunner. Je bent in een 
tent kwetsbaarder voor de elementen 
en kwaadwillende buitenstaanders. 
Onze huid en ons lichaam is net als 
een tent kwetsbaarder dan ons lief is. 
Een virus glipt maar al te makkelijk naar 
binnen, een ziekte zit voor je het weet 
onder je huid.
Tegenover deze kwetsbaarheid staan 
de vleugels van de Allerhoogste. Onder 
zijn wieken vinden mensenkinderen 
toevlucht. In het gebed en door het 
lied schuilen we bij hem. Dat maakt 
ons bepaald niet onkwetsbaar. De 
vleugels van de Heer zijn niet van 
gewapend beton maar veeleer 
onzichtbaar. Je ziet ze alleen door het 
geloof. Het zijn vleugels van liefde die 
ons altijd en overal omringen. 

Het zijn vleugels van ontferming die 
ons opvangen als wij struikelen.
In Deut. 32:11 staat het zo: Zoals 
een arend over zijn jongen waakt en 
voortdurend erboven blijft zweven, 
zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen 
daarop draagt, zo heeft de HEER zijn 
volk geleid. 

ds. Hendrik Mosterd

Biblejournaling Psalm 91:4 door Eline

‘Een lichaam is een eenheid die uit vele 
delen bestaat; ondanks hun veelheid 
vormen al die delen samen één lichaam. 
Zo is het ook met het lichaam van Christus.’ 
(1 Kor. 12:12) Een groot aantal van ons 
zet zich op uiteenlopende manieren in 
voor de opbouw van onze gemeente. 
Van vele belangrijke schakels zijn we ons 
helemaal niet zo bewust. De werker in 
de kerk die deze maand voor het voetlicht 
komt is een leiding van basiscatechese, 
Christine van Dijk.

Wat is jouw taak?
Op zondagavond geef ik samen met een 
aantal anderen de kinderen van groep 7 
en 8 thematische lessen over het Oude 
en Nieuwe Testament, van zondeval 
tot wederkomst. Ook bidden we met 
elkaar en mogen de kinderen gebeds-
punten delen. Iedere les probeer ik op 
een creatieve en afwisselende manier bij 
de kinderen een ingang te vinden zodat 
ze de lessen onthouden. Zo liet ik bij 

Onzichtbaar werk in onze gemeente

het thema doop fi lmpjes zien over hoe 
kleine en grote mensen gedoopt worden 
in Noord-Rusland: buiten in een wak. 
Aan het commentaar van de kinderen 
te horen is het geen goed idee om dat 
in Nederland te gaan doen! En hoe in 
de Oosterse kerk veel baby’s tegelijk 
gedoopt worden, door onderdompeling. 
Dan praten we verder wat die doop nou 
betekent en waarom het zo belangrijk is 
dat de gemeente hiervan getuige is.

Wat vind je mooi aan wat je doet?
Ik vind het mooi om twee jaar met deze 
kinderen op te lopen en ze te leren kennen. 
Ik word er blij van als ik merk dat de 
kinderen de lessen echt tot zich nemen 
en vragen stellen of met elkaar een 
Bijbelgedeelte kunnen naspelen. Als ze aan 
het eind van groep 8 afscheid nemen 
van de basiscatechese, staan ze voorin 
de kerk en krijgen ze een Bijbel cadeau. 
Dat gebeurt midden in de gemeente en 
dat is altijd een mooi moment.
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Woensdag 14 februari, Aswoensdag
Pasen valt vroeg dit jaar en dus ook de 
veertigdagentijd, woensdag 14 februari 
is al Aswoensdag. 
Sinds enkele jaren participeert de 
Bergkerk in een oecumenische viering 
van de Aswoensdag, zie ook het artikel 
op blz. 4. 
Enkele Amersfoortse kerken - R.K. 
geloofsgemeenschap St. Franciscus 
Xaverius, de Oud-Katholieke parochie 
van de H. Georgius, de Amersfoortse 
Zwaan (Lutherse kerk), de Johanneskerk 
en de Bergkerk - beginnen de veertig-
dagentijd met een gezamenlijke viering 
in de centrale kerk van onze stad, de 
St. Joriskerk. Een betekenisvolle oecu-
menische viering in het centrum van 
onze stad markeert op Aswoensdag 
de veertigdaagse periode van vasten 
en inkeer op weg naar Pasen. In de 
viering van Aswoensdag ontvangen de 
aanwezigen als teken van inkeer een 
kruisje van as op hun voorhoofd. 

Vastentijd
Het askruisje herinnert ons eraan, 
dat wij vanuit de kwetsbaarheid en 
vergankelijkheid van ons bestaan 
geroepen worden tot opstandingsleven 
met Christus. Vasten betekent ‘van 
ophouden weten’, een grens trekken 
in het alledaagse om ruimte te maken 
voor het bijzondere. Het gaat dan om 
omkeer en boetedoening. De vastentijd 
nodigt ons uit om terug te keren van 
ingesleten wegen die doodlopen naar 
wegen die toekomst en leven geven. 
Boetedoen betekent het beter doen, je 
leven beteren... in tijd… in aandacht… 
in consumptie... in stilte en gebed... in 
ontvangen... in zorg voor je lichaam, 
voor je geest, voor wie je lief zijn en 
met wie je moeite hebt… een reiniging 
van de ziel tot innerlijke vrijheid. 
Aandacht voor leven met God en God 
met ons. Eenieder zal daar zelf zijn of 
haar eigen invulling aan geven. 

Choral Vespers: Palestrina
Zondag 11 februari 2024 van 16.00 - 
17.00 uur, in de Bergkerk
De eerste Choral Vespers van 2024 
met het Bergkerk Vocaal Ensemble.
Met onder meer muziek van de 
16de-eeuwse Italiaanse componist 
Giovanni Pierluigi da Palestrina
Christe qui lux es dies. Sic Deus dilexit 
mundum. Improperium expectavit 
cor meum.
Verder hoor je op Engelse chant 
gezongen psalmen en hymns in deze 
meditatieve vesperdienst.
Bergkerk Vocaal Ensemble o.l.v. 
Cees-Willem van Vliet, Jan Jansen, orgel
Gratis toegang. Collecte bij de uitgang.

Concert op de Berg: John Tavener - 
Refl ections
Vrijdag 16 februari 2024 van 20.00 - 
21.00 uur, in de Bergkerk
Een piano- en cello-recital met 
hedendaags-spirituele muziek van 
de Britse componist John Tavener, 
Pratirupa Threnos Ypakoë, Cees-Willem 
van Vliet (piano) en cellist (volgt). 
Meer informatie over de kaartverkoop 
volgt spoedig. www.muziekopdeberg.nl 

Film op de Berg
Dinsdag 13 februari 2024 ‘Like father, 
like son’, Hirokazu Koreeda, Japan 2013, 
120 min.
Familieportret met juweeltjes van 

scènes … vrolijk, wild en liefdevol – 
Koreeda werpt interessante vragen op 
over ouderschap en vaderlijke liefde – 
Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.
Met een korte inleiding en nagesprek
Vooraf aanmelden: 
fi lmopdeberg@gmail.com Toegang 
€8,- | Betalen bij binnenkomst.

Bergkerk

Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort

(033) 461 79 17

www.bergkerk.nl

Predikant

Ds. J. van Baardwijk

(06) 83 95 10 74 (te bereiken ma t/m vr

van 9.00 - 9.30 en 18.00 - 18.30 uur)

predikant@bergkerk.nl

Beheerders/verhuur

Annemarie van den Biezenbos/Dik Sanders

beheerder@bergkerk.nl

Pastoraal meldpunt

(06) 19 94 51 39 (ma t/m vr 18.00 - 19.00 uur)

Scribaat

Dhr. W. T. Peuscher

scribaat@bergkerk.nl

Penningmeester

Dhr. B. de Vries

penningmeester@bergkerk.nl

NL22 INGB 0000 5259 46

Diakonie

NL77 INGB 0004 9582 44

Bergkerk
Protestantse wijkgemeente
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Het Brandpunt

Laan naar Emiclaer 101

3823 EG Amersfoort

Predikant

Anna Walsma

anna.walsma@hetbrandpunt.net

Kerkelijk werker

Miriam Bierhaus

miriam.bierhaus@hetbrandpunt.net

Secretaris Oecumenische Wijkraad

Johan van der Vorm

secretaris.owr@hetbrandpunt.net

Koster en kerkverhuur

Kees van Dijke

koster@hetbrandpunt.net

Rekeningnummer

NL34RABO00123051800 t.n.v. PG Hoogland/

Amersfoort-N Het Brandpunt

Het Brandpunt
Oecumenische Geloofsgemeenschap

Ontmoeten aan de Stamtafel
De Stamtafel in Het Brandpunt is de 
plaats waar ontmoetingen georganiseerd 
worden. Soms rondom een thema, om 
te bezinnen en te verdiepen. Soms met 
een creatieve of speelse insteek, voor 
de gezelligheid en om elkaar eens op 
een andere manier te leren kennen. 
Zin om aan te schuiven? Meld je dan 
aan via stamtafel@hetbrandpunt.net.

Gesprekstafel
‘Wie onschuldig is, werpe de eerste 
steen’ (Johannes 8, 46-59)
Bij een opengeslagen Bijbel ontsteken
we het licht en lezen samen de lezingen 
van de viering op zondag 17 maart. We 
leggen verschillende Bijbelvertalingen 
naast elkaar en daarbij onze vragen. 
Wát lezen we en wat valt ons op als 
we samen de teksten hardop lezen? 
Wat irriteert ons, wat ráákt ons hart en 
waar zien we iets oplichten? Misschien 
vinden we liederen die hierbij passen.
Doe je mee met dit tafelgesprek ter 
voorbereiding van de viering? Welkom 
aan de stamtafel op maandag 4 maart 
om 20.00 óf dinsdag 5 maart 14.00! 
Miriam

Spe(e)ltafel 
Geen gamespel of Wordfeud achter 
een scherm, maar een leuk bordspel 
met elkaar. Aan de stamtafel kun je 
dammen of schaken en Patience spelen. 
Of aansluiten bij Catan of Ticket-to-ride. 
Nog beter: neem je eigen spel mee en 
vind medespelers! Breng ook je eigen 
bammetje mee, wij zorgen voor een 
heerlijk kopje soep van het huis. Welkom 
aan de stamtafel op zondag 11 februari 
van 13.00 tot ca. 15.00 uur.
Marga en Paul

Vasten is kiezen om op weg te gaan

‘Bij vasten denken we al snel aan 
monniken in de woestijn en schilderijen 
van smalle mensen die naar de hemel 
kijken. Voor mij is vasten niet zo’n 
bepaald beeld, het staat niet zozeer 
op zichzelf. Vasten zie ik als onderdeel 
van de liturgie van het leven.’

Jeanine Molleman deelt haar gedachten
over vasten. Het is alweer een tijd 
geleden dat ze zelf twaalf jaren als 
kloosterzuster leefde. ‘We hadden in het 
klooster de gewoonte om elke veertig-
dagentijd een bepaald boek te bestu-
deren. Die keuze voor een bepaald 
boek, een bepaald onderwerp, gaf 
verdieping en verdergaand inzicht.’

Navolging zoeken
‘Voor mij’, deelt Jeanine, ‘is vasten 

vooral het maken van keuzes. Niet 
zozeer dat je iets goeds gaat doen op 
die dagen of in die tijd. Maar dat je een 
keuze maakt om iets niet te doen of 
een keuze om iets wél te doen. Dat je 
zo gaat zoeken en ontdekken wat de 
weg van de navolging van Jezus is. Dat 
je erbij stilstaat wat Zijn verlangen voor 
jou, voor jezelf betekent.

De liturgie van de veertigdagentijd 
geeft je de mogelijkheid om hier 
aandacht aan te besteden. Om deze 
liturgie te beleven. Goede liturgie 
verandert je, bewerkt iets in je. Je viert 
die niet omdat het zo fi jn is om te 
vieren, maar omdat het je weg verdiept 
en je verandert.

Ik ervaar liturgie als viering van het 
leven, van het religieuze leven. Je 
viert de zondagse viering. Je viert de 
sacramenten. Dat komt omdat het het 
leven zelf is. Zo vier je het leven, ook 
met vasten, om dieper en verder op 
weg te gaan.’

Jeanine Molleman
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De Bron in zak en as? - Nee!
Zorgen zijn er vele om deze wereld 
en haar toekomst. We kijken er niet 
van weg, ook niet in kerkdiensten en 
andere activiteiten. De toekomst van 
het kerkelijk leven is ongewis. We zijn 
ons dat bewust. Maar het thema van 
deze Vierklank riep bevreemding op. 
We zitten als kerkelijke gemeente niet 
in zak en as. We beseff en goed dat we 
de volmaakte of ideale gemeente niet 
zijn. Iedere week spreken we onze 
verwachting uit: ‘Onze hulp is in de 
Naam van de HEER die niet loslaat het 
werk van Zijn handen.’ Uitgangspunt 
van ons beleidsplan is: met degenen 
die nu deze gemeente vormen of zich 
daarbij betrokken voelen die dingen doen 
die bij het kerk-zijn vandaag passen.

Hoe ziet dat eruit? - Terugblik
Advent en Kerst vierden we rond het 
thema ‘Weet jij hoe laat het is?’ Elke 
week werd ieder die dat wilde via de 
nieuwsbrief of kerkapp erbij betrokken 
met een idee, vraag of opdracht. In de 
kerkdiensten kwam dit steeds terug.
Middenin advent was de adventsmiddag 
met een prachtig inhoudelijk programma
en een gezellige maaltijd. De Bron 
leverde engelen en andere medewerkers
voor de kerstlichtjestocht in de binnen-
stad op 16 december.

Op kerstavond voerden kinderen uit 
De Bron, De Hoeksteen en de 
Emmaüskerk een musical op waar 
vanaf de herfstvakantie elke zondag-
morgen op was geoefend. Tijdens die 
repetities troff en ouders elkaar en kon 
het tot mooie gesprekken komen.

De kerstdienst was interactief om zo te 
delen wat Kerst voor ons betekent.
Voor het eerst na 2019 was er tussen 
Kerst en de jaarwisseling weer een 
Top2000-dienst. Natuurlijk vindt niet 
iedereen dat mooi. Maar velen in alle 
leeftijden zijn juist verrast hoe in pop-
liederen thema’s aan de orde komen 
die alles met geloof te maken hebben.
Oudjaar sloten we af met een viering 
in en met De Hoeksteen. Op Nieuw-
jaarsmorgen stond de kerk open voor 

De Bron

Vogelplein 1

(033) 472 81 67

Koster en beheer/verhuur

Mw. M. de Koning

(033) 475 99 42 / (06) 36 20 86 62

koster@debronamersfoort.nl

Predikant

ds. R.G. van der Zwan

(033) 475 51 58 / (06) 30 42 46 13

predikant@debronamersfoort.nl

Scriba/contactadres

scriba@debronamersfoort.nl

Wijkkas

NL05INGB0005 0407 29 t.n.v. De Bron

Internet

www.debronamersfoort.nl

een Nieuwjaarsbegroeting met een 
morgengebed.

De eerste zondag van het jaar begon 
traditiegetrouw met een nieuwjaars-
ontbijt voor kinderen en jongeren met 
de leiding van kinder- en jeugdwerk.
Op de aansluitende vrijdag was er een 
snertmaaltijd met pubquiz, ter versterking 
van onderlinge verbondenheid.
Elke vrijdagmiddag is er inloop en 
maandelijks is er een maaltijd voor wie 
maar aan wil schuiven. 

Wat is er te verwachten? - Vooruitblik
Op 14 februari start de veertigdagentijd. 
In De Bron volgen we het project ‘Wat 
goed dat jij er bent’. Opnieuw zullen er 
rond de kerkdiensten diverse activiteiten 
zijn. Via nieuwsbrief en kerkapp volgt 
nadere informatie.
Op 10 maart 15.30 uur is er weer een 
peuter/kleuter-viering. Noteer de datum!

Voortgang
Kerkdiensten, pastoraat, diaconaal 
werk, activiteiten voor en met kinderen 
en jongeren, ontmoetingen - het gaat 
allemaal door.

De kerkenraad besprak het werkverslag 
van de wijkpredikant. De keuze om vooral 
voor eredienst en pastoraat te gaan, 
past goed bij waar De Bron voor staat.

In het pastoraal team werd het werk 
voor en met ouderen uitvoerig besproken.
Om niet alleen over, maar vooral ook 
met de doelgroep te spreken, waren 
twee gemeenteleden uitgenodigd die 
zelf lang actief zijn geweest voor de 
kerk en die goed kunnen verwoorden 
wat wel en niet verwacht mag worden. 

In een volgende gemeentevergadering 
meer hierover.

De Bron
Protestantse wijkgemeente
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Kennismaking en afscheid
Op zondag 21 januari hebben we drie 
nieuwe ambtsdragers mogen verwel-
komen in de gemeente: Petra van 
Schothorst (ouderling pastoraat), Cindy 
Vedder (diaken) en Hanneke Vermeer 
(afgevaardigde AK). Wat fi jn dat zij deze 
taken op zich willen nemen! In de 
dienst werden ook Dineke Ruitenberg, 
Leendert Kok, en Willem Wallet 
herbevestigd voor een nieuwe termijn 
en hebben we met dankbaarheid
afscheid genomen van Hilbert Knul, 
Els Zijlstra en Arie de Boer die aan het 
eind van hun termijn hun taak in de 
kerkenraad hebben overgedragen. 

De kerkenraadsvergadering van 17 
januari stond ook al in het teken van 
kennismaking en ontmoeting en op de 
jaarlijkse heidag van 10 februari zullen 
we ons als kerkenraad verder bezinnen 
op ons persoonlijk geloof en onze taak 
in de gemeente. Iets wat in deze 
vacaturetijd extra belangrijk en waardevol 
is. Blijft u met en voor ons bidden?

Leendert Kok, voorzitter kerkenraad

Christelijk Streekmannenkoor NW 
Veluwe Nijkerk
Voor de derde keer komt het Christelijk 
Streekmannenkoor NW Veluwe Nijkerk 
graag zingen in De Brug, en wel op 
zondag 3 maart 2024 om 17.00 uur. 
Het koor bestaat uit 113 koorleden 
en naast de traditionele concerten 
verleent het koor graag medewerking 
aan zangdiensten in o.a. Apeldoorn, 
Maassluis en Rotterdam.

Een aantal gemeenteleden zijn trouwe 
zangers bij dit koor en zij willen graag 
de traditie van de afgelopen twee jaar 
vervolgen met het Passie&Pasenzingen 
in De Brug.

Het koor zal bekende en prachtige 
nieuwe Passie&Pasenliederen zingen, 
samen met het ensemble en eigen 
koorsolisten o.l.v. dirigent Martin Mans. 
Een van de organisten van De Brug, 
Jan Hendrik van Schothorst, bespeelt 
het orgel.

Samenzang met de gemeente zal 
zeker niet ontbreken en wij hopen dat 
velen van u naar het Passie&Pasenzingen
in De Brug komen!

Henk Riggeling
Voorzitter Chr. Streekmannenkoor NW 
Veluwe Nijkerk

De Brug

Schuilenburgerweg 2

(033) 472 51 09

Predikant

Vacant

Ambulant predikant

Ds. Susanne van der Sluijs

susannevandersluijs@debrugamersfoort.nl

Verhuur en beheerder

verhuur@debrugamersfoort.nl

Pastoraat

pastoraat@debrugamersfoort.nl

Scriba

scriba@debrugamersfoort.nl

Wijkkas

NL09 INGB 0000 6423 86 t.n.v. 

wijkgemeente De Brug

Diaconie

NL40 INGB 0005 0360 25 t.n.v. 

Diaconie De Brug

Ledenadministratie

(06) 49 84 26 31 of 

ledenadministratie@debrugamersfoort.nl

Kerkbalans

kerkbalans@debrugamersfoort.nl

Autodienst

autodienst@debrugamersfoort.nl

Voor overige adressen en informatie kunt 

u terecht op de website van De Brug

www.debrugamersfoort.nl

De Brug
Protestantse wijkgemeente
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Emmaüs en Fontein samen verder
Zondag 31 december 2023 was een 
memorabele dag die we toevoegen
aan de rijke geschiedenis van de 
Emmaüskerk. De laatste dag van het 
jaar, waarin de overgang van oud naar 
nieuw daadwerkelijk aanwezig is en 
was. Een herdenkingsmoment, waar 
vreugde en verdriet in paradoxale 
gevoelens tot uiting kwamen. Een 
dienst, waar de kerkenraden van 
de Emmaüskerk en Fonteinkerk in 
bijna volledigheid aanwezig waren. 
Deze 31ste december 2023 werd de 
overgang op bestuurlijk niveau naar 
de Fonteinkerk een feit, dit na een 
zoektocht van maanden met veel 
vergaderingen en oriëntaties door de 
kerkenraden. Bij ons ging dat onder 
bezielende leiding van Koert Janssen, 
onze voorzitter. Maar dit alles kon niet 
slagen zonder de warme openheid van 
de wijkgemeente van de Fonteinkerk.

Een rijk verleden
In de dienst werd teruggekeken op de 
rijke jaren van ons Emmaüsverleden. 
Martin Binnendijk, Jopie van Loveren en 
Marjanne van der Veer konden verhalen 
uit een rijk verleden, waarbij ook vele 
predikanten de revue passeerden. 
Mooie herinneringen die opgeborgen 
zitten in de muren en spanten van 
deze kerk.

Een graankorrel in vruchtbare aarde
De lezing van deze zondag was uit 
Johannes 12 vers 24. ”Werkelijk, Ik 
verzeker u, als een graankorrel niet in 
de aarde valt en sterft, blijft het een 
graankorrel, maar wanneer hij sterft, 
brengt hij veel vruchten voort”. Zo 
vergaat het onze Emmaüskerk ook. 
Het is een graankorrel, die in vruchtbare 
aarde is gevallen bij de Fonteinkerk. 
De kern van de korrel is aanwezig 
en zal ervoor zorgen, dat er voor de 
Emmaüsgemeente voldoende vrucht 
zal ontstaan om voort te leven. Het 
zal natuurlijk een zoeken worden naar 
het hoe en wat, maar we mogen erop 
vertrouwen, dat het samen opgaan van 
beide gemeentes mag leiden tot bloei 
van de gemeentes.

Samenwerking
Koos Koolstra, de voorzitter van de 
kerkenraad van de Fonteinkerk, keek 
terug op het proces en constateerde 
dat ook zij in een situatie van verkleining 
verkeren. Als Emmaüsgemeente zitten 
we al jaren in dit proces van verkleining, 
maar Koos gaf aan dat er hier al heel 
veel gebeurd is. Kijk maar naar de samen-
werking met andere partijen, zoals 
de Keistadkerk, het Leger des Heils, 
de Rooms-Katholieke parochie en de 
Westerkerk. Kijk naar de diaconale 
presentie, die door het diaconale 
steunpunt herkenbaar was en is in de 
wijk. ‘Hier willen wij als Fonteinkerk van 
leren’, zei Koos.

Onderweg
De voorwaarde, die in dit samengaan 
gesteld is, was wel dat de Emmaüskerk 
een eigen vierplek behoudt. Hier is aan 
voldaan en dit is ook bekrachtigd door 
de algemene kerkenraad van Amersfoort. 
Tevens zal deelgenomen worden aan 
de beroepingscommissie voor een 
nieuwe predikant voor de Fonteinkerk, 
waarvan twintig procent van de dienst-
tijd bestemd zal zijn voor de Emmaüs-
gemeente. Zo zijn de Emmaüsgangers 
op weg gegaan met de Fontein en 
zijn we hartelijk welkom geheten. Ons 
slotlied van deze dienst was: ”Ga met 
God en Hij zal met je zijn.” En zo zal 
het zijn.

Sierk de Bruin

Emmaüskerk

Noordewierweg 131

(033) 461 39 37

Internet

www.emmauskerk-amersfoort.nl

Scriba

scriba@emmauskerk-amersfoort.nl

Predikant

ds. M. van der Burg-Los

(035) 542 69 53

Verhuur

dhr. H. Tornij

zaalbeheer@gmail.com

Penningmeester

dhr. B. Boomsma

bouke@boukeboomsma.nl

Bankrekening

NL97INGB0008001259 t.n.v. Emmaüskerk 

Protestantse Gemeente

Emmaüskerk
Protestantse wijkgemeente
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Fonteinkerk

Robert Kochstraat 4, 3817 JM Amersfoort

(033) 461 49 95

www.fonteinkerk-amersfoort.nl

Koster

Fahmi Icho

(06) 42 02 84 36

fahmi.icho@hotmail.nl 

Predikant

Vacature

Consulent: ds. L.J. Koff eman (06) 28 80 72 75

leokoff eman@fonteinkerk-amersfoort.nl

Scriba

scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl

Wijkdiaconie

NL08RABO0373710259

Wijkkas

NL59INGB0003814259

Activiteiten - Wees Welkom
• Zo 11 februari   
  Muziek&Ontmoeting, Diederik 

Blankenstein, vanaf 12.00 uur 
(zie verderop)

• Tot zo 15 februari 
  Expositie Marc de Klijn in Huis van Zuid
•  Woe 28 febr. 6, 13 en 20 maart 

Leerhuis Tafelen met Jezus; 
begeleiding Willem Klamer. 
20.00-22.00 uur (zie verderop)

• T/m zo 23 mei   
  Expositie Franz Hazelzet in Huis van 

Zuid (zie verderop)

Noteert u ook alvast in uw agenda:
• Woe 6 April  
  Theaterstuk ‘Etty’, aanvang 16.00 uur, 

vrije inloop vanaf 15.30 uur
• Di 12 april & 13 april 

Duurzame ruilbeurs
• Do 11 april & woe 17 april 
  Psalmen, lezen en schrijven, 

begeleiding Gert Ryokan Bremer, 
20.00-22.00 uur

• Zo 21 april 
  Muziek&Ontmoeting, Kamerkoor 

Cappella Montana

Fonteinkerk
Protestantse wijkgemeente

Samenwerking Emmaüs en Fontein
Medio januari hadden we een inspire-
rende kennismaking tussen de 'kerk-
raden' Emmaüskerk en Fonteinkerk. 
We gaan samen op weg en Emmaüs 
trakteerde op zondag na de kerk-
dienst bij de koffi  e op een heerlijk stuk 
Spakenburger hart. Zie hiernaast voor 
meer nieuws hierover.

Liefs, van Maria…
Terugblik op een onvergetelijke kerst-
avond
Links staat een engel en rechts is Maria 
een brief aan het schrijven. En politie-
agenten die alles bijna in goede banen 
leiden. Het kerstspel ‘Liefs, van Maria’ 

staat op het punt te beginnen! Ook dit 
jaar was het weer een mooie mix van 
kinderen van KIEM en jongeren van 
ToZ, die, samen met ook wat oudere 
gemeenteleden, een spetterend kerst-
spel op de planken brachten. Het was 
op-en-top een Fonteinkerk-productie: 
Erik Renkema schreef de teksten, Henk 
Veldman arrangeerde de muziek en 
Albert van Kalsbeek zorgde samen met 
Alice Noord voor het decor. Marnix 
Ruiter had een koortje en strijkers 
opgetrommeld. En na het geweldige 
kerstspel werd er ook weer de legen-
darische warme chocomel of glüh-
wein geschonken door het echtpaar 
Prinzen. Het was onvergetelijk!

Het nieuwe KIEM-thema voor de 
komende weken
Het nieuwe jaar beginnen we aan het 
thema ‘het lichaam’. We wensen elkaar 
altijd een goede gezondheid toe. 
Maar wat als je gezondheid het laat 
afweten? Of als er iets aan je lichaam 
het niet (meer) doet? Stopt je hele 
leven dan? We gaan in gesprek met 
iemand die dit is overkomen. En we 
lezen het verhaal van Paulus, die blind 
werd, en die daarna alles anders zag. 
We gaan ook ontdekken hoe je met je 
lichaam verhalen kunt vertellen zonder 
woorden te gebruiken. We beginnen 
het thema met een leeg lichaam, maar 
gaandeweg komen er steeds meer 
onderdelen op de goede plek.

21



Uit de kerkenraad
Op de vergadering van januari keken we 
terug de kerstperiode. Het kerstproject 
viel in de smaak bij de kinderen: dank 
aan de zeer betrokken leiding! De 
kerstkaartenactie heeft waarschijnlijk 
wat nieuwe gezichten opgeleverd bij 
de kerstnachtdienst. Dank aan alle 
mensen die stapeltjes kaarten bezorgd 
hebben! De kerstnachtdienst was 
prachtig, de kerk was mooi versierd en 
nagenoeg alle stoelen waren bezet, de 
receptie na de dienst was heel gezellig 
en lekker. Hulde aan alle mensen die 
meegeholpen hebben! De kerstochtend- 
dienst was er echt een voor jong en oud, 
en de kinderen hielpen goed mee met 
hun muziekinstrumenten. Ook de  
oudejaarsavonddienst werd goed bezocht.

Ook keken we natuurlijk vooruit naar 
de veertigdagentijd en Pasen. De nieuwe 
Werkgroep Eredienst, waar ds. Lydia 
zitting in heeft, bereidt de diensten 
voor. Kerkleden hebben zich spontaan 
aangemeld om de vastenmaaltijden 
weer te organiseren, en mensen vinden 
om de paasgroetenactie voor gedeti-

De Hoeksteen
Protestantse wijkgemeente

neerden te organiseren, was ook niet 
moeilijk. Zo fijn, dat kerkleden bereid 
zijn om de kar te helpen trekken. 
Daarom zijn we ook zo blij met onze 
nieuwe diaken, Dick Ouwerkerk, die op 
17 maart wordt bevestigd.

We spraken over de planning van de 
data voor het Heilig Avondmaal. Dat 
is in principe voortaan op de derde 
zondag van de oneven maanden, maar 
soms moet men uitwijken naar een 
andere zondag. We stoppen overigens 
met rozen uitdelen op deze zondagen 
omdat dat niet meer scheen aan te 
spreken. Wel gaat ds. Lydia op veler 
verzoek maandelijks de namen van de 
chronisch zieken weer in de Nieuws-
brief zetten, zodat wij allemaal naar 
hen om kunnen zien, door een kaartje 
te sturen of anderszins. We willen ook 
regelmatig verschillende groeperingen 
in de wijkgemeente uitnodigen op een 
kerkenraadsvergadering, om te vragen 
hoe het gaat en of ze ergens mee 
ondersteuning nodig hebben.

Ineke van Oosten, scriba

De Hoeksteen

Klaartje Donzepad 59

3813 PZ Amersfoort

Predikant

ds. Lydia Kansen-Brasz

lydiakansen@hoeksteenamersfoort.nl

(033) 737 0010

Voorzitter

Tjeerd Grünbauer

voorzitter@hoeksteenamersfoort.nl

Scriba

Ineke van Oosten

scriba@hoeksteenamersfoort.nl

Bankrekening

NL18ABNA0553217135

Website

www.hoeksteenamersfoort.nl

De Hoeksteen heeft een Werkgroep 
Eredienst
De onlangs opgerichte werkgroep 
houdt zich bezig met alles wat er komt 
kijken bij liturgie en kerkmuziek, met 
name in de zondagochtenddienst.  
Te denken valt hierbij aan diversiteit,  
zorgvuldigheid, de verbindende 
werking van muziek, vloeiend verloop 
van de dienst en bewuste liturgische 
keuzes. Voor vragen of suggesties? 
Spreek ons gerust aan, persoonlijk, per 
telefoon of per e-mail. Mieke Boonstra, 
mieke.boonstra@online.nl

Samen aan tafel tijdens de  
veertigdagentijd
Vanouds is de veertigdagentijd een 
tijd van inkeer en bezinning. Het getal 
veertig verwijst naar de tijd die Jezus 
vastend in de woestijn doorbracht. 
Veel christenen leven sober in de weken 
voor Pasen (behalve ‘s zondags). Ze 
eten geen snoep, eten eenvoudig, of 
pauzeren op social media. Zo maak 
je ruimte voor bezinning en aandacht 
voor je omgeving. Door samen een 
eenvoudige maaltijd te delen, bespaar 
je en kunnen we elkaar daarbij  
ontmoeten en inspiratie delen.

Wanneer en waar?
Wekelijks vanaf 14 februari tot Pasen. 
In groepjes bij wisselende gastadressen 
op wisselende dagen. Hoe meer  
mensen zich opgeven om te eten of 
koken, hoe meer tafels er komen.

Kosten? 
Een gift voor het vastenproject.

Opgeven / meedoen / vragen?  
Bij Coby: wolswink@xs4all.nl of  
Corita: corita.johannes@gmail.com.

Namens de Groene Estafette  
Werkgroep
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De ziel gaat te voet
Een paar keer per jaar komen we in De 
Inham bij elkaar voor een zondagmiddag- 
gesprek. Een openhartige ontmoeting 
met een gemeentelid over een thema 
dat dieper gaat. Op 21 januari vertelde 
Jacques Bakker over zijn pelgrimstocht 
naar Santiago de Compostella. Vorig 
jaar voltooide hij vanaf de Pyreneeën 
het laatste deel van zijn camino. Het 
doel was bereikt, de stad van St. Jakob, 
zijn naamgenoot. 

Wat bezielde je om in je eentje weken 
op pad te gaan? 
“Ik was op pad gegaan met een bepaalde 
vraag: wat doet het me dat ik mijn 
werkzame leven heb afgerond? Maar 
gaandeweg bleek het anders te lopen. 
De vragen die aanvankelijk zo belangrijk 
waren, over mijn werk bijvoorbeeld, 
bleken minder urgent te zijn.” 

Heeft het je verder gebracht? 
“Als ik iets geleerd heb, is het bij de 
dag te leven. Te voet wordt je wereld 
kleiner. De dagelijkse beslommeringen 
raken op de achtergrond. De grootste 
zorg is het vinden van een bed voor de 
nacht en eten. Alles wat je lief is, is op 
afstand. En juist dat maakt dat ik me 
realiseerde hoe lief ik hen heb. Mijn ziel 
opende zich meer en meer toen ik de 
schillen van mijn leven afpelde. Er zijn 
onverwachte ontmoetingen. En je gaat 
ook weer alleen verder omdat ieder 
zijn eigen tempo loopt. En er is de 
eenzaamheid, omdat je je eigen weg 
gaat. Wat ik vooral ervoer was dank-

Zondagmiddaggesprek, Dineke Havinga in gesprek met Jacques Bakker

baarheid. Voor wat er al lang was: de 
liefde voor Gea, de verbondenheid met 
de kinderen en kleinkinderen. Gods 
aanwezigheid. Er is zoveel dankbaarheid 
in me. Daar liep ik zomaar aan voorbij.” 

Heb je suggesties voor een thema of 
persoon voor de zondagmiddag- 
gesprekken? Laat het weten aan Dineke 
Havinga, dlhavinga@gmail.com of 
martin.snaterse@inham.net. 

mooie manier om anderen te ontmoeten, 
je geloof te voeden, te leren met en 
van elkaar. Wil je meedoen aan een 
bestaande of nieuwe kring? Dan ben 
je welkom op zondag 4 februari na 
de dienst. We inventariseren welke 
behoefte er is en of het mogelijk is om 
bepaalde gespreksgroepen te laten starten. 
Er zijn verschillende mogelijkheden 
waarlangs gekoppeld kan worden. 
•  Inhoud. Ben je op zoek naar theolo- 

gische verdieping, zoek je het bijv. 
meer op het gebied van levensvragen 
of wil je iets heel anders?

•  Werkwijze. Wil je graag onderwerpen 
zelf voorbereiden of wil je je liever 
laten leiden door vragen bij een 
methode of een boek?

•  Tijdstip. Heb je een voorkeur voor 
overdag of ’s avonds? Denk ook aan 
tafelgesprekken, waarbij je gezamenlijk 
eet.

Mocht je 4 februari verhinderd zijn, maar 
wel graag aan willen sluiten bij een nieuwe 
gespreksgroep, stuur dan even een 
mail naar nicoline.rodenburg@inham.net 
en geef aan wat je zoekt en of overdag 
of ’s avonds je voorkeur heeft.

Ds. Martin Snaterse

De Inham

Hamseweg 40 

3828 AE Hoogland 

(033) 480 51 25

Koster en verhuur 

Henk Tornij 

(06) 41 64 78 10 

koster@inham.net

Predikant 

ds. Martin Snaterse 

martin.snaterse@inham.net

Secretaris 

Arthur de Bruin 

secretaris@inham.net

website 

www.inham.net 

Bankrekening 

NL84 RABO 0123005892 Protestantse  

Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

Kopij wijkberichten

vierklank@inham.net

De Inham
Protestantse wijkgemeente

Illustratie: Sacha Sluijter

Ben je op zoek naar ontmoeting of 
gesprek?
Ontmoeting en (geloofs)gesprek vinden 
we in De Inham belangrijk. Tijdens het 
laatste gemeenteberaad van november jl. 
kwam de behoefte aan nieuwe  
gespreksgroepen naar voren. Het is een 
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Even voorstellen ...

Afscheid en bevestiging van kerken-
raadsleden 
Zondag 14 januari hebben we in de dienst, 
met dankbaarheid voor hun inzet, afscheid 
genomen van een vijftal kerkenraad-
leden.Tevens mochten we een zestal 
nieuwe kerkenraadsleden verwelkomen. 
Peter Liebeton werd herbevestigd en
verruilt zijn rol als diaken voor de taak 
van voorzitter van de kerkenraad. We
zijn blij dat deze gemeenteleden willen 
helpen bij de opbouw van onze gemeente.

Nieuwe Kerk

Leusderweg 110 Amersfoort

www.nieuwekerkamersfoort.nl

Predikant

ds. Gerard Kansen

(033) 737 00 10

gerardkansen@nieuwekerkamersfoort.nl

Scriba (contactpersoon kerkenraad)

scriba@nieuwekerkamersfoort.nl

Pastoraat

pastoraat@nieuwekerkamersfoort.nl

of bij één van de ouderlingen

Verhuur

Marijke Buis (033) 461 48 57

beheer@nieuwekerkamersfoort.nl

Kopij voor Vierklank 

vierklank@nieuwekerkamersfoort.nl

Nieuwe Kerk
Protestantse wijkgemeente

Elke maand stellen we iemand uit de
Nieuwe Kerk voor, die achter de schermen
een taak uitvoert. Deze keer is de beurt 
aan Klaas Jan Hoogendoorn. Klaas Jan 
is sinds 2022 lid van de Nieuwe Kerk. 
Hij is getrouwd met Hanneke, die 
regelmatig zingt in het muziekteam. 
Samen hebben ze drie zonen, Maas (8), 
Tibbe (5) en Olle (3). Klaas Jan werkt 
voor het Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat als organisatieadviseur. 
Hij is actief betrokken bij de Alphacursus 
van de Nieuwe Kerk (4 april start de 
volgende!) en bij de kindernevendienst. 

Wat maakt jou vooral gelukkig of 
waarover ben je het meest blij? 
Afgelopen jaar ben ik veertig jaar 
geworden. Op de dag zelf kreeg ik van 
Hanneke het verzoek op een terras in 
de stad plaats te nemen. Verrassing! Aan 
het eind van de avond zat ik daar tussen 
m’n broertjes, zwagers en vrienden uit
alle fasen van m’n leven. M’n vader noemt 
dat avonden met een gouden randje.

Wat hoop je voor de Nieuwe Kerk met 
het oog op de toekomst?
Ik hoop dat de Nieuwe Kerk een plek 
blijft waar we elke zondag weer onder 
de indruk raken van de grootsheid 
van God, het off er van Jezus en de 
krachtige werking van Zijn Geest. De 
Nieuwe Kerk als plek waar we elkaar 
aanmoedigen en steunen om Jezus’ 
voorbeeld te volgen. Want ik geloof dat 
dit zo helpend, helend en vernieuwend
werkt in mensenlevens, de wijk, 
Amersfoort en daarbuiten. En als ik het 
heb over Jezus’ voorbeeld volgen dan 
hoop ik dat we dat als gemeente nog 
concreter gaan maken de komende 
jaren. Daar zit een belangrijke sleutel 
heb ik ervaren. 

Wat is voor jou het allerbelangrijkste 
in jouw geloofsleven?
Het afgelopen jaar heb ik tijdens de 
Alphacursus gezien hoe zichtbaar God 
aan het werk was in mensenlevens. 
Mensen werden letterlijk vernieuwd. 

Dat heeft wel een boost aan m’n 
geloof gegeven en was tegelijkertijd 
het begin van een zoektocht. Ik ben 
gaan lezen en luisteren en het zal je 
niet verbazen; ik ontdek steeds meer 
wegen die naar Jezus leiden. Zijn 
dagelijkse ritmes van vasten en bidden, 
stilte en afzondering, het lezen van 
de Bijbel, de maaltijd met vrienden en 
onbekenden, het vieren van de sabbat. 
Met een aantal van deze disciplines 
ben ik nu aan het experimenteren. Het 
vraagt een beetje discipline, maar het 
is de zoektocht meer dan waard!

Klaas Jan geeft de pen graag door aan 
Nadine van Huuksloot. De redactie zal 
contact met haar opnemen!

Kopij voor Vierklank 

vierklank@nieuwekerkamersfoort.nl

Dat heeft wel een boost aan m’n 
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In de dienst van 21 januari namen we 
afscheid van Kees Hoogendoorn, die 
als voorganger en voorzitter van de 
kerkenraadscommissie de afgelopen 
twintig jaar veel bijdroeg aan de vieringen 
en pastorale zorg in Nijenstede. Ook 
namen we afscheid van Jacqueline 
Diekema, die jaren de coördinatie 
verzorgde, van Bert Prinsen als ouder-
ling met een bijzondere opdracht en 
Janke van den Broek, zij was roelstoel-
vrijwilliger voor de diensten. 

Er is een nieuwe kerkenraadscommissie 
gestart. Rob Schuitemaker (Adventkerk) 
en Alie Folkers (Nieuwe Kerk) verzorgen 
de roostering en coördinatie. Bert 
Blankestijn (Joriskerk) is penningmeester. 
Bart van den Brink (Joriskerk) is voor-
zitter en ouderling met bijzondere 

opdracht vanuit de PGA. Daarnaast is 
er een brede kerkenraadscommissie met 
deelnemers vanuit de Brugkerk, Nieuwe 
Kerk, Joriskerk en Adventkerk, en andere 
kerken zoals de Ichtuskerk. We zijn blij 
met deze brede steun en hopen de 
diensten zo goede voortgang te geven. 

Heilig Avondmaal
Voor het eerst sinds een aantal jaar 
is er weer een viering van het Heilig 
Avondmaal in de dienst in Nijenstede. 
Op 11 februari gaat ds. A.J. Plaisier voor 
in een dienst van Woord én sacrament, 
met diaconale ondersteuning vanuit de 
Joriskerk. We zijn dankbaar dat dit weer
plaatsvindt. Zeker ook op onze oude 
dag kan dit sacrament ons nieuwe 
krachten reiken, op manieren die we zelf 
soms niet eens van tevoren bedenken.

Nijenstede

Andreaskapel, Heiligenbergerweg 84

(ingang Randenbroekerweg)

Pastor

L.C. Houweling

leo.houweling@beweging3.nl

Tijdelijke scriba pastorale commissie

Jacqueline Diekema

jacqueline.diekema@kpnmail.nl

Penningmeester

Bert Blankenstijn

bert.blankenstijn@kpnmail.nl

NL29 INGB 0003 2581 16 t.n.v. 

Kapelfonds Nijenstede

Nijenstede
Woonzorgcentrum

Nieuwe liedbundel: Het vrije lied
Een nieuwe liedbundel met de oogst 
van 2023, dat is de derde editie van 
Het vrije lied. Een initiatief van de 
Remonstranten dat openstaat voor 
iedereen. Jurylid Susien Lenselink vertelt:
“Meer dan honderdvijftig teksten 
stroomden binnen; aan de jury de taak 
daaruit de twintig meest geschikte te 
zoeken. Tien van de twintig worden op 
muziek gezet, de andere tien nemen 
we op als leestekst/gedicht in het 
nieuwe bundeltje. De jury bestond uit 
Andries Govaert, hij is professioneel 
met kerkliederen bezig en keek naar 
het lied als geheel. Claartje Kruijff , 
predikant in de Geertekerk in Utrecht, 
las vooral met het oog op liturgisch 
gebruik in bijeenkomsten. Maarten 
van der Bijl, de cantor/organist van de 
Geertekerk, vroeg zich af: kan ik dit 
door de gemeente laten zingen? En 
zelf las ik vooral tussen de regels door: 
wat voor gevoel of associatie roept de 

Johanneskerk

Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort

www.johanneskerk.nl

Beheer

Jan R. Nienhuis

jan.r.nienhuis@gmail.com

(06) 28 36 77 49 

Predikant

Mw. ds. A. Liebich

(033) 258 36 13

a.liebich@kpnplanet.nl

Secretaris

Laura van Rossum du Chattel

secretaris@johanneskerk.nl

Penningmeester

NL 59 INGB 0008 0870 12 t.n.v. 

Protestantse Wijkgemeente van Bijzondere 

Aard te Amersfoort

tekst op? Lees maar, er staat niet wat 
er staat (M. Nijhoff ).
Op 21 oktober 2023 was de presentatie 
van deze derde editie van Het Vrije Lied. 
Er was een jurywinnaar en een publieks-
prijs, alle teksten werden gelezen, en 
alle liederen werden samen met een 
ad hoc cantorij gezongen. 

Meedoen? In 2025 weer een kans. De
jury gaf de eerste prijs aan een lied bij 
de voorbede van Barbara de Beaufort; 
deze is ook op muziek gezet door 
Geerten Lieftink. De bundel is verkrijgbaar 
bij de Remonstranten in Utrecht (of 
via de Johanneskerk). Hieronder een 
bijdrage van ons lid Gerard Dümmer:
Vanuit ons bestaan / Worden wij stil / 
Steken het licht / Aan 't onnoembare aan 
/ Hier in het licht / Komen wij saam / 
Noemen wij u / Bij uw onnoembare 
naam. / Geef ons de kracht / In stilte 
te staan / Bij wat ons beweegt / Om 
verder te gaan. 

Johanneskerk
Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard
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Nieuw jaar
We beginnen aan een nieuw jaar, vol 
nieuwe kansen en mogelijkheden. Als 
gemeente willen we graag missionair 
en diaconaal actief zijn en een licht in 
de duisternis, Gods liefde uitdragen 
naar allen die het nodig hebben. Als 
we ons hart openstellen voor wat Hij 
van ons vraagt, kunnen we door de 
Heilige Geest Hem met volle overgave 
dienen. Daarom een aanmoediging 
voor eenieder om onze gaven en 
talenten in te zetten voor het werk van 
onze Heere God.

Bevestiging ambtsdragers
Op zondag 14 januari was een bijzondere 
dienst. Met een hart vol dankbaarheid 
werden er vijf nieuwe broeders in het 
ambt bevestigd, zes broeders her-
bevestigd en was er een moment van 
afscheid van drie ambtsdragers. Ds. 
A.J. Plaisier sprak tijdens deze dienst 
over de bruiloft te Kana. Hij benadrukte 
het belang van slechts waterdragers te 
zijn. We kijken uit naar de toekomstige 
dienstbaarheid van de nieuwe en 
herbevestigde ambtsdragers.

Halfj aarthema
Dit jaar starten we het nieuwe halfj aar-
thema: "Hoop in Tijd van Crisis". 
Rondom dit thema zullen er thema-

St. Joriskerk

Hof 1

beheerder@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Wijkgebouw
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diensten zijn die ons zullen helpen om 
ons geloof te versterken en te ontdekken
waar we hoop kunnen vinden te midden 
van crisissituaties. Daarnaast zal er 
materiaal beschikbaar zijn voor de 
wijkkringen. Het halfj aarthema is een 
onderdeel van ons beleidsplan om 
de gemeente te ondersteunen en te 
bemoedigen met relevante en inspi-
rerende thema's. We geloven dat dit 
nieuwe thema ons zal helpen om samen 
te groeien in ons vertrouwen op God, 
wetende dat Hij altijd bij ons is, zelfs in 
de moeilijkste tijden.

Tot slot
Moge Gods zegen op ons rusten terwijl 
we vol vertrouwen en dankbaarheid 
vooruitkijken naar alles wat Hij in dit 
nieuwe seizoen in onze kerk en ons 
persoonlijke leven zal brengen.

Met vriendelijke groet,
Scriba, R. Gerritsen

Tijdens de Alphacursus komt de Bijbel 
in beeld. Uit de reacties blijkt al snel 
dat Bijbellezen niet zo makkelijk is. Waar 
moet je beginnen en wat kan je ermee 
in het dagelijks leven? Zo ontstond het 
idee om met oud-deelnemers aan de 
Alphacursus een Bijbelleesgroep te 
vormen.

Elke woensdagmorgen komen we met 
vier tot zes mensen bij elkaar om een 
Bijbelgedeelte te lezen. Vaak is dat iets 
waar de deelnemers zelf mee komen, 
zoals een tekst op een grafsteen, een 
tekening op een oude klok of vragen 
over de eindtijd of een ander onderwerp. 
Als we het gedeelte lezen blijkt er altijd 
een mooie boodschap in de tekst te 
zitten, met verrassende toepassingen.

Recent sloot iemand zich aan die 
graag alles over de doop wilde weten. 
Daarom lazen we met elkaar uit 
Handelingen 8, over Filippus en de
kamerling. We waren verrast dat iemand 
in de Bijbel dezelfde vraag had. Een 
andere deelnemer wist zeker dat iemand 
die veel ellende meemaakt, niet meer 
in God kan geloven. Toen hebben we 
Job 1 gelezen. Niet dat dat alles oplost, 
maar het geeft wel te denken. En zo 
gaan we op dit moment kriskras door 
de Bijbel heen en krijgen we al blade-
rend een beeld van de inhoud en de 
boodschap van de Bijbel. 

Ik vind het heel bijzonder om het respect 
voor de Bijbel te bemerken en de impact 
die de Bijbelwoorden hebben. 

Teus Verhoeff  – leider van de 
Bijbelleesgroep

St. Joriskerk
Hervormde wijkgemeente
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Agenda
• Dinsdag 6 februari: Kring 25-40-jarigen
• Zondag 11 februari: Tienerkerk
• Dinsdag 20 februari: Huiskamerkring
• Dinsdag 27 februari: Zinkring
•  Vrijdag 1 maart: Kidzzzclub en

Chillclub

Kidzzzclub: ‘Discozwemmen 
was het leukst’
Ongeveer een keer per maand gaan 
de kinderen van de Veenkerk naar de 
Kidzzzclub (groep 5-8) of Chillclub 
(eerste drie klassen van de middelbare 
school). In januari was er Sinterkersten-
nieuw. Alle kinderen namen drie cadeaus 
mee: iets waar ze toch al vanaf wilden, 
iets lekkers en iets grappigs. De clubs 
hebben een heel stel trouwe bezoekers 
van binnen en buiten de Veenkerk.

In basisschool De Vuurvogel zitten ze
om zeven uur ’s avonds nog rustig in een 
kringetje als een Vierklank-redacteur 
vraagt: waarom vinden ze het leuk hier 
te komen? ‘Omdat je spelletjes kan 
doen en er elke keer andere dingetjes 
te doen zijn’, vertelt Mees. ‘Ik vind het 
vooral gezellig, leuk met elkaar, leiding 
doet het ook altijd heel leuk’, zegt 
Daan. Het allerleukste dat de kinderen 
hebben gedaan? ‘Discozwemmen’, 
roept Mees direct. Vorig jaar gingen 
beide clubs naar het Jaap van der 
Krolbad in Nijkerk. Ook Nina bevestigt: 
‘Discozwemmen.’
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Opvang vluchtelingen Kruispunt
Net als vorig jaar worden er op dit 
moment wederom tijdelijk vluchtelingen
opgevangen in het Kruispunt. Het gaat 
om ongeveer twintig vrouwen en 
kinderen waar geen plek voor is in Ter 
Apel. Om dit mogelijk te maken is er 
hulp nodig. Er is een WhatsApp-groep 
waar de hulpvragen voorbijkomen. 
Verschillende Veenkerkers zijn hierbij
betrokken. Wilt u helpen? Via de QR-
code komt u in de WhatsApp-groep.

Adoptiediensten
Jaren geleden waren wij als Veenkerk 
voor het eerst geconfronteerd met de 
uitval van een voorganger. Wat doe je 
dan? De allereerste keer was de preek 
al klaar, en die hebben we voorgelezen.
Later was weer uitval, maar geen 
preek. Het idee kwam uit de klooster-
traditie: waarom niet een ochtendgebed? 
Refl ectie, gebed, stilte en muziek: een 
beproefde mooie vorm.

Maar de Veenkerk zou de Veenkerk 
niet zijn als ze hier niet haar eigen 
draai aan had gegeven. Al pionierend 
ga je op zoek naar andere vormen van 
vieren, samen zijn. Naast het ochtend-

gebed zijn dit de adoptiediensten 
geworden. En dat er geen voorganger 
beschikbaar was, dat was inmiddels 
al dan niet gepland maar wel ver van 
tevoren bekend. In een adoptiedienst 
krijgt een groep gemeenteleden alle 
ruimte om zelf de dienst helemaal in 
te vullen. 

Mooie mensen, mooie plannen en 
op z’n Veenkerks: eigentijdse muziek, 
lezing over dementie, meditatie over 
levensparels, preek van de leek, tieners 
die de kerkdienst overnemen, er kwam 
een veelkleurige stoet aan creativiteit 
voorbij. Zodat het motto “Bron van 
mensen, Bron voor mensen” zijn naam 
eer aan deed. 

En nog steeds is dat zo. De teksten, de 
muziek, de refl ectie en de thema’s sluiten 
aan bij de beleving van de Veenkerkers. 
Maar ze mogen ook schuren, opschudden 
en een spiegel voorhouden. Jezus 
navolgen en geraakt worden door kleine 
en grote dingen. Want in dat gewone, 
met gewone taal en beelden komt de 
verwondering en dankbaarheid. Steeds 
weer opnieuw.

De Veenkerk
Protestantse wijkgemeente
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Kerkbalans, is bezield geven 
ook verbinden?
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ik kook voor iemand die dat op dat 
moment niet kan, dan verbind ik me 
met hem/haar. Hetzelfde geldt voor 
geld geven. 

Nouwen haalt ook Matheus 6:33 aan: 
“Zoek liever eerst het koninkrijk van 
God en zijn gerechtigheid, dan zullen 
al die andere dingen je erbij gegeven 
worden”. Met andere woorden: het 
zoeken en werken aan het koninkrijk 
van God is van het grootste belang. Uw
bijdrage, vanuit liefde en betrokkenheid 
gegeven, draagt daaraan bij. Ook al zijn 
we in de kerk maar een verzameling 
mensen met onze tekortkomingen, ego’s,

Vorige maand kwam de brief of e-mail 
bij u binnen waarin we u vragen naar 
uw bijdrage aan de Kerkbalans in 2024. 
In november deelde ik mijn refl ecties 
over mijn ervaringen en gevoelens bij 
het werven van fondsen voor de kerk. 
U las hoezeer de woorden van Henri 
Nouwen mij sterkten om u vanuit geloof 
en visie te vragen naar uw bijdrage. 

Geloof me, het is niet makkelijk om 
iemand die een tiende bijdraagt van 
wat we gemiddeld nodig hebben, 
echt zonder verwachting of irritatie te 
vragen naar de achtergrond. Maar het 
bracht me bij de vraag “waarom vind 
ik dit zo belangrijk?” Als u geld geeft 
aan Kerkbalans dan weet ik dat u zich 
ook verbindt met de gemeenschap. 
Ook als die bijdrage klein is. De 
gemeenschap van Christus vormen we 
samen en of we nu geld geven of vragen:
het brengt ons nader tot elkaar. Daar 
gaat het om! Nouwen verwijst in dit 
verband naar Jesaja 43:19 “Zie, Ik ga 
iets nieuws verrichten, nu ontkiemt 
het- heb je het nog niet gemerkt?” 
Nee, ik had het nog niet gemerkt, maar 
het was precies raak: het gesprek 
aangaan over de bijdrage heeft mij elke 
keer dichter bij de gever gebracht.

Als ik terugblik op mijn geven en 
ontvangen dan weet ik dat geven én 
ontvangen een verdieping biedt van de 
verbinding met de ander, ongeacht of 
dat een persoon of een kerk is. Ik zou 
u willen uitnodigen om ook zo te kijken 
naar uw giften: doet u dat omdat het 
van u verwacht wordt of omdat de 
ontvanger iets voor u betekent? Als 

overtuigingen en meningsverschillen, 
we zoeken samen naar een manier 
om hier en nu al te werken aan het 
koninkrijk. Door te geven verbindt u 
zich daarmee. 

COLUMN

ook verbinden?
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Wij (ds. Frits van Santen en Marijke van Santen) zijn na 
mijn emeritaat en het loslaten van onze Hervormde
gemeente in Kampen naar Leusden-Zuid verhuisd. Ik wilde 
na mijn emeritaat met het oog op de Heere God en Zijn 
Koninkrijk blijvend pastoraal van betekenis zijn. Vooral 
hoe ik in een dienst van bevrijding, heling en genezing, 
andere mensen ter zijde kan staan. Maar hoe precies? 

Huis van gebed
We kregen na veel gebed een huis in Leusden-Zuid, 
inclusief een praktijkruimte. Deze ruimte konden mijn 
vrouw (ze is beeldend kunstenaar) en ik inrichten als 
atelierruimte en tegelijk ook als geestelijke werkruimte, 
om daar een Huis van Gebed te starten. Op dit moment 
vorm ik samen met andere mensen uit verschillende 
kerkgenootschappen een pastoraal gebedsteam voor 
dit Huis van Gebed. 

Vrij zijn
Ons uitgangspunt is Gods Woord, dat ons oproept om 
vrij te zijn, waarbij Jezus Christus de grote Bevrijder is. 
Hij kan mensen van lichamelijke, mentale, geestelijke 
en demonische gebondenheid volledig vrij maken en 
een nieuw leven geven. Er zijn mensen die met een 
permanent schuldgevoel rondlopen en/of depressief 
zijn of blokkades in hun geloofsleven ervaren. Dergelijke 
innerlijke verwondingen kunnen dusdanig op mensen 
drukken dat zij gehinderd worden in hun bezig-zijn. 
Deze hebben ze misschien jarenlang verdrongen of 
als geheim meegedragen doordat ze gekwetst zijn. 
Denk aan een gebrek aan waardering, verwaarlozing, 
mishandeling, misbruik in hun jeugd, of door familie-
banden. De Heere Jezus Christus wil innerlijke heling en 
genezing aan mensen schenken, die door verslaving aan 
alcohol, gokken, porno of drugs beschadigd zijn geraakt, 
ondanks hun persoonlijke relatie met de Heere God. 

In aanraking met Christus’ helende werk
Wij willen als gebedsteam in ons Huis van Gebed er voor 
deze mensen zijn, om hen te brengen bij Jezus Christus, 
die de Bron van het Leven is. Wij doen dit vanuit een 
geestelijk mandaat conform Marcus 16:17-18: ‘En hen 
die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: 
in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde 
talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en 
als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist 
niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen 
en zij zullen gezond worden.’ Voor ons gaat het ten 
diepste hierom, dat mensen Jezus Christus kennen en 
door Zijn Geest in aanraking komen met Zijn helende en 

vernieuwende werk. Van wie door het geloof met Hem 
is verbonden, geldt het woord van de apostel Paulus: 
‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe 
schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw 
geworden’ (2 Korinthe 5:17). Geloof, hoop en liefde in 
Jezus Christus, staan in onze roeping centraal. 

Samenwerking
Wij werken als gebedsteam samen met voorgangers, 
predikanten, pastoraal vertrouwenspersonen binnen ons 
eigen netwerk. Wij zijn als team geen vervanging voor 
psychologische ondersteuning en hulpverlening. Wij 
adviseren, indien dit nodig zou zijn, om een psycholoog, 
psychiater, hulpverlener, of arts te raadplegen. Wanneer 
iemand lid is van een kerkelijke gemeente adviseren wij 
om ook de pastoraal verantwoordelijke van de gemeente 
erbij te betrekken of op de hoogte te stellen. 

Ds. Frits van Santen, Ons Huis van Gebed

COLUMN

‘Om U te dienen in 
Jezus’ Naam!’

De Adventkerk is in Drieluik een serie over gebed 
gestart, die in Vierklank doorloopt. Dit is de laatste 
van acht bijdragen die elke keer verschillende invals-
hoeken en vormen belichten. Andere onderwerpen 
zijn geweest:De psalmen als gebeden, het Onze 
Vader, Liturgisch Gebed, het bidden van de getijden, 
Lectio Divina, het Ministrygebed en het meditatief 
gebed. In deze bijdrage staat het Huis van Gebed 
centraal, geschreven door ds. Frits van Santen. 
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LEREN & ONTMOETEN

God opgraven in een geteisterd hart, 

over Etty Hillesum

Woensdag 28 februari, 10.00 - 12.00 uur
Met Anna Walsma, predikant van de oecumenische kerk Het Brandpunt en voorzitter 
van de Raad van Kerken Amersfoort.

In deze bijeenkomst verkennen we het leven en het gedachtengoed van Etty Hillesum 
aan de hand van enkele passages uit haar werk en de recente biografi e van Judith 
Koelemeijer, Etty Hillesum, het verhaal van haar leven.

Aantal deelnemers: maximaal 15 personen
Plaats: Hoor en Leeszaal, pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31 Amersfoort
Kosten: € 5 
Informatie en aanmelding: secretariaatscc@gmail.com

Presentatie ‘Schaakbord Aarde’

9 februari, 15.30 uur, Brandpunt

'Schaakbord Aarde' is een roman met een fi losofi sche inslag, die kritisch inspeelt op 
de problemen die de mens nu en in de nabije toekomst tegemoet zullen treden. 
Hebben we de moed en kracht om de koers van het zonneschip tijdig bij te sturen?

Zondag 9 februari is een reis door het boek in beeld en geluid. De presentatie wordt 
muzikaal omlijst door Martin Lorijn (organist & pianist bij de Franciscus Xaveriuskerk) 
en duurt een klein uur. Na afl oop is er gelegenheid om gezamenlijk iets te drinken en 
na te praten.

https://palmslag.nl/boeken/schaakbord-aarde

Serie 'Groen' in de Amersfoortse Zwaan

Op deze zaterdagmiddagen van 16.00-17.00 uur staat de natuur centraal, en de relatie 
die mensen met onze natuurlijke omgeving hebben. Telkens met een verrassende 
insteek, van kunst tot wiskunde, om je telkens weer te verwonderen. 

2 maart Maak kennis met De Groene Man
6 april  Slakken zijn de kroon der schepping. Natuurschrijver Koos Dijksterhuis 

vertelt over zee-engelen, hoogbegaafde inktvissen en zijn liefde voor 
schelpen en andere natuur. 

13 april  Van dennenappel tot aardbei: Fibonacci rules
6 september  Abe de Verteller brengt Keltische sprookjes en andere natuurverhalen 

Koos Dijksterhuis, foto Varna Dijksterhuis

Kijk voor meer info op www.zindex033.nl
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Rien Donkersloot 
portretteert  
Jehan Alain

Op zaterdag 10 februari geeft Rien Donkersloot een orgel-
concert in de Sint-Joriskerk in Amersfoort met uitsluitend 
werken van de Franse componist Jehan Alain (1911-1940). 
Vanaf 19.15 uur geeft Rien een uitgebreide toelichting op het 
programma. Om 20.00 uur begint het concert. De kerk gaat 
open om 19.00 uur. Toegang 10 euro, voor jongeren tot en 
18 jaar is de toegang vrij. 
Koffie en thee zijn bij de toegangsprijs inbegrepen.

Poëzieconcert Trio Colore – 
Sterke vrouwen

In de Lutherse Kerk op zaterdag 9 maart 2024 om 
16.00 uur

Trio Colore verzorgt poëtische huiskamerconcerten 
op locatie, kleurrijk en divers. Met Internationale 
Vrouwendag in gedachten liepen de leden hun 
repertoire langs, op zoek naar liederen en gedichten 
over sterke vrouwen. Maar wat maakt vrouwen sterk? 
Waarin toont zich hun kracht? Welke rol spelen ze 
in – vaak door mannen geschreven – liederen over 
de liefde?

De gekozen liederen geven geen eenduidige 
antwoorden op deze vragen. In elk lied of gedicht 
spelen vrouwen een andere rol. Soms zijn ze het 
onderwerp, soms het lijdend voorwerp. Ze kunnen 
smachten van verlangen, maar ook heel kieskeurig 
zijn. In het ene lied is zijn ze stoer en zelfverzekerd, 
in het andere nederig en devoot.

Er klinken op 9 maart liederen in verschillende talen, 
waaronder Duits, Noors, Italiaans, Spaans en Ladino. 
Het muzikale programma wordt afgewisseld met 
gedichten van Bette Westera over vrouwen die haar 
als kinderboekenschrijver inspireerden.

Claudia Kuhnt (zang), Diederik van Essel (gitaar) en 
Bette Westera (tekst en voordracht)

Zaterdag 9 maart 2024 om 16.00 uur in de Lutherse 
Kerk, Langestraat 61 in Amersfoort. 

Je bent van harte welkom om te komen luisteren. 
De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op 
prijs gesteld.

KUNST, CULTUUR & MUZIEK

Boekenmarkt 

Op zaterdag 9 maart wordt weer een boekenmarkt  
gehouden bij Inloophuis De Ontmoeting. De huiskamer 
is dan weer gevuld met duizenden tweedehandsboeken,  
die soms nog als nieuw zijn. Iedereen is welkom van 
10.00 uur tot 14.00 uur. We hopen dat u gezellig langs-
komt om een paar mooie boeken te scoren over tuinen, 
reizen, kunst of gewoon om lekker te lezen nu de avonden 
nog lang zijn. 
De opbrengst van de markt is zoals gewoonlijk bestemd 
voor de activiteiten van het inloophuis. Inloophuis  
De Ontmoeting is te vinden op De Bekroning 2, bij  
Winkelcentrum Emiclaer.

Voor info: www.kerstlichtjestocht.nl, Facebook en instagram.

Kijk voor meer info op www.zindex033.nl
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COLLEGE VAN KERKRENMEESTERS PGHAN
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Toen Amersfoort als groeistad steeds 
meer naar het noorden toe uitbreidde  
is er een Protestantse Gemeente 
Amersfoort-Noord (PGHAN) ontstaan 
die de wijkgemeentes Hoogland, 
Kattenbroek, Nieuwland en Vathorst 
omvat. Er is een eigen diaconie en een 
eigen College van Kerkrentmeesters 
(CvK), waarin in principe alle wijken van 
Amersfoort Noord zijn vertegenwoordigd.
De PGHAN kent drie verschillende  
wijken met heel verschillende gebouwen:  
waar Hoogland bijvoorbeeld de  
monumentale Inham heeft, staat er in 
Kattenbroek Het Brandpunt, een kerk- 
gebouw gebouwd in 1994 en kerkt 
de Veenkerk in Theater De Kamers in 
Vathorst. 

Begraafplaats Coelhorsterweg
De PGHAN heeft een kleine, eigen 
begraafplaats op de Coelhorsterweg 
in Hoogland. Hier vinden nog steeds 
begrafenissen van leden van PGHAN 
plaats. Een aantal jaren geleden is er 
ook een urnenmuur geplaatst en er is 
een klein strooiveldje. Kees van Dijke 
is de vaste beheerder van de begraaf-
plaats, administratief daarin bijgestaan 
door één van de medewerksters van 
het Kerkelijk Bureau. Ook is een flink 
aantal vrijwilligers actief voor met 
name het groenonderhoud.
En dat zij eer hebben van hun werk 
blijkt ook wel: op de Coelhorsterweg 
wordt met name in het voorjaar en de 
zomer door toeristen veel gefietst.  
Vaak zetten zij hun fiets even bij de  
begraafplaats neer en lopen een  
rondje. Het is immers een mooi 
plekje is, zo met het witte  
kapelletje dat iets op een  
heuveltje staat. Overigens is 
het kapelletje in familiebezit 
en in principe 1x per jaar 
open voor het publiek; op 
Open Monumentendag.

Gebouwbeheerder
De kerkgebouwen én de begraafplaats 
vallen onder de verantwoordelijkheid 
van het CvK. Hiervoor is binnen het 
CvK een gebouwbeheerder actief in de 
persoon van Jan Heijboer. Hij overlegt 
regelmatig met de kosters van de 
kerken én met de beheerder van de 
begraafplaats. 

Personeelszaken
Naast het gebouwbeheer, is het CvK ook 
verantwoordelijk voor de personeels-
zaken: binnen onze gemeentes zijn een 
aantal predikanten actief: ds. Martin 
Snaterse is de predikant van de Inham, 
ds. Rolinka Klein Kranenburg van de 
Veenkerk. Het Brandpunt is een oecu-
menische wijkgemeente waar ds. Anna 
Walsma als predikant aan verbonden is. 
Op dit moment werkt Het Brandpunt aan 
een plan om parttime een RK-pastor 
aan te trekken waardoor de oecumene 
weer meer zichtbaar kan worden.
Desiree van Hooidonk is binnen het 
CvK verantwoordelijk voor personeels- 
zaken. Zij onderhoudt de contacten met 
de predikanten, kosters en beheerder 
van de begraafplaats.

Actie Kerkbalans
Tom Rodenburg is  
binnen het 
CvK  

degene die de actie Kerkbalans onder 
zijn hoede heeft. Voor hem de eerste 
keer dat hij dit doet. Alle wijken doen 
mee aan de actie Kerkbalans. De 
Veenkerk heeft sinds vorig jaar een 
ander systeem hiervoor bedacht dat 
ook de aandacht heeft getrokken van 
de landelijke PKN: in plaats van Kerk-
balans kunnen gemeenteleden een 
abonnement nemen op de kerk.

Penningmeester
Uiteraard worden alle inkomsten en 
uitgaven van PGHAN nauwkeurig  
bijgehouden, worden er begrotingen  
gemaakt, jaarverslagen enz. Veel 
daarvan is voorgeschreven door de 
landelijke kerk. 
Onze penningmeester, Henk van den 
Broek, is hiervoor verantwoordelijk. Hij 
overlegt regelmatig met de penning-
meesters van de verschillende wijken.

Zaken als Kerkbalans en begrotingen 
worden inmiddels voor een groot 
gedeelte digitaal afgehandeld. Binnen 
het CvK is er dus ook iemand die zich 
specifiek bezighoudt met de digitale 
omgeving van PGHAN: Hans de Kleijn. 
Inmiddels hebben alle ambtsdragers 
van PGHAN een eigen mailadres van 

de kerk. 

Rolverdeling 
Kerkrentmeesters PGHAN
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Deze week plofte er een uitspraak van Martin Luther King 
in mijn elektronische brievenbus. “Darkness cannot 
drive out darkness: only light can do that. Hate cannot 
drive out hate: only love can do that.” Actueler dan 
nu kan deze uitspraak bijna niet zijn, op wereldniveau 
nemen angst, haat en duisternis toe. Als puber en 
jongvolwassene hield de vraag hoe de catastrofe van 
de Tweede Wereldoorlog had kunnen gebeuren mij 
erg bezig. Hoe konden mensen andere mensen die 
peilloze ellende aandoen. Nu ik ouder ben geworden 
is de vraag veranderd in hoe met haat en duisternis 
om te gaan, en wat het antwoord erop kan zijn. 
Alleen liefde kan haat verdrijven, zegt Martin Luther 
King. Alleen licht kan de duisternis verdrijven. “Als 
alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur” 
werd er gezongen in de Sint Joriskerk tijdens de 
indrukwekkende herdenking van de slachtoffers van 
de MH17ramp in juli 2014. 

Iemand die dit tot in de dood toe heeft geleefd, 
was karmeliet Titus Brandsma (1881-1942). Al vroeg 
waarschuwde hij voor het opkomend fascisme en de 
rassenhaat die daarmee gepaard ging. Dat deed hij 
in colleges die hij als hoogleraar Middeleeuwse 
mystiek gaf, maar ook in allerlei publicaties in kranten 
en tijdschriften. Begin 1942 werd hij gearresteerd 
 en via omwegen naar concentratiekamp Dachau 
getransporteerd. In een essay, recent gepubliceerd 
in het blad Speling, laat schrijver Willem Jan Otten zien 
hoe Titus ook met zijn vijanden vanuit liefde omging. 
Vanuit zijn geleefde ervaring dat God in ieder van 
ons werkzaam is, wilde hij ook in zijn vijand Christus 
ontmoeten. Het was letterlijk een daad van vrijheid in 
zak en as. De gevangene was hier de vrije mens, zijn 
vijanden waren gevangenen van hun ideologie van de 
haat. Het heeft hem niet behoed voor geweld, voor de 
dood, maar het was wel zijn liefdevolle antwoord vanuit 
zijn geloof. Hij, als de Titus die hij was, wilde niet anders 
dan dit antwoord geven. Nu ik dit schrijf valt me eigenlijk 
pas op hoezeer het de psalmen laat resoneren, de vijanden 
die haten, belagen en bespotten en dan joelend roepen: 

‘waar is nu jouw god?’ Nou, precies daar, in die barak, in 
Titus Brandsma. 

Haat en duisternis zijn van alle tijden, maar dat is liefde ook. 
Altijd opnieuw zal de vraag zijn hoe om te gaan met die haat 
en duisternis. De Liefde is een dijk van een antwoord. 

Vrijheid in zak en as
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COLUMN

Voorzitter
Harm Blaak is de voorzitter van het 
CvK . Hij heeft geen ‘vast’ takenpakket 
maar zit namens het CvK ook in de  
Algemene Kerkenraad van de PGHAN. 
En is vaak het eerste aanspreekpunt 
voor zaken die heel Amersfoort-Noord 
betreffen. Zo is hij betrokken geweest 
bij een speciaal project: de ontvlechting  
van protestants Amersfoort en rooms- 
katholiek Amersfoort.

Secretaris
Ria van Voorst is secretaris van het 
CvK. In die hoedanigheid verzorgt zij 
o.a. de notulen en verdere corres-
pondentie. Als extra taak heeft zij het 
contact met de twee vrijwilligsters die 
parttime werkzaam zijn op het Kerkelijk 
Bureau dat is gevestigd in De Inham. 
Op het Kerkelijk Bureau komt de post 
binnen, wordt de ledenadministratie 
bijgehouden en zijn beide dames vaak 
het eerste aanspreekpunt voor allerlei 
vragen.

Duurzame toekomst
Een groot en belangrijk onderdeel is 
ook het nadenken over de toekomst 
op alle werkgebieden: hoe gaan we 
het financieel redden / kunnen we de 
gebouwen wel blijven onderhouden 
als onze inkomsten teruglopen / we 
zullen het met steeds minder kerkgangers 
moeten doen. Vult u zelf maar verder 
aan. Zaken die niet alleen voor ons  
gelden maar ook voor Amersfoort-Stad. 
Wat kunnen we samen doen zonder 
onze ‘eigenheid’ te verliezen?
Een uitdagende vraag voor ons allen,  
Amersfoort-Noord én Amersfoort-Stad.
Maar wat ons betreft met vertrouwen 
in een duurzame toekomst.
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In de afgelopen editie heeft geen kindervraag 
gestaan, maar niet getreurd, want voor deze 
editie is een mooie vraag binnengekomen 
via Johan van Dalen, lid van de PGHAN. 

Johan schrijft:

“Onze kleinzoon van 12 vroeg gisteren: 
“Opa, hoe groot is de kans dat God bestaat?” 

Hij vertelde erbij dat iemand had gezegd: 
50%. Want je kan het niet bewijzen ‘dus’ het 
kan waar zijn of niet > 50%. Maar dat vond  
ie wat al te makkelijk en kon volgens hem 
niet kloppen. 

Wordt het droog of regen? Dan zeg je 
toch ook niet een kans van 50%? Ik zei dat 
ik zijn probleem wel begreep. Niemand 
heeft ooit God gezien. Je kunt zijn bestaan 
wetenschappelijk niet bewijzen. Maar voor 
mij bestaat God wel degelijk.

Vervolgens hadden we het over de 
wetenschap. Hij kwam met het idee dat 
alleen wat wetenschappelijk kan worden 
bewezen, werkelijk waar kan zijn. Ik vertelde 
hem dat dat idee nog maar 150 jaar oud is 
(of zoiets). Terwijl de mensheid 10.000-en 
jaren oud is. Wat je wetenschappelijk kan 
bewijzen is een deel van de werkelijkheid. 
Daarnaast is de werkelijkheid zoals wij 
mensen die beleven nog veel groter.”

Wat zou uw antwoord zijn op deze vraag?

Uw en jouw antwoord is van harte  
welkom. We nemen deze dan mee in de 
volgende Vierklank. Stuur deze op naar 
vierklank@pkn-amersfoort.nl. 

Heb je een vraag waar je graag een antwoord 
op wil? Laat het ons dan ook weten!

THEOLOGISCHE KINDERVRAGEN

Opa, hoe groot is de kans 
dat God bestaat?
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11 februari 2024 18 februari 2024 25 februari 2024 3 maart 2024

Adventkerk 10.00 uur
Ds. H. Mosterd
18.30 uur
Ds. T. Doornebal
(Lisse)

10.00 uur
Dr. H. de Leede
18.30 uur
Ds. M. Vastenhout 
(Sliedrecht)

10.30 uur
Ds. mw. M. de Goei-Jansma
18.30 uur
Dr. J.A. van den Berg

10.00 uur
Ds. H. Mosterd
18.30 uur
Ds. C.C. de Vreugd

Bergkerk 9.00 uur 
Schrift en Tafel
10.30 uur
Schrift en Gebed
Ds. Paul van der Harst

9.00 uur 
Schrift en Tafel
10.30 uur
Schrift en Gebed
Ds. Jan van Baardwijk

9.00 uur 
Schrift en Tafel
10.30 uur
Schrift en Gebed
Ds. Stijn van der Woude

9.00 uur 
Schrift en Tafel
10.30 uur
Schrift en Gebed
Ds. Jan van Baardwijk

Het Brandpunt 10.45 uur
E. Idema

10.45 uur
Pw. B. Roest 

10.45 uur
Ds. M. Snaterse

10.45 uur
Ds. A. Walsma 

De Bron 10.00 uur
Ds. R.G. van der Zwan

10.00 uur
Ds. mw. M. de Goei

10.00 uur
Ds. mw. L. Schoonderbeek

10.00 uur
Ds. R.G. van der Zwan

De Brug 10.00 uur
Drs. L.P. Dekker

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. N.J. Rietveld-de Jong

10.00 uur
Ds. G. Roest

Emmaüskerk 10.00 uur
Ds. T. Woltinge

10.00 uur
1e van de 40 dagen 
Ds. M. van der Burg-Los

10.00 uur
2e van de 40 dagen 
Ds. N. Walet

10.00 uur
3e van de 40 dagen 
Ds. M. van der Burg-Los

Fonteinkerk 10.00 uur
Ds. Bernard Baakman

10.00 uur
Ds. Marijke van der Pol

11.00 uur
Ds. Teun Kruijswijk Jansen

10.00 uur
Schrift en Tafel
Ds. Jurjen Zeilstra

De Hoeksteen 10.00 uur
Ds. Lydia Kansen-Brasz

10.00 uur
Ds. Marcel Oostenbrink

10.00 uur
1e zondag 40 dagentijd
Drs. Erik Idema

10.00 uur
2de zondag 40 dagentijd
Ds. Lydia Kansen-Brasz

De Inham 10.00 uur
Ds. Martin Snaterse

10.00 uur
1e 40-dagentijd
Ds. Martin Snaterse

10.00 uur
2e 40-dagentijd
Wilko van Holten

10.00 uur
3e 40-dagentijd
Ds. Martin Snaterse

Johanneskerk 10.00 uur
Dhr. Daan Gutter

Aanvang 10.30 uur
Ruimteviering

10.00 uur
Dhr. Harm Dane

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

Nieuwe Kerk 10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

10.00 uur
Ds. J.D.J (David) ten Voorde

10.00 uur
Heilig Avondmaal 
Ds. E. (Erik) Kolkert

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

Stadsdominee
Amersfoortse 
Zwaan

16.00 uur
Zaterdag 24 februari 
M.D. van Loo

St. Joriskerk 9.30 uur
Ds. C.W. Rentier
(Amersfoort)
18.00 uur
Ds. A. Visser
(Harderwijk)

9.30 uur
Dr. P.J. Visser
(Den Haag)
18.00 uur
Ds. H.I. Methorst
(Apeldoorn)

9.30 uur
Ds. L.L. van den Dool
(Broek Op Langedijk)
18.00 uur
Ds. M. van Dam
(IJsselmuiden)

9.30 uur
Dr. W.J. Dekker
(Wageningen)
18.00 uur
Ds. J.W. van Bart
(Krimpen a/d IJssel)

De Veenkerk 10.00 uur
Rolinka Klein Kranenburg

10.00 uur
Tafelviering
Rolinka Klein Kranenburg

10.00 uur
Adoptiedienst
Peter Siebe

10.00 uur
Rolinka Klein Kranenburg

KERKDIENSTEN

•  Locatie Joriskerk 

19.30 uur, met Bergkerk, Johanneskerk, Zwaan, OKK en SFX   

•  Locatie het Brandpunt 

20.00 uur, voorgangers Pw. Josephine van Pampus en Ds. Anna Walsma

Aswoensdagviering 

14 februari
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Vierklank is 
voor iedereen

Schrijft u wel eens een gedicht? Heb je je favoriete 
artiest gevonden en raakt de tekst je zó dat je het 
wil delen met anderen? Tekent u? Of ben je onder 
de indruk van een preek of kerkdienst en heeft het 
iets veranderd in je leven?

Dan bent u/jij bij deze van harte uitgenodigd!

Vierklank is voor alle leden van de Protestantse kerken 
in heel Amersfoort en daarom laten we u, de lezer, 
graag aan het woord in onze nieuwe rubriek.

Belangrijke aandachtspunten zijn:
•  De redactie beslist of een bijdrage geplaatst wordt of 

niet en laat dit altijd weten.
•  Het stuk of de tekening moet iets te maken hebben 

met geloven, Amersfoort en/of de kerk.
•  We vragen u om te schrijven voor een breed publiek, 

vanuit allerlei stromingen binnen de PKN. Hou hier 
dus ook rekening mee als u opiniërend schrijft. Dus 
schrijf met respect.

•  Het maximale aantal woorden is 350 en een tekening 
moet passen op een halve pagina.

•  Afbeeldingen moeten van voldoende kwaliteit zijn en 
rechten-vrij.

•  Zie voor deadlines: www.pkn-amersfoort.nl/vierklank

U kunt mailen met: vierklank@pkn-amersfoort.nl 

De redactie

COLOFON

Vierklank is het kerkmagazine van de Protestantse Gemeente 
Hoogland - Amersfoort Noord (PGHAN) en de Protestantse 
Gemeente Amersfoort (PGA). 

Redactie
Martien Hoekzema (hoofd- en eindredacteur), Riemke Leusink, 
Mariëtte Christophe, Gert de Pijper, Martin Snaterse en Wesley Verbeek. 

Aan deze uitgave werkten verder mee:
Bas van't Eind, Wijnt van Asselt, ds. Frits van Santen, ds. Hendrik Mosterd, 
ds. Martin Snaterse, Ineke Vos en Annemarie Stoff er

Contact
Vierklank@pkn-amersfoort.nl

Deadline
20 februari 2024

Wijzigingen 
Adreswijzigingen graag doorgeven via info@pkn-amersfoort.nl
of bel (033) 461 04 41. Of via kerkelijkbureau@pknamersfoortnoord.nl. 
Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale editie van Vierklank. 

Vierklank
Vierklank kan niet bestaan zonder uw steun. 
Uw gift is van harte welkom. 

Vormgeving & opmaak
Ivar van Loen
www.ivarontwerpt.nl

Druk
Drukkerij Torendruk, Nijkerk

Rekeningnummers & verdere contactgegevens vindt u op kerkpagina's 
of op www.pkn-amersfoort.nl en lopendvuur.net.
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Uit Eden verdreven

zaten wij in zak en as.

De doodsengel sloop slinks voorbij:

Egypte viel in zak en as.

Sara, vruchtloos oud geworden

leefde met zak en as.

Aan Babels stromen huilden zij

zittend in zak en as.

Simson trok met touwen

de Filistijnen naar zak en as.

David is erg vreemd gegaan,

geraakte in zak en as.

Jona geloofde er niet meer in:

Ninevé in zak en as.

Daniël kondigt de ondergang aan

de koning graasde, in zak en as.

Herodes roeide peuters uit:

Bethlehem krijste, in zak en as.

De hogepriester sprak het doodswoord,

Judas verhing zich in zak en as.

En Jezus zet met Zijn ‘Amen’

de duivel voorgoed om in as.

Geschreven door Joop

In zak en as




