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EEN SPRONG IN 

HET DIEPE
Generatiegesprek: Floris van 
Loen (20) in gesprek met 
zijn vader Ivar van Loen.
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Lydia Kansen  

nieuwe predikant  

de Hoeksteen
“Ik ga open en ontvankelijk 
de toekomst in. Mooi is  
het als je elkaar zegent,  
ook als gemeentes en 
samen kerk bent.”
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PROFIEL VAN EEN KERK

Hoeveel bestaans- 

zekerheid biedt 

onze toekomst?
Govert-Jan Bach over 
werken aan de toekomst 
met geloof, hoop en liefde.
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inzicht en theologische bijdrages  
ontzettend missen. Dank voor alles,  
de gesprekken, het geschrevene en het 
persoonlijke. Hij vertelt op blz. 6 en 7 
over zijn beweegredenen, die alles met 
de toekomst te maken hebben. 

Over de kerk en het klimaat gaat het 
op de pagina’s daarna waarin Michiel 
uit de Adventkerk ingaat op de vraag 
waarom je je als kerk daarmee zou 
bezighouden. 

Kortom, het is weer een Vierklank vol 
inspirerende verhalen. 

Hartelijk dank voor de reacties op  
het eerste nummer, positief dan wel 
kritisch: we nemen het mee.  
Reageren kan altijd (graag zelfs!) via 
vierklank@pkn-amersfoort.nl, of u  
kunt bellen met het kerkelijk bureau. 

Wilt u Vierklank voortaan digitaal  
ontvangen? Mail ons dan op  
vierklank@pkn-amersfoort.nl. 

Toekomst

Ik weet niet hoe het met u zit, maar 
het onderwerp ‘de toekomst’ vind ik 
maar ingewikkeld.
In een wereld waarin Israël en Hamas 
in oorlog zijn, waarin de klimaatcrisis 
de toekomst onzeker maakt én waarin 
de kerk kleiner en kleiner wordt in  
Nederland is de toekomst best onzeker. 

En dan hebben we het nog niet eens 
over onze eigen persoonlijke sores. 
Het ziet er niet zo florissant uit, zo aan 
het einde van het kerkelijk jaar. Het is 
zoals ds. Van Baardwijk zegt op de  
pagina van de Bergkerk: “Als het vallende 
duister de vraag opwerpt ‘hebben wij 
dan nog wat te verwachten?’ neemt de 
liturgie ons mee naar advent. Komst 
en Toekomst. Leven uit een voorgoed 
begonnen begin.”

We mogen dus de komende periode 
oefenen met verwachten, hopen en 
uitzien naar de toekomst. Daarom 
een Vierklank waarin we praten over 
klimaatgerechtigheid en de kerk. 

En dat is niet alleen maar ellende,  
maar ook mooi nieuws, zoals de komst 
van ds. Lydia Kansen in De Hoeksteen. 
Zij vertelt over het proces waar ze 
doorging en hoe ze de toekomst van 
de kerk positief tegemoet treed, u leest 
het op de volgende bladzijdes. 

Nog meer goed nieuws is de versterking 
van de redactie met Wesley Verbeek uit  
de Veenkerk (hij schrijft de generatie- 
gesprekken), Riemke Leusink en tijdelijk 
ds. Martin Snaterse van De Inham.  
Met de rest van de redactie zijn we  
ook vol goede moed de toekomst van 
Vierklank ingeslagen. 

Daarbij nemen we ook afscheid van 
Govert-Jan Bach die drie jaar in de 
redactie zat. We zullen zijn wijsheid, 
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Het is al weer een paar jaar geleden dat ik in Londen St. Martin 
in the Fields bezocht. Eens stond de kerk in de velden die 
London omzoomden. Aan de rand van de stad. Nu is het 
gebied opgeslokt door de uitdijende metropool en gelegen 
aan het bruisende Trafalgar Square. 

Dat bruisende leven heeft de kerk in zich opgenomen. Als 
ik binnenloop liggen de achterste banken vol met zwevers 
die schuilen tegen de kou. ‘s Middag brengen we door in de 
winkel en eten in het restaurant in de kelder. ’s Avonds gaan 
we naar een concert. Compassie, cultuur en commercie 
gaan hier hand in hand. Sociale en culturele betrokkenheid 
is geen kers op de taart, zegt Samuel Wells, de predikant van 
St. Martin. Het is de manier waarop de kerk gebed en lofprijzing 
handen en voeten geeft. Het evangelie gaat over het héle 
leven. Niet alleen over zingeving of een hiernamaals. 

Samuel Wells schreef een boek met de intrigerende titel  
‘De toekomst die groter is dan het verleden’. Hij vindt het 
best begrijpelijk dat je in deze seculiere tijd met heimwee 
achterom kijkt. Dat je denkt dat het verleden van de kerk 
groter is dan haar toekomst. 

Als het gaat om de toekomst van de kerk geloven we vaak in 
het getal van geld en goed en mensen. Maar we kunnen ook 
weer ontdekken dat christelijk geloof alles te maken heeft 
met de samenleving. Misschien is de ontkerkelijking ook een 
kans. Om boete te doen voor ons koloniale verleden. Misschien 
zit er de les in dat de kerk diverser kan zijn. Zo divers als Gods 
koninkrijk bedoeld is. Misschien gaan we meemaken hoe God 
onze kerk vernieuwt met hen die de Eeuwige altijd al zag 
zitten: mensen die gemarginaliseerd zijn. Misschien kunnen 
we wat groter over God en zijn toekomst leren denken. 

In elke generatie doet de Geest nieuwe dingen. Dit is een tijd 
om te ontdekken wat het concreet betekent dat de toekomst 
groter is dan wat achter ons ligt. Daarom bidden we: van U 
is de toekomst. Dat is verre van vaag. Als we bidden stellen 
we onze hoop, ons vertrouwen en onze verwachting op dat 
wat werkelijk en wezenlijk is. En zetten we alle verlangens, 
daden en oordelen die het licht van God-die-er-is niet 
kunnen verdragen, opzij. Bidden is niet een verlanglijstje 
indienen om ons leven aangenamer te maken. Het is uiting 
van verlangen om nu al te leven in Gods toekomst.

10  ‘Hoelang nog voordat wij doen wat U 
heeft gezegd’

  Michazondag 2023, waarom zou je het als 
kerk over duurzaamheid hebben?

12 Profiel van een kerk
 Fonteinkerk, oefenplaats voor geloof
14  “De Psalmen overstijgen het drukke 

leven in het hier en nu”
  Aandacht voor speciale themadienst met 

Catharinus van den Berg in de Veenkerk
15 - 28 Nieuws vanuit de wijkgemeenten
29  Gebedsministry
  Serie over verschillende vormen  

van gebed
30 - 31 Leren, ontmoeten & doen
32 - 33  Kunst, cultuur & muziek
34  Kerkrentmeesters PGA
  Kerkgebouwen, wat moet je ermee & 

waarom doen we aan kerkbalans?
36  Familieberichten
37  Hoe komt God dan eigenlijk in de hemel
  Theologische kindervragen beantwoord 

door lezers
38  Column Jantien van den Brink
  Onderweg op de fiets ontstaan de  

mooiste gesprekken
39  Kerkdiensten D
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De toekomst is groter 
dan het verleden

MICHA ZONDAG 2023

Duurzaamheid in  

de kerk
Waarom de kerk zich  
met duurzaamheid bezig 
moet houden.
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Kun je je kort voorstellen?
Mijn naam is Lydia Kansen-Brasz, sinds 
achtentwintig jaar predikant. Ik ben 
begonnen als gemeentepredikant in 
Haamstede. Daarna ben ik interim  
predikant in verschillende gemeentes 
en instellingen geweest. Vervolgens 
ben ik supervisor en geestelijk verzorger 
in een zorginstelling voor ouderen  
en stervende mensen geweest. En de 
laatste tien jaar heb ik in Utrecht in  
een gemeente met jonge mensen, 
voornamelijk studenten gestaan, de 
Nieuwe Kerk. 
Ik ben getrouwd met Gerard, ook 
predikant in Amersfoort bij De Nieuwe 
Kerk. We hebben twee kinderen. Ik ben 
de jongste uit een gezin van vijf kinderen. 
In onze traditie werden vrouwen geen 
dominee, maar ik wilde dit toch al op 
mijn dertiende worden. 
Alles wat ik in het leven geleerd heb  
en in mijn werk als predikant vind ik 
mooi om mee te nemen in mijn werk 
bij De Hoeksteen.

Hoe ervoer je het beroep vanuit  
De Hoeksteen? 
Spannend! Ik ben het proces ook 
wel met vertrouwen ingegaan. Ik heb 
ervaren dat het op mijn weg is gekomen 
en dat God daar op de één of andere 
manier in aanwezig is geweest. Roeping 
is een groot woord, maar zoiets heb 
ik wel ervaren. Veel dachten dat ik in 
Utrecht mijn emeritaat zou halen, dat 
dacht ik zelf ook wel. Ik heb veel mee-
gemaakt in die tien jaar, heb het niet 
zomaar losgelaten. Veel mooie dingen, 
veel verdriet, dat maakt het afscheid ook 
echt intens. Ik hoefde niet weg, maar 
God brengt dit op mijn weg. Wat een 

avontuur! God zal het leiden. Het wordt 
wederzijds wennen, daar moeten we 
wederzijds tijd voor nemen.

Heb je al plannen of bepaalde ideeën?
Nee, nog niet. Ik kom niet met een 
agenda. Mijn idee is om eerst goed te 
luisteren en goed te kijken wat er is. 
Die bevindingen kan ik dan neerleggen, 
ook bij de kerkenraad, om vervolgens 
samen te kijken wat er mogelijk is. Ik heb 
wel de bereidheid om te reflecteren. 
Wat is er gebeurd en wat kunnen we 
eraan doen. Waarom zijn mensen 
weggegaan? Daar kan een agenda uit 
voortkomen. Daar kan uit voortkomen 
dat je bepaalde keuzes moet maken of 
heroverwegen. Dat hoeft niet per se 
een actie te zijn. We kunnen ook alleen 
maar bidden, wat wil God van ons? 
Eventuele actie moet voortkomen uit 
wat God van ons vraagt. 

Wat zijn de grootste verschillen die 
 je tot dusver hebt opgemerkt
tussen De Nieuwe Kerk (Utrecht) en 
De Hoeksteen?
De aandacht voor hoe het hoort en 
hoe het gaat. Hier is dit veel sterker dan 
in Utrecht. Mensen krijgen een soort 
'etiketje' opgeplakt om nadruk te leggen 
op de pluriformiteit. Terwijl dat eigenlijk 
vanzelfsprekend is. Ik vind het prettig 
om geen nadruk te leggen op de 
verschillen binnen het christendom. 
Alles is prima. Ik wil bij Jezus horen, 
dat vind ik fijn. Etiketten zetten mensen 
vast. Waar de Geest is daar is vrijheid, 
daar is ruimte binnen het Evangelie. 
Ondanks verschillen moet je wel de 
vrijheid houden om elkaar te bevragen. 
Dit gaat nog dieper dan wederzijds 

Lydia Kansen nieuwe  
predikant De Hoeksteen

respect. Het woord respect is vanzelf-
sprekend en als het de norm wordt 
verliest het misschien zijn waarde  
een beetje.
Als mens heeft iedereen zijn eigen  
verhaal, dat merk je tijdens een 
ontmoeting op een iets dieper niveau, 
dan is er geen etiketje meer. Dan ga  
je alle twee uit je hokje. Soms merk je 
dat mensen dat onbewust toch doen. 
In Christus vallen menselijke onder-
scheidingen weg. Mooi om elkaar  
dan in de kerk te treffen. Daar ben je  
gemeente van Christus. Je moet elkaar 
met de liefde van Christus liefhebben, 
ook al vind je elkaar niet zo aardig.

Heb je een lievelingsverhaal in de Bijbel?
Niet per se een lievelingsverhaal. Galaten 
3, vers 28 vind ik een mooie tekst. 
“Daarbij is het niet van belang dat men 
Jood is of Griek; daarbij is het niet van 
belang dat men slaaf is of vrije; daarbij 
is het niet van belang dat men man 
is of vrouw; want allen bent u één in 
Christus Jezus.” Ook de brieven van 
Paulus aan de Efeziërs, Filippenzen en 
Colossenzen kan ik eindeloos lezen. 
Daar zit zoveel in. Dat inspireert me. 
Als kind vond ik het heel leuk als het 
over Lydia ging, omdat ik dan dacht: 
“Het gaat een beetje over mij”.

Ik heb begrepen dat je een weblog hebt. 
Dat klopt niet. Wel is er een interview 
in de Visie geweest en een artikel in CV 
Koers. Ik zit niet op social media. Dat 
is een bewuste keuze. Ik neem het te 
serieus. Het is ook een soort vluchtigheid. 
Ik zie ook dat het leven van veel jonge 
mensen zich afspeelt op internet. Maar 
het vervangt het echte leven niet. Het  D
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Lydia Kansen is begonnen als predikant 
in De Hoeksteen: ‘Ik kom niet met een 
agenda. Mijn idee is om eerst goed te 
luisteren en goed te kijken wat er is.’

“De voortgang van het  
evangelie gaat me meer aan 
het hart dan de vorm waarin 
we het nu prettig vinden of 
gewend zijn om kerk te zijn. 
We zouden een soort koers 
moeten volgen waarin we 
mensen meekrijgen in plaats 
van verliezen.”
Lydia Kansen

kan ook bij studenten veel onzekerheid 
teweegbrengen. Alleen de mooiste 
plaatjes en verhalen worden gedeeld. 
Ik hou van échte mensen. Je kunt op 
social media een indruk wekken die 
niet overeenkomt met de werkelijkheid. 
Dat geldt niet alleen voor de buitenkant 
maar ook voor de binnenkant. Ik wil 
hier niet te stellig in zijn. Het geeft ook 
zegeningen juist. Voor de kerk kan het 
zeker goed zijn om er ook op aanwezig 
te zijn. Ik wil er wel in meedenken. Er 
zijn zeker mogelijkheden. Bij een cursus 
zei een docent eens: “Je mag danken 
voor de talenten die je hebt maar ook 
voor die je niet hebt. Daarvoor heb je 
een broeder of zuster. Je hoeft niet 
alles zelf te kunnen."

Het thema van Vierklank is 'de  
toekomst'. Wat zijn je ideeën daarover? 
Ik ga open en ontvankelijk de toekomst 
in. Mooi is het als je elkaar zegent, ook 
als gemeentes. Als je samen de toekomst 
ingaat en samen kerk bent. Laten we 
stilstaan bij 'wat gebeurt hier nou? Hoe 
kunnen we in de toekomst bestendig 
kerk zijn? Hoe kunnen we toekomstige 
generaties laten delen in de liefde van 
Christus.' Als iets in de weg zit, dan 
moeten we daarover nadenken. Dan 
mogen we als oudere generatie soms 
dingen opschorten. Paulus is heel 
scherp: “Alles wat de voortgang van 
het evangelie belemmert moeten we 
niet doen.” Dat vind ik ook. De voort-
gang van het evangelie gaat me meer 
aan het hart dan de vorm waarin we 
het nu prettig vinden of gewend zijn 
om kerk te zijn.
We zouden een soort koers moeten 
volgen waarin we mensen meekrijgen 
in plaats van verliezen. Mensen bij 
elkaar zetten die vergelijkbare taken 
doen en elkaar daarin ondersteunen 
en zegenen. Spreek je waardering uit. 
Realiseer je dat men het naast zijn 
werk en andere verplichtingen doet. 
Ik ben de voorganger, maar we doen 
het samen.
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In gesprek met vader (Ivar van Loen, 49) 
en zoon (Floris, 20). Over normen  
en waarden. Over loslaten en jezelf 
ontdekken. Over een sprong in het 
diepe en weer boven komen drijven.

Naar welke kerk gaan jullie?
Ivar: Wij zijn 18 jaar geleden in het 
Leusderkwartier komen wonen. We 
waren op zoek naar een gemeente 
en werden toen benaderd door de 
toenmalige dominee van de Nieuwe 
Kerk. Daar zijn we gaan kijken en we 
voelden ons er gelijk thuis. Niet alleen 
als gelovigen, maar ook sociaal en dat 
was heel erg fijn.
Mijn kerkelijke achtergrond is eigenlijk 
Rooms Katholiek, alleen mijn ouders 
waren niet praktiserend gelovig. We 
gingen met kerst naar de kerk en verder 
niet. Bij mijn vrouw Jessica was dat 
heel anders. Ik weet nog goed toen 
we elkaar net leerden kennen, dat 
ze een keer in de auto tegen me zei: 
“als ik moet kiezen tussen jou en het 
geloof dan kies ik voor het geloof.” 
Toen dacht ik wel even ‘wat heb ik nu 
aan mijn klepel hangen?!’ (Ivar lacht). 
Het was confronterend, maar het heeft 
wel gelijk de toon gezet. We dachten 
hetzelfde over het geloof, alleen ging 
ik op dat moment nauwelijks naar de 
kerk en mijn vrouw heel vaak. 

Wat heb je van huis uit meegekregen?
Ivar: Niet zo zeer de bijbel, maar wel 
de normen en waarden die bij het 
christelijk geloof passen. Als je elkaar 
respecteert en accepteert, dan kom 
je er samen wel. Maar ook klaar staan 
voor mensen en ze een luisterend oor 
bieden. Zo staan mijn ouders in het leven 
en dat hebben ze me wel meegegeven. 
Ik vind het leuk om mensen te helpen.  
Daarom vind ik het zo fijn dat de Nieuwe 
Kerk een wijkgemeente is. Je komt de  
mensen uit de kerk ook tegen in het 
dagelijks leven. Hierdoor spreek je elkaar 
meer en kun je delen wat je belangrijk 
vindt in het leven.  
Zo leer je van de ander en kom je 
tot verbazende dingen, verbazende 
gesprekken. Ja, dan kom je echt tot 
elkaar. En dat is ook wat mij het meest 
aanspreekt in het geloof: de Heilige 
Geest. Hoe het voelt tussen mensen en 
hoe de vonk over kan springen van mens 
tot mens en van ouder tot kind. En hoe 
je dan hem (kijkt naar Floris) probeert 
te begeleiden in dit mooie leven. 

Hoe heb jij dat ervaren Floris?
Floris: Ja, dat zijn echt dingen die ik 
meeneem in mijn dagelijks leven. Dat 
je eerder aan anderen denkt dan aan 
jezelf en dat het geloof voor iedereen 
iets anders kan betekenen.

Ivar: In onze tijd was het wel makkelijker  
dan nu voor jou. Je had minder  
groeperingen. Nu is het veel meer: 
waar hoor ik bij als ik kijk naar hoe  
ik me voel, wie ik ben. Bij welke  
mensen pas ik dan? Het is een 
stuk lastiger geworden.
Floris: Het leuke daaraan is 
wel dat je veel meer te 
weten komt van elkaar. 
Dus waar voel ik 
me echt thuis, wie 
hoort bij mij.

Een sprong in  
het diepe
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GENERATIES IN GESPREK

“Op dit moment ga ik niet vaak naar de kerk. Ik geloof wel 
nog steeds... Vroeger vond ik vooral de preek interessant... 
Naarmate ik ouder werd merkte ik wel dat het verhaal 
steeds hetzelfde was. En toen werd ik meer nieuwsgierig 
naar hoe de wereld buiten de kerk in elkaar zat.” 
Floris van Loen
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wereld buiten de kerk in elkaar zat. 
Ivar: Je gaat op ontdekkingstocht. Dat 
geldt voor het geloof, maar juist ook 
voor je eigen ontwikkeling; relaties, op 
kamers gaan. Er zijn momenteel dingen 
die belangrijker zijn dan op zondag 
naar de kerk gaan.
Floris: Ja, je bent nieuwsgierig. Je wilt 
in plaats van zondag naar de kerk, 
afspreken met vrienden die een totaal 
andere afkomst hebben om te leren 
van hen.  

Ga je op dit moment naar de kerk?
Floris: Op dit moment ga ik niet vaak 
naar de kerk. Ik geloof wel nog steeds. 
Alleen ben ik meer bezig met mezelf 
te ontwikkelen. En ik ben heel blij dat 
ik die vrijheid heb gekregen vanuit 
huis. Vroeger in de kerk vond ik vooral 
de preek interessant. Omdat die uitleg 
gaf over hoe het geloof in elkaar zat. 
Naarmate ik ouder werd merkte ik wel 
dat het verhaal steeds hetzelfde was. 
En toen werd ik meer nieuwsgierig 
naar hoe de 

Wat wil je niet doorgeven aan je 
kinderen?
Ivar: Ik wil ze niet aan de hand nemen. 
Mijn ouders probeerden mij altijd te 
ontzien. Toen Jessica en ik een huis 
kochten, durfde ik niet eens een toilet-
rolhouder in de muur te draaien. Want 
stel dat het verkeerd ging. Mijn ouders 
deden dat soort dingen altijd, ze hebben 
mij te veel beschermd. Ik sta altijd 
achter mijn kinderen en dat weten ze, 
maar ze moeten ook hun eigen keuzes 
leren maken. Ze kunnen altijd bij ons 
terecht, maar maak zelf de keuzes in 
het leven.
Floris: Ja het is fijn om de ruimte te 
hebben om een sprong in het diepe 

te maken en kijken hoe je weer 
boven komt drijven.

“Ik sta altijd achter 
mijn kinderen en dat 
weten ze, maar ze 
moeten ook hun eigen 
keuzes leren maken.” 
Ivar van Loen
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Drie jaar lang heb ik met plezier als 
redacteur bijgedragen aan het blad 
Drieluik, dat inmiddels tot het verleden 
behoort. Ook mijn lidmaatschap  
van de redactie behoort nu tot het 
verleden, omdat ik veel andere activi-
teiten heb. Ter gelegenheid van mijn 
afscheid als redacteur is mij gevraagd 
nu iets over de toekomst te schrijven.

Afscheid
En dat doe ik graag. Ik ben in mijn jonge 
jaren een actieve roeier geweest en een 
roeier kijkt achteruit. En zo kijk ik met 
plezier terug op mijn tijd bij Drieluik. 
Het kostte wat tijd, maar de voldoening 
was groot. Met zo’n fijne redactie en de  
ferme meesterhand van hoofdredacteur 
Martien zorgden wij toch maar maande- 
lijks voor een mooi blad dat echt meer 
werd dan een opgeblazen wijkbericht. 
Het blad nodigt leden van de wijk- 
gemeenten uit om buiten de muren en 
over de grenzen van hun eigen kerk te 
kijken en te zien hoeveel er groeit in 
bloeit in protestants-kerkelijk Amersfoort. 
Ik kreeg stedelijk en kerkelijk veel respons 
op mijn stukjes. En zo leerde ik  
Amersfoort, waar ik sinds juni officieel 
ben ingeschreven als inwoner, ook 
beter kennen. 

De wereld staat in brand
Maar wat ik ging missen in Drieluik was 
de urgentie van het grote thema van 
deze tijd. De wereld staat in brand en 
veel wetenschappers wijzen erop dat 
wijzelf op het punt staan als soort uit 
te sterven. Vanuit dat besef wil ik me 
in de jaren die mij resten richten op 
klimaatacties en op het schrijven van 
een boekje over Aandacht bij Simone 
Weil, ook een urgent thema in deze tijd 

waar onze aandacht opgeslurpt wordt 
door de media. 

Al roeiend kijk ik -geboren in 1947- 
vanuit mijn huidige geluk terug op een 
mooi, rijk leven dat gekenmerkt werd 
door vrede, economische groei en 
vrijwel onbeperkte mobiliteit. Ik behoor 
tot de generatie die genoot van alle 
mogelijkheden die deze tijd ons bracht: 
leven in veiligheid en comfort, volop 
boeken en concerten, oneindig veel 
kunnen reizen. 

Maar de toekomst lijkt zwart en vooral 
onzeker. Dus de urgente vraag doet zich 
voor hoe we ons nu moeten verhouden 
tot zo’n toekomst. Die vraag dringt zich 
op aan mij en mijn leeftijdgenoten, maar 
vooral ook aan de generaties na ons. 

Dankbaar & nederig
Achteromkijkend mogen we dankbaar 
zijn voor alles wat we de afgelopen 
jaren mochten beleven en genieten. 
Maar dat achteromkijken zou ook  
vergezeld moeten gaan van een houding 
van wat we in de kerk ‘verootmoediging’ 
noemen. Ootmoed is een houding  
of gezindheid van onderdanigheid, 
nederigheid. Van het besef dat we als 
mens te lang gemeend hebben dat we 

alles op aarde ongelimiteerd voor ons 
gebruik konden inzetten: dieren, 
planten en de aardkorst hebben we 
onderworpen en gebruikt voor mense-
lijke consumptie. Met naar nu duidelijk 
wordt: een dreigende toekomst als 
resultaat. Door ons gedrag in het 
verleden, door onze levensstijl van 
onbekommerd consumeren, zal in 
de toekomst door onze kinderen en 
kleinkinderen een prijs betaald moeten 
worden. Wij laten hen een toekomst 
na die een radicale verandering van 
levensstijl zal vergen. Dat vraagt om 
creativiteit en vastberadenheid. Maar 
het tij is nog te keren. 

‘Moedig sla ik dus de ogen, naar het 
onbekende land’
De vraag is vanuit welke houding wij 
die toekomst tegemoet kunnen treden. 
Een wanhopig pessimisme helpt niet. 
Een ‘na ons de zondvloed’ houding is 
afkeurenswaardig. 

Jacqueline van der Waals dichtte in  
1920: 'Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; moedig sla 
ik dus de ogen naar het onbekende 
land’. Het lied is bekend als lied 913 
(Liedboek) of Opwekking 377.  
Wikipedia vertelt ons dat dit gedicht is 
geschreven vanuit het perspectief van 
iemand die binnenkort zal sterven, en 
zich neerlegt bij de aanstaande dood. 
Nu wij vele diersoorten zien uitsterven 
(volgens de VN-Conventie over  
Biologische Diversiteit verdwijnen  
er dagelijks wel 150 diersoorten) en ook 
de mens de mogelijkheid van zijn eigen 
uitsterven onder ogen moet zien (o.a. 
beschreven door Lisa Doeland in haar 
recent verschenen boek Apocalypsofie), 
is dit een dichtregel die ons kan helpen, D
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'Hoeveel bestaanszekerheid 
biedt onze toekomst?'
Afzwaaiend redacteur Govert Jan Bach over de toekomst

THEMA VERHAAL

“Voor ons  
zijn hoop, geloof en 

liefde ons belangrijkste 
gereedschap om aan een 

leefbare toekomst te 
werken.”

8



Govert-Jan 
Bach neemt 
afscheid van 
de redactie van 
Vierklank om zich te 
richten op het voeren 
van klimaatacties, hij 
maakt zich zorgen over de 
toekomst van onze wereld. 

maar niet om ons neer te leggen bij 
een naderend uitsterven.

Handen van God op aarde
Want wij weten dat wij zelf de ‘handen 
van God’ op aarde zijn. Dus die handen 
zullen we uit de mouwen moeten 
steken, in het vaste geloof dat de Ene 
ons ook daarbij in de palm van Zijn 
hand houdt. We kunnen leren van 
Jona die in de walvis oog in oog met 
de dood toch zijn psalm bleef zingen. 
Voor mij is dat een vingerwijzing voor 
de benodigde houding. In feite is dit 
een ethische vraag, de vraag naar onze 
houding. Emmanuel Kant stelde in de 
18de eeuw de vraag: wat kan ik weten, 
wat moet ik doen en wat mag ik hopen? 
Jezus zag de (en Zijn!) toekomst met 
open ogen tegemoet en keek niet weg 
van wat er te doen staat. Voor ons zijn 
hoop, geloof en liefde ons belangrijkste 
gereedschap om aan een leefbare  
toekomst te werken. Voor mij is Simone 
Weil (1909-1943) een lichtend voor-
beeld door de manier waarop zij een 
radicale strijdvaardigheid koppelde aan 
een religieuze ontlediging en zuivere 
aandacht vanuit het besef dat wij  
geworteld zijn in deze kostbare aarde.

Innerlijke aandacht
Vanuit een houding van innerlijke 
aandacht en psalmzingend als Jona 
kunnen we hier en nu voortgaan, met 
blijmoedigheid en optimisme i.p.v. 
schuldgevoelens en wanhoop. Er is 
nog steeds een wereld te winnen. We 
zullen in die hoop moeten blijven  
geloven en dat laten zien. En in staat 
raken om het gigantische verlies dat 
we momenteel riskeren als een monster 
in de bek te zien. In haar Stoutenburg-
lezing in de Fonteinkerk (1 oktober jl.)  
zei ds. Rozemarijn van het Einde: 
“Wacht niet tot je moedig genoeg bent 
om in actie te komen. Terwijl je in actie 
komt, zul je steeds moediger worden.“ 

Het vergt moed om afscheid te nemen 
van alles wat wijzelf zullen gaan  
verliezen. Dat vergt een soort stervens- 
kunst, een Ars moriendi, waaraan we niet 
kunnen ontkomen. Als we daartoe het 
lef, de moed hebben, laten we nog een 
mooi voorbeeld na aan de generaties 
na ons.
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Micha Zondag is een dag waarop  
duizenden kerken wereldwijd stilstaan 
bij sociale en ecologische gerechtig- 
heid. De zondag die het dichtst bij 
Wereldarmoededag (elk jaar op 17 
oktober) valt, is Micha Zondag. Dit jaar 
was dit dus 15 oktober.
Stichting Micha Nederland organiseert 
jaarlijks deze dag met dit jaar als thema 
‘thuis op plaatsen zonder hoop’ met 
als ondertitel ‘klimaatrechtvaardigheid 
= naastenliefde’. Het gaat er dus over 
hoe sociale en ecologische gerechtig- 
heid met elkaar verbonden zijn. Dit 
artikel blikt terug op Micha Zondag 
in de Adventkerk en deelt een aantal 
redenen waarom duurzaamheid een 
relevant thema is voor (de toekomst 
van) de kerk.

Micha Zondag
Op 15 oktober was het Micha Zondag. 
Als duurzaamheidscommissie van de 
Adventkerk hebben we samen met onze 
voorganger ds. Mosterd, de Adventband 
en de leiding van de kindernevendienst 
invulling gegeven aan de Micha Zondag 
en het thema van dit jaar ‘thuis op 
plaatsen zonder hoop’.
In de dienst dachten we na hoe wij als 
mensen op vele manieren verbonden 
zijn met de Schepper, de schepping 
en elkaar aan de hand van Joël 1. We 
zongen onder andere de prachtige 
liederen van Schrijvers voor gerechtig-
heid ‘Maak ons hart onrustig God’ en 
‘Dan bent U met ons’, het themalied 
van Micha Zondag 2023.
Na de dienst stond er in het Advent-
centrum een inspiratietafel om even 
na te praten, een duurzaam boek in te 
zien of te lenen, ideeën te delen voor 

nieuwe activiteiten of een nadenkertje 
of duurzame tip te grabbelen. Omdat 
duurzaam ook lekker is, was er een 
heerlijk stukje Tony Chocolonely bij de 
koffie, iets wat de kinderen ook goed 
wisten te vinden!

Relevant thema
Waarom de klimaatcrisis een relevant 
thema is voor kerken om zich mee 
bezig te houden?
Micha Nederland krijgt deze vraag vaak 
voorgeschoteld, zeker nu het dit jaar over 
klimaatrechtvaardigheid gaat. Op hun 
website hebben zij hier een mooi artikel 
over gepubliceerd dat voor Vierklank 
bewerkt en ingekort is (zie voor de 
volledige tekst michanederland.nl). 
Zij geven drie redenen waarom de 
klimaatcrisis relevant is voor kerken:

1)  De klimaatcrisis is onderdeel van 
ons leven, of we nu willen of niet

Klimaatverandering raakt niet alleen 
aan plaatsen ver weg, maar ook heel 
concreet aan je eigen leven. Het staat 
in verband met de dingen waar je van 
houdt en waar je mee bezig bent, 
zoals de plek waar je woont, hoe je je 
vakantie viert, en hoe je de generaties 

na jou wilt laten opgroeien. Kerk-zijn gaat 
uiteindelijk ook over het leven met elkaar 
delen en dit is een onderdeel ervan. 
Hoe zit dat nou eigenlijk met de klimaat- 
crisis? Wat de klimaatcrisis typeert, is 
dat alles extremer wordt. Het wordt 
extreem droog of juist extreem nat. 
Recente voorbeelden zijn de extreme 
hitte en branden in Zuid-Europa van 
afgelopen zomer, of de extreme over- 
stromingen in Limburg van twee jaar 
geleden. Wat je er ook van kunt merken, 
is dat we te maken krijgen met steeds 
meer klimaatvluchtelingen. Dit zijn mensen 
die vanuit andere landen vluchten, 
omdat ze wonen op plaatsen die door 
klimaatverandering onleefbaar worden.

2)  We zijn medeveroorzakers,  
medeverantwoordelijk én  
geroepen tot naastenliefde

De wereld die God zo prachtig heeft 
geschapen, wordt zeker in de afgelopen 
decennia steeds verder uit balans  
gebracht. Dat is waar het woord ‘onrecht’ 
om de hoek komt kijken. De mensen 
die het minst hebben bijgedragen aan 
ecologische crises kampen vaker met 
de levensbedreigende gevolgen.  
Bovendien hebben arme landen  
minder financiële middelen om de  
risico’s te beperken of de schade  
achteraf te herstellen. 
In Psalm 24 staat: ‘Van de Heer is de 
aarde...’ en dus niet van ons mensen. 
We hebben de aarde in bruikleen 
gekregen en zijn dus verantwoordelijk 
voor hoe we met de aarde en haar 
schepselen omgaan.
Paus Franciscus verwoordde het op 
een treffende manier in zijn encycliek 
Laudato Si’: ‘De noodkreet van de aarde 

'Hoelang nog voordat wij 
doen wat U heeft gezegd'
Micha Zondag 2023: Waarom het relevant is om het in de 
kerk over duurzaamheid te hebben
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is vermengd met 
de noodkreet van 
de armen, we moeten 
voor beide onze oren 
openen.... We zijn als 
mensen geroepen om de 
armoede te bestrijden, uitge-
sloten mensen hun waardigheid 
terug te geven en tegelijkertijd 
voor de natuur te zorgen.’

3)  De kerk is de beste oefenplek 
(of zou dat in ieder geval kunnen 
zijn) voor ecologische bekering

In het themalied van Micha Zondag
2023 ‘Dan bent U bij ons’ vraagt God 
aan ons hoelang het nog duurt voordat 
wij zijn op de plaatsen zonder hoop. 
Dáár waar de allerarmsten wonen; 
waar zij lijden onder de gevolgen van 
klimaatverandering. Vaak vragen wij 
aan God hoelang het lijden van de 
wereld nog duurt, maar in dit lied vraagt 
God het aan ons. Hebben wij niet als
christenen de opdracht gekregen om
oog te hebben voor kwetsbare mensen, 
die lijden onder armoede en onrecht?
Als christenen zijn we geroepen om 
onrecht onder ogen te komen en hierop 
te reageren. Dat zien we bijvoorbeeld 
in beleid van overheden en de impact
die grote vervuilende bedrijven op 
het klimaat hebben. Maar laten we 
daarnaast ook zelf in de spiegel kijken. 
Gemiddeld verbruiken wij in Nederland 
3,5 aardbol per jaar. Dat betekent dat
we niet leven binnen de grenzen 
van onze planeet en dit kan dus niet 
zonder gevolgen blijven. De rekening 
moet hoe dan ook betaald worden, 
en dit gebeurt meestal door mensen 
in arme landen en anders wel door 
toekomstige generaties.

Jong en oud
In het begin van dit 
artikel werd het al genoemd: 
op Micha Zondag zijn de kinderen in 
de kindernevendienst ook bezig geweest 
met hoe zij denken dat duurzaam leven 
eruit kan. Mooi om te zien hoe wij 
allemaal, jong én oud, proberen ons 
steentje bij te dragen aan een meer 
duurzame wereld. Een vraag om over 

na te denken: hoe kunnen wij binnen 
de Protestantse Gemeente Amersfoort 
en Hoogland/Amersfoort-Noord 
elkaar inspireren, steunen en aanvuren 
in de ‘ecologische bekering’ die we 
nodig hebben als christenen in het 
rijke westen?duurzame wereld. Een vraag om over rijke westen?

“Hoe kunnen wij binnen de 
Protestantse Gemeente 
Amersfoort en Hoogland/
Amersfoort-Noord elkaar 
inspireren, steunen en 
aanvuren in de ‘ecologische 
bekering’ die we nodig 
hebben als christenen in 
het rijke westen?”
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We willen gericht zijn op God, met de 
Bijbel als bron. Samen zoeken we Zijn 
sporen, ook door het verhaal van Jezus, 
en willen we de werking van de Geest 
ervaren. Onze kerk is een oefenplaats 
voor het delen van elkaars geloofs-
verhalen, ook als er twijfel is, God ver 
weg voelt of onzichtbaar lijkt. Dit vindt 
plaats in eredienst, bij KIEM, TOZ, de 
Basiscatechese en door de week.
Je mag zijn wie je bent. We ‘luisteren 
elkaar tevoorschijn’ met als basis gelijk- 
waardigheid en inclusiviteit. Je bent 
nodig, je hoort erbij, ook als je in de 
luwte wilt zijn. 
We zijn present in de wijk, gericht op 
de stad, zorgzaam voor de wereld en 
de planeet (Groene kerk). Daardoor 
voelt ‘de ander’ zich niet vergeten!  
We zorgen ook materieel voor mensen 
om ons heen. 

Ons ‘KerkHuis’ wordt een altijd open 
gastvrije land- en stilteplaats waar je 
op adem kunt komen, je aandacht krijgt 
en geeft, zingeving en schoonheid 
ervaart. We willen samen werken met 
andere wijkgemeenten en partners in 
het sociaal-maatschappelijke domein. 

Wat is belangrijk voor jullie als  
wijkgemeente?
Open staan voor verschillende geloofs- 
belevingen, geloofsverhalen (‘geloofs- 
dialecten’) en dat bespreekbaar maken. 
Daarom is ons ‘KerkHuis’ een oefenplaats 
waar iedereen ruimte, liefde, veiligheid 
en geborgenheid mag ervaren, gevoed 
en geïnspireerd door ons geloof. 
Daarnaast zijn we een gemeente van 
doeners. Er is veel talent om van alles 
te organiseren voor wijk en stad. In het 
bijzonder op het gebied van lezingen, 
muziek en kunstexposities. We zijn wel 
op zoek naar meer balans tussen gericht 
zijn op God, elkaar en gericht zijn op 
‘de ander’ in wijk en stad (balans tussen 
‘Maria-kerk en Martha-kerk’ zijn). 

Werk je samen met andere kerken  
in Amersfoort?
We werken samen met de kwartetkerken 
(De Bron, Emmauskerk, de Hoeksteen), 
onder andere voor de kerkapp. Ook met 
Nieuwekerk en Bergkerk werken we 
samen op het gebied van de diaconie.
Regelmatig worden VDO-activiteiten 

Fonteinkerk,  
oefenplaats voor geloof

PROFIEL VAN EEN KERK
De kerk in het kort

Aantal leden
450 

Kerkbezoekers per zondag 
80-100

Sinds
1949

Voorganger is vacant

Vaste activiteiten
•  zondagse eredienst, programma 

voor basisschoolkids (KIEM: 
kerk in elke maat), kinderoppas

•  1x mnd: TOZ (tieners op zondag), 
een speciaal programma voor 
en door tieners

•  4-5x per jaar: Basiscatechese 
voor jongeren

•  1x mnd: Muziek&Ontmoeting, 
Samen aan Tafel, lezingen 
door VDO (vorming door  
ontmoeting)

•  Een projectkoor FONS (o.l.v. 
Marnix Ruiter), dat ook vaak 
elders in Amersfoortse kerken 
optreedt, we maken en  
verkopen kaarsen, organiseren 
ruilbeurzen en kunstexposities

•  Bijna elke dag en avond 
(behalve in de zomer) is de 
kerk open doordat we veel 
activiteiten voor de wijk  
organiseren en ruimten verhuren 
of ter beschikking stellen (o.a. 
aan IndeBuurt033)

•  Fonteinkerk heeft het label 
‘Groene kerk’
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Ik ben lid van de Fonteinkerk omdat 
groeien in geloof alleen kan samen met 
andere spoorzoekers, die mij hun  
verhalen vertellen, bevragen en inspireren. 
Onze kerk is een oefenplaats in geloof, 
hoop en liefde. De openheid, veelvormig-
heid voelt ook wel eens onrustig. Het is 
ook een doe-kerk, terwijl ikzelf en ‘mijn 
ziel’ juist gedijen bij stilte, oningevuld-
heid en stug volgehouden traditie.  
Maar voor elk wat wils, diversiteit en 
variëteit leiden tot spirituele groei. 
Marco Last

Het is fijn om op zondag je te bezinnen 
met oude en nieuwe teksten en muziek. 
Ik vind het bijzonder regelmatig vorm te 
mogen geven aan de voorbeden. Dat is 
spannend maar ik voel ook de ruimte dat 
op mijn eigen manier te mogen doen. 
Annelies Meijnhardt
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samen met een andere wijkgemeente 
georganiseerd. We hebben initiatieven 
ontplooid om slim samen te werken 
op praktisch gebied. Denk daarbij aan 
het onderhoud van de gebouwen, 
muziekinstrumenten en de tuin. Dat 
wil nog niet echt vlotten. 

Wat wensen of hopen jullie voor 
de toekomst?
De omschrijving van onze wijkgemeente 
is ook ons toekomstperspectief, ons 
beleidsplan. Wij noemen dat Fonteinkerk 
Vitaal. Dat bestaat uit vier thema’s met 
ieder een eigen logo voor de herken-
baarheid (zie de foto!). Onderdeel 
daarvan is ons ‘altijd open KerkHuis’. 
Dat willen we tot uitvoering gaan 
brengen, waarmee we hopen dat onze 
presentie in de wijk meer aansluit bij 
wat mensen in de wijk nodig hebben en
wensen. Om dit verlangen te realiseren 
willen we ingrijpende beslissingen nemen 
over onze organisatie en gebouwen. 

Wat is een knelpunt, wat zouden jullie 
als wijkgemeente graag anders zien?
In ons toekomstperspectief zit een 
belangrijke verschuiving van pastoraat 
naar pastoraat & diaconale presentie. 
Naast geestelijke en materiële hulp 
voor elkaar en ‘de ander’, zien we om 
ons heen grote behoefte aan ‘ergens 
bij te willen horen’. Maar dat gaat niet 
vanzelf. We zijn gewend voor het 
pastoraat professionals in te huren, 
zoals een predikant. Naar onze mening 
moet dat op wijkniveau ook gaan 
gebeuren voor diaconaat en presentie/
gastvrijheid. Dit is essentieel om groei 
van leden, gemotiveerde vrijwilligers 
en (fi nanciële) inkomsten te bewerk-
stelligen. Goed begeleide vrijwilligers 
in de wijkgemeente zijn essentieel om 

bijvoorbeeld de steeds complexere 
diaconale vraagstukken het hoofd te 
kunnen bieden. We denken ook dat 
juist jongeren, druk met gezin en werk, 
eerder lid en vrijwilliger worden als ze 
een vorm van professionele begeleiding 
en coaching krijgen om maatschappelijk 
relevant te worden. 

Ik ben lid van de FK omdat ik de liefde van 

Christus ervaar in veiligheid en ruimte. 

De kracht van onze gemeente zit in het 

respect voor elkaars opvatt ingen en 

geloofservaringen. De onvoorwaardelijke 

liefde van God is ons fundament.

Klaas Hoorn

Al lid sinds eind jaren tachtig, ben ik 

mij steeds meer thuis gaan voelen. 

Aansprekende diensten, een preek en/of 

muziek die raakt en samen zingen. Het is 

fi jn te kunnen praten over geloof, ook als 

er grote verschillen in geloofsbeleving 

zijn. We kunnen praten. Ik ben ook blij 

met de onderlinge betrokkenheid, het 

enthousiasme waarmee van alles wordt 

georganiseerd. Maar, er zijn te weinig 

jongeren en het ‘Groene kerk’ zijn moet 

echt meer handen en voeten krijgen. 

Ike Veenendaal

Wat is een knelpunt, wat zouden jullie bijvoorbeeld de steeds complexere 
diaconale vraagstukken het hoofd te 

samen met een andere wijkgemeente 
georganiseerd. We hebben initiatieven 

fi jn te kunnen praten over geloof, ook als 

er grote verschillen in geloofsbeleving 

zijn. We kunnen praten. Ik ben ook blij 

enthousiasme waarmee van alles wordt 

jongeren en het ‘Groene kerk’ zijn moet 
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Op zondag 12 november heeft de Veenkerk een speciale 
gast voor een nieuwe themadienst in de reeks ‘Songs of Life’, 
over het levenslied in de Bijbel: dichter, verhalenverteller en 
dominee Catharinus van den Berg. In het verleden was hij 
ook journalist bij het Nederlands Dagblad. Hij zal vertellen 
over de psalmen. We leggen hem drie vragen voor.

1.  Hoe hebben de psalmen jou geraakt? 
“Het is zo'n compléét songbook. Voor alles is een lied. En het 
is bijna altijd dichterlijk van de hoogste kwaliteit. Toen ik 
recent mezelf als dominee de hele tijd hoorde praten, en al 
het andere gepraat in de kerk ook een beetje moe begon te 
worden, las ik ineens Psalm 19 weer. 

‘De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roept het werk van zijn handen,
de dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.
Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord,
het is een taal zonder klank.
Over heel de aarde gaat hun stem,
tot aan het einde van de wereld hun taal.’ 

Ik vind daar de stilte terug, het woordeloos spreken van de 
hele schepping. Maar ook toppoëzie. 
 
De Willibrord heeft: 
‘De hemel ontvouwt de glorie van God,
het uitspansel zegt: ‘Ik kom uit zijn handen.’’ 

Wauw. En dáár bovenop voedt de tekst nog 
eens de mystieke dimensie die ons bij Heilige 
Ruimte zo dierbaar is. Mystiek waarvan de 
taal inderdaad over heel de aarde gaat: bij 
Heilige Ruimte merken we dat mystiek een 
bindweefsel vormt tussen diverse religies 
en stromingen, juist dáár kunnen we  
gezamenlijkheid vinden.”

2.  Kunnen ook twintigers en dertigers 
nog iets met die psalmen? 

“Zij zullen denk ik verrast worden doordat 
de psalmen tegelijk uitermate individueel 
zijn, én van een uitgesproken gezamenlijk 
besef getuigen. Anders gezegd: de gemeen-
schap waarin je leeft, tast je individualiteit 

nergens aan. Dat is in onze wereld nog weleens anders. 
Je bent geneigd constant naar anderen te kijken en jezelf 
dan minder te vinden. Of je durft eindelijk eens aan jezelf 
te denken, maar verliest daarbij de ander uit het oog. De 
psalmen brengen dat doorgaans perfect in balans. Twintigers 
en dertigers leven bovendien sterk in het nu. Ze moeten 
allemaal grote keuzes maken, kiezen beslissend richting. En 
het psalmboek overstijgt dat. Als je dit liedboek leert zingen, 
wordt je perspectief op de wereld en de tijd groter. Je leert 
liederen kennen die later in je leven van grote waarde zullen 
zijn. Je hoeft niet alle psalmen mooi te vinden, sommige 
psalmen zijn te rauw om te zingen wat mij betreft, maar dat 
er teksten klaarliggen voor situaties die ik nu nog niet ken,  
is winst.”

3.  Kun je al een kleine spoiler geven van wat je op 12  
november gaat doen?

“Haha, dat hangt van Rolinka af. Zij stelt de vragen. Of misschien 
de mensen uit de kerk wel. Laat ze vooral hun mooiste  
eeuwige psalmregels paraat hebben, of vragen stellen over 
de meest weerbarstige.”

“De psalmen overstijgen 
het drukke leven in het 
hier en nu”
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Stadsdominee/
Amersfoortse Zwaan
Agenda Amersfoortse Zwaan
•  11 november, 16.00-17.00 uur: 

Lantarens maken & Sint Maarten-
vertelling

•  18 november 16.00-17.00 uur: 
Muziek na de Markt: Vocaal Ensemble 
Voxtet

•  25 november 16.00-17.00 uur: 
viering met Zwaankoor (geef je op 
om mee te zingen!)

•  2 december 16.00-17.00 uur: 
Advents-zingen: samenzang.

•  8 december, 19.30-22.30 uur: 
Nachtlicht in de Sint Joriskerk

Op vrijdagavond 8 december kun je 
weer genieten van Nachtlicht in de 
Sint Joriskerk. Midden in de Adventstijd 
is het extra mooi om een lichtje op 
te steken en te denken over je eigen 
leven, wat je wilt, waar je vandaan komt. 
Of om een kaarsje aan te steken voor 
vrienden en familie die wel een lichtje 
kunnen gebruiken, zeker tegen de kerst. 

Je mag tussen 19.30 en 22.15 uur 
binnenlopen op de tijd die jou goed 
uitkomt en je mag net zo lang of kort 
blijven als je zin hebt. Er staat pen en
papier klaar om een gedachte of gebed 
op te schrijven en als je zoekt naar moed 

omdat de tijd die voor je ligt pittig zal 
zijn, kun je om een zegen vragen. De 
Stadsdominee is daarvoor aanwezig.
Nachtlicht wordt gedragen door een 
gezellig team van jonge mensen die 
enthousiast zijn over deze vorm van 
gastvrijheid in geloof. De oer-vorm van 
Nachtlicht komt uit de grote Dom in
Keulen. Het is daar bekend als 'Nightfever'. 
Vanuit Keulen is het idee overgenomen 
door een tiental Duitse steden en toen 
de grens overgegaan naar Nederland en
zelfs Italië. De Utrechtse Dom was de 
eerste locatie in Nederland, Amersfoort
de tweede en daarna volgde ook 
Groningen. Overal wordt het concept 
aangepast naar de plaatselijke mogelijk-
heden en wensen. 

Ons Nachtlichtteam gaat, samen met 
Wiebe Goslinga, Anna Walsma en 
Diederiek van Loo als senior-facilitators, 
op 18 november naar Keulen om daar 
de Duitse Nachtlicht mee te maken. 
We zijn heel benieuwd naar overeen-
komsten en verschillen, en hebben een
gesprek geregeld met een paar mensen 
van het Duitse team, zodat we ervaringen 
kunnen uitwisselen. We zijn bijzonder 
dankbaar dat het jongerenfonds van 
de PGA een deel van de kosten voor 

zijn rekening neemt en daarmee deze 
educatieve en gezellige reis mogelijk 
maakt. Op het moment dat ik dit schrijf 
zijn er nog twee plaatsen vrij in de bus. 
Dus als je denkt: ik wil graag aansluiten 
bij Nachtlicht, neem dan contact op 
met mij, misschien kun je mee!

Stagiaire 
Even voorstellen: mijn naam is Leslie 
Schneider. Ik volg de master theologie 
aan de PThU in Amsterdam en loop dit 
jaar stage bij ds. Diederiek van Loo. In 
het eerste deel van de stage (november/
december) geef ik onder andere leiding 
aan de bijbelkring 'Er is eens' en aan 
een avond over geloof en lichamelijk-
heid. In het tweede deel (april/mei) is 
het onderwerp 'vernieuwen'. Tijdens 
mijn studie onderzoek ik hoe we kerk 
kunnen zijn in een seculiere context. 
Om dit vraagstuk onder de loep te nemen 
is een stageplek bij de Stadsdominee 
ideaal. Bovendien kom ik oorspronkelijk 
uit de (Duitse) Lutherse kerk en kom bij 
de Amersfoortse Zwaan weer in aan-
raking met mijn wortels. Ik kijk ernaar 
uit om jullie te ontmoeten en met jullie 
samen te werken! 

Contact: l.s.schneider@pthu.nl

Stadsdominee

Diederiek van Loo

(06) 40 70 09 66

diederiekvanloo@stadsdominee.nl

Amersfoortse Zwaan

Langestraat 61

Rekeningnummer

NL 88 INGB 0009 2253 67 t.n.v. 

Stadsdominee PGA

Voorzitter kerkenraadscommissie

Corrie Buitendijk

(033) 465 01 18

buitendijk.corrie@gmail.com

Elke woensdag van 9.00-9.30 uur Stilte-

meditatie in de Sint Joriskerk. Een half uur 

onder de hoge gewelven in de stille kerk, 

tijd voor je eigen gedachten en gebeden. 

Vooraf opgeven is niet nodig.
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Gert Simons

(06) 51 44 10 43
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Bankrekening
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Annemarie Stoff er-Brink & Anne Strijker, 
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Adventkerk
Protestantse wijkgemeente

Wees niet bang
Dat lijkt een naïeve en ergerniswekkende 
oproep. Zeker als er zich zo’n zwarte
lucht boven je hoofd samenpakt. 
Zeker als er van die hoge golven over 
je heen slaan. Zeker als de hitte van 
het vlammende vuur zo dichtbij is. 
Uiterst kwetsbaar staat ze daar, dat 
kleine meisje. Ze is niet veel meer dan 
de pennenstreken die haar tekenen. 
Veel ruimte heeft ze niet te midden 
van al dat geweld. En toch staat ze 
daar vrij te zijn in die witte ruimte die 
is uitgespaard. Ze staat recht op haar 
voeten met haar armen omhoog. Wat 
geeft haar moed om daar zo te staan? 
Wat helpt haar om niet weg te kruipen 
in een hoekje? Ik denk dat het toch 
dat woord is: wees niet bang! Ik denk 
dat het toch die stem is: Ik ben bij je! 
Door zijn spreken maakt de Schepper 
ruimte. Door zijn woord beteugelt hij 
de chaos. Niet dat je daarmee niets 
kan overkomen. Wel dat je in leven en 
sterven, in het water en in het vuur, 

niet alleen bent, want hij is de heilige 
van Israël, kostbaar zijn wij in zijn ogen.

ds. Hendrik Mosterd

Biblejournaling door Jasmijn: Jesaja 43

‘Een lichaam is een eenheid die uit vele 
delen bestaat; ondanks hun veelheid 
vormen al die delen samen één lichaam. 
Zo is het ook met het lichaam van 
Christus.’ (1 Kor. 12:12) Een groot aantal 
van ons zet zich op uiteenlopende 
manieren in voor de opbouw van onze 
gemeente. Van vele belangrijke schakels 
zijn we ons helemaal niet zo bewust. De 
werker in de kerk die deze maand voor 
het voetlicht komt is de organisator van 
Biblejournaling, Johanna Looijen.

Wat is jouw taak?
Ongeveer een keer per twee weken tijdens 
de avonddienst zijn de tieners uit onze 
kerk welkom bij Biblejournaling in een 
zaaltje beneden in de kerk. Van tevoren
bedenken Gerda en ik samen welk 
Bijbelgedeelte we met de tieners gaan 
verwerken. Ik lees dan eerst de verzen 
goed door en verzin op welke manier 
het voor tieners zou kunnen gaan leven. 
Ik zoek voorbeelden en maak er zelf ook 
een voorbeeld bij. Op de zondagavond 

Onzichtbaar werk in onze gemeente

vertrek ik altijd met een krat vol knutsel-
spullen naar de kerk. We beginnen met 
een korte introductie: we lezen de tekst 
met de tieners en laten ze even zelf 
nadenken over de betekenis van het 
gedeelte. We wisselen dan onderling uit 
welke beelden we passend vinden bij de 
tekst. De tieners gaan dan aan de slag. 
Wij serveren thee met koekjes, helpen 
waar nodig en we kletsen gezellig mee. 

Wat vind je mooi aan wat je doet?
Biblejournaling is een manier om Bijbel-
teksten begrijpelijker en betekenisvoller 
te laten zijn. Dat werkt voor mijzelf en 
het is mooi om te zien dat dit met tieners 
ook zo gaat. 
Door leiding te zijn van deze club, word 
ik gedwongen ook zelf weer een pen en 
penseel ter hand te nemen. Al tekenend 
en schilderend komen verzen weer 
opnieuw tot leven. 
Vervolgens al tekenend met de tieners 
om de tafel zitten, geeft een heleboel 
gezelligheid terwijl ondertussen ook bij 

hen de teksten meer gaan spreken en 
beter blijven hangen.
hen de teksten meer gaan spreken en 
beter blijven hangen.
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De weg van het zout 

Vieren
In het herfstgetij kleuren niet alleen 
de bladeren aan de boom, ook de 
liturgie kleurt met donkere tonen. 
Meer donkere dagen, gevoelens van 
ballingschap en onbehagen krijgen 
stem, een roep uit de diepte klinkt. 
De ‘laatste zondagen van het kerkelijk 
jaar’ zijn meer te beschouwen als een 
opmaat naar advent dan de laatste 
bladzijden van een uitgelezen boek. Als 
het vallende duister de vraag opwerpt 
‘hebben wij dan nog wat te verwachten?’
Neemt de liturgie ons mee naar 
advent. Komst en Toekomst. Leven uit 
een voorgoed begonnen begin.

Avondgebed
Om even voor half acht luidt de klok 
voor het wekelijkse woensdagavond 
gebed in de kapel. U bent hartelijk 
welkom om het doorgaande gebed in 
de kapel mee te bidden.

Choral Vespers, 26 november 2023 
om 16.00 uur
Zondag Christus Koning, de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. 
Met het koor Vocaliber o.l.v. Richard Vos.

Symposium Bergkerk 13 november 
2023
’Omdat we van onszelf geen huis zijn’
We willen op zoek gaan naar bouwstenen
voor een spiritualiteit van het ouder 
worden in tijden van vervreemding, 
versnelling en klimaatverandering. 
Vier sprekers geven wij het woord:
•  Frits de Lange ontvouwt een geheel 

nieuwe spiritualiteit in zijn laatste 
boek ‘Overweldigend’. 

•  Renée van Riessen: Huizen in het 
grensgebied: refl ecties over de 
spiritualiteit van het ouder worden 
aan de hand van gedachten van
Emmanuel Levinas en gedichten 
van Ida Gerhardt.

•  Willem Jan Otten: Over het Christelijk 
geloof dat hij op een heldere manier 
niet probeert te begrijpen.

•  Rabbijn Awraham Soetendorp: 
Levenslessen van hoop van een rabbijn.

 10.30-16.00 uur, inloop vanaf 10.00 uur
Aanmelden bij Sija van de Minkelis,
e-mail: sjvdminkelis@kpnplanet.nl o.v.v. 
aanmelding Symposium 13 november.
Kosten: € 60,- (incl. lunch en afsluitend 
hapje/drankje). Overmaken op de 
rekening van de Stichting de 
Amersfoortse Bergkapel IBAN: 
NL40 INGB 0008 2419 72 o.v.v. 
aanmelding Symposium 13 november.

Film op de Berg
Dinsdag 14 november 2023 – Cold War
Cold War, regie Pawel Pawlikowski, 
Polen 2018, duur 84 min.
Polen tijdens de Koude Oorlog. Het oog 
van muzikant Wiktor valt op de jonge 
en vrijgevochten Zula. De twee voelen 
zich direct tot elkaar aangetrokken, 
maar lijken voortdurend op de vlucht 
tussen oost en west. Een onmogelijke 
liefde in een onmogelijke tijd.
Zaal open 19.00, aanvang 19.30 uur
Met een korte inleiding en nagesprek
Vooraf aanmelden: 
fi lmopdeberg@gmail.com
Toegang € 8,- | Betalen bij binnenkomst

Kleine Liturgiek
Hoewel liturgie op de eerste plaats 
gevierd wil worden, is het goed voor 

een beter inzicht om in het leerhuis 
bezig te zijn met de achtergronden van 
de liturgie. Door goed te luisteren naar 
de teksten en naar elkaar, proberen we
de verborgen lagen van de liturgie op 
het spoor te komen. We concentreren
ons op de tijd van Advent. Twee 
woensdagavonden 22-11 en 29-11 
aansluitend op het avondgebed van 
20.00-22.00 uur in de Bergkerk. 
Welkom. In verband met het aantal 
kopieën graag uw komst opgeven bij 
predikant@bergkerk.nl

Meelezen voor zondag
In een geconcentreerd uur lezen we 
de teksten voor de komende zondag in 
verschillende vertalingen en leggen de 
link met de mogelijke betekenis van de 
tekst voor vandaag. 
Woensdagavond 6-12 aansluitend op 
het avondgebed van 20.00-21.00 uur 
in de Bergkerk.

Met vriendelijke groeten
Ds Jan van Baardwijk

Bergkerk

Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort

(033) 461 79 17

www.bergkerk.nl

Predikant

Ds. J. van Baardwijk

(06) 83 95 10 74 (te bereiken ma t/m vr

van 9.00 - 9.30 en 18.00 - 18.30 uur)

predikant@bergkerk.nl

Beheerders/verhuur

Annemarie van den Biezenbos/Dik Sanders

beheerder@bergkerk.nl

Pastoraal meldpunt

Mw. I. van ‘t Eind

(06) 19 94 51 39 (ma t/m vr 18.00 - 19.00 uur)

Scribaat

Mw. M. Beuckens-Vries

scribaat@bergkerk.nl

Penningmeester

Dhr. B. de Vries

penningmeester@bergkerk.nl

NL22 INGB 0000 5259 46

Diakonie

NL77 INGB 0004 9582 44

Bergkerk
Protestantse wijkgemeente
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Het Brandpunt
Oecumenische Geloofsgemeenschap

Liturgisch broden bakken in 
Het Brandpunt
Wie op zondagmorgen 19 november 
a.s. de hal van Het Brandpunt binnen-
loopt zal de warme geur opsnuiven 
van vers gebakken brood. Verrassend, 
want de geur van meer of minder verse 
koffi  e is in kerkgebouwen welbekend, 
die van vers brood wat minder. Het 
geurspoor leidt naar een zaal achterin
Het Brandpunt, waar enkele leden van
de gemeenschap eigenhandig het brood 
voor de Tafelviering hebben gebakken.

Mooi, stevig en smakelijk brood, met 
zorg gekneed en met liefde gebakken,
ligt in brokjes en stukjes klaar om straks 
bij de Tafelviering gedeeld te worden.
Zo’n negen jaar geleden nam Roland 
Meeuwsen het initiatief om voor de 
Tafelviering op Witte Donderdag zelf 
brood te bakken. Het jaar daarop sloten 
andere Brandpunters daarbij aan, in het 
broodbakken ligt immers een mooie 
kans voor ontmoeting. Zelf brood bakken 
vraagt tijd en aandacht, en als je samen 
brood bakt deel je die tijd en aandacht. 

Zo blijkt het nog steeds te werken: 
bij het bereiden van het deeg en het 
wachten tijdens de rijstijd komen de 
verhalen los. Mensen kneden hun 
verhalen mee in het brood, hun levens 
- hun vreugde, zorgen en vragen – 
mengen zich in het brood. Zo wordt 
het hele leven naar de tafel gebracht.
Inmiddels hebben zo’n vijftig mensen 
één of meer keren meegebakken. Er is 
geen vaste groep en Meeuwsen houdt 

dat graag zo. Het mag kwetsbaar zijn, 
zo kwetsbaar als de opdracht van 
Jezus bij de wonderbare spijziging 
om voor brood te zorgen. Dit brood 
spreekt niet vanzelf. En dat zegt alles. 

Op ontdekkingstocht met de kinderen 
- Kinderwoorddienst in een nieuw jasje
Afgelopen september zaten we samen 
aan tafel, ouders, vrijwilligers, gemeente-
leden, coördinator jeugdraad en 
pastores rondom de vraag: hoe kunnen
we samen vieren en ook aansluiten 
bij de leef en belevingswereld van de 
kinderen? En wat vinden ouders 
belangrijk en wat waarderen zij?

In dit gesprek kwam naar voren dat 
ouders het belangrijk vinden dat de 
bijbelverhalen verteld worden. En dat 
kinderen een eigen plek hebben, waarin 
ze met die verhalen onderweg gaan.
Ouders gaven ook aan dat zij graag 
willen dat er elke week kinderwoord-
dienst is. Daarnaast wordt het op prijs 
gesteld dat het oecumenische lees-
rooster gevolgd wordt, zodat ouders 
thuis ook met de kinderen kunnen 
doorpraten over het bijbelverhaal – 
dat centraal stond.

Vanuit deze input en het uitgangspunt 
dat iedereen mee kan doen is er een 
map gemaakt per zondag met hierin 
een navertelling en een verwerking.

Voor de voor jonge kinderen (3-6 jaar), 
in de vorm van beeldmateriaal, een 
passende kleurplaat . Voor de oudere 
kinderen (7+) een puzzel, woordzoeker 
of andere opdracht om begrippen uit het 
verhaal nogmaals te horen of te lezen. 
Spontaan hebben al verschillende 
gemeenteleden aangegeven dat ze 
een keer mee willen doen.

Er worden nieuwe verbindingen gelegd, 
tussen de kinderen en gemeenteleden, 
doordat zij meedoen met het vertellen 
van het verhaal.

Het belangrijkste is dat het verhaal 
verteld wordt en kinderen hebben een 
eigen verwerking.

Delen van overvloed
Hoogland Sint Maarten optocht
11 november 20.23, 18.00-19.00 uur

Op zaterdagavond 11 november 2021 
vieren we Sint Maarten.
Alle kinderen met hun ouders e.a. zijn van
harte welkom om naar het Sint Maarten-
verhaal te komen luisteren en vieren. 
Neem wel je lantaarn mee!
Om 18.30 start de optocht vanaf het 
Driespan in Hoogland (Sportlaan 28). 
Om 19.00 uur wordt in de St. Martinus-
kerk het verhaal van Sint Maarten verteld. 
De muzikale omlijsting wordt verzorgd 
door muziekvereniging Sint Caecilia.
Omdat we net als Sint Maarten ook 
graag delen, zamelen we houdbare 
producten in voor de voedselbank. 
Je kunt denken aan: pakjes drinken, 
sultana's, liga's, pannenkoeken meel, 
snoepjes, koekjes, e.d. 

Komen jullie ook?
Geloofsgemeenschappen 
Sint Martinus en Het Brandpunt

Meer informatie 
Marcella Walraven en Miriam Bierhaus
Pastoraal werker Oecumenische 
geloofsgemeenschap Het Brandpunt
miriam.bierhaus@hetbrandpunt.net
(06) 29 60 60 12

één of meer keren meegebakken. Er is 
geen vaste groep en Meeuwsen houdt 

in de vorm van beeldmateriaal, een 
passende kleurplaat . Voor de oudere 
kinderen (7+) een puzzel, woordzoeker 
of andere opdracht om begrippen uit het 
verhaal nogmaals te horen of te lezen. 
Spontaan hebben al verschillende 
gemeenteleden aangegeven dat ze 
een keer mee willen doen.

Er worden nieuwe verbindingen gelegd, 
tussen de kinderen en gemeenteleden, 
doordat zij meedoen met het vertellen 
van het verhaal.

Het belangrijkste is dat het verhaal 
verteld wordt en kinderen hebben een 
eigen verwerking.
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Op zondag 8 oktober was het zover. 
De lancering van onze eigen de Bron 
KerkAPP. Aansluitend aan de dienst is 
een doorkijkje gegeven wat de APP 
allemaal voor mogelijkheden heeft. Een 
manier om op een eenvoudige manier 
digitaal met elkaar verbonden te zijn. 
Er zijn al een aantal “vaste” groepen 
gemaakt waaronder met de wekelijkse 
nieuwsbrief. Ook hebben we inmiddels 
ervaring met verschillende groepen die 
makkelijk opgestart kunnen worden door 
gemeenteleden. Een mooie praktische 
ervaring met de groepen is opgedaan 
toen een aantal gemeenteleden mee-
gingen in de herfstvakantie met de reis 
van Connie en Rein van der Zwan naar 
Jordanië. Er is een groep “Pelgrims in
Jordanië” aangemaakt. Door de reis-
genoten zijn korte momenten van die 
reis in woord en beeld geplaatst in 
onze KerkAPP. Gemeenteleden konden 
aangeven de groep te willen volgen en 
kregen dan toegang. Op dit moment 
zitten er 71 leden in de KerkAPP en zijn 
37 leden lid geworden van de groep 
“Pelgrims in Jordanië”. 

De kerkAPP is ook erg makkelijk als het
gaat om de collectes. Per week worden
in de kerkAPP de collectedoelen bekend 
gemaakt. Via Ideal kun je dan eenmalig
geven maar je kunt ook saldo in de 
kerkAPP veilig opwaarderen en dan per 
collecte aangeven wat je wil geven. Je 
kunt dit zien als een soort digitale
collectebon. Op dit moment zijn er al 
15 gemeenteleden die hiervan gebruik 
maken. Het is nog met elkaar zoeken
waar we de kerkAPP nog meer voor 
kunnen gebruiken. Er worden al berichten 
verstuurd waarin lief en leed gedeeld 
wordt. Een digitale bemoediging/

De Bron

Vogelplein 1

(033) 472 61 37

Koster en beheer/verhuur

Mw. M. de Koning

(033) 475 99 42 / (06) 36 20 86 62

koster@debronamersfoort.nl

Predikant

ds. R.G. van der Zwan

(033) 475 51 58 / (06) 30 42 46 13

predikant@debronamersfoort.nl

Scriba/contactadres

scriba@debronamersfoort.nl

Wijkkas

NL05INGB0005 0407 29 t.n.v. De Bron

Internet

www.debronamersfoort.nl

reactie kan dan eenvoudig verstuurd 
worden in de kerkAPP of evt. naar 
het e-mail adres van het gemeentelid 
m.b.v. een eigen e-mail programma. 

In de kerkAPP zitten alleen leden van 
De Bron. Je registreert je met minimaal
een e-mail adres en bij voorkeur een foto 
van jezelf. Een van de drie beheerders
checkt dan of degene die toegang vraagt 
lid is. Het vervangt op die manier “het 
smoelenboek” omdat we dan binnen de
kerkAPP een gemeentegids hebben waar
alle benodigde informatie veilig staat. 
Leuk om ook aanvullende informatie 
ter beschikking te stellen binnen je 
eigen gegevens om het gemeentewerk 
en omzien naar elkaar op die manier 
nog meer gestalte te geven. 

Ondersteuning voor de kerkAPP wordt 
praktisch gedaan na de diensten en bij 
de OpenKerk op vrijdagmiddag 14-16 uur
door Henk Jonker. Het beheer van de 
kerkAPP wordt uitgevoerd door Gert-Jan 
van Eck (gerjanvaneck@debronamers-
foort.nl), Hilma (hilmabannink@de-
bronamersfoort.nl) en Willem Bannink 
(willembannink@debronamersfoort.nl). 
Heeft u vragen, tips opmerkingen laat 
het rustig weten!

26 november – gedachtenis overleden 
gemeenteleden
Op de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar gedenken we de leden van onze 
gemeente die ons dit kerkelijk jaar 
ontvallen zijn. We delen de rouw. We 
delen de hoop. ‘Niemand leeft voor 
zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze 
Heer, aan Hem behoren wij toe’ (Huub 
Oosterhuis, Lied 961). 

In de morgendienst noemen wij hun 
namen. ’s Middags om 17.00 uur is er 
een gedachtenisbijeenkomst waarvoor 
nabestaanden persoonlijk per brief 
worden uitgenodigd en waar u/jullie 
allen welkom zijn. Dan ontsteken we 
bij elke naam een kaars aan de Paas-
kaars. Mooie muziek klinkt bij een lied, 
een lezing, een gebed. Na afl oop is er 
gelegenheid tot ontmoeting.

Weet jij hoe laat het is?
De vraag waarmee we advent en Kerst 
2023 vieren, met het project voor de 
kindernevendienst. Door de geschiedenis
heen en zeker weer in onze dagen 
zeggen veel mensen bij alles wat gebeurt: 
‘Dit zijn toch duidelijk de tekenen der 
tijden, de eindtijd.’ Maar het evangelie 
leert ons anders te kijken en te praten. 
De Bijbelverhalen laten zien hoe mensen 
met vooruitziende blik uitkijken naar de 
komst van de Heer. We willen bedenken 
en vieren wat dit voor ons anno 2023 
betekent. Evenals in het laatste project 
voor de 40-dagentijd is er ook nu een 
aantal activiteiten waar iedereen, jong 
en oud(er), bij betrokken kan zijn. Op 
alle adressen met kinderen wordt weer 
een Adventsboekje voor thuis bezorgd 
met ideeën en opdrachten voor elke 
dag. In het project zit ook weer een 
kerstmusical. Noteer alvast Kerstavond 
19.00 uur in de agenda’s!

De Bron
Protestantse wijkgemeente
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De Brug staat aan het begin van een 
spannende periode. Twee predikanten 
zijn weg, er wordt gestart met een 
zoektocht naar een nieuwe voorganger 
en tegelijkertijd proberen we alles op 
dezelfde wijze door te laten gaan. Dat 
betekent extra inzet van velen, een 
drukke tijd, maar het kan ook leiden tot 
persoonlijke groei en het ontdekken 
van onverwachte talenten. 

Om de continuïteit te waarborgen, van 
met name het pastoraat, zal ik in de 
vacante periode uw ambulant predikant 
zijn. Ik ben al vele jaren lid van De Brug 
en hoewel ik elders gemeentepredikant
ben, kon ik De Brug nooit loslaten. 
Ik vind het dan ook bijzonder om de 
komende tijd me voor de gemeente in 
te zetten, oude contacten aan te halen 
en nieuwe contacten aan te gaan. 

Hoewel het accent op (ouderen)-
pastoraat ligt, hoop ik ook op andere 
manieren er voor u te zijn. Zo is de 
kapel elke vrijdag van 12.00-13.00 uur
geopend. Hopelijk treff en we elkaar 
snel bij u thuis of in de kerk. 

Een hartelijke groet, 
Susanne van der Sluijs

Financiën
Op de kerkenraadsvergadering van 
oktober bespraken we zoals gebruikelijk 
de begroting voor het nieuwe jaar. Met 
grote dankbaarheid kijken we terug 
op de stijgende lijn die is ingezet rond 
Actie Kerkbalans, de belangrijkste 
fi nanciële bron voor de Brug. 

In een tijd waarin alles duurder wordt 
maken we het met elkaar ook fi nancieel 
mogelijk om de Brug een plek te laten 
zien waar iedereen welkom is en op zijn 
of haar manier God mag ontmoeten. 
In januari van het volgend jaar zullen 
we weer bij u terugkomen rond actie 
kerkbalans 2024.

Beroepingswerk
De beroepingscommissie is met verve 
gestart. Er is geïnvesteerd in team-

building en bezinning op de profi el-
schetsen, en het proces van horen wordt 
verder uitgewerkt. 

Ook is er formeel toestemming vanuit het 
breed moderamen om de beroepings-
procedure in gang te zetten. Laten we 
met en voor de beroepingscommissie 
blijven bidden dat ze geleid worden 
naar de juiste predikant voor de Brug.

Hartelijke groet,
Leendert Kok, voorzitter kerkenraad

De Brug

Schuilenburgerweg 2

(033) 472 51 09

Predikant

Vacant

Verhuur en beheerder

verhuur@debrugamersfoort.nl

Pastoraat

pastoraat@debrugamersfoort.nl

Scriba

scriba@debrugamersfoort.nl

Wijkkas

NL09 INGB 0000 6423 86 t.n.v. 

wijkgemeente De Brug

Diaconie

NL40 INGB 0005 0360 25 t.n.v. 

Diaconie De Brug

Ledenadministratie

(06) 49 84 26 31 of 

ledenadministratie@debrugamersfoort.nl

Kerkbalans

kerkbalans@debrugamersfoort.nl

Autodienst

autodienst@debrugamersfoort.nl

Voor overige adressen en informatie kunt 

u terecht op de website van De Brug

www.debrugamersfoort.nl

De Brug
Protestantse wijkgemeente
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Een bijzondere dienst
Na afloop van de dienst van 15 oktober 
kwam Nynke naar me toe: "Het was 
een bijzondere dienst, daar ben ik heel 
blij mee’’. Ze zei er niet bij waarom. 

Maar ik voelde het ook zo. Wat maakte 
het bijzonder? Voor mij was het een 
combinatie van dingen. Voorganger 
Marjan van der Burg preekte over hoe 
er in de loop der tijden gedacht werd 
over wie wel en niet aan het avondmaal 
zouden mogen deelnemen en hoe 
weinig gastvrij men was, soms al in 
de eerste gemeenten. We konden het 
geleerde meteen in praktijk brengen, 
want we hadden die zondag drie 
vreemdelingen in ons midden. 

Onwillekeurig ga je zitten raden:  
zouden het Oekrainers zijn? Eentje 
sliep. Toen het tijd was om deel te 
nemen aan het avondmaal stonden er 
al verschillende gemeenteleden bij hen 
om hen uit te nodigen mee te doen. 

Anneke schudde de slapende zachtjes 
wakker. Na een lichte aarzeling deden ze 
enthousiast mee. Ze waren katholiek, 
dat kon je zien. Bij de koffie bleek het 
om Polen te gaan, die elkaar enkele 
dagen geleden in Amersfoort waren 
tegengekomen. Eén van het was er 
slecht aan toe. Hij was te voet uit 
Duitsland komen lopen, zonder jas en 
met kapotte schoenen. Hij had niets 
meer. Eén van de anderen had geopperd 
om die ochtend naar de kerk te gaan. 

En zo waren ze hier beland. Omdat we 
bij Bij Bosshardt onze koffie dronken, 
konden we grasduinen tussen de rekken 
met tweedehands kleding. We zochten 
broeken, hemden, een jas en schoenen 
uit en deden er nog wat geld bij uit 
de diaconale pot. Dolblij stapten ze 
even later de kerk weer uit. We hadden 
nauwkeurig opgeschreven welke 
kledingstukken er waren meegegaan. 
Dat meldde ik de volgende dag bij 
Ingrid van het Leger des Heils met 
het verzoek mij te laten weten wat de 
kosten waren.. ‘’Niets’’ zei ze, “hier zijn 
we voor’’. 

Dit alles maakte het een bijzondere 
dienst, maar er was nog meer. We 
hadden de Cantorij van de Hoeksteen, 
die prachtig zong. En er was appeltaart 
met slagroom van Tineke!

De week erna vroeg ik Nynke wat zij 
bedoelde met ‘’het was een bijzondere 
dienst’’ en of dat te maken had met de 
gasten, die op bezoek waren.  
‘’Dat ook’’, zei ze, ‘’maar vooral dat we 
elkaar weer eens de vredegroet gaven, 
elkaar de hand gaven. Dat gevoel van 
verbondenheid’’. 

Koert Jansen

Soos 17+ 
In samenwerking met De Hoeksteen 
en De Bron is er dit seizoen een nieuwe 
groep gestart, de soos voor jongeren 
van 17+. In overleg met de jongeren 
zijn wij gestart met de Alpha cursus,  
10 avonden met uiteenlopende  
onderwerpen. 

We starten de avond met een gezamen- 
lijke maaltijd, daarna volgt een intro-
ductiefilm over het desbetreffende 
onderwerp, vervolgens een gesprek 
over het onderwerp van de film aan de 
hand van een aantal gespreksvragen. 
De eerste avond beloofde veel moois 
voor de rest van het seizoen.

Wij zijn dankbaar dat er een groep  
jongeren (ook een aantal uit de  
Emmaüskerk!) zich aangesproken voelt 
om samen deze cursus te volgen.  
Op naar een mooi seizoen!

Edwin ten Haken, jeugdouderling

Adventsvespers
3, 10 en 17 december zijn er advents-
vespers in de Emmaüskerk, aanvang 
17.00 uur.

Het thema is: “Ga mee op de weg van 
vrede en recht". Advent is niet alleen 
een passief verlangen, maar ook een 
actief verwachten. Van harte welkom!

Liturgiecommissie

Emmaüskerk

Noordewierweg 131 

(033) 461 39 37

Internet 

www.emmauskerk-amersfoort.nl

Scriba 

scriba@emmauskerk-amersfoort.nl

Predikant 

ds. M. van der Burg-Los 

(035) 542 69 53

Verhuur 

dhr. H. Tornij

zaalbeheer@gmail.com

Penningmeester 

dhr. B. Boomsma 

bouke@boukeboomsma.nl

Bankrekening 

NL97INGB0008001259 t.n.v. Emmaüskerk 

Protestantse Gemeente

Emmaüskerk
Protestantse wijkgemeente
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Fonteinkerk

Robert Kochstraat 4, 3817 JM Amersfoort

(033) 461 49 95

www.fonteinkerk-amersfoort.nl

Koster

Fahmi Icho

(06) 42 02 84 36

fahmi.icho@hotmail.nl 

Predikant

Vacature

Scriba

scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl

Wijkdiaconie

NL08RABO0373710259

Wijkkas

NL59INGB0003814259

Fonteinkerk maakt zich sterk voor 
Mikondo
Op 5 (verkoop kaarten) én 11 november
(duurzame ruilbeurs, verkoop van 
soep, koffi  e, thee, sap en lekkers) 
zamelen we weer geld in voor Mikondo.
Een stichting die ervoor zorgt dat meer 
dan 1200 Congolese kinderen in de 
achterstandswijk Mikondo naar kleuter-, 
basis- en middelbaar onderwijs kunnen. 
Er is al veel bereikt, maar meer middelen 
blijven nodig. Helpt u weer mee? 
www.mikondo.nl

Tieners Op Zondag
Ook dit najaar zijn onze tieners weer 
druk in touw:
Zo 26 nov: SinterToz
Zo 3 dec: Viering jong en oud 
Zo 24 dec: Kerstspel oefenen

Fonteinkerk
Protestantse wijkgemeente

Bonte stoet van spoorzoekers naar 
God zoekt predikant
Onze profi elcommissie heeft hard en 
met hart & ziel gewerkt aan het profi el 
van onze gemeente en de predikant. 
Na de dienst van 29 oktober is deze 
besproken met meer dan 75 gemeente-
leden. Waar nodig wordt de profi elschets 
nog aangepast en dan voorgelegd aan 
de kerkenraad. Na vaststelling wordt een 
beroepingscommissie samengesteld en
dan hopen we in de loop van 2024 een 
nieuwe predikant te kunnen benoemen. 

De profi elcommissie heeft een twee-
luik gemaakt: een profi elschets van de 
gemeente als ook van de predikant. 
Het gaat nl. niet alleen om het vinden 
van een goede predikant, maar het 
is vooral de kunst om een passende 
predikant te vinden bij onze gemeente.
Kort samengevat is onze gemeente een
bonte stoet spoorzoekers naar God. 
Iedereen is welkom en mag zijn zoals 
hij is. We zijn veelkleurig in verbonden-
heid. Tegenstellingen mogen naast 
elkaar bestaan, in de overtuiging dat ze 
beide waardevol zijn. We willen geraakt 
worden, door God en door elkaar. Er is
veel mogelijk bij ons, zowel op liturgisch, 
muzikaal als pastoraal gebied. Samen 
leren we en onderzoeken we. Bij deze
bonte gemeente zoeken we een leer-
meester, zielzorger en inspirator. 
Iemand die Bijbelverhalen (en verhalen 
uit andere levensbeschouwelijke 
bronnen) van betekenis laat zijn voor 
de levensvragen van jongeren en 
ouderen. Tijdens de diensten als ook 
bij het pastoraatswerk, Vorming & 
Toerusting en diaconaat. We kijken nu 
al uit naar haar komst!

Meer weten over onze zoektocht? 
Vul dan het contactformulier in 
op onze website: 
www.fonteinkerk-amersfoort.nl/contact

Activiteiten – Wees welkom
•  Zo 5 nov: Verkoop zelfgemaakte 

kaarten, opbrengst voor Mikondo
•  Vrij 10 en zat 11 nov: Duurzame 

ruilbeurs - winkelen zonder geld 
(meer verderop)

•  Zo 19 nov: Muziek en Ontmoeting
Baroktrio Trio con Brio (meer 
verderop)

•  Tot 30 nov: Expositie van wand-
kleden van Lydi Ubbels (meer 
verderop)

In 2024 staat er ook al vanalles op de 
planning. Noteert u het alvast?
•  Do 11 jan: Lezing door Adriaan 

van Es en Arjeh Kalmann over hun 
boek: ‘Ik ben toch geen schooier’, 
20.00 uur

•  24, 31 jan en 7 en 14 feb: Leerhuis 
Noach met Dineke Houtman, 
Paul van der Harst en Jan Roelof
Nienhuis. Woensdagochtend 
10.00-12.00 uur

•  28 feb, 6, 13 en 20 mrt: 
Leerhuis Tafelen met Jezus; 
begeleiding Willem Klamer. 
Woensdagavond: 20.00-22.00 uur

Muziek en Ontmoeting: Trio con Brio
Kom genieten van het baroktrio ‘Trio 
con Brio’ onder leiding van Hein Hof. 
Trio con Brio is opgericht in 2022. 
Brio is een muzikale term met de 
betekenis vurig en dat is ook waar 
het trio voor staat: op een vurige en 
gepassioneerde manier barokmuziek 
ten gehore brengen!
U bent van harte uitgenodigd om dit 
concert bij te wonen met vrienden, 
familie, buurtgenoten en kennissen! 

22



Intrede Ds. Lydia Kansen-Brasz

Op zondag 1 oktober deed Ds. Lydia 
Kansen-Brasz haar intrede in De 
Hoeksteen. Handen speelden hierbij 
een belangrijke rol, zoals op bijgaande 
foto’s is te zien. Op de eerste plaats de 
handen van Lydia zelf. Daarna volgden 
handopleggingen, zoals door haar 
echtgenoot Ds. Gerard Kansen en 
voorzitter Tjeerd Grünbauer. De kinderen 
van de Kindernevendienst maakten 
ook handen, die aan het einde van de 
dienst aan Lydia werden aangeboden.

Cor de Vette, Wijkredactie

Uit de Kerkenraad
Op 5 oktober, dus al snel na de intrede 
van onze nieuwe dominee, vond de 
eerste kerkenraadsvergadering plaats 
waarbij zij ook aanwezig was. Naast 
een activiteit om elkaar dieper te 
leren kennen, is er ook nog wat werk 
gedaan: de begroting, de eindejaars-
diensten in goede banen leiden, de 
publiciteit rond Advent en Kerst en in 
het algemeen. Samen gaan we het boek 
“Samen Jong” (red. Martine Versteeg) 
lezen en bespreken: Wat zijn de kern-
waarden van een kerk waarin alle  
generaties goed vertegenwoordigd zijn?

Ondertussen hebben we op 8 oktober 
een gezellige gemeentezondag gehad 

midden met donkere bril en “Simson” 
is herkenbaar aan de gewichten.

Cor de Vette, Wijkredactie

Seniorensoos
Op 15 november 2023 komen wij weer 
bij elkaar in De Hoeksteen.
We beginnen om 14.00 uur. Op deze 
middag zal de de heer Cees Visser, een 
lezing geven over het onderwerp: “het 
tanend geheugen”.

Team Seniorensoos

Adventsviering op woensdagmiddag 
13 december
Alle senioren van de soos en van de 
Hoeksteen zijn hier welkom! Houdt 
deze datum vrij om dit feest samen te 
vieren. Ds. Lydia Kansen zal de meditatie 
verzorgen en natuurlijk ontbreken de 
kerstliederen, het kerstverhaal en de 
lekkernijen niet.

Coby Wolswinkel

De Hoeksteen
Protestantse wijkgemeente

en op 15 oktober ziekenzondag. Op 10 
oktober was er ook een ‘ambtsdragers- 
vergadering’ voor de hele PGA waar ook 
onze kerkenraad vertegenwoordigd 
was. Thijs Tromp, bijzonder hoogleraar 
aan PThU, gaf een boeiende presentatie 
over armoede in Nederland, en dan 
vooral sociale armoede. Daarna werden 
door de aanwezigen ideeën gedeeld 
over hoe onze diaconieën kunnen 
bijdragen aan een oplossing.

Terwijl ik dit schrijf zie ik nog uit naar 
de vrijwilligersavond (de Pubquiz) van 
28 oktober en onze training van 30 
oktober voor de Cloud-opslag van 
Hoeksteen-documenten (omdat dat 
veiliger is dan heen en weer mailen en 
allerlei documenten op iedereen z’n 
computer hebben staan).

Indien u nog een mededeling of een 
vraag heeft die u besproken wilt zien 
op een kerkenraadsvergadering, dien 
die in bij mij vóór de moderamen- 
vergadering: 4 december (voor de kerken- 
raadsvergadering van 14 december)  
of 11 januari (voor de kerkenraads- 
vergadering van 18 januari).

Ineke van Oosten, scriba

Startzondag 8 oktober

Dit jaar de Startzondag voor De Hoeksteen 
uitgesteld tot na de intrede van onze 
nieuwe wijkpredikant. Na de dienst 
waren er verschillende activiteiten in en 
buiten De Hoeksteen, zoals een vossen- 
jacht waarin Hoeksteners figureerden 
als personages uit de Bijbel, zoals 
Simson en Bartimeüs. Op de foto zijn 
ze te zien. “Bartimeüs” staat in het 

De Hoeksteen

Klaartje Donzepad 59

(033) 480 78 98

Coördinator beheer

K. Johannes

(06) 21 15 53 61

Coördinatorverhuur

H. Koolstra

(06) 13 06 48 10

Predikant

L. Kansen-Brasz

Voorzitter

T. Grünbauer

voorzitter@hoeksteenamersfoort.nl

Scriba

J.H. van Oosten

scriba@hoeksteenamersfoort.nl

Bankrekening

NL18ABNA0553217135

Website

www.hoeksteenamersfoort.nl
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‘Waar willen we zijn over vijf of tien jaar?’ 
Het is een uitdagende vraag en tegelijk 
nauwelijks te beantwoorden. Natuurlijk 
is het goed om ambitie te hebben, hoop, 
geloof. Voor de toekomst. En dat te 
vertalen naar concrete stappen. Maar 
we zijn in het hier en nu. En als het 
over toekomst gaat, dan komt eerst 
vertrouwen. Niet in activisme schieten. 
Goed luisteren, goed zien. Bidden om 
onderscheiding. Aandacht schenken,
aan wat die aandacht waard is. Dan volgt 
er vast wel een goede stap vooruit. Of 
een goed stilstaan. Of een stap terug.
Voor het lopende seizoen schreef 
de wijkkerkenraad daarom niet een 
actieplan maar een plan van aandacht. 
We hoeven niet ergens te zijn over tien 
jaar. We zijn nu hier. Wat willen we 
komend seizoen aandacht geven bij 
alles wat er ook gewoon is en blijft. 
Sasja Sluijter verbeeldde onze aandachts-
punten op een kleurrijke manier. 

“Hoe lang is het nu geleden?” 
Als je rouwt, leef je niet in kalendertijd 
maar in belevingstijd. Rouw en verdriet 
kun je niet beheersen, het beheerst en 
vult jou. Het kan lang geleden zijn en 
voelen als de dag van gisteren. Daarin 
willen we elkaar troostend nabij zijn. 
Op zaterdag 25 en zondag 26 november 
gedenken wij de gestorvenen van het 
afgelopen kerkelijk jaar. Wij noemen 
hun namen en herinneren ons wie zij 
voor ons zijn geweest. Ook dit jaar 
gebeurt dat op drie momenten. 

Op zaterdag 25 november is De Inham 
van 19.00-21.00 uur open voor ‘De Inham
bij kaarslicht’. Een avond met muziek 
en zang, bezinning, stilte en lichtjes die 
ontstoken kunnen worden. Om 19.30 uur 
worden de namen genoemd voor de 
families die aanwezig zijn. 

Op zondag 26 november is er om 
10.00 uur een kerkdienst waarin alle 
namen van de overledenen van het 
afgelopen jaar genoemd worden. 
’s Middags is er om 15.00 uur een korte 
herdenking op begraafplaats Coelhorst. 
En we hopen dat als de naam klinkt die 
voor jou zo vertrouwd is, dat dan tot 
leven komt hoe jouw bestaan gekleurd 
is door deze ene mens.

De Inham

Hamseweg 40

3828 AE Hoogland

(033) 480 51 25

Koster en verhuur

Henk Tornij

(06) 41 64 78 10

koster@inham.net

Predikant

ds. Martin Snaterse

martin.snaterse@inham.net

Secretaris

Arthur de Bruin

secretaris@inham.net

website

www.inham.net 

Bankrekening

NL84 RABO 0123005892 Protestantse 

Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

De Inham
Protestantse wijkgemeente
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Even voorstellen ...

Tijd voor herstel of elke dag BBBeter 
Zo heten de verkiezingsprogramma’s 
van de nieuwe partijen NSC en BBB. Ze 
bevatten hoopvolle teksten over wat 
beter kan: een nieuwe bestuurscultuur 
en bestaanszekerheid voor iedereen. 
Ik moest denken aan de titel van een 
boekje van Boerwinkel ‘Meer dan het 
gewone’. Het zou aanvankelijk ‘de 
Bergrede binnen handbereik’ heten, 
omdat die rede een kompas voor het 

dagelijks leven voor christenen was. 
In de loop van de tijd is Jezus’ oproep 
een soort ‘ethiek van de bovenste plank’ 
geworden, alleen bereikbaar en nuttig 
voor superchristenen en idealisten. De 
schrijver legt de Bergrede een plank 
lager. Volgens mij is daar het ‘partij-
programma’ van Jezus ook voor bedoeld. 

Het is geen wensdenken of loden last, 
maar een open deur naar Gods nieuwe 
wereld. Het goede, hoopvolle nieuws 
dat Jezus verkondigt ís Hijzelf. Hij ís de
Weg, de Waarheid en het Leven en roept 
mensen op tot navolging. Vanuit de 
verbondenheid met Hem die het Leven 
zelf is ontvangen zijn volgelingen zijn 
way of life. 

ds. Gerard Kansen 

Elke maand stellen we iemand uit de 
Nieuwe Kerk voor die achter de 
schermen een taak uitvoert. We leggen 
deze persoon drie vragen voor. Deze 
keer is de beurt aan een echtpaar: 
Ilse en Jack van den Burg. Ilse en Jack 
wonen in een appartement aan de 
Bekensteinselaan. Daarnaast zijn ze 
veelvuldig in Friesland om te genieten 
van het buitenleven. Ze hebben twee 
volwassen dochters en vier kleinkinderen. 
Ze zijn sinds 2013 lid van de Nieuwe 
Kerk. Ilse helpt bij de ontmoetings-
morgen op donderdag en Jack is 
betrokken bij de BAC (bezoeken van 
gemeenteleden). Samen helpen ze bij 
de maandelijkse maaltijd voor buurt-
bewoners. Een actief stel!

Wat maakt jullie vooral gelukkig of 
waarover zijn jullie het meest blij? 
Dat we onze dochters hebben mogen 
opvoeden met het geloof in Christus, 
maar dat er ook momenten komen 
dat ze zelf keuzes maken. Ze hebben 
beiden gekozen om de liefde van 
Christus vorm te geven in hun privé, 
hun geestelijk en werkzaam leven. 

Het omzien naar elkaar, verbinden, 
bruggen bouwen. Dat maakt ons gelukkig
en daar zijn we dankbaar voor.

Wat hopen jullie voor de Nieuwe Kerk 
met het oog op de toekomst? 
We hopen dat de Nieuwe Kerk vast kan 
houden aan waar wij nu al ontzettend
blij van worden. Vooral een kerk waar 
het Evangelie zichtbaar wordt als 
biddende gemeente en een werkende 
gemeente. Dat laatste zie je in de inzet 
van heel veel mensen voor de kinderen, 
de koffi  e, de diaconie, pastorale en jeugd-
ouderlingen. De wekelijkse ontmoetings-
morgen, gemeenteleden die de maan-
delijkse maaltijd verzorgen en onder-
steunen. Een gemeente die hoop wil 
bieden aan asielzoekers, een kerk met 
kleur. Een gemeente die de jongeren 
en anderen in onze gemeente een gids 
wil zijn voor een betekenisvol leven 
met Christus. 

Wat is het allerbelangrijkste in jullie 
geloofsleven? 
Het belangrijkste is dat je blijft groeien 
door je oog op Christus te blijven 

richten. Christus is het beeld van God. 
Christus is het die inspireert. En wat 
zeker zo belangrijk is, is dat je dat kan 
delen met elkaar, met alle gemeente-
leden in de kerk. Ook belangrijk is het 
blijven zoeken naar oecumene, hier in 
de kerk en met christenen wereldwijd! 

Ilse en Jack geven de pen graag 
door aan Arthur en Naomi Lodewijk. 
De redactie zal contact met hen 
opnemen!

Nieuwe Kerk

Leusderweg 110 Amersfoort

www.nieuwekerkamersfoort.nl 

Predikant

ds. Gerard Kansen

Vermeerstraat 152

dominee@nieuwekerkamersfoort.nl

Scriba (contactpersoon kerkenraad)

scriba@nieuwekerkamersfoort.nl

Pastorale zorg nodig? U kunt dit melden bij 

één van de ouderlingen of een email sturen 

naar: pastoraat@nieuwekerkamersfoort.nl

Verhuur

Marijke Buis

(033) 461 48 57 of 

beheer@nieuwekerkamersfoort.nl

Kopij voor Vierklank (voorheen Drieluik)

drieluik@nieuwekerkamersfoort.nl

Nieuwe Kerk
Protestantse wijkgemeente
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In verband met ziekte is er geen  
bijdrage vanuit Nijenstede. 

Meer informatie vindt u in het  
woonzorgcentrum. 

Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Gezang 285, Liedboek voor de kerken 
1973

Nijenstede

Andreaskapel, Heiligenbergerweg 84

(ingang Randenbroekerweg)

Pastor

L.C. Houweling

leo.houweling@beweging3.nl

Tijdelijke scriba pastorale commissie

Jacqueline Diekema

jacqueline.diekema@kpnmail.nl

Penningmeester

Bert Blankenstijn

bert.blankenstijn@kpnmail.nl

NL29 INGB 0003 2581 16 t.n.v.  

Kapelfonds Nijenstede

Nijenstede
Woonzorgcentrum

Expositie ‘Ik herinner mij …’
In de maand november hangen indringen 
de foto’s en teksten in de kerk, van de 
hand van dichter en fotograaf Luuk den 
Hartog uit Nuenen. 

Met zijn camera in de hand liep hij 
tussen de graven door, op zoek naar 
beelden die een verhaal vertellen. 
Ingezakte graven, mooie letters of een 
bijzondere lichtval. ‘Op een kerkhof 
kun je zien hoe mensen hun verdriet 
uiten over het verliezen van een dierbare 
in hun leven,’
Tijdens zijn wandelingen over  
verschillende begraafplaatsen met name 
in Vlaanderen, legde hij verschillende 
portretjes vast.
De serie was geen vooropgezet plan, 
maar ontstond toen hij de beelden bij 
elkaar zette om de menselijke levens-
loop te laten zien. 

Johanneskerk

Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort

www.johanneskerk.nl

Beheer

Jan R. Nienhuis

jan.r.nienhuis@gmail.com

(06) 28 36 77 49 

Predikant

Mw. ds. A. Liebich

(033) 258 36 13

a.liebich@kpnplanet.nl

Secretaris

Laura van Rossum du Chattel

secretaris@johanneskerk.nl

Penningmeester

NL 59 INGB 0008 0870 12 t.n.v.  

Protestantse Wijkgemeente van Bijzondere 

Aard te Amersfoort

De tijd is een terugkerend thema in het 
werk van Den Hartog. ‘Ik ga op zoek 
naar de vergankelijkheid van materie. 
Dingen verdwijnen, gaan kapot, laten 
hun sporen na. Op een kerkhof zie je 
dit in extremo in het verschil tussen een 
vers of een heel oud graf. Het verhaal 
van die vergankelijkheid probeer ik in 
beeld te brengen.’

Tekst bij een steen van een kind:
hoe we het konden wisten we niet
maar we liepen van je weg
onze voeten aarzelden alleen
de tranen wilden niet meer wachten

In principe te zien op zondagen.

Johanneskerk
Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard

26



Rondom de diensten 
Zondag 26 november is het Eeuwig-
heidszondag, ook wel bekend als de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
Het is een bijzondere dag waarop 
christenen wereldwijd stilstaan bij het 
thema van vergankelijkheid, verlies 
en het eeuwige leven. Op Eeuwig-
heidszondag worden de overleden 
gemeenteleden van het afgelopen jaar 
herdacht. Deze diensten bieden troost 
en steun aan nabestaanden, die tijdens 
deze tijd van het jaar vaak geconfron-
teerd worden met het gemis van hun 
geliefden. Maar het is ook een dag om 
te vertrouwen op de belofte van het 
eeuwige leven dat Christus ons biedt. 
Het geloof in Jezus Christus geeft 
hoop en troost in tijden van verdriet 
en verlies.

Gemeenteavond
Op 11 oktober 2023 was er een 
gemeenteavond over het beroepings-
werk. Het doel van de avond was om 
de wijkgemeente te informeren over 
het beroepingswerk en de profi elschets 
van de te beroepen predikant te 
bespreken, ook werd de beroepings-
commissie op de gemeenteavond 
voorgesteld aan de wijkgemeente. 
Met een mooie opkomst was het een 
goede en fi jne avond. Om ervoor te 
zorgen dat het gesprek goed gevoerd 
kon worden, werden de aanwezigen 
verdeeld in groepen. De groepen kregen 
de mogelijkheid om diepgaand te 
discussiëren en daarbij ook de mogelijk-
heid om aan te geven wat ze aan de 
beroepingscommissie mee willen geven. 
Tijdens de avond sloten de kerkenraads-
leden bij de groepen aan om de 
gemeente te horen. De gemaakte aan-
tekeningen zijn verzameld en worden 
zorgvuldig bekeken door de beroepings-

St. Joriskerk

Hof 1

beheerder@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Wijkgebouw

Filalethes

Havik 29

beheerder@fi lalethes.nl 

Website

https://sintjoriskerk-amersfoort.nl

Scriba

Reinier Gerritsen

scriba@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Kopij Drieluik

johannabijvank@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Wijkkas

NL47 INGB 0003 6862 41 t.a.v. hervormde 

wijkgemeente st. Joriskerk

commissie en het moderamen. In de 
kerkenraadsvergadering zal verder 
de profi elschets van de te beroepen 
predikant vastgesteld worden met 
daarbij in het oog houdend de reacties 
van de gemeenteavond. 

Beroepingscommissie
We zijn blij dat we in een zeer korte 
tijd de beroepingscommissie konden 
samenstellen. Het moderamen heeft 
de beroepingscommissie samengesteld, 
nadat de kerkenraad diverse criteria had
meegegeven. De beroepingscommissie
bestaat uit 3 kerkenraadsleden, 4 
gemeenteleden en een afgevaardigde
van de algemene kerkenraad. De 
beroepingscommissie heeft op 17 
oktober 2023 hun eerste vergadering 
gehad. In die vergadering is er vooral 
gekeken naar wat er van de beroepings-
commissie verwacht wordt, taken zijn 
verdeeld en een stappenplan is door-
genomen. De beroepingscommissie is
zich zeer bewust van de verantwoorde-
lijke taak die op hun schouders rust en 
heeft vertrouwen dat God alle dingen 
zal leiden. Wij vragen hierbij ook jullie 
voorbede voor dit werk. 

Tenslotte
In deze vacante periode van onze 
kerkelijke gemeente begrijpen we dat
er gevoelens van onzekerheid en 
bezorgdheid kunnen ontstaan. Het is 
belangrijk dat we ons realiseren dat de 
kerk niet draait om één persoon, maar 
om de gemeenschap van gelovigen.
Laten we elkaar bemoedigen en 
ondersteunen in deze tijd. Laten we 
elkaar aanmoedigen om ons geloof te 
blijven belijden en uit te dragen. Laat 
ons, ondanks de vacature, sterk en 
verenigd blijven als een gemeenschap 
die gedreven wordt door de liefde van 

God. Vorm samen een lichtpuntje in 
deze wereld, zodat anderen ons zien 
en de vreugde en hoop waarmee we 
onze gemeenschap uitdragen. Blijf 
vertrouwen op God en op elkaar. 

God zegene jullie allen.
Een hartelijke groet,
Scriba broeder R. Gerritsen

Vervoer naar de kerk
Als het niet meer lukt om zelfstandig 
naar de kerk te komen door leeftijd 
of door lichamelijk ongemak dan 
kunt u contact opnemen via 
contact@sintjoriskerk-amersfoort.nl. 
Onze gemeente beschikt over een 
‘autodienst’. Vrijwilligers rijden iedere 
zondag mensen naar de kerk en weer 
naar huis. 

St. Joriskerk
Hervormde wijkgemeente

Doopdienst Eva, Johanan en Tijs op 15 oktober 2023

Een hartelijke groet,
Scriba broeder R. Gerritsen

Vervoer naar de kerk
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Agenda
•  Woensdag 15 november: Veenkerk 

Koor (repetitie)
•  Dinsdag 21 november: Huiskamerkring
•  Vrijdag 24 november: Kidzzz  

& chillclub
•  Dinsdag 28 november: Zinkring
•  Woensdag 29 november:  

Veenkerk Koor (repetitie)
•  Zondag 3 december: Tienerkerk

Meer weten over deze activiteiten?  
Bekijk ons Veenkerk Menu op  
veenkerk.nl/veenkerk-menu/.

De Veenkerk

De Kamers, Wezeperberg 1, Amersfoort 

Predikant 

Rolinka Klein Kranenburg 

(06) 55 87 47 38 

predikant@veenkerk.nl

Voorzitter wijkraad 

Daniëlle (voorzitter@veenkerk.nl)

Secretaris 

Jonine (scriba@veenkerk.nl)

Website 

www.veenkerk.nl 

Bankrekening 

NL29 RABO 0123 0550 91 t.n.v. Veenkerk

Ode aan de doden
In de serie Songs of Life gaat de  
Veenkerk aan de hand van het bijbelse 
levenslied door alle levensfasen heen. 
Daarbij hoort ook de dood. Op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar, Gedachte- 
niszondag, is er jaarlijks in onze kerk in 
november een dienst met een Ode aan 
de Doden. Hierbij gedenken we onze 
overleden dierbaren door hun naam te 
noemen en een kaarsje aan te steken. 
Wil je graag dat iemands naam genoemd 
wordt? Geef het dan door aan dominee 
Rolinka Klein Kranenburg.

Kamerbreed
Op Allerzielen, 2 november, was de 
talkshow Kamerbreed volledig gewijd 
aan het onderwerp van de dood. Deze 
enige talkshow van Vathorst, gepresen- 
teerd door Rolinka Klein Kranenburg, 
had als thema ‘Doodgewoon de dood’.  
Kamerbreed is een talkshow op 
onregelmatige basis, gewijd aan een 
levensbeschouwelijk onderwerp. De 
vorige aflevering ging op 29 september 
over inclusie. Alle afleveringen, inclusief 
‘Doodgewoon de dood’, zijn te bekijken 
via onze website: veenkerk.nl/kamerbreed.

In de Veenkerk is er elke 
zondag een gastvrouw die 
mensen welkom heet. Een 
van hen is Hilde Kremer- 
van Wijngaarden. Zij is 46 
jaar oud, getrouwd met  
Ronald en moeder van twee 

jongens, Mats van 17 en Tijl van 15. Ze 
werkt in het Wilhelmina Kinderzieken-
huis in Utrecht als personeelsplanner 
van het Geboortecentrum.

1.  Hoe ben je in de Veenkerk 
terechtgekomen? 

“Toen we eind 2005 in Amersfoort 
kwamen wonen, hebben we ons in eerste 
instantie aangesloten bij de Pauluskerk 
in Baarn. Maar door vergrijzing was dat 
niet de leukste plek meer voor onze 

kinderen. Omdat we in Nieuwland wonen, 
kwamen we automatisch terecht bij de 
Inham in Hoogland. Dominee Klamer 
raadde ons aan ook eens bij de Veen-
kerk te gaan kijken. Hij dacht dat die 
kerk beter bij ons zou passen. En daar 
waren we meteen verkocht. Na ons 
eerste bezoek zijn we gebleven, nu 
bijna tien jaar geleden.”

2. Wat doe je als gastvrouw? 
“We willen graag dat de mensen die bij 
ons over de drempel komen zich welkom 
voelen. Met mensen die hier voor het 
eerst zijn, praten we uitgebreider als we 
aanvoelen dat daaraan ook behoefte is.  
Vaak is iemand een beetje zoekende hoe 
het in het gebouw en in de dienst gaat. 
We vertellen wat ze kunnen verwachten. 

We vragen waar ze vandaan komen en 
vertellen dat deze dienst misschien net 
even anders is dan iemand gewend is. 
En we laten weten dat ze na de dienst 
ons gastvrouwen weer in de hal kunnen 
vinden voor verdere vragen.”

3.  Waarom is het goed om gast- 
vrouwen en -heren te hebben? 

“Wij hebben dat zelf tien jaar geleden 
als erg waardevol ervaren. We werden 
echt onthaald en het is fijn direct  
aanspraak te hebben in een onbekende 
omgeving. We hebben in het verleden 
ook gastheren gehad en het zou leuk 
zijn als een paar heren zich hiervoor 
weer willen aanmelden. Je bent één 
keer in de vier tot zes weken aan de 
beurt en ruilen onderling lukt altijd.”

De Veenkerk
Protestantse wijkgemeente

Drie vragen aan gastvrouw Hilde Kremer
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Na de morgendienst van de Adventkerk staan er twee 
leden van het gebedsteam voor in de kerk om met mensen 
te bidden. Er zijn inmiddels mensen die zich daarin  
bemoedigd weten. Anderen zijn misschien nog wat  
aarzelend. Hierbij zetten we zomaar wat praktische vragen 
die er leven op een rij. Dit met de hoop dat er meer 
vrijmoedigheid groeit om ook zo elkaar als broeders en 
zusters in het geloof te ondersteunen. 

Hoe omschrijf je gebedsministry?
Dan gebruik ik toch het liefst de definitie die vanuit 
New Wine gebruikt wordt. (New Wine is trouwens een 
vernieuwingsbeweging van en voor kerken en geloofs-
gemeenschappen die het werk van de Heilige Geest een 
grote plaats wil geven, er vanuit gaande dat Gods Geest 
mensen, kerken en de samenleving vernieuwt.) Gebeds-
ministry is het bidden met mensen op gezag van Jezus 
en in de kracht van de Heilige Geest, gericht op herstel 
in de liefde van God en groei in heelheid naar geest, ziel, 
lichaam en relaties. Ik begrijp dat dat best een hele zin is 
die in de vragen hieronder vast duidelijker zal worden.

Hoe werkt ministry in de praktijk? 
Er wordt met twee mensen, meestal staande, gebeden, 
liefst een man en een vrouw die voor een man, vrouw, 
jongere, kind of soms echtpaar bidden. Deze twee mensen 
leggen uit wat het ministrygebed inhoudt en vragen waar 
men specifiek gebed voor wil. De leden van het gebeds-
team houden hun ogen open en leggen een hand op de 
schouders van de persoon die om gebed vraagt als hij of 
zij dit wil. Er worden woorden van bemoediging gesproken, 
de Heilige Geest wordt uitgenodigd en de gebedsvraag 
wordt genoemd. In het luisteren naar Gods Geest kunnen 
er in het gebed stiltes vallen. De woorden of beelden 
e.d. worden gedeeld. Na een kort gesprek met degene 
die gekomen is voor gebed wordt er mogelijk verder 
gebeden of afgesloten met een zegen. 

Op welke manier is gebedministry terug te voeren op 
de Bijbel? 
Hoewel er in de Bijbel niet concreet over ministry  
gesproken wordt zijn er heel duidelijk Bijbelse wortels: 
1.  Als we gelovig bidden, dan verwachten we ook de 

werking van Gods Heilige Geest (Efeziërs 6:18). 
2.  We mogen bidden op het gezag van Jezus en in de 

kracht van de Heilige Geest (Lucas 9:1). 
3.   Jezus stuurde zijn leerlingen ook twee aan twee op 

weg om het evangelie te verkondigen en zieken te 
genezen (Lucas 10:1,9). 

4.   De handoplegging zien we ook terug bij Jezus en 
zijn volgelingen (Handelingen 28:8).

Bij punt 2 zou ik op willen merken dat we in het ministry-
gebed uiterst zorgvuldig willen zijn in ons spreken. We 

zeggen bijvoorbeeld niet: ‘God zegt dat jij…’ Maar we 
spreken vanuit onszelf als we zeggen: ‘Ik heb de gedachte 
dat… Of ik moet denken aan…’ Daarbij toetsen we voordat 
we gaan spreken altijd of dat wat we zeggen Bijbels is en 
tot zegen kan zijn voor de ander. We vertrouwen erop dat 
de Geest van God in ons werkt, maar we zijn uiteindelijk 
toch allemaal ook mens. 

Hoe spreekt God dan tot de mensen die bidden?
Dan kan op allerlei manieren, door een Bijbeltekst in 
gedachten te brengen, door een lied, een menselijke 
gedachte of een beeld. Nogmaals, dit alles noemen we 
dan in alle voorzichtigheid. Het is trouwens zo dat de 
Here God niet alleen tot de mensen die bidden spreekt 
maar mogelijk ook tot degene voor wie gebeden wordt. 
Regelmatig horen we na afloop dat degene ook iets van 
God ontving. 

Wat wil je delen van eigen ervaringen?
Waar we in de genoemde afhankelijkheid van God deze 
vorm van bidden gebruiken ervaar ik ministry als een 
rijke vorm van bidden. Het is me nu al een heel aantal 
keren gebeurd dat ik een Bijbeltekst in gedachten kreeg 
en dat dan bleek dat deze tekst een bijzondere betekenis 
had voor de persoon die om gebed vroeg. 

Tot slot nog één ding: Het lijkt me heel kwetsbaar om 
zomaar aan een broeder en zuster in de gemeente te 
vragen om gebed?
Dat is het ook. Er is dan ook alle aandacht voor deze 
kwetsbaarheid. We verwoorden bij de kennismaking dat 
dat wat er besproken wordt vertrouwelijk is. De ministry-
leden komen er na het gebed ook niet bij de betreffende 
persoon op terug. Alleen als de persoon er zelf om vraagt 
of bijvoorbeeld een verhoring wil delen. Dat geeft veilig-
heid en ruimte. 

COLUMN

Gebedsministry

De Adventkerk is in Drieluik een serie gestart over 
verschillende vormen van gebed, in Vierklank wordt 
deze afgerond. In deze vijfde bijdrage staat Lectio 
Divina centraal, geschreven door Dr. Ineke Cornet. 
Ineke is docent spiritualiteit aan de Protestantse 
Theologische Universiteit.

D
oo

r: 
M

aa
ik

e 
de

 G
oe

i-J
an

sm
a

29



Psalmgebeden in de  
Adventkerk 

Ons bidden is kwetsbaar. Voor we het 
weten kwijnt het gebed weg en raken 
onze woorden versleten. Om ons bidden 
te vernieuwen zijn de Psalmen een 
prachtige schat. Op zondagavond 22 
oktober zijn we gestart met Psalm 96 als 
begin van een serie van vier diensten. 
Leitmotiv is daarbij hoe je die Psalm 
ook echt kunt gebruiken in je gebed en 
zo je geloofsleven kunt verdiepen.
Hoe werkt dat? De Psalm van de zondag, 
wordt gelezen en opengelegd als  
inspiratie en hulpmiddel voor gebed. 
De dienst heeft een enigszins aangepaste 
liturgie met elementen van een vesper.

Wanneer? 
• 12 november (ds. Bert de Leede)
• 21 januari 2024 (ds. Bert de Leede) 
• 25 februari (ds. Sjaak van den Berg)
vanaf 18.30 uur in de Adventkerk.

Annemarthe Westerbeek over zorg voor de  
schepping op 16 november
Rentmeesterschap: zorg voor de schepping
De zorgen om de wereld waarin wij leven kunnen verstikkend zijn, deze laatste weken 
helemaal. Naast al het recente oorlogsnieuws zien we de pijnlijke welvaarts- 
verschillen in veel landen, en houdt ook de klimaatverandering ons allemaal bezig, 
zeker sinds deze zomer.

Daarover willen we graag met elkaar nadenken op een gemeenteavond op donderdag 
16 november. We vonden Annemarthe Westerbeek, directeur A Rocha Nederland, 
bereid om de avond in te leiden. A Rocha is een wereldwijde beweging van Christenen 
die vanuit geloof zorgen voor Gods schepping. (zie www.arocha.nl).

Hartelijk uitgenodigd in het Nieuwe Kerkenhuis van de Nieuwe Kerk (Leusderweg 110). 
Om kwart voor acht staat de koffie klaar, acht uur beginnen we, na de pauze  
bespreken we in kleine groepjes een paar vragen. Tussen half tien en tien uur 
sluiten we de avond af.

Voor vragen/meer informatie
hillyvanderhoeven@gmail.com (denktank duurzaamheid)

LEREN & ONTMOETEN

Ruimte voor vergeving
Twee avonden met Bijbelse verhalen vanuit contextueel gedachtengoed. 
De benadering van psychiater en familietherapeut Ivan Boszormenyi-Nagy 
geven verrassende inzichten. Hij ziet de mens altijd in context (de familie). 
Een mens staat ten overstaan van God altijd met ánderen aan de hand. 

Wanneer 
• dinsdag 14 november, 20.00-22.00 uur: vergeving
• woensdag 31 januari 2024, 20.00-22.00 uur: eer uw vader en uw moeder

Ook als je maar een van de twee avonden aanwezig kunt zijn, ben je van 
harte welkom. 

Waar 
De Inham, Hamseweg 40 in Hoogland

Door wie 
•  ds. Martin Snaterse is als predikant verbonden aan de Protestantse 

gemeente De Inham in Hoogland.
•  Annewieke Balk-van Eijsden is contextueel therapeut en heeft een 

eigen praktijk. www.praktijkinverbinding.nl. Zij is verbonden aan de  
Nederlandse gereformeerde kerk “De Levensboom” in Amersfoort-Noord

Opgeven
avaneijsden@hetnet.nl

Kosten
Eigen bijdrage voor de koffie/thee

Zondagmiddag- 
gesprek 5 november:  
een koloniale erfenis

Hoe was de grote overgang 
naar en de ontvangst in het 
verre, vreemde Nederland? 
Dineke Havinga in gesprek met 
Moz Lathuheru. 

De Inham, 16.00-17.30 uur.
In aansluiting hierop vertonen 
we op vrijdag 10 november, 
10.00 uur in De Inham, de 
documentaire ‘Sporen van 
Indië’. Moz en Marianne 
Latuheru figureren in deze 
indrukwekkende documentaire. 

Van harte welkom!
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Swap Sint ruilbeurs 
24 en 25 november 
2023, Adventkerk 
Amersfoort 

Ruilen is het nieuwe kopen! Op vrijdag 
24 en zaterdag 25 november wordt er 
in de Adventkerk een Swap Sint ruilbeurs 
gehouden.

Hoe werkt het? 
Speelgoed inbrengen kan op vrijdag-
avond 24 november van 18.30 tot 
21.00 uur. 

Speelgoed uitzoeken kan op zaterdag 
25 november van 10.00 tot 14.00 uur. 
Op vrijdag krijg je voor elk ingebracht stuk 
speelgoed waardebonnen (afhankelijk 
van de waarde van het speelgoed), die 
je zaterdag weer kunt besteden om 
ander speelgoed uit te zoeken. Het is 
dus de bedoeling dat je eerst vrijdag 
speelgoed inbrengt zodat je zaterdag 
speelgoed kunt uitkiezen. 
Het ingebrachte speelgoed moet 
‘cadeau-waardig’ zijn: schoon, netjes 
en heel (i.v.m. hygiëne geen knuff els 
en bijtringen). 
Speelgoed dat overblijft wordt weg-
gebracht naar bijv. een kringloopwinkel 
of een andere goede bestemming. 

Adres
Ringweg Kruiskamp 74, Amersfoort
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Film-op-de-Berg  
vertoont Cold War

Op dinsdagavond 14 november a.s. 
vertonen we de volgende film in het 
programma, zie ook de flyer. De zaal 
gaat open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. 
Met een korte inleiding en een gesprek 
na afloop. Belangstellenden vragen wij 
nadrukkelijk om zich vroeg vooraf aan te 
melden, want de vorige keren werden 
steeds weer geconfronteerd met een 
overtekening. Na 40 aanmeldingen 
sluiten we de lijst. 
•  Aanmelding via  

filmopdeberg@gmail.com. 
•   De toegang is € 8,-; betalen bij 

binnenkomst, contant of met  
de pinpas.

Cold War, regie Pawel Pawlikowski, 
Polen 2018, duur 84 min.

Zaterdag 11 november 2023,  
16.00-17.00 uur

Lampionnen maken

Voor kinderen en voor iedereen die 
het leuk vindt om iets te 'maken' gaan 
we op zaterdagmiddag 11 november 
lampionnen maken in de Amersfoortse 
Zwaan. Want op 11 november is het 
Sint Maarten. Het is dan precies zes 
weken voor Kerstmis, en dat zijn de 
donkerste weken van het jaar, dus  
iedereen kan best een lichtje gebruiken. 
Dus trek je creatieve talent uit de kast 
en doe mee!
En natuurlijk luisteren we ook naar 
het verhaal van bisschop Martinus van 
Tours, zoals hij officieel heet, en waarom 
hij 'heilig', 'sint' genoemd wordt.
De kinderen kunnen de lampion meteen 
meenemen als ze ergens Sint Maarten 
gaan lopen. Anderen kunnen de lampion 
thuis in het raam zetten om te laten 
weten dat kinderen welkom zijn om 
aan te bellen en hun liedje te zingen. 
En natuurlijk is het ook een lichtje 
voor jezelf, een lichtje voor vrede, een 
lichtje van hoop op een wereld waarin 
mensen willen delen. 

Zaterdag 2 december 2023, 
16.00-17.00 uur

Advents-zingen in de
Amersfoortse Zwaan 

We beginnen de Adventsweken met een 
uur samen zingen in de sfeervolle ruimte 
van de Amersfoortse Zwaan. Want niets 
brengt je zozeer in de stemming van 
Advent als al die prachtige advents- 
liederen en de bijpassende orgelmuziek. 
Advents-zingen is in Duitstalige landen 
een grote traditie maar we organiseren 
het dit jaar voor het eerst in de Zwaan. 
Cees-Willem van Vliet vertelt over de 
achtergrond van elk lied en begeleidt de 
zangers. Je ruikt de geur van dennen-
groen van de adventskrans en kijkt naar 
de invallende schemering. Het is goed.

Zangers en zangeressen gevraagd voor het  
Oecumenisch Kerstconcert met Samenzang

Op zondag 17 december 2023 vindt het Oecumenische Kerstconcert met  
Samenzang plaats in de Sint Martinuskerk. De deelnemers zijn Muziekvereniging 
Sint Caecilia en het Kerstprojectkoor van het Sint Martinuskoor. Mocht u dit jaar 
ook willen aansluiten dan is er nog plaats bij alle stemgroepen, en vooral tenoren 
en bassen zijn zeer welkom. De repetities zijn in de Sint Martinuskerk, op donderdag- 
avond van 19.30-21.30 uur op 9, 16, 23 en 30 november en 7 en 14 december. 
De generale repetitie is op zondag 17 december om 16.30 uur zijn voorafgaand 
aan het concert. 
Opgave en informatie: Truus van Middelaar, secr. Sint Martinuskoor,  
tel. (033) 455 08 84, email: hetbovenpad@xmsnet.nl

KUNST, CULTUUR & MUZIEK

Cartoon Johan
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In beweging voor 
gerechtigheid
'De hemelen vertellen over Gods grote eer en het 
hemelgewelf spreekt over zijn scheppend werk.' 
(Psalmen 19:2)

Als ik om me heen kijk zie ik de schoonheid van 
God’s schepping en de grootheid van mijn Goede 
God en Vader. De creativiteit en het vernuft van 
al het gekrioel, het gevlieg en alles wat groeit en 
bloeit. Het verwondert me telkens weer en ik geniet 
er ontzettend van. 

Maar als christen maak ik me ook heel veel zorgen. 
Die mooie schepping zucht, steunt en kraakt aan 
alle kanten onder hoe wij mensen ermee omgaan. 
Onder hoe ik als gelovige ermee omga. Bosbranden, 
overstromingen, stormen, droogte en uitstervende 
dieren. De grenzen van wat de natuur aankan lijken 
bijna te zijn bereikt.

De schepping lijdt onder ons mens-zijn en zij kan 
niet voor zichzelf opkomen. Ik zie de natuur als mijn 
naaste waar ik uit liefde voor God voor mag en wil 
zorgen. Daarin ben ik zeker niet perfect, maar daartoe 
voel ik mij wel geroepen!

Nee, er staat niets in de Bijbel over klimaatverandering, 
maar wel over de wonderlijkheid van de schepping. 
Over het Goede Nieuws van Gods Koninkrijk waarin Echte
Rechtvaardigheid heerst. En ik lees over het Liefhebben 
van onze naaste. Met Jezus als ons grote voorbeeld.

Denk eens biddend na over hoe jij bijdraagt en kunt 
bijdragen aan klimaatrechtvaardigheid. Hoe kom jij op 
voor je naaste? Wees eerlijk, ook als het schuurt of je 
geen antwoorden weet. Praat eens met elkaar door over 
klimaatrechtvaardigheid, bemoedig en inspireer elkaar 
en deel praktische tips! 

Of kom in beweging bij de klimaatmars in Amsterdam op 
zondag 12 november vanaf 13.00 uur (mooi na kerktijd) 
of ga naar de voorafgaande kerkdienst in de Westerkerk 
om 12.30 uur.

Joanne Fokkema, betrokken bij De Hoeksteen en 
Christian Climate Action
Remko van der Vos, lid Fonteinkerk en netwerk 
033GroeneKerken
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Eén van de taken van de kerkrentmeesters 
is het beheer van de gebouwen van de 
PGA. We hebben in de PGA 10 kerk- 
gebouwen, waarvan twee monumentaal, 
Filalethes, twee kosterswoningen en 
drie pastorieën. 

Dat zijn de gebouwen die de kerkrent-
meesters van de PGA beheren. 

Elk jaar in januari bespreken we het 
groot onderhoud van deze gebouwen, 
maar we hebben dit jaar een aantal keren 
wat fundamenteler gesproken over 
onze gebouwen. In een aantal wijken 
wordt ook al breder gekeken naar de 
functie van het kerkgebouw. Het is 
goed om u als lezer mee te nemen in 
deze ontwikkelingen. 

Verduurzamen
Er zijn wat uitdagingen die op ons 
afkomen. De belangrijkste zijn:
-  De gebouwen moeten op termijn 

duurzaam worden gemaakt. Waarbij 
de uitdaging per gebouw enorm kan 
verschillen. Het duurzaam maken 
van de St. Joriskerk is van een  
geheel andere orde qua kosten 
en mogelijkheden dan de andere 
monumentale kerk, de Lutherse kerk 
aan de Langestraat.

-  Welke functie willen we onze gebouwen 
geven, in het licht van het toekomst-
gericht kerk zijn en de rol die we 
hebben naar de maatschappij.

Ontwikkelingen
Bij de vraag wat voor functie het 
gebouw heeft, gaat het niet alleen om 
de functie van het gebouw voor onze 
leden, maar ook wat we als PGA willen 
betekenen voor de wijk waarin ons 
gebouw staat. In de Emmaüskerk heeft 

een huurder, het Leger des Heils, al 
lang een zogenaamde warme kamer 
ingericht waar eenzame bewoners 
terecht kunnen. Willen we dat op meer 
plekken realiseren? In het kader van 
dit artikel kunnen we alleen een aantal 
ontwikkelingen aanstippen. Hierbij 
gaat het nadenken kerkenraad breed 
omdat we hier per wijk met zijn allen 
over na moeten denken.

Bij de Emmaüskerk verwachten we 
een voorstel om het gebouw nog 
verder in te richten als een centrum 
voor de buurt met vele gebruikers dan 
de plannen tot nu toe al waren. Hierbij 
speelt ook de discussie om naast de 
vierplek de zogenaamde diaconale 
presentie verder in te vullen.

Onderzoek
De Fonteinkerk heeft 
van het College van 
kerkrentmeesters 
toestemming 

gekregen om een extern bureau onder- 
zoek te laten doen naar de functie van 
het gebouw in de toekomst waarbij 
ook bij elke optie wordt gekeken naar 
de duurzaamheid van de gekozen  
optie. De aanpak en uitkomsten van 
dit onderzoek worden in ieder geval 
gedeeld met De Brug die een dergelijk  
onderzoek zelf wil uitvoeren. 

Kerk als buurtcentrum 
De Hoeksteen is benaderd door  
Indebuurt033 om te onderzoeken of 
het gebouw zich verder zou 

De toekomst van 
kerkgebouwen in Amersfoort

KERKRENTMEESTERS PGA
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Kerkbalans, wat 
bezielt mij eigenlijk u 
geld te vragen? 

De afgelopen drie jaar heb ik voor de Bergkerk de actie Kerk-
balans gecoördineerd. Met input van verschillende bronnen 
ben ik enthousiast aan het werk gegaan. Een andere opzet 
van de brief, diepgaande analyses over betaalgedrag en 
aandacht voor de mensen die niet direct reageerden. Wij 
benaderden hen zo persoonlijk mogelijk: de “lopers” leggen 
contact door te bellen of een kaartje te schrijven. Het werkte, 
de resultaten waren bemoedigend. Echter dit jaar viel de 
opbrengst in eerste helft van het jaar tegen. Het viel mij in 
de statistieken op dat veel mensen niets of veel minder 
toezegden dan wat we gemiddeld nodig hebben. Ik kan niet 
in hun portemonnee kijken, noch weet ik hoe betrokken zij 
zijn. Het leek een goed plan om juist deze mensen een zo 
persoonlijk mogelijke papieren brief te sturen. 

Echter 200 brieven resulteerden in slechts één nieuwe 
bijdrage en 5 verhogingen. Ik had meer verwacht en het 
stelde mij teleur. Als ik niet uitkeek zou ik bedragen de kerk 
in zien lopen in plaats van betrokken kerkleden. Na een pauze 
heb ik een willekeurige groep mensen benaderd om mij 
uit feedback te geven: op de brief, op hun overwegingen 
etc. Het was leerzaam: de brief moet anders en sommigen 
kunnen eenvoudigweg niet meer besteden aan de kerk. 

Refl ectie leerde ik dat ik de bezieling even was verloren: 
het ging nu om de fi nanciële doelstelling van de begroting
te halen en niet langer stond het koninkrijk van God centraal. 
Hier kwam het boek van Henri Nouwen “de spiritualiteit van 
fondsenwerving” mij te hulp. 

Iedere bijdrage is even belangrijk! (zie ook Marcus 12:42 e.v. 
over de vrouw die 2 muntjes gaf) Geven is verbinden, verbinden 
is geven. Of het nu gaat om tijd, aandacht of geld, daarmee 
maakt u het mogelijk dat de kerk haar bezielende rol in de 
samenleving en voor de leden vervult. Onder andere in de kerk 
vernieuwen en voeden wij ons geloof, zo blijven we werken 
aan onze relatie met Christus en met God. Ieder op z’n eigen 
manier en intensiteit. Zoals Nouwen de woorden van Paulus 
aanhaalt uit 2 Korintiërs 9:11: “U bent in ieder opzicht rijk 
geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn.”

In de Vierklanken van februari en april wil ik graag met u 
delen wat ik uit dit boekje oppak.
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kunnen ontwikkelen tot een buurt-
centrum met een sociaal werker die 
de activiteiten gaat coördineren en 
stimuleren. Het zit allemaal nog in 
de onderzoeksfase, maar veel wijken 
denken in dezelfde richting. 

Krimpende kerk
Een overweging die nog niet genoemd 
is, is dat we bij een krimpende kerk op 
de langere termijn niet alle gebouwen 
als PGA zelf in de lucht kunnen houden, 
zeker niet als we zeer grote investeringen 
in duurzaamheid moeten doen. 
Samen met andere maatschappelijke 
partijen nadenken over het gezamenlijk 
exploiteren van de gebouwen kan dan 
een oplossing bieden.
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In de vorige Vierklank las u de theologische 
vraag van Isa. Hoe komt God in de hemel?

Liesbeth van’t Hof is diaken in de Veenkerk 
heeft een antwoord voor Isa: 
“Misschien zou ik iets zeggen als: Ja dat 
is wel een mooie vraag. Hoe denk jij dat 
het zit? Ik denk: net als het licht, het water 
en de lucht kan God overal zijn. Hij is als 
liefde, troost, kracht. Zelfs in ons hart 
kunnen we God voelen. En jij?”

Theo Renes, kindernevendienstleiding 
Adventkerk vult daar mooi op aan:
“Dat weten we niet, want dat staat niet in 
de Bijbel. Maar wat we wél weten is dat 
God de hemel heeft gemaakt. En als je 
iets gemaakt hebt, dan denk je er vaak 
ook wel aan om het zo te maken dat je er 
zelf ook in kan. Stel dat je een huis bouwt 
voor jezelf, dan zorg je ook voor een deur 
zodat je je eigen huis in kan. Zoiets heeft 
God ook vast verzonnen. 

Leanne (6 jaar) uit de Fonteinkerk zegt: 
"Ik snap wel dat Isa dat vraagt, want dat 
kun je eigenlijk niet weten. Toen God 
naar de hemel ging waren er nog geen 
mensen, toen was het nog pikkiedonker."

En voor Marijn (4 jaar) is het niet zo 
ingewikkeld:
“Hij maakt gewoon een stuk hemel open 
en dan vliegt hij erin.”

Allemaal bedankt voor jullie reacties, we 
hopen dat Isa nog meer mooie vragen 
stelt vanaf de achterbank van de auto. 

Voor de volgende maand hebben we ook 
weer een vraag binnengekregen:
“Als je gelooft, moet je dan naar de kerk 
toe gaan, of wordt er heel raar gekeken 
als je dat niet doet?” vraagt Felix van 14 
zich af. 

We vinden het heel fijn als jij of u een 
antwoord instuurt. Dat kan tot 20 november 
via vierklank@pkn-amersfoort.nl of  

via onze social media kanalen  
op Facebook of Instagram  

(@pknamersfoort).

THEOLOGISCHE KINDERVRAGEN

Hoe komt God dan eigenlijk in  
de hemel?
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Terwijl ik de wc aan het poetsen bent, valt mijn oog op een schilderij die 
daar op het toilet hangt. ‘Wees kalm te midden van het lawaai.’ Ik lees 
de woorden. Prachtige zinnen. Eenvoudig. Recht doend aan enerzijds 
je verantwoordelijkheid en anderzijds vertrouwen. Ik bevraag de oudere 
dame over de tekst, ze heeft hem ooit van een vriend gekregen en 
nu geeft zij hem door aan anderen. Een paar weken later krijg ik 
zelf een exemplaar van het gedicht, wat in 1962 gevonden is in de 
kerk van Baltimore*. 

We zitten buiten, het schemert en we hebben uitzicht op de Rhône. 
Achter ons de tent. Olov en Levke liggen net op bed. De gast aan 
‘onze picknickbank’, een fi etser op weg naar Nederland, heeft 
met ons meegegeten. Aan het begin van de maaltijd vragen 
we aan elkaar; waar zijn we blij mee, waar ben je verdrietig 
over, waar wil je voor bidden? En hij komt er later op de avond 
op terug. Mooi, dat jullie dat doen! Het gesprek komt op 
ons christenzijn. 

‘Is het dan zo, dat het reizen misschien ook minder spannend 
is, want je hebt een soort iemand die over je waakt, die altijd 
bij je is?’ vraagt hij. 
Het klinkt zo makkelijk. Waar we ook zijn, waar we ook 
gaan, God is daar. En Hij reist met ons mee, net als hij bij 
u in Amersfoort is. En daar geloof ik heilig in. 

Echter, regelmatig komt deze vraag terug. Is het zo, dat 
ik zo leef? Waarom maak ik me soms druk over waar we 
die nacht slapen? Of hoe de reis verder zal gaan als de 
winter komt? En hoe ons leven zal zijn als we uiteindelijk 
terug zijn in Nederland. Het zijn allemaal dingen die 
echt wel door mijn hoofd gaan. 
En ‘toch ontvouwt het heelal zoals het zich ontvouwt 
en zo is het goed’. 

In dezelfde tekst word je onder meer opgeroepen tot 
‘gezonde discipline’, ‘wees mild voor jezelf, ‘vergelijk jezelf 
niet’ en ‘geniet van wat je hebt bereikt als van je plannen’.
Het doet me denken aan een zin uit het boek van Joseph 
Oubelkas: Veel mensen vergeten dat vandaag, de keuzes 
die je maakt, hoe je dag invult, onderdeel is van de toekomst. 

En ergens daartussenin schipper ik. Elke dag keuzes maken, 
die goed en gezond zijn. Die je vreugde geven. Die dienst-
baar zijn aan God, trouw aan jezelf en aan anderen. En elke 
dag vertrouwen, dat de toekomst goed zal zijn. Omdat 
het heelal zich ontvouwt zoals het zicht ontvouwt. 

En zo is het goed! 

Jantien van den Brink-Makkenze
Vrouw van Jan, moeder van Olov en Levke, eigenaar van 
‘ZinnigOnderweg.nl’ en nu op fi etsreis als gezin door Europa.

*https://www.desiderata.com/desiderata.html

Toch ontvouwt het 
heelal zoals het zich 
ontvouwt en zo is het goed
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Martien Hoekzema (hoofd- en eindredacteur), Riemke Leusink, 
Mariëtte Christophe, Gert de Pijper, Martin Snaterse 
en Wesley Verbeek. 

Aan deze uitgave werkten verder mee:
Govert-Jan Bach, Inge Borst, Jantien van den Brink, 
Michiel Liefting en Wim Oosterom.

Contact
Vierklank@pkn-amersfoort.nl

Deadline
Donderdag 30 november

Wijzigingen 
Adreswijzigingen graag doorgeven via info@pkn-amersfoort.nl
of bel (033) 461 04 41. Of via kerkelijkbureau@pknamersfoortnoord.nl. 
Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale editie van Vierklank. 

Vierklank
Vierklank kan niet bestaan zonder uw steun. 
Uw gift is van harte welkom. 

Vormgeving & opmaak
Ivar van Loen
www.ivarontwerpt.nl

Druk
Drukkerij Torendruk, Nijkerk

Rekeningnummers & verdere contactgegevens vindt u op kerkpagina's 
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Zondag 12 november Zondag 19 november Zondag 26 november Zondag 3 december Zondag 10 december

Adventkerk 10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
Heilige Doop
18.30 uur
Ds. H. de Leede
Bidden met de 
Psalmen

10.00 uur
Ds. F.J.K. van Santen
18.30 uur
Bart Visser
Adventure

10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
Herdenking  
overledenen 
18.30 uur
Ds. W.J. de Hek

10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
Heilig Avondmaal, 
Eerste Advent
18.30 uur
Dr. J.A. van den Berg
Heilig Avondmaal

10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
Tweede Advent 
18.30 uur
Ds. M.C. Batenburg

Bergkerk 9.00 uur 
Schrift en Tafel
10.30 uur
Schrift en Gebed
Ds. J. van Baardwijk

9.00 uur 
Schrift en Tafel
10.30 uur
Schrift en Gebed
Ds. D. van Loo

9.00 uur 
Schrift en Tafel
10.30 uur
Schrift en Tafel,  
bevestiging nieuwe 
ambtsdragers
Ds. J. van Baardwijk

9.00 uur 
Schrift en Tafel
10.30 uur
Schrift en Gebed
Ds. J. van Baardwijk

9.00 uur 
Schrift en Tafel
10.30 uur
Schrift en Gebed
Ds. J. van Baardwijk

Het Brandpunt 10.45 uur
Pw. Ben Roest

10.45 uur
Ds. Anna Walsma 
Tafelviering

10.45 uur
Pastor Nico Smit

10.45 uur
Ds. Titus Woltinge
Eerste Advent

10.45 uur
Pw. Edith Vos 
Tweede Advent 

De Bron 10.00 uur
Dhr. K. Hoogendoorn

10.00 uur
Ds. I. Smedema

10.00 uur
Ds. R.G. van der Zwan
Eeuwigheidszondag

10.00 uur
Ds. R.G. van der Zwan
Avondmaal

10.00 uur
Dhr. K. Hoogendoorn

De Brug 10.00 uur
Ds G. Kansen

10.00 uur
Dr. K. Bom
Heilig Avondmaal

10.00 uur
Ds. W. v.d. Hoeven
Drs. L.P. Dekker,  
herdenkingszondag

10.00 uur
Ds. M. Vonkeman

10.00 uur
Ds. R.G. van der Zwan

Emmaüskerk 10.00 uur
Ds. J. Wolswinkel

10.00 uur
Ds. R. van der Zwan
Doopdienst

10.00 uur
Ds. M. van der Burg-Los
Eeuwigheidszondag

10.00 uur
Ds. A. Baarslag
Eerste Advent
17.00 uur
Vesper

10.00 uur
Ds. M. van der Burg-Los
Tweede Advent / 
Dienst van schrift  
en tafel
17.00 uur
Vesper

Fonteinkerk 10.00 uur
Ds. Reijer de Vries
Dienst van Schrift en 
tafel

10.00 uur
Ds. Alex Baarslag

10.00 uur
Ds. Mathilde Knol
Laatste zondag  
kerkelijk jaar

10.00 uur
Dr. Erik Renkema

10.00 uur
Ds. Margriet van der Kooi
Dienst van Schrift en 
tafel

De Hoeksteen 10.00 uur
Ds. Lydia Kansen
17.00 uur
Ds. Rein van der Zwan
Vesper

10.00 uur
Ds. Paul van der Harst

10.00 uur
Ds. Lydia Kansen
Gedachteniszondag

10.00 uur
Dr. Klaas Bom

10.00 uur
Ds. Diederiek van Loo
Gedachteniszondag
17.00 uur
Vesper
ds. Jan Wolswinkel

De Inham 10.00 uur
Ds. Martin Snaterse

10.00 uur
Ds. Nel Walet

10.00 uur
Ds. Martin Snaterse
Gedachteniszondag

10.00 uur
Ds. Martin Snaterse

10.00 uur
Ds. Willem Klamer

Johanneskerk 10.00 uur
Franck Paku
Theoloog en gemeente- 
lid, afkomstig uit Congo

10.00 uur
Ruimteviering
aanvang 10.30 uur

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Ds. Trinette Verhoeven

Nieuwe Kerk 10.00 uur
Ds. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. W.P. van der Hoeven

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen
Eeuwigheidszondag

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen 
Eerste Advent,  
doopdienst

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen 
Tweede Advent,  
Heilig Avondmaal

Stadsdominee
Amersfoortse 
Zwaan

16.00 uur
Zaterdag 25 nov.
viering Schrift en Tafel 
m.m.v. Zwaankoor  
Ds. M.D. van Loo

St. Joriskerk 9.30 uur
Ds. G.D. Kamphuis, 
Barneveld
Viering HA
18.00 uur
Ds. G.D. Kamphuis, 
Barneveld
Dankzegging HA

9.30 uur
Prof.dr. G. van den 
Brink, Woerden
18.00 uur
Ds. A.J.W. Theunisse, 
Zevenhuizen

9.30 uur
Ds. J. Westland, Putten
Eeuwigheidszondag
18.00 uur
Ds. M.C. Stehouwer, 
Scherpenzeel

9.30 uur
Prop. C.G.S. Visser, 
Amsterdam
18.00 uur
Ds. J.S. Heutink,  
Katwijk aan Zee

9.30 uur
Ds. K. van Meijeren, 
Ede
18.00 uur
Ds. B. van der Knijff, 
Wilsum

De Veenkerk 10.00 uur
Regina Lafeber

10.00 uur
Martin Snaterse

10.00 uur
Rolinka Klein  
Kranenburg
Laatste zondag

10.00 uur
Alain Verheij
Eerste advent

10.00 uur
Rolinka Klein  
Kranenburg

KERKDIENSTEN
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Hoelang al ziet U de opgedroogde meren

Hoelang al lijdt de natuur

Hoelang al heeft U de dieren zien sterven

Hoelang al vraagt U aan ons

hoelang het nog duurt

Kom Jezus kom

U lijkt ver bij ons vandaan

maar het is juist andersom

Heer U bent nooit weggegaan

Want U woont waar niemand meer kan leven

U bent thuis op plaatsen zonder hoop

waar de aarde niets meer heeft te geven

waar de zee de dorpen binnenstroomt

U bent vrienden met de allerarmsten

U zit naast hen in de hete zon

En zijn wij met hen

dan bent U met ons

Door schrijvers voor gerechtigheid

Dan bent u met ons




