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VAN DE REDACTIE

De kerk naar buiten

Beste lezers,

Het thema van deze Vierklank is ‘de kerk
naar buiten’. Nu vraagt u zich misschien
af of dat nog iets met kerst te maken heeft,
want we zitten midden in de advents-
periode als u het kerkblad ontvangt.

Nou en of.

Want is het verhaal van Jezus’ geboorte
niet al een verwijzing naar ‘buiten’?
Jezus werd vanaf zijn geboorte al

vrij letterlijk buiten de maatschappij
geplaatst, in een stal. De herders (uit-
schot) en wijsgeren van ver (buiten-
landers) kwamen hem aanbidden, maar
de plaatselijke herberg had geen ruimte.

Zijn we als kerk de overvolle herberg?
Of de wijsgeren uit het buitenland?
Staan we klaar voor het onaanzienlijke
(zoals Jezus ook wel genoemd werd door
de profeten), voor het kleine babytje,
voor iedereen in onze samenleving?
Of houden we de deuren gesloten?

In deze Vierklank delen we prachtige
verhalen van hoe kerken in Amersfoort
met deze vragen omgaan. Zo ging de
Fonteinkerk op werkbezoek om andere
vormen van kerk-zijn van dichtbij te
bezien en heeft de Emmaduskerk verre-
gaande plannen om (sociale) woningen
naast het kerkgebouw te plaatsen.

We blikken ook terug op de ambtsdragers-
vergadering, dat ging over armoede in
diaconaal perspectief. Hoe kunnen we
er zijn voor de mensen die het minder
hebben dan de meeste van ons? Het
antwoord van Thijs Tromp is duidelijk:
door de mens te zien.

Maar kerk naar buiten kan op zo veel
verschillende manieren, we hadden er
niet de ruimte voor om het allemaal te
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KERK & ARMOEDE

Armoede in diaconaal
perspectief, van
hulp naar relatie

Lezing Thijs Tromp voor
Amersfoortse ambtsdragers.

Martien Hoekzema
Hoofdredacteur

laten zien in deze Vierklank. We hebben
Nachtlicht (weer op 2 februari), Kerst-
lichtjestocht (zie voorkant en p. 36), we
belichten een aantal kindervoorstellingen
op p. 16 en hebben bijna geen ruimte
om alle kerkdiensten, concerten en
bijeenkomsten te plaatsen. w
Ds. Diederiek van Loo in
gesprek met staigiair Leslie
Schneider over dominee
worden en zijn.

Zoveel activiteit, de kerk is springlevend
in Amersfoort.

Maar het is tegelijk bijna het nieuwe
jaar en als we daarover nadenken zou
het wel eens somber kunnen aanvoelen.
Riemke Leusink schrijft hierover, hoe
we het nieuwe jaar in kunnen met hoop
en actieve inzet, te lezen op p. 12.

Het huidige nummer is voor twee
maanden, zodat we elkaar pas weer
zien in februari 2024, zo de Here wil
en wij leven.

Daarom wens ik u, namens de redactie,
van harte Gods zegen toe voor het
komende jaar. En wensen we de
kerken toe dat er maar veel licht van
uit mag gaan.

KERK NAAR BUITEN

Hoe word je als
wijkgemeente een
open en dynamische
pleisterplaats?

De Fonteinkerk zocht

Wilt u Vierklank voortaan digitaal
ontvangen? Mail ons dan op
vierklank@pkn-amersfoort.nl.

inspiratie.



KERK IN DE WIJK

Toekomst voor
de Emmauskerk

Samen wonen in het
Soesterkwartier?

‘Hoelang nog voordat wij doen wat
U heeft gezegd’

Gelukkig nieuwjaar? Reflecties op de
drempel van het nieuwe jaar

Profiel van een kerk

Sint Joriskerk, bloeiende wijkgemeente
in het hart van Amersfoort
Kinderkerstvoorstellingen

Ook met kinderkerst ben je kerk

naar buiten

Nieuws uit de PGA

Nieuws uit de wijkgemeenten
Column over gebed

Leren & ontmoeten

Speciale bijeenkomsten, lezingen van
binnen en buiten de PGA/PGHAN
Kunst, cultuur en muziek
Kerstconcerten en meer!

Diaconie

De kerken in Amersfoort bundelen hun
krachten voor de Voedselbank
Familieberichten

Theologische kindervragen

Moet ik naar de kerk?

Kerkdiensten

Welkom in de kerk rond Kerst!

GEDICHT

Kerst

Kerst, kerst wat heb je veel te koop.
Een kribbe gevuld met zoveel hoop.
Onze Heere, de Verlosser ligt daar.

Als je komt is alles voor jou klaar.

Koop zonder geld en zonder prijs.
Alis je hele leven grauw en grijs
van schuld en pijn, Hij wil het kleuren.

Jou en mij verlossen en opbeuren.

Kom, laten we vol verwachting gaan.
Naar deze kribbe en bidden Hem aan.
Jezus dank U wel dat U voor mij kwam

en heel mijn leven in Uw handen nam.

Nu mag ik leven vol verwachting en hoop.

Hij zocht mij en kocht mij en ik loop
met mijn Jezus door het leven heen.

En eeuwig met Hem zijn we allen één.

Door: Marrie van der Pol, lid Sint Joriskerk



Door: Martin Snaterse. Beeld: Windeld van den Brink

KERK & ARMOEDE

Armoede in diaconaal

perspectief, van hulp
naar relatie

Het koor van de St Joriskerk was op
10 oktober goed gevuld. Tientallen
ambtsdragers uit de protestantse
gemeenten Amersfoort en Hoogland-
Amersfoort Noord zijn gekomen voor
een thema-avond over armoede. Wat
betekent armoede en hoe kunnen
kerken van betekenis zijn voor mensen
in armoede?

Al enkele jaren ‘delen’ beide kerk-
gemeenschappen de diaconaal
opbouwwerker Jennie Harmelink. Zij
opent de thema-avond over diaconie
met de vraag: hoe toegankelijk zijn we
als kerk? Ze vertelt over het langdurige
contact met Willem die vaak langs het
Diaconaal Steunpunt in het Soester-
kwartier liep. Pas na een jaar maakt

de man contact en durft een vraag

te stellen. Zo lang kan het duren om
vertrouwen te winnen.

Dan is het woord aan Thijs Tromp,
hoogleraar diaconaat aan de
Protestantse Theologische Universiteit.
Hij begint met een aantal -naar eigen
zeggen- ongemakkelijke vragen:

a) Wie van u beschouwt zichzelf
als arm?

b) Wie van u heeft regelmatig contact
met mensen die met armoede te
maken hebben?

c) Wie van u heeft vrienden die in
armoede leven?

Ik merk dat ik me direct verschuil in
tegenvragen (wat is armoede? s dat
alleen financieel?). Ik voel ongemak

bij mijn grote rijkdom. En opluchting
als ik de tweede en derde vraag met
een voorzichtig ‘ja’ kan beantwoorden.

Nog een observatie: bij de eerste vraag
steekt niemand van de aanwezigen
een hand op. Wat niet wil zeggen dat
er geen mensen aanwezig zijn die in
armoede leven.

Schaamte en sociale uitsluiting
Want het is niet gemakkelijk om er
openlijk voor uit te komen dat je in
armoede leeft. Het roept schaamte
op. Mensen in armoede voelen vaak
dat ze gefaald hebben omdat ze niet
voldoen aan de norm. Dit leidt tot
sociaal isolement en een laag gevoel
van eigenwaarde.

Armoede draait om sociale uitsluiting.
En die is vaak heel subtiel. Mensen in
armoede worden niet openlijk
gediscrimineerd. Sterker nog, er is veel
aandacht voor mensen in armoede.
We hebben zelfs een staatssecretaris
die zich op bewonderenswaardige
wijze inzet voor het terugdringen

van armoede. Maar alle aandacht
voorkomt niet dat het onderliggende
verhaal blijft: als je arm bent, voldoe
je niet aan de norm is. Je bent zelf
verantwoordelijk voor je eigen succes
of falen.

“De armen horen in of rond
de christelijke geloofs-
gemeenschap aanwegzig

te zijn, er deel van uit te
maken.”

Thijs Tromp



Om hoeveel mensen gaat het?
Tussen de 6-7% van de Nederlanders
leeft onder de armoedegrens. Dit
percentage is al tientallen jaren gelijk.
Het gaat dus om een miljoen mensen,
een half miljoen huishoudens en om
ruim 200.000 kinderen. Deze cijfers
zZijn gebaseerd op de hoogte van het
inkomen. Een regeringscommissie
werkt momenteel aan nieuwe normen.
Daarvan zal de uitkomst zijn dat één
op de tien Nederlanders in armoede
leeft. Ik schrik ervan. Zoveel mensen
in één van de welvarendste landen
ter wereld.

Armen en de kerk, toen en nu

Hoe kunnen kerken present zijn als het
gaat om het terugdringen van armoede?
Tromp kijkt allereerst naar de persoon
Jezus. Christus zocht armen op, deelde
hun leven, was een graag geziene gast
bij hen aan tafel. De armen horen in of
rond de christelijke geloofsgemeen-
schap aanwezig te zijn, er deel van uit
te maken.

In de kerk die ontstond was de zorg
voor armen en zieken een belangrijke
aantrekkingskracht van de kerk. De twee
vormen van dienst: leitourgia (vieren)
en diakonia (zorgen) zijn aanvankelijk
naadloos met elkaar verbonden. In de
samenkomst wordt de Heer geloofd
en in de dienst aan de armen wordt
voor de Heer (die zij ontmoetten in de
armen) gezorgd.

Later komen liturgie en diaconie losser
van elkaar te staan. De kerk werd een

belangrijke speler bij de bedeling van de
armen. Tromp: “Maar hulp geven is, hoe

vreemd het ook klinkt, niet de manier
om naast mensen te staan. Hulp leidt
zelden tot een diepe verbinding of
herstel van waardigheid.”

Mensen bevestigen in hun waardigheid
Elk mens doet ertoe. Dat is de basis van
christelijke diaconie. leder mens is door
God geschapen en geliefd. Het draait om
ontmoeting, om wederkerige relaties.

Toch is contact leggen moeilijk.
Gevestigde kerken bestaan voornamelijk
uit mensen uit de witte middenklasse.
Er is weinig natuurlijk contact met
mensen in armoede. Zij trekken zich
dikwijls terug. Veel mensen hebben
negatieve beelden bij of ervaringen
met kerk en geloof.

Hoe maak je contact? Hoe kan het wel?

Speelt het isolement waar Tromp over
spreekt ook niet bij ons zelf, vraag ik
me af. Hij nodigt ons uit om uit onze
schulp te komen. Probeer het maar
eens. Zonder agenda aanwezig zijn

in je buurt. Ga op een bankje zitten,
knoop een praatje aan. ‘Wat doe je?’
kan een buurtgenoot vragen. ‘Niets,
maar ik ben wel benieuwd wie ik hier
ontmoet en hoe u de buurt waarin u
woont ervaart.” Door geen agenda te
hebben, komt er ruimte in je ziel. Voor
spontane ontmoetingen.

Je treft deze houding van presentie
aan bij het buurt- en straatpastoraat
en inloophuizen. En denk aan de
bakfiets 'Kopje aandacht’ een initiatief
van Diaconaal Steunpunt en andere
organisaties uit de wijk. Tromp: “Sinds
ik hiermee bezig ben, denk ik vaak dat
dit het best bewaarde geheim van de
kerk is. In Kampen, waar ik woon, is er
een mooi nieuw initiatief: Het Achtste
Werk (www.het8stewerk.nl).

Een boerderij waar met mensen die
te maken hebben met uitsluiting en
armoede gewerkt wordt aan een
nieuwe gemeenschap. Een soort van
noaberschap.”

Samenwerking

Niet iedereen in de kerk kan of wil
vrijwilliger worden in een inloophuis.
Dat hoeft ook niet. Daarom is het goed
dat dergelijke initiatieven aandacht
krijgen in de kerk. Deel de verhalen
van mensen die meedoen aan deze
plekken. Bid voor deze initiatieven en
geef ruimhartige en duurzame steun.
Dat kan helpen om de beide tafels van
dienen en vieren dichter tegen elkaar
aan te schuiven. Zodat je met recht kunt
zeggen: de armen zijn altijd bij jullie.

Met
deze
gedachten

worden we de grote

ruimte van de St. Joris ingestuurd.

Er wordt aan verschillende tafels geani-
meerd gesproken. Tal van initiatieven
worden uitgewisseld. Ds. Leo Koffeman
besluit de avond met een gebed van
Franciscus van Assisi. lemand die
vrijwillig koos voor armoede. Ja dat is
ook een optie.

Als ik naar huis rijd, kijk ik naar Amersfoort
met andere ogen. |k zie opeens een
onzichtbaar web van verbindingen. Met
mensen aan tafels en op buurtbankjes.
Binnen, maar vooral buiten de kerk. ®

Bij de koffiefiets van de Emmadskerk
kun je koffie en een kletspraatje krijgen.



Door: Irene Stok

GENERATIES IN GESPREK

Je moet van God houden
en van mensen

Deze keer een generatiegesprek tussen
een dominee en haar stagiaire. Stads-
dominee Diederiek van Loo (1968) en
theologiestudente Leslie Schneider
(1987) spreken met elkaar over hun
achtergrond en opvoeding, hun
studie, geloven in deze tijd en de
toekomst van de kerk. Daaruit blijken
verschillen én overeenkomsten.

Twee vaders: een dominee en een
anti-christelijke
Leslie is geboren en opgegroeid in

Duitsland. Haar vader was anti-christelijk.

Diederiek is opgegroeid in Nederland
en haar vader was dominee. “lk wist waar
ik aan begon”, vertelt ze. Diederiek
ging naar een openbare middelbare
school waar ze het een schande voor
de school vonden dat één van hun
leerlingen theologie ging studeren.

“Ik zou mijn talenten vergooien aan
iets verachtelijks als de kerk.”

Op de basisschool waar Leslie heen
ging kreeg zij religieles. “Ik kwam op
een kindvriendelijke manier met het
geloof in aanraking. In het dorp waar
ik woonde was weinig te doen. Alleen
de kerk was er, dat gaf een gemeen-
schapsgevoel. In mijn tienerjaren deed
ik activiteiten met jongeren in de kerk.
Misschien ook wel om te puberen
tegen mijn vader. Het was een rebellie
en nu kan ik zeggen dat het een
geslaagde rebellie was.”

Studie

De weg naar hun studie was verschillend.
Diederiek ging na haar eindexamen
gymnasium naar de Universiteit van
Amsterdam. "Het was een brede studie:
talen, geschiedenis en psychologie.

En iedereen riep dat ze nooit dominee
zouden worden. [k heb dat wel
opengehouden. Ik ben na mijn studie
16 jaar gemeentepredikant geweest.”

Haar eerste Hebreeuwse woorden
leerde Diederiek van haar vader en

als er een speciaal college was, kwam
haar vader naar Amsterdam. “Er werd
mij vaak gevraagd of ik de dochter
van Dick van Loo was. Tien jaar later
vroeg iemand aan mijn vader of hij de
vader van Diederiek van Loo was. Daar
waren we allebei trots op.”

niet bij. Mijn moeder vond het stiekem
wel leuk.” In Frankrijk nam Leslie wat
meer afstand van geloof, werd rationeler
en meer atheistisch. In 2015 kwam
daar verandering in. De aanslagen in
Parijs (Bataclan) waarbij 129 doden en
meer dan 350 gewonden

Leslie heeft een langere weg afgelegd.
"Op mijn 19e ging ik naar Frankrijk
om sociologie te studeren.
Inmiddels was ik gedoopt
en had ik belijdenis
gedaan in Duitsland;

mijn vader was er



vielen, maakten dat Leslie iets wilde
doen. Ze ging bidden, ging weer naar
de kerk en ze besloot theologie te
gaan studeren in Nederland.
Haar vader geeft aan dat hij er niets
mee heeft. Leslie vertelt: "Hij zei: 'maar
als het voor jou de goede weg is, is
het goed'.” Waarop Diederiek zegt:
"Zo heeft hij jou de zegen gegeven.”
De studie theologie is in de jaren
veranderd. Diederiek studeerde met
evenveel mannen als vrouwen. Leslie
is als vrouw nu in de minderheid op de
opleiding. “Er zijn mannelijke studenten
die moeite hebben met vrouwen die
predikant willen worden. Dat heeft
me feministischer

gemaakt.” In de tijd dat Diederiek
studeerde lag dat anders: “In Amsterdam
was dat geen item; wel op Hydepark
bij de kerkelijke opleiding.”

Leren van elkaar en van anderen
Leslie is nu stagiaire bij Diederiek. Wat
hoopt ze van Diederiek te leren? "Ik

wil afkijken hoe je in de stad aanwezig
kunt zijn zonder gebonden te zijn aan de
kerk. Hoe ben je als theoloog aanwezig
in een seculiere context? Ik wil oefenen
en feedback krijgen.” Diederiek geeft
aan dat zij het plezier in het vak wil
doorgeven. “Dat is de luxe van 50 zijn.
Nu heb ik ruimte en kan ik anderen
bemoedigen. Een rabbijn zei dat je zelf
een makker moet kiezen; dat is iemand
met wie je plezier en moeite van het
werk deelt.” Leslie reageert: “Dat doe ik
nu door mijn stages; ik ben mentoren
aan het verzamelen die ik meeneem
in mijn leven.” Diederiek: “Een
stagiaire houdt mij scherp en

"Ik wil manieren vinden
om het christelijk geloof
in onge seculiere context
levend te houden."

Leslie Schneider (rechts op de foto)

bij de tijd. Jongere collega’s helpen
mij daarbij.”

De toekomst van de kerk

Leslie is niet positief over de toekomst
van de kerk: "Het maakt me soms best
verdrietig. Het christelijk geloof is
belangrijk voor mij. Over één generatie
is de kerk er misschien niet meer. In
het klooster in Chevetogne (Belgié)
werd gezegd dat er na het christendom
in Europa iets nieuws komt. Voor mij is
het rouw. Ik wil manieren vinden om
het christelijk geloof in onze seculiere
context levend te houden. Veel van
mijn vrienden zijn ongelovig; ik zoek
een authentieke manier om met hen
over geloof te praten. Ze zeggen dan:
"Als jij dominee bent, dan ga ik ook naar
de kerk!" Alsof alleen ik op die manier
denk en doe; er zijn meer predikanten
waar ze heen kunnen.” Diederiek vult
aan: "Dat is beeldvorming; daar heb ik
last van. Christenen worden in films
neergezet als kwezelig, ouderwets en
onderdrukt. Dat draag je in je beroeps-
leven mee. Je zit niet in het winning
team. Dat drukt en is zwaar.”

Toch zou Diederiek als ze nu kon kiezen
weer dominee zijn geworden. “Ik zou
wel beter voor mijzelf hebben gezorgd”,
laat ze weten. "Het is flexibel werk en
dat heeft voordelen en ook nadelen.
Het is een creatief beroep en je staat
niet om half 7 in de file. Maar je werkt
als anderen vrij zijn en je bent altijd
beschikbaar.” Leslie: “Ja dat vind ik lastig.
Ik krijg dan mailtjes van jou die om 10
uur ‘s avonds zijn geschreven. Hoe en
wanneer moet ik bereikbaar zijn?”

Diederiek vertelt dat een oude vriend
25 jaar geleden tegen haar zei: "Je
moet van God houden en van mensen
om dit werk te kunnen doen.” Dat is
voor haar belangrijk. “Dit werk is mijn
plek. Het gaat altijd ergens over.” Leslie
wil graag eerst als gemeentepredikant
beginnen en dan zien wat er op haar
pad komt. “Die verschillende taken in
de kerk, dat is een mooie start.” )



Door: Mariélte Christophe

KERK NAAR BUITEN

Hoe word je als wijkgemeente

een open en dynamische

pleisterplaats?

Werkgroep Inspiratie van de Fonteinkerk op bezoek bij andere kerken

Als kerk op bezoek bij andere kerken
om inspiratie op te doen over nieuwe
vormen van kerk-zijn? De Fonteinkerk
deed het. Gevoed vanuit het verlangen
om van hun wijkgemeente een open
en dynamische pleisterplaats te maken.
Mariétte Christophe sprak met
Margriet Drent van de werkgroep en
verbreedt het zoeken naar vormen
van 'kerk-zijn naar buiten’ met een
landelijk perspectief.

Margriet is voorzitter van de werkgroep
Inspiratie. Ze vertelt over de werkbezoeken
die ze brachten aan Het Hart van
Vathorst in Amersfoort en de Elthetokerk
in Amsterdam: “Het is heel erg inspi-
rerend om bij anderen te kijken. Dat
heeft het ons als werkgroep inspiratie,
en ik hoop de Fonteinkerkgemeente,
opgeleverd. En om nieuwe ideeén
werkelijkheid te zien worden. Het
maakte ons helemaal wakker en we
vonden het heel verrijkend om zo
buiten de gebaande paden te denken
en te praten over onze eigen situatie
als gemeente.”

Leefgemeenschap bij de Elthetokerk
“Wat daarbij veel indruk maakte bij ons
was het voorbeeld van de christelijke
leefgemeenschap die we bij de
Elthetokerk in de Indische Buurt in
Amsterdam bezochten.

Boven de Elthetokerk zijn veertien
woningen. De bewoners van deze
woningen vormen de Eltheto leef-
gemeenschap. Ze willen er zijn voor
de kerk en de buurt: door samen te
leven, elkaar aan te moedigen tot
betrokkenheid bij de buurt en door

de buurt concreet te dienen door het
meedoen aan en/of organiseren van
activiteiten, zoals het avondgebed,
maaltijden voor de buurt en het kinder-
werk project. Ze zijn als leefgemeen-
schap deel van de gemeenschap van
de Elthetokerk en willen als een kataly-
sator voor de kerkelijke gemeenschap
functioneren. Het was mooi te zien
dat het ook echt zo werkte.

We hadden ook een gesprek met

Ds. Rosaliene Israel, scriba Algemene
Kerkenraad in Amsterdam. Zij doet
onderzoek naar nieuwe kerkvormen
en leefgemeenschappen en signaleert
een trend dat jonge mensen en ook
ouderen vormen als bij de Elthetokerk
aanspreken. Naast een grote spiritu-
ele meerwaarde om je geloof zo in je
hele leven handen en voeten te geven
ontstaat er ook voor de kerk

een andere structuur.

Opbrengst van-

uit huur en

een mooie betrokkenheid bij de kerk
en taken die door de bewoners voor
de kerk en haar projecten worden
gedaan waaronder ook ‘beheertaken’.”

Mengvorm bij Hart voor Vathorst

“Bij Hart voor Vathorst zagen we vooral
de mengvorm van wonen (woonbege-
leiding- met mensen met een zorgvraag),
werkplaats waar mooie dingen worden
gemaakt (dagbesteding), koffiemomenten
en de vrijgemaakt-gereformeerde kerk
die daar de ruimte huurt. Hier zet men
in op het zijn van een bruisend centrum

De Fonteinkerk bracht werkbezoeken
aan het Hart van Vathorst (Amersfoort)
en de Elthetokerk (Amsterdam)

om andere vormen van kerk zijn te
ontdekken.




waar kerk, zorg en allerlei functies
samenkomen, ze zijn echt een 'hart’
van Vathorst. Een ander inspirerend
concept om kennis van te nemen.”

Hoe word je een pleisterplaats

De zoektocht van de werkgroep leidde
tot zeven functies waarvan zij denken
dat die bijdragen aan de Fonteinkerk
als pleisterplaats.

1. Buurthuis-Huiskamer

2. Vier- en Stilteplaats

3. Cultuurhuis (op snijvlak christelijke
spiritualiteit kunst en cultuur)

4. Scholing en opvang (doelgroep
kinderen)

5. Wonen en zorg

6. Christelijke leefgemeenschap

7. Werken/werkplaats/studeerplaats

Tijdens de gemeentezondag in
september is de gemeente uitgebreid
geinformeerd over de bezoeken van
de werkgroep en deze functies. Aan
de gemeenteleden werd gevraagd een
top 3 te maken. Verreweg het belang-
rijkste voor de gemeenteleden was
een vier- en stilteplek gevolgd door
Buurthuis-huiskamer en op de derde
plaats de christelijke leefgemeenschap,
dus (ook) een kerkgebouw als woon-
gebouw voor christenen die nauw bij
de kerk betrokken zijn. Met name de
tieners hadden werken/studeerplaats
op nummer 1 staan.

Vormen voor Kerk naar buiten

De werkgroep gaat nu verder als
Werkgroep Pleisterplaats. Margriet:
“We gaan enerzijds op korte termijn
plannen uitwerken om iets van de
Pleisterplaats te realiseren door bijvoor-
beeld een pleisterplaatsweekend te
organiseren in de Fonteinkerk/Huis van
Zuid. Daarnaast door ook te onderzoeken
hoe meer ingrijpende voorstellen er
voor de langere termijn uit gaan en
zien welke faciliteiten we nodig hebben,
ook met betrekking tot gebouwen.

We zijn geinspireerd om de Kerk

naar Buiten meer vorm te geven in

de Fonteinkerk.”

Kerk te weinig zichtbaar

De ontwikkelingen bij de Fonteinkerk
staan niet helemaal op zichzelf. In de
Protestant van november (vakblad voor
werkers in de Protestantse Kerk) lezen
we een oproep om ons als kerk meer
te laten zien in onze samenleving.

“De kerkis in
onze samen-
leving veel te weinig
zichtbaar. Dit terwijl we
als kerk zoveel moois te
vertellen hebben. Over liefde, vergeving
en een nieuw begin’, aldus predikant
Joost Rdselaers.

Roéselaers ziet twee oorzaken van de
onzichtbaarheid van de kerken: “Veel
gemeenten worden kleiner en zetten
zich in op overleven; gericht op de
kerkdiensten en gemeenteactiviteiten.
Plus daarbij een laag zelfbeeld van
kerken; wie zit er nog op ons te
wachten? Maar ik vind: we moeten

er als kerken zijn. Een samenleving
zonder kerken lijkt mij verschrikkelijk.
Wij hebben goud in handen voor deze
samenleving anno nu. De verhalen,
de rituelen, het moment op zondag-
ochtend en andere momenten in

de week.”

Experimenten

"Overal in het land wordt geéxperi-
menteerd met vormen om dichter bij
de samenleving te geraken, zelfs één
met de samenleving te worden. De
kerk als vindplaats van geloof, hoop
en liefde.

Om te overleven wordt de creativiteit
van kerkmensen uitgedaagd en dat

is ook te zien in Nederland. In allerlei
plaatsen vinden nieuwe samenwerkings-
vormen plaats tussen kerken en andere
instanties. De mooie eeuwenoude en
zichtbepalende gebouwen worden

“We gijn geinspireerd
om de Kerk naar Buiten
meer vorm te geven in
de Fonteinkerk”

Margriet Drent

soms verkocht en er komen andere
functies in zoals appartementen,
bibliotheken, modewinkels, restaurants.
Maar er zijn ook gemeenten die hun
kerk niet kwijt willen en naarstig zoeken
naar oplossingen waarbij de essentie
van kerk-zijn kan worden beleefd,
maar ook samen met bv. buurtbewoners,
de voedselbank, vluchtelingenopvang
en jeugdgroepen, projecten worden
opgezet.”

Preek in de lokale krant

Réselaers schrijft zelf essays en
opiniebijdragen in het Financieel
Dagblad en het NRC, om theologie
met het alledaagse te verbinden.

“Dat zouden we ook met de preken
van de zondag kunnen doen. Plaats

ze in de dorpsbladen of de plaatselijke
krant”, aldus Roselaers (Protestant,
november 2023). °



Door: Gert de Pijper. Beeld: AG NOVA Architecten

KERK IN DE WIJK

- Samen
wonen in de kerk?

Wonen in de kerk. Het heeft al oude papieren. Om een heiligdom als onderkomen
te gebruiken. Zelfs dieren kunnen er een plek hebben. Zoals de mus en jonge
zwaluwen, volgens een Korachiet in Psalm 84. Maar ook in onze tijd is het een
bekend verschijnsel geworden. Kerken die overbodig raken worden omgebouwd
tot appartementen. En kerken die nog wel in gebruik zijn bieden heel soms
onderdak aan met uitzetting bedreigde asielzoekers. Ook een Amersfoortse kerk
wil deze richting uit. De Emmaiiskerk in het Soesterkwartier.

Te weinig mensen in een te grote kerk
Lange tijd was deze kerk, gebouwd in
1929, goed gevuld. In de jaren 60 van
de vorige eeuw werd hij zelfs uitgebreid
met twee vleugels. Maar tijden
veranderden. Uiteindelijk bezochten
nog maar zo'n veertig mensen de dienst
op zondagmorgen. Te weinig mensen
in een te grote kerk. Hoe verder?

Koert Jansen (54) is al 25 jaar lid van
de Emmauskerk. De tweevoudig vader
had er allerlei functies. Van kerkrent-
meester in het begin tot diaken nu,

en sinds drie jaar ook voorzitter van
de kerkenraad en betrokken bij het
project rondom de toekomst van

de Emmauskerk.

De Emmauskerk is ,,een kleine en
gezellige gemeente, nieuwe mensen
worden snel gezien en welkom geheten”.
Aan de wil en het enthousiasme van de
gemeenteleden ligt het niet, volgens
hem. De echte beperking waar ze tegen
aan lopen is hun stijgende leeftijd.
Bepaalde werkzaamheden ten dienste
van de kerk houden op als je er te oud
voor bent geworden.

Hart van het Soesterkwartier
Om het vuur toch brandende te kunnen
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houden is besloten tot bijzondere
maatregelen. Men is verbindingen
aangegaan met andere partijen. Dat
meest belangrijke zijn het Leger des
Heils, de Keistadkerk, kinderdagverblijf
Bzzzonder en Lithos bouw & ontwik-
keling. Het plan heeft de naam 'Hart van
het Soesterkwartier' gekregen. Daar-
naast is ook de gemeente Amersfoort
betrokken. Zij wil de Noordewierweg,
de weg waaraan de Emmauskerk ligt,
opnieuw inrichten. Onder andere om
de leefbaarheid, die door het vele
verkeer onder druk staat, te verbeteren.
Ook het plein voor en naast de
Emmauskerk wordt opnieuw ingericht.
En misschien wordt de voorzijde van
de kerk zelf nog aangepakt. Minder
steen en meer glas wordt aan gedacht,
zodat de ingang een meer uitnodigend
karakter krijgt.

Wat er al is gerealiseerd

Sommige plannen hebben al tot resul-
taat geleid, andere staan in de wacht.
Wat al is gerealiseerd is ‘'samenwonen’
met de Keistadkerk en een huiskamer
‘Bij Bosshardt' in de oostvleugel, gerund
door het Leger des Heils. Daardoor zijn
er nu op zondagmorgen twee kerk-
diensten. Eerst komen de leden van

de Emmauskerk samen en daarna de

Keistadkerkgangers. Twee keer zo'n
veertig personen. In de eerste dienst
meest ouderen en in de tweede voor
een deel ook jongeren. En een enkele
keer houden ze samen een dienst,
waar dan ook het Leger der Heils,

de Westerkerk en de katholieke kerk
aan meedoen.

De Keistadkerk is een van de kerken
van de Kerk van de Nazarener, een
internationaal kerkgenootschap dat in
Nederland in twaalf plaatsen actief is.
In sommige plaatsen, zoals Amersfoort,
met meerdere kerken. Het woord
Nazarener is ontleend aan de plaats
waar Jezus zijn jeugd doorbracht.

De huiskamer die het Leger des Heils
sinds enkele jaren runt is bedoeld voor
de buurt. Er zijn activiteiten van
maandag tot zaterdag. Vast onderdeel
is de lunch, drie keer per week
gezamenlijk (€ 2,-) en twee keer ‘a la
carte’. Behalve zaterdag, dan kun je
alleen 'koffie met iets lekkers' krijgen.
Daarnaast zijn er activiteiten zoals
wandelen met aandacht, repair café,
haak maar aan café (haken, breien,
naaien) en fit bij de koffie. Deze laatste
vanaf halfelf 's ochtends, je hoeft er
niet vroeg voor uit je bed.



Toekomstbeeld van de Emmaltiskerk?
Er zijn vergaande plannen om de

kerk een brede maatschappelijke plek
te geven.

Een belangrijke impuls voor de onder-
linge samenwerking, ook op diaconaal
vlak, was het Diaconaal Steunpunt,
bemenst door Jennie Harmelink. Met
haar enthousiasme en prominente
aanwezigheid aan de voorzijde van de
kerk, zorgde zij voor het leggen van
vele verbindingen met mensen in en
om de kerk. Vanaf 1 januari verhuist
het steunpunt naar de Groenmarkt in
het centrum. Er wordt nu nagedacht
over voortzetting van de opgebouwde
diaconale presentie.

Het plan voor een grondige verbouwing
van de zijvleugels wacht echter nog op
realisering. De zijvleugels zijn verkocht
aan Lithos en het plan is om daar
bovenop twee extra bouwlagen te
maken met appartementen.

Maar de bewoners tegenover deze
zijvleugels vinden dit ongewenst en
hebben bezwaar aangetekend, onder
andere tegen de bouwhoogte. Ook
wordt parkeeroverlast gevreesd. Dat
middels regels en herinrichting van

de omgeving parkeeroverlast wordt
tegengegaan, heeft de buurt tot op
heden niet gerust kunnen stellen. En
ook aanpassingen van onder andere
het bouwvolume van de te realiseren
nieuwbouw en van te huisvesten
voorzieningen niet. De betrokkenen
wachten nu op een uitspraak van de
Raad van State.

Komt er groen licht voor de plannen
dan is het de bedoeling om de apparte-
menten te gaan verhuren, voor een
deel aan mensen die ‘begeleid wonen'.
Het al aanwezige Leger des Heils gaat
deze begeleiding dan bieden.

Koert vergelijkt de ontwikkelingen in
zijn kerk met het beeld van een graan-
korrel. "We zijn klein en vergrijsd. Het
kerk-zijn, zoals we dat bijna honderd
jaar lang gewend waren, zal waarschijnlijk
ophouden. Maar tegelijkertijd laten

we ook iets nieuws ontstaan. Laat de
Heilige Geest Zijn werk maar doen.” @
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Door: Riemke Leusink

INSPIRATIE

Gelukkig nieuwjaar?

Kerst en oud en nieuw. We zeggen het vaak in één ademhaling en gemakshalve
schrijven we het op één kaart: fijne kerstdagen en de beste wensen voor het
nieuwe jaar. Geen ‘goede wensen’, maar ‘de beste wensen’, want goed is niet
genoeg in een samenleving die graag in de overtreffende trap denkt: we willen
graag 'het nieuwste van het nieuwste’ en ‘het beste van het beste’'.

Als kind genoot ik intens van de gezel-
ligheid van de decembermaand: van
sinterklaas, de kerstdagen en oudjaars-
avond. Maar als ik na 00.00 uur in dat
eerste uur van het nieuwe jaar mijn
bed indook, was dat altijd met een

wat melancholisch, triest gevoel. De
decembergezelligheid was nu afgelopen.
Een nieuw jaar lag als een onbeschreven
blad voor me. Te beginnen met die
koude, donkere maanden januari en
februari. De kerstboom, met zoveel
verwachting en plezier opgetuigd,
moest nu weer ontmanteld worden.
De kaarsen waren opgebrand. Ik tuurde
in een soort leegte.

Uit het feit dat we de derde maandag
van januari tegenwoordig betitelen als
blue Monday (‘deprimaandag’) maak

ik op dat ik niet de enige ben, die het
nieuwe jaar zonder veel enthousiasme
omhelst: het weer is grijs en grauw, de
dagen zijn kort, van al die goede voor-
nemens is weer niks terechtgekomen,
de belastingaangifte ligt te wachten en
de vakantie is nog ver weg...

Gelukkig nieuwjaar: durven we elkaar
dat nog te wensen op de drempel

van 20247 De bedreigingen van ons
geluk lijken -zeker voor een baby
boomer zoals ik, die 70 jaar in vrede
en groeiende welvaart heeft geleefd-
groter dan pakweg 30 jaar geleden. De
toekomst, dat nieuwe jaar, ziet er niet
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‘gelukkig stemmend'’ uit. De oorlogen in
Oekraine en Israél/Gaza doen ons bijna
vergeten dat er ook oorlog is in Jemen,
Syrié en Soedan. Dat er een etnische
zuivering plaatsvindt in Azerbeidzjan
en dat er groeiende spanningen zijn

in Kosovo. De verkiezingsoverwinning
op 22 november van de partij die al 20
jaar binnen Nederland en daarbuiten
meer tot polarisatie dan verbinding
oproept, stemt velen niet vrolijk. Tal
van crises buitelen over elkaar heen:
de woningmarkt, de jeugdzorg, institu-
tioneel racisme, asielcrisis, de energie-
crisis en vooral: de klimaat-, stikstof-,
water- en biodiversiteitscrisis. Earth
overshoot day, de symbolische datum
waarop er wereldwijd meer grondstof-
fen verbruikt zijn dan de aarde in één
jaar kan produceren, viel in 2023 voor
Nederland al op 12 april. We wéten
het: hier in het westen consumeren
we de aarde kapot.

Misschien is het zoeken van ‘geluk’ in het
nieuwe jaar niet het juiste perspectief.
Vanuit welk perspectief kunnen we
2024 dan wel tegemoetzien? Voor mij
is dat: met inkeer en actieve hoop.

De protestantse eredienst begint
traditioneel met een drempelgebed,
ook wel gebed van toenadering
genoemd of inkeer of schuldbelijdenis.
De gemeente vraagt Gods genade,
belijdt haar zondigheid en bidt om

vergeving. Op de drempel naar 2024 zou
zo'n houding van inkeer ons wellicht
kunnen helpen om de toekomst toch
met hoop tegemoet te zien. Want
alleen als we bereid zijn onder ogen
te zien wat ons eigen aandeel is aan
de klimaatverandering (en de daaruit
voortvloeiende migratiestromen en
oorlogen), kan er een proces van
gedragsverandering komen.
Misschien moeten we eerst
stilstaan bij en rouwen
om wat er verloren
is gegaan, en
vandaaruit onze
schouders
onder de




problemen zetten. De Franse schrijver
Marcel Proust schreef: "Geluk is heil-
zaam voor het lichaam, maar het is
de rouw die de krachten van de geest
ontwikkelt.” En van die krachten van
de geest moeten we het hebben om
in 2024 toch wat ‘geluk’ tot stand te
brengen.

In 1570 (ook een onzekere tijd) schreef
componist Thomas Tallis een 40-
stemmig motet over hoop, ‘Spem in
alium’: De tekst luidt (in Nederlandse
vertaling): ‘Nooit heb ik op een ander
mijn hoop (‘'spem’) gevestigd dan op
U, God van Israél, die vertoornd en
genadig zult zijn, en alle zonden van
de mensen in rampspoed vergeeft;
Heer God, Schepper van hemel en
aarde, zie om naar onze nederigheid".
Een veelstemmige roep om inkeer,
nederigheid, hoop.

Misschien wordt 2024 ‘gelukkiger’
als we ons instellen op wat minder
van wat ik als beeldspraak de drie v's

noem: vliegen, vlees en veel spullen.

Misschien minder ver met vakantie en
weer ervaren hoe mooi Den Treek, de
Soesterduinen en polder Arkemheen zijn?

De bijbel biedt ons veel inspirerende
verhalen: profeten riepen op tot
gedragsverandering, de uittocht uit de
slavernij van Egypte kan onze uittocht
uit de fossiele verslaving verbeelden,
Abraham koos voor het onbekende
land, zoals wij ook niet weten hoe

een toekomst met minder auto’s en
wegwerpverpakkingen eruit gaat zien.
Jezus ranselde de geldwisselaars de
tempel uit, omdat ze van het heilige
een verdienmodel maakten. Jezus
introduceerde een revolutionair andere
manier van denken, en dat kan dus: als
gemeenschap anders gaan denken.

Durven wij zoals de profeten te be-
noemen wat er fout gaat? Zijn wij als
volgelingen van Jezus in staat het kruis
van onze toekomst op ons te nemen en
te geloven dat er een wederopstanding
mogelijk is voor onze afbrokkelende
aarde? Hebben wij het lef
van Luther om de
misstanden

van onze tijd aan de deuren van onze
kerken te slaan?

In de zondagse vieringen kunnen we
afstand nemen om het grotere plaatje
van ons menszijn in de veranderende
tijd onder ogen te zien. Op gemeente-
avonden kunnen we elkaar inspirerende
perspectieven aanreiken, want er zijn
genoeg hoopvolle voorbeelden van
hoe we ons kunnen verhouden tot de
klimaatverandering. Het bewustzijn
van eenheid, van een collectieve
identiteit als beelddragers van God
kan ons met elkaar in gesprek brengen
over de grote vragen van 2024.

Ik las ooit dat de drie meest voorkomende

woorden in de Statenvertaling zijn:

¢ Vrees niet: wees niet bang, je kunt
het, jullie kunnen het samen!

* Nochtans: ondanks alle dreigingen
gaan we het redden!

* Ga: tegen Adam (de mens): ‘ga de
wereld in". Doe dit (kom in actie) en
je zult leven!

Hoop vergt actie. Vergt dat mensen
met elkaar in gesprek gaan, in het
vertrouwen dat we ons daarbij als op
adelaarsvleugelen gedragen mogen
weten door de Schepper van hemel
en aarde.

Ik wens u een hoopvol 2024 toe. @

mij is dat: met
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Door: Dietrich van Gorsel

PROFIEL VAN EEN KERK

Sint Joriskerk,
bloeiende wijkgemeente Iin
het hart van Amersfoort

De wijkgemeente St. Joriskerk is een
bloeiende wijkgemeente, gemeente
van Jezus Christus, onderdeel van en
meelevend met de wereldwijde kerk.
De kerk is voor de wijkgemeente een
plek waar we God en elkaar ontmoeten
en oog hebben voor elkaar. De ‘traditie’
neemt binnen de wijkgemeente een
belangrijpe plek in, maar tegelijkertijd
wordt daarmee ontspannen omgegaan.

Wat is belangrijk voor jullie als
wijkgemeente?

Kern voor de wijkgemeente is dat ze
een plek is waar we samen onze Heer
Jezus Christus mogen aanbidden en
volgen, elkaar ontmoeten en waar
vanuit we onze plek in de

wereld mogen innemen. {
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Werk je samen met andere kerken

in Amersfoort?

In de binnenstad wordt samengewerkt
met de verschillende binnenstad kerken
en er wordt nauw samengewerkt met
de andere wijkgemeenten van de
Protestantse Gemeente Amersfoort.

Wat wensen of hopen jullie voor
de toekomst?

Op korte termijn hopen we een
nieuwe predikant te vinden die zich
verbindt aan onze wijkgemeente.

Wat is een knelpunt, wat zouden jullie
als wijkgemeente graag anders zien?
Elkaar in het oog en hart houden is een
voortdurende uitdaging. Hoe voorkomen
we dat gemeenteleden, gelovigen en
‘niet meer’ of (nog) niet gelovigen uit
beeld verdwijnen of helemaal niet in
beeld komen. Ook de vraag ‘hoe kerk
te zijn voor het hart van de stad’, mag
ons iedere keer weer uitdagen. )

“De Joriskerk is voor mij: een
warm bad, betrokkenheid op
elkaar, gasturij, elkaar op het
oog hebben en ontmoeten.
Christus centraal, rustige
liturgie maar ook fris; in
centrum van de stad.”




De kerk in het kort

Aantal leden
Ongeveer 950

Hoeveel kerkbezoekers

per zondag

Ongeveer 450 in de
ochtenddienst en zo'n 250 in
de avonddienst.

Sinds

Het kerkgebouw zélf is gebouwd
rond 1200, waarna in de loop
der eeuwen vele aanpassingen
en verbouwingen hebben
plaatsgevonden. Rond 1900
was de Sint Joriskerk het enige
‘hervormde kerkgebouw’ in
Amersfoort en waren er drie
hervormde predikanten: twee
van confessionele signatuur en
€én behorend tot de Gerefor-
meerde Bond. In de loop van
de 20e eeuw zijn er in diverse
kerkgebouwen in Amersfoort
bijgekomen, met verschillende
signatuur. De wijkgemeente
Sint Joriskerk rekent zich tot de
Gereformeerde Bond.

De voorganger is

Momenteel is de wijkgemeente
Sint Joriskerk vacant. Een
beroepingscommissie heeft,
samen met de kerkenraad, de
beroepingsprocedure opgestart.
We hopen snel een nieuwe
predikant gevonden te hebben.

Vaste activiteiten

Dat zijn er bijna te veel om op

te noemen. Wekelijks zijn er op
zondag twee kerkdiensten en er
is doordeweeks een zeer actief
verenigingsleven, bestaande uit
jeugdclubs voor allerlei leeftijden,
wijkkringen, studiekring, etc.
Maar ook wordt ieder seizoen
catechese aan de jeugd gegeven
en worden er Alpha cursussen
georganiseerd. Ook is de wijk-
gemeente muzikaal actief: samen-
zang rond de piano, er is een
kinderkoor en tijdens erediensten
verzorgt het ‘eigen’ Joriskoor
regelmatig een bijdrage.

“Ik hoop dat we als
gemeente getuigen zijn van
Gods liefde; dat we uitstralen
wat onge hoop is; dat we
Jjaloersmakend zijn en dat
we als gemeente staande en
levendig blijuen zowel wat
geloof als praktisch naar
elkaar omgien betreft.”




INSPIRATIE

Kindervoorstellingen

Waar gaat de voorstelling over?

De musical speelt zich af in een herberg,
2000 jaar gelden. De herberg heet ‘de
kleine klok’ en dat is niet voor niets: alles
gebeurt met de regelmaat van de klok.
Ontbijt, koffiedrinken, 12 min niksen....
alles is gepland. Maar dan komen er
twee bijzondere gasten en zij gooien
het hele tijdsschema in de war!

Waarom organiseren jullie een
kerstvoorstelling voor kinderen?

Om de kerstboodschap over te dragen
natuurlijk, maar dan op een manier die
anders is dan de gewone kerkdienst.
De kinderkerstmusical is ieder jaar op
24 december om 19.00 uur in de Bron.
Een mooie start van de kerstdagen!

Voor wie organiseer je het?

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Dit jaar doen er kinderen uit De Bron,
De Hoeksteen en de Emmauskerk
mee. Het mooie is dat we inmiddels al
een heuse traditie hebben om aan het
einde van de middag, na de generale
repetitie, met elkaar te eten. Samen met
ouders, broers/zussen, organisatoren
en vrijwilligers hebben we een (altijd
gezellige) maaltijd in de kerk. Fijn om
dat met elkaar te doen!

Is het ook iets waarmee je als kerk in
de wijk bekend staat, komen er wel
eens mensen uit de wijk kijken en
zorgt dat voor contacten?

Op de nieuwsbrieven van de eigen
kerken (en Vierklank natuurlijk!) wordt
het vermeld en we maken posters die
de kinderen op hun scholen kunnen
hangen. De kerk is meestal goed gevuld,
ook mensen uit de wijk komen kijken!
Of de kerstmusical aanleiding geeft tot
extra contacten durf ik niet te zeggen.
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Kun je omschrijven waar de
voorstelling over gaat?

Het Kerstspel ‘Liefs van Maria’ is een
hervertelling van het traditionele kerst-
verhaal, waarin Maria brieven schrijft
aan haar moeder Anna. Ze schrijft over
wat ze onderweg naar Nazareth en

in Bethlehem meemaakt. Onderweg
komen Jozef en Maria politieagenten,
soldaten, deftige mensen en drukke
mensen tegen. Met ook een mooie rol
voor de engel Gabriel.

Waarom organiseren jullie een
kerstvoorstelling voor kinderen?

We willen als Fonteinkerk het verhaal
en de boodschap van Kerst ervaarbaar
maken voor alle leeftijden, dus ook

voor kinderen en tieners. Het is bij de
Fonteinkerk al jarenlang een traditie
om op Kerstavond een kerstspel voor
jong en oud te organiseren om 19.00 uur.
Na afloop is er traditiegetrouw warme
chocomel en gluhwein.

Voor wie organiseer je het?

Het is een kerstspel voor en door jong
en oud. De rollen worden gespeeld
door kinderen, tieners en een enkele
volwassene.

Is het ook iets waarmee je als kerk in
de wijk bekend staat, komen er wel
eens mensen uit de wijk kijken en
zorgt dat voor contacten?

Ja, omdat het een jarenlange traditie is
komen er altijd bezoekers uit de kerk
en wijk en nemen gemeenteleden vaak
kleinkinderen mee naar deze viering.

KERSTSPEL VOOR JONG & OUD

19.00 UUR

FONTEINKERK ROBERT KOCHSTRAAT 2-4 AMERSFOORT

Op Kerstavond wordt de kerstmusical "Liefs van Maria” ten tonele gebracht door
de kinderen en tieners van de Fonteinkerk. Hieromheen zingen we een aantal
bekende Kerstliederen. Na afloop welkom voor warme chocomel en gliihwein.

INFO: MARGRIETDRENT@FONTEINKERK-AMERSFOORT.NL

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!



Kun je omschrijven waar de
voorstelling over gaat?

We houden een kinderkerstdienst
waarin we samen het kerstfeest vieren.
We zingen, kijken naar verschillende
toneelstukjes over het kerstverhaal en
sluiten af met warme chocolademelk
en beschuit met muisjes!

Waarom organiseren jullie een
kerstvoorstelling voor kinderen?

We vinden het belangrijk om kinderen
bekend te maken met het goede
nieuws dat Jezus geboren is en dit met
hen te vieren. We willen hen meegeven
dat Jezus ook voor hen naar de aarde
is gekomen en dat dit betekenis heeft
voor hun dagelijks leven.

Voor wie organiseer je het?

We richten ons vooral op kinderen uit
de wijk rondom de kerk en op de
kinderen uit onze eigen gemeente.
Maar anderen zijn natuurlijk ook welkom!

Is het ook iets waarmee je als kerk in
de wijk bekend staat, komen er wel
eens mensen uit de wijk kijken en
zorgt dat voor contacten?

Ja, we vieren dit kerstfeest al enkele
jaren op deze manier en merken dat
diverse gezinnen uit de wijk naar deze
dienst (terug)komen. We vinden het
belangrijk om op deze manier een plek
te hebben in de wijk!
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24 december - 15.30 -16.30 uur
Nieuwe Kerk - Leusderweg 110

Waar het over gaat

We spelen de musical 'Het Verhaal":
Jonas en Lieke gaan met hun ouders
op pad om met de hele familie kerst te
vieren in het hotel van hun (oud)oom
Guus. Hotelkok Omar zal voor een
geweldig kerstdiner zorgen en ze bijven
natuurlijk allemaal een nachtje slapen.
In het hotel aangekomen is het al
gauw gezellig. Alleen blijkt oom Guus
met een probleem te zitten dat al heel
lang geleden is ontstaan en hem al zijn
leven lang achtervolgt. Eerst wil hij er
niet over praten, maar als de familie
blijft aandringen, vertelt oom Guus zijn
bijzondere verhaal: het gebeurde ruim
2000 jaar geleden.....

Waarom een voorstelling voor kinderen?
Het samen onderweg zijn naar een mooie
productie heeft grote meerwaarde.
Het werkt verbindend.

Voor wie organiseer je het?

De kinderen die meewerken zijn 5 tot
15 jaar. We spelen de voorstelling voor
iedereen die maar wil kijken. Eigenlijk
doen we dit voor de gehele Veenkerk.
Zowel het onderweg zijn naar iets
moois als de eindproductie. Je merkt
dat er gedurende deze oefenperiode
een energieke wind waait door de
kerk. De vrijwilligers die betrokken
zijn stoppen er veel energie en tijd in
maar halen er ook veel voldoening en
erkenning uit.

Is het ook iets waarmee je als kerk in
de wijk bekend staat, komen er wel
eens mensen uit de wijk kijken en
zorgt dat voor contacten?

Zeker. Er zijn ook steeds weer nieuwe
kinderen die mee doen en die door de
musical aansluiting vinden met de
gemeente. Er zijn ook mensen die komen
kijken en op die manier in contact komen
met de Veenkerk. We kerken in een
mooi theater, wat is er dan leuker dan
ook met een mooie theaterproductie
te komen voor kerst en op die manier
het kerstverhaal te kunnen brengen.
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Door: Klaas van der Horst

PGA/PGHAN NIEUWS

Daar doe ik het voor

Algemene kerkenraad PG Amersfoort

Voorzitter: Gerard Raven, gerardraven@pkn-amersfoort.nl
Scriba: Leo Koffeman, scriba@ pkn-amersfoort.nl

Kerk zijn doe je niet alleen, maar samen. Dat zit in ons geloof
en het spreekt praktisch ook voor zich. Om een kerk te laten
functioneren, heb je mensen nodig, waaronder ook mensen
die iets willen doen, ergens verantwoordelijkheid voor nemen.
Dat kan natuurlijk op heel veel manieren, niet per se door
ergens in een bestuur te gaan zitten, maar het hoort erbij.
Toen ik alweer een jaar of 6 geleden werd gevraagd voor
een functie in het PGA-bestuur, had ik dat niet zien aankomen,
of er rekening mee gehouden. Met een gezin, baan en meer
dan genoeg interesses, zat ik er misschien ook niet helemaal
op te wachten. In een andere stad had ik al wat jaartjes

als ambtsdrager achter de rug en ik had mooie én lastige
dingen meegemaakt in de kerk. Zoals het soms gaat. Maar
toen er vanuit de Amersfoortse kerk toch weer een beroep
op mij werd gedaan, liet het mij niet los. Samen zijn we de
gemeente van Christus, en daar moet iedereen zijn of haar
bijdrage voor leveren, geloof ik.

Natuurlijk is Gods werk niet van mij afhankelijk. Geen enkele
twijfel daarover, maar kerk en geloof gaan mij wel aan het
hart. Om de kerk praktisch gezien draaiende te houden, is
concrete inzet nodig. In de Sint Joriskerk, waar ik de meeste
zondagen zit, lukt het meestal nog wel om mensen te
vinden. Er is een grote pool van kerkgangers, maar ook daar
is iedereen druk met van alles. Bovendien, je voor langere
tijd verbinden aan een bepaalde functie naast je werk, dat
trekt niet iedereen. Gelukkig is de sfeer heel goed, ook als
er wel eens een noot gekraakt moet worden of er een lastig
vraagstuk ligt. En dat gebeurt, want als PGA zijn we helaas
geen groeiend geheel.

De PGA is ondertussen wel een hele mooie organisatie. Ze
moet niet dominant zijn of heel sterk bepalend — de diverse
wijkgemeenten hebben hun eigen kleur. Toch moet ze er zijn
als het nodig is. Vooral op ondersteunend gebied. Zonder,
hadden we het als losse wijkgemeenten allemaal veel lastiger
gehad — met gebouwenbeheer, energie, zakelijke huishouding
en ook met positie naar overheden en dergelijke. Daarbij
stralen we, met al onze onderlinge eigenheden, zeker ook
een gezamenlijk geloof uit.

Als assessor (een moeilijk woord voor plaatsvervangend
voorzitter) zie ik mijzelf een beetje als vliegende keep. Als
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de voorzitter, of soms iemand anders, er niet is, ben ik aan
de beurt. Ik noem mijzelf dan ook wel eens het reservewiel.
Ik moet wel op de hoogte zijn van alles wat er speelt, maar
hoef niet altijd op de voorgrond te staan of overal bij te zijn.
Soms best handig, want mijn werk is er ook nog. De tijd die ik
in het kerkenwerk steek, varieert al naar gelang de omstandig-
heden, misschien gemiddeld een halve dag per week.

Energie krijg ik als een situatie vast zit en we ergens doorheen
moeten komen. Niet dat ik er op zit te wachten. Ik hou niet
echt van slepende situaties, maar het prikkelt me wel om
extra goed na te denken en te overleggen, kijkend hoe we
samen verder kunnen komen. En eigenlijk lukt het iedere
keer weer om mooie stappen vooruit te zetten. Ik hoop

dan ook dat we de samenwerking in de PGA verder kunnen
versterken, met respect voor ieders positie. ()

Gaan Emmaiiskerk en Fonteinkerk
samen?

In de novembervergadering van de
algemene kerkenraad (AK) is opnieuw
gesproken over de toekomst van de
Emmauskerk. Recent is het idee
opgekomen om deze wijkgemeente
samen te voegen met die van de
Fonteinkerk. Samen hebben ze dan
één wijkkerkenraad, en samen kunnen
ze dan precies een full-time predikant
beroepen.

Daarnaast kan in de Emmauskerk een
kerkelijk werker worden aangesteld die
in elk geval de diaconale aanwezigheid
van de kerk in het Soesterkwartier
verder vorm kan geven. De AK heeft
hiermee in principe ingestemd. In de
Fonteinkerk worden begin december
de gemeenteleden hierover gehoord.
Op 17 december valt in de AK de
definitieve beslissing. Daarna moet er
nog heel wat worden uitgewerkt wat
de verdere vormgeving betreft.



Stadsdominee/

Amersfoortse Zwaan

Kerstnacht 24 december 2023,

21.30 uur

Kerst vieren, zo ingetogen feestelijk als
in een huis waar zojuist een kindje is
geboren. De zangers van Amarilli
Consort brengen Engelse kerstmuziek
van Britten, Byrd en Tavener. Het kerst-
evangelie klinkt en Diederiek van Loo
houdt een overweging. Als opening

en tot slot zingen we met elkaar het
bekende 'Once in royal Davids City' en
'O come, all ye faithfull'.

Op Kerstmorgen, 25 december, 10.30 uur
vieren we het Hoogfeest van Kerstmis.
ledereen is welkom om te zingen, te
bidden, te delen in de nabijheid van
Christus in woord, in Brood en Wijn.
Komt, verwondert u hier, mensen!

We horen het Kerstevangelie zoals
Mattheus het heeft opgeschreven, over
Jozef, de man van Maria, en waarom
hij een rechtvaardige wordt genoemd.
Er is feestelijke kerstmuziek door een
ensemble o.lL.v. Cees-Willem van Vliet
en Diederiek van Loo is voorganger.

In de kerstvakantie gaat de stiltemedi-
tatie gewoon door, elke woensdag van
9.00 tot 9.30 uur in de Sint Joriskerk.
En ook de Zwaan is elke zaterdag en

zondag open voor wie beschutting en
licht zoekt.

Voor het programma van het nieuwe
jaar hou de website en de Facebook-
pagina in de gaten!
www.stadsdominee.nl,
www.amersfoortsezwaan.nl

Het leven van Christus in glas in lood
Met Kerstmis vieren we de geboorte van
Christus. Het kerstfeest roept bij iedereen
emoties op, het is extra gezellig of
extra eenzaam. We raken ontroerd
door het kind in de kribbe, realiseren
ons de kwetsbaarheid van het bestaan
en de waarde van nabijheid. We laten
ons van onze goede kant laten zien
voor wie het zwaar heeft, en pakken
thuis zo ver uit, als de financién toestaan.
Maar de ster in de nacht, de herders en
de engelen, de herberg en de kribbe
zijn decorstukken. Ze vormen de
achtergrond van alles wat nog gaat
komen. Met kerstmis staan we aan het
begin, hier ligt de bron van het hele leven
van Christus. En in onze gedachten
zijn nu al alle mensen die Jezus heeft
ontmoet. Alle liefde die hij gaf. Wat
Hem kwaad maakte. Alles wat hij leerde
van zijn moeder Maria, van zijn vader

Stadsdominee

Diederiek van Loo

(06) 40 70 09 66
diederiekvanloo@stadsdominee.nl

www.stadsdominee.nl
Amersfoortse Zwaan

Langestraat 61

Rekeningnummer

NL 88 INGB 0009 2253 67 t.n.v.
Stadsdominee PGA

Voorzitter kerkenraadscommissie
Corrie Buitendijk

(033) 465 0118
buitendijk.corrie@gmail.com

Elke woensdag van 9.00-9.30 uur Stilte-
meditatie in de Sint Joriskerk. Een half uur
onder de hoge gewelven in de stille kerk,
tijd voor je eigen gedachten en gebeden.
Vooraf opgeven is niet nodig.

Jozef, van de Schriftgeleerden in de
tempel, van de Samaritaanse vrouw
die hem vroeg er voor iedereen te
zijn, en niet alleen voor zijn eigen volk
alleen. Met kerst schijnt Gods licht op
aarde, zoals de zon door de glas in
lood vensters van de Dom van Milaan
schijnt. Het licht verjaagt het donker
en plotseling zien we het blauw van
Jezus mantel overal oplichten: al die
momenten dat Christus ook in ons
leven aanwezig is. Honderd miniaturen
vertellen Jezus' hele leven. Het is de
mooiste kerstpreek die ik ooit zag.

Glas-in-loodramen (15e eeuw) in de
Dom van Milaan, eigen foto
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Protestantse wijkgemeente

Adventkerk

Kerstboom

Opvallender dan Jozef en Maria en het
kindeke Jezus, zijn de twee groene
bomen in deze creatieve verwerking
van het kerstverhaal door Sifra. Wat

de oorsprong van de kerstboom ook
moge wezen, de kleur groen staat in
de christelijke liturgie voor nieuwheid
van leven, voor groei en hoop. Op die
manier wordt erover gesproken door
de profeet Jeremia: Gezegend wie op
de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat
de HEER is. Hij is als een boom geplant
aan water, zijn wortels reiken tot in

de rivier. Hij merkt de komst van de
hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd
groen (17:7-8).

Net als de kleur spelen ook bomen
een belangrijke rol in de christelijke
traditie. Te denken valt aan de boom
des levens in het paradijs en aan het
hout van het kruis. In een kerstlied
wordt op een mooie manier het ene
aan het andere verbonden: Hier tussen

de schapen in Hem uit het hout / van
bomen uit Eden een kribbe gebouwd.
/ Die is deze herder tot eerste tehuis,
/ en nog draagt dit hout Hem als Lam
aan het kruis (Liedboek 2013, 503).
Aandacht voor bomen met kerst is op
deze manier zo gek nog niet.

Onzichtbaar werk in onze gemeente

‘Een lichaam is een eenheid die uit vele
delen bestaat; ondanks hun veelheid
vormen al die delen samen één lichaam.

Z0 is het ook met het lichaam van Christus.”

(1 Kor. 12:12) Een groot aantal van ons
zet zich op uiteenlopende manieren in
voor de opbouw van onze gemeente.
Van vele belangrijke schakels zijn we ons
helemaal niet zo bewust. De werker in
de kerk die deze maand voor het voet-
licht komt is een leiding van FollowMe,
Arjen Balk.

Wat is jouw taak?

Samen met het team van FollowMe
organiseer ik avonden voor tieners in de
eerste twee klassen van de middelbare
school. We verkennen wat er in de Bijbel
staat en wat dit voor de tieners betekent
in hun dagelijkse leven. De thema'’s mogen
ze zelf aandragen, dit seizoen gekoppeld
aan de geloofsbelijdenis. De avond

over 'Hemel of hel, wat doet het ertoe?’
was best spannend: een eeuwig levens-
bepalende keuze! We organiseren daar-
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naast ook leuke activiteiten. Geloven is
heel persoonlijk, daarom is onze eerste
taak een veilige omgeving te creéren.

Waarin de tieners contacten met elkaar
kunnen opbouwen en open durven zijn
over wat hen bezighoudt op het gebied
van God, geloof, de Bijbel en de kerk.

Wat vind je mooi aan wat je doet?

Het mooiste van deze avonden is het
delen van ervaringen over hoe God

met en door mensen heen werkt. De
voorbereidingen confronteren me soms
met mijn eigen geloof. Dan ga ik op
zoek naar de Waarheid. De twijfel die er
soms kan zijn wil ik ook aan de tieners
laten zien: ik weet niet alles, dat kan en
hoeft ook niet en dat is niet erg als je op
God vertrouwt. Ik denk ook dat we als
hele gemeente een verantwoordelijkheid
hebben om ‘onze’ tieners te vertellen
wie God voor hen wil zijn, onze Gods-
ervaringen met hen te delen en hen
voor te leven als kind van God.

Adventkerk

Ringweg Kruiskamp 74
(033) 472 00 31
Predikant

ds. H.S. Mosterd
predikant@adventkerk.nl
Scriba

Gert Simons

(06) 5144 10 43
scriba@adventkerk.nl
Bankrekening

NL 59 INGB 0001 632 147
Kopij wijkberichten
Annemarie Stoffer-Brink & Anne Strijker,
vierklank@adventkerk.nl
Website
www.adventkerk.nl

Biblejournaling door Sifra: Lukas 2
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Bergkerk

Zondag 17 december 2023, 16.00 uur
Advent Carol Service

De traditionele Advent Carol Service
met lezingen en prachtige oude en
hedendaagse Advent Carols rond
Johannes de Doper, de aankondiger
van Jezus. Met muziek van o.a. James
MacMillan, John Wikely, David Willcocks
en traditionele advent hymns om mee
te zingen. Toegang door een vrije
bijdrage bij de uitgang.

Uitvoerenden: Bergkerk Vocaal Ensemble
o.Lv. Cees-Willem van Vliet en Jan
Jansen, orgel

Film op de Berg

Dinsdag 9 januari 2024 — |, Daniél
Blake, regie Ken Loach

VK 2016. De 59 jarige Daniel Blake
werkt als timmerman tot hij een hart-

aanval krijgt en een beroep op de staat
moet doen. Hij probeert zich een weg
te banen door de bureaucratie. Daarbij
ontmoet hij de alleenstaande moeder
Katie en haar twee kinderen. Ze steunen
elkaar en vinden samen hun waardigheid
terug. Ken Loach neemt het op voor
de gewone man die stand moet houden
in het hedendaagse Engeland. Humor,
warmte en wanhoop gaan hand in
hand in deze film over de gewone
man. Zaal open 19.00 uur, aanvang
19.30 uur.

Met een korte inleiding en nagesprek.

Vooraf aanmelden:
filmopdeberg@gmail.com
Toegang:

€8,- | Betalen bij binnenkomst

Van harte welkom!

Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan 2,
3818 JC Amersfoort. www.bergkerk.nl

Kerst in de Bergkerk

Bergkerk

Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort
(033) 46179 17

www.bergkerk.nl

Predikant

Ds. J. van Baardwijk

(06) 83 95 10 74 (te bereiken ma t/m vr
van 9.00 - 9.30 en 18.00 - 18.30 uur)
predikant@bergkerk.nl
Beheerders/verhuur

Annemarie van den Biezenbos/Dik Sanders
beheerder@bergkerk.nl

Pastoraal meldpunt

Mw. I. van 't Eind

(06) 19 94 51 39 (ma t/m vr 18.00 - 19.00 uur)
Scribaat

Mw. M. Beuckens-Vries
scribaat@bergkerk.nl

Penningmeester

Dhr. B. de Vries
penningmeester@bergkerk.nl

NL22 INGB 0000 5259 46

Diakonie

NL77 INGB 0004 9582 44

Meelezen voor zondag

In een geconcentreerd uur lezen we
de teksten voor de komende zondag in
verschillende vertalingen en leggen de
link met de mogelijke betekenis van de
tekst voor vandaag.

Woensdagavond 31-1 aansluitend op
het avondgebed van 20.00 - 21.00 uur
in de Bergkerk.

Expositie

Vanaf de eerste Adventzondag 3
december 2023 t/m zondag 14 januari
2024 is in de Bergkerk de tentoonstelling
“Rondom engelen” van Juke Hudig te
bezichtigen. Openingstijden: elke zondag
na de kerkdienst tussen 11.30 - 13.00 uur
en op andere dagen op afspraak.

Op vrijdag 15 december geeft Juke
Hudig persoonlijk een lezing over haar
tentoongestelde werk, een aanrader!
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30
uur. Entree: € 10, te betalen bij aankomst.
Locatie: Bergkerk, Abraham Kuijperlaan 2,
3818 JC Amersfoort.

Info: (06) 13 46 00 22 / www.bergkerk.nl
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Oecumenische Geloofsgemeenschap

Het Brandpunt

De Herberg: een gastvrije plek
midden in Nieuwland

Wie op zoek is naar een herberg kan
terecht in Nieuwland. Daar staat sinds
jaar en dag een geel gebouwtje waar
elke ochtend de deur gastvrij openstaat
voor alle bewoners uit de wijk.
Ontmoetingscentrum De Herberg
ontvangt al zo'n 23 jaar bezoekers.
Voor veel ouderen is De Herberg de
plek waar ze even langsgaan voor een
kop koffie en een praatje. Anderen
komen er als vrijwilliger en zijn gast-
mens, geven creatieve workshops of
organiseren maaltijden. Er is een groep
jonge moeders die elkaar in de Herberg
ontmoet. En bij de maandelijkse
maaltijd zit De Herberg altijd vol.

Gastvrijheid zit in het DNA van De
Herberg. Ooit begonnen als oecume-
nisch initiatief om op een open en
laagdrempelige wijze kerkelijk aanwezig
te zijn in de wijk, is De Herberg nu
een plek waar iedereen terecht kan,
ongeacht zijn of haar achtergrond of
overtuiging. En daar wordt dankbaar
gebruik van gemaakt.

Met het vertrek van coordinator
Carolien van Middelaar en de komst van

de nieuwe coodrdinator, Nellie Roordink,
breekt er een nieuwe fase aan voor De
Herberg. Nellie heeft zich voorgenomen
aan iedereen een luisterend oor te
bieden. Als codrdinator wil ze naast

de mensen staan en beschikbaar zijn.
“Mijn doel is dat iedereen die hier
binnenkomt zich welkom en gezien
voelt. En dat ieder die hier met een
vraag komt met een antwoord vertrekt.
Of in elk geval met een telefoonnummer.
Dan is mijn missie geslaagd.”

Meer weten over De Herberg? Kijk op
https://deherbergnieuwland.nl/

Driekoningen vieren in Het Brandpunt
ledereen kent het feest van Sint Maarten
wel. Kinderen gaan langs de deuren
met lichtjes en liedjes, en krijgen iets
lekkers als beloning. Er is nog zo'n
kinderfeest in de wintertijd, en dat is
minder bekend. Dat is Driekoningen,
een feest dat in de 19e eeuw nog
volop gevierd werd in Nederland. Met
Driekoningen wordt de kerstperiode
afgesloten. Bij dit feest hoort het
verhaal van de wijzen uit het oosten
die het kind Jezus komen aanbidden
en hem kostbare geschenken brengen.
Vanwege die geschenken werden de
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Het Brandpunt

Laan naar Emiclaer 101

3823 EG Amersfoort

Predikant

Anna Walsma
anna.walsma@hetbrandpunt.net
Kerkelijk werker

Miriam Bierhaus
miriam.bierhaus@hetbrandpunt.net
Secretaris Oecumenische Wijkraad
Johan van der Vorm
secretaris.owr@hetbrandpunt.net
Koster en kerkverhuur

Kees van Dijke
koster@hetbrandpunt.net
Rekeningnummer
NL34RABO00123051800 t.n.v. PG Hoogland/
Amersfoort-N Het Brandpunt

wijzen in de volksmond ‘koningen’
genoemd. Want wie vorstelijke
geschenken als mirre, wierook en
goud kan aanbieden moet zelf wel
een koning zijn.

Bij Driekoningen, dat op 6 januari
gevierd wordt, gaan kinderen verkleed
als koningen met een ster langs de
deuren. Ze zingen driekoningenliedjes
en krijgen daarvoor wat snoep of geld.
Bij Driekoningen hoort ook een koek
waarin twee witte en een bruine boon
zijn verstopt. Het kind dat het stuk
met de bruine boon krijgt is 'koning’
en voor even de baas. Een Zuid-Duits
gebruik is de huiszegen die met
gezegend krijt op de huisdeuren werd
geschreven. Toen de betekenis van de
afkorting CMB (Christus Mansionem
Benedicat: moge Christus deze woning
zegenen) in de vergetelheid raakte
maakte de volksmond daar de afkorting
van de namen van de koningen van:
Caspar, Melchior en Balthasar.

In Het Brandpunt hopen we op 7 januari
de drie koningen in de viering welkom
te heten en met hen te bedenken wat
wij aan kostbaars te bieden hebben. En
natuurlijk is er Driekoningenkoek en
een huiszegen voor het nieuwe jaar!



Protestantse wijkgemeente
De Bron

De kleine klok — kinderkerstmusical
Kerstavond 19.00 uur voeren kinderen
de musical De kleine klok op in De Bron.
Die kinderen uit De Bron, De Hoeksteen,
de Emmauskerk en elders hebben
vanaf de herfstvakantie geoefend, het
wordt prachtig. Rond de musical wordt
het Kerstverhaal van de geboorte van
Jezus verteld met tekeningen die de
musicalspelers maken. Daarbij zingen
we bekende Kerstliederen. Welkom en
neem buren en bekenden gerust mee!

Zondag 24 december — Top 10
adventsliederen

Liederen zijn belangrijk in de geboorte-
geschiedenis van Jezus. Er staan er drie
in Lucas 1 die wereldberoemd gebleven
Zijn en nog altijd worden gezongen.
De kerk kreeg een schat aan advents-
liederen, oude bekende en hedendaagse.
In de kerkdienst 's morgens zingen we
de top 10 van meeste geliefde liederen
in De Bron. leder kan t/m 17 december
haar/zijn geliefde adventsliederen
insturen. Er mag (graag zelfs, maar hoeft
niet per se) een toelichting bij waarom
een lied gekozen wordt. Rond de tien
meest genoemde liederen bouw ik de
dienst op. Overhandig, stuur of mail
uw/jouw liederen!

ds. Rein van der Zwan
(predikant@debronamersfoort.nl)

Kerstmis

Op Kerstmorgen vieren we de geboorte
van Jezus, teken van hoop in deze
wereld. ‘Weet jij hoe laat het is?" is

de vraag in deze advent-en kersttijd.
Daarin past de opmerking over de
betekenis van Kerst in een brief uit het
Nieuwe Testament: ‘Toen de bestemde
tijd gekomen was, zond God zijn Zoon,
geboren uit een vrouw.’ (Galaten 4:4)

Zondag 31 december — Top2000 dienst
Liederen zijn dus belangrijk in het
Evangelie. Neem de lofzang van Maria
(Luc 1:46-55). Waar gaat dit lied over,
wat roept het op en wat komt er aan
de orde? Thema's als geluk, geloof,
macht, liefde, gebrek, rijikdom, honger,
verwachting. Thema's die in heel veel

popliederen bezongen worden. Op NPO
radio 2 klinkt van Kerst t/m oudejaars-
avond voor de 25e keer de Top 2000.
Tien jaar geleden werden in ons land de
eerste Top2000-kerkdienst gehouden
met liederen uit die Top2000.

In gezamenlijke diensten van De Bron
en De Hoeksteen deden we tot aan
corona een aantal keer mee. Inmiddels
werd het gemist en daarom pakken

we het weer op, Oudejaarsdag 10.00 uur
in De Bron. Je stemlijst met liederen uit
de Top2000 kan je t/m 15 december
insturen.

De meest gekozen liederen klinken op
OQudejaarsdag, er is een blad met de
teksten en eventueel vertaling. Reacties
naar ilsevanniejenhuis@hotmail.nl

Rond de jaarwisseling

Op Oudejaarsavond is er een gezamen-
lijke kerkdienst met en in De Hoeksteen,
ds. Lydia Kansen is de voorganger.
Aanvang 19.30 uur.

Op Nieuwjaarsmorgen is er in De Bron
traditioneel vanaf 10.00 uur de Nieuw-
jaarsontmoeting met om 10.30 uur
een morgengebed.

Op de eerste zondag van het jaar (7
januari) zijn kinderen, jongeren en hun
ouders met leiding kindernevendienst
en 12+ al bijtijds in de kerk voor een
Nieuwjaarsontbijt.

Kerk in de wijk — wat doet De Bron?
De diakenen hebben regelmatig contact
met het wijkteam, met de Voedselbank
en andere hulporganisaties. Zij halen
daar informatie en krijgen verzoeken
voor ondersteuning. Verder maken zij
zich druk om stedelijke acties in De Bron
te brengen. Denk aan Vakantiegeld Delen,
Kerst voor iedereen, Kledinginzamelings-
actie, Diaconale najaarscollecte.

Awatif Verheij en ds. Rein van der Zwan
vertegenwoordigen De Bron in het
Buurtnetwerk Liendert/Rustenburg.

In dat netwerk zitten professionele -en
vrijwilligersorganisaties uit Amersfoort-
oost. Er wordt besproken wat er speelt
in de stad en wie er wat kan doen.
Door elkaar te ontmoeten zijn de
lijntjes ook kort om onderling contact

De Bron

Vogelplein 1

(033) 472 81 67

Koster en beheer/verhuur

Mw. M. de Koning

(033) 475 99 42 / (06) 36 20 86 62
koster@debronamersfoort.nl
Predikant

ds. R.G. van der Zwan

(033) 4755158/ (06) 30 42 46 13
predikant@debronamersfoort.nl
Scriba/contactadres
scriba@debronamersfoort.nl
Wijkkas

NLO5SINGBO0O0O0S5 0407 29 t.n.v. De Bron
Internet
www.debronamersfoort.nl

op te nemen als dat nodig is. Zo wordt
de kerk bijvoorbeeld wel eens benaderd
om iemand te bezoeken of om de
klaverjasochtend onder de aandacht
te brengen.

De Bron wil verder open staan voor
ieder die even een luisterend oor of
een kopje koffie wil. Het meest bekend
is de vrijdagmiddag-inloop. We denken
erover na hoe de drempel die een
kerkgebouw toch vormt, verlaagd

kan worden.




Protestantse wijkgemeente
De Brug

Modern Magnificat

Met de kerstdagen in aantocht waarin
we uitkijken naar de komst van het
Kind, moest ik ineens denken aan een
van mijn oud-hoogleraren, Christa
Anbeek. Zij verloor toen ze ergens in
de twintig was in een korte periode
haar beide ouders en een broer. Zoveel
verlies op zo'n jonge leeftijd, daar is
haast niet overheen te komen. Wat
doe je dan, als je zo geconfronteerd
wordt met sterfelijkheid en rouw. Wat
heeft het leven je dan nog te bieden?
Te midden van zoveel dood en verlies
koos zij, als uit een soort ultieme levens-
drang, voor nieuw leven. Ze koos voor
het krijgen van een kind. Een kind dat
de vreugde brengt.

Hoe duister het ook in je leven kan zijn,
Kerst herinnert ons eraan dat een nieuw
begin altijd mogelijk is, dat midden in
de duisternis het licht gaat schijnen.
Ondanks alles ontstaat er telkens weer
nieuw leven, geven wij het leven door
en mogen wij zelf leven. En koesteren
we met Maria het nieuwe leven dat
gaat komen.

Ds. Susanne van der Sluijs

Ja tegen 't leven

Kind in mij, ik voel je leven. Liefde is
om door te geven.

God, geef mij een hart dat ziet. Zingen
zal ik een nieuw lied.

Alles buiten in de wind roept jouw
naam. Nog even, kind.

Warme klanken zal ik horen. Kom,
word nu maar snel geboren.

Kind in mij, ik wil je dragen. Zend een
engel, alle dagen.

(ds. Evelijne Swinkels)

Missionair werk en de Brug

Afgelopen KR vergadering stond team
missionair centraal. We startten met
een stukje bezinning onder leiding van
Ds. Gerard Kansen over de missionaire
schijf van vijf. Hierbij gebruikten we
een zeer inspirerend youtube filmpje
van Stefan Paas met de titel 'The Five
Marks of Mission (Missie en teamcultuur),
een echte aanrader om eens rustig te
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bekijken! Daarna nam team missionair
ons mee in het werk wat ze tot nu

toe gedaan hebben. Er is heel veel
verkennend werk verzet, met name
rond het thema ‘'missionair zijn in de
eigen wijk'. Er zijn veel initiatieven in de
wijk waar we bij aan zouden kunnen
sluiten om b.v. te leren wat er in de
wijk speelt. Ook spraken we over ons
persoonlijk missionaire verlangen voor
de Brug. Een inspirerende avond wat
zeker nog een vervolg gaat krijgen!

Leendert Kok, voorzitter kerkenraad

Brocante

Op zaterdag 28 oktober organiseerde
De Brug een Brocante, waarvoor
bewoners uit de wijk Randenbroek-
Schuilenburg ook van harte waren
uitgenodigd. Doel van het evenement
was om een gezellige en verbindende
dag voor de buurt te organiseren en
met de opbrengst het Project Life in
Bantar Gebang, Jakarta in Indonesié te
ondersteunen. De Brocante/ Franse
markt was zeer geslaagd, mooie kramen
met Brocante, zelfgemaakte spullen,
jam etc. De bezoekers genoten van
de crépes, gebak en de wijnproeverij.
En een portrettekenares heeft in Franse
sferen een aantal bezoekers getekend.
We kijken terug op een leuke dag,
waarmee het doel, een verbindende
dag organiseren voor de wijk, gemeente
en kerkleden in geheel Amersfoort
naar onze mening met vlag en wimpel
is geslaagd.

De Brug

Schuilenburgerweg 2

(033) 472 51 09

Predikant

Vacant

Ambulant predikant

Ds. Susanne van der Sluijs
susannevandersluijs@debrugamersfoort.nl
Verhuur en beheerder
verhuur@debrugamersfoort.nl
Pastoraat
pastoraat@debrugamersfoort.nl
Scriba
scriba@debrugamersfoort.nl
Wijkkas

NLO9 INGB 0000 6423 86 t.n.v.
wijkgemeente De Brug

Diaconie

NL40 INGB 0005 0360 25 t.n.v.
Diaconie De Brug
Ledenadministratie

(06) 49 84 26 31 of
ledenadministratie@debrugamersfoort.nl
Kerkbalans
kerkbalans@debrugamersfoort.nl
Autodienst
autodienst@debrugamersfoort.nl

Voor overige adressen en informatie kunt
u terecht op de website van De Brug
www.debrugamersfoort.nl
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Emmauskerk

Doopdienst in de Emmaliskerk

Op 19 november werd Maren Poelman
gedoopt. Een mens krijgt en heeft
heel wat nummers in het leven. Maar
je bent geen nummer, je bent een
mens met een naam. In je naam ligt
je levensverhaal.

De doop is teken dat je deelt in Gods
verbond en dat God je bij naam kent.
We wensen Annelies en Randy veel
wijsheid, humor, liefde, geloof en
vertrouwen in de opvoeding van

hun dochter.

Jij hebt een naam met een verhaal
dat uitgeschreven wordt

al gaandeweg in mensentaal
dichtbij de naam van God.

(Hanna Lam)

Doop Marén Poelman

Eeuwigheidszondag

In de Emmauskerk zijn de overledenen
van het afgelopen jaar herdacht. We
noemden met eerbied de namen van
acht gemeenteleden.

In de Talmud, een oud joods geschrift,
staat een behartenswaardige discussie.
Het gaat over scheuren in je leven.

De Joden hebben de gewoonte om
na het overlijden van iemand die

hen dierbaar was, hun “"gewaad

te scheuren”, d.w.z. een zichtbare
inscheuring in hun kleren. Daarmee
wordt gesymboliseerd hoe de dood
iemand van ons losscheurt.

Maar na de rouwperiode deed zich de
vraag voor of ze het gewaad konden
dichtnaaien en verder gebruiken. “Ja,
antwoordden de leermeesters, maar
je mag bij het herstellen de scheuren
niet onzichtbaar maken, zodat het zou
lijken of ze nooit gescheurd waren”.
Dit symboliseert dat na een verlies het
leven nooit meer hetzelfde wordt als
vroeger; de naad blijf je altijd zien.

De volgende vraag is of je zo'n kleding-
stuk ook mag verkopen. De leermeesters
antwoordden: “Nee, het scheuren en
repareren van ons leven is van ons en
anderen kunnen dat niet dragen”.

Komen we er ooit overheen? We worden
nooit meer de oude. We veranderen
en groeien.

Ons leven heeft iets gekregen dat alleen
ons toebehoort, dat wijzelf moeten
dragen. En een scheur die niet is
weggewerkt, maar wel zorgvuldig
weer vastgemaakt, kan op den duur
heel stevig blijken.

Marjan van der Burg-Los

In memoriam Willem van Loveren
Maandag 20 november jl. is overleden
Willem Cornelis van Loveren, echtgenoot
van Jopie van Loveren, in de leeftijd
van 76 jaar. Willem was sociaal werker,
in zijn werk en in zijn vrije tijd. Hij was
trouw meelevend lid van de Emmauskerk.
Hij is hier lector, diaken, koster en preek-
regelaar geweest. Hij was enthousiast
muziekliefhebber en besteedde veel
aandacht aan de christelijke muziek en
showband Juliana. Maar ook was hij als
vrijwilliger te vinden bij het voetballen
en rondleidingen in de St. Joriskerk. En
hij was rond 5 december altijd één van
de vele verschijningen van St. Nicolaas.
Voor al zijn vrijwilligerswerk kreeg hij
een koninklijke onderscheiding. Hij

zal gemist worden door al die mensen,
die zoveel goede herinneringen aan
hem hebben.

Marjan van der Burg-Los

Emmalskerk
Noordewierweg 131
(033) 461 39 37
Internet

www.emmauskerk-amersfoort.nl
Scriba
scriba@emmauskerk-amersfoort.nl
Predikant

ds. M. van der Burg-Los

(035) 542 69 53

Verhuur

dhr. H. Tornij
zaalbeheer@gmail.com
Penningmeester

dhr. B. Boomsma
bouke@boukeboomsma.nl
Bankrekening
NL97INGB0008001259 t.n.v. Emmauskerk
Protestantse Gemeente

Kerken helpen Voedselbank door
Januari-dip met rijst en couscous

Inzamelen  De Vocdsclbank in Amersfoort heelt nual pakkerren klaarstaan
WOOr januar. Want dan stoki het aanbod. Kerken springen in dat gat.

In Trouw stond een artikel, Koert Janssen
schrijft erover op p. 39.
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Fonteinkerk

Op naar een hoopvol en vitaal 2024!
In het aankomende nieuwe jaar hopen
wij Fonteinkerk Vitaal, bestaande uit
vier thema's (zie foto), verder uit te
bouwen. De thema's Fonteinkerk als
pleisterplaats en Gericht op de ander
geven aan dat we als kerk aanwezig
willen zijn in de wijk en willen aansluiten
bij wat mensen nodig hebben. Een
voorbeeld van waar beide thema's
elkaar raken zijn onze organisatie en
gebouwen: zo is er de wil om samen
te werken met de Emmaluskerk (lees
meer hieronder). Het thema Gericht
op God geeft aan dat we als gemeente
blijven zoeken naar geloof en verbinding,

we laten ons raken door God en elkaar.

Het laatste thema Gericht op elkaar
geeft ons verlangen weer van jezelf
mogen zijn, je thuis voelen, gezien,
gekend, geliefd en gedragen worden,
erbij horen, voelen nodig te zijn door
wie je bent, wat je brengt en/of wat je
kunt doen. Nu met dit nieuwe jaar zo
voor de deur wensen wij eenieder een
hoopvol en vitaal 2024!

Voorgenomen besluit ‘'samenwerking
Emmauskerk en Fonteinkerk’

Op zondag 3 december gingen we
met de gemeenteleden in gesprek
over een mogelijke samenwerking met
de Emmauskerk in het Soesterkwartier.
De Emmauskerk heeft te kampen met
een teruglopend aantal kerkgangers
(50 actieve leden — FK 470). Dan is een
eigen predikant met een volwaardige
kerkenraad lastig. De FK bleek als
samenwerkingspartner het beste aan te
sluiten qua profiel, diaconale ambitie
en mogelijkheid tot delen predikant.
Emmauskerk kan zo een relatief zelf-
standige satelliet-gemeente blijven
met zijn eigen vierplaats en diaconale
ambities. Concreet gaat het dus vooral
om samenwerken op bestuurlijk vlak
en de financiéle- en ledenadministratie
samen uitvoeren. De PGA steunt het
en ziet het als mooi voorbeeld. (Bij het ter
perse gaan van deze Vierklank is de
gemeenteraadpleging nog niet geweest).

Activiteiten - Wees Welkom

Tot 15 februari
Expositie Marc de Klijn in Huis van Zuid
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8 december

Filmavond: Sur le Champ en Together
we grow

15 december

Samen aan Tafel

Zo 24 december

Avondkerstspel ‘Liefs van Maria' voor
jong en oud, vanaf 19.00 uur (zie flyer
in deze Vierklank)

Zo 7 januari

Elkaar nieuwjaar wensen met lied,
gedicht en kaarsje in de kring

Do 11 januari

Lezing door Adriaan van Es en Arjeh
Kalmann over hun boek: Ik ben toch
geen schooier’. Aanvang 20.00 uur;
aanmelden via vormingdoorontmoeting
@fonteinkerk-amersfoort.nl (Zie flyer
verderop in deze Vierklank)

Woe 24, 31 januari en 7, 14 februari
Leerhuis Noach met Dineke Houtman,
Paul van der Harst en Jan Roelof Nienhuis.
Woensdagmorgen 10.00-12.00 uur
Woe 28 februari, 6, 13 en 20 maart
Leerhuis Tafelen met Jezus; begeleiding
ds. Willem Klamer; van 20.00 tot 22.00
uur; aanmelden via vormingdooront-
moeting@fonteinkerk-amersfoort.nl
(zie ook verderop in de Vierklank)

13 tot 21 juli

Taizé jongerenreis (zie verderop in de
Vierklank)

Kijk voor meer informatie ook altijd op
onze website: fonteinkerk-amersfoort.nl/

Kerk In Elke Maat: Maarten Luther

Bij KIEM hadden we laatst een heel
bijzondere gast, namelijk Maarten
Luther! De kinderen hebben geleerd
over zijn leven en zijn stellingen.
Vervolgens hebben de kinderen zelf
stellingen geformuleerd over de huidige
kerk, die ze samen met stellingen
vanuit TOZ, met de gemeente hebben
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Fonteinkerk

Robert Kochstraat 4, 3817 JM Amersfoort
(033) 46149 95
www.fonteinkerk-amersfoort.nl

Koster

Fahmi Icho

(06) 42 02 84 36
fahmi.icho@hotmail.nl
Predikant

Vacature

Scriba
scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl
Wijkdiaconie
NLO8RABO0373710259
Wijkkas
NL59INGB0003814259

gedeeld. In de kerk stond een deur,
waarop Maarten Luther vervolgens de
stellingen heeft getimmerd. Er zaten
hele mooie tussen! Nu gaan we aan
de slag met het kerstspel, en in januari
staat het thema lichaam centraal.

Sinterklaas met ToZ

We deden het dit jaar anders: met
behulp van grappige 1-minuut spelletjes
bepaalden we wie het eerst een
cadeautje van de geschenkentafel
mocht uitzoeken. Dat leverde een
scorelijst op met Hugo fier bovenaan.
En een heleboel valsspelersgedrag bij
de deelnemers, maar dat terzijde. Want
het is niet alleen zaliger om te geven
dan te ontvangen, maar ergens in de
bijbel staat ook dat vele laatsten de
eersten zullen zijn (Mattheus 20:1-16).
En daarom mochten Marit en Veerle
als eerste een presentje uitzoeken. Het
was een energieke, bij vlagen hilarische
en heel gezellige Toz!

De Fonteinkerk
als pleisterplaats
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Protestantse wijkgemeente

De Hoeksteen

L feest van het niewe begin,
ind dat is geboren heet Immanuel:
s met ons en daarom zijnwe niet alleen,

Uit de Kerkenraad

Dankzij de komst van onze nieuwe
predikant was de agenda van de
afgelopen kerkenraadsvergadering al
minder vol en hadden we tijd voor een
bezinning rondom het boek ‘Samen
jong’, over zes kenmerken van kerken
die aantrekkelijk zijn voor alle leeftijden.
Volgende keer gaan we aan de slag
met het eerste kenmerk. Bezinning is
belangrijk in de kerkenraad: daardoor
staan alle neuzen dezelfde kant op en
hebben we meer oog voor elkaar.

In de vergadering hebben we terugge-
keken op de kerkopening met Allerzielen.
Ondanks het slechte weer vonden
mensen toch de weg naar onze kerk
en dat geeft ons moed om door te
gaan met deze actie. Dit is een mooie
manier om iets voor de buurt te
betekenen. De wijziging in de kerkdienst
die we in de kerkenraad afgesproken
hebben, heeft al bijval gekregen van
gemeenteleden en het gaat goed: een
paar minuten voor de dienst stopt het
orgelspel en begint het stiltemoment
waarin we ons kunnen voorbereiden
op de dienst die komen gaat.

We zijn het groepje gemeenteleden
en ds. Lydia dankbaar, die samen de
dienst op Gedachteniszondag hebben
vormgegeven. Het is een indruk-
wekkende en betekenisvolle dienst
geweest voor veel mensen, de nabe-
staanden eerst maar ook de andere
gemeenteleden. Nu mogen wij weer
vooruitkijken naar de komst van de
Heer op aarde als kindje in een kribbe
en in de komende maanden weer het
heilsevangelie meemaken. Moge het
voor u allen tot zegen zijn.

Ineke van Qosten, scriba

o

KERSTLICHTJESTOCHT

PARK SCHOTHORST

Kerstlichtjestocht Schothorst 2023
Na 4 jaar is er dit jaar weer een Kerst-
lichtjestocht in het Schothorsterbos
en wel op 23 december van 16.30 tot
18.30. Gangmaker is De Lichtkring en
wij helpen mee, want ontzettend veel
mensen zijn nodig om zo'n evenement
te organiseren: sterke mensen, grote
mensen, kleine mensen, zangers,
pyromanen, mensen die goed zijn in
smeren en inschenken, figuranten en
nog veel meer. Het is ook nog eens
heel gezellig om te doen en wat een
getuigenis voor de buurt! Kijk op
forms.gle/ATndLYhludQtpEaQ7 en
kruis gerust meerdere taken of rollen
aan: dat helpt om alle posten te vullen.

En kom in ieder geval met (klein-/
buur-)kinderen de tocht meemaken op

23 december.

Ineke van Oosten, scriba

De Hoeksteen

Klaartje Donzepad 59

(033) 480 78 98

Codrdinator beheer

K. Johannes

(06) 211553 61
Codrdinatorverhuur

H. Koolstra

(06) 1306 48 10

Predikant

L. Kansen-Brasz

Voorzitter

T. Grinbauer
voorzitter@ahoeksteenamersfoort.nl
Scriba

J.H. van Oosten
scriba@hoeksteenamersfoort.nl
Bankrekening
NL18ABNA0553217135
Website
www.hoeksteenamersfoort.nl

Activiteiten 12+ en 17+

Wij gaan met zowel de 12+ soos als
de 17+ groep op zaterdagavond 16
december naar de lichtjestocht in de
binnenstad. Daarna eten we nog wel
met elkaar in De Hoeksteen. Daarnaast
doen een aantal kinderen van de kinder-
dienst weer mee met de kerstmusical
in de Bron op Kerstavond (zie elders in
Vierklank, red.).

Dominique de Jong

Carols & Lessol

in de Kerstnacht

m.m.v. cantorij en instrumentalisten
o.l.v. Ingrid Petten
Voorganger:ds. Lydia Kansen

24 december 2023

21:30 uur in ‘De Hoeksteen’

Klaartje Donzepad 59
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De Inham

Levende kerststal in Hoogland

Levende kerststal in Hoogland

Het is bijna kerst. Overal zie je lichtjes
en kerstbomen. Het is vroeg donker en
we maken het zoveel mogelijk gezellig
en warm.

Jeroen Wind, docent multimedia en
rekenen en mede-organisator van
Dorpsfeest Hoogland, is ook actief in
De Inham. Hij nam het initiatief om een
levende kerststal te organiseren. “We
bouwen een stal voor Jozef, Maria en
het kind Jezus. Natuurlijk zijn er ook
verschillende dieren, waaronder

een kameel. [k hoop dat het een
ontmoetingsplek wordt waar iedereen
uit Hoogland en ver daarbuiten, het
kerstverhaal kan ervaren. Dat is toch
de essentie van de geboorte van Jezus:
dat hij mens onder ons is. Ik hoop

dat mensen iets van saamhorigheid
ervaren.”

Op hetzelfde moment is de kerk open
voor ‘De Inham bij kaarslicht’. Je kunt
luisteren naar muziek, stil zijn, een
kaars aansteken, jonge zangers zingen
Christmas Carols.

De levende kerststal, zaterdag 16

december van 13.00 tot 17.00 uur bij
De Inham.
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Jeroen Wind (links)

Kindercatechese 2024

We gaan weer beginnen met kinder-
catechese en dit keer over het avond-
maal. Het is altijd bijzonder als we met
elkaar brood en wijn of druivensap delen.
Het is voor alle kinderen van groep 5,
6, 7 en 8. Op de zondagen 14 en 21
januari en 11 februari komen we bij
elkaar. Als je er alle zondagen bij bent,
weet je alles. Mis vooral 11 februari
niet, want dan maken we een tentoon-
stelling voor alle mensen in de kerk.
En je bent ook welkom op 7 januari
om het avondmaal zelf mee te maken.

Geef je op bij Arry, door het tegen
haar te zeggen of haar te mailen:
arry@leusderbos.demon.nl.

Tot ziens!

Ina Veldhuis, Irene Oldewarris en
Arry Bos

Boerenkoolmaaltijd in De Inham,
vrijdag 26 januari

Kom ook naar de boerenkoolmaaltijd
in De Inham op vrijdag 26 januari 2024
om 18.00 uur (welkom vanaf 17.30 uur).
Er is een traditionele boerenkool-
stamppot en een vegetarische versie,
aan te vullen met zuren en jus. Het
kost € 8,00, exclusief consumpties en
de opbrengst is voor de voedselbank.
Er is plaats voor 25 gasten.

Opgave uiterlijk 19 januari bij
geeshummel@gmail.com.

De Inham

Hamseweg 40

3828 AE Hoogland

(033) 480 51 25

Koster en verhuur

Henk Tornij

(06) 4164 78 10

koster@inham.net

Predikant

ds. Martin Snaterse
martin.snaterse@inham.net

Secretaris

Arthur de Bruin

secretaris@inham.net

website

www.inham.net

Bankrekening

NL84 RABO 0123005892 Protestantse
Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

Vieringen kerst en jaarwisseling
Natuurlijk bent u van harte welkom

bij de vieringen rond kerst en de jaar-
wisseling. Een paar bijzonderheden
licht ik eruit. De vierde advent valt op
zondag. Die vieren we samen met heel
Amersfoort-Noord. 's Morgens is er
een ochtendgebed in Het Brandpunt.
‘'s Middags om 14.00 uur is er de
kinderkerstmusical in Theater de
Kamers. Tickets bestellen via: https://
www.ticketkantoor.nl/shop/veenkerk-
musical.

Op oudejaarsavond is er om 19.00 uur
een oecumenisch avondgebed in
De Inham.

De kerkenraad van De Inham wenst u
en jullie fijne en vreugdevolle kerstdagen

en een gezegend nieuw jaar.

Ds. Martin Snaterse



Protestantse wijkgemeente

Nieuwe Kerk

X

All Is Well

All is well

All is well

Angels and men rejoice

For tonight darkness fell
Into the dawn of love's light

Dit is de tekst van een van mijn favoriete
kerstliederen. All is well: alles goed.
Hoe geweldig als je dat kunt zeggen.
Hoe mooi als dat geldt voor onze
wereld: alles goed.

Even voorstellen ...

Elke maand stellen we iemand uit

de Nieuwe Kerk voor, die achter de
schermen een taak uitvoert. We leggen
deze persoon drie vragen voor. Deze
keer is de beurt aan een stel: Naomi

en Arthur Lodewijk. Naomi en Arthur
wonen in het Soesterkwartier met hun
zoon Matteo. Naomi komt al van kinds
af aan in de Nieuwe Kerk. Arthur en
Naomi spelen in het muziekteam dat
regelmatig de diensten van een muzikale
omlijsting voorziet. Een muzikaal stel!
Graag stellen we Naomi en Arthur drie
vragen én mogen zij de pen doorgeven
aan een andere 'uitvoerder achter de
schermen’.

Wat maakt jullie vooral gelukkig of
waarover zijn jullie het meest blij?
We zijn heel gelukkig met elkaar

en onze zoon Matteo. We zijn heel
dankbaar voor onze fijne plek in
Amersfoort. We genieten enorm van
de natuur, van het kunnen uitvoeren

Heerlijk als je terug kunt kijken op het
afgelopen jaar en kunt zeggen: het
was een goed jaar. Maar er zijn ook
mensen voor wie het tegendeel geldt:
het was een verdrietig jaar vanwege
verlies dat op allerlei manieren in je leven
kan zijn gekomen. All is well? Nou nee,
dat is echt niet zo.

Allis well in dit lied gaat niet primair over
ons individuele leven, maar verwijst
naar het lied van de engelen in de
kerstnacht: Vrede op aarde. Ook dit
jaar gaat het in de periode van kerst
weer over het goede nieuws van Gods
vrede in een wereld waarin van alles
misgaat en pijn doet. De geboorte van
Jezus Christus maakt dat we dit lied
kunnen blijven zingen en instemmen
met de engelen: Eer aan God in de
hoogste hemel en vrede op aarde voor
de mensen die Hij liefheeft.

ds. Gerard Kansen

van hobby's zoals muziek, schilderen,
klussen en tuinieren.

Wat hopen jullie voor de Nieuwe Kerk
met het oog op de toekomst?

Dat de kerk een plek mag zijn en blijven
voor iedereen, jong en oud, ongeacht
achtergrond. Dat we als gemeente,
juist in een wereld waarin iedereen zijn
eigen mening heeft, elkaar blijven vinden
en eenheid mogen ervaren door ons
geloof in God. Dat we elkaar kunnen
opbouwen, inspireren en bemoedigen.
Dat de kerk als gebouw kan blijven
bestaan, zodat dit een plek blijft om
elkaar en God te ontmoeten.

Wat is voor jullie het allerbelangrijkste
in jullie geloofsleven?

Naar de kerk blijven gaan. Dat we hoop
en troost putten uit de boodschap die
doorklinkt in de preken en muziek. We
maken ons zorgen om de wereld en
alles wat niet goed is. Maar we kunnen

Nieuwe Kerk

Leusderweg 110 Amersfoort
www.nieuwekerkamersfoort.nl
Predikant

ds. Gerard Kansen

(033) 737 00 10
gerardkansen@nieuwekerkamersfoort.nl
Scriba (contactpersoon kerkenraad)
scriba@nieuwekerkamersfoort.nl
Pastoraat
pastoraat@nieuwekerkamersfoort.nl
of bij €één van de ouderlingen
Verhuur

Marijke Buis (033) 461 48 57
beheer@nieuwekerkamersfoort.nl
Kopij voor Vierklank
vierklank@nieuwekerkamersfoort.nl

weer bemoedigd worden en kracht
vinden om door te gaan en te genieten
van het goede en het mooie in het
leven dat God ons geeft.

Naomi en Arthur geven de pen graag
door aan Klaas-Jan Hoogendoorn.
De redactie neemt contact met hem op!
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Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard

Johanneskerk

Adventsmiddag "ver weg en dichtbij"
Op zaterdag 9 december is iedereen
van harte welkom op de jaarlijkse
Adventsmiddag. Het thema is dit jaar:
Ver weg en dichtbij.

Vanaf 14 uur kunnen er brieven
geschreven worden voor Amnesty
International. Dat is inmiddels een
zinvolle traditie geworden, in aansluiting
op de Dag van de Mensenrechten op
10 december. We schrijven brieven
voor onder andere: iemand in een

van de townships van Zuid Afrika die
opkomt voor betere rechten van
bewoners, iemand in Kirgizié die
protesteerde tegen een onrechtvaardige
waterovereenkomst met buurland
Oezbekistan, en iemand in de Verenigde
Arabische Emiraten die gevangen zit
omdat hij een andere mening uitte dan
de regering. De brieven die we schrijven
zijn gericht aan de autoriteiten en kunt
u overschrijven van voorbeeldbrieven.
Ook liggen er kaarten die u kunt sturen
aan de personen zelf ter bemoediging.
Intussen is er koffie en thee met

wat lekkers.

Om 15 uur volgt het volgende deel van
het programma, met aandacht voor
Advent. Karin van Dijk zal ons over haar
ervaringen in Tanzania vertellen. Ze
heeft een paar maanden vrijwilligers-
werk gedaan bij de organisatie: The
Olive Branch For Children (TOBFC).
Karin heeft haar deskundigheid in

het Montessori-onderwijs en in het
aanleren van een tweede taal goed
kunnen gebruiken.

Net als vorig jaar zal er op deze middag
een gedicht worden gepresenteerd dat
betrekking heeft op het thema. En we
gaan natuurlijk heel veel zingen, onder
leiding van Marie Christien Overdulve
en met begeleiding van Annerose
Korporaal.

We sluiten rond half 5 af met een
glaasje gluhwein of sap. ledereen is
van harte welkom, het is niet nodig je

vooraf aan te melden.

De Diaconie
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Onder buren

Onze gemeenschap heeft zich aange-
meld bij het netwerk ‘Goeie Buren' van
de binnenstadsbewoners. Dat levert

veel goede contacten op. ‘Goeie buren’

wil bewoners verbinden met vraag en
aanbod en met goede gesprekken.
Wekelijks in het Café en twee keer per
jaar een ontmoeting. De laatste keer
heb ik namens de Johanneskerk aan
de ontmoeting meegewerkt.

We gingen op stap met Bernadette
van Dijk, de straatpastor. Zij liet ons de
hotspots voor daklozen in de stad zien
en vertelde over deze soms onzicht-
bare buren. E.e.a. werd aangevuld met
verhalen van binnenstadsbewoners
die ook een warm plekje in hun hart,
en soms warme koffie, over hebben
voor een dakloze op hun stoep. Mooie
bijkomstigheid: er zijn plannen van
Kwintes voor een nieuwe slaapplek

in de binnenstad (aan de Nieuweweg
als ik het goed heb). De bewoners zijn
hierover geinformeerd en uiteraard
levert dat de nodige onrust op.

Bernadette legde uit waarom dit een
goed plan is en wat je kunt verwachten.
Dit gesprek is oh zo nodig om het
met elkaar goed te houden. Overigens
zaten we ter afsluiting in het Almahuis
aan de Appelmarkt, waar wekelijks de
buurtkamer open staat. Ook een
hotspot voor verbinding.

In de Johanneskerk heeft ook de GGZ
-de Boeier — dagbesteding - zijn plek.
Op dit moment is een samenwerking
geplant van de Boeier samen met
Goede buren en de Johanneskerk.
Toneel en expositie. Als het zover is
leest u er hier meer over.

Johanneskerk
Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort
www.johanneskerk.nl

Beheer

Jan R. Nienhuis
jan.r.nienhuis@gmail.com

(06) 28 36 77 49

Predikant

Mw. ds. A. Liebich

(033) 258 36 13
a.liebich@kpnplanet.nl
Secretaris

Laura van Rossum du Chattel
secretaris@johanneskerk.nl
Penningmeester

NL 59 INGB 0008 0870 12 t.n.v.
Protestantse Wijkgemeente van Bijzondere
Aard te Amersfoort




Hervormde wijkgemeente

St. Joriskerk

Rondom de diensten

Advent markeert het begin van een
nieuw kerkelijk jaar en is in de kerk een
tijd van inkeer, hoop en toewijding.
Hoewel we in de periode voor Kerst
nadenken en uitzien naar de geboorte
van Jezus Christus, gaat het om meer.
Tweeduizend jaar geleden kwam Jezus
en veranderde dat de wereld. We leven
nu alleen nog steeds in een gebroken
wereld die uitziet naar echte vrede.
Jezus beloofde om terug te komen en
Zijn nieuwe wereld helemaal werkelijk-
heid te laten worden. Tijdens het
Kerstfeest vieren we in de diensten

dat Jezus naar deze aarde gekomen

is. Maar tegelijkertijd kijken we uit naar
het moment dat Hij weer komt.

Vanuit de kerkenraad

In de vorige kerkenraadsvergaderingen
stonden de ambtsdragersverkiezingen
op de agenda. Er zijn 5 vacatures. In de
afgelopen weken hebben gemeente-
leden aanbevelingen gedaan voor de
openstaande vacatures, uit die aan-
bevelingen zijn verschillende broeders
verkozen en de vacatures zijn vervuld!
We zijn onze Heere God dankbaar
hiervoor.

Beroepingswerk

De gemeente mocht hamen opgeven
van geschikt geachte predikanten voor
onze wijkgemeente. De beroepings-
commissie heeft ook een advieslijst
aangevraagd bij het team Mobiliteit

bij de PKN. De beroepingscommissie
maakt op 6 december een shortlist
met een advies richting de kerkenraad.
Tenslotte: De classis van de PKN heeft
formele goedkeuring gegeven om een
predikant te beroepen.

Tenslotte

De boodschap van Kerstmis daagt ons
uit om in verwachting te leven, om ons
voor te bereiden op de tweede komst
van Jezus. Kerst herinnert ons aan de
hoop die we hebben in Christus, de
hoop op een betere toekomst.

Een hartelijke groet,
Scriba broeder R. Gerritsen

Kindervieringen

Dankdagdienst

Op 1 november was de kinderviering
rondom Dankdag. Fijn dat we veel
kinderen, van zowel binnen als buiten
de gemeente, verwelkomden. Het thema
was ‘Waar kijk je naar?’

We begonnen de viering met live
popcorn bakken. Een klein laagje mais;
het leek niets voor te stellen. Maar het
werd voor de ogen van de kinderen
een pan vol popcorn. We vroegen:
"Waar kijk je naar? Naar dat kleine beetje
mais of naar wat het wordt onder
invloed van hitte?”

De popcorn koppelden we aan het
bijbelverhaal waarin vijf broden en twee
vissen onder de handen van Jezus in
iets groots veranderde: eten voor meer
dan 5000 mensen (Lukas 9). lets kleins,
waarvan iedereen dacht dat het niets
voorstelde, werd groots. Dat kwam
doordat God zich ermee bemoeide.

Uit dit verhaal leren wij te mogen
vertrouwen op God. Kleine aardige
dingen die we voor een ander doen:
het kan voor die ander ontzettend
veel betekenen en God kan het tot
iets groots maken.

Ook waren er kindermuzikanten en
kinderen die het bijbelverhaal en de
geloofsbelijdenis lazen. Het kinderkoor
zong een aantal mooie liederen,
waaronder het lied Een liedje voor

U. De tekst laat zien waarom we met
kinderen bewust stilstaan bij het dank
brengen aan God!

St. Joriskerk
Hof 1
beheerder@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Wijkgebouw

Filalethes

Havik 29

beheerder@filalethes.nl

Website
https://sintjoriskerk-amersfoort.nl

Scriba

Reinier Gerritsen
scriba@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Kopij Drieluik
johannabijvank@sintjoriskerk-amersfoort.nl
Wijkkas

NL47 INGB 0003 6862 41 t.a.v. hervormde
wijkgemeente st. Joriskerk

Dank U — dank U wel
voor alles wat U hebt gegeven
Dank U — dank U wel
voor al het mooie in ons leven!

Tweede kerstdagdienst

Op tweede kerstdag wordt een kinder-
viering georganiseerd voor de kinderen
van de basisschool en peuters. De
deuren van de Sint Joriskerk gaan om
9.20 uur open en om 9.30 uur start de
dienst. Er is oppas voor de kinderen
van 3 jaar en jonger. Het thema is dit
jaar 'Welkom'. Alle kinderen van zowel
binnen als buiten de gemeente zijn van
harte welkom. Kom jij ook?
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Protestantse wijkgemeente

De Veenkerk

Agenda

* Dinsdag 12 december:
Kring twintigers en dertigers

+ Woensdag 13 december:
Veenkerk Koor (repetitie)

* Dinsdag 19 december:
Huiskamerkring

e Zondag 24 december: Kerstmusical

e Zondag 14 januari: Tienerkerk

e Vrijdag 26 januari: Kidzzz &
chillclub

¢ Bekijk het hele Veenkerk Menu op
veenkerk.nl/veenkerk-menu/.

Onlangs hielden we een
gemeentegesprek over het
adviesrapport aan de PGHAN
en de duurzame toekomst.
Vanaf 2025 moet de
Veenkerk kostendekkend
zijn, terwijl er nu nog een
flink tekort in de begroting zit. Daniélle
Donath, voorzitter van de Veenkerk,
beantwoordt hierover drie vragen.

Wat is de uitdaging waar de Veenkerk
voor staat?

“We hebben al langere tijd een financieel
tekort en het huurcontract met
Theater De Kamers loopt eind 2024 af.
Tegelijkertijd zijn we een inspirerende,
actieve gemeente met betrokken
leden die veel waarde hecht aan deze
bijzondere vierplek.

Wat zijn de oplossingen — en wat

kunnen gemeenteleden doen?
“Enerzijds de opbrengsten vergroten,
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Kerstmusical "Het verhaal”

Ook dit jaar is er weer een spectaculaire
kerstmusical door de kinderen van de
Veenkerk voor de hele wijk en de stad!
Maanden zijn ze al druk bezig met
oefenen en decor bouwen.

Zie bladzijde 17 voor de omschrijving.
Tickets bestellen: https://www ticket-
kantoor.nl/shop/veenkerkmusical

door vernieuwend te zijn. Zo zijn we
dit jaar overgestapt van de Actie Kerk-
balans naar een kerkabonnement. Dit
geeft de Veenkerk een doorlopende
bron van inkomsten. De gemiddelde
bijdrage per huishouden steeg met 30
procent, maar niet alle Kerkbalans
gevers hebben een abonnement gekozen.
Dat is op zich niet vreemd, want

een verandering kost tijd en mensen
moeten eraan wennen. We vragen

het komende jaar leden die nog geen
abonnement hebben er toch een af te
sluiten. Ook ontkomen we niet aan een
indexatie op lopende abonnementen.
Ook kijken we met Theater De Kamers
hoe we op breder vlak kunnen samen-
werken. Kunnen zondagse vieringen,
kerstmusical, kringen en de talkshow
Kamerbreed onderdeel worden van
hun vaste programmering?

Anderzijds moeten de kosten ook
omlaag, daarom gaat onze dominee
Rolinka 20% terug in uren in 2024.

De Veenkerk

De Kamers, Wezeperberg 1, Amersfoort
Predikant

Rolinka Klein Kranenburg

(06) 5587 47 38

predikant@veenkerk.nl

Voorzitter wijkraad

Daniélle (voorzitter@veenkerk.nl)
Secretaris

Jonine (scriba@veenkerk.nl)

Website

www.veenkerk.nl

Bankrekening

NL29 RABO 0123 0550 91 t.n.v. Veenkerk

We vangen dit deels op door meer
vieringen door gemeenteleden in te
vullen, de zogenaamde adoptiediensten.
Pastoraatswerk wordt belegd bij
vrijwilligers die hiervoor worden
opgeleid. Dit laatste doen we samen
met de PGHAN.

Veenkerkers zijn gevraagd mee te denken
hoe het begrotingstekort te verkleinen
en op welke manier zij hieraan zelf
kunnen bijdragen.

De belangstelling tijdens het gemeente-
gesprek was groot. Heb je vertrouwen
dat we het gaan redden?

“De betrokkenheid en bevlogenheid van
de Veenkerkers geven mij vertrouwen.
Ik hoop dat als we samen de juiste
bronnen en middelen inzetten, dat we
dit wel gaan redden. Vanuit ons geloof
en de verbondenheid met elkaar hopen
we dat de Veenkerk een plek van
ontmoeting en verdieping kan blijven,
waar iedereen welkom is.”



COLUMN

Het Zoeken van de stilte -

meditatief gebed

Het meditatieve gebed is ontstaan in de 4e eeuw bij de
woestijnvaders en -moeders, kluizenaars die in de
woestijnen van het Midden-Oosten leefden. Hun teksten
beinvloedden uiteindelijk ook Benedictus (6e eeuw) die
als vader van het westerse kloosterleven gezien wordt.
Gebed vormde, naast naastenliefde en gastvrijheid, het
hart van het woestijnleven. Dat bestond uit het opzeggen
van de Psalmen en Schriftgedeelten en uit meditatief gebed.
Het meest geliefde gebed was dat van de tollenaar:
‘Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij,
zondaar'. In verkorte vorm wordt dat: ‘Heer ontferm u’
of ‘Jezus’. Dat wordt innerlijk herhaald, tot het net zo
spontaan gebeurt als ademhalen. In de oosterse kerk
werd dat het Jezusgebed genoemd. Meditatief gebed
behoort dus vanaf het begin van de kerkgeschiedenis bij
het christendom en werd in kloosters beoefend.

John Main, een Engelse Benedictijner monnik uit de
vorige eeuw heeft deze meditatievorm ook voor leken
toegankelijk gemaakt. Hij raadt aan om stil te zitten en
innerlijke stilte te bewaren. Hij zegt: "Christelijke meditatie
gaat uit van de aanwezigheid van God. We zoeken de
stilte om ons door de Geest te richten op zijn realiteit. In
de meditatie leren we dat ons diepste wezen door God
gekend en bemind wordt. Dat te ervaren met ons hart is
de belangrijkste kennis die we kunnen opdoen. Dat is de
echte reden van ons bestaan. En wij willen dan op onze
beurt God liefhebben.”

Afleidingen en gebedswoord

Hoe kun je nu, in onze drukke tijd, die innerlijke stilte
beoefenen en bewaren en zorgen dat je niet steeds
weer gaat denken?

Om te beginnen ga je in stilte zitten, ontspannen en alert,
liefst met je ogen zacht gesloten. Besef dat je in Gods
aanwezigheid bent. Je zoekt Hem omdat Hij ons in
Christus eerst gezocht heeft. Als er veel is dat je bezighoudt,
kun je Hem dat eerst zeggen. Vervolgens ga je de stilte
in. Om die stilte te bewaren, kies je tevoren een woord
of Bijbeltekst die bij je past: bijvoorbeeld ‘Maranatha’
(betekenis: kom Heer of de Heer komt) of ‘Heer ontferm
U’ of ‘God’ of 'Vader’ of ‘U bent mijn God, U zoek ik’ of
‘bij U Heer, schuil ik'. Een kort gebedswoord blijkt het
meest helpend. Wanneer je merkt dat je gaat denken,
herhaal je je woord.

Het afdwalende denken leidt ons niet naar een ontmoeting
met God, maar leidt heel snel naar onszelf, naar alles wat
met ons ego, onze bezitsdrang, zorgen, woede, trots, te
maken heeft.

En door zo steeds in je meditatie je gedachten weer los

te laten, je te richten op Gods aanwezigheid, word je
langzamerhand veranderd. Je gaat beseffen dat 66k je
geloven vaak op jezelf gericht is, je wilt ‘God ervaren’
bijvoorbeeld, of iets van Hem krijgen, die ontdekking
maakt je nederig.

Je drukt met het herhalen van het gebedswoord uit dat
het je verlangen is om met Gods aanwezigheid in jou en
zijn handelen aan jou in te stemmen. "De aanwezigheid
van God in ons is dé realiteit die zin, vorm en doel geeft
aan alles wat we doen en aan alles wat we zijn", zegt
John Main. Het gaat in deze vorm van gebed dus vooral
om een woordloze ontmoeting met God. Een ontmoeting
waarin we proberen de beelden en verwachtingen die
we van God hebben los te laten, zodat Hij door zijn Geest
ons geloofsleven kan zuiveren en de vrucht van de Geest
dieper in ons kan groeien (Galaten 5: 22,23).

Denken over God is iets anders dan als rank verbonden zijn
met de wijnstok. Vergelijk Joh.15: 4,5 waar Jezus zegt: "Blijf
in Mij, zoals Ik in jullie. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de
ranken.” Dit is een beeld waarin Jezus onze eenheid met
Hem benadrukt. Daarop is het meditatief gebed gericht:
meer en meer in Hem geplant zijn en uit Hem leven. Deze
vorm van gebed bevordert de andere vormen gebed.

Discipline

In de meditatietijd druk je uit dat je Hem wilt vertrouwen.
Dat is soms ook een gevecht voor jezelf door wat je in
eigen leven meemaakt of om je heen ziet. Zelf neem ik
deel aan een wekelijkse meditatiegroep. Dat helpt me
om het mediteren vol te houden. ()

De Adventkerk is in Drieluik een serie over gebed
gestart en maakt deze af in Vierklank. Acht bijdragen
die elke keer verschillende invalshoeken en vormen
belichten. Deze zevende bijdrage is geschreven door
Wilma de Leede-de Kruijf.

Correctie: De bijdrage over het Ministrygebed in de
vorige Vierklank werd geschreven door ds. Maaike
de Goei-Jdansma, per ongeluk werd een verkeerde

naam genoemd.
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LEREN & ONTMOETEN

-
Na ons de zondvloed
Hoe het verhaal van Noach (Nuh) ons een spiegel voorhoudt.
Het is een vreemd en op het eerste oog wreed verhaal: LEERHUIS e
Het verwoestende gedrag van de mensheid dat hemel- BEGELEIDING: PAUL VAN DER HAHET! DINEKEHOUTMAN EN JAN ROECDFNIENHUIS
tergend is. En die Hemel slaat dan terug met een grote
vloed. Slechts Noach, zijn directe verwanten en wat
dieren mogen met een schone lei opnieuw beginnen.
Maar ook: het verhaal van Noach/Nuh lijkt geschreven
voor mensen van vandaag die stil durven staan bij de grote
vragen rond de klimaatverandering van nu. De vloed, de
ark, het nieuwe begin; het zijn iconische beelden van
een eeuwenoud verhaal over verwoesting en redding die :
nog steeds uitdagen tot nadenken en gesprek. . : . s : ]
Bij ons gesprek maken we gebruik van teksten uit de . =A g ‘ {
Bijbel, de rijke rabbijnse commentaren en de Koran. :
Paul van der Harst, Dineke Houtman, Jan Roelof Nienhuis HOE HET VERHAAL VAN NOACH (NUH) ONS EEN SPIEGEL VOORHOUDT

Hetis een vreemd en op het eerste oog wreed verhaal: Het verwoestende gedrag van de
.. mensheid dat hemeltergend is. En die Hemel slaat dan terug met eengrote vioed. Slechts
Tijd en plaats Noach, zijn directe verwanten en wat dieren mogen met een schone lei opnieuw begin-
. . . nen. Maar gok: het verhaal van Noach/Nuh lijkt geschrewen voor mensen van vandaag
Woensdag 24 en 31 januari en 7 en 14 februari 2024 die stil durven staan bij de grote vragen rond de kiimaatverandering van nu, De vioed, de
(10.00 - 12.00 uur) ark, het nieuwe begin; het zijn iconische beelden van een eeuwenoud verhaal aver wer-
’ ’ ’ woesting en redding die nog steeds uitdagen tot nadenken en gesprek. Bij ons gesprek
Huis van Zuid, Robert Kochlaan 4 Amersfoort maken we gebruik van tekstenuitde Bijbel, de rijke rabbijnse commentaren en de Koran.
24-31 JANZ T-14 FEBR 2024
Bii Huis wan Zuid, Robert Kochstraat & Amersfoort | aanvang: 10.00 wur-12.00 yur, Destnameprijs: €15
ljdrage Opgave via e-mail: leerhuisamersfoort@kpnmail.nl | zie cok: zindex(d.nl

€15,-
Deelname door opgave via
leerhuisamersfoort@kpnmail.nl. zie ook: zindex033.nl
Onder auspicién van
Vorming Door Ontmoeting (Fonteinkerk) en Vorming en Toerusting (Emmauskerk)

\
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De kerkrentmeesters van De Brug willen graag op korte
termijn in contact komen met belangstellenden voor
de functie van

Coordinator verhuur
(16-20 uur per week)

Ben jij een kei in regelen en hou je van een afwisselende
werkomgeving? Wij zoeken een koster-beheerder bij
De Brug die verantwoordelijk is voor de verhuur, van
offerte tot facturering.

Jij zorgt ervoor dat ons gebouw goed gebruikt wordt en
stimuleert de (commerciéle) verhuur. Je bent flexibel en
werkt gemakkelijk met mensen samen.

Is dit wat voor jou?
Lees dan de volledige vacaturetekst op de homepage
van www.debrugamersfoort.nl

E ’5 Protestantse wijkgemeente

Q y De Brug



AMERSFOORT GAAT NAAR
TAIZE! JONGERENREIS 2024

Dit is je kans! In de eerste week van de zomervakantie gaan we
weersamen onderweg vooreen week van ontmoeting en bezinning
met duizenden jongeren uit heel Europa. Ga je mee? Wat is Taizé?

PRAKTISCHE INFORMATIE: WANNEER: 13 TOT 21 JULI 2024

KOSTENM: zullen ongeveer € 100-200,- zijn. Laat de kosten geen belemmering zijn om
jeoptegeven, daarvoor vindenwe een oplossing. Wij vragen subsidie aan bij de PGA,
zodat kosten zo laag mogelijk blijven. DEADLINE VOOR AANMELDINGEN: 15 MEI 2024

HEBJEVRAGEN OF WIL JEALVAST LATENWETEMDAT JEINTERESSEHEBT?
INFORMATIEAVOND: woensdag 7 FEBR 2024 om 20 UUR in de Fonteinkerk
(R. Kochstraat 2-4). Contact met de organisatie: Taizéreis@pkn-amersfoart.nl

EVENSONG

alle zondagen van Advent

Amersfoort

Sint-Joriskerk

3,10,17en 24
december

2023

15.30 uur

Wi eversongsanmersioonl

A% U L Y LA ol U R SRERS 1YL . UF b

o)

;nci%arrg%

TR S YN 1_"" SRdEE YHES . » -

Sint Joriskerk Amersfoort
zondag 24/12 - 22.00 aur

m.m.v. Projectkoor o.Lv. José Marchal
collecte voor YViuchtelingenwerk Amersfoort

toegang vrij

!

v

DONDERDAG 14 DECEMBER 19.30

Gezamenlijk steken wij
alle kaarsjes van de Chanoekia aan

in de sjoeltuin, hoek Drieringens

lIH‘

Q

ortegracht

ledereenis
van harte
welkom!

Versnapering na afloop
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KUNST, CULTUUR & MUZIEK

Kerstlichtjestocht

Moeten we nog iets zeggen over de Kerstlichtjestocht,
waaraan zoveel kerken meedoen? Zoveel scholen en
organisaties? Zoveel mensen?

Vanuit de PGA doen de Sint Joriskerk mee, de
Johanneskerk, de Zwaan, de Adventkerk en de Bron.
Wat een creativiteit, organisatietalent en netwerk. Dit is
de "kracht van kerk": samenwerken. Zo brengen we het
kerstverhaal in de stad tot leven. Het wordt vast weer
hartverwarmend.

Voor info: www kerstlichtjestocht.nl, Facebook
Zaterdag 16 december, 17.00 - 19.00 uur. De route loopt en instagram.
met de klok mee rond, je kunt overal beginnen, en als
je weer terug bent bij je fiets (die je natuurlijk beter in
een straat net buiten de route kunt parkeren!) heb je de
Velden van Bethlehem gezien, de Engel van de Goede
Weg, Koning Herodes en de Wijzen uit het Oosten, en
natuurlijk Jozef en Maria met hun pasgeborene. Overal
op de route is live, onversterkte muziek.

Nachtlicht

Team Nachtlicht ging naar de oerversie van Nachtlicht in de Dom in Keulen.
Deze trip werd mede mogelijk gemaakt door een bijdragen uit het PGA-
jeugdfonds en Stichting Woudschoten.

We gingen gezellig met de bus van Amersfoort naar Keulen, allemaal in onze
Nachtlicht hoodie. Het was heel bijzonder om in die imposante Dom in
Keulen een avond mee te maken. We spraken met hun huidige teamleiding
en met de priester die vanuit de WereldJongerenDagen in 2005 Nightfever
als gebedsvorm voor jonge mensen heeft opgezet. De basisvorm is overal
hetzelfde, maar iedere kerk en stad heeft zijn eigen mogelijkheden. De Duitse
versie is meer nadrukkelijk christelijk, de ontmoeting met Christus in gebed
stond voorop. De Amersfoortse versie is meer gericht op belangeloze gast-
vrijheid voor de mensen, op een persoonlijk — en toch samen - beleven van
stilte, schoonheid, heiligheid, reflectie. We zagen in de Dom het gebruik van
meditatiebankjes en dat leek ons een waardevolle toevoeging voor Nachtlicht.

De fysieke houding van knielen helpt om inkeer nog meer aan den lijve te
voelen en te beleven, en versterkt het meditatieve aspect. Wordt vervolgd! Het
was een leerzame en intensieve maar gezellige dag, en dat ons jongerenteam
drie keer zo groot is als dat van Keulen maakte ons natuurlijk trots!

Nachtlicht is er weer op 2 februari 2024 en op 19 april 2024.

Mede namens Anna Walsma en Wiebe Goslinga en het hele team,
Diederiek van Loo
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SAMEN ZINGEN EN MUSICEREN MET CANTATE DEO,
SOLISTEN EN BRASSBAND AMERSFOORT

o ""Iv "
L g

Viede & GV/%W’

ZING DRIE MAANDEN MEE MET DIT PROJECT
O.LV. MARK BRANDWIIK

DV, 25 april 2024 is een concert gepland in de Sint-Joriskerkin Amersfoort. We willen dan met anze
muxziek stilstazn hﬂ!ndlcnwljhﬂﬂmmd«ln&n#ﬂﬂhﬂrmddﬂhwhﬁfmﬂl
Holy City" We doendat B Dit orkest staat
Mnnnmumm“ s te behsisteren in verschillende combinaties

ri lisben van de b . Dat varieert van het verstilde ko-

raal van'Heer wees mijn Cids’ tot de uitbundipe Batile Hymn of the Republic’.

EXPOSITIEMARCDEKLIJN

HUIS VAN ZUID - ROBERT KOCHSTRAAT 2-4
03.12-15.02. 2024 =

VAN DONKER NAAR LICHT

Kerstconcerten

Donderdag 14 december
20.00 uur | Kruiskerk, Nijkerk | Adventsconcert |
Streekmannenkoor Nijkerk | streekmannenkoor.nl | € 15

Zaterdag 16 december

20.00 uur | Sint Joriskerk, Hof 1| J.S. Bach,

Magnificat & Weihnachtsoratorium, J. Rutter, magnificat |
SoliAmersfoort | soliamersfoort.nl | € 35

Zondag 17 december
15.30 uur | Nieuwe Kerk, Leusderweg 110 | Liefde Wint |
Interkerkelijk koor Sjofar | sjofar.org | € 15

Dinsdag 19 december

19.30 uur | Sint Joriskerk, Hof 1 | A festival of
Nine Lessons & Carols | St.Joriskamerkoor |
stjoriskamerkoor.nl | Gratis met collecte

Zaterdag 23 december
19.30 uur | Sint Joriskerk, Hof 1 | Kerstconcert |
Cantate Deo | cantatedeo.nl | € 7,50

Zondag 24 december

22.00 uur | Sint Joriskerk, Hof 1 | Kerstnachtdienst |
Interkerlijk, PKN, NGK & CGK | Anne van Olst &

ds. Hendrik Mosterd | Gratis met collecte

Dinsdag 26 december

15.30 uur | Sint Joriskerk, Hof 1 | Kerstconcert met
organist Maurits, zangeres Lisa Bunt en Rien Donkersloot |
orgelconcertenjoriskerk.nl | € 10

Cartoon Johan

Piet wilde kerstfeest dit jaar koste
wat het kost gezellig houden

- "Ik zie dat je de kerststal pal voor de tv hebt gezet?”
-"Dat is correct, Martha. Wil je het geluid nog even uitzetten?
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Door: Jennie Harmelink

DIACONIE

Krachten bundelen voor

Voedselbank Amersfoort

De landelijke actie Samen tegen armoede
verzamelen is een initiatief van de
Protestantse Kerk Nederland (PKN) om
de komende jaren extra producten
voor de Voedselbanken in te zamelen.
De Taakgroep Kerk en Samenleving,
onderdeel van de Raad van Kerken
Amersfoort stimuleert de actie onder
kerken in Amersfoort. Op dit moment
zijn er al zes kerken en organisaties van
Leger des Heils die inleverpunt zijn.

Naast de zes kerken zijn ook de
diakenen van de Inham en het Brandpunt
betrokken in samenwerking met de
Lichtkring. Tineke Bos (diaken en
secretaris college diakenen PGHAN)
zegt hierover: "Wij komen graag in actie
voor mensen die dagelijks (gezond)
voedsel moeten missen. ledereen kan
naar vermogen een steentje bijdragen,
en het is (brood)nodig. Het is de basis
om te kunnen spelen, leren, groeien
en werken, kortom: om je te kunnen
ontwikkelen”

In aanwezigheid van wethouder Nadya
Aboyaakoub-Akkouh, was op maandag
6 november de aftrap van deze actie
in de Bergkerk. Zij benadrukt samen-
werking: “Armoedebeleid is iets wat
je met elkaar moet doen.... We
werken aan het doorontwikkelen
van ons armoedebeleid en
passen zo nodig regelingen
aan. Dat doen we met onze
inwoners, via cliéntenraden,
de Denktank Inclusieve Stad,
de Jongeren- en gemeente-
raad. En met partners

als Stichting Wijkteams
Amersfoort, Indebuurt033,
Voedselbank, Pact Sam Sam,
Diaconieén, Sociaal Fonds
Amersfoort en anderen.”
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De deelnemende kerken zijn:

¢ St. Franciscus Xaveriuskerk
't Zand 29/31
Maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag; steeds van 9.30 tot 12.00 uur
e De Lichtkring
Laan naar Emiclaer 1 vrijldagmorgen
van 10.00 tot 12.00 uur (actie wordt
uitgevoerd samen met (nabijgelegen)
kerk Brandpunt en De Levensboom)
e De Hoeksteen
Klaartje Donzepad 59
Vrijdag van 10.30 uur tot 12.30 uur
e Bergkerk
Doctor Abraham Kuyperlaan 2
Maandag 9.30 tot 12.30 uur
¢ Sint Ansfriduskerk
Jacob Catslaan 28
Zondag 10.30 tot 12.30 uur

e Leger des Heils
Noorderwierweg 131
Maandag, woensdag, donderdag
10.00 tot 16.00 uur (actie wordt
uitgevoerd samen met de Keistadkerk
en de Emmauskerk)

¢ Leger des Heils
AlbertSchweitzersingel 69
Woensdag 10.00 tot 12.00 uur
donderdag 12.00 tot 16.00 uur,
vrijdag 10.00 tot 14.00 uur

De actie duurt minimaal vier jaar lang.
Andere kerken kunnen nog aanhaken.
We doen het samen! Aanmelden? Ga

naar www.raadvankerkenamersfoort.nl.

V.L.n.r. Pastor Gerrie

Huizenga van de Keistadkerk

en Ingrid Slotboom, coordinator
Leger des Heils, Bij Boshardt
Soesterkwartier.



Kan je in één foto alles zeggen wat je in een beleidsstuk van enkele
A4'tjes probeert vast te leggen? Nee, zou ik tot voor kort hebben
gezegd. Maar na die ochtend van zaterdag 25 november moet ik
mijn mening herzien: het kan wél en misschien nog wel krachtiger
dan in tekst. Die ochtend staarde ik minutenlang naar de foto op
pagina 13 van Trouw. Ik zette mijn koffie terug op tafel zonder een
slok te nemen: wat een beeld!

Kerken helpen Voedselbank door
| Januari-dip met rijst en couscous

| Inzamalen - De Voedselank in Amersfoort heeft nusal pakketten klaarstaan
voor januari. Want dan stola het aanbod. Kerken springen in da gat.

o e o i i i o % £ iy 3 ot
B e Lot - |

Eerst nog even over dat beleidsstuk. |k bedoel daarmee
de notitie bij de Emmauskerk die is opgesteld door Bernhard
Vosselman, onze transitiebegeleider. Hij heeft ons geholpen
onze gedachten over een “diaconale vierplek” op papier
te krijgen. Dat betekent zichtbaar diaconaal aanwezig
zijn in de wijk en dat verbinden met de manier waarop je
kerk bent en je eredienst viert. En dat je dat samen doet
met anderen. In ons geval: met het Leger des Heils, de
Keistadkerk, de Westerkerk en de verschillende initiatieven
in en om ons gebouw. Dat dus.

En dan nu weer terug naar die foto. Wat zien we daar
allemaal? De ondertitel zegt: “Ingrid Sparreboom van het
Leger des Heils (links) en Jennie Harmelink van de PKN
zijn al druk bezig met de voedselpakketten voor januari”.
Dat is de korte, zakelijke versie. Maar als je inzoomt op de
foto zie je veel meer. Van links naar rechts: Links-boven
zie je een donkere lucht boven de kerk (sorry voor deze
wat gezochte metafoor; dat is mijn gevoel voor dramatiek).
Maar dan zie je de actie, de beweging! Ingrid duwt de Kar.
Ze kijkt daarbij vrolijk voor zich uit, het plezier spat er vanaf.
Dan de kar zelf. Die draagt zes zware voedselpakketten met
daarop “Kerk in Actie”. Nou, dat kan je wel zeggen inderdaad,
er is volop actie. Kijk ook maar eens naar Jennie, die met haar
ene arm de kar trekt (hoe toepasselijk: Jennie is de afgelopen
jaren bij ons ook écht de diaconale kartrekker geweest) en met
de andere arm de richting aangeeft: voorwaarts! De kar wordt
door deze twee sterke vrouwen voortbewogen.

Hoe het ook zij, de foto inspireert. Ooit hoorde ik Rikus bij een
bijeenkomst in de Emmauskerk zeggen: “de kerk zal diaconaal
zijn of zal niet zijn". Voor mij zijn dat profetische woorden. Laten

we ze horen als een stimulans om vol in te zetten op het diaconaat.
Voorwaarts!

Koert Jansen

Blij zijn met- en
blij zijn voor

De voorbereidingen van de feestdagen
brengen in deze tijd de nodige sfeer
en gezelligheid met zich mee. Maar
toch....ik weet niet hoe het bij jullie
vergaat, mij lukt het niet zo goed om
in de feeststemming te komen. De
grimmigheid van zoveel geweld die
mensen elkaar kunnen aandoen vind
ik te bizar en ik lees en zie een te veel
aan menselijk leed. Ook hier in onze
stad, staan steeds vaker mensen langs
de kant van de samenleving. Overheid,
burgerlijke gemeente en instanties
worstelen met de stijgende woningnood,
de langdurige armoede, de tekorten in
de zorgsector, het tekort aan humane
opvang voor vluchtelingen. En dan als
klapper nog even de verkiezingsuitslagen
voor het nieuw te vormen kabinet, die
veel ongerustheid te weeg brengt.

Des te meer vind ik het nu een

goede tijd om blijde mededelingen te

mogen doen:

» De opbrengsten uit de actie Vakantie-
geld Delen bedroeg dit jaar € 103.000.
Diakenen brachten bij 256 adressen
een gift ter besteding voor ontspanning
in de zomervakantie.

e De kerstpakkettenactie i.s.m. de
gemeente heeft zo'n ruim 100 adressen
opgeleverd bij de PGA en de PGHAN
heeft in samenwerking met de
andere kerken in Noord zo'n 220
adressen gevonden. Totaal gaan 320
adressen de komende weken een
kerstgeschenk ontvangen.

Een Gezegende Kersttijd

Jennie Harmelink
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THEOLOGISCHE KINDERVRAGEN

Moet ik naar de kerk?

Felix vraagt het zich af of hij naar de kerk
moet als je christen bent, of dat er dan
heel raar naar je gekeken wordt.

Een soortgelijke vraag beantwoord ds. Rein
van der Zwan (dominee in de Bron), ooit
in de Drieluik. Hij schreef toen op de vraag
‘Moet je elke zondag naar de kerk?" dit:

“Nee en ja. Gek antwoord he? Ik leg het uit.

Je moet naar school. Dat staat in de wet.
Als je niet gaat omdat je geen zin hebt,
kun je straf krijgen. Zo is het niet met de
kerk. Niemand krijgt straf als je niet naar
de kerk gaat. Je moet dus niet.

Maar als je een goed verhaal wilt horen,
als je God beter wilt kennen, als je samen
voor God wilt zingen (daar is veel reden
voor), als je elkaar wilt helpen bij geloven,
als je tijd voor God en elkaar wilt maken.
Dan moet je de kerkdienst niet missen!”

Anna is dominee in het Brandpunt en vult
daar mooi op aan, ze zegt: “Mijn antwoord

ZOU een vraag zijn: van wie zou je ‘'moeten’,
van een ander of van jezelf? En wat voel je
bij ‘moeten’ - dat je verplicht bent bijvoor-
beeld, of dat het eigenlijk wel goed zou zijn?
Ongeveer zoals je naar school ‘'moet'?

Als het een beetje meezit is school een
plek waar je niet alleen van alles ‘moet’
leren, maar waar je met anderen optrekt,
en daardoor ook groeit als mens. Zo kan
de kerk ook een plek zijn om samen met
anderen en met God op te trekken, en
te groeien als mens van God. Daar moet
je niet naartoe, daar mag je naartoe. Alle
goeds, Felix!”

Heb je ook vraag over God, de kerk of

christenen?
Stuur ‘'m op naar vierklank@pkn-amersfoort.nl.
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KERKDIENSTEN

-

17 december 2023 31 december 2023 1 januari 2024 7 januari 2024 14 januari 2024
Adventkerk 10.00 uur 10.00 uur 10.30 uur 10.00 uur 10.00 uur
Ds. D. Hoolwerf (Ede) Ds. H. Mosterd Ds. H. Mosterd Ds. H. de Leede Heilige Doop
18.30 uur 18.30 uur 18.30 uur Ds. H. Mosterd
Ds. N.M. Tramper (Zeist) | Ds. F.J.K. van Santen Dr. B.J.G. Reitsma 18.30 uur
(Leusden) (Ermelo) Ds. H.P.J. Schormans
(Amersfoort)
Bergkerk 9.00 uur 9.00 uur 9.00 uur 9.00 uur
Schrift en Tafel Schrift en Tafel Schrift en Tafel Schrift en Tafel
10.30 uur Ds. J. van Baardwijk 10.30 uur 10.30 uur
Schrift en Gebed Schrift en Gebed Schrift en Gebed
Ds. S. de Vries Ds. J. van Baardwijk Ds. R. Rosmolen
Het Brandpunt | 10.45 uur Geen ochtendviering, 10.45 uur 10.45 uur
Ds. Stella Muns 19.00 uur Ds. A. Walsma/ Ds. R. Klein Kranenburg
Avondviering in de M. Bierhaus
Inham
De Bron 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Ds. R.G. van der Zwan Top2000-dienst Ds. R.G. van der Zwan Ds. R.G. van der Zwan Ds. R.G. van der Zwan
Ds. R.G. van der Zwan
De Brug 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Ds. W.J. van Schaik, Zeist | Oudejaarsdienst Mw. R. Six, prop Ds. M. Vonkeman
Ds. S.M. van der Sluijs
Emmalskerk 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Ds. T. Woltinge Ds. N. Walet Nieuwjaarsbegroeting Ds. H. Dikker-Hupkes
17.00 uur Ds. J. Wolswinkel
Vesper, liturgiegroep
Fonteinkerk 10.00 uur 10.00 uur 11.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Ds. Gerard Kansen Ds. Titus Woltinge Nieuwjaarsgebed Ds. Evert Overeem Ds. Alex Baarslag
19.30 uur
Oudejaarsavondgebed
De Hoeksteen | 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Ds. Lydia Kansen zie De Bron zie De Bron Ds. Lydia Kansen Ds. Alain Verheij
Ds. Lydia Kansen 17.00 uur
Vesper
Ds. Marijke van de Pol
De Inham 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Tafelviering Ank Verhoeven Tafelviering Ds. Anna Walsma
Ds. Rolinka Klein 19.00 uur Ds. Martin Snaterse
Kranenburg Oudejaarsviering met
St. Martinus
Johanneskerk | 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Aanvang 10.30 uur Zangdienst Niewjaarsreceptie Nog niet bekend
Ruimteviering Jan Nienhuis Ds. Alke Liebich
Nieuwe Kerk 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Ds. M.D. van der Giessen | Ds. Gerard Kansen Ds. Gerard Kansen Ds. Gerard Kansen
Stadsdominee
Amersfoortse
Zwaan
St. Joriskerk 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur
Ds. M.K. de Wilde, Ds. E. van den Noort, Prop. A. van der Werf, Ds. J. Westland, Dr. A.J. Plaisier
Nunspeet Nijkerk Amersfoort Putten 18.00 uur
18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur Ds. H.S. Mosterd
Ds. H.S. Mosterd, Dr. AJ. Plaisier, Ds. J.M. Molenaar,
Amersfoort Amersfoort Zoetermeer
De Veenkerk 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Martin Snaterse Oudejaarsviering Martin Snaterse Tafelviering Martin Snaterse
? Rolinka Klein
Kranenburg
42 Voor de kerkdiensten rondom kerst, zie achterkant Vierklank.



21 januari 2024

28 januari 2024

10.00 uur

Ds. H. Mosterd

18.30 uur

Bidden met de Psalmen
Ds. H. de Leede

10.00 uur
Voorbereiding HA
Ds. K. Hage
('s-Gravenzande)
18.30 uur

Adventure

Ds. G. C. Vreugdenhil
(Gouda)

9.00 uur Geen dienst in Bergkerk
Schrift en Tafel Oecumenische Viering
10.30 uur elders

Schrift en Gebed

Ds. J. van Baardwijk

10.45 uur
Pw. E. Hogema

10.45 uur
Ds. A. Walsma

10.00 uur
Ds. Leantine Dekker

10.00 uur
Ds. R.G. van der Zwan

10.00 uur
(her)bevestiging
ambtsdragers
Ds. G. Kansen

10.00 uur
M. van der Burg-Los

10.00 uur
Ds. W. Koelewijn

10.00 uur
Ds. A. Baarslag

10.00 uur
Ds. Titus Woltinge

Geen dienst in
Fonteinkerk
Oecumenische Viering
elders

10.00 uur
Ds. Lydia Kansen

10.00 uur
Ds. Lydia Kansen

10.00 uur
Ds. Martin Snaterse

10.00 uur
Ds. Nel Walet

10.00 uur
Aanvang 10.30 uur
Ruimteviering

10.00 uur
Ds. Gerdienke Ubels

10.00 uur 10.00 uur
Ds. Wim van der Hoeven | Ds. Gerard Kansen

16.00 uur
Zaterdag 27 januari
M.D. van Loo

9.30 uur
Ds. J.C. Schuurman,
Putten

9.30 uur

Ds. A.D.J. Wessels,
Woudenberg
18.00 uur 18.00 uur

Ds. G.M. van Meijeren, Dr. C.M.A. van Ekris,
Zeist Zeist

10.00 uur 10.00 uur

Week van gebed voor Martin van der Klis
eenheid christenen

Rolinka Klein

Kranenburg

4 februari 2024

10.00 uur

Heilig Avondmaal
Ds. H. Mosterd
18.30 uur

Heilig Avondmaal
Ds. H.P.J. Schormans
(Amersfoort)

10.45 uur
Pw. B. van Dijk

10.00 uur
Ds. R.G. van der Zwan

10.00 uur
Ds. P.M. Sonnenberg

10.00 uur
Ds. W. Verschoor

10.00 uur
Schrift en Tafel
Ds. Diederiek van Loo

10.00 uur
Taizédienst
Ds. Titus Woltinge

10.00 uur
Ds. Martin Snaterse

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

9.30 uur

Ds. K. van Meijeren,

Ede

18.00 uur

Prof. dr. G. van den Brink,
Woerden

10.00 uur
Rolinka Klein
Kranenburg
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Adventkerk

24 december 2023

10.00 uur

Ds. W. Bos
(Amersfoort)

18.30 uur

Dr. J.A. van den Berg
(Amersfoort)

Kerstnachtdienst

22.00 uur
Gezamenlijke
kerstnachtdienst in
de Sint Joriskerk
Ds. H. Mosterd

Eerste Kerstdag
25 december 2023

10.00 uur
Ds. H. Mosterd

Bergkerk

9.00 uur
Schrift en Tafel
Ds. J. van Baardwijk

22.00 uur
Schrift en Tafel

10.30 uur
Schrift en Gebed
Ds. J. van Baardwijk

Het Brandpunt

10.45 uur
Dominique de Boer
17.00 uur
Kinderkerst

21.00 uur
Guus Timmerman -
Ds. Anna Walsma

10.45 uur
Ds. Anna Walsma

10.00 uur
Ds. R.G. van der
Zwan

19.00 uur
Kinderkerstmusical

10.00 uur
Ds. R.G. van der
Zwan

De Brug

10.00 uur
Kinderkerstfeest
(geen uitzending)

22.00 uur
Drs. L.P. Dekker

10.00 uur
Drs. L.P. Dekker

Emmaliskerk

10.00 uur
Ochtendgebed
Liturgiegroep

21.00 uur
Kerstzangavond
met kerken van het
Soesterkwartier

10.00 uur
Ds. M. van der Burg-
Los

Fonteinkerk

10.00 uur
Ds. Evert Overeem

19.00 uur
Kerstspel voor jong
en oud

10.00 uur
Ds. Leo Koffeman

De Hoeksteen

10.00 uur
Ds. Tjeerd de Boer

21.30 uur

Carols and Lessons.
m.m.v. de Cantorij
Ds. Lydia Kansen

10.00 uur
Ds. Lydia Kansen

De Inham

10.45 uur
Gezamenlijke viering
in Het Brandpunt

21.00 uur
Kerstnachtdienst
Ds. Martin Snaterse
met Message

10.00 uur
Ds. Martin Snaterse
met zanggroep

Johanneskerk

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

19.00 uur
Viering met spel
voor jong en oud

10.00 uur
Ds. Alke Liebich
met de cantorij

Nieuwe Kerk

10.00 uur

Ds. Erik Kolkert
15.30 uur
Kinderkerstfeest

22.00 uur
Ds. Gerard Kansen

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

Stadsdominee
Amersfoortse
Zwaan

21.30 uur
Kerstnacht-concert
Ds. D van Loo

21.30 uur
Kerstnacht-concert
Ds. D van Loo

10.30 uur
Kerstmis

Viering van Schrift
en Tafel

St. Joriskerk

9.30 uur
Ds. M. van Dam,
|Jsselmuiden

22.00 uur
Gezamenlijke
kerstnachtdienst

9.30 uur

Ds. G.D. Kamphuis,
Barneveld

18.00 uur

Ds. E.J. Terpstra,
Bunschoten

Tweede Kerstdag
26 december
9.30 uur
Kerstfeest met de
jeugd

De Veenkerk

Zie het Brandpunt

21.00 uur
Rolinka Klein
Kranenburg

10.00 uur
Rolinka Klein
Kranenburg






