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VAN DE REDACTIE

Vierluik, Drieklank...
ja, Vierklank is er!

“Ik ben z6 benieuwd hoe de nieuwe
Vierluik, nee Drieklank... nee Vierklank
eruit komt te zien!”

Een zinnetje dat ik de afgelopen weken
vaak gehoord heb... En zelf ook bedacht
heb. Inclusief versprekingen van de naam.

Een nieuw magazine, een nieuwe start.
Maar toch ook in de voetsporen van
generaties aan geloof.

Daarom gaat deze Vierklank over dat
we samen op weg zijn, als kerken, als
gelovigen en kijken we eerst naar wat
er was voor we onze blik richten op

de toekomst. Nou ja, dat doen we ook
wel een klein beetje alvast.

En dat alles in het geloof dat God met
ons meegaat, zoals psalm 90 prachtig
verwoord (zie achterkant). Woorden
die veel van ons vast zo mee kunnen
zingen. Er verandert misschien veel,
maar we zijn in Gods bescherming
opgenomen, een God die generaties
hetzelfde blijft. In dat geloof willen we
ook Vierklank vormgeven.

Opzet

Rechts van dit stuk leest u een introductie
van het thema aan de hand van een
bijbeltekst, geschreven door de dominee
die de redactie deze maand versterkte,
Diederiek van Loo.

Het eerste artikel gaat deze keer verder
in op de achtergrond van Vierklank.
Waar komt de naam vandaan en waarom
zijn we gestart met een gezamenlijk
blad voor heel Protestants Amersfoort?

We maken in het tweede artikel een
kleine uitstap naar de Joodse Gemeen-
schap van Amersfoort, waarbij het
doorgeven van de tradities en het
voortbestaan van het volk belangrijke
aspecten zijn. lets wat ons aan het
denken kan zetten.

INHOUD
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VIERKLANK
Samen kerk zijn in

Amersfoort

Interview met Jitske Laks (zij
bedacht de naam Vierklank)
en Martien Hoekzema
(hoofdredacteur)

Martien Hoekzema
Hoofdredacteur

Generatiegesprek

We starten deze Vierklank ook met
twee series. De eerste is een serie van
generatiegesprekken, waarbij Dirk
Bolderman en Annelies Bosch aftrappen
met een bijzonder gesprek. Hoe is het
om samen in één wijkgemeente te zitten
en wat neem je mee van vroeger of
juist niet? Wilt u ook meewerken aan 6
een dergelijk gesprek, voelt u zich dan
vrij om dit aan de redactie te laten weten!

GENERATIES IN GESPREK
Vader en dochter in
gesprek over geloven

Elkaar leren kennen

Als we deze Vierklank starten zijn er
13 wijkgemeenten die deelnemen. Wat
een ontzettende rijkdom in een stad
als Amersfoort. We prijzen onszelf
ontzettend gelukkig dat we elkaar
hebben en dat we inderdaad samen
van elkaar kunnen leren en op weg
zijn. Daarbij is het natuurlijk ook goed om
elkaar een beetje beter te leren kennen
en dus stellen we iedere Vierklank een
kerk aan u voor, deze eerste keer is de
eer aan de Inham. 8

Er zijn een hoop veranderingen en
alles ziet er anders uit, maar we zijn
ontzettend trots op deze stap en
zien uit naar de samenwerking in de
komende tijd.

INSPIRATIE
“Als je meer van
elkaar weet, begrijp

je elkaar beter”
Mocht u iets opvallen, dan horen we
dat graag van u.

In gesprek met Elisabeth
Baumagarten over het
doorgeven van Joodse
tradities aan nieuwe
generaties
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PROFIEL VAN EEN KERK

De Inham, een pleisterplaats
voor onderweg

Rectificatie

In de vorige Drieluik ontbrak per ongeluk
de naam van de dichter van het gedicht op
pagina 31. De dichter was Joop.
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Kijk op ‘t thema

Al generaties samen op weg, de erfenis en
de toekomst

“Mijn kleindochter van zeven, daar doe
ik het voor”

Gerard Raven over zijn functie als voorzitter
van de AK

Nieuws vanuit de wijkgemeenten
Vormen van Gebed - Lectio Divina

Serie over verschillende vormen van
gebed, deze keer door Ineke Cornet
Leren & ontmoeten

Lezingen, avondgebed en studiedagen
om ons geloof vorm te geven

Kunst, cultuur & muziek

Exposities, muziekvoorstellingen en een
reis naar Taizé

De diaconie aan het woord

Twee Amersfoortse projecten toegelicht
i.v.m. de diaconale najaarscollecte
Familieberichten

We vieren geboortes en jubilea en leven
met elkaar mee bij overlijdensberichten
Theologische kindervragen

Hoe komt God dan eigenlijk in de hemel?
Column

Wijnt van Asselt vraagt zich af of de weg
van God met de mens geschiedenis is
Kerkdiensten

COLUMN

Al generaties samen
op weg, de erfenis en
de toekomst

Je kunt inderdaad maar beter samen op weg zijn. Want alleen
onderweg zijn is te gevaarlijk. Of niet handig, zoals Prediker
ons voorhoudt: ‘Als er één valt, helpt de ander hem overeind.
Maar als er één valt en hij is alleen, zit hij in moeilijkheden.’
(Prediker 4) Maar het is ook gewoon niet leuk om in je eentje
op pad te zijn.

Ik moest denken aan het prachtige verhaal van Tobias die
een reisgenoot zoekt voor de lange reis die hij moet maken.

Het boek Tobit is geschreven in ongeveer 200 voor Christus.
Het zit op de reservebank’ van de bijbel, het hoort bij de
deutero-canonieke boeken. Maar bij Rembrandt stond het
bovenaan, hij heeft heel veel etsen en tekeningen gemaakt
over dit sprookjesachtige verhaal. Het opent ermee dat
vader Tobit zijn einde voelt naderen en zijn zoon Tobias
naar een ver land stuurt om daar het geld op te gaan halen
dat hij ooit in bewaring had gegeven. Je zou het zelfs
modern een ‘coming of age’ vertelling kunnen noemen:
hoe een jongen volwassen wordt. Want iedereen moet
eens de erfenis van de generatie voor hem ophalen. En dan
kijken of die zorgvuldig bewaarde erfstukken ook voor jouw
leven van waarde zijn. Want een erfenis is nooit gericht op
het zeker stellen van het verleden, maar is nodig om de
toekomst te faciliteren.

Vader Tobit raadt zijn zoon aan om een reisgenoot te zoeken
voor de lange tocht. En als ze dan samen op weg zullen
gaan, bidt vader Tobit: 'Moge Gods engel jullie vergezellen'.
Hij weet niet dat zijn gebed al verhoord is op het moment
dat hij het uitspreekt, want de man die zich aanbood als
reisgenoot en die zich Azarja laat noemen, wat betekent:
‘God helpt’, is niemand minder dan de aartsengel Rafaél.

Zo gaan Rafaél en Tobias en zijn hondje op weg. Onderweg
leert Tobias veel, en met de wijze raad en hulp van de engel
overwint hij zijn angsten en komt alles meer dan goed. Hijj
keert uiteindelijk rijk gezegend weer naar zijn oude vader
Tobit en moeder Anna terug. Leven, groeien, het onbekende
tegemoet treden is soms eng — op elke leeftijd. Er is moed
en vertrouwen nodig. Maar met Gods hulp vind je meer
schatten dan waar je naar op zoek was. Zo gaan wij samen
op weg als reisgenoten naar de toekomst, naar wat met
Gods hulp ons ten deel zal vallen.

Door: Diederiek van Loo




Door: Irene Stok

THEMA VERHAAL 1

Vierklank = samen kerk
zijn in Amersfoort

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de nieuwe opzet van Vierklank en nu heeft u het
resultaat in handen of op uw beeldscherm. De samenvoeging van Lopend Vuur & Drieluik is
daarmee een feit. Het eerste exemplaar heeft een nieuwe naam, nieuwe opmaak en staat vol van
nieuwe artikelen en columns. Voor alle leden van alle protestantse wijkgemeenten in Amersfoort
en Amersfoort Noord. In dit artikel vertelt Jitske Laks waarom zij de naam Vierklank bedacht en
Martien Hoekzema, hoofdredacteur van Vierklank, waarom Vierklank er nu is.

"Ik ben van beide kerken”

Jitske Laks woont in Schothorst en
kerkt in De Inham. Daar is ze actief

en betrokken kerklid. Zo zat ze onder
meer in de redactie van Kerkespraak,
de voorloper van Lopend Vuur, zong in
de cantorij, was scriba, is nu gastvrouw
en maakt het rooster van De Inham
voor de taken op zondagmorgen. Ze
heeft ook een abonnement op Drieluik
en gaat af en toe op zondagmorgen
naar een kerk in Amersfoort Centrum.
Kortom, Jitske is betrokken bij de PGA
en bij de PGHAN. Zelf zegt ze: "Ik ben
van beide kerken.” Het is dan ook
mooi dat zij de naam heeft bedacht
van het nieuwe gezamenlijke kerkblad:
Vierklank.

Betrokken op heel Amersfoort

Toen Jitske in 1975 klaar was met haar
opleiding aan de PABO, kreeg ze een
baan in Amersfoort. Ze leerde haar
man Dick van der Niet kennen en het
stel trouwde in de Grachtkerk wat nu
het Onze Lieve Vrouwe Theater is. Na
een verhuizing naar Liendert gingen ze
kerken in de Open Hof (nu De Bron).
Daarna verhuisde het gezin naar
Hoogland waar ze beiden actief lid
werden van De Inham.

Sinds 1986 woont het gezin in Schothorst
en Jitske is lid gebleven van De Inham.
Dick is actief in Het Brandpunt.

Samen er iets van maken

‘Samen’ is een belangrijk woord voor
Jitske. "De Inham was een gemeente
die voorop liep in het Samen-op-Weg

proces. Het was één van de eerste
SoW-gemeenten begin jaren 80. De
aard van de gemeente Hoogland is
‘'samen er iets van maken’, betrokken
zijn op elkaar en dat is nog steeds de
grondhouding van De Inham.

De naam Vierklank

Jitske heeft een hele zondag nagedacht
over een naam voor het gezamenlijke
kerkblad. “Ik wilde een kort woord,
twee lettergrepen, meer niet. Vier zegt
iets over het leven met elkaar vieren,
meeleven met elkaar in blije en moeilijke
momenten. In een viering zoek je naar
God. Dat is de reden dat ik in de kerk
zit. Dat zoeken is een doorlopend
proces en dat is boeiend. Het is niet
erg dat ik het niet weet. Soms hoor ik
iets, kom ik iets tegen en dat raakt me
dan. Voor mij is dat iets van God.”

Vier zijn ook de vier windrichtingen.
Het gaat dus om de hele stad, iedereen
hoort erbij, waar je ook woont en wat
je geloof(srichting!) ook is. Wind is de
ruach. De Geest van God waait door
de hele stad.

Klank vind ik een mooi, warm en vol
woord. Het is transparant en open en
dat willen we naar elkaar en naar de
samenleving toe zijn. Klank gaat zijn
weg, net als de wind. Het is inclusief,
iedere stem mag gehoord worden.”

Samen in Amersfoort

Jitske is blij dat er één kerkblad komt.
Wat haar betreft kan er meer samen-
gewerkt worden tussen de kerken in

Amersfoort. “We zijn samen kerk en we
zijn allemaal verschillend. Luisteren en
willen begrijpen wat de ander bedoelt,
zijn dan voorwaarden om met elkaar

in contact te komen en te blijven. Je
mag een ander standpunt ontvangen
en je hoeft het er niet mee eens te zijn
maar je mag elkaar wel willen horen en
accepteren dat een ander er anders in
staat. Je hoort bij elkaar.”

“Het gaat om de hele stad,
iedereen hoort erbij, waar
Jje ook woont en wat je

geloof(srichting!) ook is.”

Jitske Laks

Samen de verbinding maken

Trots laat Martien Hoekzema, hoofd-
redacteur van Vierklank, zien hoe het
nieuwe kerkblad eruit komt te zien.
“De opmaak is speels met rondingen
en ruimte. De leesbaarheid is vergroot
door betere achtergrondkleuren
zodat het voor iedereen leesbaar is.
Het wordt een magazine waarin de
veelkleurigheid van de verschillende
kerken zichtbaar wordt.” lvar van Loen
is de professionele ontwerper en lid
van de Nieuwe Kerk.



De inhoud

Met de vormgeving en inhoud is een
werkgroep met evenveel leden van
de PGA als van de PGHAN langdurig en
zorgvuldig bezig geweest.

Martien vertelt: "Met de inhoud wil
Vierklank laten zien dat de kerk leeft.
Naast berichten van de verschillende
kerken is er ruimte voor geloofsover-
dracht en voor wat leden van alle
PKN-wijkgemeenten in Amersfoort
bezighoudt. Hiermee wil Vierklank
verbindingen maken tussen de wijk-
kerken en alle mensen.” Activiteiten
die openstaan voor iedereen, staan bij
elkaar zodat in één oogopslag te zien
is wat er te doen is. Het gaat dan om
activiteiten in de hele stad. Martien
zegt: "Vierklank wordt het kerkblad
voor heel protestants Amersfoort dat
je wilt lezen.”

Voor en door iedereen

Alle ingeschreven leden krijgen Vierklank.
De redactie wil de interactie tussen

de lezers vergroten. ledereen kan een
bijdrage leveren aan Vierklank. Dat kan
door een vraag op te sturen die een
(klein)kind of buurvrouw heeft gesteld
en waar anderen op kunnen reageren.
Er komt een rubriek met generatie-
gesprekken. Dat kan een (groot)ouder
en een (klein)kind zijn maar ook een
komende en gaande diaken. Het gesprek
gaat over het verschil in (levens)ervaring
en wat je van elkaar kunt leren. Wie wil
kan zich voor deze rubriek aanmelden
bij de redactie.

Samen kunnen we van Vierklank een
prachtig kerkblad maken dat we allemaal
willen lezen!

“Vierklank wordt het
kerkblad voor heel
protestants Amersfoort
dat je wilt legen.”

Martien Hoekzema

Jitske Laks uit de Inham bedacht
de naam ‘Vierklank’.



Door: Wesley Verbeek, fotografie: Dick Westerveld

GENERATIES IN GESPREK

Ruimte voor
eigen geloof

Een gesprek met vader (Dirk Bolderman,
65) en dochter (Annelies Bosch, 39)
Over wat ze van huis uit hebben mee-
gekregen. Wat ze hebben doorgegeven
en wat niet. En hoe het geloof hen
verbindt als vader en dochter.

Jullie gaan naar de Adventkerk?
Annelies: Vanaf mijn geboorte al. Mijn
moeder zegt altijd dat ik zowat de kerk
in kroop.

Dirk: Ik ben geboren in Zeist en mijn
ouders gingen daar naar een orthodoxe
kerk. Het was een vrij strenge kerk waar
ik me nooit zo heb thuis gevoeld.

Waar lag dat aan?

Dirk: Er was weinig liefde voor elkaar.
Als je niet helemaal binnen het kader
paste, dan hoorde je er niet bij. Toen
mijn vrouw en ik een eigen woning
zochten zijn we in Leusden terecht-
gekomen. Toen zochten we daar een
kerk. Op een avond werd er aangebeld
en stond er een predikant voor de
deur. Het bleek een broer te zijn van
iemand die vroeger bij ons in de straat
woonde en hij wist wel een kerk waar
we goed zouden passen. Dat was de
Adventkerk, waar we toen zijn gaan
kijken. Er was gelijk een klik. Dat was in
1984, bijna veertig jaar geleden nu.

Zo, dat was een goede klik.

Dirk: Ja, we kwamen binnen en we
werden direct welkom geheten. De
mensen kwamen naar ons toe en
spraken ons aan. Dat waren we niet
gewend.

Regels en traditie

Wat heb je van huis uit meegekregen?
Dirk: Mijn moeder was echt van de
regels en traditie. Van 'zo hoort het’ en
zondag twee keer naar de kerk. Mijn
vader helemaal niet, dus zondag ging

zij 's middags naar de kerk en zaten
wij aan tafel pinda’s te pellen met mijn
vader. Dat heb ik wel geprobeerd door
te geven; die regels hebben echt wel
een doel, maar het is ook heerlijk om
in die vrijheid te staan.

Hetzelfde had ik later met mijn vrouw
Willy. Zij kwam uit een wat meer
traditionele omgeving, dus dachten we
verschillend over sommige dingen. En
dat vond ik mooi, die ruimte. Denk er
zelf over na wat geloof voor je betekent.
Maar tegelijkertijd hoor je ook bij een
kerkelijke gemeenschap. Dus ben je

er ook voor je gemeenschap. Kerk

is door God gegeven, niet een soort
experimentje van ons. Daar moet je

je best voor doen, daar moet je aan
bijdragen.

Annelies glimlacht: Je bent daar wel
goed in geslaagd. Om die dingen door
te geven.

Hoe heb jij dat ervaren, Annelies?
Annelies: Ik heb die twee kanten in
mijn opvoeding altijd heel erg prettig
gevonden. Omdat er gewoon altijd
een gesprek mogelijk was. Het was
niet ‘we doen het zo’, maar er werd
over gepraat.

Ik heb heel erg de ruimte gevoeld om
mijn eigen weg in het geloof te zoeken.
Juist daarom ben ik ook een tijd minder
naar de kerk gegaan. Om zelf uit te
vinden: ‘Wat wil ik nu?’

Maar ook dat gemeenschapsgevoel
heb ik heel duidelijk meegekregen en
daar ben ik ook dankbaar voor. Want
er zijn altijd dingen in de kerk waar je
je prettig of niet zo prettig bij voelt.
Dat hele idee van je verbindt je ergens
aan, dat probeer ik ook weer aan mijn
kinderen door te geven.

Is het geloof iets dat jullie verbindt?
Dirk: Het is er altijd geweest. Het is niet



continu onderwerp van gesprek, maar
het is er altijd. Door de jaren heen. Zo
heb ik dat ervaren.

Annelies: Jazeker, al hebben we niet
altijd dezelfde geloofsbeleving. Ik kan
bijvoorbeeld heel erg genieten van
opwekkingsliederen. Dat heb jij niet zo.
Dirk: Ik heb van nature een soort aversie
tegen dat hele uitbundige.

Annelies: Ik heb een goede vriendin die
me af en toe wat stuurt en dat luister
ik dan. Dat zijn dan weer dingen die
ik niet snel naar jou zou doorsturen.
Eerder naar mama.
Dirk: Ik probeer me wel steeds meer te
focussen op het zingen in de kerk. Wat
zing ik nu eigenlijk? Ik noteer tegen-
woordig ook af en toe liederen die mij
aanspreken.
Annelies: Misschien moet ik die liedjes
toch eens doorsturen.

Dirk: Ik ben het wel echt steeds

belangrijker gaan vinden.

“Ik vind het fijn dat onge
kinderen de weg naar ons
weten te vinden, en wij
naar hen. Want het werkt
natuurlijk twee kanten op.
Als je zelf een keer klem
3it, kan je ook van je
kinderen leren.”

Dirk Bolderman

Niet alleen de inhoud, maar ook de
melodieén die erbij horen. Het kan je
ook raken, he.

Mysterie

Annelies: Een aantal jaar geleden hebben
we samen een cursus gevolgd over een
boek van Thomas Halik: Geduld met
God. Dat ging erover dat het geloof
ook wel een mysterie is. Je hebt onder
gelovigen echt mensen die precies
denken te weten hoe het zit. Daar kan
ik gewoon heel weinig mee. Want dan
doe je het mysterie zo tekort.

Dirk knikt: Ja, precies.

En heb je het gevoel Annelies dat

Jij dat weer aan jouw kinderen hebt
doorgegeven? Dat God ook een
mysterie is?

Annelies: Dat denk ik wel. Maar het is
ook wel spannend, want ze komen soms
thuis met verhalen over oerknallen en
sterrenstof. Daar vragen ze dan van
alles over. Ik zeg dan: "Ik weet het ook
niet precies. Ik geloof dat er een God
is die groter is dan alles. Maar hoe dat
precies zit met al die theorieén en
planeten, geen idee.” Annelies lacht.

Heeft Annelies vroeger ook dat soort
vragen gesteld?

Dirk: Er waren bij tijd en wijle zeker
intensieve gesprekken, dat is altijd zo
gebleven.

Ik vind het fijn dat ze de weg naar ons
weten te vinden, en wij naar hen. Want
het werkt natuurlijk twee kanten op.
Als je zelf een keer klem zit, kan je ook
van je kinderen heel veel leren.
Annelies: |k geloof dat kinderen daarin
engeltjes kunnen zijn. Er was een
periode dat ik het echt heel zwaar had.
En dan hoorde ik mijn dochter voor
het slapengaan in bed zingen: “Stap
uit je boot, durf op water te lopen.
Vraag God om hulp en de hemel gaat
open.” Precies op zo'n moment dat

ik denk hoe moet dit verder, hoor je
zo'n stemmetje uit de slaapkamer
komen. Ja, dan geloof ik wel dat dat
van die knipogen van boven zijn. En
die zijn prachtig.



Mariétte Christophe

INSPIRATIE

"Als Je meer van
elkaar weet,

In Amersfoort is één van de oudste
Joodse gemeenten van Nederland.
Een traditie waaruit het christendom
voortkomt. Mariétte Christophe sprak
met Elisabeth Baumgarten over het
belang van Joodse tradities en het
doorgeven aan hieuwe generaties.

Geschiedenis

De eerste Joden vestigden zich te
Amersfoort in 1650. Het waren Sefardi-
sche Joden, afkomstig van het Iberisch
schiereiland. In 1655 kregen de Joden
vrijheid van godsdienst en in 1661
werden hun burgerrechten verleend:
"Amersfoort is een hele bijzondere
Joodse gemeente geweest, omdat hier
een aantal rijke tabaksjoden een enorm
grote rol hebben gespeeld. Daarmee is
Amersfoort overigens wel een beetje
atypisch want de meeste Joden in
Nederland waren straatarm. Dat waren
rommelaars en sjacheraars met markt-
rommel.... Dat was echt armoe troef. In
Amersfoort zien we daarentegen een
aantal rijke Joodse families.” Bron: Gids
van Joods erfgoed van Jan Stoutenbeek
en Paul Vigeveno

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden
ruim 350 Joden uit Amersfoort weg-
gevoerd en gedood. Het interieur van
de synagoge werd vernield. De synagoge
die in 1727 in gebruik is genomen, is
nu één van de oudste Joodse gebeds-
huizen die nog in gebruik is. Op 2 april
1949 is de gerestaureerde synagoge
weer in gebruik genomen en bij de
restauratie in 1993 is het interieur in de

'

oorspronkelijke kleuren teruggebracht.
In 2027 wordt het 300-jarig bestaan
van de synagoge gevierd.

Onbekenden van elkaar

Het interview is op de dag na Jom
Kippoer (Grote Verzoendag), één van de
belangrijkste feestdagen in de Joodse
traditie. In onze wijkkerken wordt heel
zelden de liturgie verbonden met
belangrijke en traditionele Joodse hoog-
tijdagen. Mariétte ziet dit als een gemis
en dat we daardoor ook onbekend bij
elkaar zijn, ondanks dat de Joodse traditie
de bakermat is van ons christenzijn.
Elisabeth beaamt dat en geeft aan; "Als
je meer van elkaar weet, dan begrijp

je elkaar beter en kun je veel genuan-
ceerder en met minder vooroordelen
over en met elkaar praten.”

Hoe is het om als Joods persoon te
geloven in Amersfoort?

“In mijn jeugd waren de verschrikkingen
van de Sjoa (Hebreeuws voor vernietiging,
red.) wat ik mee kreeg van het Joden-
dom. Ik was me zeer bewust van mijn
Joods zijn, maar wist inhoudelijk heel
weinig. |k realiseerde me dat het Joden-
dom veel meer moest zijn dan alleen
de oorlog. Ik ben vanaf mijn puberteit
zelf op onderzoek uitgegaan.”

Ik voel een grote verantwoordelijkheid
om het Joodse volk te behouden. Ik ben
getrouwd met een Joodse man en
heb onze kinderen zoveel mogelijk

de Joodse tradities meegegeven. Het
Jodendom is meer dan alleen een
religie. Ik voel mij één met het volk en

al haar gebruiken en regelmatig vier
ik daarom thuis de vrijdagavond, de
feestdagen en ga naar de synagoge.
Ik ben jarenlang bestuurslid geweest
van de Joodse gemeente Amersfoort
en ben ook landelijk actief geweest
binnen het overkoepelende orgaan.”

De Joodse gemeente in Amersfoort
heeft nog bijna elke week diensten op
de Sjabbat en op de feestdagen. Alle
Joden uit Amersfoort en omgeving
kunnen lid worden, orthodox, liberaal
of a- religieus. In Amersfoort, net als
bijna overal in Nederland, zijn ze met
z0 weinig dat er één gemeente in de
stad is. “We houden ons in de synagoge
aan de orthodoxe regels, maar alle
Joden zijn van harte welkom.”

Hoe geef je het Joods zijn door aan
je kinderen?

“We leren hen thuis, in de synagoge

en tijdens meerdaagse uitjes met
andere Joodse kinderen de tradities
en gebruiken. De kinderen worden op
allerlei manieren betrokken en maken
actief onderdeel uit van de diensten en
feesten. De één staat er wel wat meer
open voor dan de ander.”

“We vinden het cruciaal dat de tradities
worden voortgezet en daarmee ons
volk blijft bestaan. Jodendom bestaat
al meer dan 3000 jaar en dat willen we
graag zo houden.”

“Het antisemitisme groeit de laatste
jaren helaas weer in Nederland. We zijn
genoodzaakt voorzorgsmaatregelen



In de synagoge van
Amersfoort worden regelmatig
diensten georganiseerd op de
Sabbat, tegenwoordig onder
strenge beveiliging in verband
met bedreigingen.

te nemen voor onze veiligheid tijdens
onze diensten in de synagoge. Onze
zoon heeft een hele nare internet-
bedreiging gehad waar we aangifte van
gedaan hebben. En in mei van dit jaar
zijn er nog hakenkruizen in Amersfoort
geklad. Als leden van onze gemeente
met een keppeltje op straat lopen

dan worden ze soms uitgescholden.
Maar er zijn ook mensen die dan juist
vriendelijk reageren en een goede
Sjabbat wensen.”

Hoe is jullie samenwerking met
anderen?

“Wij zijn een vrij gesloten gemeenschap
die zich richt op de Joden in Amersfoort
en omgeving. We zijn niet echt gericht
op samenwerken met christelijke
kerken, maar op individueel niveau zijn
de contacten er wel. Het is niet zo dat
iedereen die een dienst wil meemaken
in de synagoge zomaar kan binnen-
lopen. Dat is ook te onveilig voor ons.
Alleen op uitnodiging is het mogelijk
een dienst bij te wonen. Er zijn wel
mogelijkheden voor rondleidingen.”

“Wel worden alle Amersfoorters
uitgenodigd voor ons Chanoekafeest.
In de tuin van de synagoge worden
dan kaarsen van de grote Chanoeka-
kandelaar aangestoken en soep
geserveerd. Daar komen altijd veel

mensen op af. In december 2023 gaat
dat ook weer gebeuren. De uitnodiging
hiervoor verschijnt in de lokale krant
en op de website.”

“We hebben een vertegenwoordiger
in het Amersfoorts Platform voor
Levensbeschouwingen en Religies en
ik zit in het Bondgenotenoverleg. Ik ken
de Stadsdominee. Wij weten elkaar te
vinden als het nodig is.”

Hoe belangrijk is de traditie en de
geschiedenis in het Jood-zijn?

“Ik voel mij onderdeel van het Joodse
volk en ben trots daar deel van uit te
maken en de tradities in stand te houden.

Er zijn hele mooie feestdagen die veel
vreugde en gemeenschapsgevoel
geven met andere Joden. Ik vind het
bijvoorbeeld heel bijzonder hoe gisteren,
op Jom Kippoer, door de ongeveer

15 miljoen Joden op deze wereld,
tegelijkertijd deze dag gevierd wordt.
|k wens dat iedereen zonder problemen
en met wederzijds respect de eigen
religie kan beoefenen.”

We vinden het
cruciaal dat de
tradities worden
voortgezet en
daarmee ons volk
blijft bestaan.

leder jaar viert de Joodse
gemeenschap één van de dagen
van Chanoeke in de tuin.



Door: Gerard Raven

PGA/PGHAN NIEUWS

Gerard Raven is voorzitter
van de AK, op de foto zit hij
helemaal links.

Mijn kleindochter

vVan zZeven

Daar doe ik het voor

Algemene kerkenraad PG Amersfoort

Voorzitter: Gerard Raven, gerardraven@pkn-amersfoort.nl
Scriba: Leo Koffeman, scriba@ pkn-amersfoort.nl

Een jaar voor mijn pensioen ging ik
minder werken. Het is bekend: je moet
altijd eerst tot rust komen voordat je
weer iets anders oppakt. Maar het liep
anders. Harm Dane vroeg mij zijn
opvolger te worden als voorzitter van de
algemene kerkenraad (AK). Mijn eerste
reactie was dat die rol te zwaar zou
Zijn voor mij, maar na drie raadgevers
zag ik de roeping. Het korter werken
paste er naadloos bij. Het moest zo
zijn. Intussen ben ik alweer in mijn
tweede termijn. Ik ben er in gegroeid.

Achter de schermen

Als ouderling, lid van de AK en scriba
van de classis (regionale vergadering)
had ik al ervaren hoe belangrijk dit
allemaal is. Besturen is werk achter de
schermen, over vraagstukken waar veel
leden nauwelijks weet van hebben. Het
kan daardoor ook ondankbaar zijn. In
Amersfoort zijn de verhoudingen zo
goed als ideaal; wat hoor je toch vaak
dat anderen jaloers op ons zijn.

Vergaderingen: boeiend en spannend
Mijn rol is het leiden van de voorberei-
dende vergadering en de vergadering
zelf. Dat vergt een prima dossierkennis
en goed luisteren. Vaak komen er dan
aspecten aan bod die ik zelf niet had
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voorzien; dat maakt het boeiend en soms
ook spannend. Bijna altijd komen we in
harmonie tot een gemeenschappelijk
inzicht en dan valt het besluit niet zwaar.
Dat heb ik in mijn gewone werk zo vaak
anders meegemaakt. Daarnaast zijn er
allerlei projectgroepen waar ikzelf of
een ander AK-lid aanschuift. Zo zitten
we midden in het veranderproces van
de Emmauskerk. Ook heb ik een repre-
sentatieve rol; het is leuk om zo allerlei
nieuwe mensen te ontmoeten of ze
weer terug te zien.

Een dag per week

Het werk kost mij een dag per week.
Dat klinkt veel, maar het gaat eigenlijk
ongemerkt, tussen de bedrijven door.
Soms moet je daarvoor wel even
schakelen. En kunnen volharden helpt
ook wel...

Successen

Waar ben ik het meest dankbaar voor?
Voor de successen natuurlijk, zoals dat
de stadsdominee na een proefperiode
voor acht jaar werd aangesteld. Het
halfjaarlijkse overleg met de protestantse
gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord
is hartelijk en komt in een stroom-
versnelling. Ons nieuwe blad Vierklank
is daarin een echte mijlpaal. Ik ben er

Toekomstvisie
Zie het artikel op

www.pkn-amersfoort.nl/drieluik,
oktober 2022.

dankbaar voor dat ik op het beslissende
moment de juiste woorden vond.

Invloed en waardering

Mijn verlangen voor de kerk is dat we
invloed hebben. Dat het geloof van
onze leden verder mag ontwikkelen.
Dat mensen van andere kerken en
buiten de kerk ons waarderen omdat
er zo goed met ons samen te werken
is. Er is al veel bereikt, maar er kan nog
veel meer.

We werken ook voor de volgende
generaties. Mijn kleindochter van zeven
slaat geen vesper over. Daar doe ik het
ook voor.



Toekomst voor Emmauskerk

Er moet wat gebeuren in de Emmauskerk, dat vindt iedereen. De wijkgemeente
kan niet zomaar blijven bestaan. We houden de vierplek in stand, maar de wijk
gaat mogelijk intensief samenwerken met de Fonteinkerk. Hoe dat er precies

uitziet werkt de Emmauskerk, samen met de AK uit. We houden u op de hoogte.

Nieuw

Dit is de vernieuwde pagina van de algemene kerkenraad.
Voortaan wisselen we af met de AK van de protestantse
gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord.
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Door: Klaas van der Horst

PROFIEL VAN EEN KERK

De Inham,

een pleisterplaats
vOOor onderweqg

Omschrijf je wijkgemeente in
100 woorden

De Inham? Dat is een historische,
intieme kerk aan de Hamseweg in
Hoogland. Er omheen ligt een vrucht-
bare en bloemrijke moes- en kerktuin.
De Inham is het huis van mensen die
deze kerkgemeenschap vormen. Je
proeft een sfeer van hartelijkheid en
gastvrijheid: er wordt op je gerekend.
Een pleisterplaats voor mensen
onderweg die hun geloof in God op
verschillende manieren beleven en
uiten. Die in het spoor van Jezus
willen leven. En zich laten inspireren
door de Geest die een overvloedige
bron van leven is. Een aanlegplaats
voor mensen onderweg.
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Wat is belangrijk voor jullie als
wijkgemeente?

Onze focus ligt op het geloofsgesprek
en ontmoeting met God en elkaar. We

houden van God en daarom van mensen.

Ook als het tegenzit in het leven zijn
we er voor elkaar. We houden van
een verzorgde liturgie op zondag en
zingen graag. Een duurzame levens-
stijl en aandacht voor Gods schepping
zijn belangrijk. We staan midden in de
samenleving met verbindingen naar

Werk je samen met andere kerken

in Amersfoort?

Ja met plezier! De Veenkerk, Het
Brandpunt en De Inham vormen de
Protestantse gemeente Hoogland/
Amersfoort Noord. We werken samen
met de Eritrees Orthodoxe kerk en de
St. Martinuskerk. En incidenteel met de
Nederlandse Gereformeerde Kerk en
we richten steeds meer onze blik op

de Protestantse Gemeente Amersfoort.

We willen elkaar verrijken en leren van
elkaar. Zo proeven we de veelzijdigheid
van Gods liefde. Bovendien helpt het

ons dat we niet alles kunnen en hoeven.

Wat hoop je voor de toekomst van
jullie wijkgemeente?

We hopen dat De Inham voor de
inwoners van Hoogland en daarbuiten
een herkenbare plek is waar rust en
inspiratie opgedaan kan worden. Waar

De Inham in het kort

Aantal leden
950

Hoeveel kerkbezoekers
per zondag
150

Sinds
1843

De voorganger is
ds. Martin Snaterse

Vaste activiteiten

Je kunt op verschillende
manieren aanmeren: Op zon-
en feestdagen. Maar de kerk is
ook elke doordeweekse ochtend
open voor wie rust zoekt, een
kaars wil ontsteken of voor
gebed. Voor wie inspiratie wil
opdoen, zijn er gesprekskringen
en wie graag anderen ontmoet
inloopochtenden. Er is een
actieve tuin- en wandelgroep
en de werkgroep Groene Inham.
Ben je muzikaal dan kun je
meezingen in het projectkoor
of een bijdrage leveren in de
viering. Voor de jongeren is er
een kinder- en tienergroep,
Godly Play en kliederkerk. We
eten geregeld met elkaar en
jaarlijks is er het Inhamweekend.
Activiteiten voor hoofd en hart
en handen.

geloof gevoed, liefde ervaren en hoop
gedeeld kan worden.

Wat is een knelpunt, wat gaat er
minder goed of wat zou je anders
willen doen?

We missen het gesprek tussen de
generaties. We ervaren ook tekorten:
vrijwilligers en de financién zijn niet
toereikend voor wat we allemaal
zouden willen.

Waarom ben je lid van deze wijk-
gemeente en wat is er fijn aan deze
gemeente of wat zou je juist anders
willen zien?

“Wat me aanspreekt in De Inham is
de saamhorigheid, de open houding,
iedereen is welkom. De initiatieven



hebben ons als gezin weer gestimuleerd
om te gaan.” (Suzanne Bol)

“Waar ik trots op ben in De Inham is

de verbondenheid. Mensen zijn bereid
elkaar te helpen. Zoals acties voor
goede doelen en evenementen die
met elkaar georganiseerd worden. De
Inham wil er zijn voor het hele dorp.
Om me heen zie ik dat mensen op vele
manieren met hun geloof bezig zijn.”
(Lennard van de Weerd)
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Herfst

Met elk blad dat valt,

valt meer licht op de aarde,
komt meer hemel vrij.

Met elk blad dat valt,
staan wij scherper getekend,
valt meer hemel ons bij.

Jaap Zijlstra



Stadsdominee/

Amersfoortse Zwaan

Agenda Amersfoortse Zwaan

¢ 14 oktober: Gedichten lezen,
‘Staan als een huis’

e 21 oktober: Muziek na de Markt,
duo ‘the Mockingbirds'

» 28 oktober: Viering m.m.v. Mieke
Honingh, altviool

e 2 november: De kerk is open om
een kaars aan te steken voor wie je
wilt herdenken

* 4 november: Om geen mens te
vergeten, Allerheiligenviering

» 11 november: Sint Maarten lampionnen
maken — wie wil er nou geen lichtje
aan deur?

* 18 november: Muziek na de Markt,
Vocaal Ensemble Voxtet

* 25 november: Viering m.m.v.
Zwaankoor

Allerheiligen

De bomen gaan kleuren, de bladeren
gaan vallen. Dat heeft iets weemoedigs,
maar ‘'met elk blad dat valt, valt er meer
licht op aarde’. leder einde is ook een
nieuw begin. Het is mooi te zien aan
de kastanjebomen. Die zijn heel vroeg
kaal, maar er zitten meteen al kleverige
knoppen aan de takken, wachtend op
de lente. De herfst en de winter zijn de
voorbereiding voor een nieuw voorjaar
en zomer.

Deze tijd nodigt uit tot naar binnen gaan,
inkeer, terugdenken. De kerk heeft rond
het jaar 1000 de eerste dagen van
november daarom aangewezen als
gedenkdagen voor alle mensen die
ons zijn voorgegaan en die we in Gods
hand geborgen weten. Zij hebben ons
de weg gewezen, hebben hun eigen
levensweg voltooid en blijven bij ons in
herinneringen en verhalen.

Het geeft ons hernieuwde toewijding
en levensmoed om hun geloof, hoop
en liefde te gedenken. Ze zijn in Gods

licht en wij zetten ons kleine lichtje erbij,

telkens als we hun naam noemen.

Wees welkom om te gedenken! Op

2 november is de kerk de hele middag
open om namen op te schrijven en
kaarsjes aan te steken, op zaterdag

4 november ook, en om 19.30 uur
komen we samen om te delen.

Er is een viering met troostende
muziek, waaronder het prachtige
Bachmotet Komm, Jesu, komm.

_0

Stadsdominee

Diederiek van Loo

(06) 40 70 09 66
stadsdomineeAmersfoort@gmail.com
Rekeningnummer

NL 88 INGB 0009 2253 67 t.n.v.
Stadsdominee PGA

Voorzitter kerkenraadscommissie
Corrie Buitendijk

(033) 465 0118
buitendijk.corrie@gmail.com

Elke woensdag van 9.00-9.30 uur Stilte-
meditatie in de Sint Joriskerk. Een half uur
onder de hoge gewelven in de stille kerk,
tijd voor je eigen gedachten en gebeden.
Vooraf opgeven is niet nodig.
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Protestantse wijkgemeente

Adventkerk

Vervoersmiddelen

Hoe hebben Elimelech, No6mi en hun
twee zonen zich verplaatst van Juda
naar Moab? Hoe is Nodmi samen met
Ruth van Moab teruggekeerd naar
Bethlehem? Gingen ze wellicht met
paard en wagen? Jacob liet zich daar-
mee vervoeren naar Egypte, maar niet
iedereen heeft een zoon die onderkoning
is van Egypte (Gen. 45:19). Stonden er
wellicht koeien voor de verhuiswagen?
Op die manier werd de ark van het
verbond vervoerd (1 Sam. 6:7).

Waarschijnlijk hebben ze gebruikgemaakt
van het oudste en meest gebruikte
vervoersmiddel: de benenwagen.
Inmiddels beschikken we over een veel-
voud aan manieren om te reizen. Auto’s,
bussen, treinen, vliegtuigen, luchtballon-
nen, fietsen, etc. Maar ook nu geldt
dat niet ieder vervoersmiddel voor
iedereen is weggelegd. Vluchtelingen
vanwege oorlog of het klimaat leggen
nog steeds grote afstanden af te voet.

‘Een lichaam is een eenheid die uit vele
delen bestaat; ondanks hun veel-

heid vormen al die delen samen één
lichaam. Zo is het ook met het lichaam
van Christus.” (1 Kor. 12:12) Een groot
aantal van ons zet zich op uiteenlo-
pende manieren in voor de opbouw
van onze gemeente. Van vele belang-
rijke schakels zijn we ons helemaal niet
zo bewust. De werker in de kerk die
deze maand voor het voetlicht komt

is de organisator van het kinderlied,
Annemarie Stoffer.

Wat is jouw taak?

Het kinderlied zorgt voor een her-
kenbare plek in de liturgie voor de
jeugd. In coronatijd werkten we met
voorzangers en raakten we eraan
gewend dat een kind het kinderlied
voor mocht zingen. Spannend wel|,
want je staat voorin de kerk en zingt
heel hoorbaar door de microfoon. Het
voorzingen hebben we erin gehouden
voor het kinderlied, om ook eens een
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Wat blijft is dat je door te reizen in een
andere omgeving terechtkomt. Je maakt
kennis met een ander land, een vreemde
cultuur en andere godsdiensten. Op
die manier kan ondanks een veelvoud
aan vervoersmiddelen ook vandaag de
afstand groot zijn. Daarom kunnen ook
wij in onze tijd nog wel aanvoelen hoe
bijzonder de woorden van Ruth zijn:
waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt,
zal ik slapen, uw volk is mijn volk en
uw God is mijn God.

ds. Hendrik Mosterd

wat onbekender lied te zingen en de
jeugd te betrekken bij de dienst. Ik ben
trots op onze mooie pool meiden die
dit aandurft en het ook prachtig kan.
ledere week bekijk ik welke liederen bij
het thema van de kindernevendienst
passen. In overleg met de zangeressen
bepalen we welk lied ik voorleg aan
de pianist en de predikant. Vervolgens
mail ik de stemverdeling aan het litur-
gieteam. Altijd een balans tussen wat
solo kan en waar de gemeente mag
meezingen!

Wat vind je mooi aan wat je doet?
Het is mooi om op zondagochtend de
gespannen en opgetogen gezichten
van de zangeressen te zien. Ze voelen
zich serieus genomen in hun taak in
de eredienst. Het enthousiasme dat je
ziet als we een koortje vormen of als
de meiden in een speciale dienst met
de band mogen zingen is ook prachtig.
Het is het extra werk meer dan waard.
Ook haal ik energie uit het samenwer-
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Adventkerk

Ringweg Kruiskamp 74
(033) 472 00 31
Predikant

ds. H.S. Mosterd
predikant@adventkerk.nl
Scriba

Gert Simons

(06) 5144 10 43
scriba@adventkerk.nl
Bankrekening

NL 59 INGB 0001 632 147
Kopij wijkberichten
Annemarie Stoffer-Brink & Anne Strijker,
vierklank@adventkerk.nl
Website
www.adventkerk.nl

Bible journaling door Fenna: Ruth 1

ken met de pianisten en soms de band,
en het afstemmen met de predikant.
Maar het belangrijkste is dat ik eraan bij
mag dragen onze kinderen te voeden
met mooie liederen.



Bergkerk

Vieren

Zondag 29 oktober, Allerheiligen
Op deze zondag nabij 1 november
Allerheiligen gedenken wij hen die
ons zijn voorgegaan.

Om 10.30 uur dienst van Schrift en
Tafel — de kapeldienst vervalt deze
zondag — we noemen de namen van
gemeenteleden, die het afgelopen jaar
zZijn overleden.

De families van overleden gemeente-
leden zijn voor deze dienst per brief
uitgenodigd.

Voor de kinderen is er kinderdienst.

Zondag 29 oktober, 16.00 uur | Thomas
Luis de Victoria | Requiem 1605

De beroemde Requiemmis van Tomas
Luis de Victoria (1605) door het
Bergkerk Vocaal Ensemble Bergkerk.
Prachtige koormuziek uit de Spaanse
Renaissance!

Avondgebed

Om even voor half acht luidt de klok
voor het wekelijkse woensdagavond
gebed in de kapel. U bent hartelijk
welkom om het doorgaande gebed in
de kapel mee te bidden.

Film op de Berg

Dinsdag 17 oktober 2023 - Sous le
sable

Sous le sable, regie Frangois Ozon,
Frankrijk 2000, duur 96 min.

Marie (Charlotte Rampling) en Jean
(Bruno Cremer) zijn al vele jaren
getrouwd als hun jaarlijkse vakantie
aan zee op een drama uitloopt. Tijdens
een dagje aan het strand gaat Jean
zwemmen, om vervolgens niet meer
terug te keren. De kustwacht kan niet
bevestigen of ontkennen dat Jean is
verdronken omdat zijn lichaam niet
wordt gevonden. Voor de buitenwereld
is Jean verdronken, voor Marie is hij nog
springlevend. Wat is de werkelijkheid?

Informatiebijeenkomst nieuwe leden
en belangstellenden

Zondag 5 november na de dienst van
10.30 uur is er een informatie- en
kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe
leden van de Bergkerk en voor hen

die zich oriénteren en op zoek zijn
naar een verbinding met een kerkelijke
gemeente. Na een korte kennismaking
volgt er informatie over de Bergkerk en
is er alle gelegenheid om vragen te
stellen. Nieuwe leden van het afgelopen
jaar die bij ons bekend zijn ontvangen
een persoonlijke uitnodiging. Mocht u
dit lezen en zich in de categorie nieuwe
leden/belangstellenden herkennen,
weet u van harte welkom.

Symposium Bergkerk 13 november
2023

‘'Omdat we van onszelf geen huis zijn’
Deze dichtregel van Rutger Kopland
raakt aan het thema van ons nieuwe
symposium.

We willen op zoek gaan naar bouw-
stenen voor een spiritualiteit van het
ouder worden in tijden van vervreem-
ding, versnelling en klimaatverandering.
Welke (oude) woorden blijven kostbaar,
welke nieuwe inzichten verrijken ons?
Welke waarden dragen bij aan de
toekomstige bewoonbaarheid van
onze aarde?

Vier sprekers geven wij het woord:

 Frits de Lange ontvouwt een geheel
nieuwe spiritualiteit in zijn laatste
boek ‘Overweldigend’. Waar kunnen
we ons volgens hem nog thuis
voelen als we geen grond meer
onder de voeten hebben?

» Renée van Riessen: Huizen in het
grensgebied: reflecties over de
spiritualiteit van het ouder worden
aan de hand van gedachten van
Emmanuel Levinas en gedichten van
Ida Gerhardt.

* Willem Jan Otten: Over het Christelijk
geloof dat hij op een heldere manier
niet probeert te begrijpen.

» Rabbijn Awraham Soetendorp: Levens-
lessen van hoop van een rabbijn.

Voor wijze van aanmelden, zie pagina 31.

Met vriendelijke groeten
Ds Jan van Baardwijk
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Bergkerk

Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort
(033) 46179 17

www.bergkerk.nl

Predikant

Ds. J. van Baardwijk

(06) 83 95 10 74 (te bereiken ma t/m vr van
9.00 - 9.30 en 18.00 - 18.30 uur),
predikant@bergkerk.nl
Beheerders/verhuur

Annemarie van den Biezenbos/Dik Sanders
beheerder@bergkerk.nl

Pastoraal meldpunt

Mw. I. van 't Eind

(06) 19 94 51 39 (op werkdagen van 18.00 -
19.00 uur)

Scribaat

Mw. M. Beuckens-Vries en mw. R. Leusink
scribaat@bergkerk.nl

Penningmeester

Dhr. B. de Vries
penningmeester@bergkerk.nl

NL22 INGB 0000 5259 46

Diakonie

NL77 INGB 0004 9582 44

Autodienst

Dhr. W.A. Koop

autodienst@bergkerk.nl

(06) 4112 32 53
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Oecumenische Geloofsgemeenschap

Het Brandpunt

Stamtafel als broedplaats

Op de startzondag op 24 september
is de stamtafel van Het Brandpunt

in gebruik genomen. De kleurige en
uitnodigende tafel neemt een promi-
nente plaats in in de hal van het kerk-
gebouw en is bedacht en gemaakt
door leden van Het Brandpunt.

Het idee voor een stamtafel ontstond
tijdens een van de gemeentebijeen-
komsten over de toekomst en de koers
van Het Brandpunt.

Er bleek behoefte te zijn aan een plaats
voor ontmoeting en activiteiten in het
gebouw, met een vergelijkbare sfeer
als de huiselijke pastoreskamer.

Een werkgroep ging voortvarend aan
de slag en boog zich zowel over het
ontwerp voor de tafel als over een
aanzet voor activiteiten rondom de
stamtafel. Door alle praktische eisen
nam het ontwerp van de tafel nogal
wat tijd in beslag, maar het resultaat
mag er zijn.

De stamtafel biedt plaats aan verdie-
pende ontmoetingen voor leden van
Het Brandpunt. Dat kan rond een
thema zijn, of naar aanleiding van een
vraag. Of, zoals op 4 oktober, in de
vorm van een nagesprek bij een film.
De wens is dat de stamtafel een
broedplaats wordt waar mensen uit
de geloofsgemeenschap energie en
inspiratie opdoen en van elkaar horen
wat er speelt.
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Maar de ambitie reikt nog verder. De
stamtafel moet ook een plek worden
waar wijkbewoners aanschuiven voor
interessante activiteiten. Daarom is
de tafel van buitenaf goed zichtbaar:
een uitnodiging voor ontmoeting
voor iedereen.

Allerzielen op straat

Op zaterdag 28 oktober brengen kerken
in Amersfoort-Noord Allerzielen, de
gedachtenis van de overledenen,

naar de mensen toe met de actie 'k
mis je — overal en nergens’. Ook Het
Brandpunt doet mee.

De hele dag staan er lichtjeskramen in
de winkelcentra in Amersfoort- Noord.
Bij de kraam kun je als voorbijganger
letterlijk en figuurlijk even stilstaan.

Je wordt uitgenodigd om een lichtje
aan te steken, bijvoorbeeld voor iemand
die je dierbaar is en die overleden

is. Zo'n lichtje staat voor ‘aandacht”:
aandacht voor wie gemist wordt, voor
herinneringen die blijven, maar ook
voor het gemis, en voor de eenzaam-
heid die je daardoor soms ervaart.

Een lichtje aansteken kan ook een vorm
van aandacht voor jezelf zijn, voor wat
je bezighoudt. Soms kun je zo'n licht-
puntje gewoon goed gebruiken.

De vrijwilligers bij de kraam ontvangen
iedereen gastvrij. Ze nemen de tijd voor
wie een praatje wil maken en bieden
een luisterend oor aan wie zijn of haar
verhaal kwijt wil, maar ze dringen zich
niet op. Wie gewoon even met zijn of
haar gedachten alleen wil zijn krijgt
alle ruimte.

Het doel van dit initiatief is: iets goeds
doen voor de wijk. Een activiteit die
mensen een warm gevoel geeft en
verbondenheid uitstraalt, en zo de
leefbaarheid ten goede komt.

Het kan enorm goed doen om
aandacht te ervaren voor wat je kwets-
baar maakt. Veel mensen zoeken die
aandacht op, als ze een kerk binnen-
lopen om een kaarsje aan te steken.
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Het Brandpunt

Laan naar Emiclaer 101

3823 EG Amersfoort

Predikant

Anna Walsma
anna.walsma@hetbrandpunt.net
Kerkelijk werker

Miriam Bierhaus
miriam.bierhaus@hetbrandpunt.net
Secretaris Oecumenische Wijkraad
Johan van der Vorm
secretaris.owr@hetbrandpunt.net
Koster en kerkverhuur

Kees van Dijke
koster@hetbrandpunt.net
Rekeningnummer
NL34RABO00123051800 t.n.v. PG Hoogland/
Amersfoort-N Het Brandpunt

‘Ik mis je — overal en nergens’ brengt
dat eenvoudige gebaar, dat ritueel van
aandacht - een kaarsje aansteken —
naar mensen toe, omdat het mensen
goed doet.

Meer informatie: www.zindex033.nl



Protestantse wijkgemeente
De Bron

‘Ga mee!’ — en dan gebeurt er iets
Op 17 september was de startzondag
van het nieuwe seizoen met een
kerkdienst, aansluitend programma
en pubquiz en als afsluiting de lunch
bij Henk en Jantien van leperen in
Zwartebroek. Genoeg plek om te
schuilen bij de onverwachte regen,
meteen weer naar buiten zo gauw het
droog was. ‘Ga mee!’ is het jaarthema.
Velen gaven daar direct gehoor aan,
het was drukker dan gemiddeld in
onze kerkdiensten.

We namen afscheid van Hilma Bannink
als voorzitter en van Annet Dijksterhuis
als kerkrentmeester. Janette Kuijt en
René van Dijk werden herbevestigd als
pastorale ouderling en diaken. Esther
van Rooijen en Maya Hofstra werden
bevestigd als pastorale ouderling en
Lineke Horlings als ouderling met
bijzondere opdracht, zij werd voorzitter.
Met vele anderen hielden en houden
zij de gemeente in beweging.

In het programma werden kaarten
gepresenteerd waarmee je een ander
uit kan nodigen: Ga mee koffie drinken /
eten / naar de film / fietsen / naar een
museum / enzovoort. Het werkte
meteen, er gebeurde iets, afspraken
werden al gemaakt. De kaarten staan nu
in de kerk, de beweging kan erin blijven!

Peuter-kleuterviering over Noach en
de ark

Inmiddels een jarenlange traditie van
De Bron en De Hoeksteen waar natuurlijk
ook kinderen van een andere -of geen
kerk van harte welkom zijn. Er zijn twee
dominees, een ‘echte’ en de hele leuke
dominee Beer. Een Bijbelverhaal wordt
verteld met veel platen erbij, een paar
liedjes en spelletjes of opdrachten die

bij het verhaal horen. Bij limonade en
koek maken de kinderen nog een mooie
verwerking. Welkom zondag 29 oktober,
15.30 uur; het duurt ruim een uur.

Nog voordat jij bestond kende Hij
je naam

Deze regel uit een lied staat boven het
geboortekaartje van Sem, zoon van
Arne en Jorinde Koelewijn. Uiteraard
klonk dit lied bij zijn doop op 1 oktober
jl. We wensen Arne en Jorinde vrolijk-
heid, creativiteit, wijsheid, geloof,
vertrouwen en liefde bij de opvoeding
en begeleiding van Sem.

Voor wie steek jij een kaarsje op?

2 november in De Bron

Op donderdag 2 november is er gelegen-
heid een geliefd persoon te gedenken.
leder uit kerk en buurt is welkom. Er is
ruimte om stil te zijn, er is gelegenheid
voor een gesprekje, koffie en thee
worden aangeboden. De kerk is op van
17.00-19.00 uur.

Kerkenraad in nieuwe samenstelling

» voorzitter: Lineke Horlings

« scriba/secretaris/postadres: Coby
Karman
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De Bron

Vogelplein 1

(033) 472 61 37

Koster en beheer/verhuur

Mw. M. de Koning

(033) 475 99 42 / (06) 36 20 86 62
koster@debronamersfoort.nl
Predikant

ds. R.G. van der Zwan

(033) 4755158/ (06) 30 42 46 13
predikant@debronamersfoort.nl
Scriba/contactadres
scriba@debronamersfoort.nl
Wijkkas

NLO5INGBOO0O0S5 0407 29 t.n.v. De Bron
Internet
www.debronamersfoort.nl

¢ diakenen: René van Dijk, Roland
Fennema, Rina Lammers

» jeugdouderlingen: Aartje van 't Land,
Connie van der Zwan

« pastorale ouderlingen: Annelies van
Beek, Maya Hofstra, Janette Kuijt,
Esther van Rooijen

* predikant: Rein van der Zwan

Er is momenteel geen kerkrentmeester

... hopelijk komt/komen die er wel.

Alle kerkenraadsleden kunt u in de kerk
aanspreken. Allen hebben een email-
adres .....@debronamersfoort.nl — op de
puntjes staan voornaam en achternaam
zonder hoofdletters, zonder spaties en
zonder leestekens. We zijn terughoudend
met publiceren van telefoonnummers
vanwege ongewenst gebruik, zeg maar
misbruik daarvan.

Nieuw kerkblad, nieuwe opzet
wijknieuws

Er is in deze eerste Vierklank veel over
te lezen, u merkt het ook op deze wijk-
pagina: een nieuw kerkblad betekent
een nieuwe opzet. Kort voor verschijnen
van dit kerkblad is ook de kerk-app

in gebruik genomen. Informatie en
instructie zijn gedeeld en zullen ook
verder verspreid worden. Goede
communicatie is een groot goed, ga
ook daar in mee!
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Protestantse wijkgemeente
De Brug

Uit de kerkenraad

Woensdag 20 september hadden we
de eerste vergadering van het nieuwe
seizoen. We begonnen de vergadering
met een stukje bezinning onder leiding
van de consulent Ds. Gerard Kansen,
waarin we nadachten over Romeinen
12:1-2. God nodigt ons uit Hem zo te
vertrouwen dat we ons leven aan Hem
toewijden. Een prachtige uitnodiging,
en heel fijn om zo onze gedachten op
Hem te richten en op die manier de
vergadering in te gaan.

In de vergadering hebben we ook de
ambulant predikant Susanne van der
Sluijs van harte welkom geheten.
Verder hoorden we dat de beroepings-
commissie heel goed gestart is en
hebben we gezamenlijk vooruitgekeken
naar het nieuwe seizoen.

Leendert Kok
Voorzitter kerkenraad

Op zaterdag 28 oktober organiseert
de Brug een Franse Markt. Van 11.00
uur tot 16.00 uur. De opbrengst is
voor het diaconale project Life, Bantar
Gebang in Jakarta, Indonesié van de
Protestantse gemeente Amersfoort.

Er is verkoop van Brocante, Curiosa,
zelfgemaakte producten, handwerken,
boeken. Er is een Rad van Avontuur,
Wijnproeverij, verkoop van Franse
lekkernijen zoals Crépes, Belegde
Stokbroodjes, Kaasplankje en Frans
gebak. Kortom waan je een dag in
Franse sferen.

Er is nog ruimte om een kraam te
huren scan de QR code.
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Uitje orchideeénhoeve

Op woensdag 6 september vertrokken
we met een groep ouderen en mede-
werkers uit de Brug naar de orchideeén-
hoeve. We hebben genoten van deze
gezellige dag en de bloemen, de vlinders
en de verzorgde lunch. Dankzij de
organisatie van diaconie en het ouderen-
pastoraat kijken we terug op een
geslaagde dag!
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De Brug

Schuilenburgerweg 2

(033) 472 51 09

Predikant

Vacant

Verhuur en beheerder
verhuur@debrugamersfoort.nl
Pastoraat
pastoraat@debrugamersfoort.nl
Scriba
scriba@debrugamersfoort.nl
Wijkkas

NLO9 INGB 0000 6423 86 t.n.v.
wijkgemeente De Brug

Diaconie

NL40 INGB 0005 0360 25 t.n.v.
Diaconie De Brug
Ledenadministratie

(06) 49 84 26 31 of
ledenadministratie@debrugamersfoort.nl
Kerkbalans
kerkbalans@debrugamersfoort.nl
Autodienst
autodienst@debrugamersfoort.nl

Voor overige adressen en informatie kunt
u terecht op de website van De Brug
www.debrugamersfoort.nl




Protestantse wijkgemeente

Emmauskerk

Gespreksgroep Puntenburg

Maandag 11 september hielden we weer
onze maandelijkse gespreksgroep in
de Puntenburg in het Soesterkwartier.
Zoals altijd begonnen we met een
kopje koffie met deze keer een stukje
taart erbij. Tevens stonden we even stil
bij het feit dat één van de deelnemers
95 jaar was geworden en op welke
wijze dat gevierd was.

Het thema van vandaag was GA! We
zijn gestart met het lezen van psalm
121, de pelgrimspsalm. Een psalm die
ons vertelt dat de Heer ons begeleidt en
steunt op de weg die wij moeten gaan.

Het woordje "GA" kan op verschillende
manieren uitgesproken worden. Ga maar
en onderzoek en je kunt altijd terug-
komen, zoals we de vorige keer de
verloren zoon hebben zien langskomen.
Maar je kunt het ook heel dwingend
uitspreken. Ga, ik wil je niet meer zien.
Ga weg, verdwijn uit mijn ogen. Er
werden vele voorbeelden genoemd uit
het leven van de gespreksdeelnemers.
Bijvoorbeeld als er door kinderen keuzes
gemaakt werden die niet pasten binnen
de verwachtingen van de ouders, dan
konden ze gaan en hoefden ook niet
meer terug te komen.

Ook werd de doop genoemd als begin
van het gaan op het pad van leven

met God. Als je ervoor kiest om je kind
niet te laten dopen, kom je dan wel in
de hemel?

lemand vertelde het verhaal van een
oma, die zo graag wilde dat haar klein-
kind gedoopt zou worden, maar de

ouders vonden dit niet nodig. Uit pure
nood heeft oma haar kleinkind tijdens
het baden gedoopt en heeft dit nooit
aan de ouders verteld. Hoe kijk je hier
tegenaan?

In het verlengde hiervan kwam ook

de hulp bij zelfdoding aan de orde. Als
iemand in nood zit en niet meer verder
kan, mag je dan iemand in zo'n nood-
situatie helpen om een eind te maken
aan het bestaan hier?

Mooi dat deze vragen allemaal in

alle openheid aan de orde kunnen en
mogen komen.

Het was een waardevolle middag!

Sierk de Bruin

Proef

Op 17 september was het weer Proef
in de Emmaduskerk, onze jaarlijkse
startzondag.

Alle geloofsgemeenschappen van het
Soesterkwartier waren vertegenwoordigd
en hadden hun aandeel in een gemeen-
schappelijke dienst.

Centraal stond “de volmaaktheid of de
onvolmaaktheid van de mens”.

Wie is de farizeeér en wie de tollenaar?
Na de dienst was er een gezellig samen-
Zijn voor jong en oud, vanwege de
regen dit keer een binnenprogramma.
De kinderen maakten mooie vlaggetjes.
Velen hadden voor versnaperingen
gezorgd en het geheel werd afgesloten
met een lekker ijsje.

Sierk de Bruin
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Emmauskerk

Noordewierweg 131

(033) 461 39 37

Internet
www.emmauskerk-amersfoort.nl
Scriba
scriba@emmauskerk-amersfoort.nl
Predikant

ds. M. van der Burg-Los

(035) 542 69 53

Verhuur

dhr. H. Tornij
zaalbeheer@gmail.com
Penningmeester

dhr. B. Boomsma
bouke@boukeboomsma.nl
Bankrekening

NL97INGB0008001259 t.n.v. Emmaduskerk

Protestantse Gemeente
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Fonteinkerk

Fonteinkerk als pleisterplaats - terug-
blik gemeentezondag

Het is niet saai bij de Fonteinkerk. Na
de dienst gingen we met elkaar in
gesprek over Fonteinkerk Vitaal. Dit
werd ingeleid door vier banieren met
prachtige beelden en teksten, gemaakt
door Willem van Roozendaal. Jan Paul
Griede (kerkrentmeester) gaf daarna aan
hoe we er financieel voor staan en wat
de staat van onze gebouwen is. We
zijn een kleine gemeente met leden op
300 adressen. Zorgelijk is dat slechts
168 adressen structureel financieel
bijdragen. De kosten voor onderhoud
en verduurzamen kerkzaal lopen de
komende jaren zeer hoog op. Dat vraagt
om verder onderzoek, oplossingen,
geloof, vertrouwen en besluiten. We
willen een nieuwe predikant én een
‘pleisterplaats’ worden. Kortom er is

nu een ‘'momentum’.

Hierna vertelden Marije de Waard, Ria
Pastoor en Margriet Drent namens

de werkgroep Inspiratie over de werk-
bezoeken van het afgelopen half jaar.
We hoorden over Hart van Vathorst:
een multifunctioneel gebouw met
kerk, zorginstellingen, kinderopvang
en vergadercentrum. Ook de Regen-
booggemeente in Slotervaart en
Elthetogemeente in Amsterdam boden
inspiratie: hier zijn christelijke leef-
gemeenschappen gevormd die wonen
in appartementen bij de kerk. Daar
vindt een mooie wisselwerking plaats
tussen mensen uit deze leefgemeen-
schap, de kerk (bijv. wekelijks avond-
gebed) en haar (diaconale) projecten.
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Uit deze voorbeelden destilleerde de
werkgroep Inspiratie 7 functies voor
de Fonteinkerk als pleisterplaats.
Gevraagd werd aan de gemeente
waar voor hen de meeste affiniteit ligt,
waaraan we prioriteit moeten geven.
We kunnen immers niet alles. De top drie:
1. Vier- en stilteplek
2. Buurthuis-huiskamer
3. Het vormen van een Christelijke
leefgemeenschap (met wonen)
Deze en alle andere ideeén om een
pleisterplaats te worden, zijn heel
waardevol voor de kerkenraad om
Fonteinkerk Vitaal verder in te vullen.
Het helpt ook bij de keuzes voor de
nieuwe predikant en het gebouw. We
sloten af met heerlijke zelfgemaakte
gerechten.

KIEM ging deze zondag de binnenstad
in: o.L.v. stadgidsen bezochten ze de
Rochuskapel (kappelletje in het hofje
Armen de Poth) en de St. Joris om

zo het verschil te ervaren tussen een
grote en kleine kerk. Ook voor hen een
fijne start van het seizoen.

Activiteiten - Wees welkom in de
Fonteinkerk

Zo 8 okt:

Taizé-viering (zie verderop in deze
Vierklank)

Woe 11 okt:

Interactieve lezing Pastoraat en
dementie door Annemarie Roding-
Schilt (meer verderop)

Woe 25 okt:

Lezing door Jacomette de Blois over
ouderdom en oorlogservaringen en hoe
hiermee om te gaan door Jeanette
Bouwhuis (Meer op p. 31)

Zo 29 okt:

In de viering om 10.00 uur nemen wij
u mee in de gedachten van Luther

en in de muziek van Handel om uit te
komen bij de vraag hoe wij handen en
voeten kunnen geven aan ons geloof.
Ook jongeren komen aan het woord.
Met medewerking van FONS.

Vrij 3 nov:

Politiek Wees erbij café; lezing door
Alain Verhey — theoloog en schrijver
(meer verderop)
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Fonteinkerk

Robert Kochstraat 4, 3817 JM Amersfoort
(033) 46149 95
www.fonteinkerk-amersfoort.nl
Koster

Fahmi Icho

(06) 42 02 84 36
fahmi.icho@hotmail.nl

Predikant

Vacature

Scriba
scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl
Wijkdiaconie
NLO8RABO0373710259

Wijkkas

NL59INGB0003814259

Vrij 10 en zat 11 nov:

Duurzame ruilbeurs - winkelen zonder
geld (Meer verderop)

Tot en met 30 nov:

Te zien in Huis van Zuid: Gobelins,
weefkunst. Gobelins zijn met de hand-
geweven wandtapijten met ingewerkte
figuren. Gemaakt door kunstenaar Lydi
Ubbels (meer verderop)



Protestantse wijkgemeente

De Hoeksteen

Terwijl ik dit schrijf, zijn we nog volop
bezig met de voorbereidingen voor

de intrededienst van 1 oktober en de
gemeentezondag van 8 oktober. Wij
hopen, bidden en verwachten dat onze
nieuwe dominee voor onze gemeen-
schap tot zegen zal zijn zodat wij voor
anderen weer tot zegen kunnen zijn!

De septemberactiviteiten liggen alweer
achter ons: we kijken terug naar een
gezellig startontbijt op 10 september
en de lancering van onze kerk-app

op 17 september. Terwijl ik dit schrijf
hebben al 104 mensen zich aangemeld
voor de app en hij wordt steeds actiever
gebruikt. Ook daarvan hopen wij op
veel zegen in de versterking van onze
gemeenschap. Wanneer de aanmel-
dingen zich enigszins gestabiliseerd
hebben, komt er weer een soort
‘Hoekboek’ voor degenen die geen
smartphone of tablet hebben, en
natuurlijk blijft de wekelijkse Nieuwsbrief
ons van nieuws voorzien. Nu kunnen we
uitkijken naar de "Hoeksteenpubquiz”
van 28 oktober, georganiseerd voor
ons door het kerkrentmeestersteam.

Ondertussen gaan de andere kerkelijke
zaken ook gewoon door. We zien uit
naar de vorming van een “Commissie
Eredienst”, nu in oprichting, die samen
met onze nieuwe dominee onze
zondagochtenddiensten in goede banen
zal leiden, en dan vooral de speciale
diensten die er aankomen zoals de
Gedachteniszondag, Advent en Kerst.
De landelijke verkiezingen van 22
november bieden voor ons een mooie
kans: we bieden koffie, thee en een
gesprek aan aan mensen die in de

kerk komen om te stemmen en die
benieuwd zijn naar onze gemeenschap.

Ineke van Qosten, scriba

Onderscheidingen voor Lammy en
Stijnco Woldendorp

Zondag 17 september j.l. was een
mooie dienst in De Hoeksteen. Naast
de (her)bevestiging van 2 ouderlingen
en aandacht voor alle vrijwilligers, was
er ook een verrassing voor Stijnco

en Lammy Woldendorp. Zij kregen

een draaginsigne in goud uitgereikt

en opgespeld. Stijnco voor 40 jaar
vrijwilligerswerk met nadruk op het
gebouwbeheer. Lammy voor 40 jaar
vrijwilligerswerk met nadruk op de
pastorale kant van dit werk. Het is een
welverdiende onderscheiding. Bedankt
voor jullie inzet!

Inge Borst, Wijkredactie

Boekenkast in de entree van
De Hoeksteen

Al enige tijd staat in de entree
van De Hoeksteen een boeken-
kast waar iedereen die boeken
over heeft deze kan achterlaten
en anderen ze weer mee kunnen
nemen. Dit is wat Louise van 7
jaar ons schrijft:

Blij met een boek

Van de boekenkast in de kerk
kreeg ik een boek “Mijn eerste
Bijbel’, met een gouden rand en
een lint. Ik ben er zo blij mee!
Elke ochtend en avond lees ik
er in. De schepping vind ik het
mooiste verhaal.

Louise Trouborst-Raven, 7 jaar
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De Hoeksteen

Klaartje Donzepad 59

(033) 480 78 98

Codrdinator beheer

K. Johannes

(06) 211553 61
Cooérdinatorverhuur

H. Koolstra

(06) 1306 48 10

Predikant

L. Kansen-Brasz (vanaf 1 oktober)
Voorzitter

T. Grunbauer
voorzitter@ahoeksteenamersfoort.nl
Scriba

J.H. van Oosten
scriba@hoeksteenamersfoort.nl
Bankrekening
NL18ABNA0553217135
Website
www.hoeksteenamersfoort.nl

Wandeling Woerden — Nieuwkoopse
Plassen — Alphen aan den Rijn

Voor de doorwinterde wandelaars wordt
er op 14 oktober a.s. een wandeling van
24 km georganiseerd in het Groene Hart.
Voor meer informatie wordt u verwezen
naar de website www.zindex033.nl

Cor de Vette, Wijkredactie
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De Inham

We zwaaiden de zomer uit en zijn de
herfst ingewaaid. Die begon op een
zonovergoten zondag met een viering
en een markt van duurzame mogelijk-
heden. Joke Vrij en Cris van Oers zeggen
in een interview met Groene Kerken:
“We denken ook wel eens, moeten wij
dan ook op de snelweg gaan zitten?
De veranderingen gaan te langzaam.
Er zijn teveel clubs die lobbyen voor
andere belangen, omdat ze verdienen
aan een onhoudbaar systeem. Het is
nodig om een tegengeluid te laten
horen. Dus ik begrijp de actievoerders
heel goed. Maar tegelijk weet je ook
dat dat soort acties sommige mensen
juist helemaal in de weerstand brengt.
Daarom zoeken we toch zoveel
mogelijk naar een positieve toon, om
te laten zien hoe het ook kan.”
Daarom gaan we het gesprek aan waar
dit vragen oproept. Je zult maar bij
Tata Steel werken en bezig zijn met
veiligheid en verduurzaming van het
bedrijf. Over die ontmoeting hoort u
binnenkort meer. Zo zoeken we met
elkaar naar wat God van ons vraagt en
daarbij telt elke stem.

Die houding van zoeken en doorvragen
blijkt ook uit de programmering voor
de komende maanden. Ik licht er maar
een paar dingen uit. Met de filmkring
volgen we de camera op zoek naar
wat waar, mooi en goed is. We staan
stil bij onze persoonlijke weg door het
leven bij het zondagmiddaggesprek.
En er is de ontmoeting op straat.
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Zondagmiddaggesprekken

Dineke Havinga interviewt een lid van

De Inham over een persoonlijk thema.

In het kringgesprek o.Lv. Martin Snaterse

bevragen we ons zelf: wat hebben we

met de inbreng van de geinterviewde?

We sluiten af met een drankje.

De Inham, 16.00-17.30 uur.

« 15 oktober: 'Man en vrouw schiep
God ons’ — mag het iets meer zijn?
We ontdekken dat gender niet binair
is maar veelkleuriger. Met Elijah van
Barneveld.

» 5 november: Een koloniale erfenis.
Hoe was de grote overgang naar en
de ontvangst in het verre, vreemde
Nederland? Met Moz Lathuheru.

e 21 januari 2024: De ziel gaat te voet.
Kom je verder als je gaat lopen? Met
Jacques Bakker over zijn pelgrimage
naar Santiago.

Filmkring

Zondagavond, De Inham, 19.00 uur.
Met inleiding en nagesprek.
Bijdrage € 1,50 per keer.

» 29 oktober, Biggest little farm,
(let op: Hamseweg 87)

10 december, De man uit Rome

e 28 januari, The Way

e 17 maart, Into the wild

» 2 juni, De acht bergen

Ik mis je — overal en nergens

Op zaterdag 28 oktober staat er een
kraam met lichtjes bij de winkelcentra
in Amersfoort-Noord: Kraailandhof in
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De Inham

Hamseweg 40

3828 AE Hoogland

(033) 480 51 25

Koster en verhuur

Henk Tornij

(06) 4164 78 10

koster@inham.net

Predikant

ds. Martin Snaterse
martin.snaterse@inham.net

Secretaris

Arthur de Bruin

secretaris@inham.net

website

www.inham.net

Bankrekening

NL84 RABO 0123005892 Protestantse
Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

Hoogland, De Nieuwe Hof in Nieuwland,
Emiclaer in Kattenbroek en in Vathorst.
En ‘s avonds van 19.00-20.00 uur bij
Leo’s Oord. Voorbijgangers kunnen
een kaarsje aansteken voor iemand die
zij missen en willen gedenken.

Wilt u meer weten ook over andere
activiteiten: neem een abonnement op
de wekelijkse nieuwsbrief.

En natuurlijk: De Inham is op zondag
(10.00 uur) en door de weeks elke dag
open. Als een pleisterplaats voor de ziel.

Ds. Martin Snaterse



Protestantse wijkgemeente

Nieuwe Kerk

Beelden van Jezus (slot)

Tenslotte: 'De terugkeer van de verloren
zoon' (Rembrandt). Bekend, maar nooit
op uit gekeken. Hoe veelzeggend om de
jongste zoon te zien onder de handen

van zijn Vader. De oudste zoon, die het
beschouwend aanziet.

De kleding, de handen, de houding,

al het rafelige wekt ons tot bezinning.
Jezus vertelt deze gelijkenis (Lukas 15)
en toont ons daarin het hart van de
Vader en dat van zichzelf.

Een hart vol onvoorwaardelijke liefde
voor beide kinderen. De vraag blijft: zal
ook de oudste zoon op de uitnodiging
van de Vader ingaan om het feest mee
te vieren?

Elke maand stellen we iemand uit de
Nieuwe Kerk voor die achter de
schermen een taak uitvoert. Deze keer
is de beurt aan Theo Koers. Theo (54 jaar)
is getrouwd met Caroline Reijmerink
en woont in Nijkerk. Theo woont sinds
1998 in Amersfoort en kwam af en

toe in de Nieuwe Kerk. Kort voor zijn
huwelijk is de keuze voor de Nieuwe
Kerk definitief gemaakt. Hij is actief
geworden in het vrijwilligerswerk,
ondanks een verhuizing naar Nijkerk

in 2009. Theo is actief (geweest) in de
commissie herinrichting Nieuwe Kerk
(zo hadden we vroeger donkerbruin
tapijt!), in het beamteam, bij de diverse
markten, als grillmaster van de jeugd-
BBQ en hij is ouderling-kerkrentmeester
geweest met aandacht voor onderhoud
van het gebouw en de rol van muziek
in de eredienst. Theo werkt als zzp-er
in financiéle rollen in het bedrijfsleven
en de semi-publieke sector. De vaak
lange werkdagen waren geen reden
om niet als vrijwilliger voor de kerk
aan de slag te gaan. Theo vindt het
belangrijk om mee te bouwen aan

de gemeente.

Graag stellen we Theo drie vragen én
mag hij de pen doorgeven aan een
andere 'uitvoerder achter de schermen'.

Wat maakt je vooral gelukkig of waar-
over ben je het meest blij? Dat begint
natuurlijk met het gezelschap van
vrienden, familie en Caroline. Goede
kwaliteit koffie, wijn en vakanties helpen
zeker mee.

Wat hoop je voor de Nieuwe Kerk met
het oog op de toekomst?

Het invulling geven aan de gemengde
liturgie tijdens de ere-dienst heeft veel
tijd gekost en vereist een dialoog tussen
de muzikanten onderling en de leden
van de gemeente.

Volgens mij werkt de richting die we
met elkaar zijn ingeslagen en helpt het
om elkaars geloofsleven te versterken.
De Nieuwe Kerk heeft oog voor de
Protestantse traditie en geeft ruimte
aan nieuwe muziekstromingen.
Hierdoor groeien we als gemeente en
kunnen we ons verheugen in een grote
schare kinderen en pubers. Dat is een
groot geschenk.
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Nieuwe Kerk

Leusderweg 110 Amersfoort
www.nieuwekerkamersfoort.nl

Predikant

ds. Gerard Kansen

Vermeerstraat 152
dominee@nieuwekerkamersfoort.nl

Scriba (contactpersoon kerkenraad)
scriba@nieuwekerkamersfoort.nl

Pastorale zorg nodig? U kunt dit melden bij
één van de ouderlingen of een email sturen
naar: pastoraat@nieuwekerkamersfoort.nl
Verhuur

Marijke Buis

(033) 461 48 57 of
beheer@nieuwekerkamersfoort.nl

Kopij voor Vierklank (voorheen Drieluik)
drieluik@nieuwekerkamersfoort.nl

Wat is voor jou het allerbelangrijkste
in je geloofsleven?

De zekerheid dat God naar je omkijkt
en zijn aanwezigheid soms laat blijken
is voor mij de belangrijkste steunpilaar.
Het geloof werkt op allerlei manieren
door moed, rust en richting te geven
in de dagelijkse beslommeringen en bij
grote dilemma’s, verdriet, uitdagingen
en levensvragen.

Theo geeft de pen graag door aan llse

en Jack van den Burg. De redactie zal
contact met hen opnemen!

25



Woonzorgcentrum

Nijenstede

Van de geestelijke verzorging
Bron van liefde, licht en leven,
laat Uw vreugde in ons zijn,

is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.

Dat wij dan elkaar beminnen,

z0 dat zelfs de dood niet scheidt,
niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.

Kring

De datum van de eerstvolgende
bijbelkring is:

dinsdag 31 oktober 2023 in

't Praathuis.

Wij gedenken

e Op 4 augustus 2023 overleed
mw. J. Strijbos-Nieuwland
(geboren op 5 februari 1928)

e Op 27 augustus 2023 overleed
mw. C.M.W. Schouten-Raaphorst
(geboren op 18 november 1946)

» Op 10 september 2023 overleed
mw. N.J. Langelaar-Morshuis
(geboren op 6 maart 1928)

» Op 15 september 2023 overleed
mw. HW. de Kruis-Marcus
(geboren op 7 september 1930)

e Op 21 september 2023 overleed
dhr. J.R. van Oostrum
(geboren op 13 december 1990)

We wensen alle nabestaanden en een
ieder die zich met hen verbonden
voelt, heel veel sterkte toe en nabijheid
van God en mensen.

En voor u en jou alle goeds en zegen!

Vriendelijke groeten van Leo Houweling

Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard

Johanneskerk

Sinds vijf jaar vliegt onze duif elke
septembermaand naar een andere
bestemming in Amersfoort. Het is een
vredesduif; zij zoekt haar nest op een
plek die vrede in de stad bevordert.

De duif is eerder geweest bij de
Straatpastor, de Straatadvocaat, bij
ontmoetingscentrum Beytna in de wijk
Nieuwland, in Randenbroek bij buurt-
centrum Entree, en bij codperatie De
Blauwe Paraplu in de Kruiskamp.

Nu vliegt de duif naar Pitstop. Pitstop
biedt woonruimte aan jongeren die
willen leren om zelfstandig te wonen.
Deze jongeren volgen een opleiding
op het mbo Amersfoort of bij het ROC
Midden Nederland. Ze lopen het risico
uit te vallen door een instabiele thuis-
situatie. Deze jongeren tussen de 18 en
25 jaar kunnen niet meer thuis wonen
en zijn ook nog niet in staat volledig
zelfstandig te wonen. Ze hebben zelf
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voldoende financiéle middelen om
in hun levensonderhoud te voorzien,
maar hebben begeleiding nodig. Ze
kunnen er minimaal 12 jaar wonen.

Pitstop biedt begeleiding aan maximaal
30 Jongeren. Ruim 20 van hen wonen
in een pand aan de Graaf Hendriklaan,
en anderen in woningen verspreid over
de stad. De organisatie Sovee biedt

de woonbegeleiding. De begeleiders
Zijn aanwezig op de momenten dat de
meeste jongeren thuis zijn: aan het
einde van de middag, 's avonds en in het
weekend. Daarnaast is de begeleiding
7 dagen per week en 24 uur per dag
telefonisch bereikbaar. De Vredesduif
zal voor een jaar een goede plek krijgen
in de Graaf Hendriklaan. Mooi om weer
met zo'n zinvol initiatief kennis te maken.
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Nijenstede

Andreaskapel, Heiligenbergerweg 84
(ingang Randenbroekerweg)

Pastor

L.C. Houweling
leo.houweling@beweging3.nl
Tijdelijke scriba pastorale commissie
Jacqueline Diekema
jacqueline.diekema@kpnmail.nl
Penningmeester

Bert Blankenstijn
bert.blankenstijn@kpnmail.nl

NL29 INGB 0003 2581 16 t.n.v.
Kapelfonds Nijenstede
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Johanneskerk

Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort
www.johanneskerk.nl

Beheer

Jan R. Nienhuis
jan.r.nienhuis@gmail.com

(06) 28 36 77 49

Predikant

Mw. ds. A. Liebich

(033) 258 36 13
a.liebich@kpnplanet.nl

Secretaris

Laura van Rossum du Chattel
secretaris@johanneskerk.nl
Penningmeester

NL 59 INGB 0008 0870 12 t.n.v.
Protestantse Wijkgemeente van Bijzondere
Aard te Amersfoort




Hervormde wijkgemeente

St. Joriskerk

Rondom de diensten

Zondag 15 oktober is er een doopdienst
in onze wijkgemeente. Voor het eerst
weer in zoveel jaren een doopdienst
zonder eigen wijkpredikant. De doop-
dienst wordt geleid door ds. J.P. Nap
uit Hoevelaken.

Zondag 29 oktober staat de ochtend-
dienst, die geleid wordt door ds. M.J.
van der Poel, in teken van de terug-
komst van Peter en Riek Trommel. Zijj
werden vier jaar geleden, vanuit de
Sint-Joriskerk, door de GZB uitgezonden
naar Centraal-Azié. Daar hebben zijj zich
ingezet voor daklozen. Het opzetten
en helpen runnen van een hospice
voor deze groep mag de kroon op hun
werk worden genoemd.

We mogen ervaren dat na het vertrek
van ds. Dekker het werk van God
doorgaat in onze wijkgemeente. Het
evangelie mag elke zondag klinken,
we wensen ieder gezegende diensten!

Kerkenraad

De kerkenraad heeft in haar vergade-
ringen nagedacht over het beroepings-
werk in de wijkgemeente. Als eerste is
in de vergadering van juli het stappen-
plan beroepingswerk in de kerkenraad
behandelt en vastgesteld. Aansluitend
volgde het opmaken van het profiel van
de wijkgemeente, deze is opgesteld
naar aanleiding van het beleidsplan,
actuele gegevens en de vitaliteitsscan.

Dit profiel is nodig om een te beroepen
predikant meer informatie te geven
over ons als wijkgemeente. Vervolgens
heeft de kerkenraad nagedacht over de
profielschets van de te beroepen wijk-
predikant en de beroepingscommissie.
In de vergadering van september sloot
classispredikant ds. T. Verhoeven aan in
de vergadering en heeft dit onderwerp
geleid. Aan de hand van dit gesprek en
de uitkomsten daarvan zal de profiel-
schets van de wijkpredikant opgesteld
worden. Voor de beroepingscomissie
geeft de kerkorde aan dat er naast
kerkenraadsleden ook andere gemeente-
leden zitting in de beroepingscommissie

kunnen hebben. In de vergadering is de
wens uitgesproken om ook gemeente-
leden aan de commissie toe te voegen.
Aankomende tijd zullen er dan ook
gemeenteleden benaderd worden
hiervoor.

Ambtsdragersverkiezingen

Einde van het jaar 2023 zijn er weer
verschillende broeders van de kerken-
raad aftredend en herkiesbaar. De
kerkenraadsleden die herkiesbaar zijn,
hebben in de afgelopen tijd gezocht
of ze nog een ambtsperiode willen
aanvaarden en zich herkiesbaar willen
stellen. Na beraad hebben verschillende
broeders zich herkiesbaar gesteld, maar
zijn er ook broeders die zich niet
herkiesbaar konden stellen. In oktober
zullen wij weer de ambtsdragersverkie-
zingen opstarten binnen de gemeente.

Tenslotte

Een vacante periode is een spannende
tijd waarbij we niet terug kunnen vallen
op een predikant. Dat doet een beroep
op ons allemaal. Vanuit de kerkenraad
proberen we de taken goed op te
pakken. We zijn dankbaar voor het vele
werk dat door gemeenteleden buiten
de kerkenraad wordt opgepakt. We
wensen eenieder Gods rijke zegen toe.

Een hartelijke groet,
Scriba broeder R. Gerritsen

Terugblik Gemeentemiddag

Op zaterdag 16 september was onze
jaarlijkse gemeentemiddag. We kijken
terug op een mooie middag waarin
ontmoeting en verdieping rondom het
thema "Hou vol' centraal stonden.

Daarnaast was er ook volop ruimte
voor spellen, verdieping, muziek,
patat en activiteiten voor de kinderen
en jongeren. Een mooie start van het
nieuwe seizoen!
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St. Joriskerk

Hof 1
beheerder@sintjoriskerk-amersfoort.nl
Wijkgebouw

Filalethes

Havik 29

beheerder@filalethes.nl

Website
https://sintjoriskerk-amersfoort.nl

Scriba

Reinier Gerritsen
scriba@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Kopij Drieluik
johannabijvank@sintjoriskerk-amersfoort.nl
Wijkkas

NL47 INGB 0003 6862 41 t.a.v. hervormde
wijkgemeente st. Joriskerk
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Hervormde wijkgemeente

De Veenkerk

Liederen over het leven

De Veenkerk staat dit najaar in het
teken van Songs of Life. Liederen over
Jjeugd, seksualiteit, liefde, dood, ouder
worden, dromen en gebroken dromen
— het komt allemaal voorbij in diverse
kerkdiensten. Ook presenteert de
Veenkerk net als in eerdere jaren haar
eigen ‘menu’ met aandacht voor de
diverse kringen, het nieuwe Veenkerk-
koor en allerlei jeugdactiviteiten.

In het najaarsthema zoekt voorganger
Rolinka Klein Kranenburg elk jaar aan
de hand van kunst en cultuur naar de
verbinding tussen God en mensen.
Vorig jaar stond de kunst van Rembrandt
centraal, dit jaar liederen uit de Bijbel.
De diensten zijn laagdrempelig, met
veel ruimte voor beeld en video.

“Jesus, he's always there.” Daarmee
opende zondag 24 september de
tweede dienst rond het thema Songs
of Life. Jeugd en ouderschap stonden
centraal. Het 'kinderlijke’ vertrouwen
dat Jezus er altijd is, elke traan voelt.
Want niet alles is roze en fijn — eris
soms ook verdriet. Wat bijvoorbeeld,
als je ongewenst kinderloos bent? En
kinderen zijn kwetsbaar, benadrukte
Rolinka: “Er is onderweg zo veel wat
mis kan gaan en wat levenslange
beschadigingen kan opleveren.”

Marcus 10, waarin Jezus de kinderen
bij zich laat komen, was de centrale
tekst: "Wie niet als een kind openstaat
voor het koninkrijk van God, zal er
zeker niet binnengaan.” Wat betekent
dat? Duidelijk is dat Jezus wil dat
kinderen niet bij hem weggehouden
worden. Hij wil hen zegenen.
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“In Jezus’ tijd golden kinderen als
halfmensjes, onaffe mensjes”, legde
Rolinka uit. Jezus corrigeert dat. Wij
vinden het tegenwoordig normaal om
aandacht te hebben voor kinderen,
maar tweeduizend jaar geleden
reageerden de leerlingen verrast op
Jezus. Kinderen die het koninkrijk
binnengaan, hoe dan?

Zijn als een kind is niet hetzelfde als
naief zijn, alles voor zoete koek aan-
nemen. Rolinka: “Kinderlijk geloof is
nieuwsgierig, vragen stellen en daarin
serieus genomen willen worden.”
Kinderen leven in afhankelijkheid en
vertrouwen. Ze zijn kwetsbaar en
kunnen het niet alleen.

De Bijbel kent geen liederen die over
kind-zijn gaan. De hedendaagse cultuur
wel en daarvoor was veel ruimte
tijdens de dienst. Naast Whitney
Houstons

‘Greatest love

of all' kwam

ook ‘Anne’ van

Herman van Veen

voorbij. “Anne,

de wereld is niet

mooi, maar jij

kunt haar een

beetje mooier

maken”, zong

hij in 1986 zijn

dochter toe.

Enkele jaren
geleden reageerde
Anne van Veen
met een eigen
lied. Daarin is ze
optimistischer
dan haar vader:
“De wereld is

wél mooi.”
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De Veenkerk

De Kamers, Wezeperberg 1, Amersfoort
Predikant

Rolinka Klein Kranenburg

(06) 55 87 47 38

predikant@veenkerk.nl

Voorzitter wijkraad

Daniélle (voorzitter@veenkerk.nl)
Secretaris

Jonine (scriba@veenkerk.nl)

Website

www.veenkerk.nl

Bankrekening

NL29 RABO 0123 0550 91 t.n.v. Veenkerk




COLUMN

Vormen van gebed

Lectio Divina

De Bijbel neemt een belangrijke plek in binnen ons geloofs-
leven. Toch vinden we het misschien lastig om zelf een
manier te vinden waarop we de Bijbel lezen. Misschien
zijn we geneigd om het snel te willen lezen of om het
vooral te bestuderen. Lectio divina is een manier om
mediterend en biddend de Bijbel te lezen. Het is een
eeuwenoude manier van bijbellezen die in de kloosters
verder is uitgewerkt. Letterlijk betekent het goddelijke
lezing, vrij gezegd draait het om het zo lezen van de
Bijbel we ons openstellen voor de Geest die tot ons
spreekt in het Woord van God. Lectio divina omvat vier
aspecten: lectio (lezen), meditatio (mediteren), oratio
(gebed) en contemplatio (rusten in Gods aanwezigheid).

Lezen

Allereerst wordt er een bijbelgedeelte gelezen. In een
groep wordt dit door iemand voorgelezen. Thuis kun je
lezen in stilte, maar het bijbelgedeelte kan heel anders tot
je spreken als je het hardop leest (we kunnen er dan niet
te snel overheen lezen) of bijvoorbeeld luistert naar een
audiobijbel. Soms kan het helpen om een tekst of een
bijbelgedeelte (op een creatieve manier) op te schrijven.

Mediteren

Het tweede aspect is meditatie. We ‘'herkauwen’ innerlijk het
bijbelgedeelte. Wat betekent het bijvoorbeeld voor ons
als we lezen ‘Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij
zullen God zien' (Matth. 5:8)? Bij lectio divina is meditatie
dus niet alleen verzonken zijn in stilte, maar bezig zijn
met het Woord van God. Het derde aspect is gebed. We
vragen God om ons te geven waar we bij het mediteren
naar gaan verlangen, bijvoorbeeld dat God ons bijvoor-
beeld een zuiver hart geeft, en dat we Hem mogen zien.
Bij contemplatie mogen we rusten in de aanwezigheid
van God. We geloven dat Hij naar ons gebed hoort en
zichzelf aan ons geeft, en dat wij ons volledig aan Hem
mogen overgeven.

Samen of alleen

Lectio divina is iets wat je zelf thuis kunt vormgeven,
maar ook in een groep. Het helpt om een rustige plek te
zoeken, en om bijvoorbeeld een kaars aan te steken of
naar een beeld van het kruis te kijken. Het is goed om te
beginnen met een gebed om de Heilige Geest. Voor het
kiezen van een bijbelgedeelte kun je inspiratie opdoen door
een tekst te kiezen uit bijvoorbeeld getijdengebed.nl.
Een mooi middeleeuws werkje over lectio divina is dat
van Guigo Il de Kartuizer, De ladder van de kloosterlingen.
Spiritualiteit van de lectio divina, vertaald door Jos de
Heer. Je kunt ook een voorbeeld van lectio divina vinden
op https://protestantsekerk.nl/idee/lectio-divina-wat-
god-de-lezer-vandaag-wil-zeggen/.

Viering

Ook in de viering van de liturgie kun je iets van het patroon
van lectio divina ontwaren. Voor de lezing van het Woord
bidden we om de Geest. We geloven dat in de lezing van
de Schrift God zelf tot de gemeente spreekt. Daarom eindigt
een lezing met Het Woord van God. Hiermee zeggen
we niet zoiets als ‘we zijn nu klaar met lezen’ maar ‘Dit is
het woord van de Heer, wat we zojuist gehoord hebben.’
In de klassiek-oecumenische traditie beantwoordt de
gemeente dit met Wij danken God — omdat de Ene tot
ons spreekt.

Stilte

De preek heeft in sommige opzichten wat weg van
meditatie. De predikant neemt ons mee in de diepere
betekenis van de tekst en hoe die op ons leven van
toepassing is. Waardevol is het moment van stilte na de
preek. Het geeft wat ruimte om te mediteren of voor

stil gebed over wat je gehoord hebt en hoe dat tot je
spreekt. Hierna volgen de in de liturgie gebeden, waarin
we niet alleen voor onszelf, maar voor de kerk en wereld
bidden, omdat Jezus ons leerde in het Onze Vader dat
we voor ‘'ons’ bidden en niet alleen voor onszelf. Soms
kun je momenten ervaren tijdens de dienst dat je mag
rusten in God. In de liturgie krijgt de contemplatie ook
gestalte in de dienst van de dankzegging, de Eucharistie.
Als kerk staan we voor het aangezicht van God die zichzelf
helemaal aan ons geeft. We mogen het lichaam van
Christus met open handen ontvangen en onszelf helemaal
overgeven aan God.

De Adventkerk is in Drieluik een serie gestart over
verschillende vormen van gebed, in Vierklank wordt
deze afgerond. In deze vijfde bijdrage staat Lectio
Divina centraal, geschreven door Dr. Ineke Cornet.
Ineke is docent spiritualiteit aan de Protestantse
Theologische Universiteit.
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Symposium Mystiek in het dagelijkse leven

Thema

Leven in Gods tegenwoordigheid ontmantelt alle schijn. Daardoor wordt
het bestaan pijnlijker, intenser, vreugdevoller, vruchtbaar en betrokken.
Deze mystieke weg is niet alleen weggelegd voor uitzonderlijke mensen
of kloosterlingen. Godsverlangen kan ook ‘gewone’ mensen aanzetten om
een relatie met God te zoeken en zijn of haar leven te vernieuwen.

Over het programma en de inleiders

In de ochtend worden twee boeken gepresenteerd. Er zal gelegenheid
zijn om deze tegen een speciale korting aan te schaffen. Jean-Jacques
Suurmond maakte onlangs een vertaling en bewerking van het grote
standaardwerk van Underhill over mystiek: Mystiek, Hoe God werkt in de
mens (Skandalon, 2022). Aan de hand van vele mystici door de eeuwen
heen, geeft het een heldere uitleg over de spirituele weg, aangevuld met
Nederlandse en hedendaagse mystici. Marianne Vonkeman zal spreken
over haar boek: Ik mis Je terwijl Je bij me bent, mystiek dagboek van een
dominee (van Warven, september 2023). Het is een selectie teksten gedurende
dertig jaar over haar omgang met God, natuur, levenscrisissen, kerk en
pastoraat, gebed, geloof en twijfel. In de middag vertellen drie karmelieten
Hein Blommestijn, Carmen Fotescu en Jos Huls over hun leven en inspiratie.
Zij wonen en werken op Schiermonnikoog, in de leefgemeenschap Ad
Montem. Jos zal een inleiding geven over de inspiratie van de voormalig
VN hoofd Dag Hammerskjgld. Een pianist verzorgt de muzikale omlijsting.

Tijd: zaterdag 21 oktober 10.30 uur tot 15.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur)
Plaats: St Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 29 Amersfoort

Bijdrage: € 7

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com

Kom je ook lampionnen
maken voor Sint Maarten?
Je bent om 16.00 uur
welkom in de Amersfoortse
Zwaan om gezellig te
knutselen. En natuurlijk
vertellen we voor jong en
oud het verhaal van Sint
Maarten, a.k.a. Martinus
van Tours.

Stichting Contextueel
Pastoraat in Nederland

Dinsdag 24 oktober 2023
10.00 - 17.00 uur Bergkerk,
Amersfoort (Dr. Abr. Kuyperlaan 2)

‘Alle werkelijke leven is ontmoeting’

Dit jaar is het honderd jaar geleden

dat ‘Ich und Du’ verscheen, misschien
wel het meest bekende boek van de
joods-humanistische wijsgeer Martin
Buber(1878-1965). Goede reden voor
de Stichting Contextueel Pastoraat

om op haar studiedag op dinsdag 24
oktober 2023 stil te staan bij hét tref-
woord van Bubers denken: ontmoeting.

Programma

Hanneke Meulink-Korf spreekt over
Dialogisch leven als actieve toewijding
aan de tijd. Catherine Ducommun-
Nagy spreekt over Vergeving en
exoneratie: een nieuwe visie en een
nieuwe terminologie.

Muziek en ontmoeting

Geen studiedag zonder muziek en
theater! Gottfrid van Eck brengt met
zijn bandgenoten een collage van
chassidische vertellingen en klezmer-
muziek en vanzelfsprekend is er tijd
voor ontmoeting!

Aanmelding

Download het aanmeldingsformulier van
de website www.contextueelpastoraat.nl,
vul het in en mail het naar
info@contextueelpastoraat.nl



13 november 2023

‘Omdat we van onszelf geen huis zijn’

Deze dichtregel van Rutger Kopland
raakt aan het thema van ons nieuwe
symposium.

We willen op zoek gaan naar bouw-
stenen voor een spiritualiteit van het

ouder worden in tijden van vervreemding,

versnelling en klimaatverandering.

Welke (oude) woorden blijven kostbaar,
welke nieuwe inzichten verrijken ons?

Welke waarden dragen bij aan de
toekomstige bewoonbaarheid van
onze aarde?

Vier sprekers geven wij het woord:
 Frits de Lange ontvouwt een geheel
nieuwe spiritualiteit in zijn laatste
boek ‘Overweldigend’. Waar kunnen

we ons volgens hem nog thuis
voelen als we geen grond meer
onder de voeten hebben?

* Renée van Riessen: Huizen in het
grensgebied: reflecties over de
spiritualiteit van het ouder worden
aan de hand van gedachten van
Emmanuel Levinas en gedichten
van |lda Gerhardt.

» Willem Jan Otten: Over het
Christelijk geloof dat hij op een
heldere manier niet probeert te
begrijpen.

» Rabbijn Awraham Soetendorp:
Levenslessen van hoop van een
rabbijn.

10.30-16.00 uur, inloop vanaf 10.00 uur

Aanmelden bij Sija van de Minkelis,
e-mail: sivdminkelis@kpnplanet.nl
o.v.v. aanmelding Symposium 13
november. Kosten: € 60,- (incl. lunch
en afsluitend hapje/drankje).

Overmaken op de rekening van de
Stichting de Amersfoortse Bergkapel
IBAN: NL40 INGB 0008 2419 72 o.v.v.
aanmelding Symposium 13 november.
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KUNST, CULTUUR & MUZIEK

Zaterdag 14 oktober 16.00-17.00 uur

Amersfoortse Zwaan:
Gedichten die staan als
een huis.

Elza Kuyk hield vorige week, 7 oktober,
in de Amersfoortse Zwaan een lezing
over monumentale kerkgebouwen en
hun gebruikers. Deze week gaan we op
zoek naar poézie over het kerkgebouw.

Meestal lezen we gezamenlijk poézie
in de kerk. Yvanka de Ruijter schreef
een gedicht aan de buitenkant van de
kerk. Als stadsdichter van Wageningen
spijkerde zij in 2019 een gedicht aan
de (tijdelijke) muur van de Grote Kerk
op de Markt te Wageningen. Deze kerk
werd verbouwd zodat er, naast kerk-
diensten, ook andere bijeenkomsten
konden plaatsvinden. Een strofe van
haar gedicht: /[...] Word je/mooier dan
je was,/ dan zullen wij je/ spiegel zijn.

Wat zeggen dichters over het huis van
de kerk? En kan de poézie zelf ook als
onderkomen, als huis van de kerk gezien
worden? Van psalmen tot straatpoézie,
van Ingmar Heytze tot Rutger Kopland,
samen gedichten lezen onder leiding
van Wijnt van Asselt.

Steun Mikondo met
zelfgemaakte kaarsen

In de Fonteinkerk zijn gemeenteleden
weer gestart met het maken van
nieuwe kaarsen van de kaars-restanten.
De opbrengst van de verkoop van de
kaarsen gaat ook dit jaar weer naar
Mikondo. Een project waardoor meer
dan 1000 kinderen en jongeren naar
school kunnen gaan in een achter-
standswijk in Kinshasa de hoofdstad
van DRCongo. Door onderwijs krijgen
Zij een betere toekomst. Meer op
www.mikondo.nl. Om nog meer kaarsen
te kunnen makken zijn kaars-restanten
meer dan welkom. In te leveren bij de
Fonteinkerk.
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Op zondag 15 oktober is de Amersfoortse Zwaan onderdeel van de Kunst-
KijkRoute in de binnenstad. De kunstenaars exposeren met heel verschillend
werk. Spannend om te zien hoe kunst en de kerkelijke ruimte op elkaar inwerken,
elkaar bevragen. De kerk is open van 12.00-17.00 uur.

Op zaterdag 21 oktober in de Amersfoortse Zwaan is er Muziek na de
Markt, met een concert van het duo The Mockingbirds: twee stemmen,
twee instrumenten, één lied waarin het leven doorklinkt. Bijdrage aan de
uitgang, naar eigen inzicht en budget.




Amersfoort

gaat naar
Taize - 2024

Dit jaar zijn we in Taizé geweest en volgend jaar willen we weer met
een grote groep jongeren vanuit Amersfoort. En daarvoor hebben we
uw hulp nodig!

Groot succes

Afgelopen zomer kon u in Drieluik lezen dat er dit jaar voor het

eerst een groep jongeren naar Taizé is gegaan op een door de PGA
georganiseerde reis. Die reis was een groot succes! Voor veel van de
deelnemende jongeren betekende deze reis een inspirerende kennis-
making met Taizé maar ook een verdieping van hun geloof. Onlangs
is zelfs één van de jongeren voor langere tijd naar Taizé vertrokken!

Wij, de werkgroep Taizéreis, zijn blij met, en dankbaar voor dit mooie
resultaat. Het heeft ons geinspireerd om komend jaar weer een reis naar
Taizé te organiseren, ditmaal in de eerste week van de zomervakantie.

Verschillende geloofsgemeenschappen

We vinden het mooi om dit jaar deelnemers uit verschillende geloofs-
gemeenschappen te verwelkomen. Wat zou het mooi zijn als ons
reisgezelschap net zo oecumenisch is als Taizé zelfl We beginnen vroeg
met de voorbereidingen, omdat we proberen om meer jongeren uit
verschillende kerken enthousiast te krijgen. En daar hebben we uw
hulp bij nodig!

Wat bieden wij?
Wij komen graag bij uw wijkgemeente langs om een enthousiast verhaal
te vertellen tijdens een informatiebijeenkomst die u organiseert. U kunt

ook langskomen op onze informatiebijeenkomst op 7 februari 2024.

Wij organiseren de reis (het vervoer) en onderhouden het contact met

Taizé om ervoor te zorgen dat er een plekje is voor de deelnemers.

Wij vragen een subsidie aan bij de PGA

Praktische informatie:

We gaan van 13 tot 21 juli 2024

De reis is bedoeld voor jongeren van 16 tot 25 jaar

Contact met de organisatie: Taizéreis@pkn-amersfoort.nl
Informatieavond: 7 februari 2024, in de Fonteinkerk (R. Kochstraat 2-4)
Deadline voor aanmeldingen: 15 mei 2024

Als u vragen heeft of concreet een informatiebijeenkomst wilt organiseren
of bijwonen, neem gerust contact met ons op.

Met hartelijke groet,

De werkgroep Taizéreis Amersfoort

Annemarie Hoogland, Annemieke van der Molen, Arnoud Looijen,
Margriet Drent en Marnix Ruiter

taizereis@pkn-amersfoort.nl
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Door: Werkgroep Taigereis



Door: Jennie Harmelink

DIACONIE

Diaconale

Op zondag 15 oktober collecteert iedere wijkgemeente van de Protestante
Gemeente Amersfoort voor Amersfoortse projecten (de diaconale najaarscollecte).
Dit jaar is de collecte voor een (gevulde) soepfiets voor Amersfoort en een
Voorlees- en uitleenbibliotheek voor kinderen in het asielzoekerscentrum (azc).
Vanuit de diaconie lichten we de projecten graag toe.

Een (gevulde) soepfiets
voor Amersfoort

“Nog nooit zijn er zo snel zoveel

bij gekomen in Amersfoort. Steeds
meer daklozen, die door de propvolle
opvang ook vaker de nachten daad-
werkelijk op straat doorbrengen. De
problematiek is niet nieuw. De aantallen
wel.” Algemeen Dagblad editie
Amersfoort 23-09-23

Het Leger des Heils is in overleg met
diverse gemeenten om meer opvang
te maken, met inloop overdag. Daar-
naast heeft het Leger des Heils heeft
het plan opgevat om een Soepfiets in te
zetten in Amersfoort. Deze Soepfiets
is een speciaal ontworpen elektrische
bakfiets met opbergruimte. In meerdere
steden van Nederland rijden al Soep-
fietsen en binnenkort dus hopelijk ook
in Amersfoort!

Met de Soepfiets rijdt een
veldwerker van Leger
des Heils met een
vrijwilliger door
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de stad op zoek naar mensen. Meestal
vinden ze deze mensen op straat, onder
de brug, in het bos of in een kraakpand.
Ze helpen de mensen met koffie, soep,
een warme deken en een goed gesprek.
Z0 leggen ze contact en maken mensen
kennis met hulpverlening. Vaak duurt
het lang voordat het vertrouwen
gewonnen is en mensen verdere hulp
willen aanvaarden.

De komst van Soepfiets is bedoeld als
een mooie aanvulling op het dagelijkse
werk van de straatpastores die overdag
al heel veel werk verrichten voor deze
doelgroep. De Soepfiets zal op twee
avonden in de week door de binnenstad
van Amersfoort rijden.

Niet iedereen die soep komt halen, is
dak- of thuisloos. Sommige mensen
hebben moeite om de eindjes aan elkaar
te knopen. Ook zij die niet dakloos,

maar thuisloos zijn kunnen dus een kom
soep en wat aandacht goed gebruiken.
Het Leger des Heils zoekt altijd naar
het verhaal achter de mens en leggen
contact om het vertrouwen te winnen.
Als het nodig is, verwijzen ze mensen
door naar verdere hulpverlening.

Het missionair team van de Joriskerk
overweegt om ook een team vrijwilligers
op te zetten om samen met de mede-
werker van het Leger des Heils de

stad in te gaan. Met de opbrengst uit
de diaconale najaarscollecte kan een
elektrische bakfiets worden gekocht.
Ook denken we hiermee de voedings-
middelen voor het eerste halfjaar te
kunnen kopen. De kosten voor personeel
en organisatie komen voor rekening
van het Leger des Heils.

Het diaconaal karakter van de Soepfiets
staat beschreven in Mattheus 25 vers 35:
"Want ik had honger en u hebt Mjj te eten
gegeven; |k had dorst en u hebt Mijj
te drinken gegeven; |k was een
vreemdeling en u hebt Mij
gastvrij onthaald.”



Uitleen- en voorlees-
bieb voor kinderen van
asielzoekerscentrum
Amersfoort

Het House of Joy Amersfoort is gevestigd
in een gedeelte van het Buitenhuis Blom,
vlakbij het azc. Op deze plek worden
gedurende de gehele week activiteiten
georganiseerd.

Een herkenbare plek gerund door
christenen in de buurt van een azc,
waar asielzoekers zich thuis kunnen
voelen. Zij kunnen er binnenlopen
voor thee en een praatje of deelnemen
aan activiteiten, die door zo'n 30 lokale
vrijwilligers/kerkleden en Stichting
Gave worden georganiseerd.

Op het azc wonen op dit moment zo'n
600 asielzoekers (recent is het bewoners-
aantal verdubbeld in verband met de
landelijk groeiende vraag naar opvang-
plekken). Van dit bewonersaantal is een
groot deel kind of jongere. Het azc is een
locatie voor gezinnen, die in principe
zouden moeten terugkeren naar hun
land van herkomst. Binnen House of
Joy Amersfoort is de veldwerker van
st. Gave samen met vrijwilligers een
Voorlees- en Uitleenbieb aan het
starten. De eerste openingsmiddag
trokken ze meteen al 14 kinderen en
het aantal groeit!

Voor toekomstige integratie in de
Nederlandse maatschappij is een goede
taalvaardigheid van groot belang.
Daarnaast is er voor de kinderen op
het azc met name in de vakanties niet
veel te doen, en kan lezen een fijne
bezigheid zijn voor deze vaak lang
durende periodes. Daarom willen ze
de bieb mogelijk ook uitbreiden naar
jongeren (12-18 jaar).

Behalve de bibliotheek zijn er nog tal

van activiteiten:

* vrouwengroep (op dinsdagmorgen)

» kinderbijbelclub (op zaterdagochtend)

* Gezinszondag (op zondagochtend)

* massage (op afspraak)

* mannencafé (op dinsdagmiddag)

¢ sportmiddag voor tieners
(donderdagmiddag)

« naaiatelier (donderdagochtend)

» opstart van een moestuin voor
azc-bewoners (ideefase)

» taallessen (maandagochtend,
dinsdagochtend)

* alleenstaande minderjarige asielzoekers
16-18 jaar (donderdagavond)

* tienermeidenclub (maandagavond
om de week).

Huidige stuurgroepleden zijn afkomstig
uit de Bergkerk en de Nieuwe Kerk,

zZij zijn samen met st. Gave goed van
start gegaan, maar zijn ook op zoek
naar versterking.

Belangstellende betrokken mensen bij
azc bewoners kunnen zich opgeven via
houseofjoyamersfoort@gave.nl

Tijdens de kerkdiensten van

uw eigen wijkgemeente (binnen
de Protestantse Gemeente
Amersfoort) kunt u geld geven,
maar u kunt ook met onder-
staande QR-code of via een eigen
overboeking geld overmaken.
Gebruik hiervoor:

NL85 RABO 0143 227173 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente
Amersfoort, onder vermelding
van ‘Diaconale Najaarscollecte’.

Samen maken we onze stad een
stukje mooier. Bedankt voor
uw bijdrage.
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THEOLOGISCHE KINDERVRAGEN

Hoe komt God dan eigenlijk in

de hemel?

Vanaf de achterbank van de auto kwam
opeens Isa (7) met een vraag voor haar
ouders.

“Papa, hoe komt God dan eigenlijk in
de hemel?”

Tja, wat antwoord je dan?
Weet u het?
Heb jij een antwoord voor haar?

Kinderen stellen de mooiste theologische
vragen, waar je als volwassene toch nog
eens op moet kauwen. Het helpt om ons
geloof te vertalen naar de wereld van
kinderen. Eenvoud, vertrouwen en een
hoop mogelijkheden.

Daarom starten we in Vierklank met deze
rubriek waarin we iedere maand een vraag
van een kind bespreken. Maar

daar hebben we uw hulp

voor nodig.

Wat zou uw antwoord zijn op de vraag
van Isa? Of stel de vraag aan uw (klein)
kinderen, wat geven zij als antwoord?

Daarnaast zijn we op zoek naar mooie
vragen die gaan over God, Jezus, geloven,
christenen, etc. Heeft uw (klein)kind ook
wel eens bijzondere theologische vragen?
Stuur ze naar vierklank@pkn-amersfoort.nl
en vermeld daarbij ook het liefst iets van
de context waarin de vraag gesteld werd
en hoe oud hij of zij is.
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COLOFON

COLUMN

Is de weg van God
met de mens geschiedenis?

Een verregende fietsvakantie door het Duitse MUnsterland. Gelukkig
hadden we een rustdag gepland in de stad Munster. Natuurlijk. Ik wilde
wel met eigen ogen zien waar in 1648 de Vrede van Munster werd
gesloten en bekrachtigd. Niet voor niets lijd ik mijn leven lang al aan
wat historicus Johan Huizinga historische sensatie noemde, het
gevoel dat je er nu bij bent, nu in 1648 bent, dat de tijd voor dit
moment is opgeschort.
Na de raadszaal bezochten we de Dom van Munster. Er heerste
een soort koude rust en ik betrapte me op de gedachte: ik zie
hier geschiedenis. Dat raakte me zo, dat ik het hardop uitsprak.
Dit is geschiedenis. |k was ook wat verward, want wat zei ik nou
net: is de kerk geschiedenis? Is de weg van God met de mens
geschiedenis? Een klein beetje van de kou kroop ter plekke
onder mijn huid, als een hedendaagse sensatie.

Vierklank is het kerkmagazine van de Protestantse
Gemeente Hoogland - Amersfoort Noord (PGHAN) en
de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA).

Redactie

Govert-Jan Bach, Mariétte Christophe, Martien Hoekzema
(hoofd- en eindredacteur), Gert de Pijper, Martin Snaterse
en Wesley Verbeek.

Aan deze uitgave werkten verder mee:
Diederiek van Loo, Wijnt van Asselt, Jennie Harmelink,

Irene Stok en Gerard Raven Richting de St. Lamberti kerk ging het daarna, met een grote

ladder buiten langs de toren. Het zag eruit alsof de kerk
gerenoveerd werd. Maar niks geen renovatie, binnengekomen
zag ik eenzelfde ladder die voor het orgel hing. Een heden-
daagse verbeelding van de ladder van Jacob. De verwarring
week terug. Dit is een levende kerk, hier wordt geleefd in
het spoor van de Ene. Daar is verbeelding onderdeel van,

Contact
Vierklank@pkn-amersfoort.nl

Deadline
Donderdag 20 oktober

Wijzigingen

Adreswijzigingen graag doorgeven via info@pkn-amersfoort.nl

of bel (033) 461 04 41. Of via kerkelijkbureau@pknamersfoortnoord.nl.

Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale editie van Vierklank.

Vierklank
Vierklank kan niet bestaan zonder uw steun.
Uw gift is van harte welkom.

Vormgeving & opmaak
Ivar van Loen
www.ivarontwerpt.nl

Druk
Drukkerij Torendruk, Nijkerk

Protestantse Gemeente
Amersfoort
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7 Hoogland/Amersfoort-Noord

om de eenvoudige reden dat wij mensen nooit zonder

beelden zijn. Als we de verhalen lezen uit de Bijbel dan
roepen die altijd beelden op, soms zo krachtig dat je of
wenste dat je erbij was geweest of juist blij bent in je
eigen stoel te zitten. Ignatius van Loyola, de stichter van
de Jezuietenorde, maakte gebruik van deze verbeelding
in zijn Geestelijke Oefeningen. Ook bibliodrama werkt
op een soortgelijke wijze.

En toch. Het is meer dan verbeelding alleen, meer dan
een theaterspel, meer dan historische sensatie, meer
dan emotie, meer dan rationaliteit. Verbeelding brengt
verbinding tot stand. In de verbinding zelf is de Eeuwige,
is Heilige Geest, is Jezus. Dat geloven is voor mij zeer
levend. God zelf onttrekt zich aan ons menselijk beeld
en wij zouden het nakijken hebben als er
niet iets bestond als: ‘en toch, en toch,
en toch..." Dit stille en toch dynamische
toevertrouwen wat zich af kan spelen
tussen mens en God gaat voorbij aan
beelden, en toch hebben we ze nodig
om in deze relatie te staan. Wonderlijk!

St. Lambertikerk te Miinster. De installatie
Himmelsleiter van de kunstenares Billi
Thanner. Buiten op de toren van de kerk
eenzelfde ladder.

Door: Wijnt uan Asselt



KERKDIENSTEN

Zondag 15 oktober Zondag 22 oktober Zondag 29 oktober Zondag 5 november
Adventkerk 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

Ds. Hendrik Mosterd Dr. H. de Leede Ds. H.P.J. Schormans Ds. AF. de Fijter

18.30 uur 18.30 uur 18.30 uur 18.30 uur

Ds.. T. Doornebal Dr. J.A. van den Berg Ds. J. Scheele-Goedhart | Ds. C.W. Saly
Bergkerk 9.00 Schrift en Tafel 9.00 Schrift en Tafel 10.30 Schrift en Tafel 9.00 Schrift en Tafel

10.30 Schrift en Gebed
Ds. R. Rosmolen

10.30 Schrift en Gebed
Ds. L. Koffeman

(Allerheiligenviering)
Ds. J. van Baardwijk

10.30 Schrift en Gebed
Ds. J. van Baardwijk

Het Brandpunt

10.45 uur
Ds. Martin Snaterse

10.00 uur
Pw. Marian Geurtsen

10.00 uur
Doopviering
Pastor Nico Smit -
ds. Anne Walsma

10.00 uur
Ds. Christien Crouwel

De Bron 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Dhr. Kees Hoogendoorn | Ds. S. van der Sluijs Ds. R.G. van der Zwan Ds. R.G. van der Zwan
De Brug 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Ds. C.D. van Alphen, Ds. S. van den Berg D.R. Penning-Wolswinkel| Ds. B. Lamain, Delft
Rhoon
Emmadskerk 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Dienst van Schrift & Dhr. K. Hoogendoorn Ds. W. Bos Ds. M. van Amerongen
Tafel, m.m.v. Cantorij de
Hoeksteen
Ds. M. van den Burg-Los
Fonteinkerk 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Ds. Bernard Baakman Ds. Marjan de Vries Ds. Jos van Oord Ds. Maria Berends
De Hoeksteen | 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Ds. Alke Liebich Ds. Lydia Kansen Ds. Alain Verheij Ds. Lydia Kansen
De Inham 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Ds. Willem Klamer Maaltijd des Heren Erik Idema Ds. Martin Snaterse
Ds. Martin Snaterse
Johanneskerk | 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Ruimteviering Mw. R. van Berkel Ds. Alke Liebich Met studenten uit Kenia
Mw. R. van Berkel en Pakistan
Ds. Alke Liebich
Nieuwe Kerk 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Ds. Gerard Kansen Ds. Gerard Kansen Dr. K. Bom Ds. Gerard Kansen

Stadsdominee

Zaterdag 28 oktober
16.00 uur:

Viering Schrift en Tafel.
Ds. M.D. van Loo

St. Joriskerk

9.30 uur
Ds. J.P. Nap, Hoevelaken
18.00 uur

9.30 uur
Prop. L.M. Jongejan jr.,
Waarder

9.30 uur
Ds. M.J. van der Poel,
Utrecht

9.30 uur
Voorbereiding HA
Ds. J.W. van Bart,

Ds. J.C. Schuurman, 18.00 uur 18.00 uur Harderwijk
Putten Prof.dr. G.van den Brink, | Prof.dr. H. van den Belt, | 18.00 uur
Woerden Woudenberg Ds. F.J.K. van Santen,
Leusden
De Veenkerk 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Anna Walsma Maaltijdviering Joost Sijl Rolinka Klein Kranenburg

Rolinka Klein Kranenburg
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