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Pannetje Soep

Iedere zondagmiddag bracht mijn moeder een steelpannetje met soep 

naar onze oude buurvrouw, tante Riek. Ze was nog maar alleen en mijn 

ouders regelden alles voor elkaar. Zelfs toen ze haar alarmknop indrukte en 

mijn vader in het midden van de nacht door een klein bovenraampje naar 

binnenklom om te kijken wat er aan de hand was. Zo leerde ik, je zorgt voor 

elkaar.

Nu woon ik naast mensen van wie ik de naam alleen ken omdat de 

pakketjes aan mijn deur bezorgd worden als ze niet thuis zijn. 

Daarom is deze Drieluik een ode aan vrijwilligers, aan het cement van de 

samenleving zoals wethouder Mecheline Paffen zegt op p. XX. Bij een ode 

kan natuurlijk een lintje niet ontbreken, vandaar het artikel op p. 4 en verder. 

Ook schrijft Gert de Pijper een portret van de vertalers in de Sint Joriskerk, 

vrijwilligerswerk met impact. 

De Drieluik die u in uw handen houdt bestaat ook grotendeels door 

vrijwilligers. Daarom ook vanaf deze plek een ontzettend groot applaus voor 

alle wijkredacteuren, schrijvers, redactieleden én bezorgers. Zonder jullie 

zou het onmogelijk zijn om iedere keer een Drieluik te maken. En ondanks 

jullie, ongetwijfeld, drukke levens zijn jullie iedere maand weer op tijd, vol 

inspiratie en goede moed. 

Het pannetje soep voor tante Riek bracht mijn moeder omdat ze vanuit 

haar geloof liefde had voor haar naasten, in dit geval heel dichtbij. Omdat 

ze gelooft dat ieder mens geliefd is door God en aandacht verdiend. En 

die motivatie deel ik met haar. Misschien dan niet in het brengen van 

kommetjes soep (sorry buurvrouw), maar wel in de keuzes die ik maak 

in mijn werk, waar ik mijn tijd aan besteed in de kerk én in wat ik weer 

doorgeef aan mijn kinderen. 

Martien Hoekzema
Hoofdredacteur

P.s. Het gedicht op de achterkant is een gebed voor bevrijding. Het lijkt niet te passen 

bij het huidige thema, wel bij het begin van mei én bij de wereld waarin wij leven. 

De woorden die hierin aan het onderwerp raken zijn: ”Verlos ons van onszelf, o Heer, 

en geef ons aan de ander.”

P.p.s. In iedere Drieluik verschijnen foto’s op de kerknieuws-pagina’s, van vrijwilligers 

en mensen die zich inzetten voor de mensen om hen heen, de kerk, de wereld... 

De voorkant van deze Drieluik is samengesteld van allerlei ‘soorten’ vrijwilligers 

die in 2023 alleen al voorbijkwamen. Bloemschikkers, kosters, geluidsteams, 

jeugdwerkers, gebedsteams, kleding-inzamelaars, etc., etc... 
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… en vele duizenden, ontheemd, 

gevlucht uit eigen land, 

beducht voor tirannie, geweld, 

voor dood, voor moord en brand; 

genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

                     

 lied 997, Nieuwe Liedboek voor Kerken

Een wake voor al die mensen die op de vlucht zijn, dat 

doen we in de Johanneskerk nu voor de tweede keer 

tijdens de Wake voor Vluchtelingen (17-18 juni). 

De afgelopen jaren zijn we in de Johanneskerk steeds 

weer op bijzondere wijze in aanraking gekomen met 

vluchtelingen. Een aantal gemeenteleden zette zich in 

voor een jongere uit Iran die niet de vereist papieren had 

om in Nederland te blijven. Ds. Alke Liebich leefde in 

Griekenland enkele maanden mee met vluchtelingen in 

Thessaloniki. We ontmoetten iemand die zich nog steeds 

het lot van de omgekomen vluchtelingen op Lampedusa 

aantrekt, 25 jaar geleden. En er was natuurlijk het 

dagelijkse nieuws in de media over de komst van mensen 

op de vlucht voor oorlog. Zo werd onze aandacht steeds 

weer bepaald bij vluchtelingen. 

Vorig jaar hebben we voor het eerst een Wake voor 

Vluchtelingen gehouden. Erg indrukwekkend was het 

noemen van namen van degenen die het leven lieten 

bij hun poging Europa te bereiken. Het zijn duizenden 

mensen, en van velen weten we niet meer dan hun naam. 

We noemden hun namen, vergezeld van het aansteken 

van een lichtje. Ze worden niet vergeten… 

Op zaterdag 17 juni 12:00 uur tot zondag 18 juni 12:00 

uur in de Johanneskerk, zie pagina 35. Voor de uitvoering 

van het programma (natuurlijk!) vrijwilligers nodig. 

Wie mee wil doen, kan zich aanmelden via diaconie@

johanneskerk.nl. 

Dineke Spee, diaconie Johanneskerk
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Lintjesregen in de kerk

'Ik ben blij, ik ben 
gezien'
In de apriltijd met Koningsdag regent het weer lintjes overal in 

Nederland. Aangevraagd voor individuen, door individuen. Het vergt 

altijd wat geduld en doorzettingsvermogen om voor iemand die je zeer 

hoog acht voor haar of zijn inzet in de samenleving een lintje voor elkaar 

te krijgen. Goede referenties en aanbevelingsbrieven worden verzameld 

om de Koning ervan te overtuigen dat hij waardering en erkenning kan 

geven aan een individu in de vorm van een Koninklijke Onderscheiding. 

Maar ook in de traditie van de protestantse kerk bestaat er waardering 

en erkenning voor vrijwilligers die zich jarenlang inzetten voor de 

kerkgemeenschap in de vorm van een kerkelijke onderscheiding. 

Iedere wijkkerk kan bogen op de inzet van heel veel vrijwilligers. 

Zonder de vrijwilligers kan geen kerk blijven bestaan.

Binnen de protestantse kerk is al bijna 100 jaar oog voor een 

goed beheer in de kerk. Sinds 1905 is er een ondersteunend 

orgaan en later sinds de samenvoeging en het ontstaan van 

de PKN in 2005 is er een Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk 

Beheer, de VKB. Binnen de VKB is een taak weggelegd om 

kerkelijke onderscheidingen uit te reiken. Onderscheidingen aan 

vrijwilligers, organisten of kosters na jarenlange trouwe inzet 

voor de kerkgemeenschap.

Het zijn onderscheidingen in brons, zilver en goud, alsmede 

goud met een briljant voor respectievelijke vrijwillige inzet tot 

respectievelijk 20 jaar, tussen 20 en 30 jaar, en tussen 30 en 40 

jaar, of meer dan 40 jaar.

Voor mensen die werkzaamheden of taken vervullen (of 

vervulden) onder verantwoordelijkheid van een college van 

kerkrentmeesters is er het VKB-insigne. Dit zijn bijvoorbeeld 

kerkrentmeesters, kosters en organisten.

door: Mariette Christophe

VKB Goudbriljantknoop, zilverbroche en erepenning
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Voor mensen die werkzaamheden of taken vervullen (of 

vervulden) onder verantwoordelijkheid van een kerkenraad is 

er het PKN-insigne. Bijvoorbeeld predikanten, kerkelijk werkers, 

ouderlingen en jeugdwerkers.

Gekalligrafeerde oorkondes en
insignes

Mariëtte Christophe sprak met Janny Zwep van het landelijke 

bureau van de VKB te Dordrecht:

“Ons bureau verwerkt de aanvragen voor een insigne. Een 

aanvraag komt vanuit het college van kerkrentmeesters of vanuit 

een kerkenraad. Wij zorgen voor de gekalligrafeerde oorkondes 

die bij de insignes horen. We hebben contact met individuele 

kerkenraden. Het afgelopen jaar hebben wij voor heel protestant 

Nederland zo’n driehonderd onderscheidingen geregeld. Zestig 

stuks PKN-insignes en 225 stuks VKB-insignes. Daarnaast nog 

vijftien insignes voor de Hersteld Hervormden (vallen niet onder 

de PKN).”

Het afgelopen jaar zijn er in totaal drie PKN-insignes (één 

goud met briljant knoop en twee gouden broches) en vier 

VKB-insignes (één gouden knoop, twee zilveren knopen en één 

gouden broche) naar kerkleden in Amersfoort gegaan. Dat is 

ruim 2% van het totaal.

Mannen en vrouwen
Als je kijkt naar wie de insignes gaan dan zie je dat er bij de 

VKB-insignes 150 aan mannen zijn uitgereikt en 90 aan vrouwen. 

Bij de PKN-insignes is dat fifty-fifty. Begrijpelijk wellicht omdat 

vrouwen al van oudsher ondervertegenwoordigd zijn in de 

organisatorische functies in de kerk, maar weer veel meer 

aanwezig zijn in de diaconale functies, de pastorale functies 

of in het jeugdwerk en catechisatie. Dus wat de VKB-insignes 

betreft moeten vrouwen nog een inhaalslag maken. “Doorgaans 

hebben we per week zo’n tien aanvragen. Er bestaat ook een 

erepenning in perspex. Daar zijn er afgelopen jaar zo’n tien stuks 

aangevraagd.”

Vereerd
Over het algemeen zijn de mensen vereerd en blij met de 

onderscheiding. Ik ken één situatie waar het insigne naar ons 

werd teruggestuurd. Maar als mensen de insigne verliezen 

vragen ze ook om een nieuwe. En dat is mogelijk. Het duurt 

ongeveer vier weken van aanvragen tot het opsturen naar de 

kerkenraad van de oorkonde en het insigne.”

Ervaring
Janny Richard, van de Fonteinkerk kreeg onlangs tot haar 

grote verrassing een gouden PKN-insigne. "Tja dat was heel 

onverwachts voor mij. Ik voelde mij er heel verlegen mee, 

er zijn immers zoveel mensen die veel doen in de kerk. Ik 

heb het gekregen voor ruim 35 jaar vrijwilligerswerk in de 

Fonteinkerk. Ik heb ook van alles gedaan, gelijk oplopend met 

de leeftijdsontwikkeling van mijn kinderen. Ik begon toen 

mijn zoon 4 was en die is nu bijna 40. Dus het klopt wel. Mijn 

kinderen zeiden vroeger ook wel eens lichtelijk geïrriteerd: 

'mama je kunt je bed wel mee naar de kerk nemen', als ik weer 

eens in de kerk bezig was. 

Ik doe niet steeds als ik naar de kerk ga mijn gouden broche 

op maar bij bijzondere gelegenheden in de kerk denk ik wel 

dat ik het ga op doen. Ik vind het wel belangrijk dat mensen 

gezien worden in hun inzet die jarenlang kan duren. En dat dat 

gewaardeerd wordt. Ik ben er nu heel blij mee, ik ben in ieder 

geval gezien.”

Erkenning en waardering voor een jarenlange inzet, altijd 

beschikbaar zijn en meehelpen om de kerkorganisatie en 

kerkgemeenschap draaiende te houden mag beloond worden 

met een dergelijke onderscheiding. Dat hebben vrijwilligers 

zeker verdiend. Zij mogen merken dat is gezien wat zij hebben 

gedaan. Hoewel de 2% die naar Amersfoort gaan relatief hoog 

is, zouden het er best meer mogen zijn. Wie waarderen wij?

PKN Bronsknoop, goudbroche en erepenning
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Echt belangrijk

Aan het einde van deze maand vieren we het Pinksterfeest.

“Er verschenen aan hen een soort vlammen (...), en [allen] begonnen op 

luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd 

ingegeven” (Handelingen 2:3-4). Zo begon het. Het vuur bleef branden en 

ging de wereld over. Het bereikte ook Amersfoort.

Spreken in vreemde talen. Vandaag kom je dan met de Engelse 

taal al een behoorlijk eind. Veertien jaar geleden werd in de Sint 

Joriskerk begonnen met het vertalen 

van de kerkdiensten naar het Engels, 

voor iemand uit Jemen.

Gert de Pijper sprak met vrijwilligers 

Jaap van Harten (64), die aan het begin 

stond van deze vertaaldienst. En met de 

jongste vertaler, Cil van den Brink (17), 

die sinds een half jaar actief is. Er zijn nu zes vertalers.

Koptelefoon
In de begintijd zaten de vertalers gewoon naast de ontvangers 

in de kerkbanken. “Dat gaf wel wat overlast.” Jaap was eens voor 

zaken in Tokio, en ging daar naar een Japanse kerkdienst. “Ik 

kreeg een koptelefoon op mijn hoofd en hoorde zo de dienst 

in het Engels. Ik dacht: ‘Dit is briljant.’ Terug in Amersfoort zei 

ik: ‘Mensen hebben nogal last van ons geroezemoes, maar dít 

kan ook.’ Maar de volgende week al was het, ‘Hier liggen de 

kastjes en in de Gerfkamer staat de rest. Ik dacht: ‘Hoe krijg ik 

dat spul aan de praat?’” De microfoon kreeg een plaats in de 

Gerfkamer. Geen ideale plek, omdat die tijdens de diensten ook 

door anderen werd gebruikt. “Daarom verhuisden we naar het 

piepkleine oude ‘keukentje’ in de kerk. We pasten er nauwelijks 

in. Sinds de restauratie van de Joriskerk (2011 - GdP) zitten we op 

het balkon achter het orgel. Beter!”

Axmed
Het verhaal van Axmed* uit Somalië. “Deze moslim kwam 

binnenwandelen toen een ex-moslim werd gedoopt. Axmed 

werd een trouwe ‘vertaalklant’, en werd een paar jaar later zelf 

gedoopt. Vervolgens kwam Axmed in contact met Simon en 

Saskia van Dijk en werd hun taalleeraar voor Somalisch. Zij 

hebben een bediening onder Somaliërs, een pioniersplek in de 

PKN, met de Sint Joriskerk als moedergemeente.”

Wat is nodig om goed te vertalen? “Je moet vloeiend Engels 

kunnen spreken, ook Bijbels/kerkelijk Engels.” Hoe leerde Cil dit? 

“TTO – tweetalig onderwijs. Ik volgde het vanaf groep vijf van de 

basisschool, en zat in een plusklas Engels. In de bovenbouw van 

het VWO kreeg ik ‘Cambridge Engels’. Ik heb nu een ‘Cambridge 

Proficiency’ (hoogste niveau - GdP) op zak.”

Tijdens het vertalen ervaart Cil nog wel 

spanning. “Mijn Engels wordt slechter 

als ik onder druk zit. Dan doe ik een 

schietgebedje.” Jaap sluit zich af van 

zijn omgeving. “Ik doe mijn ogen dicht 

om me beter te kunnen concentreren. 

Je probeert bij het begin van een zin al 

te bedenken hoe het vervolg ervan kan 

zijn, en moet dan binnen één zin soms enorm veel ‘schakelen’ in 

je hoofd om de vertaling vloeiend en correct te houden. Zodra ik 

om me heen ga kijken is die concentratie weg.” De preek komt 

door het vertalen beter binnen bij de vertalers. Cil: ,,Het vertalen 

helpt je om je op de inhoud te focussen en dat helpt je om het 

correct over te brengen.”

Het resultaat? “Hopelijk een vrijwel gelijktijdige en volledige 

vertaling van alles wat gezegd wordt.” “Oor in – mond uit”, noemt 

Jaap het, terwijl zijn handen de lichaamsdelen aanwijzen.

door: Gert de Pijper

Je komt elkaar tegen,

helpt iemand een tijdje de 

boodschap te verstaan, en dan 

gaan de wegen weer uiteen.

Afbeelding van Filippus en de kamerling door Kees de Kort.
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Over boeken die je doen denken

Troost van De Wachter
Hij wordt de trooster des vaderlands genoemd, de Belgische 

psychiater. Met zijn zachte g verovert hij, zeker nu hij ziek is, nog 

meer de harten. Wat is dat voor verschijnsel dat iemand zielzorger 

van het land wordt en zijn ziekteverloop en angst een openbare 

aangelegenheid?

Nu ligt er het boek ‘vertroostingen’, een handboek waarin De 

Wachter je langs zijn ‘staties’ troostend mee neemt.

De Wachter werd bekend door te melden dat het leven averij, 

verlies, ziekte, dood met zich meebrengt. Daarvoor hoef je niet 

in therapie, het zijn ‘gewone’ levensproblemen, zoek het gesprek 

met elkaar.

In zijn nieuwe boek neemt hij je mee in wat hem troostte en wat 

voor ons ook van belang zou kunnen zijn: Hij beschrijft de troost 

van de aanraking, de blik van de ander, de vraag ‘hoe gaat het’, een 

wandelingetje, het kleine goede. Hoe een schoonmaakster een 

engel kan zijn.

De troost dat je niet vergeten wordt en dat je van betekenis bent. 

Daarnaast is er voor hem de troost van de muziek, een ontroerend 

kerkgebouw, de betekenis van rituelen, de kaarsen die voor je 

gebrand worden. Filosofie, literatuur, een mooie stad, het troost 

hem. Maar ook het goede van het samenzijn, het kunnen praten 

over de dood en ook het zwijgen.

Hij beschrijft het integer. Toch kriebelt het bij mij, zo’n boek. Het 

heeft te maken met dat ik er de pest in heb dat pastoraat, waar de 

kerk de hoeder van was, zo onbemind is geworden dat er andere 

troosters op konden staan die niet eens zoveel anders zeggen of 

doen, dan wat eeuwenlang de weg van de troost was: de ernst 

van de verschrikkingen van het leven serieus nemen. En in de kerk 

heb je dan de specifieke troost van het bidden, het zingen en het 

opgenomen zijn in een groter verhaal van God en mensen. ( bij De 

Wachter is dat de Matthäus passion)

De kriebel is niet terecht, het is maar goed dat hij er is. Het zijn de 

vertroostingen van een hoogopgeleid mens, die behalve ziekte 

alles mee heeft maar zich in zijn werkzame leven ontfermt over 

wie psychisch lijdt.

Twee vondsten:

‘Goede troost impliceert dat je het verdriet houdt maar verzorgt’.

‘De troost, dat er in concentratie 

kampen mensen waren die 

de humaniteit hooghielden’. 

Dat de herinnering aan díe 

overrompelende, niet voor de 

hand liggende grote goedheid je 

kan troosten bij een nare ziekte 

lijkt mij een goede gedachte voor 

4 mei.

Vertroostingen

Dirk De Wachter

Lannoo 2023

Lezens-
  waard
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Jaap vergelijkt het contact tussen vertaler en ontvanger met het 

verhaal van de Filippus en de kamerling: “Je komt elkaar tegen, 

helpt iemand een tijdje de boodschap te verstaan, en dan gaan 

de wegen weer uiteen.”

Anderstalige gasten krijgen ook een liturgieblad, met een 

toelichting in het Engels. Bij de te zingen liederen staat de 

Engelse (onberijmde) Bijbeltekst of de Engelstalige versie van 

een lied dat ook in het Engels gezongen kan worden. En een 

extra uitleg wanneer de Engelse tekst onduidelijk kan zijn, voor 

wie Engels niet de moedertaal is. De dienstdoende predikanten 

krijgen de liturgieën altijd vooraf toegestuurd. Dat een 

predikant soms ook bidt voor de vertaler, waarderen Jaap en Cil 

erg. “Een bemoediging.”

De liturgie wordt niet alleen in de Joriskerk gebruikt, maar vindt 

ook zijn weg naar elders. Een voorbeeld hiervan is Ahmad, een 

gevluchte technicus uit Iran. “Hij kwam in de Joriskerk terecht 

en maakte gebruik van de vertaaldienst. Hij leerde Nederlands 

en verhuisde naar elders. Nog steeds woont hij onze diensten 

online bij. Een samenvatting ervan stuurt hij in Farsi naar zijn 

achtergebleven familie in Iran. Mét informatie uit de liturgie, die 

ik hem elke week toestuur.”

Laatste vraag. Wat is jullie motivatie? Cil: “De predikant is Gods 

stem en jij bent daar om dat te vertalen.” Jaap: “Als ik vertaal, dan 

mag ik het Woord verder brengen voor de anderstalige enkeling. 

Dat is echt belangrijk!”

* Niet zijn echte naam

Als ik vertaal, dan mag ik het Woord 

verder brengen voor de anderstalige 

enkeling. Dat is echt belangrijk!
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Zonder vrijwilliger 
geen stad of kerk
“Zonder vrijwilligers kunnen we niks doen in de stad.” is de stellige 

overtuiging van wethouder Micheline Paffen-Zeenni. Ze spreekt 

gepassioneerd als het gaat over vrijwilligers en mantelzorgers, die in 

haar pakket als wethouder zitten. Vrijwilligerswerk is haar zelf ook 

niet vreemd, want ze was ooit koster bij de Heilige Geestkerk (dat was 

een locatie van de R.K.-Kerk in Amersfoort), bestuurslid bij Stichting 

Inloophuizen Amersfoort en ze zat in het parochiebestuur van Onze 

Lieve Vrouwe van Amersfoort. 20 jaar lang zat ze in het stadsbestuur van 

Amersfoort waarvan 16 jaar als gemeenteraadslid voor het CDA, tot ze 

vorig jaar gevraagd werd als wethouder. Ze sprak met Martien Hoekzema 

over hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor kerk en samenleving. 

68%
Het jeugdwerk in de kerk organiseren, een voetbalteam coachen 

of het bezoeken van ouderen in de gemeente. Onze kerken 

kunnen niet zonder vrijwilligers net als sportverenigingen, 

sociale organisaties en gemeentes. Onderzoek uit 2020 van het 

CBS laat zien dat 68% van de mensen met een protestantse 

achtergrond vrijwilligerswerk doen. Gemiddeld zo’n 4.5 uur per 

week. Tel dat bij elkaar op en je hebt een flink aantal uren inzet 

voor kerk en maatschappij. 

Sociale verbinding
“Vrijwilligers zorgen voor sociale cohesie, verbinding.” vertelt 

Micheline Paffen tijdens een online gesprek dat op stel en 

sprong geregeld werd. “want”, zo zei ze, “als het gaat over 

vrijwilligers maak ik daar altijd tijd voor, zó belangrijk zijn ze.” 

“Ze geven het gevoel dat je er toe doet en onderdeel blijft van 

de samenleving. We zeiden bij het CDA wel dat het gezin de 

hoeksteen van de samenleving is, maar als wethouder zeg ik dat 

vrijwilligers de hoeksteen van onze samenleving zijn.”

Individualisme
“Onze maatschappij is individualistisch geworden, iedereen 

denkt vooral aan zichzelf. Vroeger was er meer onderling 

contact, zeker in de dorpen. Je had je kinderen, opa en oma, 

de buren... dat was één geheel. De kerk bracht daarbij ook 

verbinding, als je iemand niet zag, dan zei je... ‘hé wacht, hoe is 

het ermee?’ Nu kun je jaren naast iemand wonen en niets van 

die ander weten. Dat omzien naar elkaar noem ik naastenliefde, 

of betrokkenheid, heel belangrijk voor iedereen.”

De naastenliefde die wij vanuit de Bijbel kennen reikt verder 

dan alleen goed zijn voor de ander, het heeft een groter, 

maatschappelijk effect. Het sociale kapitaal van o.a. de kerk is 

het cement voor onze samenleving. Dat geeft een diepere laag 

aan al het werk dat we via diaconie, pastoraat en op andere 

manieren doen. 

Gemeente Amersfoort
De gemeente Amersfoort erkent het belang van vrijwilligers 

voor de samenleving.  Met de decentralisatie van de zorg en 

minder geld, hebben ze vijf jaar geleden het vrijwilligerswerk, 

welzijnswerk en bewonersinitiatieven bij elkaar gebracht in 

de organisatie Indebuurt033. Zij ontvangen het budget voor 

door: Martien Hoekzema

Foto uit privébezit Micheline Paffen, spelletjes doen bij de Koperhorst, in het kader van NL doet.



9

welzijn en onder bepaalde voorwaarden besteden zij het 

geld aan allerlei projecten. Zo ontvangen de inloophuizen 

van Stichting Inloophuizen Amersfoort (ook gesteund door 

de Protestantse Gemeente Amersfoort) subsidies en kunnen 

kerken (of buurten, moskeeën, etc.) aanvragen doen. “Omdat we 

vrijwilligers en het werk dat ze doen zo belangrijk vinden doen 

we meer voor hen en organiseren we een mantelzorgdag en 

sinds kort ook een vrijwilligerslunch, samen met burgemeester 

Lucas Bolsius en betrokken wethouders.”

Vanuit de Protestantse Gemeente Amersfoort zijn er ook 

diverse overleggen met de gemeente en  indebuurt033. Jennie 

Harmelink (diaconaal opbouwwerker van de PGA) zorgt voor de 

verbinding en afstemming. 

Waardering
“Waardering vind ik zó belangrijk.” benadrukt Micheline Paffen 

nog een keer. Haar passie klinkt door in de woorden die ze 

spreekt en de acties waar ze als wethouder bij betrokken is. “Dat 

je de vrijwilliger echt ziet. Zo heb ik wel eens gesprekken met 

mantelzorgers, ook een soort vrijwilliger. Zij zorgen met liefde 

en toewijding. Soms gebeurt het dan wel dat de zorgverlener 

binnenkomt en zegt, ‘aan de kant, u staat in de weg.’ Dan denkt 

de mantelzorger ook de volgende keer ‘je zoekt het maar uit’. 

Maar wat als je ze erbij betrekt, blij met ze bent en dat laat zien. 

Je moet ze blijven knuffelen.”

Tegelijk ziet wethouder Paffen ook dat het moeilijker wordt om 

mensen voor een langdurige verbinding te strikken. Mensen 

helpen graag als het gaat om eenmalige projecten, begrensd in 

tijd. “Een keertje komen klussen, een keer koken. Dat lukt nog 

wel, Maar om daar elke week te staan. Dat is ingewikkelder. 

Wat belangrijk is, is dat het boeit en bindt. Als dat je lukt krijg je 

motivatie, maar mensen moeten wel geboeid blijven.”

De blije vrijwilliger
In het vorige nummer schreef ik al dat de vrijwillige inzet in 

de kerk sterk veranderd is. Vroeger werd je vaak ambtsdrager 

voor vier jaar, maar niet iedereen kan of wil langdurig 

organiseren én besturen. Zet mensen dus in waar ze goed 

in zijn en zorg voor begeleiding en stimulans. Zo groeien ze 

verder in hun taak en blijven ze enthousiast. 

Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Zelfs in groeiende 

wijken van onze protestantse gemeente loopt het aantal 

vrijwilligers soms terug. Er wordt dan vaak eerst naar de 

oudere leden gekeken. Er is een stevige basis van hen die 

zorgeloos en actief zijn. Met leeg nest en pensioen hebben zij 

de tijd, maar zij doen ook ander vrijwilligerswerk buiten de 

kerk en hebben privézorgen. Veel mensen wachten ook tot ze 

ergens voor gevraagd worden. Zo’n verzoek is een teken van 

vertrouwen: jij kunt dit best.

Maar de toekomst ligt bij de jonge mensen. We worden blij 

als zij hun steentje bijdragen en accepteren dat zij het anders 

doen. Dat brengt verfrissing en vernieuwing. Maar veel jonge 

mensen hebben het druk. Met twee banen en een gezin is 

de tijd al bijna op en niet iedereen zet de kerk hoog op de 

prioriteitenlijst. Gaat het dan om de kerk? Nee natuurlijk, het 

gaat om groeien in geloof en dat kan ook in andere verbanden 

die inspireren en bemoedigen. Maar daar komen veel mensen 

ook niet aan toe. Des te meer respect verdienen zij die zich wél 

inzetten voor de kerk.

Er zijn mooie voorbeelden van vernieuwend vrijwilligerswerk. 

Inspiratie uit bijbelverhalen voor jong én oud zijn Godly 

Play van de Bergkerk en de Kliederkerk van de Keistadkerk 

(De Nazarener). Zulke succesnummers mogen wel 

verder verspreid worden. Het kan een nieuwe manier van 

samenwerken worden.

In onze toekomstvisie (zie www.pkn-amersfoort.nl/drieluik, 

oktober 2022) wordt elf keer over samenwerking gesproken. 

Acht van de tien wijken doen al mee in het Kwartet of het 

Vierkerkenoverleg. Doordat je de ander beter leert kennen 

ontdek je nieuwe mogelijkheden om dingen samen te 

doen of te verdelen. Dat kost minder vrijwilligers en als 

het goed is geen extra organisatie. Een goed voorbeeld is 

de jongerensoos van de Kwartetkerken. Door ze samen 

te voegen bloeien ze (weer). Ook de samenwerking met 

andere kerkgenootschappen in de woonwijk kan nog verder 

uitgroeien.

De blije vrijwilliger, daar begonnen we mee. Wie meedoet 

krijgt er immers veel voor terug. 

Gerard Raven is voorzitter van de algemene kerkenraad. 

gerardraven@pkn-amersfoort.nl
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Een bestuurlijke kijk op de kerk

Wethouder Paffen helpt regelmatig bij inzamelacties van de Voedselbank in 

Amersfoort.
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Elke woensdag van 9.00-9.30 uur Stiltemeditatie in de Sint Joriskerk. Een half uur onder de hoge gewelven in de stille kerk, 
tijd voor je eigen gedachten en gebeden. Vooraf opgeven is niet nodig. 

Stadsdominee: Diederiek van Loo, 06 40700966

stadsdomineeAmersfoort@gmail.com

Rekeningnummer: NL 88 INGB 0009 2253 67

ten name van Stadsdominee PGA

Voorzitter kerkenraadscommissie: Corrie Buitendijk

buitendijk.corrie@gmail.com, 033 465 0118Stadsdominee

Zingen

Op 13 mei zal er in de Sint Joriskerk een 

liedboekmiddag gehouden worden 

om tien jaar liedboek 2013 te vieren, als 

inspiratie voor de komende tien jaar. Je 

kunt je opgeven om het mee te maken 

via www.kerklied.net. 

Zingen is een van de leuke eigenaar-

digheden van de kerkelijke traditie. 

Even kort door de bocht: dat in de 

protestantse traditie iedereen zingt 

en in de katholieke traditie alleen het 

koor zingt is een regelrecht gevolg van 

de opvattingen van Maarten Luther dat 

kerkgangers zelf, actief, bij het geloof 

betrokken moesten worden. Luthers 

tegenstanders moesten verbaast en 

tegelijk ook woedend erkennen, dat zijn 

liederen meer mensen bereikt hadden 

dan al zijn preken samen.

Datzelfde kan zeker ook van Huub Oos-

terhuis gezegd worden. Hij overleed op 

Paasmorgen en hij heeft ons een schat 

aan kerkliederen nagelaten, die mensen 

uit alle kerken raakten. Zijn liederen 

staan vol Bijbelse beelden en citaten, 

zijn vaak politiek en betrokken op de 

samenleving, maar soms ook mystiek 

en innig. Om hem in dankbaarheid te 

gedenken dit lied, waar een melodie 

van Antoine Oomen bij hoort. Ooster-

huis gaat een dialoog aan met de Bijbel, 

over wat er staat geschreven en hoe je 

dat moet lezen: naar de letter of naar 

de geest. Maar wat nog belangrijker is 

dan hoe je moet lezen, is hoe je moet 

leven. Zonder angst, delend met elkaar 

als broeders en zusters, zodat het leven 

getekend wordt door recht en vrede en 

liefde. 

Boek jij bent geleefd

Boek jij bent geleefd,

zeg ons hoe te leven –

In mijn letters staat geschreven

dat alleen de geest doet leven.

Licht en adem is de geest.

Daarom ben ik neergeschreven:

dat jij zonder angst zult leven

wat je leest.

Boek jij bent geleefd,

zeg ons hoe te leven –

Wou je leven met zovelen

hier op aarde, moet je delen:

licht en adem, geld en goed.

Wie maar leeft om meer te krijgen

die zal sterven aan zijn eigen

overvloed.

Boek jij bent geleefd,

zeg ons hoe te leven –

Niemand weet hoe jij moet leven,

nergens staat het opgeschreven.

Liefde tegen liefdespijn,

vriendschap tegen duizend vrezen,

zoet dat bitter kan genezen,

mens voor mensen, recht en vrede,

licht en adem, heel veel leven

mag je zijn.

Vrouw, waar is je broer?

Mens, waar is je zusje?

’t Meeste van een mensenleven

wordt het minste opgeschreven:

hoe zij trouw zijn aan elkaar,

lijden, sterven, liefde leren –

zouden wij dat ook proberen,

werd het waar. 
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De kerk is open om binnen te lopen en een kaarsje op te steken: elke zaterdag tussen 12 en 16 uur, elke zondag tussen 12 
en 15 uur. Bij bijeenkomsten is de toegang vrij.

Amersfoortse Zwaan: Langestraat 61, 3811 AC Amersfoort,

amersfoortsezwaan@gmail.com

Koster en kerkverhuur: Melina Böhne, 06 20088265

amersfoortsezwaanverhuur@gmail.com

NL13INGB0000542598 t.n.v. Amersfoortse ZwaanAmersfoortse Zwaan

Goede vrijdag & Pasen in de Zwaan
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Protestantse wijkgemeente

Adventkerk
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Bij de diensten
Op zondagmorgen 7 mei wordt de heilige 

doop bediend aan meerdere kinderen van 

de gemeente. We lezen in deze dienst over 

de ruimte die er is in het huis van de Vader 

volgens Johannes 14:1-14.

Op donderdag 18 mei is het 

Hemelvaartsdag. We lezen in de dienst op 

die morgen Lucas 24:50-53 in combinatie 

met Efeze 4:1-13. Hij die opsteeg ten hemel 

is dezelfde als degene die is afgedaald naar 

de aarde.

Op zondag 28 mei vieren we de gave van 

de Geest met Pinksteren. We lezen een 

gedeelte uit Handelingen 2 in combinatie 

met Johannes 14:23-29. Het gaat over de 

heilige Geest die alles duidelijk maakt en in 

herinnering brengt wat Jezus gezegd heeft.

In diensten die ik hierboven niet noem 

verwelkomen we andere predikanten uit 

eigen kring of van elders. Hun namen kunt 

u vinden in het rooster van de diensten 

achterin Drieluik en op de website.

kerk: Ringweg Kruiskamp 74, tel. 4720031 

predikant: Ds. H.S. Mosterd, 

predikantadventkerk@gmail.com 

scriba: Gert Simons, tel. 06-51441043,

scriba@adventkerk.nl

penningmeester wijkkas: Hanna Bontenbal, 

penningmeester@adventkerk.nl,

ING NL59 INGB 0001 6321 47 

kopij wijkberichten: Anne Strijker & Felix de Fijter, 

drieluik@adventkerk.nl

Een aantal jaar geleden ben ik gestopt 

met orgelspelen. Op jonge leeftijd had 

ik les gehad van onze dorpsorganist. De 

goede man kon vooral goed improvise-

ren in de school van Feike Asma, en dat 

had uiteraard invloed op de lessen die ik 

kreeg. Nadat ik Folke Dean in de vingers 

had, gingen de lessen al snel op dat spoor 

van improviseren. Het gevolg was dat ik 

aardig uit de voeten kan met alleen een 

melodielijntje van de Psalmen en gezan-

gen om samenzang te begeleiden, of in 

ieder geval het koraal neer te zetten. Het 

spelen van orgelliteratuur heb ik echter 

niet echt geleerd. Na verloop van jaren 

werd ik mijn steeds opnieuw gebruikte 

akkoorden en deuntjes zat. Daar kwam bij 

dat ik mijn muziekvoorkeur wat betreft 

orgel zich naar barok verlegde en ik mijn 

eigen muziek niet meer mooi vond. Ik 

stopte.

Bidden en muziek maken hebben veel 

gemeen met elkaar. In onze traditie is het 

gewoon dat er veel vrije gebeden zijn, im-

proviserende gebeden. Dat is wat ik ook 

zelf veel doe, voor mezelf, aan tafel met 

ons gezin, in de kerk als voorganger en 

ook als ik bij de IZB een vergadering open. 

Die vrijheid in het formuleren van gebeden 

heeft iets moois. God vindt het goed, sterker 

Hij is er naar op zoek, dat we ons hart voor 

Hem openleggen. 

Tegelijkertijd is het ook zo dat veel van wat 

we vrije gebeden noemen gegroeid zijn tot 

vaste gebeden. Min of meer dezelfde ge-

dachten in dezelfde bewoor-dingen komen 

vaak naar voren en slijten in tot een vast 

patroon. Soms ben je die eigen woorden zat, 

zijn ze zo versleten geraakt dat ze het niet 

meer doen. Of, je hart kan gewoon niet op 

de goede woorden komen, is moe geworden 

en heeft niet het geloofsvuur, of durft niet te 

verwoorden wat er echt leeft. Die ervaringen 

ken ik ook. 

Nu wil ik niet stoppen met bidden, zoals ik 

gestopt ben met orgelspelen. Dat hoeft ook 

niet. God reikt ons in het boek van de Psal-

men een reeks aan gebeden aan, ‘literatuur’ 

om ons te oefenen in bidden. 

Voor ons gevoel ligt het misschien niet 

voor de hand om een Psalm te nemen als 

een ingang voor persoonlijke gebeden. 

De woorden en gedachtegangen van de 

Psalmen staan verder van ons af dan 

dat wat er in onszelf opkomt. Bovendien 

zijn de Psalmen als categorie bij ons een 

beetje beduimeld geraakt. Een bekend 

coupletje hier en daar in de liturgie, 

zonder het hele verhaal van de Psalm uit 

te luisteren, maakt dat we ze niet meer 

goed kunnen horen. Daar komt nog bij 

dat zingen in de kerk tot niet zo heel 

lang geleden niet heel veel meer was 

dan een pauze in een grote verzameling 

gesproken woorden. Het viel niet in de 

categorie bidden.

Ondanks dit alles, werkte het vaak 

toch wel als gebed. Onder het zingen, 

of horen zingen, worden we geraakt 

door een zin die in een Psalm staat. Die 

ene zin, die extra kracht krijgt door de 

muziek en het samen zingen, raakt iets 

in je hart. Op een wonderlijke manier 

weet je je gehoord omdat je woorden 

krijgt die precies je emotie vertolken en 

die dat gevoel omhoog brengen naar 

God. Het zijn rijkere woorden en diepere 

gedachten dan je zelf zou bedenken, en 

ze laten je ook beter begrijpen wat er 

met je aan de hand is. 

Bidden met de Psalmen 

We starten in Drieluik een serie over gebed. Dat worden 8 bijdragen die elke keer verschillende 

invalshoeken en vormen belichten. Maar altijd met een persoonlijk component en wat dat zou kunnen 

betekenen voor je eigen geloofsleven. Deze keer staan ‘Bidden met de Psalmen centraal’, geschreven 

door ds. Sjaak van den Berg. Het is de bedoeling om in de Adventkerk maandelijks in een avonddienst 

een Psalm op deze manier open te vouwen zodat het je gebedsleven stimuleert en verrijkt. Daarover 

later meer. 

12



De kracht in de Psalmen, dat je woorden 

krijgt die je dieper jezelf, en trouwens 

ook God leren verstaan, zouden we meer 

moeten opzoeken. Dat kan door de 

Psalmen actief te leren bidden. Daar is in 

de loop van de eeuwen al veel ervaring 

mee opgedaan. Ze waren en zijn in 

eerste plaats de gebeden van Israël. In de 

Joodse traditie zijn de Psalmen een grote 

dragende kracht onder de huisliturgie 

en die in de synagoge. In de christelijke 

traditie zijn er ook veel voorbeelden van 

dergelijke gebruik. Vooral in de kloosters. 

Daar wordt wekelijks of maandelijks het 

hele Psalmenboek door gebeden op de 

gebedsuren.

Op een dergelijke manier kunnen de 

Psalmen ook onze persoonlijke en huisli-

turgie verrijken. Dat kan op verschillende 

manieren. Inderdaad dagelijks een of 

meerdere Psalmen bidden. Je kunt je ook 

door een Psalm laten inspireren tot verder 

door bidden in de trant van de Psalm. 

Improviseren in de stijl van een grote 

meester, zogezegd. Door in dit spoor van de 

Psalmen te gaan, krijg je woorden en houd 

je je gebed gaande terwijl je zelf misschien 

geen woorden of gevoel hebt. Het is de be-

doeling om in de Adventkerk maandelijks in 

een avonddienst een Psalm op deze manier 

open te vouwen zodat het je gebedsleven 

stimuleert en verrijkt. 

Door te leren bidden met de Psalmen 

gebeuren er drie dingen tegelijk. In de 

eerste plaats vind er een heilzame ordening 

plaats. In de Psalmen sta je nooit helemaal 

in het centrum met jouw gelovigheid. Er is 

wel alle ruimte voor wie jij bent en wat je 

ervaart – er zijn genoeg individuele Psalmen 

– maar je bidt die woorden niet als eer-ste 

en zult ze ook niet als laatste bidden. Je bent 

deel van een gemeenschap, waarvan ook 

Jezus onderdeel was. Bovendien zit er in 

al die Psalmteksten een basishouding van 

ontzag voor God. De Psalmen helpen je in je 

gebeden om deze positie te vinden waarin 

je echt verder komt op je levensweg: God in 

het centrum van je wereldbeeld, en jijzelf als 

deel van een grotere gemeenschap, en 

daarin helemaal gezien. 

Een tweede is dat de Psalmen zo eerlijk 

en expliciet zijn over gevoel van schuld, 

wrok, twijfel, diepe depressie, extatische 

vreugde en diepe eerbied, dat bid-den 

met de Psalmen je helpt om de omgang 

met God nog veel levensechter te ma-

ken. De Psalmen zijn rauwer en eerlijker 

over ons, dan wij over onszelf. Je wordt 

die-per met jezelf bekend.

Bovenal dit: in de Psalmen staan zoveel 

diepe woorden over God dat je Hem nog 

veel beter leert kennen. De geloofsreu-

zen die deze Psalmen schreven, hebben 

veel meer gezien van God dan wij, en 

door te bidden met hen wordt ons voor-

stellingsvermogen over God opgerekt en 

gaan we Hem dieper kennen. Wanneer 

je veel bidt met de Psalmen blijft God 

niet opgesloten in en vervormd tot dat 

wat jij je bij Hem kunt voorstellen, maar 

wordt Hij steeds groter. 

Ds. Sjaak van den Berg 
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Vieren
Donderdag 4 mei, Oecumenische viering

Op 4 mei van 18.00-18.40 uur vindt in de Sint 

Ansfriduskerk, een oecumenische gebeds-

viering plaats in verband met de Dodenher-

denking. Met stilte, woord, gebed en muziek 

worden de doden herdacht. De viering is een 

gezamenlijk initiatief van de Sint Ansfri-

duskerk en de PKN-kerken in Amersfoort-

Zuid. Voorgangers zijn dit jaar: Arie van de 

Wiel (Sint Ansfriduskerk) en stagiair Bart 

Schreuders (namens de Bergkerk). Burge-

meester Bolsius zal bij de viering aanwezig 

zijn. Aansluitend kan men desgewenst naar 

Kamp Amersfoort gaan om mee te lopen in 

de Stille Tocht naar Rusthof. 

Zondag 7 mei, 5e van Pasen.

Doorgaande lezingen uit 1 Petrus 2,16-17 

3,1-13

Voor de kinderen is er kindernevendienst.  

Voorganger is Prof. Dr. Henk de Roest.

Zondag 14 mei, 6e van Pasen.

Doorgaande lezingen uit 1 Petrus 3,14-22

Voor de kinderen is er ‘godly play’ in de 

kapel. 

Donderdag 18 mei, Hemelvaart.

Hemelvaart, feest van de troonsbestijging 

van Christus. 

We vieren we het feest van Hemelvaart 

met een dienst van Schrift en Tafel om (LET 

OP!) 9.30 uur in de kapel. 

Zondag 21 mei, 7e van Pasen.

Doorgaande lezingen uit 1 Petrus 4, 1-16(19)

Voor de kinderen is er kindernevendienst.

Voorganger is ds Maarten Diepenbroek

Zondag 28 mei, Pinksteren Vijftigste 

Paasdag

Feest van ‘ruach’ adem, wind. “Uw  adem 

vernieuwt het gezicht van de aarde” (Ps.104).

Om 10.30 uur dienst van Schrift en Tafel 

en Belijdenis. Dienst van 9.00 in de kapel 

vervalt.

Voor de kinderen is er ‘godly play’ in de 

kapel.

Zondag 4 juni, Trinitatis 10.00 uur 

Op deze zondag gaat het zomerrooster in (juni, 

juli en augustus), 10.00 uur dienst.  

Evangelielezing Matteüs 28,16-20

Voor de kinderen is er kindernevendienst.

Zondag 4 juni, 18.00 uur gezamenlijke 

dienst 

van de Protestantse Gemeente Amersfoort 

in de St. Joriskerk.

Voorgangers: ds. Alke Liebich, ds. Diederiek 

van Loo, ds. Jan van Baardwijk 

Avondgebed

Halverwege de week, op woensdagavond, is 

er in de kapel van de Bergkerk het avond-

gebed. U bent hartelijk welkom voor de 

vespers, elke woensdagavond om 19.30 uur 

luidt de klok. 

Seniorencontactbijeenkomst 
2023
De Taakgroep Ouderen van de Bergkerk 

organiseert dit jaar op 23 mei de jaarlijkse 

seniorencontactbijeenkomst voor gemeen-

teleden van 85 jaar en ouder. Ook als u 

deze leeftijd nog niet hebt bereikt en de 

bijeenkomst wilt bijwonen, bent u van harte 

welkom. De seniorencontactbijeenkomst, 

waarin we met elkaar het feest van Schrift en 

tafel vieren, vindt plaats op dinsdag 23 mei 

in de Bergkerk. Ds. Jan van Baardwijk gaat 

voor in de viering.  U bent hartelijk welkom 

vanaf 10.15 uur. De bijeenkomst, met een ge-

zellige lunch, duurt van 11 uur tot ongeveer 

14.15 uur. Hebt u om welke reden dan ook 

geen persoonlijke uitnodiging ontvangen en 

wilt u graag deelnemen, meldt u dan voor 

10 mei aan bij: Anthony Melissen, secretaris 

Taakgroep Ouderen, tel. 06 53 70 03 35 of via 

de mail: agmelissen@xs4all.nl

Zondag 28 mei 2023, 16.00 uur 
ChoralVespers | Loquebantur 
variis linguis
ChoralVespers op Pinksteren. Met schit-

terende koormuziek van Thomas Tallis, 

waaronder diens beroemde ‘Loquebantur 

variis lingiis’ over de verschillende talen van 

het Pinksterverhaal. Daarnaast psalmen in 

‘anglican chant’, hymnen en Magnificat. Van 

harte welkom om mee te bidden en zingen 

en je te laten inspireren door de rijke traditie 

van liturgie en kerkmuziek.

Gezongen koormuziek: Tallis – O Lord, give 

thy holy Spirit; Tallis – Loquebantur variis 

linguis; Tallis – Laudate Dominum. Anglican 

chant: Psalmen 27, 107 en 104. Hymnen: LB 

360 en ‘O holy Spirit, Lord of grace’

Uitvoerenden: Bergkerk Vocaal Ensemble 

o.l.v. Cees-Willem van Vliet, Jan Jansen, orgel

Toegang vrij, collecte na afloop

Uit de kerkenraad
Op 19 april blikte de kerkenraad terug op 

de vele activiteiten in maart en april, zoals 

Bergkerk
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Film op de Berg

Op 11 april was de eerste avond in het 

kader van filmkijken in de Bergkerk. Met 

ca. 30 mensen keken we in de kapel naar 

de film Iris, ingeleid door Henk Dikker 

Hupkes, die ook het nagesprek leidde. 

Het leverde boeiende gesprekken op, en 

iedereen was aangenaam verrast door 

de kwaliteit van beeld en geluid.

Op dinsdagavond 23 mei 2023 is de 

tweede filmavond, waarop we gaan 

kijken naar de film over Hannah Arendt 

(2012), regie Margarethe von Trotta.

De joodse Hannah Arendt (Barbara 

Sukowa) vlucht in 1933 voor de nazi’s. 

Via Frankrijk komt ze in 1941 in de 

VS waar ze gaat werken als journalist en 

docent filosofie. Als Israël de beruchte nazi 

Adolf Eichmann oppakt en gaat berechten, 

wordt zij door de New Yorker gevraagd 

om het proces in Jeruzalem te verslaan. 

De resultaten van haar bevindingen vat zij 

samen in het boek ‘Eichmann in Jeruzalem 

– De banaliteit van het kwaad’. Ze maakt 

daarmee een enorme controverse los. Duur: 

113 minuten.

Aanvang film: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 

uur. Koffie en thee staan klaar. Tevoren 

opgeven is niet nodig; we denken aan een 

bijdrage in de kosten van ongeveer € 7,50.

De initiatiefgroep: Monica van Vliet, Mieke 

Verstraate en Henk Dikker Hupkes.

Wil je helpen of meer weten, spreek 

ons aan of mail: henkdikkerhupkes@

bergkerk.nl

de twee goed bezochte avonden over de 

liturgie van Pasen, de Job Passie op 2 april 

(met een uitverkochte zaal), de vespers in 

de Stille Week (voor het eerst gestreamd), 

de feestelijke viering op Paasmorgen en de 

succesvolle eerste avond filmkijken in de 

Bergkerk. 

De werkgroep toekomstscenario’s Bergkerk 

heeft half maart een vruchtbaar gesprek ge-

had met enkele gemeenteleden. In het ver-

lengde hiervan besprak de kerkenraad hoe 

we gemeenteleden kunnen betrekken bij de 

beleidsmatige keuzes die we de komende 

jaren moeten maken. Op 19 februari is 

daarvoor een aanzet gemaakt in de gemeen-

tezaal na de dienst onder de titel ‘bijpraten 

met de kerkenraad’, waar veel Bergkerkers 

aanwezig waren. We willen daar op zondag 

4 juni om 12.00 uur een vervolg aan geven: 

een moment waarop de kerkenraad graag 

hoort welke verwachtingen er leven, wat er 

goed gaat, maar ook waar het ‘schuurt’. Een 

van de punten die we willen bespreken is het 

feit dat de huidige voorzitter en scriba aan 

het eind van 2023 afscheid zullen nemen 

omdat hun ambtstermijn er dan op zit. We 

horen dan graag of er bepaalde punten 

zijn die we in de profielschets voor m.n. 

de nieuwe kerkenraadsvoorzitter kunnen 

opnemen. Ook zoeken we nog steeds een 

wijkkerkrentmeester en 

twee diakenen.

De kerkenraad besloot 

om de huidige manier van 

collecteren (mandjes bij de 

uitgang en een QR-code) 

te continueren, m.a.w. niet 

terug te gaan naar de (pre-

corona) collecte waarbij 

collectezakken werden 

doorgegeven.

Aan het eind van de verga-

dering werd afscheid geno-

men van Annelies Belgraver 

die vele jaren als diaken lid 

van zowel de kerkenraad 

als het moderamen was. 

Binnen de diaconie heeft 

zij een actieve rol gespeeld. Annelies en haar 

man Dick verhuizen naar Amsterdam. Wij 

zullen haar inbreng in de kerkenraad zeer 

missen!

Onderweg 
Het knopje van het licht vinden

is nodig in het donker

maar lastig zonder licht.

Een klein en bijna achteloos gedichtje van 

Joke van Leeuwen, ik moest eraan denken 

in de Paasnacht. Het heeft iets intiems. 

Het is donker. We schuifelen voetje voor 

voetje, we zijn aangewezen op de tast. We 

tasten naar het licht, als vreemdelingen en 

bijwoners, we hebben het zo nodig om het 

lichtknopje te vinden. Er moet je toch ergens 

een lichtje opgaan! Zo vierden we tastend en 

proevend de Paasnacht, er is een licht over je 

opgegaan, om zelf het lichtknopje te vinden, 

dat zo nodig is in het donker. Tegen al onze 

ervaringen van het tegendeel in vieren we 

dat dood en slavernij, ellende en oorlog, 

wanhoop en wantrouwen …. – en de lijst is 

lang - …. niet het laatste woord heeft. Het is 

een bevrijdend vieren, openbrekend, vieren 

als een daad van verzet tegen de doodsheid 

en de oorlog in. Zo werden wij genodigd aan 

zijn tafel om te delen en te eten. Verbonden 

met de Opgestane, we hebben het zo nodig, 

een beetje licht!

Vriendelijke groet, ds. J. van Baardwijk 
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De paastijd openden we met een paasont-

bijt. We begroetten elkaar met ‘De Heer is 

waarlijk opgestaan!’, zongen een paaslied en 

genoten van het heerlijke eten. De opmaat 

naar de paasviering dat met Christus ook 

ons leven voorgoed aan het licht is gekomen.

Paastijd - kerkdiensten tussen 
Pasen en Pinksteren
Wat betekent het om nu te leven in het licht 

van Pasen? En wat betekent het dat Jezus 

de Opgestane weliswaar weer verscheen 

maar wél afscheid ging nemen? Dat zijn de 

vragen in deze weken. Op 7 mei verwelko-

men we ds. Titus Woltinge als voorganger. 

Op 14 mei lezen we uit Jezus’ afscheidsrede 

(Johannes 14-16) Joh 16:16-24. De kerkdienst 

op Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei, is 

gezamenlijk met -en ook in de Emmaüskerk. 

Kees Hoogendoorn gaat ons voor op 21 mei. 

Op 28 mei vieren we Pinksteren, de bezieling 

door de Geest die ons in al onze verscheiden-

heid verbindt. Dat ervaren we zeker als we 

in een kring brood en wijn delen, 'want de 

Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar 

verstaan'. De Pinksterdienst wil ik met di-

verse mensen voorbereiden, het zou zomaar 

kunnen dat het wat anders gaat dan in een 

‘gewone’ dienst.

In memoriam
De gemeente van Christus gedenkt in het 

licht van Pasen haar leden (en anderen) 

die overleden zijn. In de afgelopen weken 

ontvielen ons drie gemeenteleden.

Mina Bertha Westerdijk - Oonk

(1942 - 2023)

Mevrouw Mien Westerdijk leefde haar leven 

dat gekenmerkt werd door eenvoud, harte-

lijkheid, bezorgdheid en liefde. Geboren in 

de oorlog, opgroeiend in het naoorlogse Ne-

derland en in de verzuiling die ging kraken 

of knellen, hoorde zij bij de voorhoede van 

vernieuwing en verandering. Niet in grootse 

dingen maar door gewone dingen anders 

te gaan doen. Trouwen met de man wie je 

houdt, wat anderen daar ook op aan te mer-

ken hebben. Blijven werken na je huwelijk, 

ook toen er kinderen kwamen. Je eigen weg 

zoeken in geloof en kerk.

Onverwacht overleed zij op 16 maart op de 

leeftijd van 80 jaar. Een grote schok, het 

allermeest voor haar man. In de afscheids-

dienst klonk in woorden en muziek wat op 

haar rouwkaart staat: ’t Was een leven van 

grote werkzaamheid,/ Altijd opnieuw weer 

tot weldoen bereid./ God riep je weg uit dit 

aards bestaan, / Eeuwig dank wat je voor ons 

hebt gedaan.

Harm Mulder (1936 - 2023)

Een mooi en liefdevol leven heeft hij ge-

leefd, zo zeggen zijn vrouw, hun kinderen en 

(achter)kleinkinderen op de rouwkaart. De 

heer Mulder was en bleef een heer: netjes, 

voorkomend, welwillend. Maar zonder kap-

sones als zou hij meer zijn dan een ander. 

Sterker nog, hij bleef altijd onzeker of hij het 

wel goed genoeg deed. Hij kon met (bijna) 

iedereen opschieten. 

Heel lang bleef hij actief in samenleving 

en kerk. Ook door alle veranderingen en 

vernieuwingen heen, waar hij zich ook 

toe moest verhouden, over doordacht en 

bezorgd was of we niet te veel kwijtraakten 

aan waar het in samenleving en in geloof in 

de kern om gaat. 

Een mooie gesprekspartner in deze was hij. 

Een steeds donkerder schaduw viel over de 

laatste jaren in de zo slopende combinatie 

van de ziekte van Parkinson en een vorm 

van dementie. Liefde, zorg en trouw van zijn 

vrouw Adrie, hun kinderen en kleinkinderen, 

bleven tot op de laatste avond toen hij op 

18 maart overleed op 87-jarige leeftijd. Het 

overlijdensbericht opent met de woorden: 

‘Toen God zag dat de weg te lang, de berg te 

hoog, het ademen te zwaar werd, legde Hij 

zijn arm om hem heen en zei: "Het is goed 

zo.”’

Willemina Ages van Dijk - Hoogeveen

(1928 - 2023)

Een leven lang zorgzaam en onbezorgd, 

staat op de rouwkaart. Opvallend dat dub-

bele: het een en het ander. Zo mochten we 

mevrouw Willie van Dijk ook leren kennen. 

Niet voor één gat te vangen of in een hokje 

te stoppen. Vrolijk en gemakkelijk contact 

makend, eigenzinnig en met kritische 

blik. Wars van al te grote, gestolde stel-

ligheden, ook over God, geloof en kerk, en 

zoekend waar het Evangelie, leven en wereld 

verbonden zijn en elkaar betekenis geven. 

Een vrouw die je als gesprekspartner en ook 

als samenleving en als kerkelijke gemeente 

scherp hield. Op 2 april nam ze welbewust 

afscheid van het leven en van haar geliefde, 

ze werd 94 jaar. Haar gedachtenis zij blij-

vend tot zegen. 

We hebben gebeden voor de nabestaanden 

dat zij ruimte vinden voor rouw en verdriet 

en zich weer aan het leven kunnen toever-

trouwen.

ds. Rein van der Zwan

kerk: De Bron, Vogelplein 1, tel. 4728167 

koster en beheer/verhuur: Mw. M. de Koning-Timmer, 

tel. 4759942 / 06-36208662, koster@debronamersfoort.nl 

predikant: ds. R.G. van der Zwan, tel. 4755158 / 06-30424613, 

predikant@debronamersfoort.nl 

scriba: scriba@debronamersfoort.nl

wijkkas: NL05 INGB 0005 0407 29 tnv De Bron 

autodienst: R. Fennema, tel. 06-22773733

kopij wijkberichten: naar de predikant

internet: www.debronamersfoort.nl
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Wandel mee met de Blote Voeten Tocht

Op zaterdag 13 mei, om 14.00 uur wordt 

in Voorthuizen de 'Blote Voeten Tocht' 

gelopen. Doel van deze tocht is om geld 

in te zamelen voor een studiebeurs voor 

een student verloskunde aan de Hamlin 

College of Midwives in Addis Ababa, 

Ethiopia. De wandeling is 5 km lang en 

kan gedaan worden op blote voeten, 

maar slippers of sandalen zijn ook toege-

staan. In Ethiopië heeft slechts de helft 

van de vrouwen toegang tot verloskun-

dige zorg. Oorzaak: de vrouwen kunnen 

dit niet betalen, of er is geen verloskun-

dige hulp in de omgeving aanwezig. Gevolg: 

er gaat veel mis tijdens zwangerschap en 

bevalling. De Hamlin College of Midwives is 

opgericht om verloskundigen op te leiden 

en hiermee een bijdrage te leveren aan de 

oplossing van het probleem. U kunt meehel-

pen door deze sponsorwalk te financieren 

of zelf mee te lopen. Dus vrouwen, (groot)

moeders, dochters en kleindochters wandel 

mee! Inschrijfgeld €20,00. Informatie: www.

hamlinfistula.nl

Contactpersoon: Elly Boon tel 033-4753205

Vrijwilligers ook voor De Bron onmisbaar

Deze Drieluik heeft als thema Vrijwilligers. Ook in De Bron zijn er velen en zijn zij 

onontbeerlijk. Henk en Jantien van Ieperen boden aan voor alle vrijwilligers een 

maaltijd klaar te maken, per groep of taak die ze vervullen. De verschillende groepen 

met de aantallen daarin actief:

kosters/koffieschenkers/kookgroep – 21

communicatie (beamteam, nieuwsbrief) – 11

liturgie/bloemen/lectoren/organisten – 18

projectgroep kaarten – 6

open kerk/inloop – 6

pastoraal team/contactpersonen – 25

hand-en spandiensten (o.a. postbezorging) – 11

kinderwerk/jeugdwerk – 12

kerkenraad - 10

overige (eenmalige) taken – velen

“Ik kan niks meer voor de kerk doen”, zeggen mensen. Maar ondertussen dragen ze de 

gemeente door betrokkenheid en voorbede, ze sturen kaarten en/of steunen acties. 

Daarom is er ook een maaltijd bij Henk en Jantien ‘voor de rest’. Uitnodigingen worden 

verstuurd en via de nieuwsbrief gedeeld.

Voor en achter de schermen

Uit de velen twee ‘stille vrijwilligers’. Vraag aan hen: Wat betekent dit werk voor je?

Een multifunctioneel gebouw is ook goed voor de exploitatie. Het 

vraagt veel werk om voor al die verschillende groepen en activiteiten

de zalen steeds weer (een aantal wekelijks) in te richten. Wim Wulfers

is hierin actief. Hij hoeft niet in beeld, merkt bij zijn inzet op: “Ik vind

het fijn om iets voor de kerk te mogen doen. Het is voor mij een fijne sport, 

waardoor ik niet naar de sportschool hoef! Het is voor hem ook

 ‘iets doen voor de Heer’."

Al meer dan 25 jaar zet Henk Verbaan de kliko (voorheen vuilnisbak) van de 

kerk aan de weg en haalt deze weer binnen. “Als je ergens bij hoort, moet je ook 

meedoen aan de activiteiten als je dat kan. En er ook iets voor doen, vind ik.”
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Bij de diensten
In mei vervolgen we de diensten in de 50-da-

gentijd, de tijd van Pasen naar Pinksteren.

Ik heb ervoor gekozen in deze periode een 

miniserie over geloof, hoop en liefde te 

doen. Dat heeft natuurlijk alles met Pasen 

en Pinksteren te maken. Pasen schept de 

ruimte om te geloven, te hopen en lief te 

hebben. En de heilige Geest geeft deze 

drie grote gaven. Er is geen christelijk leven 

mogelijk zonder deze grote drie. De eerste 

van deze serie viel al op 23 april, op 7 en 14 

mei volgen de hoop en de liefde. Op 7 mei 

hoopt Judith Boone, samen met haar man 

Jaro, haar zoon Lukas Bernhard Timmerman 

ten doop te houden. Een feestelijk gebeu-

ren waar we natuurlijk als gemeente graag 

getuige van zijn. 

Op 18 mei vieren we de dag van de Hemel-

vaart van Christus. Dat feest verbleekt altijd 

wat bij zijn grote broers: Pasen en Pinkste-

ren. Het blijft elke keer weer zoeken waar 

het feestelijke inzit. Het markeert inderdaad 

de overgang tussen Pasen en Pinksteren. 

Het tilt de betekenis van Pasen uit boven het 

lokale en het tijdsgebondene en maakt de 

weg vrij voor de Geest die uitgestort wordt 

op ‘alle vlees’. Deze verheffing van Christus 

komt ons dus ten goede. Juist door de af-

stand van het plaatselijke en tijdelijke komt 

Christus ons, door de Geest, naderbij.

Op de ‘wezenzondag’, 21 mei zal proponent 

mw. Penning-Wolfswinkel de voorganger 

zijn. En dan wordt het 28 mei en vieren we 

het Pinksterfeest. Wat mooi dat de Geest 

die zelf onzichtbaar is, zichtbaar wordt in 

tongen van vuur en voelbaar wordt in de 

windvlaag. Zo is het steeds weer: de Geest 

die zelf niet zichtbaar is, raakt ons aan door 

zoveel wat tast- en zichtbaar is. 

In Memoriam
Op 27 maart overleed in de leeftijd van 87 

jaar mw. Gerritje van Veldhuisen-Kuijt. 

Het laatst van haar leven woonde zij in 

Nijenstede. Zij heeft haar man twee jaar 

overleefd. Zij is voor lange tijd een trouw 

gemeentelid geweest van de Brug. Ik herin-

ner me haar nog uit mijn eerste periode als 

predikant als een energieke vrouw, die de 

zorg voor haar man van harte vervulde. In 

mijn tweede periode zag ik wel wat de tijd 

aan het fysiek had gedaan, maar ontmoette 

ik dezelfde geestelijk levendige vrouw. In de 

uitvaartdienst werd zij namens de kinderen 

in dankbaarheid herdacht door ‘onze’ diaken 

Dorien Groen als een liefhebbende moeder 

en door Charlotte en Alexandra als een lieve 

oma. Voor allen was zij een voorbeeld van 

geloof en liefde. Ook heeft zij altijd haar 

bijdrage aan de kerk gegeven en zich waar 

mogelijk ingezet voor het welzijn van haar 

naasten. Op 3 april is afscheid van haar 

genomen. In deze stille week hebben we 

geluisterd naar de woorden van Jezus over 

de graankorrel die moet sterven om vrucht 

te dragen, in de dankbare herinnering aan 

iemand die deze ‘wet van de graankorrel’ 

ook heeft geleefd. 

Arjan Plaisier

Uit de kerkenraad
In de afgelopen kerkenraadsvergadering 

stond het thema Pastoraat centraal. We 

begonnen met een stukje bezinning op het 

verhaal van de Emmaüsgangers. Wat leert 

de houding van Jezus ons in dat gesprek, en 

wat vertelt ons dat over hoe wij pastorale ge-

sprekken kunnen voeren? Daarna gingen we, 

aan de hand van een casus, verder in gesprek 

over wat pastoraat in de Brug betekent. Hoe 

zien wij als gemeente in deze tijd en onze 

cultuur naar elkaar om? Hoe kunnen we re-

laties opbouwen om ‘echte’ gesprekken met 

elkaar aan te gaan? Maar ook dat pastoraat 

niet iets is wat alleen door de predikant of de 

pastoraal ouderling gedaan wordt, maar dat 

we allemaal een pastorale opdracht hebben. 

Het mondde uit in een gesprek wat nog lang 

niet afgerond is en wat we samen met de 

gemeente, mede onder stimulans van de 

wijkontmoetingen, verder willen voeren.

Na de pauze kregen we bezoek van het mo-

deramen van de Algemene Kerkenraad (AK) 

van de PGA. Als onderdeel van de toekomst-

visie van de PGA heeft het moderamen de 

ambitie vaker op bezoek te komen bij de 

wijkgemeentes, om in gesprek te gaan over 

knelpunten waarin de AK kan ondersteunen. 

De aanstaande predikantsvacature is een 

goede aanleiding voor zo’n eerste gesprek. 

Het was een goed en nuttig gesprek en helpt 

ons als kerkenraad o.a. om de profielschets 

van de gemeente scherper neer te zetten. 

Zoals al eerder aangegeven hopen we hier-

over op de gemeenteavond van 11 mei verder 

met de gemeente in gesprek te gaan, om ons 

te bezinnen op wie wij zijn en welke roeping 

wij ervaren voor de Brug: waar gaat ons 

hart voor de Brug sneller van kloppen, wat 

wakkert bij ons het vuur aan voor de Heer? 

De uitkomst van deze avond zal vervolgens 

verwerkt worden in de profielschetsen van 

de wijkgemeente en de predikantsvacature.

Namens de kerkenraad,

Leendert Kok.

In de week van 18 april hebben er verschil-

lende wijkontmoetingen plaatsgevonden. 

Een ontmoeting met gemeenteleden uit 

De Brug die bij elkaar in de buurt wonen. 

Een moment om nieuwe mensen te leren 

kennen en te ontdekken welke gedeelde 

interesses er zijn of iets te delen van je 

geloof. De uitnodiging is met enthousiasme 

ontvangen. Voor een aantal wijken was dit 

niet het goede moment. Zij gaan zelf aan de 

slag om een ontmoeting op een passende 

avond te organiseren.

Vanuit gemeenteopbouw en pastoraat 

hopen we dat deze ontmoetingen hebben 

bijgedragen aan onderlinge verbondenheid. 

Een mooie start om mensen dichtbij jou in 

de buurt te leren kennen.

Kerkgebouw: Schuilenburgerweg 2, tel. 4725109 

Predikant: Ds. Arjan Plaisier, ajplaisier@brugkerk.eu, 

tel. 4758181. 

Verhuur en beheerder De Brug: verhuur@brugkerk.eu 

Pastoraat: pastoraat@brugkerk.eu

Scriba: scribaat@brugkerk.eu 

Wijkkas: NL09 INGB 0000 6423 86 

t.n.v. wijkgemeente De Brug 

Diaconie: NL40 INGB 0005 0360 25 t.n.v. Diaconie De Brug 

Ledenadministratie: tel. 06 49 84 26 31 of: 

administratie@brugkerk.eu

Kerkbalans: kerkbalans@brugkerk.eu 

Autodienst: autodienst@brugkerk.eu 

Voor overige adressen en informatie kunt u terecht op 

de website van De Brug: www.brugkerk.eu 
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Veertig dagen lang hebben we in de Kindernevendienst 

onderzocht en ontdekt over Jezus, wie is Hij toch? Met 

Palmpasen stond centraal Wie is Hij, dat Hij als een 

koning Jeruzalem binnenrijdt. Om 9.00 's ochtends 

op Palmzondag waren de ouders en kinderen al vroeg 

opgestaan om samen in De Brug de Palmpaasstok te 

gaan maken. Eerst uitleg over alle symbolen en daarna 

hard aan het werk. Aan het einde van de kerkdienst 

kwamen de kinderen al zingend binnen met het lied 

‘Hosanna, Hosanna de Koning komt’. Eén detail, het 

broodhaantje moest nog afgebakken worden, maar 

dat weerhield de kinderen er niet van om deze alvast 

na de dienst op te eten. Een geslaagde viering van 

Palmpasen.
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In memoriam 
Clara van Westerveld
Clara Hendrika Jannetta van Westerveld is 

op 25 maart overleden op de leeftijd van 95 

jaar. De afscheidsdienst vond plaats in De 

Hoeksteen op donderdag 30 maart. Hierna 

was, in besloten familiekring, de bijzetting 

op de Algemene Begraafplaats te Wouden-

berg. Clara van Westerveld werd geboren 

in Woudenberg en de verbondenheid met 

de dorpsgemeenschap daar bleef altijd. Ze 

voelde zichzelf een echte Woudenbergse.

Clara had 1 broer, die heel belangrijk voor 

haar was. Na zijn overlijden hadden haar 

drie neven, ieder op hun eigen manier, lief-

devolle aandacht voor hun tante. Zij werkte 

met veel toewijding en plezier 40 jaar in 

het onderwijs. Eerst in Gouda en daarna in 

Amersfoort. Ze genoot ervan zo nu en dan 

oud-leerlingen nog weer te spreken. Na haar 

pensionering gaf ze taalles aan Turkse en 

Marokkaanse kinderen. Ze was een periode 

diaken binnen de Hoeksteengemeente en 

deed vrijwilligerswerk in de Koperhorst. 

Clara zocht haar weg in het leven altijd heel 

zelfstandig. Zij woonde lange tijd op de Sa-

genlaan. De laatste jaren ontving zij goede 

zorg in de Koperhorst. Het was voor haar 

niet gemakkelijk om daar in veel opzichten 

afhankelijk te zijn. Eén van haar lievelings-

liederen was ‘Neem mijn leven, laat het 

Heer, toegewijd zijn aan uw eer’. Moge de 

gedachtenis aan Clara van Westerveld in ons 

midden een bron van zegen zijn.

Jan Wolswinkel

Seniorensoos
Op woensdagmiddag 17 mei 2023 om 14.00 

uur, komen wij weer samen in De Hoek-

steen.

Deze middag zal worden verzorgd door 

mevrouw Paulien Frieling en zij geeft een 

interactieve lezing over de Botanische Tuin 

Pinetum Blijdestijn te Hilversum.

We hopen op een leuke en boeiende mid-

dag.

Indien u vervoer nodig heeft dan kunt u 

contact opnemen met de heer Siebe de 

Vries, telefoon 033-4724345 (tot dinsdag-

avond 16 mei, 20.00 uur). Voor onverhoopte 

wijzigingen: mevrouw Coby Wolswinkel 

06-46855620.

Team Seniorensoos

kerk: Klaartje Donzepad 59, tel. 4807898 

coördinator beheer: S. Woldendorp, tel. 06 24340984 

coördinator verhuur: H. Koolstra, tel. 06 13064810

predikant: vacant Voorzitter: T. Grünbauer, 

voorzitter@hoeksteenamersfoort.nl 

scriba: J.H. van Oosten, scriba@hoeksteenamersfoort.nl

bankrekening: NL18 ABNA 0553 2171 35

website: www.hoeksteenamersfoort.nl

Peuterdienst van De Hoeksteen en De Bron

In maart hebben De Hoeksteen en De 

Bron weer gezamenlijk een peuter-

dienst georganiseerd. Dit keer stond het 

bijbelverhaal van het verloren schaapje 

centraal. De kinderen hebben naar een 

schaapje gezocht, gingen net als de 

herder een route lopen met hindernissen 

en merkte dar het niet fijn is al iets niet com-

pleet is, bijvoorbeeld een puzzel. We hebben 

samen gezongen en na afloop samen wat 

lekkers gegeten.

29 oktober is er weer een nieuwe peuter-

dienst. Hopelijk tot dan!

Silvia Binneveld-de Jong

2020



ben ik de laatste keer niet mee geweest. Ik 

heb toen het opruimen voor mijn rekening 

genomen.

Wat ook heel bijzonder was, was dat met de 

kinderen op kerstavond een kerstmusical 

of toneelstuk werd opgevoerd. Daarvoor 

mochten we dan het collectedoel kiezen. Zo 

hebben we eens het asielzoekerscentrum 

gekozen. We hebben toen best veel geld 

opgehaald. Daarmee hebben we Lego en 

Duplo gekocht en dat toen zelf met een 

aantal kinderen bij het asielzoekerscentrum 

langs gebracht. De kinderen wisten 

niet waar ze kijken moesten, toen ze 

ineens speelgoed kregen. Dat was 

heel indrukwekkend. Dit is minimaal 

vijfentwintig, misschien wel dertig jaar 

terug.

3-Doe je ook buiten de kerk om 

vrijwilligerswerk?

Ik ben zeventien jaar als 

jeugdatletiektrainer bij Altis actief geweest. 

Ik was pupillentrainer en ook een paar jaar 

juniorentrainer. Van de zeventien jaar ben ik 

negen jaar Pupillencoördinator geweest. Ik 

bereidde de wedstrijd voor, deelde ploegen 

in, hield de administratie van de wachtlijst 

bij. Ook maakte ik het programma, 

bijvoorbeeld de onderdelen verdelen, wie 

wat gaat doen. Ik organiseerde mede het 

pupillenkamp en maakte het draaiboek. 

Toen ik hiermee ging stoppen, heb ik dat 

twee jaar van te voren aangekondigd en 

hebben vier mensen dit overgenomen. 

Buiten de twee trainingen per week, kostte 

dit me ongeveer twintig uur in de week 

thuis. Daarnaast werkte ik ook twintig uur in 

de zorg als verzorgende in een verpleeghuis. 

En uiteraard deed ik ook nog steeds de 

kinderdienst in de kerk.

Op het werk zat ik in de OR. Dat heb ik 

maar twee jaar gedaan, omdat ik door 

corona moest stoppen met werken. Ik 

werkte in verpleeghuis Sint Elisabeth in 

Lage Vuursche. Dit valt onder Silverein. 

Nadat ik gestopt was, ben ik aansluitend 

als vrijwilliger daar aan de slag gegaan. Eén 

ochtend in de week. Ik doe de leuke dingen. 

Een praatje maken, een spelletje spelen, 

wandelen met bewoners, ontbijt en lunch 

klaarmaken, koffie zetten… Het is een soort 

vervanging ook van de woonmedewerker. 

Die zijn een half jaar terug in de morgen 

wegbezuinigd.

Ik pas ook nog twee dagen per week op de 

kleinkinderen en ga geregeld naar mijn 

moeder van 91 jaar.

Interview met Nicoline Griffioen

1-Je doet al 37 jaar vrijwilligerswerk voor de 

kerk. Wat heb je zoal gedaan?

Ik doe kinderdienst, koffiedienst en 

enveloppen rondbrengen voor financiële 

bijdragen. Afgelopen jaar heb ik voor 

het eerst geholpen bij de kerstviering 

van de ouderenmiddag van de soos 

door hartige taarten te bakken. In 

het verleden heb ik geholpen bij de 

rommelmarkt door bijvoorbeeld te 

bakken of bij een kraam te staan, net 

als bij de kerstmarkt in de Open Hof en 

ook aan “Proef Hoeksteen” heb ik een 

voedselbijdrage geleverd en bij een 

kraam gestaan. Als ik in de gelegenheid 

ben, dan help ik. Als ik niet kan, laat ik 

sowieso mijn gezicht zien. Door iets aan 

te schaffen op zo'n evenement help je 

ook.

Ik ben begonnen in de Open Hof, nu De 

Bron. Maar al snel stapten we over naar 

De Hoeksteen. Ongeveer 2 à 3 jaar heb ik 

de kinderdienst in De Open Hof gedaan. 

In De Hoeksteen ben ik verder gegaan.

Ik doe de jongste groep, dat vind ik het 

leukste. Ze zijn puur, zeggen alles wat 

in hun opkomt. Ze hebben maar een 

korte spanningsboog. Omdat je slechts 

een half uur maximaal de tijd hebt met 

de kinderen vergt één en ander vaak 

de nodige voorbereidingstijd. Zoals 

laatst met de kijkdozen. Daar heb ik met 

nog iemand alle gaten al ingemaakt. 

Verder hebben we alle materiaal vooraf 

klaargelegd, zodat de kinderen zo 

kunnen beginnen.

We volgden altijd “Kind op Zondag”. 

Maar dit jaar hebben we voor het 

40-dagenproject van “Bijbel Basics” 

gekozen, dat vonden we leuker. Deze 

methode heeft een wat gevarieerder 

aanbod in de verwerkingen. Er zitten 

ook proe�es bij. Dat vinden de kinderen 

heel leuk.

2-Heb je speciale herinneringen aan 

bepaalde dingen, die je in al die tijd hebt 

gedaan?

Palmpasen vind ik altijd heel leuk. We 

maken dan Palmpasen-stokken met 

de kinderen. Na afloop van de dienst 

gingen we dan naar de Koperhorst 

met de stokken. Daar zongen we een 

lied, gingen de zalen af en deelden 

broodhaantjes uit. Ook gingen we langs 

enkele gemeenteleden. Doordat je lang 

onderweg bent en ik rugklachten heb, 

4-Wat heeft je doen besluiten 

vrijwilligerswerk te gaan doen?

Je ziet dat het nodig is. Je moet het 

samen doen. Ook in de kerk. Mijn eigen 

kinderen maakten toentertijd gebruik 

van de kinderkerk en als je dan gevraagd 

wordt, denk je: waarom niet? Ik wilde 

vroeger het onderwijs in en vind het 

leuk om met de kinderen om te gaan. 

Van het één kwam het ander. Bij de 

atletiekvereniging stond ik langs de 

zijlijn naar de training van mijn dochter 

te kijken. Ik kreeg toen de vraag om met 

de trainingen mee te helpen en later ook 

om de trainersopleiding te gaan doen. 

Dat betrof modules zonder examens, 

dat was goed te doen. Door faalangst 

heb ik moeite met examens doen. Voor 

de kinderdienst werd ik door Lammy 

Woldendorp gevraagd bij het schoolhek 

van de Wingerd. Mijn oudste dochter 

was toen vier. Lammy 's kinderen zaten 

daar ook. Ik vind het heel leuk om 

kinderen wat te leren. Zo zit ik toch een 

beetje in het onderwijs, wat ik vroeger 

graag wilde. Kinderen iets aanleren ligt 

me.

Inge Borst, Wijkredactie
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Bij de diensten
7 mei: ds. M. van der Burg- Los

Deze zondag wordt gelezen uit Johannes 14: 

1-14 over de beroemde woorden van Jezus 'ik 

ben de weg, de waarheid en het leven'.

14 mei: ds. A. Baarslag

“Snoeien om te bloeien”. Om tot bloei te 

komen is het voor veel planten nodig om te 

snoeien; dat geldt zeker voor de wijnstok. 

Het is één van de dingen die mij opvallen 

in Johannes 15: 1-8. Ik vraag me af wat er 

onder ons én in ons te snoeien valt. Waarvan 

moeten we afstand doen om tot bloei en 

groei te komen? 

Naast deze evangelielezing lezen we op 

zondag 14 mei Psalm 80: 9-20, over de

wijnstok die het hard te verduren heeft en 

waarvan je je afvraagt of het nog tot bloei 

zal komen:

groei en bloei is verre van vanzelfsprekend.

18 mei: Hemelvaart, ds. S. van der Sluijs

Dit is een gezamenlijke viering met De Bron.

21 mei: ds. M. van der Burg-Los

Johannes 14: 15-26 staat centraal, over de 

'parakleet' die komt om de plaats van Jezus 

op aarde in te nemen, als Jezus naar de 

hemel is.

28 mei: Pinksteren, ds. J.H. Smeets

Natuurlijk zal het deze zondag gaan over 

het verhaal uit Handelingen 2.

Er is muzikale medewerking van Jaap Kwak-

kel, organist, Tjitske Homma, viool en Lex 

Peerenboom en Martin BInnendijk, trompet.

Het belooft een feestelijke dienst te worden.

4 juni: ds. W.Verschoor

Het is “Zondag Trinitatis", de zondag van de 

Drieëenheid. De leer van de drie-eenheid 

is één van de grote dogma’s van de vroege 

kerk. Aan Joden en moslims hebben we het 

nooit goed uit kunnen leggen; zij bleven 

maar vragen: “Wat is het nou: één God, of 

toch drie??” Het misverstand is dat we zijn 

gaan denken, dat dit dogma beschrijft hoe 

God is, hoe God in elkaar steekt. Maar daar 

weten wij niets van! We kunnen wel iets 

zeggen over hoe God werkt, over hoe Hij ver-

binding legt met de mensen. Het dogma van 

de drie-eenheid gaat ten diepste daarover: 

hoe God zichzelf op leven en dood met de 

mensen verbindt.

Bloemen
Kijk je om je heen op zondagochtend, dan 

zie je heel veel vrijwilligers. Allemaal men-

sen die een bepaalde taak vervullen: klein of 

groot, één of meerdere, soms of vaak. Als we 

elke vrijwilliger regelmatig een bos bloemen 

zouden geven (wat volstrekt terecht zou 

zijn), dan zou Bouke zorgelijk naar onze 

portemonnee gaan kijken.

We houden met een kleine ploeg de 

Emmaüskerk in stand. Dat is best een 

wonder, want er komt veel bij kijken om 

een levende gemeente te zijn. Het is ook 

kwetsbaar. We moeten zorgen dat mensen 

niet overbelast raken. Een beetje op elkaar 

letten en elkaar af en toe vragen: gaat het 

nog? Zelf krijg ik die vraag ook weleens en 

alleen al die vraag krijgen is fijn. Gelukkig 

geven mensen het zelf soms ook aan: ‘’ik doe 

een stap terug’’. Daar klinkt vaak iets van een 

verontschuldiging in door, er is een gevoel 

van tekortschieten. Dat is natuurlijk niet 

terecht, want je kan niet meer doen dan je 

aankan. Beter dat zelf op tijd aangeven, dan 

dat je straks bent opgebrand. En: afbouwen 

kan ook iets moois hebben. In plaats van (te)

veel doen, wat minder doen, iets doen wat 

nog wél lukt, waar je bevrediging uithaalt. 

Want vrijwilligerswerk in de kerk blijft mooi 

werk. En elke weggebrachte bos bloemen is 

er één.  

Koert Jansen

Emmaüskerk
Protestantse wijkgemeente
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kerk: Noordewierweg 131, tel. 4613937 

verhuur: dhr. H. Tornij, zaalbeheer@gmail.com

predikant: ds. M. van der Burg-Los, mlos@xs4all.nl,

tel. 035 5426953

penningmeester: B. Boomsma, bouke@boukeboomsma.nl

scriba: scrib@emmauskerkamersfoort.nl 

bankrekening: NL 97 INGB 0008 0012 59 t.n.v. 

Emmaüskerk Protestantse Gemeente

internet: www.emmauskerk-amersfoort.nl

Palmpasen
De intocht van Jezus in Jeruzalem

Na de uitleg van de leiding over de 

symboliek van alle attributen, die 

aan de palmpasenstokken bevestigd 

worden, gingen de kinderen van de 

kindernevendienst hun eigen stokken 

maken. Toen zij terugkwamen in de kerk 

werd er gezongen en gedanst.

Het was een mooi tafereel als 

voorbereiding op het feest van Pasen.

Sierk de Bruin

Hart van Soesterkwartier 
Sinds 18 april is de website www.hartvan-

soesterkwartier.nl live. U kunt op deze 

site van alles te weten komen over dit 

plan.

Midden in de Amersfoortse wijk 

Soesterkwartier in Amersfoort staat de 

karakteristieke Emmaüskerk, gebouwd 

in 1929. De afgelopen jaren ontstond 

de vraag naar een toekomstbestendige 

en maatschappelijke invulling van het 

gebouw. Dat plan is er nu. De Emmaüskerk 

wordt een levendige ontmoetingsplek 

voor deze prachtige wijk. Organisaties uit 

de buurt, allen met een maatschappelijk 

hart, werken op deze plek samen en maken 

de Emmaüskerk weer het kloppende hart 

van het Soesterkwartier. Het is de wens om 

eind 2023 te starten met de eerste sloop- en 

bouwwerkzaamheden.
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Stille week & Paasontbijt 

The Passion 
Voor de tweede keer bood de Emmaüskerk dit 

jaar weer de mogelijkheid om gezamenlijk   "The 

Passion" op een groot scherm te kijken. Zo'n 30 

mensen, jong en oud, waren aanwezig. 

De jongeren van de 12+groep en de 17+groep 

waren ook aanwezig. Zij begonnen de avond 

met een gezamenlijke maaltijd. Vanaf 20.15 uur 

stond koffie en thee klaar en na afloop was er 

frisdrank en werden er lekkere hapjes geserveerd 

voor de nababbel. Volgend jaar staat deze avond 

vast weer op de agenda!

Edwin ten Haken

Dodenherdenking 4 mei Soesterkwartier 2023 

Elk jaar organiseren de gezamenlijke 

kerken uit de wijk een 4 mei-herdenking.

Het thema dit jaar is “Leven zonder 

oorlog’.

Om 19.15 uur is er in de Emmaüskerk 

m.m.v. voorgangers uit de samenwerken-

de kerken een bijeenkomst met muziek, 

verhalen en een korte meditatie (inloop 

vanaf 19.00 uur). We zullen weer stil 

staan bij mensen die hun leven gegeven 

hebben, slachtoffers van oorlogen, vroe-

ger en nu, verder weg en in Nederland.

Om 19.40 uur start de Stille tocht naar 

de NS-gedenksteen bij de Wagenwerk-

plaats, daar zijn we 2 minuten stil en is 

er daarna gelegenheid bloemen of een 

krans neer te leggen.

Vanaf 20.15 uur worden 

verhalen verteld en 

gedichten voorgedra-

gen op de Algemene 

Begraafplaats en op 

de Joodse Begraaf-

plaats.
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Fonteinkerk
Protestantse wijkgemeente
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kerk: Robert Kochstraat 4, tel. 4614995 

koster: Fahmi Icho, tel. 06-42028436, 

fahmi.icho@hotmail.nl predikant: ds. W. Verschoor, 

Slaperdijk 36, 3831 SK Leusden, tel. 432 43 51, 

wimverschoor@kpnmail.nl (tel. spreekuur 

maandag, dinsdag en vrijdag 8.00-9.00 uur) 

scriba: scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl 

wijkdiaconie: NL08RABO0373710259

internet: www.fonteinkerk-amersfoort.nl

wijkkas: NL59INGB0003814259

Bij de vieringen
Zo 7 mei: we komen samen om van harte 

met elkaar te zingen. Het is zondag

“Cantate”, naar het begin van Psalm 98: 

“Zingt voor de Heer een nieuw lied.”

Zo 14 mei: zondag “Rogate”, een naam die 

verwijst naar de biddagen die vroeger in de 

tijd na Pasen werden gehouden. Jezus heeft 

op de Paasmorgen de overwinning behaald, 

maar dat betekent geen einde aan ons 

bidden en worstelen. We vieren vandaag de 

Maaltijd van de Heer.

Do 18 mei: Hemelvaartsdag. Onze kerk is al 

jaren op deze dag gesloten, maar we kunnen 

voor een viering terecht in diverse kerken in 

Amersfoort.

Zo 21 mei: het is “Exaudi”, naar de woorden 

uit Psalm 27: “Hoor, Heer, hoe ik roep.” Deze 

zondag wordt ook wel de “Weeskinderen-

zondag” genoemd, naar de belofte van Jezus 

dat Hij ons niet als wezen zal achterlaten 

(Joh. 14:18). Ds Bernard Baakman is voor-

ganger.

Zo 28 mei: Pinksteren. We laten hoe dan 

ook het Pinkstervuur weer branden, in de 

hoop dat we de warmte zullen voelen en 

beleven. We lezen het bekende Pinksterver-

haal uit Handelingen 2.

In memoriam
Op vrijdag 7 april is Nan Allaart-Visser over-

leden, op de leeftijd van 92 jaar. Jantje Visser 

werd in 1930 geboren in Leeuwarden, als de 

oudste van vijf kinderen. In 1950 verhuisde 

het gezin naar Amersfoort. Via de kerk 

ontmoette Nan Theo Rijper, met wie zij in 

1957 trouwde. Samen met Theo kreeg zij vijf 

kinderen en later nog 14 kleinkinderen. Theo 

werd predikant, en Nan predikantsvrouw. 

Het huwelijk eindigde in 1980 in een schei-

ding. In 1988 trouwde Nan met Harold Al-

laart, die werkte als kapitein op olie¬tankers. 

Helaas overleed hij acht maanden na hun 

huwelijk.

Nan was van beroep kinderverzorgende. 

Van 1982 tot 1992 was zij adjunct-directrice 

van het verzorgingshuis De Amerhorst. In 

de Fonteinkerk is zij jarenlang ouderling 

geweest. Nan Allaart was een intelligente 

vrouw die graag en goed met mensen om-

ging. Zij hield van sfeer en gezelligheid 

en was een goede gesprekspartner. Ze 

zag er altijd piekfijn uit, want dat vond ze 

belangrijk. Ze had gevoel voor humor en 

hield van vrolijkheid. Ondanks haar grote 

sociale vaardigheden behield zij wel altijd 

enige distantie, en sprak zij niet makkelijk 

over haar persoonlijke gedachten of haar 

geloof. Haar kinderen vonden in haar Bijbel 

wel een briefje met liederen en teksten; ook 

Gezang 416 (“Ga met God en Hij zal met je 

zijn”) stond daarbij.

Na een afscheidsdienst in de Fonteinkerk 

vond de begrafenis plaats op Rusthof, op 

dinsdag 18 april. We wensen de kinderen en 

kleinkinderen wijsheid en sterkte toe.

Activiteiten - Wees welkom

T/m di 23 mei Laatste dag voor bezichtiging expositie

 van Mary Velthoen

Woe 24 mei Kunstworkshop door Mary Velthoen, 

 start om 19.00 uur (zie verderop)

Zo 4 juni Taizé-viering, start om 17 uur

 Lees meer in deze Drieluik of kijk op 

 www.fonteinkerk-amersfoort.nl/

Sinds 8 april staat er een nieuwe 

Paaskaars in de Fonteinkerk. Mieke 

Goslinga was initiator bij het 

samenstellen van een groep die heeft 

nagedacht over de “boodschap” van de 

kaars.

Met deze groep (met mensen van 

diverse leeftijden) is een brainstorm 

gehouden. De woorden die daarbij het 

sterkst naar boven kwamen zijn op de 

Paaskaars verbeeld.

1) Regenboog, inclusiviteit

2) Duurzaamheid

3) Vrede, licht

Aan de hand van deze woorden zijn 

schetsen gemaakt, die hebben geleid 

tot het uiteindelijke ontwerp. Dankzij 

alle input is het een uitbundige 

Paaskaars geworden. De vrede wordt 

gesymboliseerd door de duif. Deze is 

centraal geplaatst in een ster binnen 

De nieuwe Paaskaars

de regenboog die inclusiviteit verbeeldt. 

Duif en regenboog verwijzen ook naar het 

verbond met God. Alle kleuren tezamen 

vormen in het midden de witte ster die 

meegereisd is vanuit Bethlehem en die 

het licht van Pasen weergeeft. Rond de 

vredesduif zijn gouden druppels uit het 

beeldmerk van de Fonteinkerk geplaatst. 

De ster transformeert naar buiten toe in een 

bloem. Samen met de vlinders staat deze 

voor duurzaamheid.

Het sterretje boven de Alpha en Omega 

is geplaatst ter herinnering aan Frans 

Meiboom die jarenlang de kaars in 

de Paasnacht heeft binnengedragen. 

Afgelopen Paasnacht is de kaars door zijn 

beide kleinzoons binnengedragen.

De groep bestond uit: Silke, Berit, Willem, 

Gijs, Lennart, Thijmen, Jona, Berend, Jop, 

Wieteke, Willem en Mieke.
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Van ‘Kleine jongen’ en ‘Wie is hier nou 

gek’ tot ‘Zwart Wit’ en ‘Leun op mij’… het 

waren allemaal prachtige liedjes die de 

ToZzers op donderdag 6 april konden 

horen en zien vanuit de kerkzaal in de 

Fonteinkerk. Want daar keken we samen 

naar The Passion 2023. Met dekentjes 

over onze benen, chips in onze mond 

en live beelden vanuit Harlingen op 

groot scherm. Een mooie manier om 

Patat & Passion smaakten naar meer
samen stil te staan bij het lijden, sterven 

en de opstanding van Jezus. Het werd een 

avond met een universele boodschap van 

geloof, hoop en liefde voor iedereen. En 

met heel veel patat. Want de avond begon 

met een gezamenlijk avondmaal onder het 

motto “veel & vet”. Als surprise guest kwam 

ex-ToZ teamlid Jelle Koolstra nog even 

langs en we hebben heel veel spelletjes en 

opdrachten gedaan die allemaal iets met de 

Hemelvaartsdagen te maken hadden. 

Dat smaakt naar meer, maar daarvoor 

moet je nog wel even geduld hebben. 

De volgende Tieners op Zondag is 

namelijk pas op 21 mei in de Fonteinkerk. 

Het thema is ‘ToZ goes Wildcard’ en 

daarbij gaan we onder andere Langs 

de Lijn, Levend Instagram en heel veel 

energizers uitproberen.

 KUNSTWORKSHOP MARY VELTHOEN
 HUIS VAN ZUID - ROBERT KOCHSTRAAT 2-4

24 MEI 19.00 UUR
AANMELDEN KAN BIJ ROELEKE DE WITTE VIA:

VORMINGDOORONTMOETING@FONTEINKERK-AMERSFOORT.NL

In de Fonteinkerk te Amersfoort, zal 

Mary Velthoen als afsluiting van haar 

expositie in Huis van Zuid op 24 mei 

om 19.00 uur een kunstworkshop geven 

over het thema Levensboom. 

Je hoeft geen hoog niveau van tekenen 

of schilderen te hebben om een mooie 

avond te beleven. We werken op dik 

papier met teken en materialen krijt en 

inkt. Wij kijken naar de betekenissen 

Levensboom schilderen o.l.v. 
kunstenaar Mary Velthoen

van de levensboom en hoe je dat zou 

kunnen verbeelden. 

Deelname kost €20,-  

Ouders met tieners zijn ook van 

harte welkom. 

Voor informatie en aanmelden: 

vormingdoorontmoeting@fonteinkerk-

amersfoort.nl 

t.n.v. Roeleke de Witte
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Nieuwe Kerk
Protestantse wijkgemeente
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Bij de diensten 
Op zondag 14 mei hoopt Happy Songs, het 

kinderkoor van de Brug, weer mee te werken 

aan de dienst. Mooi dat nu ook de kinderen 

van de Nieuwe kerk die daar zingen in hun 

eigen kerk hun stem kunnen laten horen.

Op donderdag 18 mei is het Hemelvaarts-

dag. Een mooi moment om voor de dienst 

elkaar te ontmoeten, op de fiets en aan tafel 

voor het ontbijt. In de kerkdienst denken wij 

na over het koningschap van onze Heer aan 

de hand van Openbaring 12. Een intrigerend 

hoofdstuk over een draak en een vrouw. 

We hopen te ontdekken wat dit gedeelte te 

maken heeft met het feest dat wij vieren.

Op Pinksteren zondag 28 mei komen wij 

samen om ons uit te strekken naar meer van 

de Heilige Geest. Iets wat elke zondag nodig 

is, wordt op deze speciale dag geïntensi-

veerd. 

Op zondag 4 juni is er naast de dienst in 

de Nieuwe Kerk een gezamenlijke dienst 

van de Protestantse gemeente Amersfoort, 

uiteraard in de Joriskerk, waar leden uit alle 

wijken van harte welkom zijn. Deze zondag 

na Pinksteren wordt zondag Trinitatis 

genoemd. Als begin van de dag bid ik regel-

matig het volgende trinitarische gebed:

  

Hemelse Vader, u aanbid ik, 

Schepper en Onderhouder van het heelal.

Heer Jezus, u aanbid ik, 

Redder en Heer van de wereld.

Heilige Geest, u aanbid ik, 

Vernieuwer van het volk van God.

Glorie aan U, Vader, Zoon en heilige Geest.

Hemelse Vader, ik bid dat ik vandaag leef in uw 

aanwezigheid en U meer en meer verheug.

Heer Jezus, ik bid dat ik vandaag mijn kruis op 

me neem en U volg.

Heilige Geest, ik bid dat U me vandaag 

vult met uzelf en dat U uw vrucht in mijn 

leven laat groeien: liefde, vreugde en vrede, 

geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Heilige, gezegende en glorievolle Drie-enige God, 

ontferm U over mij. 

Amen.

Trouwen
Op vrijdag 2 juni hopen Rachel Houwaard 

en Bob Timmer elkaar liefde en trouw te 

beloven. De bevestiging en inzegening van 

hun huwelijk zal plaatsvinden in de Advent-

kerk en begint om 19.00 uur onder leiding 

van ds. Gerard Kansen en met medewerking 

van de Adventband. Deze combinatie van 

kerken hangt samen met hun kerkelijke 

achtergrond. Rachel is opgegroeid in de 

Adventkerk, terwijl Bob meeleeft met de 

Nieuwe kerk en daar jeugdouderling is. Bob 

en Rachel zien ernaar uit om samen God, 

elkaar en de mensen die op hun weg komen 

te dienen (Jozua 24: 15). Wij wensen hun een 

feestelijke dag toe samen met allen die om 

hen heen staan en Gods nabijheid in hun 

huwelijk alle dagen.

kerk: Leusderweg 110, tel. 4618232 verhuur: Marijke Buis, 

tel. 4614857, beheer@nieuwekerkamersfoort.nl

predikant: ds. G.A. Kansen, Vermeerstraat 152, 

dominee@nieuwekerkamersfoort.nl, tel. 7370010

scriba: Henrike van Marle, Snoeckgensheuvel 8, 3817 HM 

Amersfoort, scriba@nieuwekerkamersfoort.nl 

Wilt u pastorale zaken (m.b.t uzelf en/of anderen), 

waarvoor u nadere aandacht wilt hebben, zelf ook 

doorgeven via de coördinator pastoraat en/of de ouderlingen

pastoraat@nieuwekerkamersfoort.nl

kopij wijkberichten: drieluik@nieuwekerkamersfoort.nl

internet: www.nieuwekerkamersfoort.nl

Beelden van Jezus (1) 

Een aantal weken geleden is in de Nieu-

we Kerk weer een Alpha-cursus gestart. 

Ik maak deze keer deel uit van het team 

en heb de avond over het thema: ‘wie 

is Jezus?’ geleid. Dat de cursus hiermee 

begint ligt voor de hand, want mensen 

die belangstelling hebben voor het chris-

telijk geloof stellen bij de kerk nogal eens 

vragen, zoals hoe de kerk is omgegaan 

met slavernij, de onderdrukking van 

vrouwen en het uitsluiten van homo’s. 

De cursus bewaart het thema Kerk dan 

ook voor de laatste avond. Over Jezus 

Christus denken niet-christenen overwe-

gend positiever. Hij heeft naam gemaakt 

vanwege zijn liefde voor mensen en 

wijze woorden over het goede leven. 

Maar wie is Jezus? In feite is dit een niet 

te beantwoorden vraag, want Jezus is 

te groot om in boeken te vangen, te 

mooi om in een beeld vast te leggen, te 

verheven om op een doek te presenteren. 

En toch zijn over zijn leven bibliotheken 

vol geschreven en talloze films gemaakt. 

In musea hangen de kunstwerken over 

Hem en elk kerkgebouw verwijst naar 

zijn bestaan. Toch is dit allemaal niet 

genoeg om Hem te kunnen ´vangen .́ Maar 

dat betekent niet dat wij niets over Hem 

kunnen zeggen. Jezus Christus vormt het 

hart van christelijk geloof. Zonder Jezus is er 

geen geloof, geen kerk, geen deel twee van 

de Bijbel, geen Alpha-cursus en leefden wij 

nu niet in het jaar 2023 na zijn geboorte. 

Om iets te delen van zijn geheimenis koos ik 

vijf kunstwerken uit. Het eerste toont Chris-

tus als goede herder tussen de schapen. Dit 

is de oudst bekende voorstelling van Jezus 

(tweede helft 5e eeuw) en is te zien in een 

mausoleum in Ravenna. Het is een detail 

van een mozaïek. Jezus zit als de goede 

herder op een rots met het kruis in zijn hand 

en Hij wordt omringd door schapen. Wat 

opvalt is dat de schapen en lammetjes 

allemaal naar Hem kijken. De kleuren 

zijn zacht: groen en blauw. Deze lieflijke 

en pastorale kleuren verwijzen naar 

Psalm 23, waar staat: ‘De Heer is mijn 

Herder. Hij laat mij rusten in groen wei-

den - en voert mij naar veilig water.’ Dat 

zie je hier voor ogen. Dit mozaïek hangt 

boven de uitgang van het mausoleum. 

Het bijzondere hiervan is dat je dit beeld 

meeneemt naar buiten. Wie de plek 

van de dood verlaat wordt gegroet door 

Jezus Christus, die gekomen is om als 

de goede herder leven te geven in al zijn 

volheid (Johannes 10: 10).

ds. Gerard Kansen
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Even voorstellen ...

Elke maand stellen we iemand uit de 

Nieuwe Kerk voor die achter de scher-

men een taak uitvoert en we leggen deze 

persoon drie vragen voor. Deze keer is de 

beurt aan Cor van Boeijen.

Cor is 75 jaar en bijna 52 jaar getrouwd 

met Wouda. Ze hebben een dochter en 

een zoon en drie kleinkinderen.

Na sluiting van de Ontmoetingskerk 

in 1984 is Cor een tijd lang zoekende 

geweest. Via contact met ds. Wim van 

der Hoeven eind jaren negentig is het 

kaarsje wat bij zijn doop was meege-

geven weer ontvlamd en vanaf die tijd 

is Cor regelmatig in de Nieuwe Kerk te 

vinden. Hij hielp mee met koken voor 

de Meet & Eat groep op donderdag. 

Helaas gooide corona roet in het eten 

maar Cor wordt nog aangesproken op 

zijn ‘lekkere gehaktballen’! Ook werd 

hij vaste kracht bij de zomermarkt met 

inzamelen en sorteren van goederen 

met Aad Hartkamp, het opzetten van 

tenten en tijdens die evenementen het 

maken van broodjes hamburgers, kroket 

et cetera. Voor de kerstmarkt maakte 

hij met anderen zestig liter erwtensoep 

voor de verkoop en het goede doel met 

de zelfgemaakte grote roerlepels van 

wijlen Jan Roelvink. Cor kreeg zo de 

naam ‘chef-kok van de Nieuwe Kerk’ 

waarbij hij aangeeft: je doet het met 

veel anderen samen! Ook bij Sinterklaas 

en het rondbrengen van Drieluik steekt 

hij de handen uit de mouwen. Voor de 

maaltijdgroep op donderdag mag hij 

komende maand weer koken als één van 

de koks. Tot slot is Cor betrokken bij de 

maandelijkse ontmoeting van ‘oudere 

mannen’ uit de Nieuwe Kerk die het gezellig 

vinden de laatste donderdag van de maand 

een kopje koffie te drinken en de problemen 

van de wereld op te lossen. 

Graag stellen we Cor drie vragen én mag hij 

de pen doorgeven aan een andere 'uitvoer-

der achter de schermen'.

1) Wat maakt je vooral gelukkig en waarover ben 

je het meest blij?

Over het algemeen ben ik vrolijk gestemd 

en natuurlijk zeer gelukkig al zoveel jaren 

met Wouda, de kinderen en onze vrien-

den. Ik word gelukkig van bloemen (deze 

vertegenwoordigen voor mij het leven: van 

in de knop – vol bloeiend – en sterven) en 

het meest blij word ik van iets voor andere 

mensen te doen, dat was in mijn werk, en 

is nu nog steeds in de tennissport, koken in 

de kerk, automaatje dus heel veel vrijwil-

ligerswerk met als beloning een lintje van 

de Koning in 2020. (prachtig als mensen 

daar aan denken.) Ook luister ik graag naar 

orgelmuziek van Klaas Jan Mulder met 

geestelijke liederen waar ik geëmotioneerd 

van kan worden van geluk. 

2) Wat hoop je voor de Nieuwe Kerk met het oog 

op de toekomst?

Verdraagzaamheid en een kerk voor ieder-

een. 

De meesten die mij kennen weten dat ik van 

het orgel houd, vandaar dat ik vaak na de 

dienst nog even blijf hangen. En natuurlijk 

wat meermaals gezegd is: de jonge gezin-

nen en de vele, vele kinderen die tijdens de 

diensten aanwezig zijn. De kerkdiensten 

zijn voor mij soms té levendig qua muziek, 

het op en neer en verschillende liederen in 

allerlei talen. Ik heb dan soms het idee dat 

de ouderen wat vergeten worden door al 

dat jonge geweld. Maar ja, het is overal 

wat dus het is een kwestie van geven en 

nemen. En ik houd er zelf ook wel van de 

boel even op te schudden.

3) Wat is voor jou het belangrijkste in je 

geloofsleven?

Dat is een moeilijke vraag, ik noem mij 

altijd vrolijk Orthodox. Van mijn ouders 

heb ik het geloof meegekregen. Ik heb 

een kinds geloof, doe veel op gevoel en 

houd vast aan de geboorte van Jezus. Hij 

is voor ons gekomen dus mijn redder en 

metgezel (Joh. 3). Ik weet wat goed en 

kwaad is en moet daar verantwoording 

voor afleggen. In deze mooie wereld 

waar egoïsme, hebzucht en macht welig 

tieren probeer ik daar afstand van te 

nemen. Zoals Gerard Kansen met Palm-

pasen zei over het focus traject: je hebt 

doeners en Schriftgeleerden. U weet wel 

waar ik toe behoor en ben gelukkig nooit 

alleen!

Cor geeft de pen graag door aan Jaap 

Griffioen. De redactie zal contact met 

hem opnemen!

Boeken- en kleedjesmarkt
op zaterdag 3 juni
Ook dit jaar hopen we weer een heel gezellige dag met elkaar te 

hebben door samen een markt te organiseren en onze deuren 

open te gooien voor de wijk. Dit keer in de vorm van een boeken- 

en kleedjesmarkt. Er zal er ook allerlei lekkers te koop zijn en zijn 

er spelletjes voor de kleinsten.Het is op zaterdag 3 juni van 10.00 

tot 15.00 uur. 

De opbrengst gaat voor 50% naar onze wijkactiviteiten en 

voor 50% naar Stadsboerderij De Vosheuvel. Wil je nog 

boeken inleveren voor de boekenmarkt, dan kan dat (ingang 

Ampèrestraat) op: 

-  Zaterdagochtend 13 mei tussen 11.00 en 12.00 uur 

-  Woensdagavond 24 mei tussen 19.00 tot 20.00 uur 

Andere spulletjes kunnen niet worden ingebracht, de kleedjes 

organiseren we op een andere manier. Wil je helpen of heb je 

vragen over de markt, mail me dan! Namens de organisatie, 

Pauline Promes (pauline-promes@nieuwekerkamersfoort.nl)

Palmpasen in de Nieuwe Kerk
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St. Joriskerk
Hervormde wijkgemeente

Rondom de diensten
We leven in de tijd tussen Pasen en Pinkste-

ren. Het was de periode dat Christus diverse 

keren aan Zijn discipelen verscheen en hen 

voorbereidde op hun taak als apostel. Het 

was de tijd van wachten, wachten op de 

Geest van vuur en kracht. En even daar-

voor keerde Hij terug naar Zijn Vader in de 

hemel. 

Zondag 7 mei zal in de ochtenddienst het 

sacrament van de doop bediend worden aan 

een aantal kleine kinderen van de gemeente. 

We zien uit naar deze dienst die getuigt van 

Gods trouw. Hij zet Zijn werk door. Wat we 

die zondag lezen weet ik nog niet. Mogelijk 

lezen we een gedeelte uit Johannes 14-16, 

hoofdstukken waarin Johannes schrijft over 

de Trooster, de Heilige Geest.

Zondag 14 mei leid ik de avonddienst. Het 

voornemen is om in die dienst een thema uit 

te werken dat door de jeugd is aangereikt 

en met hen is voorbereid. Een dienst voor de 

hele gemeente, met bijzondere aandacht 

voor de jongeren. We willen een paar keer 

per jaar zo’n dienst gaan houden. Ik kijk 

ernaar uit! 

Een paar dagen later is het Hemelvaarts-

dag, donderdag 18 mei. We komen die dag 

samen om stil te staan bij Jezus’ hemelvaart. 

Hij sprak erover in Zijn afscheidspreek, 

Johannes 14. Wie weet lezen we dit gedeelte 

die ochtend, en leggen we Handelingen 

1:4-12 ernaast. 

Zondag 28 mei vieren we het Pinksterfeest, 

het feest van de Geest en Zijn indrukwek-

kende komst. Christus verschijnt opnieuw, 

maar anders dan voorheen. Op de manier 

van de Geest is Hij onder ons. Nog steeds. 

We lezen een gedeelte van Handelingen 2 

en wie weet ook een gedeelte uit Johannes 

14-16. 

De zondag na Pinksteren (zondag Trinitatis), 

4 juni, is de avonddienst een gezamenlijke 

dienst van alle wijkgemeenten van de 

Protestantse Gemeente Amersfoort. Deze 

dienst is inmiddels een mooie, jaarlijkse 

traditie geworden. Juist met Pinksteren 

realiseren we ons dat we bij Eén horen. We 

geloven één heilige, christelijke kerk. We 

worden geroepen naar de eenheid in Hem 

metterdaad te staan, alle verschillen ten 

spijt. De predikanten Jan van Baardwijk, 

Alke Liebich en Diederiek van Loo gaan in 

deze dienst voor. 

Geboren
De voorbije tijd ontvingen we een drietal 

geboortekaartjes. Het eerste was van Harrie 

en Ellen Schuit. Op dinsdag 21 maart werden 

zij verblijd met de geboorte van hun dochter 

Rosalie. Ze gaven haar de namen Rosalie 

Gijsje Maria. Ze is het zusje van Alexander. 

Een paar dagen later, zondag 26 maart, 

werd Niek geboren, zoon van Christiaan en 

Mariska Trommel. Hij is vernoemd naar opa 

Peter: Niek Pieter zijn zijn doopnamen. De 

geboorte en dagen erna waren spannend. 

We zijn God dankbaar dat alles ten goede 

keerde en het nu goed met de kleine Niek 

gaat. Ook aan Jan en Greta ten Hoor werd 

een zoon toevertrouwd. Op vrijdag 31 maart 

werd Justus geboren. Zijn doopnamen zijn 

Justus Jan Daniël. Hij is het broertje van 

Merle en Anna. We feliciteren ieder van har-

te met de geboortes en wensen ze vreugde, 

wijsheid en geloof om met hun kinderen te 

leven voor God, de Vader.

Overleden
Maandag 20 maart is toch nog onverwachts 

overleden de heer Wouter Vermaas. Hij 

werd 91 jaar. Een paar dagen eerder was 

hij geopereerd aan een heupfractuur en 

het ging naar omstandigheden goed met 

hem. Maar even daarna traden complicaties 

op die tenslotte leidden tot zijn dood. We 

staren hem na, de man van weinig woorden, 

van vooral aandachtig luisteren, niet het 

minst wanneer we samen spraken over Gods 

ontferming over ons, zondige mensen. Hij 

voelde zich vaak eenzaam, miste zijn vrouw 

die hem 28 jaar geleden overleed en begon 

vaak over de watersnoodramp van ’53 die hij 

van nabij had meegemaakt. Maar hij glim-

lachte weer als hij vertellen kon over zijn 

schoenmakerszaak aan de Puntenburger-

laan. “Daar heb ik van genoten”, zei hij dan 

met een licht Zeeuws accent. We laten hem 

gaan en geven hem terug, in de handen van 

de Vader. Dinsdag 28 maart vond zijn begra-

fenis plaats op Rusthof na een gedachtenis-

dienst in de Lichtzaal aldaar. We condoleren 

zijn gezin met het verlies van deze geliefde 

vader en opa.

Overleden
Zaterdag 25 maart stierf plotseling broeder 

Hendrik Jacob (Henk) de Kruijf. Hij is 87 

jaar geworden. De donderdag ervoor was hij 

geopereerd aan een beenbreuk. Aanvan-

kelijk ging het goed met hem, maar die 

zaterdag werd hij onwel en enkele uren later 

stierf hij. Zijn overlijden was een schok, al-

lermeest voor zijn gezin. Henk de Kruijf was 

een markante man en vader, zo typeerde 

dochter Monique hem. Zo kennen we hem 

in de Joris ook. Je kon niet om hem heen. En 

om zijn mening ook niet die hij gevraagd 

en ongevraagd je gaf. Betrokken op de kerk 

en de gemeente ging het hem om Christus 

en Hem alleen. Vele jaren diende hij de 

wijkgemeente als ouderling. Het overlijden 

van zijn geliefde vrouw twee jaar geleden 

trok een flinke wissel op zijn leven. Hij was 

ontredderd. De glans was van het leven af. 

Bovenaan de rouwkaart staan de woorden 

uit 2 Korinthe 12: ‘Mijn genade is u genoeg.’ 

De markante man werd kwetsbaarder. Er-

gens wist hij dat ook hij het van die genade 

hebben moest. Donderdag 30 maart vond 

zijn begrafenis plaats op Rusthof na een 

rouwdienst in de Joriskerk. We betuigen zijn 

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 

onze hartelijke deelneming en wensen ze 

Gods vertroosting en vrede. 

Overleden
Opnieuw is ons een meelevend gemeente-

lid ontvallen. Want op donderdag 13 april 

ging van ons heen zuster Johanna Cornelia 

(Joke) van Bovenend-Slingerland. Ze werd 

90 jaar. Tot voor een aantal jaren kwam ze 

elke zondag naar de kerk. Want bij God en 

Zijn Woord lag haar hart. Totdat ze niet 

St
. J

or
is

ke
rk

kerk: Hof 1 predikant: ds. W.J. Dekker, 033-4637713,

wj-dekker@kpnmail.nl scriba: R. Gerritsen, 06 48758751, 

scriba@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Wagnerstraat 30, 3816 WE

beheerder: Aalt Petersen, beheerder@joriskerkamersfoort.nl

www.joriskerkamersfoort.nl

wijkkas: NL47 INGB 0003 6862 41 t.n.v. 

Hervormde wijkgemeente St. Joriskerk

kopij drieluik: johannabijvank@sintjoriskerk-amersfoort.nl

bezorging drieluik: tel. 4724037 

wijkgebouw Filalethes: Havik 29, beheerder@filalethes.nl

internet: www.sintjoriskerk-amersfoort.nl
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meer komen kon. Haar gezondheid ging 

achteruit. Een opname in een verzorgings-

tehuis was onvermijdelijk. Haar gedachten 

raakten verward, maar haar verlangen naar 

God kon niet stuk. Zong je een bekend lied 

met haar, ze leefde op. ‘Heere, kom me maar 

halen’, verzuchtte ze wel eens. Die wens 

is in vervulling gegaan, zo geloven we. Ze 

straalde als ze vertelde over haar dochters 

Ellen, Anita en Erica die haar met veel liefde 

en zorg omringden. Ze verliezen in haar een 

lieve moeder. We betuigen hen en de hele 

familie ons medeleven met het overlijden 

van hun moeder en oma. Donderdag 20 

april vond haar begrafenis plaats op Rusthof 

na een dienst van Woord en Gebed aldaar 

waarin ds. J. Westland voorging. 

Huwelijk
Dinsdag 23 mei is een blijde dag voor Hugo 

Bunk en Cobi Blankespoor. Want die dag 

trouwen ze. Ze zijn God dankbaar. Hij bracht 

hen samen, zo geloven ze. Hun gedachten 

zullen ook die dag bij Greet en Wienik zijn, 

hun geliefde eerste vrouw en man. En bij 

Marieke, Hugo’s dochter, een aantal jaren 

geleden overleden. Verwonderd zijn ze 

dat ze nu samen hun levensweg mogen 

vervolgen. We feliciteren ze heel hartelijk 

met deze mooie dag in hun leven en denken 

hierbij ook aan hun beider kinderen en 

kleinkinderen. We wensen Hugo en Cobi 

Gods zegen en bidden dat zij voor elkaar en 

hun gezinnen een zegen mogen zijn. De in-

zegening van hun huwelijk vindt plaats in de 

St. Joriskerk in een dienst die om 19.00 uur 

begint. Aansluitend is er vanaf 20.30 uur een 

receptie in deze kerk. Iedereen is hartelijke 

welkom om de dienst en de receptie bij te 

wonen. 

Huwelijk
Woensdag 31 mei trouwen Leo van de Kolk 

en Liesbeth Schipper. Leo is al jaren een 

meelevende Jorisganger. Liesbeth ken-

nen we als het gezicht van het kerkelijk 

bureau van de PGA. Ook voor hen is het een 

bijzondere dag die zij ongetwijfeld ervaren 

als een geschenk uit Gods hand. Hoe Hij hun 

beider leven leidde en ze samenbracht. We 

feliciteren Leo en Liesbeth van harte met 

hun voorgenomen huwelijk en wensen ze 

met allen die hun lief zijn een onvergete-

lijke en gezegende trouwdag. De kerkelijke 

bevestiging en inzegening vindt plaats in 

de St. Joriskerk om 16.00 uur. Deze dienst 

wordt geleid door ds. A.I. Kazen, Hersteld 

Hervormd predikant te Hoevelaken. Na de 

dienst is er gelegenheid om het bruidspaar 

te feliciteren in genoemde kerk. We groeten 

Leo die onze wijkgemeente verlaat, danken 

hem voor zijn betrokkenheid bij de Joris en 

wensen hem met Liesbeth een gezegende 

tijd in Nijkerkerveen en de Hersteld Her-

vormde gemeente van Hoevelaken. 

Huwelijk
Ook op woensdag 31 mei trouwen Ron 

Hienekamp en Alie Evengroen. Ze schrijven 

over een voor hen ‘onvergetelijke dag’. Die 

wensen we ze van harte toe. Beiden hebben 

jaren achter de rug die niet altijd makkelijk 

waren. Integendeel. Maar ook zij ondervon-

den dat hun leven Gods zorg was en is. Ze 

zijn dankbaar dat er voor hen beiden een 

nieuw begin is. Het is hun verlangen om hun 

huwelijk dicht bij Hem te beginnen. Daarom 

is er een trouwdienst die plaatsvindt in De 

Steinsetuin te Haastrecht. Deze begint om 

16.30 uur. We feliciteren Ron en Alie, en hun 

wederzijdse kinderen, hartelijk met hun 

aanstaande huwelijk en bidden ze Gods ze-

gen toe, voor die dag en de tijd die komt. We 

groeten Ron die nu onze wijkgemeente gaat 

verlaten waaraan hij warme herinneringen 

bewaart, niet het minst omdat hij hier op 

latere leeftijd belijdenis deed. 

Studiekring
Woensdag 10 mei komt de Studiekring voor 

de laatste keer dit seizoen samen. We lezen 

het mooie boek van dr. Arnold Huijgen over 

de Bijbel en Bijbellezen uit: we buigen ons 

over hoofdstuk 6. Plaats: Filalethes. Tijd: 

20.00-21.45 uur. Welkom!

Tenslotte
Samen met familie trokken we in april 10 

dagen door Israël. Het was een prachtige 

reis waaraan we veel mooie herinneringen 

overhouden! Het winterwerk gaat gaan-

deweg naar het einde. Met een handvol 

belijdeniscatechisanten bereiden we ons 

voor op de belijdenisdienst van zondag 11 

juni. Ontroerend dat in korte tijd een aantal 

meelevende gemeenteleden ons ontvallen 

zijn. Deze wijkberichten getuigen ervan. 

Een hartelijke groet,

ds. W.J. Dekker

Open Kerk – Pasen 
Als gemeente openen we graag de deu-

ren van de Joriskerk voor gasten. Jong, 

oud, gelovig of niet gelovig, iedereen is 

welkom. Ons verlangen is dat de kerk 

als gebouw een plek is waar mensen 

zich welkom weten en rust en verstilling 

ervaren in een drukke en jachtige tijd. 

We laten graag zien dat het kerkgebouw 

niet alleen maar een interessant histo-

risch monument is, maar ook een plaats 

waar een levende gemeente samenkomt 

rondom het Woord van onze God.

Elke zaterdag voor een belangrijke chris-

telijke feestdag openen we onze deuren 

om mensen welkom te heten en iets te 

laten zien van de betekenis van deze 

feestdag voor ons. Op zaterdag 8 april, de 

zaterdag voor Pasen, heeft het Missio-

nair Team gezorgd voor de openstelling 

van de kerk. Een korte terugblik op een 

bijzondere en mooie dag.

Via een route door de kerk konden men-

sen kennismaken met verschillende mo-

menten uit het Paasverhaal, die werden 

uitgebeeld door een voorwerp, een plaat van 

schilder Kees de Kort en een Bijbeltekst. 

Een van de vrijwilligers blikt terug op de 

dag: “We hadden een mooie dag vandaag 

met Open Kerk! Er was veel belangstelling. 

Mensen liepen de route langs de voorwer-

pen en namen echt de tijd om alles goed 

te bekijken en de Bijbelteksten te lezen. 

We hebben goede gesprekken gehad 

met de mensen die binnenkwamen. We 

hebben ook veel mensen uitgenodigd 

voor de dienst van 1e Paasdag.”
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Van de geestelijke verzorging
Luisteren is veel meer dan horen.

Een mens die echt kan luisteren,

helpt vrijuit op verhaal komen,

luistert anderen tevoorschijn.

Bij zo iemand kun je de alledaagse dingen 

kwijt,

je vreugde en verdriet delen.

Luisteren is je tijd geven,

de ander laten vertellen

over alles wat er in haar of hem omgaat.

Het is uitnodigen tot het zelf ontdekken van 

mogelijkheden, 

hoe klein ze ook zijn.

Stap voor stap onderweg gaan.

Zo kan de ander ervaren 

dat je invoelend aanwezig bent

met warmte en echtheid,

ervaren dat onmacht, 

zoeken en tasten een weg is.

Wie durft te luisteren, 

voelt niet meer de dwang 

om de ander te verlichten.

Wie luistert mag geloven dat luisteren zelf 

licht is.

Kring in de Kapel
De datum van de eerstvolgende bijbelkring 

is: dinsdag 23 mei 2023

Info over de ruimte bij de receptie van 

Nijenstede.

Wij gedenken
Op 27 maart 2023 overleed 

mw. G. Velthuisen-Kuijt

(geboren op 20 oktober 1935)

Op 1 april 2023 overleed 

mw. G.J. Veurink

(geboren op 3 juli 1941)

Op 3 april 2023 overleed 

dhr. L.C. Markus

(geboren op 1 april 1936)

Op 5 april 2023 overleed 

dhr. J. Kauw

(geboren op 15 augustus 1927)

Op 7 april 2023 overleed 

mw. P. Quené-de Vries

(geboren op 2 februari 1933)

Op 12 april 2023 overleed 

dhr. T.W.D. Quené

(geboren op 7 mei 1929)

We wensen alle nabestaanden en eenieder 

die zich met hen verbonden voelt, heel veel 

sterkte toe en nabijheid van God en mensen.

En voor u en jou alle goeds en alvast geze-

gende Paasdagen! 

Vriendelijke groeten van Leo Houweling
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14 mei - Een ander geluid 
op zondagmorgen
De moed om te kiezen

Een vertelvoorstelling over twijfel, moed en 

het dilemma. 

Wie je kiest te zijn wat doe je als het er 

werkelijk op aankomt. Hoe de daad van één 

vrouw de levens van velen beïnvloedde. Het 

verhaal is geïnspireerd op het bijbelboek 

Judith en raakt aan de brandhaarden 

van nu. Een eigentijdse voorstelling voor 

volwassenen door verhalenvertelster 

Pauline Seebregts

Een ander geluid op zondagmorgen, dat is 

kunst als kerk(dienst).

Die zondag ontvangen wij gasten uit 

doopsgezinde gemeentes in de regio. Reden 

om elkaar extra te ontmoeten. 

10.30 uur vertelvoorstelling ‘Judith’

11.45 uur offie en ontmoeting, aansluitend 

lunch voor wie wil.

Neem een lunch mee - liefst iets dat je 

kunt delen. Er wordt voor soep en drinken 

gezorgd.

Meer weten en aanmelden (wanneer je wilt 

blijven lunchen) bij: Ria de Jong, jonggevel@

gmail.com

Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard

Johanneskerk
kerk: Johanneskerk, Westsingel 30 

beheer: Jan R. Nienhuis, jan.r.nienhuis@gmail.com,

06-28367749 predikant: mw.ds. A. Liebich, tel. 2583613, 

a.liebich@kpnplanet.nl 

secretaris: Laura van Rossum du Chattel,

secretaris@johanneskerk.nl

penningmeester: NL 59 INGB 0008 0870 12

 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente van Bijzondere Aard

te Amersfoort internet: www.johanneskerk.nl

kerk: Andreaskapel, Heiligenbergerweg 84

(ingang Randenbroekerweg) 

pastor: L.C. Houweling, leo.houweling@beweging3.nl

tijdelijke scriba pastorale commissie: Jacqueline Diekema 

Jacqueline.Diekema@kpnmail.nl

penningmeester: Paul Poort, pgpoort@ziggo.nl

NL29 INGB 0003 2581 16 

t.n.v. Kapelfonds Nijenstede

Judith door Matthijs Röling
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Het hoofdstukje over T(h)omas uit de bundel Aan tafel 

met Jezus heeft prikkelende passages om over door te 

praten. Het past ook mooi in de tijd na Pasen, na Jezus’ 

opstanding. Als kerkenraad praatten we er over door. 

Wie zou misschien niet dezelfde twijfel hebben als 

de ‘ongelovige’ Thomas, als je eerlijk bent tegenover 

jezelf ? Eerlijk nagaan of het allemaal wel echt is. Des te 

begrijpelijker in onze tijd van nepnieuws en fakefeiten. 

Maar als Thomas dan de wonden mag aanraken, is het 

niet helder of hij het dan ook echt gaat doen. Kennelijk is 

het mogen aanraken voldoende en belijdt hij als eerste 

dat Jezus de opgestane is: “Mijn Heer en God!” Toch lijdt 

het essay van Engele Wijnsma hier en daar onder het air 

van de verveelde kerkganger, die het achteraf allemaal 

wel heeft geweten. Er wordt regelmatig teruggeblikt 

vanuit onze tijd, onze kennis en ons niet meer verbaasd 

zijn. Kun je het verraad van Judas (die ook voorbij komt) 

niet zien als ‘een pijnlijke vriendendienst’, vraagt ze 

zich bijvoorbeeld af. Het had allemaal toch zo moeten 

gaan! Liever een tandje minder, zou ik zeggen. Ons 

gesprek was goed, de sfeer positief. Dat was maar 

goed ook, want daarna was er nog een stevige agenda 

om af te handelen, met onder meer de stadsdominee, 

het samengaan van Drieluik met Lopend Vuur en het 

beroepingswerk.

Beroepingswerk
Het laatste onderwerp valt grotendeels onder de 

geheimhouding, maar naast De Hoeksteen valt er 

in de komende tijd ook het een en ander te doen 

qua beroepingswerk in onder meer de Brugkerk en 

de Fonteinkerk, in alle gevallen vanwege naderende 

emeritaten. Het meeste werk in verband daarmee wordt 

gedaan in de wijkgemeenten zelf, maar de Algemene 

Kerkenraad heeft een stem in een aantal procedurele 

zaken, zoals in verband met de te volgen procedure en 

financiële aspecten.

Stadsdominee
Hiernaast sprak de AK met stadsdominee Diederiek 

van Loo. Ze doet jaarlijks verslag van haar werk. Na 

het opheffen van de corona-beperkingen kwamen de 

activiteiten geleidelijk weer op stoom. Daarbij bleek 

het ook opnieuw zoeken hoe met een klein team 

alles goed te organiseren. Uiteindelijk kwam alles 

goed, vaak met name door extra inzet van al stevig 

betrokken mensen, dat wel. Een leerpunt ten aanzien 

van de kerkenraadscommissie is dat van dichtbij 

meedoen toch beter werkt dan meedenken op afstand. 

Hoogtepunten uit het vorige jaar waren onder meer de 

lichtjestocht en, in de zomer, de fototentoonstelling. 

Blij is Van Loo ook met de toenemende betrokkenheid 

van binnenstadskerken, zoals de Christelijke 

Gereformeerden en Oud-Katholieken. Dit jaar zijn er 

weer nieuwe activiteiten die zich als vanzelf aandienen, 

bijvoorbeeld een zangmiddag rond het werk van Huub 

Oosterhuis. Ook is een proeverij georganiseerd voor 

De herkenbare twijfel van Thomas en een nieuw kerkblad

Protestantse Gemeente Amersfoort

belangstellenden vanuit de wijken. Fijn was om te horen dat 

eigenlijk alle activiteiten energie opleveren, zoals Diederiek zei, 

en weinig tot niets energie kost.

Drieluik/Lopend Vuur
Het derde grote onderwerp was het geplande samengaan 

van de kerkbladen van de PGA en van Amersfoort Noord (PG 

HAN). Vanuit een werkgroep was hiervoor een voorstel gedaan, 

of eigenlijk: diverse voorstellen. Aan de AK was het om te 

besluiten of en op welke manier er een gezamenlijk blad moest 

komen. Voor de naam van het nieuwe blad is een prijsvraag 

uitgeschreven, die al honderden inzendingen heeft opgeleverd. 

Ten aanzien van het nieuwe blad zijn drie zaken besloten: Er 

moet een nieuw blad komen, op papier dus, dat net als nu 10 

keer per jaar verschijnt. Er komen geen advertenties in en de 

kosten worden voor tweederde gedragen door de PGA en voor 

één derde door de PG HAN. Dit alles op voorwaarde dat de PG 

HAN dat ook vindt en ook naar rato een personele bijdrage 

levert. Om tot deze punten te komen, was toch nog wel even 

overleg nodig. Andere opties, zoals een lagere frequentie van 

verschijnen, zijn wel overwogen, maar terzijde geschoven omdat 

dit niet goed wordt gevonden voor de band met de kerk. Met het 

kerkblad ‘ligt de kerk op tafel.’ Dat willen we graag zo houden.

De Brug
Vanuit de wijkgemeente De Brug, waar de AK te gast was, werd 

verslag gedaan over de voorbereidingen voor het aanstaande 

beroepingswerk. Ook werd gemeld dat de samenwerking met 

andere kerken ten behoeve van maandelijkse kerkdiensten in 

Nijenstede steeds beter gaat lopen. De continuïteit van deze 

diensten lijkt nu beter geborgd. Bemoedigend om te horen 

was ook het succes van het wijkpastoraat rondom De Brug. Het 

kerkenwerk staat niet stil!

Klaas van der Horst

Aarden  
in geloof
We zingen de  

lofzang op  

de schepping!

Zondag 4 juni om 18.00 uur in de Sint 

Joriskerk. Gezamenlijke dienst van de 

Protestante Gemeente Amersfoort.

Neem allemaal een bloem mee naar 

de kerk.

 

Voorgangers

ds. Diederiek van Loo (Stadsdominee) 

ds. Alke Liebich (Johanneskerk) 

ds. Jan van Baardwijk (Bergkerk)
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DATUM Adventkerk Bergkerk De Bron De Brug De Hoeksteen

Zondag 7 mei 10.00 uur

Ds. H. Mosterd

Heilige Doop

18.30 uur

Ds. W. Dekker

09.00 uur

Schrift en Tafel

Ds. H.P. de Roest

10.30 uur

Schrift en Gebed

10.00 uur

Ds T. Woltinge

10.00 uur

Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur

Ds. Ellie Boot

Zondag 14 mei 10.00 uur

Ds. D. Ph. C. Looijen

18.30 uur

Dr. J. van Eck

09.00 uur

Schrift en Tafel

Ds. J. van Baardwijk

10.30 uur

Schrift en Gebed

10.00 uur

Ds R.G. van der Zwan

10.00 uur

Dr. A.J. Plaisier

Avondmaal

10.00 uur

Ds. Titus Woltinge

17.00 uur, Vesper

Ds. Marijke van de Pol

Donderdag 18 mei
Hemelvaartsdag

09.30 uur

Ds. H. Mosterd

09.30 uur

Schrift en Tafel

Ds. J. van Baardwijk

10.00 uur

Gezamenlijke dienst

in de Emmaüskerk

10.00 uur

Dr. A.J. Plaisier

Zondag 21 mei 10.00 uur

Ds. B.A. Belder

18.30 uur

Ds. J. Scheele-Goedhart

09.00 uur

Schrift en Tafel

Ds. M. Diepenbroek

10.30 uur

Schrift en Gebed

10.00 uur

Dhr. C. Hoogendoorn

10.00 uur

prop. mevr. A.R.C. 

Penning-Wolfswinkel

10.00 uur
Ds. Lenie Schoonderbee

Heilig Avondmaal

Zondag 28 mei
Eerste Pinksterdag

10.00 uur

Ds. H. Mosterd

18.30 uur

Ds. J. van Schaik

10.30 uur

Schrift en Tafel

Ds. J. van Baardwijk

10.00 uur

Ds R.G. van der Zwan     

viering H.A.

10.00 uur

Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur

Ds. Rita Buijs

Maandag 29 mei
Tweede Pinksterdag

Zondag 4 juni

18.00 uur

Gezamenlijke dienst PGA

10.00 uur

Ds. H. de Leede

18.30 uur

Ds. G.C. Vreugdenhil

Adventure!

10.00 uur

Schrift en Gebed

Ds. J. van Baardwijk

10.00 uur

Ds R.G. van der Zwan

10.00 uur

mw. Drs. L.P. Dekker

10.00 uur

Ds. Wim Bos

Kerkdiensten

12½ Jaar

toegang €15,00, <18 gratis | De Inham, Hamseweg 40, Hoogland
oa: Bach | Bremer  | Byrd | Brahms | Joel | Reger

zie voor informatie & reserveringen: zie voor informatie & reserveringen: www.voxtet.nlwww.voxtet.nl

ZATERDAG 13 MEI 2023, 20:00

                                                                                 ST. JORISKERK              

AMERSFOORT 

                            VRIJDAG 19 MEI 2023 

                                             aanvang 11.00 uur                   
                                                           optreden van het  

                CHR. MANNENKOOR ZELHEM   

              o.l.v Susanna Veerman   

              piano Yvonne Beeftink                      toegang vrij   

       

            Allen Hartelijk Welkom                                                                                                  



33

Emmaüskerk Fonteinkerk Johanneskerk Nieuwe Kerk St. Joriskerk Stadsdominee

10.00 uur

Ds. M. van den Burg- Los

10.00 uur

Ds. Wim Verschoor

10.00 uur

Ds. Sandra van Zeeland

10.00 uur

Dr. John van Eck

09.30 uur

Dr. W.J. Dekker

18.00 uur

Ds. P. Molenaar, 

Lunteren

ol

10.00 uur

Ds. A. Baarslag

10.00 uur

Ds. Wim Verschoor

Dienst van Schrift en 

Tafel

10.00 uur

Ds. Alke Liebich

10.00 uur

Ds. Gerard Kansen

Doopdienst

09.30 uur

Ds. A.J. Zoutendijk, 

Utrecht

18.00 uur

Dr. W.J. Dekker

10.00 uur

Ds. S. van der Sluijs

Gezamenlijke dienst

met De Bron

Fonteinkerk gesloten 10.00 uur

Ds. Gerard Kansen

09.30 uur

Dr. W.J. Dekker

hoonderbeek

10.00 uur

Ds. M. van den Burg- Los

10.00 uur

Ds. Bernard Baakman

10.30 uur

Ruimteviering

10.00 uur

Ds. W. Bos

09.30 uur

Prop. W. Koelewijn, 

Amersfoort

18.00 uur

Prof.dr. G.van den Brink, 

Woerden

10.00 uur

Ds. J.H. Smeets

10.00 uur

Ds. Wim Verschoor

10.00 uur

Ds. Alke Liebich

10.00 uur

Ds. Gerard Kansen

09.30 uur

Dr. W.J. Dekker

18.00 uur

Ds. M. van Dam,

IJsselmuiden

10.30 uur 

Pinksteren

09.30 uur

Prop. P.van der Schee, 

Hoevelaken

10.00 uur

Ds. W. Verschoor

10.00 uur

Ds. Paul van der Harst

10.00 uur

Ds. Alke Liebich

10.00 uur

Mw. ds. Lydia Kansen-

Brasz

09.30 uur

Ds. W.J. de Hek, Utrecht

18.00 uur

Gezamenlijke dienst 

PGA

CARTOON JOHAN
BOEKEN- 
EN 
KLEEDJES-
MARKT
Nieuwe Kerk

3 juni

10.00 tot 15.00 uur

Leusderweg 110

De opbrengst gaat naar 

Stadsboerderij De Vosheuvel
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A l l e r l e i
ZINGEVING BIJ ZIEKTE EN HANDICAP

  lezing Prof. Em Joost Dekker 

In vervolg op de Xaveriuslezing in januari over ‘hoe ouder worden waarde krijgt’ 

organiseert het Spiritueel Cultureel Centrum een vervolg: 

 ‘zingeving bij ziekte en handicap’ 

Op zaterdag 27 mei geeft Prof. Em Joost Dekker, Amsterdam UMC een lezing over 

dit zeer actuele onderwerp. 

Bij een langdurige ziekte of een lichamelijke handicap kunnen mensen voor de 

vraag komen te staan hoe ze hun leven opnieuw zullen inrichten. Vermoeidheid na 

de behandeling van kanker of verlamming als gevolg van een beroerte leiden er 

dikwijls toe dat het oude leven niet meer mogelijk is en aanpassingen nodig zijn. 

Een zinvol bestaan is zeker mogelijk, maar in zo’n situatie is het vaak niet 

eenvoudig een nieuwe richting te kiezen. Om mensen hierbij te helpen hebben wij 

een gespreksmethode ontwikkeld. Het gaat om een gesprek van de betrokkene 

(patiënt, client), met een geestelijk verzorger en soms een arts.  Dat gesprek gaat 

over bronnen van zingeving: wat is voor iemand belangrijk in het leven 

(kernwaarden), hoe denkt hij of zij over relaties, de wereld, en zichzelf, en hoe staat 

hij of zij in het leven? Het gesprek hierover blijkt mensen te helpen om bij ziekte en 

handicap opnieuw richting te kiezen in het leven. 

Zaterdag 27 mei 2023, 10.30-12.30 uur            

St Franciscus Xaverius Pastorie of Kerk                   
’t Zand 31/29 Amersfoort  

Deelname € 5,00                                     

Opgave: secretariaatscc@gmail.com   

Evensong in de
Sint-Joriskerk
Zondag 4 juni: Evensong in de Sint-Joriskerk.

Op zondag 4 juni (Trinitatis) om 15.30 uur 

vindt er in de

 Sint-Joriskerk weer een Evensong plaats.

Medewerking verleent het St. Joris Kamerkoor onder leiding van 

Wouter Verhage. Voorganger is ds. Freddy Gerkema.

Deze Evensongs worden georganiseerd door de werkgroep 

Kerkmuziek van de Raad van Kerken Amersfoort.

U bent van harte welkom in de eeuwenoude ruimte van de 

Sint-Joriskerk. De Evensong duurt ongeveer drie kwartier en is vrij 

toegankelijk. Collecte na afloop en via QR-code.

Zie ook: www.evensongsamersfoort.nl

WAKE voor VLUCHTELINGEN

De Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort is tijdens 'de Nacht 

van de Vluchteling’ 24 uur open met een WAKE, van zaterdag 17 

juni 12.00 uur tot zondag 18 juni 12.00 uur, met ieder uur een kort 

bezinnigsmoment. Via de website van de Johanneskerk is vanaf 

half mei het actueel bijgewerkte 

programma te zien. Voor de 

uitvoering van het programma zijn 

vrijwilligers nodig. Wie mee wil 

doen, meldt zich aan via diaconie@

johanneskerk.nl Inlichtingen:

diaconie@johanneskerk.nl 
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‘Verre vrede’

Een project van het Amersfoorts Jeugd Orkest, 033-Fotostad en 

het  Spiritueel Cultureel Centrum (SCC Amersfoort)

3 juni 2023 in de St Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29 te 

Amersfoort om 20.00 uur

Met: muziek van Tsjaikovski (Romeo en Julia), Saint Saëns 

(Havanaise) en Elgar (celloconcert), poëzie over verre liefde, en 

over oorlog en verlangen naar vrede (uit 1e wereldoorlog en 

Oekraïne) fototentoonstelling en fotopresentatie over dit thema’

Vrede kan evenals liefde ver weg zijn, verloren gegaan zijn en 

intens beleefd zijn, maar ook dichtbij. Beiden kunnen bijna 

vanzelfsprekend zijn, totdat ze ineens verbroken worden of 

verloren gaan. 

In zijn beroemde compositie Romeo en Julia vertolkt Tsjaikovski 

het intense drama van de liefde die niet bestand is tegen 

maatschappelijke krachten die deze liefde tegenwerken en 

uiteindelijk zorgen voor de dood van beide geliefden. 

Saint Saëns schreef zijn Havanaise voor de Cubaanse violist Rafael 

Diaz Albertini. In het gevoelige habanera ritme weerklinkt zowel 

kracht en verlangen als breekbaarheid van de liefde.

De aanval van Rusland op Oekraïne op 24 februari 2022 toonde 

ons dat oorlog heel dichtbij is en vrede nog heel ver weg. 

Een oorlog die in veel aspecten leek op de gruwelijke eerste 

wereldoorlog van 1914-1918. De Engelse componist Edward Elgar 

componeerde zijn celloconcert in 1919, waarin de verwoestingen 

van de eerste wereldoorlog en verlangen naar vrede doorklinkt.

Het Amersfoort Jeugd Orkest, 033-Fotostad en het Spiritueel 

Centrum organiseerden eerder projecten als deze: in 2019

‘De Stad’ en in 2021 ‘Onbereikbare Liefde’.

Toegang € 10,00  

kaarten via 

www.ajo-amersfoort.nl 

en aan de kassa.

Nadere informatie: 

C.P.Scholten 0651273593 

en email: 

c.p.scholten@planet.nl

Foto: Esther van Waalwijk

Je zult als moeder met dochter van 18 jaar, al meer dan 

één jaar een slaapkamer in een kantoorpand moeten 

delen met nog een moeder met kind. Hoe hou je dit een 

beetje gezellig? Je eet al heel lang niet meer de maaltijden 

en gerechten die je gewend was. Nu sta je dagelijks in de 

rij te wachten op….ja wat zal het vandaag weer zijn? In 

Oekraïne had je een goede baan als account, je was een 

goeie, zoals je dochter vol trots verteld. Maar hier werk je 

in Barneveld bij de fabriek die camera’s in elkaar zetten. 

Het is tenminste iets en je werkgever zorgt zelfs voor een 

tolk, want je spreekt geen Engels en geen Nederlands. 

Nee, je wil niet klagen, want natuurlijk ben je als 

vluchteling dankbaar dat een stad als Amersfoort je een 

opvangplek biedt. Maar na meer dan een jaar ben je de 

strikte huisregels, passend bij een veilige opvanglocatie, 

spuugzat. Het verstikt je eigenheid en beknelt je vrijheid. 

Je kijkt dagelijks naar het witte gezicht van je dochter en 

je weet dat ze het moeilijk heeft. En van je partner heb je 

al heel lang niets meer gehoord. Alleen jij en God weten 

wat er ‘s nachts in je hoofd omgaat. 

Dit persoonlijk verhaal werd met mij gedeeld door 

een tolk en een Oekraïense vluchteling. Verhalen van 

dichtbij in Amersfoort, niet ver weg van ons eigen huis, 

gezin en bed. De vluchtelingen van de Plotterweg en 

Zonnehof verhuizen naar een nieuwe locatie... spanning! 

Het is afwachten waar je terecht komt en met wie je op 

de kamer moet. Reden genoeg voor de Joriskerk om in 

samenwerking met andere kerken, in actie te komen. Er 

ontstond een mooie verhuisgift. 

Zaterdag 15 april was de aftrap met de eerste verhuisgift 

party. De honderd goed gevulde “smilende” jumbotassen, 

stonden vrolijk geel klaar rond het Liturgisch centrum. 

Met poffertjes buiten, gezellige tafels in de hal, 

schilderende kinderen in de jeugdzaal en een mooi 

moment met aandacht rond de Paaskaars, werd het 

voor de Oekraïners van de Plotterweg een bewogen 

bijeenkomst in Brandpunt. Voor de vluchtelingen 

van Zonnehof wordt op 6 mei eenzelfde verhuis party 

georganiseerd in Filalethes. 

Namens de vluchtelingen dank ik al deze helpende 

handen, want zonder een gezamenlijke inzet zijn deze 

acties niet mogelijk. Dank aan inzet van gemeenteleden 

van de Joriskerk, de vrijwilligerscoördinator van In de 

buurt033, locatiemanagers Plotterweg, de diaconieën van 

de PGA en beheerder en diakenen van Brandpunt. 

Maar de Oekraïense vluchtelingen hebben ook op hun 

nieuwe locaties inzet van vrijwilligers nodig. Wil u/jij ook 

als vrijwilliger zich inzetten? 

Neem dan vooral contact op met Sylvia Krebbe, 

vrijwilligerscoördinator opvang vluchtelingen van In de 

buurt 033. Sylvia@projecthuizen.nl  

Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker 

PGA/PGHAN. 
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Orgelconcerten Sint Joriskerk

Hemelvaartsdag, 18 mei – 15.30 uur

Harm Hoeve speelt werken van o.a. Bach, Beethoven, Reger en 

Gigout.

 

Tweede Pinksterdag, 29 mei – 15.30 uur

Rien Donkersloot improviseert en speelt werken van o.a. 

Weckmann, Mozart en Heiler.



Gebed

Eeuwige,  

 

bevrijd ons van de betweters   

die Uw Naam misbruiken;  

 

verlos ons van de woordmachines   

die veel praten en niets zeggen;  

 

bevrijd ons van de roeptoeters  

die dwars door zachte krachten banjeren;  

 

verlos ons van de Zeloten   

die altijd alles beter weten voor de ander; 

 

bevrijd ons van de dwingelanden  

met hun druk om te presteren; 

 

verlos ons van de meelopers die ons 

aanzetten mee te gaan in de wanen van de dag;  

 

bevrijd ons van de azijndrinkers  

die zelfs een zonnige dag verzuren;  

 

verlos ons van onze eigendunk   

die ieder écht contact in de weg blijft staan;   

 

bevrijd ons van onze hebzucht   

die Uw schepping vernielt, dag in dag uit;  

 

verlos ons van onszelf, o Heer,  

en geef ons aan de ander;  

 

bevrijd ons van de kwaadaardige  

die elke levensvorm bedreigt.  

 

Omwille van Uw Naam,  

amen.  

Joop


