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Het is stille week als deze Drieluik op uw mat valt, of misschien is het al 
Pasen als u tijd vindt om ‘m te openen in uw overvolle mailbox (aanmelden 
voor een digitale Drieluik kan nog altijd via info@pkn-amersfoort.nl). 

Er is zoveel te zeggen over de inhoud van deze Drieluik (die zich focust 
op familieverbanden) of over alles wat er speelt in de wereld en in onze 
wijkgemeenten dat ik er stil van word.

Stil van het verhaal van Gonnie op pagina 6, over hoe haar zoons de kerk en 
hun ouders vaarwelzeiden. 
Stil van het leed dat spreekt uit de column van Jantien. 
Stil van het beeld van Jezus aan het kruis, met zijn moeder en Johannes 
ernaast. 

En dat is oké, want het is Stille Week. Een week waarin we terugkeren naar 
binnen. Waar we erkennen dat wij niet zo perfect zijn en zien dat de wereld 
gebroken is. Waarin het lijden als een dikke sneeuwdeken over ons leven 
kan liggen, het lijkt ondoordringbaar. 

Maar dan wordt het Pasen en door de sneeuw heen persen kleine krokusjes 
hun blaadjes richting de zon. In de tuin klinkt de eerste merel weer, de 
knopjes zitten weer aan de bomen. En we weten... aan het duister, het lijden 
en de winter komt een einde. 
Het is tijd voor de Lente, het is tijd voor Pasen. Nieuw leven, nieuwe hoop! 
Dat neemt niet de gebrokenheid weg, maar geeft ons moed om door te 
gaan.

Ik wens u dan ook een goede Stille Week van bezinning toe en een uitzinnig 
mooi Pasen!

Martien Hoekzema
Hoofdredacteur

Afbeelding op de voorkant is van onbekende bron, maar past bij het gedicht op de 
achterkant waarin steden opgeroepen worden te zien wie Jezus is. 



3  Vanuit het leven
 Familiebanden zijn ingewikkeld laat Jantien van den Brink 

zien in haar column, toegeven dat je kwetsbaar bent hoort 
daarbij. 

4 Zie uw zoon, zie uw moeder
 Waarom gaf Jezus zijn moeder aan Johannes bij het kruis? 

Govert-Jan Bach en Mariette Christophe delen hun beide 
visies hierop die tot nadenken aanzet.

6  Pijn en overgave - Als je kinderen afhaken 
 Gonnie vertelt haar verhaal, hoe haar kinderen kerk en 

gezin verlieten en wat dat deed met haar en haar geloof. 

7  Lezenswaard
 Dineke Havinga bespreekt het boek ‘Mooi boek die 

bijbel’ van Nicolas Matsier, geschreven met liefde en 
nieuwsgierigheid voor de verhalen. 

8 Je blijft altijd verbonden met de mensen om 
je heen

 Ds. Martin Snaterse (de Inham) en Annewieke van Eijsden 
(contextueel therapeut) over familie in het licht van de 
bijbel. 

9 Anders bekeken
 Voorzitter van de AK, Gerard Raven, gaat in op het 

fenomeen ‘lichtere kerk’, wat betekent dat concreet voor 
Amersfoort?

10-11 Stadsdominee en Amersfoortse Zwaan
 Activiteiten en achtergronden van het werk van de 

Stadsdominee Diederiek van Loo

12- 30 Wijknieuws 
 Kerknieuws, interviews en achtergronden over de 

wijkgemeenten van de PGA.

31 Protestantse Gemeente Amersfoort 
 De Sint Joriskerk is van ons allemaal. Wist u dat? Harm 

Dane neemt ons mee wat die prachtige grote kerk 
betekent voor onze stad en onze gemeente. 

32-33 Kerkdiensten
 Let op: de diensten tijdens de Stille Week zijn niet vermeld. 

Zie hiervoor de wijkpagina’s of websites.

34-35  Allerlei
 Activiteiten, vrijwilligers gezocht, Laat u inspireren!
 
36 Gedicht
 Door Joop

36  Verdronken Psalm 
 Gedicht van Joop.  

inhoud
April
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Familiebanden
Zucht. Misschien heb ik te veel pijn en gebrokenheid 
gezien tijdens mijn werk in de jeugdhulpverlening. 
Jongeren uit huis geplaatst. Dat meisje met een grillige 
moeder die geen idee meer had of er nog wel iemand te 
vertrouwen is. Die jongen met foute vrienden. Misschien 
een ‘ver van je bed show’. Kleinere voorbeelden? Dat 
meisje dat zich alleen voelt, onbegrepen, te midden van 
het grote en gezellige gezin. Die jongen, die zijn vader zo 
mist. Het verdriet wat het kind bij zijn moeder opmerkt. 

Familiebanden

Glimlach. De tradities. De humor, die alleen jullie snappen. 
De herkenning in de manier van doen en denken. Het 
samen huilen en samen lachen. Samen doorleven. Het 
altijd bij elkaar terecht kunnen. Want, ja… we zijn tenslotte 
familie! 

Ik moet denken aan 'je vader en moeder verlaten'. Lang 
vroeg ik me af… wat wordt daar nu mee bedoeld…? Ik had 
altijd gehoord: Je vader en moeder eren. En daar was die 
preek in onze Kloosterzandeperiode: Jezus volgen is ook 
op je eigen benen staan. Ervoor kiezen om dat, wat jij mee 
hebt gekregen en je niet dichter bij de Bron brengt, achter 
je te laten. Andere wegen durven kiezen. En ook besluiten 
wat je wél wilt houden. Wat je wél wilt doorgeven. 
Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk deze zoektocht kan 
zijn, hoe verwarrend, hoe pijnlijk en kwetsbaar. En wat 
is het dan hart vervullend, om naar het kruis te kijken en 
te horen wat Jezus zegt; Vrouw, zie uw zoon. En zoon, zie 
Uw moeder. Het moet onmenselijk voor zijn moeder zijn 
om Jezus aan het kruis te zien hangen. En Jezus merkt dat 
op. Hij geeft zijn moeder door aan de ander. Zijn moeder 
wordt toevertrouwd aan de discipel die Jezus liefheeft. 
 
Stel nu dat jij je ‘van vader en moeder verlaten voelt’, of je 
'vader en moeder verlaten hebt’. Dan hebben we elkaar! 
Hoe het ook is met die familiebanden. Het meest mooie 
of het meest pijnlijke. We zijn altijd nog als gemeente 
toevertrouwd aan elkaar. 

Weet jij die ander te vinden? Weet de ander jou te vinden? 
Ik schreef er vorige keer al over, dat ik bezig ben met het 
thema ‘Klein leven’. Eén van de dingen die daarbij horen, 
is niet alle ballen in de lucht willen en kunnen houden. 
Toegeven dat je kwetsbaar bent. En hoe mooi is het 
dan, als je dat durft en kunt delen met (mensen) uit de 
gemeenschap om je heen. En zij op die manier kunnen 
zorgen. Of ook weer durven te delen wat hen bezighoudt. 

Dat is pas familie-zijn. 
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Vanuit het leven
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Zie uw zoon, 
zie uw moeder 
Tijdens zijn tijd op aarde zei Jezus: “Wie Mij volgt, maar niet breekt met 
zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja zelfs 
met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn.” (Lucas 14 vers 26, NBV ‘21). 
Tegelijk zei Hij, hangend aan het kruis, tegen zijn moeder: “Vrouw, dat is 
uw zoon,’ en daarna tegen de leerling (Johannes): ‘Dat is je moeder.’ ”
(Johannes 19 vers 26, NBV ‘21). Is familie in het Koninkrijk van God nu wel 
of niet belangrijk? Zowel Govert-Jan Bach als Mariëtte Christophe 
bekijken deze schijnbare tegenstelling vanuit hun perspectief. 

Govert-Jan Bach

Rivaliteit
In de passieverhalen worden de vrouwen onder het kruis 
bij name genoemd, alleen in het Johannesevangelie noemt 
Johannes zichzelf de leerling die erbij en dus ook getuige was.
Het is heel goed mogelijk dat er rivaliteit tussen de discipelen is 
geweest, maar Johannes schuift zichzelf wel heel nadrukkelijk 
naar voren. Judas is al door zijn zelfmoord verdwenen van het 
toneel en Petrus heeft Zijn meester verraden door Hem te 
loochenen, maar is toch min of meer naar binnen geglipt. Zo 
schildert Rembrandt hem en geeft Bach hem in zijn Matthäus 
Passion ook een plaats met het 'Erbarme dich'. 

Oog voor Zijn moeder
In het Johannesevangelie schetst de evangelist een imponerend 
beeld van de Gekruisigde. Hij is hier minder de 'man van 
smarten', zoals bij Mattheus, maar een koninklijke martelaar die 
Zijn lijden waardig ondergaat en draagt. En zelfs dan nog oog 
heeft voor Zijn moeder. Hij koppelt Zijn moeder aan de discipel 
Johannes zegt één van Zijn kruiswoorden. 

Eer uw vader en uw moeder
Popt het 'eer uw vader en uw moeder' hier ineens weer op? Jezus 
heeft er bij leven al op gewezen dat om Hem echt te volgen de 
ouders ook losgelaten moeten worden. Maar de zorg voor Zijn 
moeder lijkt het hier te winnen van Zijn afschuwelijke lijden en 
Zijn aanwijzingen hoe Hem te volgen. Hij laat moeder verzorgd 
achter en geeft Johannes daarmee een ereplaats. ,,Zie uw zoon, 
zie uw moeder”. 

Familie met een 
eeuwigheidsdimensie
Alsof de familie blijft bestaan, zonder Hem, maar mét een 
dimensie van eeuwigheid. De afbeeldingen van later tijd zullen 
dat ook onderstrepen. Door Zijn koppeling eert Jezus Zijn 
moeder uitdrukkelijk en blijft Hij trouw aan het zesde gebod. 
Het eerbetoon aan de generaties wordt niet aangetast door Zijn 
vreselijk en eenzaam sterven. 

Het beeld ‘calvarie’ van Claur Sluter 
(ca. 1384-1482) is gemaakt vanuit één stuk 

hout. Het beeld laat de kruisiging zien, 
met daarbij zijn moeder en Johannes. 

Maar je ziet ook halverwege een engel 
zweven tussen een dode, afgezaagde zijtak. 

Midden onder de boomwortels is een hol 
waarin een leeuwin haar welpen verzorgt. 
Het is maar 56 cm hoog, maar heeft zoveel 

details dat je ernaar blijft kijken. 
Bron: Rijksmuseum.nl
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Mariëtte Christophe

Lijdenstijd
Op dit moment zijn we in de periode van de lijdenstijd. 
En op dit moment is dat lijden ook heel nadrukkelijk 
aanwezig in de wereld: De lijdenstijd van Oekraïne, het 
vreselijke verlies in Turkije en Syrië. En ook de lijdensweg van 
ontheemden die vluchten met 'hulp' van malafide gewetenloze 
mensensmokkelaars. En dan hebben we het nog niet gehad over 
het lijden dat we kennen in onze eigen levens of in de levens 
van moeders die lijden omdat hun kinderen lijden, vooral als 
je, zoals Maria, getuige bent van de marteling die je zoon wordt 
aangedaan. De moeders in Iran en elders in de wereld, die lijden 
om hun kinderen die gemarteld worden, omdat ze voor de 
vrijheid opgekomen zijn.

Calvarie - Katholieke traditie
De lijdenstijd kijkt naar de tijd vlak voor Jezus’ sterven. 
Eindigend in Zijn lijdensweg over de Via Dolorosa naar de 
schedelplaats, Goelgoetha genoemd in het Aramees. In de 
traditie van de katholieke kerk en in de religieuze kunst zien we 
de scène bij Golgotha uitgebeeld, zogeheten Calvaries: Jezus 
hoog aan het kruis en linksonder Hem Maria en rechtsonder Zijn 
geliefde apostel Johannes. 

Band verbreken
En in Zijn doodsnood verbreekt Hij de band met zijn moeder, zet 
haar op afstand: immers Hij moet helemaal alleen die weggaan. 
“Vrouw, zie daar uw zoon”. Johannes, volgens de bijbel Zijn neef, 
die met Hem als discipel is meegereisd en in Hem gelooft. Tegen 
Johannes zegt Hij: “Zie, uw moeder.”

Nieuw familieverband
Aan de voet van het kruis ontstaat een nieuw familieverband, 
gebaseerd op het offer van Jezus. Om alle zonden in alle tijden in 
de wereld te vergeven. Een familieverband dat ons broeders en 
zusters maakt, één in het geloven.
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Pijn en overgave
Als je kinderen afhaken
Vorige maand ontmoette een aantal mensen elkaar in de Gerfkamer van 
de Sint Joriskerk rond het thema ‘Zorg om afhakers’ (zie kader). Gonnie 
was daar ook. Ze vertelde haar verhaal aan Drieluik. 
Een woestijnervaring.

Samen met haar man Arend kreeg ze drie zonen. Nu dertigers 
en veertigers. Het bleken intelligente en gevoelige jongens te 
zijn, net als haar man. Ze kampten met psychische problemen 
en twee van hen raakten verslaafd. Wat ook niet hielp misschien, 
was het dorp waar ze opgroeiden en de kerk ‘dominant en 
minder hoopvol’ was. Gonnie werd er niet gevoed. Ze voelde zich 
eenzaam.

Verlaten
Eenmaal in Amersfoort neergestreken sloten ze zich aan bij de 
Adventkerk. Voor Gonnie een verademing. "Ik zat te janken als 
er een gezang gezongen werd, alleen omdat het mocht." Maar 
de kritiek van de zonen bleef. Er waren “heftige discussies, je 
wordt strenge ouders, je schiet in de actieve modus”. Ze verlieten 
als twintigers niet alleen de kerk, maar ook het ouderlijk huis. 
Het contact werd verbroken. Ze bleef ontredderd achter. “Veel 
verwarring, mentale verbijstering, alleen pijn. Je maakt jezelf 
verwijten, heb ik iets gemist?”

Van huis uit
Gonnie verliet als oudste al jong het ouderlijk huis. Mede 
daardoor ontdekte ze pas nu dat haar broers en zussen zich het 
ouderlijk huis – en vooral haar vader – anders herinneren dan zij. 
De vader van haar vader was een aanhanger van ds. J.P. Paauwe. 
De man die een rol speelt in Jan Siebelinks roman Knielen op een 
bed violen. 
Gonnies vader groeide op met de boeken van ‘oude schrijvers’. 
Toen hij voor zijn dienstplicht naar Indonesië moest, konden de 
oude schrijvers niet mee, de Bijbel wel. 
Later hielp Gonnie hem – van jongs af aan – vaak op de 
boomkwekerij. 
Op een dag vertrouwde hij haar toe dat hij zich sinds zijn 
diensttijd aangesproken wist door woorden uit Johannes 
3: ‘Want alzo liefheeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren zoon gegeven heeft.’ ‘Een zachtmoedig mens’, 
noemt ze hem.
Sommige broers en zussen van haar herinneren zich ‘een 
dominante man, een strenge regelgever’.

Doopkaarsen
Jarenlang blijft het contact met 
de zonen intussen verbroken. 
Vader en moeder zoeken op 
internet naar een teken van 
leven. Ze schrijven brieven. 
“We hebben schuldbelijdenis 
gedaan, zijn door het stof 
gekropen. We waren helemaal 
leeg. Verjaardagen? Dat was een 
ramp!” Ze vindt troost in de tekst 
van haar vader. “De wereld. Daar 
zijn mijn kinderen. God heeft die 
lief!” Ze bidt: “Mijn kinderen zijn 
van U.” Ze komen tot het inzicht 
dat de dag van de doop van meer 
betekenis is dan de geboortedag. 
Ze kopen drie doopkaarsen. De 
verkoopster – die de doopdata 
hoort, die ze erop moet plaatsen 
– is zeer verbaasd: “Maar dat 
zijn volwassen mannen!” Op 

door: Gert de Pijper
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Over boeken die je doen denken

Bijbellezers
Zijn de Drieluiklezers bijbellezers? Ik ga er eigenlijk wel vanuit, 
maar of het klopt? Ik hoorde pas dat iemand aan de deelnemers 
op een theologische opleiding vroeg wie er regelmatig bijbel las; 
bijna niemand. Waren protestanten goed in bijbelkennis, veelal 
is geloof losgezongen van die kennis. Nicolaas Matsier, wellicht 
bekend van zijn roman ‘gesloten huis’, heeft een boek geschreven 
over de bijbel. Hij wordt op de achterkant aangeprezen als een 
ongelovige sinds zijn 15de. Ik ben wel eens op zoek naar boeken 
die je mensen aan kunt raden als ze eens wat meer van de 
bijbel willen weten en kwam dan altijd bij de bundels van Nico 
ter Linden uit. Maar nu bij ‘Mooi boek die bijbel’ van Nicolaas 
Matsier. Wat een liefde en nieuwsgierigheid voor die verhalen 
spreidt hij tentoon, hij laat zich erdoor raken. Hij wil de verhalen 
doorgronden en het liefst wil hij er muziek van maken zodat niets 
vastgeklonterd kan raken in starre aannames.
Opvallend is dat hij weinig uit de bijbel overslaat, de bijbelboeken 
Richteren, Samuel, Koningen worden met evenveel toewijding en 
verrassende zienswijzen bekeken als de brieven van Paulus.
Hij vindt dat je niet om de bijbel heen kunt in dit land. In het 
midden van het boek zitten honderd afbeeldingen uit het 
Rijksmuseum van bijbelverhalen. Dat is het enige wat ik jammer 
vind: het zijn mooie afbeeldingen, maar het onderstreept volgens 
mij te veel dat de bijbel alleen maar van vroeger is en minder 
bij de tijd, laat staan de toekomst, terwijl er ook nieuwe kunst is 
gemaakt bij die verhalen. Zie de tentoonstelling van Folkert de 
Jong in kunsthal KAdE!! Als je leest hoezeer Matsier in Abraham, 
Samuel, Ruth, Daniël, God, Jezus of Paulus mensen aantreft die 
hem op het spoor zetten van het nadenken over humaniteit, wat 
er nu toe doet, wat schoonheid en gerechtigheid is en welke tiran 
dat bedreigt, dan grijpt hij je bij de kladden. De verhalen waren 
hem met de paplepel ingegoten, ze waren in lood vastgezet via 
geloofsvoorstellingen en kerkelijke gebruiken. Hij brak daar uit 
en noemde zich ongelovig. Het zou me een lief ding zijn als de 
kerkleiding van de PKN zou willen vastleggen dat geloof niet een 
optelsom is van geloofswaarheden over God, Jezus of de hemel, 
maar een zoektocht naar waar het om spant, waar de ander en 
de aarde mee gediend wordt en dat ze 
daar een eigen taal voor hebben. Hoe 
kun je je ongelovig noemen als je met 
zoveel liefde die verhalen opnieuw 
vertelt als venster waarin we over 
onszelf leren. Dat kan alleen maar als 
je vermalen bent in kerkleer en denkt 
dat zoiets nog altijd in kerken gebeurt.
Ik zou willen dat de PKN de hele 
oplage van dit boek koopt en 
verspreidt. En als ze dat niet doen, dat 
u dat zelf doet in uw eigen kring.

Mooi boek die bijbel
Nicolaas Matsier
THOTH 2022
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drie dagen in het jaar branden ze nu een kaars. “We zetten dan 
in het gebed die zoon in het volle licht van Gods aandacht.” Ze 
ontdekken: “Mensen hebben rituelen nodig. Alle vijf je zintuigen 
gebruiken.”

Ervaring op zielsniveau
Gonnie leerde meer. Over pijn: “Stil zitten en de pijn benoemen. 
Relativeer het, God is groter.” En: “Degene die weggaat heeft ook 
pijn.” Over haar relatie met God: “Wat overbleef: ik ben van U, 
ik wil U dienen.” Hoop: “Wat gaat U met mij doen?” Rust: “Heeft 
God het nodig om verdedigd te worden?” Over de Bijbel lezen: 
geen rationele overweging, maar ‘een ervaring op zielsniveau, 
een ontmoeten van God.’ Over een gesprek: “Kan de ander je 
verhaal ontvángen?”

Nooit meer hechten
Na weer eens een lange radiostilte – vijf jaar deze keer – gaat 
de telefoon. De jongste: “Mam, ik zou graag iemand aan jullie 
willen voorstellen.”  “Joh, ik weet niet eens waar je woont.”
Onderweg erheen – achter op de motor bij haar man – neemt 
Gonnie zich voor, na ervaringen met eerdere vriendinnen van de 
zonen: “Ik ga me nooit meer aan iemand hechten.”
Het voornemen overleeft de ontmoeting niet. Al op de terugweg 
bedenkt ze: “Die meid vind ik een mooie, die kan denken, die 
heeft persoonlijkheid.”
Vijf maanden later – opnieuw telefoon: “Ik heb haar ten huwelijk 
gevraagd. En ze heeft JA gezegd!”

Denkt u dat ik in de hemel kom?
Inmiddels zijn Gonnie en Arend gezegend met drie kleinzoons. 
En een goede band met hun jongste zoon en schoondochter. 
De drie kleinkinderen komen geregeld logeren. “Mogen 
wij jullie kinderen voorlezen uit de Bijbel?" Ja, dat mag. Ze 
kopen een nieuwe kinderbijbel. Ook de relatie met de oudste 
zoon – inmiddels met vriendin – kwam weer goed. Ze hebben 
bewondering voor jongste zoon en schoondochter – beiden 
werkzaam in de GGZ. Over de manier waarop ze in het leven 
staan en anderen tot hulp willen zijn. Gonnie heeft mooie 
gesprekken met haar schoondochter. Laatst vroeg ze: “Denkt u 
dat ik in de hemel kom?”

Zorg om afhakers
De eerste avond is geweest, maar er is nog een tweede 
avond ‘zorg om afhakers’. Tijdens de tweede avond 
willen we met elkaar zoeken naar perspectief, hoe 
zou je hier (beter) mee om kunnen gaan? De avonden 
worden georganiseerd door de Nieuwe kerk, Brugkerk, 
Adventkerk en Sint Joriskerk samen. Datum 17 april. 
Tijd: inloop 19.45 uur. Start om 20.00 uur. Locatie: 
Gerfkamer Sint Joriskerk. Meer informatie en opgave via 
gerthunink@sintjoriskerk-amersfoort.nl 06-17123436.

Folkert de Jong, museum Kade. Piëta 
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Je blijft altijd 
verbonden met de 
mensen om je heen
Martin Snaterse is predikant in de protestantse wijkgemeente De Inham 
in Hoogland en heeft de opleiding contextueel pastoraat gevolgd. 
Annewieke van Eijsden is contextueel therapeut en heeft een praktijk 
voor contextuele therapie in Amersfoort, www.praktijkinverbinding.nl 
Zij is lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Amersfoort Noord. 
Annewieke en Martin hebben nogal wat raakvlakken en het is dan ook 
niet verwonderlijk dat ze elkaar hier in Amersfoort ontmoetten. 

Wat is contextueel pastoraat en wat
doet een contextueel therapeut?
Martin: “Iedereen is verbonden met de mensen om zich heen. 
Ook als je alleen woont, geen kinderen hebt en je ouders zijn 
overleden of onbekend; je bent deel van een familie, hoe 
klein soms ook. In je gezin leer je geven en ontvangen en hoe 
je omgaat met andere mensen. Die dynamiek van geven en 
ontvangen zet zich voort in andere relaties. Geven doe je door 
zorg, aandacht en liefde te geven.”

Annewieke: “Het is belangrijk om zicht te hebben op jouw rol in je 
gezin van herkomst. Dan weet je hoe je nu op anderen reageert; 
hoe de rol die jij had in je gezin uitwerkt naar anderen.”
Martin: “In de Bijbel staan veel verhalen over families. Het 
gezin van Jacob was een samengesteld gezin waar sprake was 
van loyaliteit, jaloezie en rivaliteit: word ik gezien en gehoord? 
Dat is heel actueel. In de verhalen van de aartsvaders is sprake 
van bedrog van generatie op generatie. Jacob (en Rebekka) 
bedriegen Ezau (en Izaäk) rond het afnemen van de zegen. 
Laban bedriegt Jacob door hem niet Rachel maar Lea als vrouw 

door: Irene Stok
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te geven. De broers van Jozef bedriegen Jacob door te vertellen 
dat Jozef dood is. Maar Jozef buigt het om! Hij gaat zorgen voor 
zijn familie en geeft hen een nieuwe toekomst in Egypte. Hij 
geeft vertrouwen en is betrouwbaar.”
Annewieke: “Er is vaak sprake van gebrokenheid in relaties en 
het mooie is dat herstel mogelijk is. Helaas is dat niet altijd 
zo. Als dat gebeurt, is dat genade. Mensen kunnen na een 
breuk opnieuw verbinding met elkaar maken. Dat is niet altijd 
gemakkelijk! De familieband blijft. Je kunt een ex-partner 
hebben, maar geen ex-vader of ex-zus of ex-kinderen. Ze blijven 
altijd je familie. De mogelijkheid van herstel is hoopvol, al zal 
het niet altijd zijn zoals het was. Want iemand kan jou iets 
anders geven dan wat jij wilt of kunt ontvangen. Dat is ook 
goed; het moet passend zijn en haalbaar. Ik heb eens een vrouw 
begeleid die geen contact meer met haar moeder had en toen de 
moeder ziek werd, vroeg ze zich af wat ze moest doen. Het meest 
haalbare was dat moeder en dochter eens per maand samen 
ergens koffie gingen drinken. Dat was voor beiden mogelijk.”

Avonden over familiegeschiedenis
In maart hebben Annewieke en Martin twee avonden gehouden 
over families. Dat gebeurde door het verhaal van Jakob en Jozef 
te benaderen vanuit het contextueel gedachtegoed. Geven, 
ontvangen en loyaliteit waren begrippen die daarbij centraal 
stonden. Er is gesproken over: wat gaf Jozef aan Jakob? Wat heeft 
dat Jozef gekost? Er werd een vertaalslag gemaakt naar het leven 
van de deelnemers aan de avonden: Wat geef jij aan anderen? 
Wie ziet jouw inzet? Ben jij de oudste of de jongste? Welke 
invloed heeft dat op jouw leven?

In het Oude Testament staan veel 
familieverhalen. 
Hoe zit dat in het Nieuwe Testament? Aan het kruis zegt Jezus 
tegen Maria en Johannes: “Dit is uw zoon” en “Dit is uw moeder”. 
En hij zegt dat wij onze familie moeten verlaten om hem 
te volgen. Hoe kijken Martin en Annewieke jullie naar deze 
schijnbare tegenstelling?
Martin: “Jezus koppelt Maria aan Johannes. Hij heeft zorg 
voor Maria. Jezus, de spil, valt weg en hij sticht een nieuwe 
gemeenschap, de kerk in een notendop.”
Annewieke: “Je familie kies je niet uit; je bent familie. Je vrienden 
kies je wel uit.”
Martin: “De kerk is een soort adoptiefgezin. In de kerk is het Jezus 
die ons kiest.”
Samen ontdekken Annewieke en Martin dat de leerlingen hun 
familie hebben verlaten om Jezus te volgen, maar ze zijn weer 
teruggegaan naar hun familie. Het is goed om geen kloon van je 
ouders te worden, maar jezelf te worden en dan is het goed om 
een periode wat afstand te nemen om de prioriteiten in jouw 
leven te ontdekken. Het verhaal van de verloren zoon is hier een 
goed voorbeeld van. 
De navelstreng wordt ook doorgesneden na een geboorte, 
anders is er geen leven mogelijk. Mensen staan op hun eigen 
grond en zijn in vrijheid met elkaar verbonden. Dat was zo in de 
tijd van de Bijbel en dat is zo in onze tijd.

Minder vergaderen, 
meer actie
Het klinkt zo mooi: een lichtere kerk. Dit is een belangrijk 
uitgangspunt in de landelijke beleidsvisie Van U is de toekomst 
(zie protestantsekerk.nl), maar ook in die van onszelf, Aan de 
vrijblijvendheid voorbij (zie www.pkn-amersfoort.nl/drieluik, 
oktober 2022). We willen scherp aan de wind zeilen, mobiel en 
flexibel zijn. Geen tot in de puntjes uitgewerkte beleidsvisies 
meer, maar ferme keuzen maken. 

Scriba René de Reuver zei het al: ‘Om als kerk lichter op pad 
te gaan is het onmisbaar om goed te weten wat de kern van 
ons kerk-zijn is’. Het is vooral zo moeilijk omdat het elke keer 
weer een andere afweging zal zijn, met wisselend resultaat. 
Het vraagt moed om nieuwe wegen in te slaan en om andere 
dingen af te slanken of te stoppen. En om dat uit te leggen aan 
de gemeente, die daarover natuurlijk meedenkt. 

De algemene kerkenraad moet elke keer een scherpe analyse 
maken en zich beperken tot de hoofdzaken. Het betekent 
ook dat je moet durven delegeren. Vertrouw elkaar en zorg 
voor goede rapportage. Het aantal afgevaardigden per wijk 
is bovendien gehalveerd. Bij de wijkraden werkt dat ook zo 
en daar is al veel ervaring mee opgedaan. De Hoeksteen is 
inmiddels gewend aan een predikant met een dag minder, 
maar gaf de beroepingscommissie nu andere accenten 
mee: pastoraat en jeugdwerk. Dan moet je de rest dus 
toevertrouwen aan gemeenteleden of schrappen. Een nieuwe 
oplossing komt in zicht voor de Emmaüskerk: samenwerken 
of -gaan met een andere wijkgemeente. In Kwartetverband 
is daarvoor veel mogelijk. Gemeenteleden zijn tevreden 
over hoe het proces verloopt, omdat ze er goed bij worden 
betrokken.

Het leuke is dat je na die zware keuze juist eenvoudiger 
kunt organiseren. Daarbij blijft het belangrijk om goede 
uitvoerders te vinden. Vroeger waren dat altijd ambtsdragers 
voor vier jaar, maar niet iedereen kan of wil zowel organiseren 
als besturen. Zet mensen dus in waar ze goed in zijn en 
zorg voor begeleiding en stimulans. Zo groeien ze verder in 
hun taak en blijven ze enthousiast. Ik zie er zelf veel mooie 
voorbeelden van.

Als we aan de slag gaan ontdekken we vaak dat het mes aan 
meer kanten kan snijden. Als je gebouw bijvoorbeeld een 
wijkcentrum waar iedereen zich welkom voelt maak je ook 
binnenkerkelijk cement aan. 

Misschien is die lichtere kerk wel creatiever dan wat we ons 
herinneren uit onze jeugd.

Gerard Raven is voorzitter van de algemene kerkenraad. 
gerardraven@pkn-amersfoort.nl
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Elke woensdag van 9.00-9.30 uur Stiltemeditatie in de Sint Joriskerk. Een half uur onder de hoge gewelven in de stille kerk, 
tijd voor je eigen gedachten en gebeden. Vooraf opgeven is niet nodig. 

Stadsdominee: Diederiek van Loo, 06 40700966
stadsdomineeAmersfoort@gmail.com
Rekeningnummer: NL 88 INGB 0009 2253 67
ten name van Stadsdominee PGA
Voorzitter kerkenraadscommissie: Corrie Buitendijk
buitendijk.corrie@gmail.com, 033 465 0118Stadsdominee

Het is lente, de boom draagt knoppen, 
vogels vliegen af en aan: een merel en 
een roodborst.
De dirigent staat klaar met zijn handen 
geheven, hij heeft een directiestokje 
voor de duidelijkheid,
de partituur ligt voor hem. 
De lente waait naar binnen door het 
raam zonder glas. 
Maar dan – blijkt in het raam een hou-
ten kruis te staan.
En opeens zie je de wonden in de 
handen, de voeten en de zijde van de 
dirigent.
En je krijgt een vermoeden dat het 
lammetje dat bij hem zit geen vrolijk 

lentelammetje is, 
maar het Paaslam dat geslacht werd en 
toch overwon.

De dirigent moet wel de opgestane 
Christus zijn. 
Maar wie zouden op zijn eerste slag 
beginnen te spelen of te zingen? 
En wat zou Hij gaan inzetten? 
Een Bachcantate? De “Lente” uit de Vier 
Jaargetijden van Vivaldi? 
“De steppe zal bloeien” van Huub 
Oosterhuis? 
De dode zal leven, 
de dode zal horen: nu leven;
ten einde gegaan 

en onder stenen bedolven;
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen!
Een hand zal ons wenken, 
een stem zal ons roepen:
Ik open hemel en aarde en afgrond
En wij zullen horen, 
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen
en leven.

VROLIJK PASEN ! 

Diederiek van Loo 
Schilderij van Janpeter Muilwijk.
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Stadsdominee: Diederiek van Loo, 06 40700966
stadsdomineeAmersfoort@gmail.com
Rekeningnummer: NL 88 INGB 0009 2253 67
ten name van Stadsdominee PGA
Voorzitter kerkenraadscommissie: Corrie Buitendijk
buitendijk.corrie@gmail.com, 033 465 0118

De kerk is open om binnen te lopen en een kaarsje op te steken: elke zaterdag tussen 12 en 16 uur, elke zondag tussen 12 
en 15 uur. Bij bijeenkomsten is de toegang vrij.

Amersfoortse Zwaan: Langestraat 61, 3811 AC Amersfoort,
amersfoortsezwaan@gmail.com
Koster en kerkverhuur: Melina Böhne, 06 20088265
amersfoortsezwaanverhuur@gmail.com
NL13INGB0000542598 t.n.v. Amersfoortse ZwaanAmersfoortse Zwaan

7 april, Goede Vrijdag: meezing 
Mattheus.  
Wat is er leuker, mooier, ontroerender 
dan met alle aanwezigen de koralen uit 
Bachs Matthäuspassion vierstemmig te 
zingen, ingebed in de viering van Goede 
Vrijdag? Na een pauze van drie jaar 
door corona organiseren we weer een 
kleine-meezing-Matthäus.
Van 13.30-14.30 uur studeert cantor 
Cees-Willem van Vliet met de aanwe-
zige liefhebbers de muziek in (of frist 
op, voor wie al vaker een hele Matthäus 
heeft gezongen). Dan is er een kop thee/
koffie en om 15 uur begint de viering 
van Goede Vrijdag waar deze koralen 
allemaal hun plek krijgen. Voorganger 
in deze viering is Diederiek van Loo en 
Henk Veldman is organist.
De muziek is te downloaden via www.
amersfoortsezwaan.nl/agenda
De viering (voor zangers en niet-zan-
gers) neemt ons mee naar de laatste 
dag in het leven van Christus. Maar 
het lijden van die ene Mens staat niet 
los van het lijden van alle mensen, 
door alle tijden. Het is en aangrijpend 
verhaal over verraad en liefde, angst en 
onmacht.

9 april, Paasmorgen, 10.30 uur:
het Paasevangelie zal onze vreugde zijn, 
gevierd in woord, muziek, in doop en 
avondmaal. 
Timon van Velzen zingt de solocantate 
voor bas van D. Buxtehude: ‘Mein Herz 
ist bereit’. Cees-Willem van Vliet op kla-
vecimbel en een kwartet strijkers uit het 
Amersfoortse Jeugdorkest begeleiden 
hem. We dopen Isabella Geesje, dochter 
van Heleen de Graaf en Gabriel Küdün 
tot kind van de opstanding. Na afloop 
is er koffiedrinken in de Langestraat, 
met zelfgebakken Paasbrood. Wees 
welkom! Of vier online mee via www.
amersfoortsezwaan.nl/kerkradio.

15 april, 16-17 uur: Muziek na de Markt. 
Cees-Willem van Vliet speelt Bach & 
Nieuw op orgel en klavecimbel

22 april, 16-17 uur: Viering in de Paastijd

6 mei, 16-17 uur: close reading van een 
Bijbelverhaal. 

13 mei, 16-17 uur: op de dag voor 
Moederdag geeft Lettie Ambagts-
heer een workshop bloemschikken! 

Een korenschoof gebonden boeket of 
'biedermeiertje-maar-dan-niet-tuttig'. 
Er zullen bloemen en groen zijn, maar 
eigen aanvullingen zijn altijd welkom. 
Ga met je snoeischaar door de tuin of 
loop even over de bloemenmarkt en 
leer in een uur tijd bloemschikken als 
een pro (uhum!) 

De ballast van 
traditie
Als we op het aankondigingsbord 
buiten in de Langestraat zouden 
zetten: ‘vanmiddag hier Bijbel 
lezen’, zouden de meeste mensen 
er niet over piekeren om te komen. 
Terwijl iedereen steeds laaiend 
enthousiast weggaat: ‘wat is dit 
leuk, wanneer is het weer? Ik heb 
echt dingen gehoord die me totaal 
verrast hebben.’ Waarom klinkt ‘Bij-
bellezen’ dan zo oubollig en ruikt 
het naar doorgekookte spruitjes en 
moralisme? Aan de Bijbel ligt het 
niet. Wij zullen het er dus wel zelf 
naar gemaakt hebben. Of de gene-
raties voor ons. Toch jammer. Maar 
wie weet slijt het ooit weer. Want er 
is veel levenswijsheid in de Bijbel-
verhalen, veel geloof, hoop, liefde 
en humor. Maar het zijn ook tek-
sten die hun geheim niet zo mak-
kelijk prijsgeven. Je hebt eigenlijk 
een gids nodig die je erdoorheen 
loodst en je opmerkzaam maakt 
en vragen beantwoord. Voor zover 
er een antwoord mogelijk is. Maar 
juist als de vragen blijven staan 
loont het om samen te lezen en 
ervaringen te delen. Dus: welkom 
op 6 mei! Lees een tweeduizend 
jaar oud verhaal. Cool!
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Bij de diensten
Terwijl deze aflevering van Drieluik 
verschijnt bevinden we ons in de Stille week. 
Samen met De Bron en De Schaapskooi gaan 
we deze week de weg van het kruis naar het 
wonder van de opstanding.

Op vrijdag 7 april gedenken we de dood van 
onze Heer in een avonddienst waar ook het 
Heilig Avondmaal in zal worden gevierd. 
Ds. Sjaak van de Berg zal voorgaan in deze 
dienst. We lezen een gedeelte uit Johannes 
19.

Op zondagmorgen 9 april vieren de 
opstanding van onze Heer. We lezen het 
Paasevangelie zoals te vinden in Johannes 
20. Jan en Mariëlle Boutesteijn hopen in 
deze dienst belijdenis te doen van het 
geloof.

In de overige diensten van de maand april 
gaan voorgangers uit eigen kring en van 
daarbuiten voor, mede vanwege twee weken 
vakantie van mijzelf.

Op zondagmorgen 7 mei wordt de heilige 
doop bediend aan meerdere kinderen 
van de gemeente. We lezen in deze dienst 
troostvolle en bemoedigende woorden uit 
Johannes 14:1-14.

kerk: Ringweg Kruiskamp 74, tel. 4720031 
predikant: Ds. H.S. Mosterd, 
predikantadventkerk@gmail.com 
scriba: Gert Simons, tel. 06-51441043,
scriba@adventkerk.nl
penningmeester wijkkas: Hanna Bontenbal, 
penningmeester@adventkerk.nl,
ING NL59 INGB 0001 6321 47 
kopij wijkberichten: Anne Strijker & Felix de Fijter, 
drieluik@adventkerk.nl

Johan, je bent eigenlijk al heel veel jaren een 
bekend gezicht in Drieluik omdat je bijna 
maandelijks de cartoons verzorgt? Nou ja 
gezicht, velen van ons kennen wel je cartoons, 
maar nu wilden we een keer de artiest 
centraal zetten. Hoe lang doe je dit al voor 
Drieluik en waar haal je je inspiratie vandaan?
Als ik me goed herinner vroeg ons ge-
meentelid Joke Bosch, destijds werkzaam 
bij Drieluik, me eind 2002 of ik cartoons 
wilde gaan maken bij de vragenrubriek, 
achter op de kinderpagina. Ds. Woltinge 
beantwoordde elke maand de vraag van 
een kind en ik maakte daar een bijpassen-
de tekening bij. Dat was altijd erg leuk om 
te doen. Enige jaren geleden zijn die vra-
gen en antwoorden, en mijn tekeningen 
daarbij, nog gebundeld en uitgebracht, ik 

meen in verband met een ambtsjubileum 
van ds. Woltinge. 
Een paar jaar later verdwenen zowel de 
strip die tot dan toe in Drieluik stond als 
de kinderpagina achterop, en toen ben ik 
gevraagd om “volwassen” cartoons te gaan 
maken. Al met al teken ik dus al ruim 20 jaar 
voor Drieluik. 
Inspiratie voor de cartoons haal ik vaak uit 
het algemene (kerk)nieuws, soms ook uit 
specifieke PGA-zaken die spelen. Af en toe 
zijn er bijvoorbeeld ook themanummers, 
en dan probeer ik een cartoon te maken die 
bij dat thema past. Dat is op zich wel fijn, 
want dan krijg ik het onderwerp eigenlijk 
aangereikt. Eigenlijk is met het naden-ken 
over een onderwerp en vervolgens een 
grap daarbij verzinnen nog de meeste tijd 

gemoeid. Heb ik eenmaal duidelijk idee 
dan staat het meestal binnen een uur 
wel kant en klaar op papier. 

Zoals je als zegt, je probeert vaak de kerkelij-
ke realiteit, plaatselijk of landelijk, te raken 
met je tekeningen. Krijg je veel reacties van 
lezers? Wat vond je zelf de meest geslaagde?
Ik krijg met enige regelmaat reacties op 

De kracht van illustraties – Johan de Vreugd

In memoriam

Zaterdag 25 februari 2023 overleed 
Johanna Aartje Jacoba (Ann) Plaizier-
Borsboom. Ann werd in 1934 geboren in 

Den Haag. Toen ze in Duitsland bij de 
Vrouwenafdeling van de Luchtmacht 
werkte heeft ze Henk leren kennen, die 
voor zijn diensttijd bij de Luchtmacht 
gestationeerd was. In 1958 zijn ze getrouwd 
en hebben ruim 60 jaar samen mogen zijn. 
Ze hebben één dochter en een kleinzoon 
gekregen en in 1990 zijn ze in Amersfoort 
neergestreken en bij de Adventkerk 
betrokken geraakt. In de gemeente, en in 
het bijzonder op de bijbelkring ervoer ze 
dat wie aandacht en betrokkenheid geeft, 
ook veel ontvangt. Sociale bewogenheid 
kenmerkte hen, zo waren ze vrijwilligers bij 
het AZC en met twee families onderhield 

ze tot het laatst contact. Ondanks haar 
afnemende gezondheid probeerde zij met 
haar karakteristieke humor de lichtpunten 
in het leven te blijven zien. Open over 
de moeiten en vragen in het leven, bleef 
ze haar vertrouwen op God stellen. Na 
jarenlange zware zorg voor Henk moest 
zij na zijn overlijden alleen verder. Dankzij 
de steun van haar dochter, vrienden, 
buurtzorg en de gemeente heeft ze zich 
nooit eenzaam gevoeld. Maandag 6 maart 
namen we afscheid met woorden en 
liederen die zij zelf aangereikt had en is zij 
begraven op Rusthof. 
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mijn tekeningen. En gelukkig eigenlijk al-
tijd positief. Ik kan me één geval herinne-
ren waarbij de redactie me vroeg of ik een 
an-dere cartoon wilde aanleveren omdat 
ze bang waren dat mijn oorspronkelijke 
car-toon, die te maken had met 500 jaar 
Reformatie, onze wat meer “orthodoxe” 
lezers (waar ik me zelf overigens ook toe 
reken) voor het hoofd zou kunnen stoten… 
Ik heb daar toen gehoor aan gegeven, en 
met hetzelfde onderwerp een andere te-
kening aangeleverd, maar achteraf vraag 
ik me af of dat echt nodig was geweest. 
Ik heb verder geen uitgesproken favoriete 
cartoon, de ene keer lukt het beter dan de 
andere. Echt mislukte zitten er gelukkig 
niet bij, geloof ik. Ik besteed de afgelopen 
jaren vaak wat meer aandacht aan de car-
toon die in het kerstnummer verschijnt, 
dat is dan vaak niet per se een komische 
cartoon, maar meer een kerstgroet van 
mij aan de Drieluiklezers. 

Binnen de Adventkerk ben je vooral ook 
zichtbaar als muzikant in de Adventband. Je 
speelt daar basgitaar en niet onbelangrijk, 
voor de Adventure-diensten maakt je steeds 
een affiche die ook geplaatst word in Drieluik 
geïnspireerd op het thema. Is er voor jou een 
link tussen je muziek en je tekeningen?
Leuke vraag. Maar nu ik er zo over nadenk 
heb ik volgens mij niet vaak over muziek 
in de kerk getekend. Omdat ik binnen 
de band degene ben die graag tekent, 
fotografeert en vormgeeft, en omdat ik 
ooit nog een blauwe maandag grafisch 
ontwerpen aan de kunstacademie heb ge-
studeerd (wat verder geen daverend suc-
ces was overigens), was ik wel de meest 
aangewezen persoon om de flyers voor 

onze diensten-nieuwe-stijl, de Adventures, 
te gaan maken. Ook dat vind ik erg leuk om 
te doen, en het levert een directe verbinding 
op tussen mijn verschillende hobby’s.
De belangrijkste overeenkomst tussen 
tekenen en musiceren is dat het allebei crea-
tieve manieren zijn om met het geloof bezig 
te zijn en de goede boodschap uit te dragen. 
Ik denk dat dat de belangrijkste link is: 
creativiteit, in al zijn verschijningsvormen, 
zijn gaven van God die we kunnen gebruiken 
tot Zijn eer. 

We zitten nu in het staartje van de 40-dagen 
tijd. Binnen de Advent volgen we de 40-da-
gentijdkalender van de PKN. Elke dag plaats 
jij een illustratie bij de tekst van de dag op de 
Adventkerk-app. Bovendien hangt de serie nu 
ook in de Adventkerk zelf. Je laat je inspireren in 
je dagelijkse stille tijd, dus de reeks vormt zich 
echt per dag. Kan je iets meer vertellen hoe dat 
voor jou werkt? Wat betekent dit voor jouw 
geloof ?
Dit is het derde jaar dat ik in de 40-dagen-
tijd op deze manier met het lijdensverhaal 
bezig ben. Ik ben er indertijd mee begonnen 
toen we midden in één van de lockdowns za-
ten en ik door alle beperkingen de behoefte 
voelde om iets te doén in plaats van nóg 
iets te laten. Deze tekeningetjes plaatste ik 
toen op mijn Instagram-account en daar 
kreeg ik al af en toe enthousiaste reacties 
op. Afgelopen jaar heb ik het ook gedaan en 
omdat we in de Adventkerk sinds kort een 
nieuwe gemeente-app hebben waarop ook 
het 40-dagenleesrooster wordt geplaatst, 
leek het me mooi om deze keer de tekenin-
gen ook langs dit kanaal te delen.

Het zou me eigenlijk best mooi lijken om 

zo’n serie eens in druk te laten verschij-
nen. We zijn nu voorzichtig aan het 
kijken of daar mogelijkheden voor zijn, 
en tips zijn welkom. 
Het tekenen van deze serie werkt ver-
gelijkbaar met lectio divina: je leest een 
bepaald Bijbelgedeelte een aantal keren 
aandachtig en mediteert over een tekst 
die er daarbij voor jou uitspringt. Daar 
probeer ik dan een tekening te maken 
die uitdrukt wat ik bij die tekst ervaar. 
Daardoor kan het ook zijn dat ik, hoewel 
ik de 40-dagentijdkalender van Petrus 
volg voor de Bijbelgedeelten, toch kies 
voor een andere tekst dan er die dag 
in de overdenking uitgelegd wordt. Ik 
hou ervan om een Bijbelgedeelte goed 
theologisch onderbouwd en contextueel 
uitgelegd te krijgen, in die zin ben een 
echte protestant. Maar ik vind het ook 
een verrijking voor mijn geloofsleven 
om een gedeelte meer meditatief en 
op ervaringsniveau te bestuderen. Het 
is een beetje meditatief, vergelijkbaar 
met het tekenen van ikonen, iets waar ik 
me meer mee wil gaan bezighouden en 
wat eigenlijk ook een vorm van actieve 
meditatie is. Verschil is wel dat ik over de 
tekeningen voor deze serie juist niet te 
lang wil doen, het moet een vrij directe 
weergave van mijn ervaring bij een tekst 
blijven. Toch noem ik het, ondanks die 
relatief korte tijd waarin de tekeningen 
ontstaan, contemplatief tekenen: het 
is voor mij een mooi moment van rust 
en bezinning tussen alle dagelijkse 
beslommeringen door. Ik vind het overi-
gens fijn dat ik deze tekeningen met de 
gemeente mag delen. 
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Vieren
Paastriduum
Pasen is in christelijke traditie het feest der 
feesten. De viering van Pasen is uiteenge-
legd over drie dagen – paastriduum. De 
eerste dag begint met de avond van Witte 
Donderdag en loopt door in Goede Vrijdag. 
De 2e dag van Pasen is Stille Zaterdag, dag 
van de grafrust van Jezus. In de late avond 
van Stille Zaterdag begint de Paasnacht, 
op ‘de derde dag’ vieren we het wonder van 
Pasen. De viering van het Paasmysterie, als 
de bron van de christelijke gemeente.
Witte Donderdag, 6 april, 17.00 uur viering 
van de paasmaaltijd met de kinderen en hun 
ouders. We delen matses en druivensap en 
vieren samen met de kinderen het avond-
maal.
Witte Donderdag, 19.30 uur
We gedenken het laatste avondmaal dat 
Jezus met zijn discipelen aan de vooravond 
van zijn lijden heeft gevierd. We vieren deze 
avond het avondmaal met matses, ongede-
semd brood. 
Goede Vrijdag, 7 april, kruispasen, 19.30 uur
Op Goede Vrijdag gedenken wij dat Jezus 
“heeft geleden onder Pontius Pilatus, is 
gekruisigd, gestorven en begraven, nederge-
daald ter helle”. Stilstaan bij het duister in de 
wereld en het duister in onszelf. 
Paaswake, 8 april, 22.00 uur 
In stilte komt de gemeente bijeen in een 
verduisterde kerk om te gedenken dat het 
licht van Pasen de duisternis zal overwinnen. 
Het licht van Christus! 
Paasmorgen, 9 april, 10.30 uur  
Feest van opstanding van de Heer Jezus 
Christus. Een vrolijke paasmorgendienst 
samen met de kinderen.  

Zondag 16 april, 2e van Pasen
We sluiten deze zondag de Paasweek af en 
tellen 7 zondagen tot Pinksteren, de 50-da-
gentijd. Doorgaande lezingen uit 1 Petrus 
1,13-25. Voorganger is dr. Hanna Rijken.
Voor de kinderen is er ‘godly play’ kindervie-
ring in de kapel.
Zondag 23 april, 3e van Pasen
Doorgaande lezingen uit 1 Petrus 2,1-10.
Voor de kinderen is er kindernevendienst. 
Zondag 30 april, 4e van Pasen
Doorgaande lezingen uit 1 Petrus 2,11-25.
Voor de kinderen is er ‘godly play’ kindervie-
ring in de kapel.

Woensdag 4 mei
Oecumenische viering
Op 4 mei van 18.00-18.40 uur vindt in de 
Sint Ansfriduskerk, een oecumenische 
gebedsviering plaats in verband met de 
Dodenherdenking. Met stilte, woord, gebed 
en muziek worden de doden herdacht. De 
viering is een gezamenlijk initiatief van 
de Sint Ansfriduskerk en de PKN-kerken 
in Amersfoort-Zuid. Voorgangers zijn dit 
jaar: Arie van de Wiel (Sint Ansfriduskerk) 
en stagiair Bart Schreuders (namens de 
Bergkerk). Burgemeester Bolsius zal bij de 
viering aanwezig zijn. Aansluitend kan men 
desgewenst naar Kamp Amersfoort gaan om 
mee te lopen in de Stille Tocht naar Rusthof. 

Avondgebed
Halverwege de week, op woensdagavond, is 
er in de kapel van de Bergkerk het avond-
gebed. U bent hartelijk welkom voor de 
vespers, elke woensdagavond om 19.30 uur 
luidt de klok. 

Uit de kerkenraad 
Op 15 maart vergaderde de kerkenraad in de 
kapel, omdat ons kerkgebouw als stemlo-
catie fungeerde. Enkele highlights uit deze 
vergadering: 
In de gemeenteontmoeting op 19 februari 
na de kerkdienst is o.m. in kleine groepen 
gesproken over wat ons bindt en over 
toekomstig beleid. In deze gesprekken zijn 
naast wat ons bindt ook punten waar het 
schuurt naar voren gekomen. De kerkenraad 
vindt het van belang om expliciet aandacht 
aan de opbrengst van deze gesprekken te 
schenken. Dit zal in de aprilvergadering 

plaats vinden. 
Willen we Groene Kerk worden? Voor de 
bespreking was Josien Kieskamp aanwezig, 
die lid is voor de Bergkerk van het netwerk 
Groene Kerken Amersfoort. We bezinnen 
ons aan de hand van een viertal vragen: 
wat doen we al, wat willen we gaan doen, 
organisatie en netwerken, hulpbronnen (wie 
en middelen)? 
Gesteld wordt dat we alleen moeten kiezen 
voor Groene Kerk als we er echt voor willen 
gaan. Tot de kern van de kerk behoort ook 
dat we ons theologisch bezinnen op duur-
zaamheid en Groene Kerk, de verhouding 
tussen mens en natuur. We vinden het van 
belang om de gemeente te betrekken bij 
deze vragen en ideeën van gemeenteleden 
over hoe we Groene Kerk kunnen zijn te 
ontvangen. Later in dit jaar wordt er dan 
ook een gemeentebijeenkomst belegd over 
dit thema, mogelijk aansluitend aan een 
viering. 

Scribaat Martha Beuckens

Wij gedenken
Aleida Abbekerk. Op 27 februari is zij over-
leden op de leeftijd van 98 jaar. De laatste 
5 jaar woonde zij in het verpleeghuis De 
Lichtenberg. Bij de gedachtenis is op verzoek 
van de familie gezongen lied 730 vers 1: 
“Heer herinner u de namen”.

Bereikbaarheid
In de week van 1 mei t/m 7 mei ben ik afwe-
zig. In voorkomende gevallen kunt u via het 
pastoraal meldpunt 0619945139 een beroep 
doen op pastorale zorg of een vervangende 
predikant.    

Vriendelijke groet, ds. J. van Baardwijk 
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Coming soon! Film op de Berg
Een initiatiefgroep wil filmkijken in de 
Bergkerk opnieuw mogelijk maken. Veel 
films lenen zich ervoor om er samen over 
door te praten, omdat ze een maat-
schappelijk of moreel probleem aan 
de orde stellen, of herkenbaar zijn voor 
ieder mens. Samen kijken, ervaringen 
uitwisselen en inzichten delen leidt tot 
verdieping.

Eerst proefdraaien
Wij zijn van plan om proef te draaien 
met twee films. In september gaan we 
van start met een jaarprogramma van 
acht films, ongeveer eens per maand. 
Voorlopig op dinsdagavond, maar dat 
kan nog veranderen.

De proef 
Aansluitend bij de workshop in de Berg-
kerk over Simone Weil (1909-1943) willen 
we in de proeffase films draaien over 
twee andere vrouwelijke filosofen die in 
ongeveer dezelfde tijd hebben geleefd, 
namelijk Iris Murdoch (1919-1999) en 
Hannah Arendt (1906-1975).

Dinsdagavond 11 april 2023
Iris (2001, regie Richard Eyre)
Met Kate Winslet & Hugh Bonneville 

en Judi Dench & Jim Broadbent als resp. 
de jonge en oude Iris en John. Het scenario 
is gebaseerd op de boeken van haar man 
John Bayley over samenleven met Iris, over 
de moeizame begintijd in de jaren ’50 en 
vooral ook over de ontluistering die intreedt 
als Iris eind jaren ’90 dement wordt. Een 
prachtig liefdesverhaal over twee mensen 
die ondanks hun tegenstellingen er toch 
voor kiezen om samen oud te worden. Duur: 
90 minuten.

De tweede filmavond is 23 mei, waarop we 
samen de film Hannah Arendt (2012, regie 
Margarethe von Trotta) bekijken.

Aanvang film: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 
uur. Koffie en thee staan klaar. De films wor-
den kort ingeleid. Na de film en een korte 
pauze praten we 15 tot 30 minuten na. Te-
voren opgeven is niet nodig; we denken aan 
een bijdrage in de kosten van circa € 7,50.
De initiatiefgroep: Monica van Vliet, Mieke 
Verstraate en Henk Dikker Hupkes.
Wil je helpen of meer weten, spreek ons aan 
of mail: henkdikkerhupkes@bergkerk.nl

Zondag 23 april, 16.00 uur | Herman Finkers 
| Sint Jorismis
Herman Finkers componeerde ter gele-

genheid van zijn huwelijksinzegening 
in 1990 een Latijnse mis, de Missa In 
Honorem Sancti Georgii oftewel de Sint 
Joris Mis. Hij herschreef zijn mis in een 
versie voor strijkkwintet, hobo, harp, 
klavecimbel en koor. Deze versie wordt 
in de Bergkerk ten gehore gebracht, in 
combinatie met de gezangen die in de 
middeleeuwse Joriskerk van Amersfoort 
hebben geklonken op de feestdag van 
Sint Joris (23 april).
Voorafgaand aan het concert, om 15.00 
uur, zal Joris Vercammen, emeritus 
aartsbisschop van de Oudkatholieke 
Kerk een voordracht houden over zijn 
heilige naamgenoot. 
Uitvoerenden: Bergkerk Vocaal Ensem-
ble en instrumentalisten o.l.v. Cees-
Willem van Vliet
Tickets à € 15,- (gegevens verschijnen 
binnenkort)

Beeld in binnentuin kerk
Op initiatief van de tuingroep is onlangs, 
ter verfraaiing van de binnentuin, een 
beeld geplaatst. Het is een zogenaamd 
‘waterbeeld’ van de Amsterdamse 
beeldhouwer, Gerard Höweler (1940-
2021). De zwerfsteen waaruit het beeld 
is gemaakt is van rode graniet. Gerard 
Höweler (broer van Dorothee Segaar) 
heeft aan de bovenzijde van de granie-
ten steen ruimte gemaakt door er een 
geometrisch bekken in aan te brengen in 
de vorm van een driehoek. Die driehoek 
kan met regenwater worden gevuld en 
tuinvogels kunnen er hun dorst lessen. 
Een bijzonder woord van dank gaat uit 
naar Dorothee en Tom Segaar. Het beeld 
is door hen geschonken en wij zijn hen 
hier zeer erkentelijk voor.

Lex Hemels
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Samen onderweg naar Pasen – de leidraad 
van de Passiebijeenkomst voor senioren op 
23 maart. De voorbereidingsgroep stelde 
weer een prachtig programma samen. 
Zij namen ons mee langs vele kruizen en 
kruisafbeeldingen door de eeuwen heen, 
met wat zij willen uitdrukken. Hetty van de 
Kolk en Marijke Meier verzorgden muziek 
en zang, naast gedichten en samenzang. 
Een heerlijke broodmaaltijd vormde de 
afsluiting. Een keukengroep, ondersteuners 
met hand- en spandiensten en chauffeurs 
maakten het organisatorisch weer mogelijk. 
De onderlinge ontmoeting deed heel goed.

Stille Week en Pasen in De Bron
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 
Stille Zaterdag houden we onze vieringen 
gezamenlijk met De Hoeksteen:
donderdag 6 apr, 19.30 u: dienst van Schrift 
en Tafel in De Hoeksteen
vrijdag 7 apr, 19.30 u: Goede Vrijdagviering 
in De Bron
zaterdag 8 apr, 21.00 u: Paaswake in De 
Hoeksteen m.m.v. de cantorij
zondag 9 apr, 10.00 u: Paasviering in De 
Bron m.m.v. Jan-Pieter van Hoven, piano, en 
Bianca Simons, trompet.
Op Goede Vrijdag volgen we een kruis-
weg. We kunnen deze niet lopen zoals 
in RK-kerken mogelijk is, we werken met 
afbeeldingen. Bij elke statie staan we stil, we 
horen een tekst, luisteren naar muziek en/
of zingen een lied. Zo gedenken we “In stille 
nacht heeft Hij volbracht / de doortocht voor 
ons leven.” (Sytze de Vries, LB 571).
Op Paasmorgen staat om 8.30 u het paas-
ontbijt klaar. Wel graag vooraf aanmelden 
bij Herma Doornekamp (06-14538630 / 
hermadoornekamp@debronamersfoort.
nl) of Connie van der Zwan (06-45009298 

/ connievanderzwan@debronamersfoort.
nl). Mocht iemand zonder aanmelding toch 
willen aanschuiven, dan zal er vast gedeeld 
worden.
Tegen 10.00 u klinken Paasliederen als 
opmaat voor de Paasviering: ‘Alles wordt 
anders’. Naast kindernevendienst is er een 
extra 12+-viering. Daar en in de kerkzaal gaat 
het over (N)iets nieuws onder de zon? We 
horen van elkaar wat dit bij ons oproept en 
waar we in het licht van Pasen voor gaan.

Van Pasen naar Pinksteren
We volgen Kind op Zondag (methode kin-
dernevendienst en 12+): “Pasen is een groot, 
wonderlijk feest. Het is bijna niet te bevat-
ten: God maakt een nieuw begin, tegen alle 
angst en duister in. Het feest is zó groot, dat 
het zich eigenlijk niet op één dag laat vieren. 
Daarom heeft de christelijke kerk, in navol-
ging van de joodse feesten, de gewoonte om 
na Pasen verder te vieren. Op de vijftigste 
dag, de dag van zeven-maal-zevenplus-één, 
is het pinksterfeest.

Op Pasen wordt gedankt voor de ‘eerste-
lingen’ van de oogst, met Pinksteren wordt 
de volle oogst gevierd. We vieren dat niet 
alleen Christus als ‘eersteling’ een nieuw 
begin maakt, maar ook alle mensen die 
Hem volgen en in Hem geloven. Zij voelen 
hoe Gods kracht in hen werkt. In de verhalen 
van deze periode horen we eerst over de 
verschijningen van Jezus na zijn opstanding. 
Daarna lezen we teksten uit het Johannese-
vangelie, over wat Jezus gezegd en gedaan 
heeft toen hij nog bij zijn leerlingen was. Die 
woorden helpen mensen verder, ook in de 
wereld van vandaag.” 
Nadere invulling per zondag volgt op weke-
lijkse nieuwsbrief.

In memoriam 
Johanna Henderica (Ans) van Rijn-Bogaard 
1935-2023
Geboren in Amsterdam en opgegroeid over 
het IJ in Nieuwendam kwam ze na een lang 
dienstverband bij het Dagblad Trouw, sa-
men met haar man Wim in hun pensioentijd 
naar Amersfoort. Ze genoot daar samen met 
hem van de omgeving. Ze hoorden bij de 
Opstandingskerk aan het Euterpeplein. Wim 
werd ziek en overleed in 2001. Alleen moest 
ze verder. Haar hobby, liefde voor schilderen 
kwam tot uiting in prachtige iconen, die op 
een tentoonstelling in de kerk grote waarde-
ring ondervond. Langzamerhand kwam er 
die beruchte schemering over haar denken. 
Lang hield ze zich zelfstandig staande, 
geholpen door buurtgenoten. Genoot van 
de pastorale bezoekjes die mensen haar 
brachten. Tot slot van haar leven kwam ze in 
het Sint Elisabeth verpleeghuis gedurende 
4 jaar. Daar gaf ze haar hartelijkheid aan de 
mensen die ze op haar wandeling in dat huis 
tegenkwam. Op de zondagochtend 5 maart 
gaf ze zich aan de Heer van de Kerk met de 
hoofdletter. Bij haar afscheidsdienst klonk 
het lied dat ze zelf zo graag zong van de 
Heer die een Herder is in mooie en moeilijke 
dagen naar aanleiding van Psalm 23 

ds. Bert Prinsen

Pubquiz
Vrijdag 21 april a.s., 18.00 u eten en spelen 
maar! Meer info in nieuwsbrieven.

Rond de tafel, in de kring
In de afgelopen jaren heb ik, in goed overleg 
met de kerkenraad en in het bijzonder de 
diakenen, enige variatie gebracht in de 
viering van het avondmaal. Eerder volgde ik 
een intensieve nascholingscursus over het 
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avondmaal. Deze cursus werd aangeboden 
omdat uit onderzoek blijkt dat de beleving 
van het avondmaal onder druk staat in de 
hele breedte van de kerk. Het is ook mijn 
wens en intentie om de beleving te verdie-
pen en versterken.

De term avondmaal komt trouwens niet uit 
de Bijbel, Paulus schrijft over ‘de tafel van 
de Heer’. Met name uit zijn eerste brief aan 
de Korintiërs en uit andere geschriften uit 
de eerste twee eeuwen krijgen we een beeld 
hoe in de vroegchristelijke gemeenschappen 
deze maaltijd gevierd werd. Het was een 
onderdeel van de gezamenlijke maaltijd op 
zondagavond als men samenkwam na het 

werk. Voor die maaltijd nam ieder zijn eigen 
eten mee. Als je tenminste iets had om mee 
te nemen. In Korinthe waren er die ruim vol-
doende hadden, er waren er ook die weinig 
of niets hadden. Er werd niet gedeeld. En 
dan wilde men wel samen de maaltijd van 
de Heer vieren. Maar dat kan dus, schrijft 
Paulus in 1 Korinte 11. Het is het beroemde 
hoofdstuk dat zo’n grote rol is gaan spelen 
in de individuele beleving en de vraag of 
je wel deel mag nemen. Maar Paulus heeft 
het over de gemeenschap en daar schort 
het ernstig aan. Het lichaam van Christus 
– ook een beeld voor de kerk – wordt niet 
onderscheiden.
In de traditie van de kerk is de viering van 

het avondmaal helemaal los komen te staan 
van een gewone maaltijd. Ook kwam de 
nadruk te liggen op de individuele beleving. 
Maar als ze het eens buiten eigen gemeente 
vieren - bijvoorbeeld op vakantie, in Taizé of 
bij een conferentie – ervaren mensen opeens 
wel verbondenheid. Hoe komen we daar in 
eigen gemeente weer meer bij? De vormge-
ving kan daarbij ondersteunen. 

Dat is de reden dat we de maaltijd van de 
Heer nu in een kring vieren, waarmee de 
verbondenheid ook vormgegeven wordt. 
Op zondag 26 maart gingen we een stap ver-
der en vierden we de hele dienst aan tafel, in 
kringopstelling.

Sam’s kledingactie 22 april - Goede kleding voor een goed doel
Op zaterdag 22 april a.s. is er ook bij De 
Bron gelegenheid om goede kleding die 
u/jij niet meer draagt in te leveren in 
gesloten zakken. Tussen 10:00 en 12:00 
u staan diakenen klaar om de kleding 
in ontvangst te nemen en voor een 

praatje zijn ze ook altijd in. De opbrengst 
is dit jaar voor Betere zorg voor moeder en 
kind in Ethiopië. Zegt het voort aan buren en 
bekenden! 
Een vorige keer zag ik het gebeuren: iemand 
kwam uit de Jumbo, keek wat er nou toch 

gebeurde daar voor De Bron, hoorde van 
de kledingactie, spurtte naar huis om 
nog net op tijd een paar zakken te bren-
gen en maakte de kerk een compliment 
om zo in de samenleving te staan: ‘Had 
ik dat vroeger maar gezien … .’
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Bij de diensten
De 40 dagen lopen uit op de stille week. Van 
maandag tot en met donderdag zijn er dan 
weer vespers, van 19.30 tot 20.00 uur. Op 
Goede Vrijdag gedenken we de dood van 
Christus aan het kruis van Golgotha. We 
lezen het lijdensverhaal volgens Lukas. Ook 
vieren we het heilig Avondmaal: de Heer 
die zich gaf aan het kruis is onder ons in het 
verbroken brood en de vergoten wijn. Op 
zaterdag is er een Paaswakedienst die ook 
begint om 19.30 uur. In deze dienst beleven 
we al de overgang van de dood van Jezus 
naar zijn opstanding. Het is het moment 
om onze doop te gedenken, die immers ook 
een sterven en opstaan met Christus is. En 
dan volgt het grootste en oudste feest van 
de christenheid, het Paasfeest. De Heer is 
waarlijk opgestaan. We lezen bij Lukas dat 
de werkelijkheid van Pasen maar langzaam 
doordringt bij de leerlingen. Dat komt heel 
goed uit in de ontmoeting die Jezus heeft 
met de zogenoemde Emmaüsgangers. 
Pasen wordt werkelijkheid door de uitleg 
van de Schrift en het breken van het brood. 
Het is alsof daarmee aangegeven is dat 
elke keer als we samenkomen, de Schriften 
openen en het heilig Avondmaal vieren, de 
Heer dan bij ons is. In deze dienst doet het 
koor Happy Songs weer mee. 
Op 16 april zal de doop worden bediend aan 
Jille Wobbel en Ebbe Donia Bourgogne, 
Ruth Maria van de Poel en Teun Cornelis 
Plaisier. 
Op 23 april begin ik met een miniserie 
‘geloof, hoop en liefde’. Op 23 april is dat 
dus ‘geloof’. Op 7 en 14 mei volgen ‘hoop’ en 
‘liefde’.  Op 30 april is Suzanne van de Sluijs, 
gemeentelid bij ons en predikant in Does-
burg, onze voorganger. 

Geloofsverdieping
Ik schrijf dit stukje net voor de afsluiting 
van de serie over ‘geloofsverdieping’. Zeven 
keer is er op zondagmiddag een groep bij 
elkaar geweest om een verdiepingsslag te 
maken in het thema van de morgendienst. 
Steeds ging het daarbij over een onderdeel 
van de Geloofsbelijdenis. Ik heb het zelf erg 
zinvol en prettig gevonden om met elkaar 
in gesprek te gaan en dieper op de stof in te 
gaan. Zo herstellen we op onze manier weer 
wat van ‘de leerdienst’ op de zondagmiddag/
avond. 

Arjan Plaisier

Uit de kerkenraad
In de afgelopen kerkenraadsvergadering 
hebben we verder gesproken over de 
thema’s van de heidag in februari. We heb-
ben afgesproken om een Commissie Con-
tinuïteit Vacaturetijd op te zetten, die zich 
zal richten op het continueren van die zaken 
die kwetsbaar zijn in de vacaturetijd. Zij zal 
dit doen rond de zes bekende hoofdthema’s 
van gemeenteopbouw (waarin nadrukkelijk 
raakvlakken liggen met jeugd en pasto-
raat): Gemeenschap bevorderen, Leren en 
oefenen rond kerk en eredienst, Liturgische 
vorm naast eredienst, Leerling van Jezus, 
Gebedsleven, Christelijke feestdagen/hoog-
tijperioden. Dankbaar zijn we voor de groep 
gemeenteleden die dit op gaat pakken!

Blij zijn we ook dat we een consulent gevon-
den hebben die het beroepingsproces zal 
begeleiden. Daarnaast zijn we druk bezig 
met het zoeken naar versterking van het 
(crisis)pastoraat in de vacaturetijd, en met 
het vormen van de beroepingscommissie. 
Op 11 mei hopen we een gemeenteavond te 
organiseren waarin we ons zullen bezinnen 
op het profiel voor de te beroepen predikant.

Ten slotte hebben we een evaluatie gehad 
over de overgang van de nieuwsbrief naar 
de kerkapp. Het is een goed en eigentijds 
middel om de onderlinge communicatie te 
verbeteren, elkaar te informeren, en om de 
onderlinge verbondenheid te vergroten. We 
zien dat de app steeds meer gebruikt wordt 
en dat de rol van de app groeit. Het vraagt 
van ons allen een stukje discipline om de 
kerkapp ook op deze manier te gebruiken. 
Daarnaast blijven de mensen van pastoraat 
en diaconaat zich gericht inzetten om ook 
de onderlinge verbondenheid met die groep 
mensen die geen gebruik kan maken van 
de kerkapp te vergroten. Laten we blijven 
omzien naar elkaar.
Voor vragen over de app kunnen we terecht 
bij Gerrina Bakker (gerrinabakker@debrug-
amersfoort.nl).

Namens de kerkenraad,
Leendert Kok

IN MEMORIAM 
Tiny Boon-Bouma en Rien Boon
Op 29 januari 2023 overleed Klazina Boon-
Bouma. Ze bereikte de hoge leeftijd van 91 
jaar. Tiny was een rasechte Amersfoortse. 
Geboren aan de Reigerstraat speelde 
haar hele leven zich in Amersfoort af: de 

Mulo Leusderweg, waar ze haar man Rien 
ontmoette, het Militair Hospitaal aan de 
Hogeweg waar ze als verpleegkundige 
werkte en niet te vergeten de Joriskerk, waar 
ze gedoopt was, trouwde en hun kinderen 
ten doop hield. Die trouwdienst was heel 
bijzonder, mede door de trouwtekst die Rien 
en Tiny meekregen: de zegen van Aaron uit 
Numeri 6: 24: ‘De Here zegene u en Hij be-
hoede u’ Daarom stond deze tekst boven aan 
de rouwkaart. In de afscheidsdienst stond 
die tekst centraal, met Psalm 121.
Tiny was de stabiele factor in het gezin. 
Zij zorgde voor de heilzame regelmaat in 
het hectische leven van Rien die tal van 
bestuursfuncties vervulde. Voor haar kin-
deren en kleinkinderen was ze dat stabiele 
centrum, maar ook voor de mensen in de 
buurt en de vrienden.
Elke keer als we elkaar spraken sloot ik 
met een psalm en een gebed af. Ook in het 
hospice waar ze de laatste weken van haar 
leven verbleef. Mooi dat ook bij het afscheid 
een psalm mocht klinken. Daarin vonden we 
de troost die zo nodig is als je een dierbare 
moet loslaten. Tiny vond steun in haar 
geloof en vertrouwde erop dat ze bij God 
mocht thuiskomen. 

Een maand na zijn vrouw overleed ook Rien 
Boon. Rien was een doener. Hij vervulde tal 
van bestuursfuncties, juist ook in het gebied 
waar hij werkzaam was: de schildersbran-
che. Maar ook in de kerk was hij actief. Hij 
werd diaken en jeugdouderling bij ds. Swij-
nenburg in de Sint Joriskerk. Muziek had zijn 
hart en zo werd hij oprichter van muziekver-
eniging Juliana en Bernhard.
Rien had veel vragen over geloof, over Gods 
aandeel in deze wereld. Maar uiteindelijk 
vond hij telkens weer steun in zijn geloof. 
We bidden dat deze trouwe broeder mocht 
thuiskomen in het Vaderhuis, dat hij 
smen met zijn Tiny Gods nabijheid als een 
geschenk kan ervaren. We leven mee met de 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen, dat 
de Heer ze blijft vasthouden.

Ds. Wim van der Hoeven
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Verhuur en beheerder De Brug: verhuur@brugkerk.eu 
Pastoraat: pastoraat@brugkerk.eu
Scriba: scribaat@brugkerk.eu 
Wijkkas: NL09 INGB 0000 6423 86 
t.n.v. wijkgemeente De Brug 
Diaconie: NL40 INGB 0005 0360 25 t.n.v. Diaconie De Brug 
Ledenadministratie: tel. 06 49 84 26 31 of: 
administratie@brugkerk.eu
Kerkbalans: kerkbalans@brugkerk.eu 
Autodienst: autodienst@brugkerk.eu 
Voor overige adressen en informatie kunt u terecht op 
de website van De Brug: www.brugkerk.eu 
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“In ieder mens iets onverwoestbaars”
Muzikaal theaterstuk rond Etty Hillesum in De Brug
Op het podium een schrijftafel en twee 
fauteuils. Zij vormen het eenvoudige 
decor voor de diepzinnige gedachtewe-
reld van Etty Hillesum, in het gelijkna-
mige theaterstuk dat zondagmiddag 
12 maart in De Brug werd opgevoerd. 
Etty was een jonge Joodse vrouw die in 
de Tweede Wereldoorlog een dagboek 
bijhield en daarin vastlegde hoe zij zich 
verhoudt tot het lijden om haar heen en 
in haarzelf. “Ze laveert tussen wanhoop 
en aanvaarding en ontdekt dat er in 
ieder mens iets onverwoestbaars zit”, 
zegt Marianne Vonkeman daarover. 
Vonkeman selecteerde dagboek- en 
brieffragmenten van Etty en voorzag 
deze van verbindende teksten, zodat de 
bezoekers van het stuk meegenomen 
werden in de laatste maanden van Etty’s 
leven. Daarin besluit zij niet te vluchten, 
maar te proberen door het lijden heen 
God boven te laten komen in haarzelf en 
anderen.
Etty werd gespeeld door Eva Peijmen, 

terwijl Stephanie Bloothooft een tegenstem 
vertolkte die ook in Etty’s gedachten te 
horen is. Bert Meeuwsen sprak, wandelend 
tussen podium en publiek, de verbindende 
teksten uit. Het geheel werd afgewisseld 
door muziek van (veel) recenter datum, 
waaronder nummers van Bløf en Herman 
van Veen, uitgevoerd door het combo van 
De Brug. Deze combinatie onderstreepte het 
tijdloze karakter van Etty’s woorden, waar-
van de zeggingskracht juist nu bijzonder 
actueel is, wat ook bleek uit de enthousiaste 
ontvangst van het stuk door de meer dan 
driehonderd bezoekers.
‘Etty Hillesum’ werd op zaterdag 25 maart ook 
in de Sint Franciscus Xaverius-kerk opgevoerd. 
Later dit jaar volgen uitvoeringen in Deventer, 
Haarlem en Houten. Voor meer informatie kijkt 
u op de website van het Spiritueel Cultureel 
Centrum Amersfoort: sccamersfoort.nl.

Wijkontmoetingen
Weten wie er in de buurt woont? In de 
periode na Pasen willen we vanuit gemeen-

teopbouw/pastoraat wijkontmoetin-
gen organiseren. Een ontmoeting met 
gemeenteleden uit de Brug die bij 
jou/u in de buurt wonen. Een moment 
om elkaar beter te leren kennen, de 
namen bij gezichten te leren kennen, 
misschien wel te ontdekken waar jullie 
raakvlakken of gedeelde interesses 
liggen of iets te delen van je geloof. 
Kortom een laagdrempelige ontmoe-
ting bij een heerlijke kop koffie of thee.
Binnenkort ontvangen alle gemeente-
leden een brief waarin wordt aangege-
ven bij wie je je kunt aanmelden voor 
dit moment. De ontmoetingen zullen 
medio april plaatsvinden.
Er zijn alle diverse gemeenteleden die 
hun huis willen openstellen, dus we 
kijken uit naar mooie ontmoetingen.
Voor meer informatie schiet Dineke of 
Leantine even aan.

Hartelijke groet, 
Dineke, Marry en Leantine
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Uit de kerkenraad

Onze ‘Heidag’
Op zaterdag 18 februari heeft de kerkenraad 
zich een paar uur gebogen over de verschil-
len tussen generaties, waarbij ‘generatie’ 
wordt bedoeld een periode van pakweg 15 
jaar. We zijn allemaal het product van onze 
opvoeding en onze levenservaring en de op-
voeding is in de afgelopen zeg maar tachtig 
jaar enorm veranderd, zoals zoveel andere 
aspecten van ons leven. 
Mensen uit verschillende generaties kijken 
dus ook heel verschillend tegen elkaar 
aan. Het is goed om zich hiervan bewust 
te zijn als men met meerdere generaties in 
een gemeenschap leeft, zoals wij in onze 
wijkgemeente. 

Voorafgaand aan dit gesprek hebben wij 
elkaar verteld hoe we tot het huidige punt in 
ons kerkelijk en geloofsleven zijn gekomen. 
Zo leerden wij elkaar dieper kennen en be-
grijpen. Naderhand zijn wij samen lekker uit 
eten gegaan, wat ook de verbinding tussen 
ons geschraagd heeft.

Gesprek met de 
Beroepingscommissie
Op de Kerkenraadsvergadering van 9 maart 
is de Beroepingscommissie komen praten 
met ons, als vertegenwoordigers van de hele 
wijkgemeente, over onze prioriteiten voor de 
nieuwe predikant. Deze informatie kunnen 
ze dan weer meenemen in hun gesprekken 
met de kandidaten. De Beroepingscommis-
sie doet haar werk in alle stilte en wij weten 
weinig meer dan het gemiddelde gemeen-
telid over hun vorderingen, behalve dat er 
inderdaad vorderingen zijn. Welke punten 
hebben we genoemd? Onder andere dat de 
nieuwe predikant een pastor moet zijn, een 
herder die ons kan leiden op de weg naar het 
punt waar iedereen zich gekend weet. Er zijn 
de laatste tijd goede vorderingen gemaakt 
in het pastoraat en we willen dit vasthouden 
en verder uitbouwen. We willen kruisver-
banden leggen tussen de verschillende 
generaties zodat wij een toekomstbesten-
dige gemeente zijn waarin alle generaties 
een plek hebben en zich gekend weten. In 
de diensten willen we een antwoord horen 
op wat er in de wereld gebeurt, zonder in 
politieke kwesties te belanden. Iets wat we 
kunnen meenemen de week in. We willen 
een predikant die geworteld is in Christus en 
ons ondersteunt, onderwijst, voortleeft. Het 
is echter belangrijk te onthouden dat een 
predikant met 0,8 fte niet alles voor ons kan 

zijn – zelfs een fulltime predikant kan dat 
niet. Dat schept kansen én uitdagingen voor 
ons als gemeenteleden.

En verder…
We hebben de invoering van de kerk-app 
Donkey Mobile officieel goedgekeurd voor 
onze gemeente. Binnenkort (op het moment 
van dit schrijven) wordt er een commis-
sie gevormd die gaat nadenken over de 
lancering, samen met leden van de andere 
kwartetkerken. De kwartetkerken krijgen 
elk hun eigen kerk-app maar werken samen 
waar ze kunnen. 
We hebben een bijdrage van €200 toege-
zegd voor het Jonakamp, zodat de organisa-
toren de prijs per kind betaalbaar kunnen 
houden. We hebben ons gebogen over 
brieven van gemeenteleden. 
Ook hebben we gehoord over de com-
municatieplannen van de PGA en zullen er 
in de loop der tijd meer van horen. Om te 
beginnen werd ons gevraagd om een nieuw 
logo goed te keuren voor de PGA, die meer 
lijkt op het logo van de gehele PKN (met het 
beeldmerk van de Heilige Geest in het mid-
den van het kruis in een cirkel van oranje en 
geel). Nadat alle wijkgemeenten dit hebben 
gedaan, zal de Algemene Kerkenraad van de 
PGA de officiële goedkeuring geven.

Ineke van Oosten, Scriba 

Bericht van de
Beroepingscommissie
Ssst, niets zeggen…. (geen) Bericht van de 
Beroepingscommissie. 
Natuurlijk is iedereen nieuwsgierig naar 
hoe het gaat met de Beroepingscommissie. 
Maar ja, we moeten ons werk in vertrou-
welijkheid doen en dus kunnen we niet 
veel zeggen. Toch een korte update. Zowel 
vanuit de gemeente als vanuit de landelijke 
kerk zijn ons een flink aantal namen van 
mogelijke geschikte predikanten aangereikt. 
Het voordeel tegenwoordig is dat er online 
veel diensten beluisterd kunnen worden. 
De afgelopen tijd hebben we dus heel wat 
afgeluisterd en dat met elkaar besproken. 
We hebben ook contact gelegd met diverse 
kandidaten om te zien of zij mogelijk be-
schikbaar zouden zijn. Kortom: we zijn hard 
aan de slag en hopen u uiteraard op enig 
moment nader te kunnen informeren. Maar 
voor nu: nog even stilte. Dit bericht is dus 
geen bericht.

Hartelijke groet, namens de commissie, 
Govert Buijs (voorzitter) en

 Inge Borst (secretaris)

Vieringen tijdens de Stille Week
Na de feestelijke Palmzondag was er dit 
jaar in De Hoeksteen of in De Lichtkring op 
maandagavond, dinsdagavond en woens-
dagavond een vesper. 
Op de drie daarop volgende dagen vieren de 
wijkgemeenten van De Bron en De Hoek-
steen de diensten samen. 
Op Witte Donderdag, 6 april a.s., in 
De Hoeksteen, op Goede Vrijdag, 7 april a.s., 
in de Bron.
De dienst op de Stille Zaterdag is weer in 
De Hoeksteen. Aanvang 21.00 uur (en dus 
niet, zoals in de vorige Drieluik vermeld was, 
om 19.30 uur!).
Op Stille Zaterdag verleent de Cantorij me-
dewerking. De rijke liturgie bevat vele on-
derdelen: Eerst beleven we de stilte van deze 
zaterdag. Hierna volgen Schriftlezingen, Lof 
van het Licht en delen van het Licht, Doopge-
dachtenis en Viering van de Maaltijd.
Op Paasmorgen sluiten we aan bij het pro-
ject van de Kindernevendienst ‘Wie zeg jij 
dat Ik ben?’ Op het kerkraam verschijnt weer 
een nieuwe afbeelding. We lezen het bijpas-
sende Bijbelgedeelte Lucas 24: 13-35. “Wie 
zeg jij dat Ik ben, nu  Ik ben opgestaan. Wil 
je met Mij leven? Kom dan achter Mij aan!”
Het is veelzeggend dat in deze week zoveel 
vieringen plaats vinden. Het is mooi om 
het hoogfeest van Pasen met jong en oud 
uitbundig te vieren! Welkom.

Jan Wolswinkel

Sam's kledinginzamelactie
Zaterdag 22 april a.s. staat Sam's kleding-
actie gepland. U kunt bruikbare kleding en 
schoenen van 10.00-12.00 uur bij de kerk 
inleveren. Noteert u de datum alvast in uw 
agenda!

Frederique van der Harst

Voor meer informatie over Sam’s kleding-
actie zie www.samskledingactie.nl 
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en overnachten in Abdijhof Mariënkroon in 
Nieuwkuijk (waar we ook in 2016 waren). 
Naast twee dagen lekker doorstappen is 
eenheid ervaren en ervaringen uitwisselen 
de kern van 't Pelgrimstochtje. Dat alles 
voor slechts € 100, inclusief busvervoer, 
avondmaaltijd en ontbijt. Meld je aan via 
www.zindex033.nl, meer info bij Jeroen van 
der Bijl (jvdbijl@axemedia.nl).

Een van de initiatiefnemers van het 
Pelgrimstochtje was een kwart eeuw 

‘t Pelgrimstochtje 2023

Hou je van pittig wandelen met een 
gezellige groep? Meld je dan aan voor 
't Pelgrimstochtje 2023! De (alweer) 
26e editie speelt zich af in het mooie 
Brabantse landschap tussen Waalwijk 
en Den Bosch. In twee dagen (vrijdag 
14 en zaterdag 15 april) wandelen we 
ruim 20 km per dag, door bossen, langs 
heide- en weidevelden en over zanderige 
duinen (zie foto's van Loonse en 
Drunense Duinen, en Kamp Vught, waar 
we deze keer langs komen). We dineren 

geleden Ds. Han van Verseveld (op 
10 februari overleden). Deelnemers 
aan de Pelgrimstochtjes zijn meestal 
gemeenteleden van De Hoeksteen, 
De Bron en ook mensen van elders uit 
Amersfoort en verder uit Nederland, 
die vaak elk jaar weer terugkomen. 
Traditiegetrouw begint de wandeltocht 
met een korte samenkomst in een 
plaatselijke dorpskerk alvorens we écht 
aan de wandel gaan.

Cor de Vette, Wijkredactie

Kamp Vught (foto van Fred van den Broek)

Seniorensoos
Op woensdagmiddag 19 april 2023 om 
14.00 uur, komen wij weer samen in De 
Hoeksteen. Deze middag zal worden 
verzorgd door de heer Zomer Bruijn met het 
onderwerp: Vleermuizen 
We hopen op een leuke en boeiende mid-
dag.

Indien u vervoer nodig heeft dan kunt u 
contact opnemen met de heer Siebe de 
Vries, telefoon 033-4724345 (tot dinsdag-
avond 18 april, 20.00 uur). Voor onverhoopte 
wijzigingen: mevrouw Coby Wolswinkel 
06-46855620.

Team Seniorensoos  
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Bij de diensten
9 april: ds. M. van der Burg- Los We starten 
deze paaszondag met een gezamenlijk 
ontbijt, gevolgd door een feestelijke paas-
viering.
16 april: ds. J. Wolswinkel. Op de zondag na 
Pasen lezen we volgens het rooster Johannes 
20: 19 - 31 over Thomas. Jaap Zijlstra schreef 
bij deze lezing "Op alle vragen die er rezen, 
gaf U mij Uw Hand te lezen. Eén teken 
slechts, in spijkerschrift. Sinds staat het in 
mijn ziel gegrift!"
23 april: ds. P. van der Harst
30 april: ds. J. de Bruijn. Op deze zondag 
staat psalm 23 en Johannes 10: 1- 10 op 
het rooster. Over de schapen en de herder, 
over dieven en rovers, over goede en kwade 
bedoelingen.

Vespers in de Stille Week
In de Stille Week worden op maandag 3 
april, dinsdag 4 april en woensdag 5 april 
vespers gevierd om ons te bepalen bij het 
bijzondere karakter van deze week: stil 

zijn in het lijden van zoveel mensen en van 
God. Deze vespers zijn voorbereid door de 
Liturgiecommissie, de leden van de com-
missie zullen erin voorgaan. Dit jaar hebben 
we ervoor gekozen om voor elke vesper een 
lied als uitgangspunt voor de meditatie te 
nemen.

De drie dagen van Pasen
Op Witte Donderdag begint een eredienst 
die in principe tot en met zaterdagavond 
duurt, de drie dagen van Pasen. We volgen 
Jezus op zijn weg van het lijden, door de 
dood heen, naar Pasen, naar het leven, dat 
door de HEER God van de dood gered is.

Donderdag lezen we over de laatste maaltijd 
die Jezus met zijn leerlingen gebruikte en 
gedenken wij de instelling van het Avond-
maal aan de hand van Lucas. Wij zullen 
dan ook de Maaltijd van de HEER vieren. 
We eindigen met te lezen dat Jezus naar 
de Olijfberg ging, waar de Hof van Geth-

semane ligt. Op Goede Vrijdag lezen we 
in het evangelie van Lucas, hoe Jezus daar 
gevangengenomen werd en vervolgens 
via een schijnproces tot de kruisdood werd 
veroordeeld. Dan gaat ook het licht uit: de 
Paaskaars wordt gedoofd. Zaterdagavond 
lezen we hoe het met hem afliep: de HEER 
God wekte hem op uit de dood. Die dienst in 
de Paasnacht is het hoogtepunt van het ker-
kelijke jaar. We vertellen de geschiedenissen 
van mensen, die alles verloren hadden en 
hopeloos vastzaten, maar door de HEER op 
wonderlijke wijze bevrijd werden. We vieren 
de Lof van het licht van Jezus, dat opnieuw 
gaat schijnen. We geven dat licht aan elkaar 
door en gedenken bij dat licht onze doop. 
Op de Paasmorgen zetten we het feest voort 
in een feestelijke eredienst met vooraf een 
paasontbijt.
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Onderhoud kerkgebouw 

We hebben weer het jaarlijkse 
onderhoudsgesprek gevoerd met de 
architect en met de heer Onderdelinden. 
Er is gekeken naar het schilderwerk, 
het hoofdgebouw zal binnenkort 
geschilderd worden. Ook worden delen 
opnieuw gevoegd en de voordeur 
onder de toren heeft een opknapbeurt 
gekregen.

De aannemer heeft ook de dakpannen 
naast de schoorsteen vastgezet, dit 
gebeurde met een hoogwerker en de 
toren is meteen geïnspecteerd. Het 
lood is hier en daar gescheurd en er 
wordt besproken of en wanneer dit mag 
worden gerepareerd. Regelmatig wordt 
er gecollecteerd voor het onderhoud van 
de wijkkerk, u ziet dus dat het geld goed 
wordt besteed.

Martin Binnendijk
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Kosters van de Emmaüskerk 

Elke zondagmorgen, ruim voor 9 uur, 
is de Emmaüskerk al open en is de 
koster druk aan het werk. Glas water 
op de preekstoel en op de liturgietafel, 
bloemen worden op de vaste plaats 
gezet, schriftlezingen worden ingedeeld 
met een een lintje, de organist wordt ont-
vangen, daarna de predikant en dan…kof-
fiezetten, misschien wel de belangrijkste 
taak op de zondagmorgen, in ieder geval 
een flinke klus.
Om kwart voor tien de klok luiden en 
om tien uur de predikant, ouderling en 
diaken ophalen en het gebedenboek op 
de liturgietafel leggen.
Na de dienst is het altijd gezellig in de 
Emmaüskerk, het moment om goede ge-
sprekken met elkaar te voeren. Er wordt 
gelachen, tevredenheid is troef, vooral 
omdat de koffie lekker is en de cupcakes 
van Tineke voortreffelijk smaken!!
En terwijl langzamerhand de mensen 
weer naar huis gaan, zorgen zij dat alles 
weer afgewassen en opgeruimd wordt.
Een koster in de Emmaüskerk gaat niet 
voor 12 uur naar huis, maar als hij gaat, 
gaat hij met een tevreden gevoel. 

Sterke vrouwen
Onlangs meldde iemand zich af voor onze 
kerkenraadsvergadering met als toelichting: 
‘’ik moet die avond sterke vrouwen bordu-
ren’’.  Als er ooit een landelijke PKN top-10 
verkiezing komt van beste ‘’kerkenraadsver-
gaderingafmeldingen’’, dan gaat deze heel 
hoog scoren. Het mooie is ook: je weet ook 
meteen dat het waar is, zoiets verzin je niet. 
Zondag 19 maart moest ik aan dit voorval te-
rugdenken, toen onze liturgiecommissie de 
dienst verzorgde.  In deze – overigens schit-
terende dienst – traden vier sterke vrouwen 
op uit onze gemeente: Thea, Anneke, Tineke 
en Natascha.

Ze leverden hun bijdrage op een volstrekt 
natuurlijke manier, alsof ze al jaren een op 
elkaar ingespeeld team waren, alsof het 
eigenlijk niets bijzonders was. Maar dat was 
het natuurlijk wel: het was een prestatie van 
formaat. Ik ga ook maar eens een bor-
duurcursus volgen.

Koert Jansen

Gespreksgroep Puntenburg
Op 13 maart kwam de gespreksgroep Pun-
tenburg weer bij elkaar, zoals we dat iedere 
2e maandag van de maand gewoon zijn 
te doen. Ook nu stond de “OPEN DEUR” 
centraal.
We hebben een artikel gelezen van Rolinka 
Klein Kranenburg. Zij is predikant in Amers-
foort Vathorst. Het artikel heet “gouden lij-
nen”. “Breuken en scheuren kun je proberen 
te verbergen door ze onzichtbaar te maken 
en te houden. Je kunt ze ook laten zien”.
Zeker in deze lijdenstijd worden scheuren 
en breuken zichtbaar. Het wordt nog eens 
benadrukt vanwege het paasverhaal.
We zijn als mensen vaak bezig om onze 
breuklijnen en barsten weg te poetsen. 
Opmerkingen op de vraag van hoe het gaat 
zijn vaak, “o het gaat wel of zo z’n gangetje”, 
waarmee het feit, hoe het werkelijk gaat, 
verdoezeld wordt.
Hiermee kwamen we ook terecht bij het ge-
voel, dat we in een maakbare samenleving 
zitten, waar voor elk pijntje of oneffenheid 
wel een oplossing is. Er zijn rimpeltjes die 
weggewerkt moeten worden, want er oud 

uitzien dat willen we niet. “Maar”, gaf een 
deelnemer aan, “soms vind ik me er niet 
uitzien en dan smeer ik toch iets op mijn 
gezicht”. Ook pijn lijden mag eigenlijk niet 
meer. Zowel voor lichamelijk en geestelijk 
lijden zijn er zoveel middelen en medicij-
nen, dat doorleven met de pijn niet meer 
nodig is. Vaak is het symptoombestrijding 
en wordt er aan de werkelijke oorzaak niet 
gewerkt of aandacht besteed.
Breuklijnen in ieders leven. Ook in Jezus’ 
leven zullen breuken zijn ontstaan. Hij is im-
mers als mens op de wereld gekomen en zal 
dit ook allemaal meegemaakt hebben, zeker 
in de tijd dat Jezus vervolgd werd. Vrienden 
die hem in de steek lieten. Zelfs God die 
Hem in de steek liet. Maar Hij is opgestaan 
en dat voorbeeld mogen wij volgen door ook 
op te staan en zelfs zo nu en dan in opstand 
te komen. Te laten zien dat we kwetsbaar 
zijn, maar door de breuklijnen zichtbaar te 
houden laten we zien dat door wat we al-
lemaal meemaken of meegemaakt hebben, 
we er mogen zijn.
Het was een inspirerende, fijne bijeenkomst.

Sierk de Bruin

van links naar rechts: Robert, Hans, Edwin, Henk, Albert en Darian, aspirant-koster in opleiding

En op de foto ziet u, dat er al gewerkt wordt 
aan de toekomst, je kunt niet te vroeg begin-
nen met een gedegen opleiding. 

Jan Lamberts
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Bij de vieringen
Do 6 april (Witte Donderdag): om 19.30 
uur is er een viering in onze kerk. Uit het 
evangelie (Johannes 13) lezen we het verhaal 
van de voetwassing. We vieren met elkaar 
de Maaltijd van de Heer, en het Taizékoor 
zingt voor ons en met ons mee. De antepen-
dia over kansel en avond-maalstafel zijn 
vandaag wit.
Vrij 7 april (Goede Vrijdag): viering om 19.30 
uur. We lezen het lijdens¬verhaal, en zingen 
daarbij enkele prachtige liederen. Marion 
Vorage ondersteunt ons met haar zang. Ook 
is er weer het ritueel met de steen, waarin 
we de dingen die ons bezwaren of hard 
maken neer mogen leggen aan de voet van 
het kruis.
Za 8 april (Stille Zaterdag): we vieren in het 
donker (want de viering begint om 22.00 
uur) de overwinning van het licht op de duis-
ternis, van het leven op de dood. De nieuwe 
Paas¬kaars wordt (door de kleinzoons van 
Frans Meiboom) binnengedragen: Licht van 
het geloof, Fakkel van de hoop, Vuur van de 
liefde! FONS zingt enkele mooie, bijzondere 
liederen.
Zo 9 april: we zetten het feest van Je-
zus’ opstanding voort. We lezen het 
opstan¬dings¬verhaal, en zingen samen 
met het koor FONS. Tegen de harde werke-
lijkheid in vieren wij Jezus’ opstanding; het 
feest van het leven, het hart van ons geloof.
Zo 16 april: het is Beloken Pasen, een zondag 
bedoeld om het Paasfeest af te sluiten. 
Zo 23 april: het is Zondag “Misericordias”, 
naar Psalm 33:5, “De aarde is vol van de goe-
dertierenheid van de Heer”. Voorganger is 
onze vroegere wijkgenoot dr. Reijer de Vries.
Zo 30 april: onze stadsdominee Diederiek 
van Loo is de voorganger. Deze derde zondag 
na Pasen heet: “Jubilate”, naar de woorden 
uit Psalm 66: “Juich voor God, gij ganse 
aarde.” 
Zo 7 mei: we komen samen om van harte 
met elkaar te zingen! Het is zondag “Can-
tate”, naar het begin van Psalm 98: “Zingt 
voor de Heer een nieuw lied.”

In memoriam
Op dinsdag 7 maart is Frans Frederik 
Meiboom overleden, op de leeftijd van 91 
jaar. Enkele weken geleden werd duidelijk 
dat hij ernstig ziek was, en dat de ziekte niet 

meer te behandelen viel. Frans vond het fijn 
om de laatste weken nog thuis te zijn.
Tijdens een vakantie in 1954 naar Italië 
ontmoette hij Miep Bakker. Ze trouwden in 
1957 en kregen een dochter en een zoon, en 
later nog twee kleinkinderen. Frans en Miep 
raakten betrokken bij de Leusderkerk en de 
Fonteinkerk. Beiden hebben veel voor de 
kerk gedaan o.a. voor de cantorij en de Hon-
garijecommissie. Frans is ruim 12 jaar ouder-
ling en later nog 8 jaar diaken geweest. Dat 
laatste lag hem beter; hij was meer een man 
van daden dan van woorden.
Frans was een man met een warm hart voor 
de kerk en voor zijn medemens. Hij was 
eigenwijs en kritisch en kon soms kribbig 
reageren. Bij het ouder worden kon hij 
het geloof van zijn kinderjaren niet langer 
vasthouden. Dat kon hij soms als een verlies 
voelen, maar ook wel als een nieuwe open-
heid. Hij hield van het nieuwere kerklied en 
bleef zich geraakt voelen door een gebed of 
een zegen, en door het orgelspel in de kerk.
Op dinsdag 14 maart werd Frans begraven 
op Rusthof. We wensen zijn kinderen en 
klein-kinderen, familie en (kerk-) vrienden 
veel sterkte en wijsheid toe.

Es war als... door Kamerkoor 
Venus uit Utrecht 
Ridders, geesten, koningen en liefdesparen 
doemen op tijdens dit programma. Als 
luisterden wij rond een groot vuur naar 
vertellingen, terwijl de avond het land-
schap donker kleurt. Hier spreken bos, 
maan, aarde, zee en koralen direct tot onze 
verbeelding. 
Venus zingt in Es war als… op vertellingen 
geïnspireerde werken. Van Robert Schu-
mann’s Romanzen tot hedendaagse com-
ponisten als Hersant en Holmboe, die met 
hun Eichendorf Lieder en Border Ballads 
teruggrijpen op legendes. Een programma 
waarin hemel en aarde elkaar kussen, de ziel 
naar huis vliegt en de Wee Wee Man je de 
stuipen op het lijf jaagt. 
Dit concert vindt plaats op zondag 16 april 
om 12.00 uur, met om 13.00 uur de lunch. 
Inloop om 11.30 uur. Tijdens de lunch kunt 
u napraten met buurtgenoten en de zangers. 
 
Het volgende concert is op 11 juni door organist 
Henk Veldman

Expositie Mary Velthoen
Mary Velthoen exposeert gedurende de 
lijdenstijd haar kunst in een verkoopex-
positie. Een aantal van deze werken zijn 
geïnspireerd op verhalen uit de Bijbel en 
andere werken hebben een eigen symboliek, 
zoals de levensbomen en ouder en kind-
schilderijen. Als kind is zij groot geworden 
met Bijbelverhalen en deze vormen nog 
dagelijks een bron van inspiratie voor haar 
kunst en haar geloof. 
De stijl van deze serie is expressief. De 
werken zijn gemaakt in een bijzondere 
techniek. De oppervlakte is gegutst en 
daarna geschilderd. Sommige delen zijn in 
reliëf erop gemonteerd. Mary Velthoen is 
sinds 1992 werkzaam als beeldend kunste-
naar. Zij werkt in series over onder andere 
landschap, bomen en luchten, zwemmers. 
Door de jaren heen is haar expressieve stijl 
van figuratief naar abstract gegroeid. Om 
hier een beeld van te krijgen kunt u op haar 
website een kijkje nemen. www.maryvelt-
hoenart.com.
Op woensdag 24 mei om 19.00 uur geeft 
Velthoen in de Fonteinkerk een workshop 
over het thema De Levensboom. U kunt zich 
hiervoor aanmelden bij de kunstcommissie 
van de Fonteinkerk, kunstcommissie-fon-
teinkerk@outlook.com.

ToZ ging vreemd
Op zondag 12 maart gingen de Tieners op 
Zondag niet naar de Fonteinkerk, maar… 
naar de jeugddienst van de PGL Leusden. In 
de Dorpskerk. Met jongerenkoor Hatikwa en 
voorganger Rob Doesburg (een oude collega 
van Maria!). Het was een andere kerkdienst 
dan we gewend waren, omdat we via 
Whatsapp voorbeden konden insturen, er 
veel opwekkingsliederen werden gezongen 
en we mee mochten swingen terwijl het 
koor optrad. De liedjes gingen wel veel over 
God en Jezus, maar je kon ze wel makkelijk 
meezingen, dus dat was dan weer fijn. Wil 
je er meer over weten? Vraag het dan aan 
Veerle, Marit, Janneke, Hugo, Paul, Maria of 
Roeland, want zij waren erbij!
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Terwijl over al in de wereld de roep om sterke leiders toeneemt en de 
democratische rechtsstaat onder druk staat van totalitaire bestuursvormen, 
is het goed om nog eens stil te staan bij de bronnen van onze eigen politieke 
traditie. Wat bezielde onze voorouders eigenlijk en wat kunnen wij daar nu nog 
mee?  
In deze inleiding neemt Daan Dijk* jullie mee naar de 16 eeuw, en de (her)
ontdekking van de Hebreeuwse bijbel door mensen als Hugo de Groot en vele 
anderen in Noordwest-Europa. Hoe lazen zij deze teksten en hoe beïnvloedde 
dit het nationale zelf-verstaan in de lage landen. Welke gelovige maar vooral 
ook politieke consequenties trokken zij daaruit? Aan de hand van concrete 
teksten kijken we naar hoe dit de visie op leiderschap, de (her)verdeling van 
welvaart en religieuze tolerantie in de jonge Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden beslissend beïnvloedde en wat de doorwerking hiervan was op 
ontwikkelingen in Engeland en de VS. 
Tot slot komen we terug op de idee van de sterke leider, als ‘’moderne Messias’’, 
in onze tijd en is de er alle gelegenheid om een en ander samen verder te 
bespreken.
*) Daan Dijk, studeerde Hebreeuws aan de Universiteit van Groningen en 
Midden- Oosten studies aan de Universiteit van Amsterdam.
De lezing vindt plaats op 19 april om 20.00 uur. Inloop: 19.30 uur. Vrijwillige 
bijdrage gewenst. Aanmelden: vormingdoorontmoeting@fonteinkerk-
amersfoort.nl 

Lezing: De staatkundige bakermat van Nederland. 
En…heeft Mozes hier wat mee te maken?

Activiteiten - Wees welkom
Za 15 april Rondleiding Kamp Amersfoort 
Zo 16 april Concert Kamerkoor Venus uit Utrecht 
Woe 19 april Lezing ‘’De staatkundige bakermat van
 Nederland’’ 

30 apr – 7 mei Amersfoort gaat naar Taizé (meer info bij 
 Margriet Drent of Marnix de Ruiter)
T/m 23 mei Expositie Mary Velthoen in Huis van Zuid
Woe 24 mei Workshop over het thema De Levensboom
 door Mary Velthoen

INTERACTIEVE LEZING 19 APRIL 20.00 UUR

OLV DAAN DIJK

HUIS VAN ZUID/FONTEINKERK ROBERT KOCHSTRAAT 2-4

Terwijl alom de roep om sterke leiders toeneemt en de demo- 
cratische rechtsstaat onder druk staat, staan we stil bij de bronnen 
van onze eigen politieke traditie.  Wat bezielde  Willem van Oranje 
eigenlijk  en hoe werkte dat door in de republiek der Zeven  
verenigde Nederlanden? Waarom horen we hier nooit iets over?  
In deze inleiding kijken we naar de verassende politieke lezing van 
de Bijbel  door mensen als Willem van Oranje, Hugo de  Groot en 
de relevantie daarvan voor onze tijd . 

AANMELDEN: VORMINGDOORONTMOETING@FONTEINKERK-AMERSFOORT.NL

VORMING DOOR ONTMOETING

DE STAATKUNDIGE  
BAKERMAT

               VAN NEDERLAND 
EN...HEEFT MOZES HIER WAT MEE TE MAKEN?

INLOOP: 19.30 UUR - VRIJWILLIGE BIJDRAGE

Iedereen droomt, jong en oud
Wat als je alles zou kunnen dromen? 
Wat zou je dan dromen voor jezelf, voor 
de wereld, voor anderen? Zijn dromen 
hetzelfde als wensen? In de Fonteinkerk 
hebben verschillende groepen stil ge-
staan bij deze vragen. Op 12 maart zong 
het vocaal ensemble FONS o.l.v. Marnix 
Ruiter passende liederen die grote en 
kleine dromen uitdrukken. Deze liede-
ren werden omlijst met gedichten en 
verhalen over dromen, voorgelezen door 
Erik Renkema. Tijdens deze Fonteinkerk-
voorstelling van Muziek & Ontmoeting 
werden de vele bezoekers uitgenodigd 
zich te verbinden aan de gelezen en 
gezongen dromen. Maar hier bleef het 
niet bij. Ook de kinderen van KIEM, het 
concept voor kindernevendienst van de 
Fonteinkerk, hebben zich met (hun) dro-
men beziggehouden. Deze dromen, voor 
zichzelf en voor de wereld, hebben zij 
verwoord en getekend in grote verrekij-
kers. Deze prachtige weergaves werden 
getoond tijdens de voorstelling van 
Muziek & Ontmoeting. Jong en oud(er) 
dromen samen.

Twee KIEM-tekeningen die hun dromen weergeven in grote verrekijkers

Fons zong liederen die grote en kleine dromen verbeeldden
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De hoop van Pasen 
De lente is begonnen. De zon wordt steeds 
warmer en buiten wordt alles groener. De 
morgen begint met uitbundig gekwetter 
van vogels. Tijd voor Pasen. Voor christenen 
het belangrijkste feest in het kerkelijk jaar. 
Iemand vertelde mij waarom Pasen voor 
haar een verhaal van hoop is. Graag deel ik 
dit met u.

“Met Pasen wordt gevierd dat Jezus Christus 
uit de dood is opgestaan. Het is de kern 
van het christelijk geloof. Zelf vind ik het 
Paasfeest moeilijk te begrijpen. Hoe kan 
iemand opstaan uit de dood? Dat kan toch 
niet? Het lijkt dan ook meer een verzonnen 
verhaal, een soort sprookje. En toch geloven 
miljoenen mensen dat Jezus is opgestaan. 
Ik geloof dat ook. Wat mij fascineert, is dat 
Jezus’ volgelingen uit die tijd aan iedereen 
die ze ontmoetten, vertelden over Jezus’ 
opstanding uit de dood. Zij hadden het 
zelf meegemaakt. Zelfs als ze met de dood 
werden bedreigd, waren ze nog niet bereid 
hun verhaal aan te passen. Tot aan de dood 
toe hielden ze eraan vast. Dat vind ik best 
heftig. Dan moet er toch iets bijzonders zijn 
gebeurd, zou je zeggen. Waarom zou je iets 
verzinnen wat je uiteindelijk met de dood 

moet bekopen? Dat lijkt me toch ook niet 
erg waarschijnlijk.

Inmiddels leven we 2000 jaar later. Wat 
maakt de opstanding van Jezus Christus dan 
nog steeds relevant? Ook dat vind ik best 
lastig te begrijpen. Zeker als je om je heen 
kijkt wat er in de wereld en levens van men-
sen allemaal gebeurt. Toch merk ik dat het 
verschil maakt in mijn leven. In mijn denken 
en mijn doen. Gelukkig zie ik dat ook bij an-
deren. Het verhaal van de opstanding gaat 
over nieuwe hoop en nieuw leven. Het geeft 
me energie. Soms twijfel ik en denk ik weer: 
is het allemaal wel waar? Ben ik gewoon niet 
te goedgelovig? Wie zal het weten. Maar als 
ik zie hoe mooi en groot de wereld is en hoe 
onvoorstelbaar groot het heelal, dan denk ik 
dat ik nog maar een fractie snap van wat er 
kan en mogelijk is. 

Soms lijken christenen het allemaal precies 
te weten en op alle (levens)vragen een 
antwoord te hebben. Zelf ken ik die ant-
woorden zeker niet altijd. En soms roepen 
de antwoorden juist meer vragen bij me 
op. Gelukkig blijk ik niet de enige te zijn. 
De meeste christenen die ik heb ontmoet, 
worstelen met soortgelijke vragen, net als 

niet-christenen. Daarom is het fijn om over 
dit soort vragen te kunnen praten, mijn 
twijfels te delen en ervaringen van anderen 
te horen.” 

Tot zover haar verhaal. Het stellen van 
vragen en delen van twijfels en ervaringen 
kan bijvoorbeeld bij een Alpha-cursus, maar 
zeker ook in de kerk. Ik hoop dat u/jij de 
stap zet en rond Pasen een kerk bezoekt en 
mensen spreekt die iets met je willen delen 
van het hoopvolle verhaal van Pasen!

ds. Gerard Kansen

Stille week in de Nieuwe Kerk
Tijdens de Stille week, die begint op maan-
dag 3 april, is elke avond om 19.30 uur een 
moment van bezinning en concentratie op 
de weg van Jezus naar het kruis en naar zijn 
uiteindelijke opwekking uit de dood. De 
vespers op maandag, dinsdag, woensdag 
en zaterdag worden geleid door Henrike, 

kerk: Leusderweg 110, tel. 4618232 verhuur: Marijke Buis, 
tel. 4614857, beheer@nieuwekerkamersfoort.nl
predikant: ds. G.A. Kansen, Vermeerstraat 152, 
dominee@nieuwekerkamersfoort.nl, tel. 7370010
scriba: Henrike van Marle, Snoeckgensheuvel 8, 3817 HM 
Amersfoort, scriba@nieuwekerkamersfoort.nl 
Wilt u pastorale zaken (m.b.t uzelf en/of anderen), 
waarvoor u nadere aandacht wilt hebben, zelf ook 
doorgeven via de coördinator pastoraat en/of de ouderlingen
pastoraat@nieuwekerkamersfoort.nl
kopij wijkberichten: drieluik@nieuwekerkamersfoort.nl
internet: www.nieuwekerkamersfoort.nl

Even voorstellen ...
Elke maand stellen we iemand uit de 
Nieuwe Kerk voor die achter de scher-
men een taak uitvoert. We leggen deze 
persoon drie vragen voor. Deze keer is de 
beurt aan Jessica van Loen. 
Jessica, 45 jaar, woont in de Celsiusstraat 
samen met Ivar en hun twee zonen 
Floris en Tobias. Jessica geeft al jaren 
leiding bij de kindernevendienst en is 
een vaste kracht bij de boekenmarkt van 
de Nieuwe Kerk. Daarnaast helpt ze al 
een aantal jaar ds. Gerard Kansen bij de 
basiscatechisatie voor groep 7/8. Jessica 
houdt van wandelen en is een echte boe-
kenwurm, wat handig uitkomt in haar 
werk bij boekhandel Veenendaal.
 
Graag stellen we Jessica drie vragen én 
mag zij de pen doorgeven aan een an-
dere 'uitvoerder achter de schermen'.
1) Wat maakt je vooral gelukkig of waarover 
ben je het meest blij?  
Er zijn best veel dingen waar ik gelukkig 
van word. Van een lange boswande-
ling waarbij al je zintuigen geprikkeld 

worden tot het op ontdekking gaan in een 
onbekende stad met mijn gezin. Maar als ik 
met een goed boek en een kop thee op de 
bank zit met de kat op schoot, dan voelt dat 
ook als een geluksmomentje. Ook het wer-
ken met kinderen in de gemeente maakt mij 
gelukkig. Van hun spontaniteit en eerlijk-
heid krijg ik altijd heel veel energie!
2) Wat hoop je voor de Nieuwe Kerk met het oog 
op de toekomst?
De gemeente van de Nieuwe Kerk is 
heel veelkleurig. Dat maakt ons mooi en 
bijzonder, maar kan soms ook wringen. Ik 
hoop dat we altijd zullen blijven proberen 
om elkaar te vinden en de focus te blijven 
leggen op onze overeenkomsten in plaats 
van de verschillen te benadrukken. Het hart 
van de gemeente is groot genoeg om plek te 
kunnen bieden aan iedereen die zich ermee 
wil verbinden. Daarnaast hoop ik dat we zo 
kinderrijk blijven als we nu zijn, want van 
hun enthousiasme en onbevangenheid kun-
nen wij als ouderen nog veel leren.
3) Wat is voor jou het allerbelangrijkste in je 
geloofsleven?

Mijn geloof is mijn basis, de vaste grond 
waarop ik sta. Zonder mijn geloof zou 
ik me denk ik heel doelloos en verloren 
voelen. Geloof geeft ruimte en perspec-
tief om over door mensen gemaakte 
grenzen heen te kunnen kijken. En ik 
prijs mij gelukkig dat ik in de Nieuwe 
Kerk al zoveel mooie en inspirerende 
mensen heb mogen ontmoeten om 
samen mee op te lopen!

Jessica geeft de pen graag door aan Cor 
van Boeijen. De redactie zal contact met 
hem opnemen!
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kerk: Leusderweg 110, tel. 4618232 verhuur: Marijke Buis, 
tel. 4614857, beheer@nieuwekerkamersfoort.nl
predikant: ds. G.A. Kansen, Vermeerstraat 152, 
dominee@nieuwekerkamersfoort.nl, tel. 7370010
scriba: Henrike van Marle, Snoeckgensheuvel 8, 3817 HM 
Amersfoort, scriba@nieuwekerkamersfoort.nl 
Wilt u pastorale zaken (m.b.t uzelf en/of anderen), 
waarvoor u nadere aandacht wilt hebben, zelf ook 
doorgeven via de coördinator pastoraat en/of de ouderlingen
pastoraat@nieuwekerkamersfoort.nl
kopij wijkberichten: drieluik@nieuwekerkamersfoort.nl
internet: www.nieuwekerkamersfoort.nl

Jakob, Charity en Arthur. We zien uit naar 
inspirerende momenten met elkaar. 

Op Witte Donderdag 6 april vieren we 
het Heilig Avondmaal. Bijzonder om die 
maaltijd te ontvangen en erbij stil te staan 
dat onze Heer op de avond voor zijn sterven 
het Pesachmaal met zijn leerlingen vierde. 
Wij lezen het indrukwekkende verhaal van 
Jezus, die de voeten van zijn leerlingen wast.

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast (Opwekking 705)

De dienst van Goede Vrijdag 7 april draagt 
een meditatief karakter. Wij lezen integraal 
hoofdstuk 18 en 19 uit het Johannesevange-
lie. Tussen de lezingen door klinken prach-
tige koralen van Bach en zingen wij liederen
die aansluiten bij de teksten en gebeurtenis-
sen in het Evangelie. 
Op zondag 9 april vieren wij het Paasfeest. 
De opstanding van Jezus Christus zet ons 
leven in een ander perspectief. Wij zingen 
uitbundig van het Leven dat sterker is dan de 
dood en zoeken naar woorden en beelden 
om de kracht van Zijn opstanding te kennen 
en te ervaren.   

Voor eeuwig is Uw heerschappij,
Uw troon staat onwankelbaar
ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar (Opwekking 832)

In memoriam 
Fen Weijtenburg- Jonker 
Op zondag 26 februari is Fennige Weijten-
burg-Jonker op leeftijd van 98 jaar over-
leden. Ondanks haar hoge ouderdom en 
afnemende lichamelijke gezondheid bleef 
ze mentaal onverminderd sterk. Alert en 
betrokken keek ze je aan met heldere blik en 
sprak ze op zorgvuldige, nette toon. Samen 
met haar man Peter kreeg zij vier kinderen. 
Helaas verloren zij hun oudste zoon Ronald 
al vier dagen na zijn geboorte. Een ingrij-
pend levenslang verdriet. Vanwege het werk 
van haar man woonde zij Nijmegen, Den 
Haag en ´s Gravenzande. De blijdschap was 

groot toen zij terugkeerde naar Amers-
foort, de vertrouwde plek van familie en 
vrienden. Fen had haar afscheid zorgvuldig 
voorbereid. Zij wilde dat in de Torenzaal 
van Rusthof, met teksten en liederen die 
haar dierbaar waren. Op 2 maart hebben wij 
haar daar voor Gods aangezicht herdacht. 
Vanuit 1 Korinthe 1: 9 hoorden wij over God, 
die trouw is. Iets van die trouw hebben wij in 
het lange leven van Fen Jonker gezien. Wij 
wensen haar kinderen Henriëtte, Krina, Rob, 
Désiré, Peter en haar klein- en achterklein-
kinderen de vrede van God en de troost van 
mensen toe nu zij hun (schoon)moeder en 
oma moeten missen. 

Programma stille week, aanvang 19.30 uur
Ma. 3/4         Jezus: eén voor allen   Johannes 11: 45-53  Henrike 
Di. 4/4           Jezus: met olie gezalfd   Johannes 12: 1-8 Jacob  
Wo. 5/4      Jezus: als een graankorrel in de aarde Johannes 12: 20-26 Charity 
Do. 6/4         Jezus: wast de voeten van zijn leerlingen  Johannes 13: 1-20 Gerard
Vr. 7/4           Jezus: zijn weg naar het kruis Johannes 18 en 19: 37  Gerard
Za. 8/4         Jezus: in doeken gewikkeld Johannes 19: 38-42 Arthur

Weekend van de kerkenraad 
Als kerkenraad zien wij, na de mooie erva-
ring van vorig jaar, uit naar het weekend 
van 14 en 15 april. Wij bivakkeren dan op 
vrijdagavond en zaterdag in de inspire-
rende omgeving van het Eemklooster en 
denken na over de vraag hoe wij de ander 
vanuit zijn/haar waarden leren verstaan. 
Dat doen wij onder leiding van theoloog 
en geestelijk verzorger Marije Vermaas. 
Hoe belangrijk is het om als leden van de 
kerkenraad elkaar te begrijpen voorbij de 
oppervlakte. 
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St. Joriskerk
Hervormde wijkgemeente

Rondom de diensten
Wanneer deze Drieluik op de mat ploft is 
het de Stille Week. In gedachten verzonken 
volgen we Christus op zijn weg naar het 
kruis. De laatste maaltijd… Gethsémané … 
Gevangengenomen, verraden, verloochend, 
hard geslagen, vernederd, bespot … Aan een 
kruis gespijkerd … Wat toch heeft dit alles 
ons te zeggen? We kennen het verhaal, en 
toch, het is altijd weer nieuw. 
Goede Vrijdagavond komen we samen, 
in gewijde stilte. Samen in gedachten op 
Golgotha. Waar Jezus spreekt. Woorden om 
nooit te vergeten. We lezen het kruisevange-
lie van Johannes, hoofdstuk 19:17-42. 
Zondag 9 april is het Pasen. We vieren de 
opstanding van Christus. Eerste getuigen 
wrijven hun ogen uit: Zijn graf is verlaten. 
De grafdoeken spreken van een ongedachte 
gebeurtenis. Uit de dood weggebroken? 
Wat is hier gebeurd? Iets waar geen mens op 
zou komen. Daarom wordt het ons gezegd, 
verkondigd, elk jaar weer. Ja, er is leven aan 
de dood voorbij. We lezen die Paasochtend 
een gedeelte van Johannes 20, weergaloze 
stukken Evangelie die getuigen van Hem 
die zijn volgelingen opzoekt. Zij zijn de weg 
kwijt, maar Hij weet ze te vinden. 
De weken erna begroeten we gastvoorgan-
gers in onze diensten. 
Zondagavond 30 april hoop ik weer in de 
Joris voor te gaan. Mogelijk ronden we de 
bezinning op de geboden af door ons vast 
te bijten in het 10e en laatste gebod ‘U zult 
niet begeren’. Ook hier gaat het om een 
gebod met actuele betekenis. Het zou wel 
‘ns kunnen dat de Heere God hier doorstoot 
naar de eigenlijke crisis van onze dagen. 
Herman Paul schreef over ons geseculari-
seerde verlangen als diepste oorzaak van 
de ont-Goddelijking van ons leven. Oftewel, 
de ontkerkelijking van de voorbije decennia 
heeft alles te maken met ons verlangen dat 
niet langer op God gericht is. 

Geboren
Zaterdag 25 februari werden Artse en Lydia 
Spaan verblijd met de geboorte van een 
zoon. Ze gaven hem de namen Willem 
Lennard. Hij luistert naar de roepnaam Len-
nard. Zijn zusje is Eline. We feliciteren Artse 
en Lydia met de geboorte van hun zoon en 
wensen ze Gods zegen bij de opvoeding van 
hun kinderen. 

Overleden
In de vroege ochtend van woensdag 1 
maart is overleden mevrouw Aly Strijk-
Wagenborg. Ze is 89 jaar geworden. In 2019 
verhuisde ze samen met haar man Lammert 
van de Bosappelgaarde (Nieuwland) naar 
Nijenstede, omdat ze beiden meer zorg 
nodig kregen. Ze keken samen dankbaar 
terug op deze jaren. Zo herinneren we haar 
ook: een vrouw die vooral dankbaar was, 
ondanks toenemende zorgen. Want het 
laatste jaar was voor haar ronduit moeilijk. 
Haar positieve levensinstelling had een 
knauw gekregen. De zorgen groeiden haar 
boven het hoofd. En ze miste daarin de 
ervaring van Gods troostvolle nabijheid. En 
toch, ze gelóófde in Hem. Boven de rouw-
kaart zijn de eerste woorden van Psalm 23 
afgedrukt: ‘de Heer is mijn herder.’ Geloof in 
vijf woorden. Haar geloof, tegen de klippen 
op. We stonden erbij stil in de dankdienst 
op dinsdag 7 maart, die plaatsvond in De 
Koningshof te Leusden. Aansluitend vond 
de begrafenis plaats op Rusthof. Haar man, 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
onze deelneming. Ze verliezen in haar een 
lieve, zorgzame, betrokken en ook wijze 
vrouw, moeder en oma die veel voor hen 
heeft mogen beteken. We wensen ze Gods 
troost en sterkte in dit gevoelige verlies, in 
het bijzonder haar man Lammert die meer 
dan 62 jaar met haar getrouwd was. 

Catechese
Rond Pasen ronden de meeste groepen 
catechisanten het seizoen alweer af. Som-
mige groepen gaan nog even door omdat 
ze eens in de twee of drie weken samenko-
men. We kijken terug op een mooi seizoen. 
Over allerlei thema’s is in kleine groepen 
gesproken. Wat is er veel te bespreken over 
geloof en leven met God! We hopen dat de 
lessen iets hebben losgemaakt en versterkt: 
het verlangen om voor God te leven en Jezus 
Christus na te volgen. 

Tenslotte
De dinsdag na Pasen hopen Dineke en ik 
voor 10 dagen naar Israël te gaan. Een lang 
gekoesterde wens gaat in vervulling: een 
reis naar Israël. We zouden in het voorjaar 
van 2020 gaan, vlak na mijn promotie, maar 
corona gooide roet in het eten. Nu alsnog! 
Voor pastorale en andere zaken neemt u 
in die periode contact op met de scriba of 
wijkouderling.

Gezegende Paasdagen en een hartelijke 
groet,

ds. W.J. Dekker
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kerk: Hof 1 predikant: ds. W.J. Dekker, 033-4637713,
wj-dekker@kpnmail.nl scriba: R. Gerritsen, 06 48758751, 
scriba@sintjoriskerk-amersfoort.nl
Wagnerstraat 30, 3816 WE
beheerder: Aalt Petersen, beheerder@joriskerkamersfoort.nl
www.joriskerkamersfoort.nl
wijkkas: NL47 INGB 0003 6862 41 t.n.v. 
Hervormde wijkgemeente St. Joriskerk
kopij drieluik: johannabijvank@sintjoriskerk-amersfoort.nl
bezorging drieluik: tel. 4724037 
wijkgebouw Filalethes: Havik 29, beheerder@filalethes.nl
internet: www.sintjoriskerk-amersfoort.nl
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Vasten en feesten in Praag   door Leendert & Nelleke Wolters

Ik herinner me onze eerste lente in Tsje-
chië. De kerstkraampjes waren nog maar 
nauwelijks verdwenen van de pleinen, 
of dezelfde houten stalletjes versche-
nen opnieuw, maar nu met het woord 
Masopust op de luifel. Letterlijk betekent 
dit ‘het laten staan van vlees’, maar tot 
onze grote verbazing was er tamelijk veel 
vlees te koop.

We ontdekten dat in de periode naar 
Aswoensdag in veel dorpen dan ook een 
Zabijačka wordt georganiseerd, een tra-
ditionele varkensslacht. Een deel van het 
vlees wordt bewaard, maar de Tsjechen 
houden ook van verse worst met bier. 
Met een optocht, muziek en verklede 
kinderen krijgt de Masopust op die ma-
nier meer iets van een carnavalsviering. 
Met de voortschrijdende secularisatie is 
er echter weinig meer te merken van het 
echte ‘laten staan van vlees’, het vasten in 
de weken voor Pasen. En in Praag blijven 
de kraampjes lekker een paar weken 
staan. Voor de toeristen.

Een woestijnperiode
In de protestantse traditie is er een ander 
woord in zwang: Poušť – verlatenheid. 
Eigenlijk wordt het vooral gebruikt voor 
woestijn. Het doet een beetje denken 
aan de veertig dagen die Jezus in de 
verlatenheid doorbracht. 
En hoewel zelfs het woordenboek niet 
op de hoogte is dat het woord Poušť ook 
wordt gebruikt voor vasten, wordt het 
door evangelische gelovigen wel geprak-
tiseerd, zij het meestal op individuele 
basis. In onze gemeente spraken we er 
bijvoorbeeld over in onze triade, de mini-
groepjes voor discipelschap. We vroegen 
elkaar: hoe geef jij vorm aan deze vasten-
periode? Sommigen laten alcohol staan, 
anderen leggen hun telefoon terzijde, 
maar er zijn er ook die in de stille week 
een volledig vasten houden.

Burčák
Nog niet zo lang geleden stonden we 
ook in een thematische kerkdienst stil bij 
vasten. De voorganger sprak over Mat-
teüs 9, waar de discipelen van Johannes 
de Doper aan Jezus vragen stellen over 
vasten. Het is een oprechte vraag, en dus 
doet Jezus’ antwoord ertoe. Ook voor ons. 
En Hij is helder: tijdens de bruiloft, 
zolang Hij zelf op aarde is, is er geen 
reden om te vasten. ‘Maar er komt een 
dag dat de bruidegom bij hen wordt 
weggehaald, dan zullen ze vasten’. Jezus 
gebruikt vervolgens twee beelden, 
waarvan er één zeer sprekend is in de 

Tsjechische cultuur: ‘Evenmin 
giet men jonge wijn in oude 
leren zakken. Anders scheuren 
de zakken, dan wordt de wijn 
verspild en gaan de zakken ver-
loren. Maar gaat de jonge wijn 
in nieuwe zakken, dan blijven 
beide behouden.’
Pas toen wij naar Tsjechië ver-
huisden, begrepen we dit beeld. 
Elk najaar wordt er namelijk 
Burčák verkocht, een jonge, nog 
gistende wijn. Je moet de fles 
een paar keer per dag open-
draaien, om de gassen te laten 
ontsnappen, anders explodeert 
de fles. Om die reden deed men 
in de tijd van Jezus de Joodse 
Burčák in jonge dierenhuiden, 
die nog flexibel waren en niet 
scheurden door de opbouwende druk van de 
jonge wijn. Jezus’ punt: Nu Ik op aarde ben 
is er geen reden tot vasten, net zomin als 
nieuwe wijn niet in oude zakken hoort.

Alreeds-nog niet: feesten en vasten
De voorganger vervolgde. Maar Jezus zegt 
ook dat er een tijd van vasten volgt voor Zijn 
discipelen. Die tijd is nu. Als we ons hart 
onderzoeken en de wereld in ogenschouw 
nemen, dan snakken we naar Jezus’ weder-

komst. Dus is het gepast dat we vasten. 
Het is een manier om uitdrukking te 
geven aan dat verlangen. Tegelijkertijd 
geloven we dat Jezus in Geest nog steeds 
helemaal bij ons is, en die vreugde 
mogen we tot uitdrukking brengen door 
te feesten.
In deze ‘alreeds-nog niet’ tijd is er dus 
een gebod tot vasten en tot feesten. 
Beide mogen we doen als een geestelij-
ke discipline. Alleen of als gemeenschap.

 

 

LEVENSPAKKETTEN 
VOOR PRAAG 
Iedere zwerver een pakket  
Met jongerenclub Ichthus vertrekken we van 18 – 22 mei naar Praag. Naast het 
bezoeken van de familie Wolters willen we hen graag steunen in één van hun 
activiteiten: zorgen voor de daklozen in Praag. Met elkaar gaan we koken om 
deze groep van een warme maaltijd te voorzien. Daarnaast delen we pakketten 
uit met artikelen die nodig zijn voor het basis levensonderhoud. Artikelen die 
deze mensen vaak niet hebben en dus heel welkom zijn. Wilt u de actie steunen 

d.m.v. een financiële bijdrage?  Dit kan via het scannen van onderstaande QR 
code en via één van de acties zoals vermeldt op de flyer. Alvast hartelijk dank! 

Dit kan via het scannen van onderstaande QR code of via een van de 
acties zoals hiernaast benoemd. Alvast hartelijk dank! 

 

Een pakket bevat ongeveer 20 artikelen 
waaronder: 

• Tandenborstel 
• Tandpasta 
• Mondwater  
• Lippenbalsem 
• Handenontsmetter 
• Body/hand lotion 
• Nagelknipper 
• Kam / borstel 
• Sokken  
• Deodorant                            

 
De kostprijs van een pakket is ongeveer 25 euro 

Om aandacht te vragen 
hebben we de volgende 

acties: 

──── 

Op zondag 5 maart en 
2 april: Zelfgebakken 

lekkers bij de koffie na 
de ochtenddienst | 

Jongeren van Ichthus 
zijn aanwezig voor 

meer informatie en het 
is mogelijk om een 

donatie te doen om de 
pakketten samen te 

stellen 

──── 

Autowasstraat op 
zaterdag 6 mei tussen 

10:00 en 16:00 bij 
familie Van den Bunt 

(Heiligenbergerweg 203, 
Amersfoort) 

──── 

Volg de actie voor Praag via de 
Ichthus groep in de Scipio app! 

Vragen?  
Contact Marijn Paauwe 

06-82904631 
marijnpaauwe@hotmail.com 
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Van de geestelijke verzorging
Het Paasfeest vieren raakt de kern van ons 
geloof: God de Eeuwige die dwars door onze 
gebrokenheid heen een nieuw begin kan 
maken. Niet als een oppervlakkig ‘happy 
end’ maar als Iemand die ons heelt en ons 
steeds weer nieuwe kansen geeft.
Als we Paasfeest vieren ontkennen we onze 
eigen wonden niet, integendeel. Juist onze 
wonden verbinden ons met anderen en 
maken ons gevoelig voor hun kwetsbaar-
heid. Waar het leven ons getekend heeft en 
zijn sporen heeft nagelaten weten we ons 
gekend door de Levende, die ook na zijn 
opstanding zijn wonden liet zien.

Wat we vieren is dat de pijn en de geschon-
denheid niet het laatste woord hebben, 
omdat God ons draagt en ons licht geeft 
wanneer wij in de nacht onder dreigen te 
gaan. Dat is Pasen. 
Voor eeuwig mogen we ons gedragen weten 

door de Eeuwige, Licht en Liefde voor de 
wereld.

Kring in de Kapel
De datum van de eerstvolgende bijbelkring 
is: dinsdag 25 april 2023
Info over de ruimte bij de receptie van 
Nijenstede.

Wij gedenken
Op 19 februari 2023 overleed 
mw. G. Rink-Zijl
(geboren op 2 maart 1926)
Op 26 februari 2023 overleed 
mw. F. Weijtenburg-Jonker
(geboren op 4 juli 1924)
Op 1 maart 2023 overleed 
mw. A. Strijk-Wagenborg 
(geboren op 25 december 1933)
Op 8 maart 2023 overleed 
mw. C.G. Huiberts-Commandeur
(geboren op 19 maart 1930)

Op 12 maart 2023 overleed 
dhr. P.J.M. Brekelmans
(geboren op 7 juni 1934)
Op 19 maart 2023 overleed 
dhr. A. Blankestijn
(geboren op 2 juli 1936)
Op 22 maart 2023 overleed
dhr. J.C. Berkel
(geboren op 4 april 1945)

We wensen alle nabestaanden en een ieder 
die zich met hen verbonden voelt, heel veel 
sterkte toe en nabijheid van God en mensen.

En voor u en jou alle goeds en alvast geze-
gende Paasdagen! 

 Vriendelijke groeten van Leo Houweling
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Een engel met Pasen? Die horen toch bij 
kerstmis? Zou je denken. Toch doen er bij 
drie van de vier Paasberichten ook engelen 
mee. Bij Johannes vraagt een engel: waarom 
huil je?  Waarom huil je? Wat is er aan de 
hand? Vertel, ik luister naar je.

Waarom huil je?
De Paasnacht is de nacht waar de engel 
je ontmoet die die vraag stelt. De nacht 
wanneer die vraag wordt gehoord, en het 
verdriet je niet eenzaam maakt. Ik denk 
dat ik daarom van de stille zaterdag en de 
Paasnacht houd. In die 24 uur maakt het 
grove geweld en de rauwe pijn plaats voor 
stilte. Voor geduld en voor wachten. Voor 
vragen en luisteren. Je wordt gezien, blik 
ontmoet blik. De ogen worden weer helder.  
Het verkrampte lichaam ontspant en kan 
bewegen. Komt omhoog. Het kan Pasen 
worden, je bent klaar voor het licht. Maak je 
armen wijd, laat de lucht binnen en lach!

Engelen zijn populair, en je kunt boekjes en 
wenskaarten met (bescherm)engelen kopen. 
Maar misschien moeten we de luisterengel 

eraan toevoegen. Op het dak van de Sint Jan 
in Den Bosch (zie afbeelding).

velen van ons zijn zo wanhopig
dat ze niets kunnen zeggen 
dat ze niet kunnen klagen
ze blijven stom hun leven lang

Velen van ons zijn zo wanhopig 
dat ze nog nooit een engel hebben gezien 
ze leven zonder dat iemand hen vraagt 
vrouw waarom weent gij
ze geloven maar half wat je vertelt 
en blijven alleen als ze huilen

god alstublieft stuur een engel 
om te vragen waarom weent gij 
stuur iemand van ons om te vragen waarom
zodat wij allen niet alleen blijven
bij de graven
waar onze verwachtingen begraven liggen
en leer ons klagen
en leer ons huilen
en toon ons de engelen die al bij het graf op 
ons wachten

Dorothee Sölle
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(ingang Randenbroekerweg) 
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Jacqueline.Diekema@kpnmail.nl
penningmeester: Paul Poort, pgpoort@ziggo.nl
NL29 INGB 0003 2581 16 
t.n.v. Kapelfonds Nijenstede
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door Harm Dane, voorzitter Beheerscommissie Sint-Joriskerk

Iedereen kent de Sint Joriskerk wel: het oudste 
rijksmonument van Amersfoort. Stoer toonbeeld van 
geschiedenis, cultuur en kerkelijk verleden en heden. De 
Sint Joriskerk, een sfeervol gebouw, met een zeldzaam 
zandstenen koorhek en een toren als het ware midden 
in de kerk. Het gebouw fungeert als ontmoetingsplek 
voor kerkgangers, concertliefhebbers, bewonderaars en 
stiltezoekers. Alom bekend dus in de stad, toch weten 
weinig leden van de Protestantse Gemeente Amersfoort 
dat dit prachtige gebouw eigendom is van de PGA. Dus 
eigenlijk ook een beetje van u. Maar hoe gaan we samen 
om met dit kostbare bezit?

Beheer en onderhoud door 
toerisme én verhuur
Eerstverantwoordelijke voor de kerk is het College 
van Kerkrentmeesters. Het onderhoud wordt vooral 
bekostigd door de verhuur van het kerkgebouw. Op 
zondagen en kerkelijke hoogtijdagen wordt de kerk 
verhuurd aan de Sint Joriskerkgemeente. De andere 
dagen kan de kerk gehuurd worden voor bruiloften, 
uitvaarten, kooruitvoeringen, (orgel-)concerten en 
evenementen van uiteenlopende aard. Daarvoor kan de 
gehele kerk gehuurd worden, of alleen het koorgedeelte 
of de sfeervolle Gerfkamer. In de zomermaanden is de 
kerk (met een tentoonstelling) tegen een bescheiden 
toegangsprijs van dinsdag tot zaterdag te bezichtigen, in 
de andere maanden alleen op specifieke zaterdagen. 

Verbindende functie in
Amersfoort
We mogen er als PGA best een beetje trots op zijn 
dat de Sint Joriskerk, naast zijn kerkelijke betekenis, 
een belangrijke functie vervult in het culturele 

De Sint Joriskerk is van ons allemaal! 

Protestantse Gemeente Amersfoort

en maatschappelijke leven van Amersfoort. Ook dit is een 
vorm van kerk-zijn. We kunnen 900 mensen ontvangen, 
ruimte bieden voor stilte en inkeer, culturele en religieuze 
concerten organiseren, kooruitvoeringen en maatschappelijke 
evenementen een plek bieden. Met de Sint Joriskerk staat de 
PGA midden in de samenleving Amersfoort!

Kosten
Dankzij de verhuur zijn we als PGA in staat de kosten van de 
kerk te dragen. Het zal niemand verbazen dat alleen al het 
onderhoud van het gebouw veel geld kost. Het College van 
Kerkrentmeesters heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid 
voor de kerk gedelegeerd aan de zogeheten Beheerscommissie, 
bestaande uit vijf vrijwilligers uit diverse wijken van de PGA, 
allen benoemd door het College. De Beheerscommissie werkt 
dus geheel en al ten dienste van de PGA. 

Daarnaast is voor het dagelijks reilen en zeilen een voltijds 
beheerder in dienst. Zonder die ene betaalde kracht zou het 
onmogelijk zijn om het gebouw de uitstraling en betekenis te 
geven die het nu heeft. Maar de beheerder kan het onmogelijk 
alleen. Hij wordt terzijde gestaan door een team van rond de 
vijftig vrijwilligers. Vrijwilligers die onmisbaar zijn voor het 
vlekkeloos doen verlopen van de vele activiteiten. 

Gezocht! Vrijwilligers in de Sint Joriskerk

Wie helpt mee de kerk in stand te houden en door te 
geven aan volgende generaties? Van harte welkom! Want 
de Sint Joriskerk is van ons allemaal. Ook een beetje van u!
We zoeken:
- Kasbeheerder
- Sleutelpost in de zomermaanden
- Waarnemend beheerders
Wat de functies inhouden (en voor andere vacatures) zie: 
https://joriskerkamersfoort.nl/vacatures
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DATUM Adventkerk Bergkerk De Bron De Brug De Hoeksteen Emmaüskerk Fonteinkerk Johanneskerk Nieuwe Kerk St. Joriskerk Stadsdominee

Zondag 9 april
Eerste Paasdag

10.00 uur
Ds. H. Mosterd
18.30 uur
Ds. L. Smelt

10.30 uur
Ds. J. van Baardwijk
Schrift en Gebed 

10.00 uur
Ds R.G. van der Zwan

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. Jan Wolswinkel

10.00 uur
Ds. M. van den Burg- Los

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

09.30 uur
Dr. W.J. Dekker
18.00 uur
Dr. H. de Leede, 
Amersfoort

10.30 uur
Pasen

Maandag 10 april
Tweede Paasdag

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

09.30 uur
Ds. H.I. Methorst, 
Apeldoorn

Zondag 16 april 10.00 uur
K.J. Mulder
Jeugddienst
18.30 uur
Ds. Blijderveen

09.00 uur
Ds. H. Rijken
Schrift en Tafel
10.30 uur
Schrift en Gebed

10.00 uur
Ds R.G. van der Zwan

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier
Doopdienst

10.00 uur
Ds. Marianne van 
Amerongen
m.m.v. Sjofar

10.00 uur
Ds. J. Wolswinkel

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor

10.30 uur
Ruimteviering

10.00 uur
Ds. J. van Dalen

09.30 uur
Ds. G.D. Kamphuis, 
Barneveld
18.00 uur
Ds. W.C. Polinder, Putten

Zondag 23 april 10.00 uur
Ds. C. van Ekris
18.30 uur
B. Visser
Adventure!

09.00 uur
Ds. J. van Baardwijk
Schrift en Tafel
10.30 uur
Schrift en Gebed

10.00 uur
Ds R.G. van der Zwan

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. Dick van Arkel

10.00 uur
Ds. P. van der Harst

10.00 uur
Ds. Reijer de Vries

10.00 uur
Dhr. J.R. Nienhuis

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

09.30 uur
Ds. L. Kruijmer, Ede
18.00 uur
Prof.dr. H. van den Belt, 
Woudenberg

22/4 16.00 uur
Viering in de Paastijd

Zondag 30 april 10.00 uur
Ds. J. van den Berg
18.30 uur
Ds. Fieren

09.00 uur
Ds. J. van Baardwijk
Schrift en Tafel
10.30 uur
Schrift en Gebed

10.00 uur
Ds L. Schoonderbeek

10.00 uur
Ds. S.M. van der Sluijs

10.00 uur
Ds. Paul van der Harst
14.30 uur
Ds. Marijke van de Pol
Ds. Wim Verschoor
Emeritaatsdienst

10.00 uur
Ds. J. de Bruijn

10.00 uur
Ds. Diederiek van Loo

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Ds. A.S. Brinkman

09.30 uur
Dr. T.T.J. Pleizier, 
Groningen
18.00 uur
Dr. W.J. Dekker

Kerkdiensten

Tijdens de Stille Week hebben alle wijkgemeenten doordeweekse vieringen. Zie hiervoor de wijkpagina's of websites.
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Netwerk  033GroeneKerken presenteert  

  

GGeellooooff  eenn  eeeenn  hhoooopp  zzoonnnneeppaanneelleenn  
 

Workshop met Kees Posthumus 
 

14 april 20.00 – 22.00 uur 
Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101 

 
 

In een afwisselende, interactieve 
en inspirerende workshop gaat 
het over geloof en duurzaamheid.  

Kees vertelt nieuwe scheppings-
verhalen, er is een groen-gelovige 
meezinger, ruimte voor gesprek 
en bezinning, er wordt live 
vegetarisch gekookt en er is eco-
fitness.  

 

Het netwerk 033GroeneKerken biedt deze workshop voor 
iedereen voor wie geloof en duurzaamheid belangrijk is. Inloop is 
vanaf 19.30 uur, na afloop is er ruimte voor ontmoeting. Van 
deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (collecte).  
Maximaal 50 personen kunnen deelnemen aan deze workshop. 

 

Aanmeldingen graag via 033groenekerken@gmail.com    
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Tijdens de Stille Week hebben alle wijkgemeenten doordeweekse vieringen. Zie hiervoor de wijkpagina's of websites.

CARTOON JOHAN



3434

A l l e r l e i

Orgelwandeling in Amersfoort 
op 29 april
Op 29 april voert een wandeling door Amersfoort langs het Naber 
hoofdorgel en Metzler koororgel in de Sint-Joriskerk, twee Bätz 
orgels in de Lutherse kerk en de Sint Xaveriuskerk en het Gern 
orgel in de Oud-Katholieke kerk. Hoofdorganist Rien Donkersloot 
zal de orgels demonstreren. Het programma begint om 10.30 uur 
in de Sint Joriskerk, Hof 1 en eindigt daar ook rond 16.00 uur. De 
kosten voor koffie/thee en een programmaboekje met informatie 
over de orgels bedragen 20 euro p.p., te voldoen aan de kassa. 
Er is tijd beschikbaar voor een lunch in de binnenstad. Graag 
aanmelden bij info@orgelconcertenjoriskerk.nl.

Maandag 24 april, 20.00 uur, 
Bergkerk, Lezing
‘maar ik ben geen schooier’
Lezing door Adriaan van Es 
(gepensioneerd huisarts) over 
het leven van arts Dr. Nicolaas 
van Nieuwenhuysen. Hij was een 
bekwaam en gerespecteerd chirurg 
en koos in mei 1940 de kant van de 
Duitsers. Hij ontpopte zich als een 
bijzonder hardvochtige kamparts in 
kamp Amersfoort.  Adriaan van Es 
schreef een bijzonder boek over zijn 
leven en de keuzes die hij maakte. 
Toegang €7,50 (incl. koffie/thee) - 
opgave predikant@bergkerk.nl

KOM OVER EN HELP ONS !
Voor de voortgang van de kerkdiensten die op zondagmorgen
worden gehouden in de Andreaskapel van Nijenstede is de 
kerkenraadscommissie dringend op zoek naar een

Coördinator Kerkdiensten
die tegen een belastingvrije onkostenvergoeding 
vrijwilligerswerk meerdere taken ter hand wil nemen:
• benaderen van zowel voorgangers als organisten voor de te 

houden kerkdiensten
• verzorgen van periodieke berichtgeving aan voorgangers en 

organisten
• coördineren vrijwilligers die bewoners van en naar de kerkzaal 

begeleiden 
• jaarlijks samenstellen rooster van voorgangers, organisten, 

ambtsdragers en vrijwilligers
De vrijwilligers die deze taken thans uitvoeren zijn bereid om 
ruim de tijd te nemen u in te werken en kennis over te dragen.
Voor wie belangstelling heeft voor deze taak is nadere informatie 
voorhanden en zijn inlichtingen te verkrijgen bij:
Leantine Dekker (pastoraal ouderling De Brug)
leantinedekker@debrugamersfoort.nl
Kees Hoogendoorn (voorzitter kerkenraadscommissie 
Nijenstede) ceeshoogendoorn@versatel.nl of telefonisch 
033-4610537 

Reacties worden graag verwacht voor 1 mei 2023

Gezocht: Voorzitter college van 
diakenen
In de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) is het college 
van diakenen actief om de diaconieën in de wijkgemeenten 
te ondersteunen en een aantal gezamenlijke projecten te 
coördineren. Het college bestaat uit diakenen van verschillende 
wijken en wordt ondersteund door de diaconaal opbouwwerker 
Jennie Harmelink. Als diaconie van de PGA zien zij de nood in 
onze maatschappij toenemen op het gebied van vluchtelingen, 
armoede en eenzaamheid. Wij doen ons best om onze taak 
daarin te vervullen.
We zoeken (al een tijdje) een nieuwe voorzitter. 
We zoeken iemand die: 
• het diaconaat in- en vanuit de Protestantse Gemeente 

Amersfoort een warm hart toedraagt, 
• de vergaderingen van het moderamen en het college op een 

efficiënte en prettige wijze kan leiden, 
• op collegiale wijze samenwerkt met de andere 

moderamenleden: secretaris, penningmeester en assessor, 
• van harte samenwerkt met Jennie Harmelink (diaconaal 

opbouwmedewerker) en Liesbeth Schipper (Kerkelijk bureau) 
om de beleidsdoelen van de diaconie verder uit te werken.

• en, als het voorkomt, de diaconie vertegenwoordigt buiten de 
kerk. 

Wil je meer informatie? Neem gerust contact op met Henk 
Speksnijder (henkspeksnijder@pkn-amersfoort.nl).
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Actie herverdeling energie-
kostencompensatie
 ‘Amersfoort geeft warmte’
Begin 2022 werd duidelijk dat voor veel huishoudens de 
energierekening onbetaalbaar werd. 

De Amersfoortse Raad van Kerken startte in maart 2022 
een actie waarin mensen die hun energiecompensatie – 
van eerst € 400 en daarna nog eens tweemaal € 190 – 
konden missen, een donatie konden geven aan mensen, 
die door de stijging van energiekosten niet rondkomen. 

De actie zou aanvankelijk een maand duren maar 
werd voortgezet. Uiteindelijk (17 februari 2023) werd 
€ 152.797 gedoneerd. Hiermee werden met hulp van 
gemeenteambtenaren en de Voedselbank – die een toets 
uitvoerden - bijdragen verleend aan huishoudens die 
dit nodig hadden. Enkele groepen ontvingen radiator-
ventilatoren en cadeaubonnen. Er is nog een bedrag over 
van € 31.175 dat nog wordt uitgegeven.

De solidariteitsactie is een groot succes geworden. Er 
bleek een grote bereidheid om te geven; de opbrengsten 
waren hoger dan de Initiatiefgroep verwachtte. De actie 
heeft zeker ook veel goodwill opgeleverd voor kerken. En 
we kregen veel hartelijke bedankjes van de ontvangers 
van giften.  

Namens de initiatiefgroep,
Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker PGA/
PGHAN. 
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Inzamelactie kleding en schoenen 
voor betere zorg moeder en kind 
in Ethiopië!
Op zaterdag 22 april a.s. kunt u in Amersfoort kleding en 
schoenen inleveren bij de volgende adressen: 
Adventkerk – Ringweg Kruiskamp 74  
Bergkerk – Doctor Abraham Kuijperlaan 2 
Emmaüskerk – Noordewierweg 131 
De Bron – Vogelplein 1 
De Brug – Schuilenburgerweg 2 
Fonteinkerk – Robert Kochstraat 4 
Nieuwe Kerk – Leusderweg 110 
De Hoeksteen – Klaartje Donzepad 59 
De vrijwilligers zijn van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig om de 
spullen in ontvangst te nemen. Uw donatie komt ten goede aan 
het project van Cordaid waarbij gezondheidsvoorzieningen voor 
moeder en kind in de Borana-zone (Ethiopië) worden verbeterd. 
Wat mag u allemaal inleveren? 
Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u behalve 
uw donatie van kleding en schoenen ook speelgoed, knuffels 
en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag 
compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, 
vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren. Graag apart van 
de kleding verpakt in een gesloten plastic zak. Onze vrijwilligers 
nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en 
tafelkleden aan. 

Eigentijdse Pinksternoveen 2023
Diverse voorgangers van PKN en OLVA maken weer een 
Pinksternoveen boekje met 9 eigentijdse teksten en gebeden 
voor de Pinksternoveen. Het boekje is bedoeld om je de negen 
‘verweesde’ dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren mee te 
nemen in de geestkracht die verscholen ligt in geloof en het 
leven. Bij het boekje hoort een kaars die negen dagen lang licht 
zal geven. Een noveenkaars inclusief boekje kost € 5,-. Rond 
Hemelvaartsdag wordt de kaars en boekje bij je thuisgebracht. 
Wil je graag zo’n kaars en boekje ontvangen, geef dan je naam en 
adres op via de WhatsApp of telefoon van Josephine van Pampus 
06-300 99163, of via het mailadres jvanpampus@casema.nl 
Betalen kan via een betaalverzoek via de telefoon of bij het 
afleveren van de kaars. 
Wie een kaars wil, graag 
opgeven vóór 9 mei. En 
wie het leuk vindt om op 
Hemelvaartsdag te helpen 
met de verspreiding van de 
kaarsen, meld je bij: 
Josephine van Pampus, 
Telefoon: 06-300 99 163, 
e-mail: jvanpampus@
casema.nl 



Plaatsbepaling

Bethlehem, o Bethlehem 
in de nacht een fluisterstem  

ik ben dus maar op weg gegaan  
en trof die voerbakbaby aan  
die wijsblij naar mij lachte  

alsof hij mij verwachtte  
Bethlehem, Bethlehem.  

  
Jeruzalem, Jeruzalem 

daar klonk die schelle jongensstem  
van hem bij een groep mannen   

het leek erom te spannen 
hij keek naar mij terwijl hij leerde  

iets fanatiek bediscussieerde  
Jeruzalem, Jeruzalem.  

  
Kapernaüm, Kapernaüm, 

dreunde een forse mannenstem  
ik stond erbij en hoorde zeggen  

wat alleen hij goed uit kon leggen  
maar mensen querulant en kwaad  

joegen hem schreeuwend door de straat  
Kapernaüm, Kapernaüm.  

  

Tiberias, Tiberias, 
riep een vermoeid belaste stem  

die met ons sprak zoals een herder                                           
door honger wilden wij niet verder  

toen nam hij broden en wat vis  
bereidde ons een ruime dis  

Tiberias, Tiberias.  
  

Jeruzalem, Jeruzalem,  
klonk een gebroken mannenstem  

wij stonden daar en keken strak  
naar de soldaat die benen brak  

gordijnen scheurden, rotsen beefden  
wij wisten dat hij niet meer leefde  

Jeruzalem...   
 

Jeruzalem, Jeruzalem, 
treurde zacht een vrouwenstem 

heer tuinman weet u echt geen raad? 
Maria kijk wie voor je staat, 

en Bethlehem, Kapernaüm, Tiberias, Jeruzalem
kijk nog eens goed, dan zie je Hem 

Jeruzalem, Jeruzalem!

Joop


