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Een raadselachtig beeld

Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan 

we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, 

zoals ik zelf gekend ben. Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de 

grootste daarvan is de liefde. 

1 Kor. 13 vers 12 en 13, NBV21. 

Wie is God voor u, voor jou?

Ik geef gelijk toe, dat is geen gemakkelijke vraag. 

Maar stellen we die vraag eigenlijk niet te weinig? 

Daarom doen we in deze Drieluik een poging om u te inspireren om zelf het 

gesprek aan te gaan. Met elkaar, met uzelf én met God. Over wie Hij is, wat 

Hij (niet) doet en hoe dat ons leven wel of niet beïnvloedt. 

Er zijn niet genoeg woorden in de wereld om te beschrijven wie God is. 

Of misschien zijn er wel te veel. Boeken zijn volgeschreven met beelden, 

uitleggingen van symbolen en hoe de Bijbel over God spreekt. En nog is God 

niet te vangen (gelukkig maar).

De Bijbel doet een poging door God menselijke eigenschappen toe te 

schrijven. Beschermend als een moeder (psalm 62), sterk als een leeuw, 

Levend Water, Brood van het leven en nog zoveel meer. Pogingen om te vat-

ten wat ons verstand te boven gaat. Maar al in de tien geboden laat God ons 

weten dat Hij zoveel meer is dan woorden en beelden, eigenlijk is Hij niet te 

vatten. In Jezus zien we het beeld van God, of zoals Jezus zelf zegt: “Wie mij 

ziet, ziet de Vader.” Vandaar ook de afbeelding van Jezus in houtskool op de 

voorpagina. 

We zien het in de antwoorden die kerkgangers gaven op p. 4 en 5, uiteen-

lopende antwoorden van vage beelden tot concrete eigenschappen. In het 

interview met Govert-Jan Bach en het artikel van Gert de Pijper (p. 8) zien we 

een voorzichtig proeven aan het vinden van de woorden. 

Ook in de columns vinden we weer andere beelden terug. Een speciaal 

welkom aan onze nieuwe columnist, Jantien van de Brink, zij schrijft over 

het leven en neemt onze deze keer mee in haar 'kleine leven’ dat eigenlijk 

de grootsheid van God zoekt. 

Ook bij de pagina's van de kerken vinden we meer beelden, zoals Gert 

Hunink die op de pagina van de Joriskerk schrijft over hoe hij God ziet in zijn 

leven. 

Zo kunnen we van elkaar leren en onze eigen gedachten toetsen. Zeker in de 

veertigdagentijd die ook in februari start. 

Martien Hoekzema
Hoofdredacteur
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Klein leven met God
Ik denk terug aan mijn kennismaking met Pietà van 

Michelangelo, die tegelijk viel met de kennismaking van 

manlief. Hij wees mij op de Pietà. Jezus in de armen van 

Maria. Daarvoor had ik er nooit van gehoord en sowieso 

mocht je God toch niet afbeelden? Dat is waar ik vandaan 

kom. En precies dit, is wat er veranderd is. Van precies weten 

wie God is en wat wel en niet mag, naar ‘ik weet eigenlijk niet 

Wie U bent God, maar ik hoop U wel steeds weer te mogen 

ontmoeten’.

Al een tijdje cirkelen mijn gedachten rond de behoefte om 

‘klein te leven’. Dat klinkt misschien als een mooi verlangen, 

maar het is ook gewoon pure noodzaak. Met de komst 

van een klein dametje in ons gezin, moet ik mezelf weer 

hervinden. We gaven haar de naam Levke, afgeleid van het 

Hebreeuwse woord Lev – wat hart betekent en dachten 

daarbij aan de tekst ‘van alles waarover je waakt, waak vooral 

over je hart, het is de bron van je leven’ (Spreuken 4:23). Tja, en 

als je je dochter zo’n naam geeft, dan hebben we zelf ook iets 

te doen. 

Na die eerste ontmoeting in Rome is mijn beeld nog vaak 

veranderd. Of eigenlijk verdiept. Rijker. Anders. Grappiger. 

Verrassender. En ja, soms ook schurender, meer vragend, 

geïrriteerder. Van zowel God als manlief. 

We begonnen ons leven samen en hadden ruimte en 

behoefte aan iets buiten ons zelf. Om daar van betekenis te 

zijn. Dat was wat dicht bij ons hart, en hopelijk de Bron leven 

ons bracht. We hadden het idee dat dit belangrijk was om 

recht te doen en op die manier iets bijdragen van God. Iets 

doorgeven. Het waren grote dromen, grote woorden en met 

regelmaat grote verassingen en even zo goed, groot falen. 

En juist nu, klein leven. Klein leven met en uit God. Misschien 

wel omdat hij dan Groter kan zijn. En omdat we anders 

het contact verliezen met onze Bron, met elkaar, met onze 

kinderen, met Leven en uiteindelijk met iedereen die op onze 

weg komt.

Wat dat concreet betekent? Ik ga een week een uitdaging 

aan – elke dag maximaal 15 minuten op mijn mobiel. Klein 

leven, dus kleine tijd besteden aan de grote buitenwereld. Ik 

ben benieuwd, hoe ons kleine leven, misschien juist wel veel 

grootsheid brengt. Op naar nog meer beelden van God. Ik 

houd ervan! 

Jantien van den Brink-Makkenze, vrouw van Jan, moeder van Olov 

en Levke. Eigenaar van ‘ZinnigOnderweg.nl’ & werkzaam bij een 

huisarts als POH-GGZ. Lid van de Adventkerk
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In gesprek 
over godsbeelden
Wij christenen hebben allemaal een Godsbeeld, iets waar we weinig 

over praten met elkaar. Het lijkt een intiem geheim dat we met ons 

meedragen. Het is iets wat ons allemaal bindt en toch is het niet aan te 

raken. Mariëtte Christophe verzamelde uitspraken over God van haar 

geloofsgenoten en laat zien hoeveel verschillende ideeën hierover 

bestaan. 

Verschillende beelden
In de christelijke traditie bestaan verschillende godsbeelden 

door en naast elkaar. Zo wordt God soms voorgesteld als een 

persoon die boven alles verheven is; God is wezenlijk anders dan 

al het bestaande. Op andere momenten wordt over God gespro-

ken als een kracht die in alles aanwezig is, de kern van al wat is. 

Volgens theoloog Edward Schillebeeckx zijn dit geen modebeel-

den, maar “godsbeelden die de mensheid telkens opnieuw cre-

eert omdat alle godsbeelden inderdaad creaties zijn van men-

sen die we telkens opnieuw moeten stukslaan om hoe langer 

hoe meer tot het besef te komen van wat God als werkelijkheid 

en niet als ons godsbeeld is”. Op die manier wijst Schillebeeckx 

op de voortdurende spanning tussen de onnoembare God en de 

voorstellingen die mensen van Hem gemaakt hebben.

 

Verschillende religies
Voor mensen met een joodse of islamitische achtergrond kan 

dit heel herkenbaar zijn. In de islam, bijvoorbeeld, mag God niet 

afgebeeld worden. Het is voor de mens immers onmogelijk om 

Hem echt te kennen. Toch probeert men telkens weer om via tal 

van eigenschappen en beelden een glimp op te vangen van wie 

God is. Denk maar aan de zogenaamde ‘99 Schone Namen van 

Allah’ (God is de barmhartige, de meest genadevolle, de schep-

per, de rechtvaardige, enzovoort). Ook in de joodse Bijbel is er 

sprake van een beeldverbod (Ex. 20,1-17).

Hoe we God zien is niet alleen bepaald door de Bijbelteksten die 

we lezen. Het varieert in de tijd en omstandigheden. Voor som-

migen staat het beeld heel vast en is altijd hetzelfde of heel los 

en aangepast aan de omstandigheden. 

De spanning die Schillebeeckx opmerkt is ook te merken als we 

tijdens een maaltijd in de Fonteinkerk met elkaar spreken over 

hoe wij God zien. De één heeft er vastomlijnde ideeën bij, de 

ander is er niet zeker van. Weer een ander blijft zoeken naar God 

of is God een Vader die er altijd was. 

Volgens Edward Schillebeeckx blijft het uiteindelijke criterium 

van ieder godsbeeld dan ook steeds gelijk, ongeacht de specifie-

ke tijd en context: is het mensbevrijdend of mensverknechtend? 

Voor christenen geldt dat zij hierbij steeds kunnen oriënteren op 

de persoon van Jezus. In zijn bevrijdend optreden heeft God ons 

immers aangesproken en is het onzichtbare zichtbaar gewor-

den. Daarom kon Jezus zeggen: "Wie mij ziet, ziet de Vader.” 

(Joh. 14,9).

We vinden elkaar in onze verbondenheid met Jezus, in onze 

zoektocht naar wie God is en in respect voor andere visies. Voor 

ieder ligt de vraag ‘hoe zie jij God’ open. Laten we in gesprek 

gaan en elkaar (en God?) vinden. 

Hoe zie jij God?
“Vader, Zoon en Heilige Geest zijn onlosmakelijk verbonden, maar we 

kennen vooral de Zoon. De vader liet zich horen in het Oude Testament 

op het juiste ogenblik en de juiste plaats, maar nu? Waar horen we die 

God van toen? Jezus is concreter. Liefde is Zijn thema, verdraagzaam-

heid, tolerantie; Grote woorden, dat wel, maar via Jezus voelen we dat 

God iets GROOTS is.”

“Zolang ik er ben, is God er ook als huismoeder/vader van mijn 

ziel. Als ik er niet meer ben, is God er dan nog? Als de mensheid 

er niet meer is, is God er dan nog wel? Ik voel God als mijn huis-

genoot in mijn soul, ziel. Mijn soulmate is een aanwezigheid die 

mij adem geeft, mijn liefdesmedicijn.”

“Ik denk dat ieder mens, als hij/zij naar binnen zou keren, weet wat 

God is. God is liefde en gerechtigheid en het goede. Dat is het beeld van 

God voor mij, dus niet een gelijkenis met een mens/persoon.”

“Ik ervaar God met mijn gevoel nog steeds als vader, een soort 

meegaan van kinds af aan. Met mijn verstand als iets dat het 

verstand (Geest) te boven gaat, meer dan het platte dat we kun-

nen waarnemen.”

“Als een grote goed kracht, voor mensen gepersonifieerd in Va

der, Zoon en Heilige Geest. Dat geloof in God is een zeker weten, een 

leven lang.”

door: Mariëtte Christophe
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“Wie is God? Bestaat God? Is hij door mensen bedacht? Voor veel 

mensen is het belangrijk om ergens in te geloven. Ik vind dat erg 

moeilijk. Voor mij is het vooral de rituelen en de sfeer, de betrok-

kenheid op elkaar. Ik heb niet zo’n helder Godsbeeld.”

“Bij GOD probeer ik mij niets voor te stellen. En als dat niet lukt dan is 

het voor mij een Vader die het beste met ons voor heeft.”

“God is voor mij een bron van licht en liefde. Hij komt op mijn 

pad in allerlei vormen en gedaantes waar ik mijn richting door 

bepaal, kracht uit put en vooral veel vertrouwen ervaar dat het 

allemaal goed komt. Geloof, Hoop en Liefde. De zin van het 

bestaan.”

“Ik heb geen beeld bij God. Wel zie ik God als iets bij wie ik mijn 

bezorgdheid neerleg en als mijn beschermer met open armen die mij 

omringen. Zoals bezongen in psalm 91a.”

“Ik zie God als een goede vader bij wie je altijd terecht kunt met 

vragen/problemen of voor advies.”

“Mijn Godsbeeld: Vroeger: God was ver weg en vooral rechtvaardig, 

hoe kun je als mens dan zalig worden. Dat was best fatalistisch. Nu: 

God is liefde, meer nabij, maar zeker rechtvaardig. Dus mijn eigen 

verantwoordelijkheid telt zwaar. Meer activistisch, maar leren vanuit 

dankbaarheid te leven en God zo te ervaren. God dus dichtbij maar ook 

‘heilig’ in de zin van ‘rolmodel’.”

Bronnen:Wikipedia

E. Schillebeeckx, geciteerd in M. Delrue, Kunst en spiritualiteit, Tielt, Lannoo, 

2006, p. 67
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'In Jezus zie ik Gods 
gelaat in houtskool 
getekend'

Govert-Jan Bach groeide op in een niet-gelovig, onkerkelijk gezin. Toch 

kwam hij op een school met de Bijbel terecht en raakte onder de indruk 

van de verhalen die hij hoorde. De ontdekking van Jezus kenmerkt de 

rest van zijn levensverhaal, met als rode draad liefde en aandacht voor 

wat gebroken en verdrukt is. Martien Hoekzema interviewde hem over 

zijn beeld van God. 

Verraad
“Ik kom uit een onkerkelijk nest, waar mijn vader zich liet 

gelden als een kerkenhater. Dat ging ver. Hij vond de Mattheüs 

Passion maar kolder en toen mijn moeder, zijn vrouw, zich op 

haar 40e bekeerde tot het christendom vond hij dat verraad”, 

vertelt Govert-Jan. Toen hij zelf naar een school met de Bijbel 

ging, hoorde hij verhalen die gingen over het leven, mensen en 

gevoelens, terwijl thuis over snelle auto’s, sterrenrestaurants en 

dienstmeisjes werd gesproken. 

Zielzorger
“Ik heb God nooit gezocht, maar misschien zocht Hij mij? Ik 

wilde in ieder geval meer en ging zondagochtend in het geheim 

naar de zondagschool om de hoek. Ik vond het heerlijk. Toen 

later de films van Cecil B. de Mille erbij kwamen was ik wel een 

gelovige jongen. In de boekenkast van mijn ouders ontdekte ik 

twee boekjes van ene Simone Weil, briljant filosofe en mystica. 

Het was een openbaring. Nu kon ik mijn interesse voor Oosterse 

religies, mijn linkse sympathieën en vooral het helpen van de 

lijdende ander omarmen en ik besloot theologie te gaan stude-

ren.” 

Hij werd zielzorger in 'de bajes en het gekkenhuis', zoals hij het 

zelf omschrijft.  “Want de liefdesboodschap van mijn idool Jezus 

was toch vooral voor deze mensen bedoeld. Niet voor de goede 

mensen, de mensen die alles hebben. Voor de gebukten en 

verdrukten is Hij aan het kruis gegaan. Voor die mensen preekte 

Hij ook, en die genas Hij.”

Het eenzame kruis
Het aspect van het navolgen van Jezus in dat eenzame kruis is 

wat Govert-Jan aanspreekt. Hij ziet God dan ook als de gekrui-

door: Martien Hoekzema

Georges Rouault Christ Mocked 1905. Chrysler-Museum-Norfolk-Virginia
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Over boeken die je doen denken

‘want onbekend stuurt eerst mijn 

leven, dan mijn hand, mijn pen’

Een dichtregel uit de nieuwe bundel van Renée van Riessen.

Bij wie moet je nou te rade gaan als je iets intrigerends over 

godsbeelden wilt schrijven, zoveel theologie wordt er niet 

meer geschreven. Het dagblad Trouw wist bij de eindejaars-

boekenlijstjes met theologie niet ver te komen, het haalt het 

niet met literatuur of filosofie.

Ik dacht meteen aan deze bundel. Van Riessen is filosoof, (zie je 

wel...) doceerde aan de PThU en in Leiden, schreef over Levinas, 

maar is ook dichter. Dit is haar vijfde bundel.

Zelf ben ik bekend met het maken van preken over God; altijd 

een lange weg van zoeken en broeden, schaven en schuren. Ik 

ben jaloers op deze gedichten van haar: hoe is het mogelijk om 

met zo weinig woorden zoveel essentie van geloof, leven en wat 

ertoe doet, weer te geven. In elk woord zit leven zou ik haast 

zeggen (naar Johannes 1). Ik weet het, een preek is een andere 

literaire stijl dan een gedicht, maar toch! Wat is de kracht van 

deze gedichten voor de lezers van Drieluik? De bundel heet het 

‘Het komende leven’. Waar kun je dan aan denken: Koninkrijk 

Gods, de eeuwen der eeuwen of gewoon aan morgen? Zij vertelt 

in het gedicht met die titel dat het met het komende leven is 

als met haar moeder die aan tafel zit te naaien, ‘waar vaders jas 

opnieuw beginnen kan als broek’ en het gedicht eindigt met 

de zin:  Alles zal zijn, zoals het bij ons is, maar onherkenbaar 

gekeerd. Ik vind dat van originaliteit getuigen dat je zo’n 

oerbeeld van je moeder die een pak keert (wie kent dat beeld 

nog?) zo helder neerzet als toonbeeld van tijd en toekomst.

En dat doet ze in allerlei gedichten. De oergrond van een mens, 

met woorden als ouderlijk huis, kelder, geboorte en kindertijd. 

In haar gedichten zijn het woorden die op een nieuwe manier 

een leven krijgen, omdat ze reiken naar meer betekenis dan het 

strikt anekdotische. Ze zijn vaak verbonden met Bijbelwoorden 

voor de geoefende hoorder en met het filosofische begrip 

van nataliteit, letterlijk geboortelijkheid, een mens leeft van 

opnieuw geboren willen worden naast de feitelijke geboorte. 

Daarnaast omringt ze zich in gedichten met figuren als Theresa 

van Avila en pater Damiaan, Julian of Norwich die met vurige 

liefde en hartstocht voor de ander voorleefden waar God te 

vinden is, zonder angst om zichzelf te verliezen.

Deze dichtwoorden maken licht, 

scheppen leven, verbeelden 

God geheimzinnig, en leiden 

de ingewikkeldheid van het 

bestaan terug naar bronnen 

die voor iedereen dichterbij 

liggen dan gedacht en waaruit te 

putten valt.

Renée van Riessen

Het komende leven

Gedichten

Sjibbolet 2022

Lezens-
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sigde God. “Voor mij is dat ook een machteloze God. Maar wel 

één die zélf onderdeel uitmaakt van het lijden. Hij sterft met de 

verlatenheid op zijn lippen.”

“Op een dag sterven we allemaal, zijn we allemaal verlaten. Zelfs 

Gods zoon wordt niet van het kruis gehaald. Daar haal ik dan 

uit dat je het lijden moet trotseren. Je moet er doorhéén en het 

uithouden. Voor mij zit er geen troost in van het hiernamaals, 

maar wél vanuit het idee dat Jezus hetzelfde heeft ondergaan. 

Daarnaast heb ik me ook verdiept in de Boeddhistische stro-

ming Vipasanna, waar je leert je voor te bereiden op je dood 

onder andere door in het reine te komen met je verleden.” 

Govert-Jan vertelt dat hij niet weet of God bestaat, maar: “In 

Jezus zie ik Gods gelaat in houtskoollijnen getekend.”

Spiritueel onderdak
Sinds hij in Amersfoort woont heeft hij in de Bergkerk zijn spiri-

tuele onderdak gevonden, iets wat nieuw voor hem is. Ondanks 

het feit dat hij jarenlang geestelijk verzorger was, ervaart hij nu 

de vriendschappen, gemeenschap, de muziek en het gebouw als 

een warm bad. 

Paradox
“Er zit een paradox in mij, aan de ene kant geloof ik niet in 

krachten buiten mijzelf. Aan de andere kant overkomen mij ook 

dingen die ik niet kan verklaren. Zo is de uitspraak dat God mij 

zocht ook een uitspraak van geloof. Het zou wel goed zijn voor 

de wereld als er een God is. Dat er iets groters is dan het mense-

lijke. Iets boven de Poetins en Bidens van deze wereld. Dat zorgt 

ervoor dat we een beetje deemoedig zijn, maar die invloed zou 

ik wel willen merken. Dat kun je geloof noemen. Of hoop. Het is 

voor mij geen troost, maar werkt wel als inspiratie. Om zelf aan 

de slag te gaan. Met onderwerpen als milieu en duurzaamheid 

of het liefhebben van onze vijanden.”

Opdracht
“Er zit een opdracht in het leven zelf. Om met jezelf aan de 

slag te gaan is je eigen verantwoordelijkheid. Geloven is geen 

toverstafje waarmee alles opeens gemakkelijk wordt. Jezus zegt 

het zelfs bij zijn afscheid: 'Het is goed dat ik ga'. Met andere 

woorden... het is tijd om aan de slag te gaan. Dat is voor mij een 

enorme uitdaging, inspiratie en uitnodiging.”
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Heilig en nabij
Gert de Pijper stelt zichzelf de vraag hoe hij God ziet en probeert dit in 

woorden te vangen. Het is een zoektocht naar waarheid, geloof en het 

spanningsveld er tussenin. 

Niet zichtbaar of tastbaar
Heb ik een beeld van God? In ieder geval geen zichtbaar of 

tastbaar beeld. Ik zou ook niet weten hoe ik God kan vormge-

ven en ik zou God ernstig tekortdoen met zo’n beeld. Maar een 

‘beeld’ van ‘woorden’ hebben, kan dat dan wel? Ik denk van wel, 

want de Bijbel geeft het mij. En dan ontdek ik al lezende dat God 

twee kanten lijkt te hebben. Een heilige en verheven kant en een 

nabije kant. 

Daarbij komt dat wij mensen ook beelddragers van God zijn 

(Genesis 1) en dus worden opgeroepen om een heilig leven te 

lijden en ook onze medemens nabij te zijn. Heilig en nabij, het 

kan samengaan.

Spannende vragen
Maar is de God die ik ken een uit het hoofd geleerde les, die de 

Bijbel mij geleerd heeft? Een sprookje, zoals sommigen bewe-

ren? Of is God toch werkelijkheid voor mij? Bestaat Hij? Leeft 

Hij in mij? Is Hij mijn Vader? Dat zijn voor mij een spannende 

vragen.

Door mensenwoorden kennen we God
Niemand kan bewijzen dat God een sprookje is, net zomin kan 

iemand aantonen dat God bestaat. Je kunt er lang of kort over 

nadenken, maar in God moet je geloven. En ook dat is spannend. 

Waarom zou ik in Hem geloven? Vanwege het ‘sprookjesboek’ 

dat christenen de Bijbel noemen? Of omdat de Bijbel woorden 

van God bevat? Sommige theologen zijn er wel uit. Harry Kuitert, 

een spraakmakende theoloog - hij leeft inmiddels niet meer - 

veroorzaakte veel beroering met zijn uitspraak: ,,Alle spreken 

over boven, komt van beneden.” Later bracht hij in een interview 

nog enige nuance aan: “Ik doe geen uitspraak over God, maar 

over ons spreken over God en van dat laatste zeg ik: dat is men-

senwerk.” 

Zo wonderlijk is het dus, God wil zich door mensenwoorden 

laten kennen. En dat brengt risico’s met zich mee. Namelijk 

dat mensen dat niet accepteren. Zo ging het er ook aan toe bij 

de komst van Jezus naar deze wereld. ‘Hij kwam bij ons, heel 

gewoon’, zingt een lied. Voor sommigen veel te gewoon, maar 

anderen herkenden mede daardoor in Hem hun Redder. U mag 

het zelf zeggen, maar in deze God wil ik wel geloven.

God als Schepper
En ik kan nog wel wat zaken noemen, die mij ertoe brengen om 

te geloven. Ik geloof bijvoorbeeld in God als Schepper. Hoe Hij 

te werk is gegaan, kan ik niet begrijpen. Als ik lees hoe het heelal 

in elkaar steekt en hoeveel we daarvan tegelijk nog niet weten 

en als ik hoor hoe ingewikkeld het menselijke lichaam is, dan 

maakt dat grote indruk op mij. Hoe is dit alles ontstaan? Door 

God, zegt de Bijbel. Door natuurlijke processen, leert de weten-

schap. En geeft daar dan ook verklaringen bij. 

Hoe God daarbij de Schepper kan zijn geweest, leert de weten-

schap niet. Maar dat verhindert mij niet om in Hem als Schepper 

te blijven geloven. Al weet en begrijp ik niet hoe Hij te werk is 

gegaan. En ook de wetenschap zal dat nooit helemaal kunnen 

ontrafelen.

God zien in mensen
God heeft zich ook bekend gemaakt als Geest. Deze Geest woont 

in mensen (1 Korintiërs 6). En deze mensen dragen vrucht. 

‘Liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, 

geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ (Galaten 5). En 

daardoor kunnen we God kennen en ook herkennen in elkaar 

(Kolossenzen 3).

Maar herkennen mensen ook in mij Zijn beeld? Of zien ze meer 

het beeld van het andere lijstje dat Paulus noemt? De vruchten 

van ‘de eigen wil’: ‘ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 

afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, 

gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen 

en nog meer van dat soort dingen.’ En bezoedel ik zo, als chris-

ten, het beeld van God?

Waar is God?
Ook verwarrend is het dat we in het wereldgebeuren soms zo 

weinig van God ervaren. Oorlog, honger, natuurrampen. Waar 

is God, vragen we dan. En ook bij tegenslag, ziekte of verlies 

waar we in ons eigen leven mee te maken hebben. Een lastige 

vraag is dit, ook voor mij. Voor sommigen reden om het geloof 

vaarwel te zeggen. Voor anderen om uit te zien naar een nieuwe 

toekomst. En zij geloven dat ze God dan met eigen ogen zullen 

zien (Openbaring 22).

door: Gert de Pijper
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In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners 

van het rijk zich moesten laten inschrijven.”

Al twaalf jaar is hij in Nederland. Aarzelend pakt hij zijn 

dozen weer in, sommige  zijn nog niet eens uitgepakt. Tussen 

de dozen en vele spulletjes, gaan zijn gedachten regelmatig 

terug naar de tijd die hij doorbracht in het knusse studiootje. 

Wat was hij blij dat hij vanaf februari via st. de Rustplek bij dit 

gezin een warm thuisplekje kreeg. 

Helaas is zijn scootmobiel al een paar weken stuk en kan zijn 

bevriende monteur deze niet repareren i.v.m. corona. Hij had 

zo graag zijn laatste dagen hier zo veel mogelijk willen tolken 

voor de Oekraïners op de locatie Zonnehof. Overal ging hij 

met hen naar toe. Naar de dokter, tandarts, gynaecoloog, het 

maakte hem niet uit, hij zette zich in waar hij nodig was. Dat 

‘nodig’ zijn, dat voor een ander van betekenis kunnen zijn was 

zijn dagelijks medicijn om vol te houden en te overleven in 

Nederland zonder verblijfsvergunning. 

Het was vooral het contact met mensen dat hem liet 

doorzetten. Maar zijn gastvrijheid stond vaak in schril 

contrast met opvangmogelijkheden voor mensen zoals 

hij. Als één van de vele ongedocumenteerden in dit land, 

is hij afhankelijk van liefdadigheid, gastvrije mensen, 

meewerkende artsen, etc. Te moeten overleven als man op 

middelbare leeftijd in een land waar je niet bestaat, is heel 

hard werken en erg stressvol. Zijn gezondheid, vertrek van 

kinderen naar buitenland, kleinkinderen die hij te weinig 

ziet, maakten zijn dagen soms ondraaglijk. Hierdoor zag hij 

vaak niet dat zijn inzet voor andere mensen een dierbaar 

lichtpuntje is. 

En zo zie ik hem voor me hoe hij met een hart en 

hoofd vol herinneringen zijn dozen verder inpakt. Zijn 

verblijfplekje ruilt hij over enkele dagen in voor een 

onbekende opvangplek. We brengen hem naar Ter Apel, 

waar hij een hernieuwde aanvraag gaat indienen voor een 

verblijfsvergunning. 

Dankbaar voor hem, dat er goede hoop is, dat het dossier 

volledig in orde is, er een advocaat is die hem hierin 

verdedigt. Maar wat is het allemaal spannend en onzeker 

wat hem deze reis nog allemaal te wachten staat. Er is één 

ding wat hem de moed geeft om dit te kunnen doen. “Niet 

meer als een illegale willen wonen in Nederland, maar als 

volwaardige burger zich inzetten voor een medemens.” 

Er is een grens aan uithoudingsvermogen van mensen 

en ontwikkelingen in het asielbeleid zijn niet bijzonder 

hoopvol. Laten wij dan vooral voor blijven bidden voor al deze 

moedeloze reizigers en voor hen blijven hopen dat er een 

toekomst komt voor hen als medeburgers.   

 

Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker PGA
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Elke woensdag van 9.00-9.30 uur Stiltemeditatie in de Sint Joriskerk. Een half uur onder de hoge gewelven in de stille kerk, 

tijd voor je eigen gedachten en gebeden. Vooraf opgeven is niet nodig. 

Stadsdominee: Diederiek van Loo, 06 40700966

stadsdomineeAmersfoort@gmail.com

Rekeningnummer: NL 88 INGB 0009 2253 67

ten name van Stadsdominee PGA

Voorzitter kerkenraadscommissie: Corrie Buitendijk

buitendijk.corrie@gmail.com, 033 465 0118Stadsdominee

Winters licht
Een plotselinge zonnestraal die door de 

wolken piept wordt door mensen vaak 

gezien als ‘een knipoog van God’. God en 

het licht horen bij elkaar, God en de zon, 

God en een ster (Drie koningen !). Zo 

wordt een periode van Godverlatenheid 

gevoeld als donker of ‘nacht’. En in de 

nacht kun je je ongeborgen en eenzaam 

voelen. Alle zorgen, alle pijnen en pijn-

tjes, alles wat er nog moet gebeuren, 

het lijkt altijd veel erger en veel meer in 

de nacht. De opluchting als het morgen 

wordt, het eerste licht door de gordij-

nen komt en de wereld tot leven komt. 

Als je weer toegang hebt tot de wereld, 

tot andere mensen, door gesprek, taak 

en afleiding verlost van jezelf. 

De winter is een donkere periode, de 

dagen zijn kort, het licht heeft in onze 

streken weinig kracht. Nu ik dit schrijf 

is alles grijs en wit: het eerste flinke pak 

sneeuw van dit jaar komt naar beneden. 

Het is prachtig. Op 4 februari gaan we 

gedichten lezen over donker en kou, 

eenzaamheid of juist gezelligheid. 

Schuif aan bij ‘Wintergedichten’: het 

winterseizoen in letterlijke en in over-

drachtelijke zin beschreven en door ons 

besproken en overdacht. Met een kop 

thee, van 16-17 uur in de Amersfoortse 

Zwaan.

Stage
De set gedichten voor deze middag 

wordt gekozen door Wilma Smeenk, 

deze maanden als stagiair van de Fontys 

Hogeschool betrokken bij het project 

Stadsdominee. Misschien hebt u haar 

al ontmoet bij de kerstlichtjestocht of 

de stiltemeditatie. Wilma heeft een 

enorme staat van dienst als docent 

en onderzoeker op gebied van o.a. 

Geestelijke Vorming en interreligieuze 

dialoog. Door deze opleiding wil ze nu 

ook in het pastoraat gaan werken. We 

zijn blij voor haar!

 

 

Brigitte Kaandorp - 

Februari 

We reden op een regenmiddag naar ’t 

noorden. We moesten spelen in Delfzijl 

of Sappemeer. We zaten warm, droog 

en veilig in de auto. De ruitenwissers 

zwiepten dapper heen en weer.

Zomaar een grijze dag in februari,

de zon heeft zich in geen weken laten 

zien. Ik weet ook niet of 't ooit nog 

zomer wordt.

En even later: blauwe zwaailichten in 

de verte. We reden stapvoets, in de file, 

dichterbij. D'r was een ongeluk gebeurt, 

je zag ze liggen. En in de regen stond er 

een ziekenwagen bij.

Zomaar een grijze dag in februari,

de zon heeft zich in geen weken laten 

zien. Ik denk ook niet dat 't ooit nog 

zomer wordt.

We reden op die wintermiddag zwij-

gend verder. We moesten spelen in 

Delfzijl of Hoogeveen. 

't Was buiten regenachtig, koud, zo 

goed als donker, en ieder staarde in de 

auto voor zich heen.

Zomaar een grijze dag in februari,

God heeft zich in geen weken laten 

zien. Ik denk ook niet dat 'ie nog iets om 

ons geeft.

1010



De kerk is open om binnen te lopen en een kaarsje op te steken: elke zaterdag tussen 12 en 16 uur, elke zondag tussen 12 

en 15 uur. Bij bijeenkomsten is de toegang vrij.

Amersfoortse Zwaan: Langestraat 61, 3811 AC Amersfoort,

amersfoortsezwaan@gmail.com

Koster en kerkverhuur: Melina Böhne, 06 20088265

amersfoortsezwaanverhuur@gmail.com

NL13INGB0000542598 t.n.v. Amersfoortse ZwaanAmersfoortse Zwaan

Heel vaak vragen mensen die binnen 

komen lopen: ‘wat is dat nou, Luthers? 

Waaraan herken ik een Lutherse kerk-

dienst?’ Een van de antwoorden is dan: 

aan de participatie van de aanwezigen, 

en dat we altijd vieren met brood en 

wijn, niet alleen met woorden. Maar 

dat ons hart klopt voor de Lutherse tra-

ditie blijkt vooral uit de aandacht voor 

de kerkmuziek. En dat ziet iedereen 

meteen: in die kleine kerk staan een 

orgel, een piano en een klavecimbel. 

En niet zelden worden ze alle drie 

bespeeld in een viering. En natuurlijk 

bent u welkom bij het Zwaankoor dat 

een aantal keer per jaar als projectkoor 

samenkomt. Als je je opgeeft komt de 

muziek over de mail, en voorafgaand 

aan de viering wordt er gerepeteerd 

o.l.v. cantor-organist Cees-Willem van 

Vliet. 

We verwelkomen graag jonge musici 

om mee te doen in de vieringen, als so-

list of als strijkersensemble rondom het 

klavecimbel. Een van de voornemens 

van het nieuwe jaar is dan ook om een 

klavecimbel aan te schaffen dat met 

zijn klank goed past in de ruimte van 

de kerk en in te zetten is voor vieringen 

en voor concerten, bijvoorbeeld op 

Amersfoort Bachdag. We zijn dus op 

zoek naar een veelzijdig (tweedehands) 

instrument en naar sponsors die finan-

cieel helpen om deze droom uit te laten 

komen.

Muziek is ook een belangrijke lijn bij 

het Stadsdominee-project. Muziek 

verbindt zowel spelers en zangers als 

luisteraars en muziek is veelzijdig en 

open. Dat blijkt bijvoorbeeld bij Nacht-

licht in de Sint Joriskerk waar de musici 

onmisbaar zijn. Elke avond spelen er 

drie solisten of groepen. Het is hun 

muziek die woordeloos versterkt wat 

het Nachtteam zegt: wees welkom, ga 

zitten, neem de tijd, geniet. 

Als laatste wil ik de serie concerten in 

Muziek na de Markt noemen die elke 

derde zaterdag in de kerk worden 

gehouden. Laagdrempelig en inhoude-

lijk even veelzijdig als koopwaar op de 

markt. We hechten er als kerk aan om 

deze concerten gratis aan te bieden, 

daarbij geholpen door subsidies en vrij-

willige giften. De een betaalt wat meer, 

zodat de ander die wat minder kan be-

talen ook van een uur prachtige muziek 

kan genieten en daardoor bemoedigd, 

getroost, ontroerd of opgevrolijkt weer 

naar huis gaat. Hieronder staan de 

concerten tot aan de zomer, telkens 

zaterdags om 16 uur: 

18 februari: Anouk Platenkamp - harp,  

18 maart: Meidi Goh en Hanna van 

Gorcum -  viool, viola da gamba, nickel-

harpa en zang,  15 april: Cees-Willem 

van Vliet - J.H.H. Bätzorgel, 20 mei: Joli 

Cuer - vocale muziek uit de Renaissance, 

17 juni: Musica Montana - Amersfoorts 

strijkorkest.

AGENDA 

februari 2023
Zaterdag 4 februari 16-17 uur: Winter-

gedichten - met elkaar poëzie lezen

Zaterdag 11 februari 16-17 uur: ‘Stalen-

kaart geloven’: geleefd geloof in ver-

schillende tradities onder de loep, met 

Gerben Bosma (Gereformeerde Bond) 

en Lydia Janssen (Oud Katholieke Kerk)

Zaterdag 18 februari 16-17 uur: 

Muziek na de Markt - harpconcert 

Anouk Platenkamp

Woensdag 22 februari, 19.30 uur:

Aswoensdagviering in de Sint Joriskerk

Zaterdag 25 februari, 16-17 uur: Viering

Zaterdag 4 maart 16-17 uur: Verrassend 

Bijbellezen o.l.v. Diederiek van Loo

Zaterdag 11 maart, 16-17 uur: 

Trio Colore: Bette Westera, gedichten, 

Claudia Kuhnt, zang, Diederik van Essel, 

gitaar
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Bij de diensten
De zondagen van de weken na kerst staan in 

het teken van het verschijnen en optreden 

van Jezus. Het worden de zondagen van 

Epifaniën genoemd. In de maand februari 

maken we de overgang van de zondagen van 

Epifaniën naar de veertigdagentijd waarin 

we samen onderweg zijn naar Jeruzalem 

waar Christus zal lijden en sterven en 

opstaan.

Zondag 12 februari is de zesde van Epifa-

niën. Jezus verschijnt aan ons als degene die 

woorden spreekt vanaf de Berg. We lezen 

Mattheus 5:17-26. Jezus is niet gekomen om 

de Wet en de Profeten af te schaffen maar 

om die tot vervulling te brengen.

Zondag 26 februari is de eerste van de veer-

tigdagentijd. We lezen over de verzoeking 

van Jezus in de woestijn uit Mattheus 4:1-11. 

Aan het begin van het evangelie wordt al 

duidelijk met welke houding Jezus af zal 

reizen naar Jeruzalem.

In Memoriam
Op 16 december  overleed Arie Jan Teunis-

sen, geboren op 14 juli 1931. Op 24 de-cem-

ber overleed Johannes Pieter van Zoelen. Hij 

werd geboren op 2 juli 1937 in IJs-selstein. 

Op dezelfde dag overleed ook Rudolph 

John, geboren op 12 mei 1937 te Zürich, 

Zwitserland.

kerk: Ringweg Kruiskamp 74, tel. 4720031 

predikant: Ds. H.S. Mosterd, 

predikantadventkerk@gmail.com 

scriba: Gert Simons, tel. 06-51441043,

scriba@adventkerk.nl

penningmeester wijkkas: Hanna Bontenbal, 

penningmeester@adventkerk.nl,

ING NL59 INGB 0001 6321 47 

kopij wijkberichten: Anne Strijker & Felix de Fijter, 

drieluik@adventkerk.nl

Ministrycursus in de Advent en De Kandelaar
In maart en april organiseert het gebeds-

team van de Adventkerk in samenwerking 

met De Kandelaar en New Wine een minis-

trycursus.

Ministry is bidden met mensen in Jezus’ 

naam in de kracht van de Heilige Geest. Het 

gaat daarbij niet om de geweldige gebeds-

vaardigheid van de bidder, maar om God die 

door de Heilige Geest werkt in het leven van 

de persoon die om gebed vraagt. “Ministry is 

zegenen wat God aan het doen is”. Zo breekt 

iets door van het Koninkrijk van God. Lees 

ook Lucas 11:13. 

De ministrycursus is bedoeld voor wie 

ministry wil gaan doen, maar ook heel 

leerzaam voor wie allereerst wil groeien 

in persoonlijk gebed. De cursus is erop 

gericht om je te helpen groeien in geloof en 

vertrouwen, in kennis van en ervaring met 

deze gebedsvorm.

Start ministry-cursus

De data zijn: 

Wo 15 maart en Di 21 maart 2023 in De 

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64.

Wo 12 april en Wo 19 april 2023 in de Ad-

ventkerk, Ringweg Kruiskamp 74

Terugkomavond op 28 juni 2023 in de 

Adventkerk

De avonden bestaan uit een stukje onder-

wijs, aanbidding en zelf doen natuurlijk! 

De thema’s van de avonden zijn:

1.  De heelheid van Gods Koninkrijk - 

 De bijbels basis en praktijk van ministry

2.  Meebewegen met wat God aan het 

 doen is

3.  De hele mens op het oog

4.  Vergeving ontvangen en anderen

 vergeven

5.  Terugkomavond - Meewerken met God 

Praktische informatie

Cursusleiding: Ger Joosten en gebedsteam

Tijd: 19.45u – 22.00u

Inloop met koffie/thee: 19.30u

Kosten: 20 euro 

Materiaal: je ontvangt de eerste avond het 

cursusboekje

Opgeven voor woensdag 1 maart 2023 

bij: Hans van de Ploeg fam.vanderploeg@

xmsnet.nl 

Zijn er vragen of wilt u meer informatie voel 

u vrij om contact op te nemen met Hans van 

der Ploeg.

Hartelijke groet namens Michel Verduijn, 

Hans van der Ploeg, Anne en Elzeline 

Strijker, Liesbeth Nooteboom, Denise 

Uitbeijerse en Maaike de Goei 

De Adventkerk 60 jaar in gebruik!

Deel II
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In de vorige Drieluik het eerste deel over 

de Adventkerk die afgelopen 13 december 

60 jaar in gebruik was. Nu specifiek aan-

dacht voor een paar opvallende elemen-

ten binnen en buiten de kerk:

In de klokkentoren hangen twee klokken. 

Voor de namen van de klokken werd aan 

de gemeenteleden gevraagd om ideeën. 

De kleine klok kreeg zo als naam de 

ROEPSTEM en de grote de LOFSTEM.

Op de buitenmuur aan de noordzijde zie 

je bijzondere letters in het voegwerk.

Dit XP-teken  bestaat uit  de Griekse Ch + 

R = de eerste letters van de naam Christus. 

Deze letters komen dan ook weer terug 

op het doopvont.

Komend vanuit de stad naar de kerk 

valt het 'holrelief' op: Vijf wachtende 

figuren met palmtakken in hun hand, 

wachtend op de komende koning. Deze 

versiering van de gevel is ontworpen door 

het kunstenaarsechtpaar BOGARDS uit 

Amsterdam, dat ook de ontwerpen van de 

kerkramen heeft gemaakt. 

Op de preekstoel valt het houtsnijwerk 

op. Het is een uitbeelding van Johannes 

6: ‘de jongen met de vijf broden en twee 

vissen’. Dat bedoelt ook te doen denken 

aan het Heilig Avondmaal. Vandaar 

staan op de twee zijpanelen de woorden 

‘NEEMT’en ‘EET. Dit is gemaakt door de 

kunstenaar Jan van Luyn, die ook het lig-

gende vrouwenbeeld aan de Ringweg bij 

de Utrechtstestraat heeft vervaardigd.

Verder nog een mooi detail in de vorm 

van gegolfde muren om zo een beter 

akoestiek te bereiken.

En dan de symboliek. Hier weet ds. Dick 

Looijen meer over: ‘De vormgeving speelt 

bewust met de getallen twee, drie en zeven. 

Om maar iets te noemen: de tweedeling van 

de kerk-zaal, de knik van de achterwand en 

de Avondmaalstafel (symbolisch voor Oude 

Testament / Nieuwe Testament of Wet / Evan-

gelie). De drie toegangsdeuren aan de kant 

van het bordes en binnen naar de kerkzaal, 

de drie poten van het doopvont, de drie zijden 

van de preekstoel. En: de drie staanders van 

het nieuwe meubel voor de collectezakken 

die heel recent zijn toegevoegd. De tweemaal 

zeven hangende lampen en de zeven open ramen 

aan weers-zijden van het liturgisch centrum. 

De zeven traptreden naar de kansel. Er heerst 

in alles strakke soberheid met toch een diepe 

symboliek waar bewust over is nagedacht. Een 

mooie puzzelopdracht voor kinderen wanneer u 

de Advent weer bezoekt?’ 

Natuurlijk kan ook het orgel niet onbe-

sproken blijven. Het huidige orgel is op 

15 december 1970 in gebruik genomen en 

is gebouwd door de firma Van de Berg en 

Wendt te Zwolle-Nijmegen. Een orgel met 

13 registers over 2 klavieren en vrij pedaal. 

Ook opvallend zijn de speciale ramen, 

gemaakt volgens een procedé van glas in 

beton. De hoofdpartijen zijn van ‘gekapt 

gekleurd glas’ van 2 centimeter dik, op maat 

gemaakt en vervolgens aan de zijkanten 

behakt. Daardoor ontstonden ongeregelde 

vlakjes, die een flonkerend effect opleveren. 

De onderwerpen van de ramen zijn alle 

samen bedoeld om uit te drukken hoe God 

Zich geopenbaard heeft tot verlossing in 

Christus Jezus.

De vensters aan de zuidzijde laten zien hoe 

dit in het oude testament te vinden is. De ra-

men lopen van donkerder naar lichter over, 

en samen zijn ze donkerder dan de ramen 

aan de noordzijde.

Sinds de laatste verbouwing in 2013 hangt 

er ook een heel zichtbaar element: Een 

prachtig wit kruis boven de kansel. Wat is 

het verhaal hierachter eigenlijk Dirk?

We maakten tijdens de renovatie gebruik van de 

Opstandingskerk (en later ook even de Nieuwe 

Kerk) die al niet meer in gebruik was voor de 

eredienst. Op ooghoogte hing daar naast de 

preekstoel een groot donkerbruin kruis. Bij 

menig kerkganger kwam de gedachte op wat er 

met dat kruis zou gebeuren als de kerk gesloopt 

zou worden. Dat mocht toch eigenlijk niet 

verdwijnen! In overleg met Gijsbert van 

Hoogevest (inderdaad, zoon van de ontwerper 

van de Advent) gevraagd of het een plek zou 

kunnen krijgen in de Adventkerk. Hij kwam toen 

gelijk met het idee het wit te maken en het boven 

de preekstoel aan te brengen’.

Hopelijk laat deze serie van twee delen over 

de Adventkerk als gebouw u met nieuwe 

ogen kijken naar dit toch markante gebouw!

Zuidzijde (uit het oude testament en 

allen in het teken van de aankondiging)

1e raam (Gen.3:15): Vijandschap tussen 

de slang en de vrouw, rijk van de boze 

en rijk van Christus. De kleuren zijn nog 

donker. Eerste aankondiging van de 

Verlosser: u ziet het kruis, dat de nek van 

de slang dodelijk verbrijzelt, terwijl een 

lichtstraal uit het kruis de slang precies 

in de kop treft.

2e raam (Jes. 11:1, 2): Rijsje uit de tronk 

van Isai. Omgehakte stam van een oude 

wijnstok laat het volk Israël, het geslacht 

van Abraham en van David zien als 

afgestorven. Een teer takje ontspruit uit 

de machteloze stam, groeit omhoog en 

draagt volle vrucht: de tros druiven. Het 

takje buigt naar beneden, zoals Christus 

Zich vernederd heeft. De Heilige Geest 

daalt op het takje neer als een duif. Dde 

kleuren worden lichter.

3e raam (Maleachi 4:2): De zon der ge-

rechtigheid zal opgaan. Genezing onder 

haar vleugelen. Dit is de laatste profetie 

van het O.T.: te midden van de brand en 

de verwoesting van de volkeren gaat 

de zon op voor de godvrezenden, de 

zonneschijf met haar stralen (vleugels), 

die zich naar alle kanten uitbreiden. De 

kleuren zijn nu vol en helder.

Noordzijde (nieuwe testament en allen 

in het teken van de vervulling)

1e raam (Luk. 2:7): Zij legde Hem in een 

kribbe. Symbolische kribbe, waarover 

lichtstralen vallen: het licht van de 

verkondiging door de engel en door de 

engelenzang. Fraaie kleuren maar nog 

minder licht dan in de volgende.

2e raam (Hand. 2): Stelt voor de uitstor-

ting van de Heilige Geest als Christus' 

grootste gave en vervulling van alles 

wat voorzegd was, voorgesteld als duif, 

omgeven door de prachtige kleur van 

de Overwinning over de dood (oranje). 

Twaalf 'tongen' in helder licht komen 

eruit voort: de twaalf apostelen en de 

gaven die ze ontvingen en zo ook de 

kerk.

3e raam (Openb. 5:6): Het Lam staande 

als geslacht. Hier zijn de lichtste kleuren 

gebruikt voor de Overwinnaar Jezus 

Christus, het Lam Gods, Agnus Dei. Het 

Lam staat terwijl het geslacht is. Men 

ziet de wond ‘in de zijde aan het kruis 

toegebracht'.

Het Lam draagt de overwinningsvaan: 

een kruisteken met wimpel. De verheer-

lijking van het Lam wordt uitgebeeld 

door de krans om de kop: de laatste 

triomf.
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Vieren
Oude Latijnse namen voor de komende drie 

zondagen, het zijn eenvoudige telwoorden. 

We tellen niet langer vanaf Kerst en Epifa-

nie, maar we tellen toe naar Pasen (waarvan 

de datum wisselt omdat Pasen stoelt op de 

maankalender). Onze blikrichting verandert 

in de zogenaamde ‘voorvasten’. Het zal 

de krant niet halen, maar misschien toch 

aardig om ons te realiseren in het jagen van 

de tijd.

Zondag 5 februari, Septuagesima, 70e dag 

voor Pasen

9.00 uur dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur dienst van Schrift en Gebed

Lezingen: 1 Korintiërs 2,1-5 en Matteüs 

5,13-16

Voor de kinderen is er om 10.30 uur een 

kinderviering ‘Godly play’ in de kapel.

Zondag 17 februari, Sexagesima, 60e dag 

voor Pasen

9.00 uur dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur dienst van Schrift en Gebed

Lezingen: 1 Korintiërs 2,6-11 en Matteüs 

5,17-26

Voor de kinderen is er kindernevendienst

Zondag 19 februari, Quinquagesima, 50e 

dag voor Pasen

9.00 uur dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur dienst van Schrift en Gebed

Lezingen: 1 Korintiërs 3,16-23 en Matteüs 

5,33-48

Voor de kinderen is er om 10.30 uur een 

kinderviering ‘Godly play’ in de kapel.

Aansluitend op de dienst ‘Bijpraten met de ker-

kenraad’ met uitslag Actie Kerkbalans.

Woensdag 22 februari, Aswoensdag

Aswoensdag is de eerste dag van de 40-

dagen op weg naar Pasen. In de viering van 

Aswoensdag ontvangen we als teken van 

inkeer een kruisje van as op ons voorhoofd. 

Enkele Amersfoortse kerken - R.K. geloofs-

gemeenschap St. Franciscus Xaverius, de 

oudkatholieke parochie van de H. Geor-

gius, de (Lutherse) Amersfoortse Zwaan, 

de Johanneskerk en de Bergkerk - vieren 

Aswoensdag gezamenlijk om 19.30 uur in 

de Sint Joriskerk aan de Hof. U bent hartelijk 

welkom. 

Zondag 26 februari, Invocabit, ‘Roept 

hij Mij aan’ (Ps.91,15), 1e zondag van de 

40-dagen

9.00 uur dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur dienst van Schrift en Tafel

Lezingen: Romeinen 5,12-21 en Mattheüs 

4,1-11

Voor de kinderen is er kindernevendienst.

Gastvoorganger is ds. Sytze de Vries

Avondgebed
Halverwege de week, op woensdagavond, is 

er in de kapel van de Bergkerk het avond-

gebed. U bent hartelijk welkom voor de 

vespers, elke woensdagavond om 19.30 uur 

luidt de klok. 

Choral vespers en 
Muziek op de Berg
Nadat op 29 januari in de Choral vesper het 

O nata lux van Tallis (met aansluitend an-

dere Engelse koormuziek) heeft geklonken, 

zal ook in de komende maanden weer veel 

te beleven zijn op muzikaal gebied. Het vol-

ledige programma voor 2023 vindt u op de 

website van de Bergkerk.

Op 26 februari komt componist Kris Oel-

brandt, ooit monnik in de abdij van Maria 

Toevlucht in Zundert, naar de Bergkerk. Hij 

schreef de pianocyclus ‘Catharsis’ op basis 

van het zevende hoofdstuk van de Regels 

voor monniken van Sint-Benedictus (480-

547). Daarin staat hoe een monnik in twaalf 

stappen kan opstijgen naar ware nederig-

heid. De pianocyclus begint zeer luidruch-

tig, maar eindigt in uiterste sereniteit; men 

ervaart de muziek als een pad van contem-

platie, zuivering en catharsis. Een prachtig, 

hedendaags werk aan het begin van de 

Veertigdagentijd. Cees-Willem van Vliet 

zal het werk uitvoeren, de componist zal 

bij de verschillende delen korte meditaties 

uitspreken en bovendien voorafgaand aan 

het concert (om 15.15 uur) een inleiding ver-

zorgen over zijn werk. Tickets à € 15,- (info 

via www.bergkerk.nl).

Voor in uw agenda: op 26 maart, de eerste 

passiezondag, is weer een Choral Vesper, 

Tristis est anima mea, met indringende 

passiemuziek van Hongaarse componisten, 

psalmen in ‘anglican chant’ en hymnen en 

een Magnificat om mee te zingen. Op 23 

april, de feestdag van Sint Joris, zal de Sint 

Joris mis van Herman Finkers ten gehore ge-

bracht worden. Voorafgaand aan dit concert 

zal om 15.00 uur Joris Vercammen, emeritus 

aartsbisschop van de Oudkatholieke Kerk 

een voordracht houden over zijn heilige 

naamgenoot en wat de gedachtenis van Sint 

Joris voor onze samenleving van vandaag 

zou kunnen betekenen.

Kleine liturgiek
Voor wie meer wil weten over de achter-

gronden van de liturgie: wat gebeurt er in 

de samenkomst van de gemeente in de 

eredienst? In twee avonden bespreken we 

de geschiedenis en betekenis van de viering 

van Pasen. Woensdagvond 22 en 29 maart 

om 20.00 uur (aansluitend op het avondge-

bed). Opgave: predikant@bergkerk.nl 

 

Bijpraten met de kerkenraad
Zondag 19 februari, aansluitend op de 

dienst, nodigen we u hartelijk uit om bij 

te praten met de kerkenraad. We maken 

de uitslag van Actie Kerkbalans bekend en 

delen informatie over de financiële positie 

van de Bergkerk. Ook informeren we u over 

de stand van het onderhoud van de Berg-

kerk en de plannen om te verduurzamen. 

Binnen de kerkenraad wordt ook nagedacht 

over toekomstig beleid, we willen u graag 

informeren en horen. Van harte welkom om 

bij te praten met de kerkenraad.

 

Uit de kerkenraad
Op 14 december werd o.a. gesproken over 

de energielasten. Het nieuwe energiecon-

tract laat vanaf 1 januari een prijsstijging 

van 800% zien. Gelukkig hebben we een 

nieuwe, zuiniger verwarmingsketel waar-

door de stijging per saldo mee kan vallen. 

De kerkrentmeesters houden de vinger 

aan de pols qua energieverbruik en waar 

mogelijk zullen komend jaar energiebe-

sparende maatregelen getroffen worden. 

Kerkgangers zullen er rekening mee moeten 

houden dat de temperatuur in de kerkzaal 

iets lager zal zijn dan in de afgelopen jaren. 

Onze jeugdouderling Jacomijn van der Kooij 

vertelde dat er twee avonden voor ouders 

van kinderen/jongeren van Fontein- Berg- 

en Johanneskerk, met als titel ‘waarde(n)vol 

opvoeden’, gepland staan. 

Sinds december hebben zo'n veertig Berg-

kerkers die bepaalde taken binnen de ge-

meente verrichten een eigen e-mailaccount 

@bergkerk.nl. De gehele PGA is, m.n. vanuit 

privacyoverwegingen (AVG-wetgeving), 

overgestapt naar M365 dat een stabiele en 

veilige omgeving lijkt te bieden. 

We namen afscheid van ouderling-

kerkrentmeester Jan Willem de With, die 

deze functie tien jaar met grote inzet heeft 

vervuld. Hij wordt opgevolgd door Huib 

van Helden. Er wordt nog gezocht naar een 

tweede kerkrentmeester en een diaken.
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Pastoralia
 

Belijdenis doen

In de komende paasnacht, bij de doopge-

dachtenis, is het ook mogelijk om persoon-

lijk belijdenis te doen. Een stap ingebed 

in de liturgie om bewust te behoren bij de 

gemeente van Christus. Het kan een beteke-

nisvolle stap zijn om je doop te beamen en 

verantwoordelijkheid te nemen als lid van 

de christelijke gemeente. Voorafgaande aan 

de belijdenis kunnen individueel of in een 

groep enkele voorbereidende gesprekken 

worden afgesproken. Aanmelding bij de 

predikant predikant@bergkerk.nl 

 

Wij gedenken

Jantien Smit - Buiting: donderdag 8 de-

cember is ze in de leeftijd van 74 jaar thuis 

overleden.  

Nel Beekes - Wijsenbek van Veldhuyzen: 

zondag 11 december is ze in de leeftijd van 

90 jaar overleden in verpleeghuis 

De Lichtenberg.

Jaap Jan Viergever: zondag 8 januari is hij 

in de leeftijd van 59 jaar in het UMC Utrecht 

overleden. De afscheidsdienst was 17 januari 

in het ’t Gein van Sherpa te Baarn, waarna hij 

begraven is bij zijn ouders op begraafplaats 

Oud Leusden. ‘Ik voel me kind aan huis bij 

jou, Heer’ (naar psalm 23)  

 

Bereikbaarheid

Komende maand ben ik in de week van 26 

februari t/m 5 maart afwezig. In voorko-

mende gevallen kunt u via het pastoraal 

meldpunt 0619945139 een beroep doen 

op pastorale zorg of een vervangende 

predikant.    

Vriendelijke groet, ds. J. van Baardwijk

Bergrede 2023 door Dilara Bilgiç

Waarde(n)vol opvoeden

Ben je (groot)ouder, verzorger of op een 

andere manier betrokken bij de opvoeding 

van kinderen en/of tieners? Wil je je vragen 

en ervaringen over de rol van geloof in de 

opvoeding delen? Tijdens twee avonden 

gaan we in gesprek over eigen ervaringen, 

over visie en over de praktijk van geloven 

in de opvoeding. De eerste avond was 25 

januari in de Fonteinkerk, de tweede avond 

is 9 februari van 20.30 - 22.00 uur in de 

Bergkerk. De avonden worden geleid door 

Jacomijn van der Kooij en Erik Renkema.  

U kunt zich aanmelden bij Erik Renkema: 

e.renkema@planet.nl.

Dilara Bilgiç is schrijver, geeft lezingen, 

modereert gesprekken en is freelance 

journalist bij De Correspondent. Ze stu-

deert psychologie, is 20 jaar oud en heeft 

inmiddels al twee boeken geschreven.

Haar eerste boek kwam voort uit een 

examenwerkstuk dat zij schreef in het 

laatste jaar van het JvO-gymnasium hier 

te Amersfoort. The Black Box Democra-

tie verscheen in 2020 en premier Rutte 

nodigde haar daarop in het Torentje uit 

voor een gesprek.

Vorig voorjaar verscheen Dilara’s tweede 

boek: De Gelabelde. Dit boek verhaalt 

over een meer persoonlijke filosofische 

zoektocht naar het effect van labelen 

van mensen. Dilara is in Turkije geboren. 

Haar vader - met een Turks-Koerdische 

achtergrond - kwam naar Nederland 

als vluchteling. Lang koos zij ervoor een 

hoofddoek te dragen en ondervond aan 

den lijve het vaak (giftige) effect van 

hokjesdenken. In haar boek roept zij op 

om mensen te ontlabelen. Verplaats je in 

de ander. 

Er is alle reden om de jongste filosoof 

van Nederland uit te nodigen voor de 

Amersfoortse Bergrede 2023 die op 

woensdagavond 8 maart in de Bergkerk 

om 20.00 uur aanvangt. In haar Bergrede 

haakt Dilara aan op de tekst: ‘Waarom kijk 

je naar de splinter in het oog van je broeder 

of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog 

niet opmerkt?’ (Mattheüs 7:3).

Kaarten a €15,- (incl. boekje) zijn online 

verkrijgbaar via de link https://www.

ticketkantoor.nl/shop/bergrede2023 

De link staat ook op de website van de 

Bergkerk
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Nieuwjaarsontbijt 
8 januari 2023
Dertig mensen aan een uitgebreid ontbijt! 

Zo begonnen kinderen, jongeren, ouders, 

leiding, koster en dominee het nieuwe jaar 

met elkaar. Enkele herinneringen aan de 

kerstmusical kwamen weer boven, de kerst-

vakantie is besproken en plannen voor het 

nieuwe jaar zijn gedeeld. Een heerlijk begin!

Aan tafel
Het jaarthema wordt letterlijk in praktijk 

gebracht.:

-  Voer voor vroege vogels: ontbijt op 

zondag in de kerk. Tot aan de zomer op de 

tweede zondag van de maand (12 feb, 12 

mrt, 9 apr, 14 mei, 11 jun). 

-  Eten wat de pot schaft: samen warm eten 

op een doordeweekse dag rond het avon-

duur, daarna gaat ieders weer haars/zijns 

weegs. De bedoeling is dat gemeentele-

den dit bij toerbeurt verzorgen. 

-  Samen een hapje eten: Henk en Jantien 

van Ieperen koken komende maanden 

thuis voor de diverse groepen die ons 

kerkelijk leven gaande houden. Denk aan 

beamteam, kosters en koffieschenkers, 

contactpersonen, lectoren en bloemen-

dames, enz.. Een smakelijke manier om 

even op andere wijze bij elkaar te zijn. De 

groepen ontvangen een uitnodiging.

Nadere informatie, ook over data en opgave, 

volgt op de nieuwsbrief.

Kerkdiensten
Zondag 5 februari: ‘Ik wil wel meewerken 

aan een spontane dienst’ zei Jara Vliem en 

zij komt weer met haar viool, samen met 

haar opa Eddie op orgel en piano. Hoe we 

het invullen is nog een verrassing, het wordt 

vast mooi. Op het rooster staat deze weken 

het begin van de Bergrede van Jezus, van-

daag Matt. 5:13-16, over zout en licht.

Zondag 12 februari: We lezen verder in Je-

zus’ rede op de berg, zoals Mozes op de berg 

Gods richtlijnen ontving; Matt. 5:17-26. Jezus 

schaft de Wet niet af, maar zet een tandje 

bij, om zo te zeggen. Is dat nou evangelie?

Zondag 19 februari: In Matt. 5:33-48 komt 

er nog weer van alles aan de orde. Gaat het 

nou om regels of om levenshouding? ,,Zo 

waarlijk helpe mij God Almachtig”, zeggen 

christenen bij hun ambtseed waarbij ze 

niet zweren maar een belofte afleggen. 

Dat komt van dit Bijbelgedeelte. Maar wat 

betekent een belofte?

Zondag 26 februari: In de veertigdagentijd 

volgen we het project ‘Verander je mee?’ 

Alles hoeft niet altijd hetzelfde te blijven. 

Deze tijd van bezinning kan als de schoon-

maak zijn: blaas het stof er af, fris alles op, 

misschien leg of zet je dingen anders neer. 

Oftewel: we gaan bezig met ons (geloofs)

leven waarbij de oude, bekende verhalen 

ons op nieuwe gedachten en daden kunnen 

zetten. In de volgende Drieluik meer uitwer-

king hoe we dit met kinderen, jongeren en 

heel de gemeente (en daarbuiten?) doen.

Alle kinderen van onze gemeente ontvan-

gen weer een boekje voor thuis met verha-

len, weetjes, opdrachten en tips.

In memoriam
Lieko Witteveen (1941 - 2022)

‘Voor eeuwig in Gods hand/ en in ons hart 

geborgen’ – zo opent het overlijdensbe-

richt van Lieko Witteveen. In de nacht van 

1 december is hij plotseling overleden in 

Meander MC. Een bijzonder innemende 

man met oprechte belangstelling voor zijn 

gesprekspartner. Hij verstond de kunst om 

dóór te vragen bij een wat te snel antwoord 

op ‘Hoe gaat het met je?’

Lieko zette in op verbinding, In zijn gezin 

met Ali samen, in zijn familie, in zijn werk 

en ook in de kerk. Hij was altijd zeer bij de 

kerk betrokken o.a. als ambtsdrager.

Hij zong goed en graag; zijn wijs en zijn 

wijze om geloof in God te verwoorden en te 

delen.

Ook toen het zo moeilijk werd met het 

verlies van een schoonzoon, met de ziekte 

van zijn vrouw Ali en haar noodgedwon-

gen verhuizing naar De Koperhorst, met 

kwetsbaarheid en ziekte van hemzelf – hij 

bleef zingen. Zijn koor Oriolus zong in de 

afscheidsdienst op 7 december, aangrijpend 

prachtig. Onder het lied ‘I have a home 

beyond the river’ werd hij uitgedragen voor 
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koster en beheer/verhuur: Mw. M. de Koning-Timmer, 

tel. 4759941, koster@debronamersfoort.nl 
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zijn begrafenis op Rusthof. We hebben 

gebeden om troost en moed voor Ali, hun 

kinderen en kleinkinderen en voor ieder die 

deze lieve en wijze man mist.

ds. Rein van der Zwan

Henk Kooi (1933 - 2022)

‘Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.’ 

Deze aansporing van Paulus karakteriseert 

het leven van Henk Kooi. Nog zien we voor 

ons hoe hij op eigen initiatief en op zijn 

wijze voor kerkgangers de deur opende, hen 

hartelijk welkom heette en verder wegwijs 

maakte. Het beeld tekent hem ten voeten 

uit. Altijd zocht hij de verbinding. Oordeelde 

niet en veroordeelde zeker niet. Daarbij 

wist hij uit eigen ervaring dat leven niet 

altijd gemakkelijk is. Samen met zijn vrouw 

Gré had hij het goed, maar het verlies van 

hun zoon in juni jl. was het ergste wat hen 

overkwam. Zijn eigen ziekte van lichaam en 

geest waren ook zwaar. Hij bleef vriendelijk 

tot het opeens helemaal op was. Spreken 

ging niet meer, reageren op muziek of een 

lied bleef wel. Zijn leven lang zong hij graag. 

Liederen die ervan weten dat we het al-

lemaal van Gods goedheid moeten hebben 

èn dat we daar ook op mogen vertrouwen. 

Zo kwamen we op 9 januari in een volle kerk 

samen om voor zijn leven te danken, waarna 

zijn lichaam op Rusthof is begraven. Moge 

God de bron van troost, moed en kracht zijn 

voor Gré, hun kinderen en kleinkinderen en 

ieder die om Henk rouwt. 

ds. Rein van der Zwan

Maurits Kortenoeven (1945 - 2023)

Verborgen sociaal, zo typeren zijn vrouw en 

kinderen hem. Bescheiden, niet opvallend, 

rustig, maar wél aanwezig. Met oprechte 

aandacht, hartelijke interesse. Heel gewoon 

en juist daarmee zo bijzonder. 

Rots in de branding, steun en toeverlaat voor 

zijn vrouw Petra. En dat was wederzijds. 

Beide met kwetsbare gezondheid. Niet 

geheel onverwacht maar toch nog plotseling 

is hij in de nacht van 12 januari overleden, 

5 dagen na hun 52-jarig huwelijk. Op 18 

januari vond zijn uitvaart in besloten kring 

plaats in de Torenzaal van crematorium 

Amersfoort. Kostbare herinneringen werden 

gedeeld, voor zijn leven is gedankt. Gods 

trouw is bezongen in het vertrouwen dat Hij 

als Herder ook Maurits heeft Thuisgebracht 

aan vredig water. 

Als gemeente gedachten we deze vriende-

lijke man in ons midden. Ons gebed is voor 

Petra, kinderen en kleinkinderen en ieder 

ander die hem mist. 

ds. Rein van der Zwan

 

Kerkenraad kiest koudere 
kerkzaal
De kerkenraad vergaderde ergens aan huis, 

dat scheelt weer stookkosten. Hij boog 

zich over de vraag waar we de kerkdiensten 

houden, in de gemeentezaal of in de kille 

kerkzaal. De energiekosten moeten omlaag 

nu we van € 800/maand naar € 2800/maand 

gaan als we niets doen. Met oud en nieuw 

hielden we de diensten in de wijkzaal. Dat 

ging goed met het aantal kerkgangers dat er 

was. Ook online uitzending was goed moge-

lijk. Maar de stoelen moeten daar gescha-

keld staan volgens veiligheidsvoorschriften 

en we willen niet te dicht op elkaar zitten. 

Met het gemiddeld aantal kerkgangers is de 

wijkzaal te klein, daarom is besloten om de 

gewone zondagse diensten in de kerkzaal te 

houden. Tegen kou kan je je kleden.

Beleidsplan
Het beleidsplan voor de komende vier jaar 

is definitief vastgesteld. In de laatstgehou-

den gemeentevergadering is de inhoud in 

grote lijnen meegedeeld. We gaan niet uit 

van de ideale gemeente die we nog moeten 

vormen, maar van de gemeente zoals die 

nu is met haar mogelijkheden en beperkin-

gen. Daarin moeten we het doen met de 

beschikbare menskracht: wat kan, doen we; 

wat niet (meer) kan, laten we los. Dit is geen 

treurverhaal, er gebeurt voor en achter de 

schermen heel veel. Waar vernieuwing of 

ondersteuning gewenst is, verlenen we die. 

En we blijven openstaan voor samenwerking 

met andere gemeenten.

Diaconie
Het werk van de diaconie is weer eens uit-

voerig besproken. De drie diakenen zijn zeer 

actief rond geldwerving en diverse acties 

het jaar door. De hulp van gemeenteleden 

hierbij is onontbeerlijk. Stille armoede is 

een groot probleem in onze samenleving. 

Daar bieden diakenen hulp. Waarbij vraag 

en aanbod niet in balans zijn: hoe kom je 

armoede op het spoor, hoe vinden mensen 

zonder schaamte de beschikbare hulp?

Informatiefolder
Er wordt gewerkt aan een nieuwe infor-

matiefolder De Bron, uiteraard binnen de 

grenzen van de privacy-wetgeving.
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Bij de diensten
Wat was het een feest dat we met kerst weer 

voltallig bij elkaar kwamen (ook al heerste 

er een griepgolf en kon niet iedereen die 

wilde ook daadwerkelijk aanwezig zijn). 

Een mooie kerstnacht met veel creatieve 

inbreng en een feestelijke eerste kerstdag 

met het koor Happy Song: het heeft ons 

goed gedaan. Twee ingetogen vieringen op 

31 december en 1 januari markeerden de 

overgang naar een nieuw jaar. Dat mogen 

we in vertrouwen en geloof tegemoet gaan. 

We tellen onze zegeningen en zijn bij alle 

zorgen die er zijn ook blij met de groei die 

we als gemeente doormaken.

Zoals al aangekondigd in Drieluik ben ik 

met een serie over de Geloofsbelijdenis be-

gonnen. In de maand januari stonden we stil 

bij het ‘ik geloof in God de Vader, ik geloof in 

God de Zoon en ik geloof in God de heilige 

Geest’. Wat komt er na deze grote drie? Dat 

is het geloof in de kerk als de ene, heilige, 

katholieke, christelijke gemeenschap van 

de heiligen. Daar gaat het op 19 februari 

over.  Vervolgens komt aan de orde wat het 

geloof in God betekent: de vergeving van 

de zonden (26 februari) de opstanding van 

het lichaam (19 maart) en het eeuwige leven 

(26 maart). Elke keer is er op die zondag een 

verdiepingsmoment. 

Op zondag 29 januari (als het thema ‘ik ge-

loof in de heilige Geest’ aan de orde komt) is 

de doop bediend aan de volgende kinderen: 

Julie Ingeborg Preiss, Lotte Preiss, Mirthe 

van der Linden, Lauren Noah Droogen-

dijk en Elin de Sterke. Wat een feestelijk 

gebeuren, dat het ‘water van God’ over deze 

kinderen mag gaan, als inwijding in het 

leven in het lichaam van Christus. 

Op 5 en 12 februari begroeten we onze 

‘eigen’ Neeltje Rietveld (tegenwoordig 

dominee in Eemdijk) en Leantine Dekker als 

voorgangers. 

Op 19 februari is onze maandelijkse viering 

van het Heilig Avondmaal.

Goede vieringen gewenst.

Vorming en Toerusting
Op 19 en 26 februari en op 19 en 26 maart 

is er een vervolg van de zondagmiddagen 

voor geloofsverdieping. Dat is elke keer van 

17.00 tot 18.30 uur, in de Brug. Fijn dat er 

intussen een groep meedoet, mocht je een 

‘losse’ middag willen meedoen, kom er dan 

gewoon bij.  

De veertigdagentijd
Op Aswoensdag, 22 februari kun je een 

askruisje halen in de Brug. Enige jaren 

geleden zijn we in de Brug begonnen met 

de mogelijkheid om op deze woensdag een 

askruisje te ontvangen. Het heeft een diepe 

betekenis om zo, aan het begin van deze 

bijzondere tijd, het kruis van Christus in 

asvorm in je handpalmen of op je voorhoofd 

te ontvangen. Het is een teken van nederig-

heid (as) maar ook een teken van toewijding 

aan Jezus Christus, die voor ons het kruis 

heeft gedragen. Om 16.00 uur is er een kort 

liturgisch moment, maar je kunt het kruisje 

ophalen vanaf 16.00 tot 20.00 uur. Steeds 

meer Bruggers (en anderen) komen hiervoor 

naar de Brug, doe deze keer ook mee! 

Nieuw leven
Gert en Inge Droogendijk (Dokter van de 

Kolkstraat 80, Nijkerkerveen) ontvingen (na 

Naomi en Bente) een derde dochter, Lauren 

Noah. Dat was op 23 november. Op 12 de-

cember werd bij Bas en Anne Eva de Sterke 

(Eline Verestraat 27) een dochter geboren: 

Elin. En Gijs en Eva van der Poel werden op 

30 december verblijd met ook een dochter: 

Ruth Maria. Wij dragen Lauren, Elin en Ruth 

op aan God, in de wetenschap dat God ook 

voor deze kinderen een Vader in de hemel is. 

Wij feliciteren Gert en Inge, Bas en Anne Eva 

en Gijs en Eva van harte met het kostbare 

leven dat hun is toevertrouwd.

Arjan Plaisier

Uit de kerkenraad
In de kerkenraadsvergadering van december 

hebben we o.a. gesproken over de vacatures 

in het kerkenwerk en de uitdagingen rond 

de energiecrisis. We hebben open gespro-

ken over onze zorgen hierbij en het was erg 

bemoedigend om dit met elkaar te delen. 

We zijn ook erg blij met de opbrengsten 

van de extra energiecollecte tot nu toe en 

werken met vertrouwen aan een duurzame 

toekomst. Daarnaast hebben we het gebruik 

van de kerkapp geëvalueerd en afgesproken 

dat we in 2023 onze interne communicatie 

hierop verder zullen gaan focussen. 

In de januari vergadering hebben we 

afscheid genomen van drie ambtsdragers 

en vooruitgekeken naar het jaar dat voor 

ons ligt, o.a. naar de heidag van 11 februari. 

Deze zal in het teken staan van een stukje 

bezinning op ons als gemeente: wat is 

onze identiteit, hoe zijn we gegroeid de 

afgelopen drie jaar, en wat willen we hierin 

behouden. We zullen u hierover op een later 

moment verder informeren.

Leendert Kok, voorzitter kerkenraad

In memoriam

Christa Maria Roety Terhenne

Op 6 december 2022 overleed Christa in 

haar appartement in de Koperhorst. Ze werd 

geboren op 23 oktober 1933 en werd dus 

89 jaar. Het was zwaar voor haar om haar 

moeder te verliezen toen ze 18 jaar was. Ze-

ker toen haar vader een tweede echtgenote 

vond die haar niet zag staan. 

Van haar geboorteplaats Leeuwarden, trok 

ze naar Groningen voor haar opleiding, ver-

volgens naar Rotterdam en tenslotte naar 

Amersfoort waar ze in het Elisabeth-ver-

pleeghuis ging werken. Vanaf het begin was 

ze betrokken bij de Brug. Ze zette zich in als 

ouderling en werkte voor het ouderenpasto-

raat. Ze was inzetbaar bij het verwelkomen 

van kerkgangers en achter het buffet. Met 

liefde schonk ze koffie. De Brug was haar 

kindje. Christa was tot voor kort elke zondag 

in de Brug. We hebben op 14 december 

afscheid van haar genomen op Rusthof. 

We lazen de adventstekst: Jesaja 9: 1-6, die 

ik ook vlak voor haar overlijden met haar 

gelezen had. We verliezen in Christa één van 

de steunpilaren van wijkgemeente de Brug. 

We zullen haar missen en gedenken haar in 

dankbaarheid.

Ds. Wim van der Hoeven

Kerkgebouw: Schuilenburgerweg 2, tel. 4725109 

Predikant: Ds. Arjan Plaisier, ajplaisier@brugkerk.eu, 

tel. 4758181. 

Verhuur en beheerder De Brug: verhuur@brugkerk.eu 

Pastoraat: pastoraat@brugkerk.eu

Scriba: scribaat@brugkerk.eu 

Wijkkas: NL09 INGB 0000 6423 86 

t.n.v. wijkgemeente De Brug 

Diaconie: NL40 INGB 0005 0360 25 t.n.v. Diaconie De Brug 

Ledenadministratie: tel. 06 49 84 26 31 of: 

administratie@brugkerk.eu

Kerkbalans: kerkbalans@brugkerk.eu 

Autodienst: autodienst@brugkerk.eu 

Voor overige adressen en informatie kunt u terecht op 

de website van De Brug: www.brugkerk.eu 

1818



Ambtsdragers

Op zondag 22 januari namen wij afscheid 

van Nicoline van der Laan (jeugdouderling), 

Gerrit Spronk (missionair ouderling) en Dick 

van Karsbergen (diaken). Wij danken hen 

voor hun inzet! Daarbij bedenken we dat 

Dick van Karsbergen met onderbrekingen 

32 jaar diaken is geweest. Wat een tijd! Dick 

heeft hiervoor een mooi speldje gekregen 

en dat komt hem zeker toe. In dezelfde 

dienst is Gerrina Bakker-van Egdom voorge-

steld als kerkrentmeester en zal zij het col-

lege van kerkrentmeesters gaan versterken. 

Wij wensen haar een goede tijd!

Theaterstuk Etty Hillesum

Op zondagmiddag 12 maart kun je een 

bijzonder theaterstuk meemaken in 

de Brug. Ons eigen Brugcombo werkt 

eraan mee. Het is een oecumenische 

samenwerking tussen de Brug met het 

spiritueel en cultureel centrum van de 

Xaveriuskerk.

Sinds haar biografie het NOS-journaal 

haalde, is Etty Hillesum bekend gewor-

den bij een breed publiek. Zij is een 

jonge Joodse vrouw die in Auschwitz 

is vermoord. Nu is er een muzikale 

vertelling gemaakt, gebaseerd op haar 

dagboeken en brieven die ze o.a. in 

Westerbork schreef.

Haar teksten worden afgewisseld met 

songs van Bløf, Stef Bos e.a. Een actrice 

en twee vertellers laten zien hoe zij 

langzaam tot een indringend Godsbesef 

komt. Dit kostbaarste in het diepste 

van elk mens wil zij door lijden en dood 

bewaren.

Het theaterstuk wordt opgevoerd op 12 

maart om 16.00 uur in de Brug en op 25 

maart om 15.00 uur in Xaveriuskerk. Op 

15 maart om 20.00 uur is er gelegenheid 

om in kleiner verband door praten over 

Etty’s teksten, o.l.v. ds. Marianne Vonke-

man, die ook het theaterstuk schreef.

Kerstviering

De kerstviering in de Brug voor senio-

ren, georganiseerd door de dames van 

het ouderenpastoraat, bleek een groot 

succes. Vele ouderen hadden gehoor 

gegeven aan de uitnodiging, dat was 

zichtbaar, hoorbaar en sfeerverhogend.  

Het voelde als een middag van elkaar 

ontmoeten, voor velen verheugend.

De kou in de kerk overschaduwde het 

samenzijn, maar toen het orgel ging 

jubelen en koffie werd rondgedeeld, 

voelden we ons een beetje verwarmd. 

Wat een rijkdom om met zovelen de 

oude vertrouwde liederen te mogen 

zingen, ze nemen je mee terug naar de 

zondagsschool van lang geleden.

Na een overdenking en gedichten hieven 

wij het slotlied aan: Vrede op aarde. 

Dat gevoel was even voelbaar tijdens de 

samenzang. Maar hoe kan er Vrede ontstaan 

in een wereld waarin zoveel onrust, zoveel 

onrecht leeft??

Wat een voorrecht dat wij mogen gelo-

ven dat over die wereld: 'Een groot Licht 

der lichten straalt'. 

Mevrouw P. Gaakeer
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Uit de kerkenraad
Bij de afgelopen kerkenraadsvergadering 

konden we onze consulent Diederiek van 

Loo verwelkomen. Hieronder een aantal van 

de onderwerpen die aan de orde kwamen:

Samenwerking binnen de kwartetkerken

Tegenwoordig vergaderen de kerkenraads-

voorzitters van de kwartetkerken ieder 

kwartaal met elkaar. Tijdens de vergadering 

van december is besloten dat de Emmaüs-

kerk tijdens de zes weken van roulatie in 

de zomer meedoet met De Bron en De 

Hoeksteen. Er zullen dus twee diensten in 

de Emmaüskerk worden gehouden, twee in 

De Bron en twee in De Hoeksteen. U hoort 

er nog meer van.

Kerk-app

Waar u ook nog meer van zult horen is de 

kerk-app. Alle vier kwartetvoorzitters zijn 

enthousiast over het idee, zoals overigens 

ook de PGA als geheel. Een kerk-app is al-

leen voor kerkleden bedoeld; haar functie is 

om de communicatie en daardoor de saam-

horigheid onder kerkleden te verbeteren. Ze 

is te gebruiken op smartphone en tablet en 

vervangt veel functies, zoals het Hoekboek, 

de agenda en de vele WhatsApp-groepen 

die onze gemeente rijk is. Voor elke groep 

binnen de gemeente, zoals de Kinderdienst 

of de kerkenraad, of een studiekring, kan 

een aparte ruimte gecreëerd worden. 

Mensen die de kerk-app gebruiken moeten 

alleen een e-mailadres opgeven; alle andere 

informatie wordt vrijwillig verstrekt en is 

alleen zichtbaar voor degenen die zich op-

gegeven hebben voor de kerk-app (dus zoals 

het Hoekboek nu). Voor mensen zonder 

smartphone of tablet zal de informatie na-

tuurlijk ook nog op de traditionele manieren 

verstrekt worden.

Evaluatie

We hebben ook de afgelopen advents- en 

kerstperiode geëvalueerd. Vooral hier was 

de inbreng van onze consulent heel nuttig. 

Volgend jaar bieden we weer een advents-

kalender aan, maar een ander type dan 

dit jaar. We gaan ook door met de antifo-

nen, maar óf andere dan dit jaar, óf beter 

geoefend. We onderzoeken of we volgend 

jaar weer een kerstnachtdienst kunnen 

aanbieden; die wordt dan zo ingericht dat 

hij ook niet-leden (bijvoorbeeld uit de 

wijk) aanspreekt, en de kerstochtenddienst 

wordt op de jeugd gericht. We hebben een 

compliment gestuurd naar de kinderdienst 

voor hun speciale inspanningen tijdens de 

adventsperiode. De standbeelden waren 

niet alleen voor de kinderen, maar ook voor 

andere gemeenteleden een verrijking.

En verder…

Verder hebben we ons gebogen over het 

doel van de opbrengst van de oliebollen-

actie (€640! Alle medewerkers heel erg be-

dankt! En lekker dat de oliebollen waren!). 

Een gemeentelid vroeg waarom dit niet een 

meer uitgesproken christelijk doel kon zijn 

dan ‘Save the Children’. Volgend jaar maken 

we misschien een andere afweging, maar 

dit jaar hebben we deze keuze gemaakt om-

dat ook deze organisatie heel goede dingen 

doet voor de kinderen die zo na aan Jezus’ 

hart liggen, en omdat ze ook ons helpt door 

veel in ons gebouw te vergaderen.

Na meerdere jaren zonder heeft de ker-

kenraad weer een ‘heidag’ gepland, op 18 

februari. Daar hoort u later meer over. Ook 

moesten we het weer hebben over licenties 

en rechten bij de uitzending van onze dien-

sten, en over de inrichting van de kerkzaal.

We hebben het ook gehad over de vacatures 

die er nog altijd zijn, vooral bij de diaconie. 

Als u het fijn vindt om andere mensen te 

helpen dan is er vast een taak in de diaconie 

die u op het lijf geschreven is. Het beam-

team daarentegen heeft twee nieuwe mede-

werkers, waarvoor hartelijk dank! Meer zijn 

welkom! We zoeken ook nog een algemene 

beheerder voor het kerkgebouw. Ook hier 

zijn mensen die een deel van de concrete 

taken op zich kunnen en willen nemen zeer 

welkom. Stuur een mail naar mij op scriba@

hoeksteenamersfoort.nl en ik zorg dat het 

op het goede adres terecht komt.

Ineke van Oosten, scriba

In memoriam 
Theodora Houssein 

* 26 januari 1956 (Roemenië) 

† 19 december 2022

Op maandag 19 december is Theodora in het 

ziekenhuis gestorven. Dora kwam de afgelo-

pen paar jaren trouw in de Open Huiskamer 

op vrijdagmorgen. Ze was de vrouw die zich 

sierde met kettinkjes (klein en groot) en 

ringen. Rijk in aantal, kleuren en gewichten. 

Dora vond in de huiskamer veiligheid en 

geborgenheid bij de trouwe inlopers. Ze 

kon zich niet zo goed verstaanbaar maken, 

maar met haar lichaamstaal kwam ze een 

heel eind. Het stemt dankbaar dat ze zich 

blijkbaar in de wekelijkse Open Huiskamer-

kring gezien en gekend voelde. Eveneens in 

de zondagse diensten kwam ze regelmatig 

binnenwandelen, ook met haar uitpuilende 

tas(-sen), waaruit vaak een beertje guitig 

z'n kopje liet zien. We weten weinig over 

Dora, we denken dat ze weinig contacten 

had. Hoewel... in het winkelcentrum was ze 

een bekende verschijning voor velen, graag 

schoof ze aan waar het geurde naar koffie of 

naar een lekker hapje. Een bijzondere vrouw 

die we gaan missen. Op woensdag 28 de-

cember j.l. werd in de Torenzaal op Rusthof 

de korte gedachtenis gehouden, waarbij 20 

mensen, betrokkenen bij de Open Huiska-

mer of anderszins, aanwezig waren. Met een 

tweetal gedichten, enige herinneringen, 

en zang/muziek hebben we haar uitgeleide 

gedaan. Aansluitend vond de graflegging 

plaats. We vertrouwen dat Dora, die zich zo 

graag tooide met glitter en glamour, nu mag 

stralen in het Licht van de Goede Herder..…

Titus Woltinge 

Dakloos, een keuze of noodlot?
Op woensdagmiddag 15 februari 2023 

om 14.00 uur, komen wij weer samen in 

De Hoeksteen. Deze middag zal worden 

verzorgd door Henk Griffioen, ambassadeur 

van daklozen te Utrecht.

Het onderwerp: Dakloos, een Keuze of 

Noodlot?

Een indringend en soms ontroerend verhaal 

van een vrijwilliger, die al 25 jaar in verschil-

lende functies zich voor daklozen inzet. Bij 

deze presentatie ziet u ook beelden om een 

indruk te geven van de opvang van daklozen 

in Utrecht. We hopen op een boeiende 

middag.

Indien u vervoer nodig heeft, dan kunt u 

contact opnemen met de heer Siebe de 

Vries, telefoon 033-4724345.

U bent van harte welkom.

Team Seniorensoos

kerk: Klaartje Donzepad 59, tel. 4807898 

coördinator beheer: S. Woldendorp, tel. 06 24340984 

coördinator verhuur: H. Koolstra, tel. 06 13064810

predikant: vacant Voorzitter: T. Grünbauer, 

voorzitter@hoeksteenamersfoort.nl 

scriba: J.H. van Oosten, scriba@hoeksteenamersfoort.nl

bankrekening: NL18 ABNA 0553 2171 35

website: www.hoeksteenamersfoort.nl
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made in heaven'. We hebben elkaar ontmoet 

in de kerk en zijn 44 jaar getrouwd geweest. 

2½ jaar terug is mijn echtgenoot helaas 

overleden. Mijn man was een dominee uit 

Nederland. De Protestantse gemeenten in 

België waren heel klein. Wij voelden ons 

vaak een soort missionarissen. De gemeente 

bestond grotendeels uit arbeiders, heel 

eenvoudige mensen, ex-katholieken. Mijn 

geloof is in de kern Duits protestants. Het 

is een vrolijk, kinderlijk, blij geloof, dat 

ik deelde met mijn man. Een dominee 

verdient in België heel weinig. Ik heb altijd 

hard moeten meewerken om de eindjes aan 

elkaar te knopen. Nadat ik mijn man had 

leren kennen heb ik er bewust voor gekozen 

om domineesvrouw te worden. Eigenlijk 

was mijn doel om diplomate voor Duitsland 

te worden.

Heb je een lijfspreuk?

'Mij geleidt des Heren hand'. En toen ik 

belijdenis deed, 'Konfirmation' in de Duitse 

kerk, koos ik psalm 27 uit: 'De Heer is mijn 

licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen'.

Hou je van muziek?

Ik ben dol op muziek! Vooral op klassieke, 

melodieuze, harmonieuze muziek. Ik heb 

Italiaans temperament en via mijn moeder 

Spaans bloed. Ik zoek daarom rust in de 

muziek. Het vioolconcert van Beethoven 

vind ik erg mooi. Tijdens het huishouden en 

borduren luister ik naar muziek via Spotify 

lijstjes. 

Voor wat betreft kerkmuziek  'Meine 

Hoffnung und meine Freude' een Taizé lied, 

dat ik erg mooi vind.

Hoe zie je de kerk? 

Aan mijn jeugd heb ik een trauma 

overgehouden als enige protestant tussen 

de katholieken. Ik werd mishandeld door 

de nonnen en van de pastoor mocht ik niet 

spelen met de andere kinderen want ik was 

van de duivel.

Ik zie de kerk graag eenvoudig, rustig. Het is 

Gemeentegezicht

Sinds wanneer kom je in de Hoeksteen?

Sinds oktober 2021, ik ben lid sinds 

januari 2022.

Voel je je er thuis?

Ja. Ik ben eerst komen voelen. 

Het is een fijne gemeente, erg 

verwelkomend. Er zijn meerdere 

culturen vertegenwoordigd, dat vind ik 

erg prettig.

Waar ben je geboren?

In Leuven, Vlaanderen. Ik had een 

Duitse vader, gevlucht voor de Gestapo, 

en een Vlaamse moeder. Er werden 

drie talen gesproken thuis, Duits, ABN 

(“Geen Vlaams dialect, dat verstond mijn 

vader niet”) en Frans.

Wat is je beroep?

Ik was docente Duits, Engels en 

godsdienst aan het Corderius College. 

Daarna werd ik taaltrainer, Duits, 

Engels en Nederlands bij mijn eigen 

taalbureau.

Wat zijn je hobby’s?

Talen leren! Ik spreek zeven talen. 

Engels, Duits, Nederlands en Frans 

vloeiend, redelijk Spaans, een beetje 

Grieks en nu ben ik bezig Italiaans te 

leren. Talen spreken maakt het mogelijk 

contacten te leggen, maakt het mogelijk 

sociaal te zijn. Men waardeert het als je 

de taal leert van het land waar je bent.

Ik lees ook graag in diverse talen, vooral 

Engels. Omdat ik van geschiedenis 

houd, lees ik vaak boeken over 

geschiedenis. Maar niet over de oorlog. 

Ik vind het vreselijk om te lezen over 

pijn, agressie, wreedheid. Ook borduur 

ik graag en vind ik het leuk om er op uit 

te gaan. Maar niet alleen. Graag zou ik 

Nederland beter leren kennen. Dat is er 

eigenlijk nooit van gekomen.

Mijn man en ik, we waren een 'match 

mijn tweede thuis en ik wil niet afgeleid 

worden.

In welk bijbel-verhaal wil jij wel een rol 

spelen? Welke rol? En waarom juist die?

Jozef wil ik zijn. Ik lijk op Jozef. Hij 

mocht ook niet zijn zoals hij was. Zat 

vaak diep in de put. Zijn geloof behield 

hij. “God heeft mij gezegend, opdat ik 

anderen tot een zegen zou zijn”, heeft 

hij gezegd en dit is ook één van mijn 

motto’s. Elke dag lees ik 'Gedanken 

zur Tageslösung' (dagteksten van de 

Hernhütters) op de laptop.

Tegen God zeggen we in het Duits: 

'Du' (jij). Hij is mijn vader. Jij maakt de 

band intiem. 'U' schept afstand. Aan 'U' 

zeggen heb ik moeten wennen. Tegen 

familie zeg je 'jij'. En dus ook tegen God.

Wil je nog iets toevoegen?

Als kerkenraadslid en gemeentelid 

hoop ik op een goede predikant voor 

De Hoeksteen. Een echte pastor. Onze 

gemeente verdient iemand die past.

Het was een prettig gesprek met Lydia, 

die makkelijk praat. Babbelt, zo zegt ze 

zelf.

Inge Borst, wijkredacteur

Lydia Lindemann
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Bij de diensten
5 februari: ds. M. van der Burg-Los 

12 februari: ds. A. Baarslag, dienst van 

Schrift en Tafel. 

Korte lontjes, scheldpartijen, bedreigin-

gen: het lijkt erop alsof onze samenleving 

verhardt. Het gebruik van sociale media lijkt 

daaraan bij te dragen. 

Hoe keer je zo’n negatieve tendens en 

hoe zorg je dat je zelf daarin niet wordt 

meegezogen? Zondag 12 februari lezen we 

Romeinen 13:9-10 en Matteüs 5: 17-26.

Hier gaat het om de levensstijl van Gods 

Koninkrijk; één van de fundamenten is

inlevingsvermogen!

19 februari: ds. T.Woltinge. We lezen: Mat-

teüs 6 vers 24-34. Het thema is 'Mij spreekt 

de blomme een tale'.

26 februari: ds. N. Walet

Emmaüskerk
Protestantse wijkgemeente
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kerk: Noordewierweg 131, tel. 4613937 

verhuur: dhr. H. Tornij, zaalbeheer@gmail.com

predikant: ds. M. van der Burg-Los, mlos@xs4all.nl,

tel. 035 5426953

secretaris: secretaris.emmauskerk@gmail.com   

penningmeester: B. Boomsma, bouke@boukeboomsma.nl

scriba: scrib@emmauskerkamersfoort.nl 

bankrekening: NL 97 INGB 0008 0012 59 t.n.v. 

Emmaüskerk Protestantse Gemeente

internet: www.emmauskerk-amersfoort.nl

Jeugd en jongerenwerk

Ze zijn niet altijd tijdens de diensten 

aanwezig, maar ze zijn er wel degelijk, onze 

kinderen en jongeren! Ook in 2023 gebeurt 

er weer veel binnen onze eigen kerk, maar 

daarnaast ook veel in samenwerking met 

voornamelijk De Bron en De Hoeksteen. 

Voor de basisschoolkids is er natuurlijk de 

kindernevendienst (iedere eerste en derde 

zondag van de maand). Vermoedelijk is 

er in juni weer een overstapdienst en ook 

in juni het Jonakamp. En laten we niet de 

jaarlijkse kerstmusical in De Bron vergeten. 

Voor de leeftijd daarboven is er op de 1e 

zondag van de maand Swing o.l.v. Tanneke 

en Kim. En niet te vergeten eens per maand 

op een zaterdagavond de Soos 12+ in 

samenwerking met De Hoeksteen en De 

Bron. Nieuw is de kring voor 17-plussers. 

De eerste bijeenkomst is net geweest, de 

eerste tekenen zijn hoopvol!  Ook nieuw is 

een Amersfoort brede samenwerking op 

initiatief van de Amersfoortse Raad van 

Kerken. Gezamenlijk kijken naar activiteiten 

voor een brede doelgroep van jong tot oud. 

De eerste vruchten hiervan zijn een Taizé-

reis voor jongeren van 15 t/m 25 jaar en een 

gezamenlijk bezoek aan de EO-jongerendag 

op 3 juni. Prachtige en zinvolle activiteiten, 

dank aan alle vrijwilligers die klaar staan 

voor onze jeugd en jongeren!

Edwin ten Haken, jeugdouderling
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Terugblik adventsvespers

Elke Adventszondag werd er in de Emmaüs-

kerk een vesper gehouden. Daarin kwamen 

de vier vrouwen uit de familie waar Jezus toe 

behoorde langs. Leden van de liturgiecom-

missie waren de voorgangers. Zij hadden 

alle vier ook een treffende afbeelding bij 

hun meditatie uitgekozen. De muziek werd 

verzorgd door Hetty van der Kolk. 

Al met al waren het mooie bijeenkomsten 

om ons voor te bereiden op het kerstfeest.

Thea Lamberts vertelde over Tamar. Tamar 

werd van ene naar de andere echtgenoot 

geschoven en tenslotte als weduwe op een 

zijspoor gezet. Ze besloot, met gevaar voor 

eigen leven, met een gedurfd plan voor haar 

rechten op te komen. 

De tweede vrouw was Ruth. Giny Wieringa 

liet zien hoe deze buitenlandse vrouw lief-

devol voor de oude Naomi zorgde en voor 

haar haar eigen volk en haar eigen goden 

achterliet. 

Anneke Binnendijk sprak over Rachab. Een 

moedige vrouw die zichzelf in een gevaarlij-

ke situatie durfde te brengen door vijande-

lijke spionnen te verbergen en zo Israël te 

helpen Jericho te veroveren.

De laatste vrouw was Batseba. Zij kreeg te 

maken met grensoverschrijdend gedrag. 

Sierk de Bruin liet zien hoe dat verhaal 

aansluit bij de hedendaagse verhalen over 

machtsmisbruik. Het leert ons dat dergelijk 

gedrag veel kapot maakt. 

Marjan van der Burg-Los

Kerstzangavond

Illustratie: Roel Ottow
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Fonteinkerk
Protestantse wijkgemeente
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kerk: Robert Kochstraat 4, tel. 4614995 

koster: Fahmi Icho, tel. 06-42028436, 

fahmi.icho@hotmail.nl predikant: ds. W. Verschoor, 

Slaperdijk 36, 3831 SK Leusden, tel. 432 43 51, 

wimverschoor@kpnmail.nl (tel. spreekuur 

maandag, dinsdag en vrijdag 8.00-9.00 uur) 

scriba: scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl 

wijkdiaconie: NL08RABO0373710259

internet: www.fonteinkerk-amersfoort.nl

wijkkas: NL59INGB0003814259

Activiteiten - Wees welkom

9 en 16 feb El Greco Lezingen: vreemd weerbarstige kunstenaar in het Spanje van Filips II

9 feb  2e avond over Waarde(n)vol opvoeden: in gesprek over geloven en opvoeden, in de Bergkerk

1, 8, 22 en 29 mrt 4 avonden over Als God louter liefde is; Franciscus van Assisi’s lofzang op de allerhoogste

31 mrt en 1 apr Vooraankondiging: duurzame ruilbeurs

Bij de vieringen
Zo 5 feb: We verwelkomen als voorganger 

onze mede-Fonteinkerkganger ds. Mathilde 

Knol.

Zo 12 feb: We lezen uit de Bergrede: Mat-

theüs 5: 17-26. De woorden die we uitspre-

ken doen ertoe, en dat is in onze tijd van 

polarisatie een actuele boodschap.

In deze viering bevestigen wij Trudy Philip-

sen als nieuwe diaken en Wim Oosterom als 

ouderling-kerkrentmeester. We delen brood 

en wijn met elkaar.

Zo 19 feb: Voorganger is ons gemeentelid 

ds. Jos van Oord. We bevinden ons op de 

zondag vóór de Aswoensdag. Deze zondag 

wordt wel 'Quinquagesima' genoemd, om-

dat het de vijftigste dag voor Pasen is. Vol-

gende week zijn we al op de eerste zondag 

in de Veertigdagentijd en wordt de kleur 

paars. Liturgisch raadseltje: als op woensdag 

22 februari de Veertigdagentijd begint (40 

dagen tot Pasen), hoe kan dan de zondag 

daarvóór de 50e dag voor Pasen zijn??

Zo 26 feb: Eerste zondag in de Veertigda-

gentijd: 'Invocabit', naar Psalm 91:15: ,,Roept 

hij mij aan, Ik zal hem antwoorden.” We 

lezen het klassieke verhaal van de verzoe-

king in de woestijn.

In memoriam
Op 21 december is plotseling overleden, op 

de leeftijd van 88 jaar, Gerkje 

Oldewarris-van Esch. Zij woonde aan de 

Graaf Hendriklaan 93. Gerrie van Esch werd 

in 1934 geboren in Grijpskerk, waar zij ook 

opgroeide. In dit Groningse dorp ontmoette 

zij Henk Oldewarris, met wie zij in 1957 in 

het huwelijk trad. Na hun huwelijk vertrok-

ken ze naar Amersfoort, waar Henk in de 

Wagenwerkplaats van de NS ging werken. 

Ze kregen twee dochters en een zoon, en 

later vier kleinkinderen. Na verhuizing naar 

de Réaumurstraat raakten zij betrokken bij 

de Fonteinkerk. Gerrie werd een trouw lid 

van de Vrouwenvereniging en heeft vele 

jaren gezorgd voor de ansichtkaarten die 

na de kerkdienst werden ondertekend en 

naar zieke gemeenteleden gebracht. In 

november 2010 overleed Henk na een jaar 

van ziekte.

Gerrie Oldewarris was een hartelijke, op-

gewekte vrouw die graag iets voor anderen 

deed, en graag onder de mensen kwam. Zij 

was een nuchtere doorzetter die ondanks 

tegenslagen en moeilijkheden altijd weer 

de draad wist op te pakken. Over het geloof 

sprak zij weinig; dat zat bij haar meer in 

haar behulp¬zaamheid en vriendelijkheid. 

In de liederen die zij voorstelde voor haar af-

scheidsdienst komt duidelijk naar voren hoe 

groot haar vertrouwen was in een prachtige 

toekomst bij God na de dood.

Op woensdag 28 december is zij, na een 

afscheidsdienst in de Fonteinkerk, gecre-

meerd op Rusthof. We wensen haar kinde-

ren en kleinkinderen wijsheid en sterkte toe.

4 AVONDEN  1, 8, 22 EN 29 MAART 20.00 UUR
FONTEINKERK / HUIS VAN ZUID ROBERT KOCHSTRAAT 2-4

In 1224 zag Franciscus van Assisi (1182-1226) een visioen van de gekruisigde 
Christus dat hem voor altijd tekende. Nooit eerder had hij zich zo overweldigend 
geliefd gevoeld. Hij schreef daarop de Laudes Dei Altissmi, de Lofzang 
op de Allerhoogste, waarin God aangesproken wordt als louter goedheid, 
wijsheid, liefde, geborgenheid, vreugde en nog veel meer. Deze korte tekst 
vormt het uitgangspunt van VIER MEDITATIEVE AVONDEN in voorbereiding 
op Pasen, waarin ook wij ruimte kunnen maken om ons te laten raken. 

MEER INFORMATIE EN OPGAVE BIJ MARCO LAST, 06-48528456 OF MARCOLAST@ICLOUD.COM 

VORMING DOOR ONTMOETING

FRANCISCUS 

VAN ASSISI’S LOFZANG OP DE 

ALLERHOOGSTE

ALS GOD LOUTER 
LIEFDE IS
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Terugblik op de Kerstmusical

At the YMCA! En daarom waren we met de 

ToZ zaterdagavond 14 januari op bezoek 

bij YMCA Kampeercentrum Leusden. 

Robèrt Feith, de algemeen secretaris 

van YMCA Nederland, vertelde dat 

ze zomerkampen en allerlei andere 

jeugdwerkactiviteiten in Nederland en de 

rest van de wereld organiseren. 

En dus ook op het kampterrein in 

Den Treek. Want de YMCA vindt het 

belangrijk dat ieder kind op vakantie 

kan, óók kinderen voor wie dat niet 

vanzelfsprekend is. 

Hij had speciaal voor de tieners iemand 

meegenomen die volgens ToZ-begeleider 

Roeland 'de spelletjeskoningin van de 

YMCA' is, Bianca Kas. Bianca deed de 

gekste spelletjes met de Toz'ers en was 

jurylid bij de YMCA Pubquiz van Robèrt. 

TOZ: It’s fun to stay…

Daarmee lieten ze meteen zien hoe leuk 

het bij de YMCA is. Om mee op kamp te 

gaan, als deelnemer of staflid. Of om als 

zomerkracht mee te helpen. Dus als je nog 

een leuk bijbaantje zoekt, check dan 

www.ymcakampeercentra.nl!
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Nieuwe Kerk
Protestantse wijkgemeente
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Ds. Gerard Kansen
Normaal gesproken begint de wijkpagina 

van de Nieuwe Kerk in Drieluik met een 

bijdrage van onze wijkpredikant, ds. Gerard 

Kansen. Elke maand weer weet hij een 

inspirerend stukje te schrijven waarbij niet 

alleen vooruit wordt geblikt op de diensten 

van de komende maand, maar ook een in-

houdelijke bijdrage wordt geleverd. Helaas 

moest Gerard een hoornvliestransplantatie 

ondergaan. Deze heeft niet het gewenste 

resultaat gehad en moet daarom opnieuw 

worden gedaan. We wensen Gerard vanaf 

deze plek veel beterschap toe en hopen 

volgende maand weer op een inspirerende 

bijdrage!

kerk: Leusderweg 110, tel. 4618232 verhuur: Marijke Buis, 

tel. 4614857, beheer@nieuwekerkamersfoort.nl

predikant: ds. G.A. Kansen, Vermeerstraat 152, 

dominee@nieuwekerkamersfoort.nl, tel. 7370010

scriba: Henrike van Marle, Snoeckgensheuvel 8, 3817 HM 

Amersfoort, scriba@nieuwekerkamersfoort.nl 

Wilt u pastorale zaken (m.b.t uzelf en/of anderen), 

waarvoor u nadere aandacht wilt hebben, zelf ook 

doorgeven via de coördinator pastoraat en/of de ouderlingen

pastoraat@nieuwekerkamersfoort.nl

kopij wijkberichten: drieluik@nieuwekerkamersfoort.nl

internet: www.nieuwekerkamersfoort.nl

Even voorstellen ...

Elke maand stellen we iemand uit de 

Nieuwe Kerk voor die achter de scher-

men een taak uitvoert. We leggen deze 

persoon drie vragen voor. Deze keer is 

de beurt aan Anne van der Bijl. Anne, 17 

jaar, woont in de Indische buurt samen 

met zijn ouders, broer en zus. Hij komt 

met zijn familie sinds 2012 in de Nieuwe 

Kerk. Hij is actief in het beamerteam 

en het beeldteam. Het beamerteam 

versterkt hij al voor een langere periode, 

maar hij is ook tevreden over zijn rol 

in het beeldteam. Hij komt veel in de 

Nieuwe Kerk en gaat verder op zondag-

avond vaak naar de 16+-groep om te 

praten over het geloof.

Graag stellen we Anne drie vragen én 

mag hij de pen doorgeven aan een an-

dere ‘uitvoerder achter de schermen’.

1) Wat maakt je vooral gelukkig of waarover 

ben je het meest blij?

Ik zit graag thuis, op mijn kamer van 

alles en nog wat uit te zoeken. Ik vind 

het erg tof om iets te vinden en dan alles 

daarover te weten komen. Zo heb ik Rubik’s 

Cubes leren oplossen en ben ik sinds kort 

bezig met schaken. Ik kan daar heel lang 

zoet mee zijn!

2) Wat hoop je voor de Nieuwe Kerk met het oog 

op de toekomst?

Ik hoop dat onze kerk nog een lange tijd 

mag groeien, dat we samen mogen ervaren 

hoe het is om te leven met de gemeen-

schappelijke deler die we hier hebben, of 

dat nou in een gelukkige tijd is, of in een wat 

minder gelukkige.

3) Wat is voor jou het allerbelangrijkste in je 

geloofsleven?

Ik ben zelf heel exact en wil graag weten 

waarom iets werkt, maar ik wil ook graag 

zeker weten dat iets echt is gebeurd. Dat 

vind ik nog wel lastig rondom het christelijk 

geloof – let op het woord ‘geloof’ – omdat 

dit al minstens tweeduizend jaar geleden 

allemaal gebeurd zou moeten zijn. Toch 

weet ik dat hier heel veel onderzoek naar 

is gedaan en dat van alles in de grond 

is gevonden en allemaal verschillende 

dingen duiden dan op hetzelfde: het is 

écht gebeurd.

Anne geeft de pen graag door aan Hilly 

van der Hoeven. De redactie zal contact 

met haar opnemen.

Update over Denktank Duurzaamheid Nieuwe Kerk

Vanwege een groeiend besef en verlangen 

dat anders met de natuur en schepping 

omgaan nodig is, zijn we een denktank 

duurzaamheid gestart in onze gemeente. 

We hopen zo te verkennen welke concrete 

acties mogelijk zijn om een groenere kerk 

met elkaar te zijn. We sluiten hierbij aan 

bij acties die al vanuit de gemeente en 

kerkenraad zijn ingezet. We hebben hierbij 

drie doelen:

- Verduurzamen van de kerkelijke organi-

satie en gebouwen

- Duurzaamheid structureel onderdeel 

maken van ons geloof (groene theologie)

- Gemeenteleden inspireren en handvatten 

geven om duurzamer te leven

De denktank bestaat momenteel uit Lisette, 

Margje, Petra, Arjan, Louis, Maaike, San-

neke, Hilly en Mirjam. Via de app worden 

ideeën en initiatieven gedeeld en eens in 

de zoveel weken is er een bijeenkomst om 

concrete actiepunten te bespreken. Dit kun-

nen kleine dingen zijn zoals het aanbrengen 

van een A4 in elke ruimte van het gebouw, 

om te attenderen op verwarming en lichten 

bij het verlaten van een ruimte, een oproep 

om een eigen mok mee te nemen voor het 

koffiedrinken op het kerkplein (als het weer 

dit weer toelaat ) of het overleggen met
de kerkrentmeesters over duurzaamheids-

maatregelen. Gezamenlijk houden we een 

overzicht bij van waar kansen liggen, waar 

we nu staan en waar we de komende tijd op 

willen inzetten.

In de gemeen-

tekringen die 

starten wordt ook aandacht besteed aan het 

thema duurzaamheid en omgang met de 

schepping. We merken dat gemeenteleden 

elkaar attenderen op initiatieven om bij-

voorbeeld af te stappen van het idee dat er 

altijd economische groei en méér moet zijn. 

Ons gemeentelid Paul Schenderling is hier 

één van de voorvechters van. Als denktank 

laten we ons hier graag door inspireren.

U merkt het: de denktank is volop bezig. 

Wij hopen samen met u, de lezers van 

Drieluik, in 2023 stappen te gaan zetten op 

het gebied van duurzaamheid en zorg voor 

de schepping. Een groet vanuit de Denktank 

Duurzaamheid!
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Maaltijdgroep Nieuwe Kerk  

Half december was het traditionele kerst-

diner van onze maaltijdgroep. Met een grote 

groep genoten we van gezelligheid en drie 

gangen heerlijk eten. 

Het kinderkoor Happy Songs zette de toon 

met prachtige kerstliederen. Graag delen we 

een paar foto's met u. 

Bijzonder dat we na corona weer een maan-

delijkse maaltijd hadden afgelopen jaar, 

elke eerste donderdag van de maand. 

Fijn dat een groot team van koks en helpers 

klaar staat om dit mogelijk te maken! 

Wilt u ook een keer aanschuiven, mail dan 

naar Martijn Bac, fam.jmbac@gmail.com.
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St. Joriskerk
Hervormde wijkgemeente

Rondom de diensten
Zondag 5 februari is de zondag van het we-

relddiaconaat. De kerk realiseert zich dat zij 

geroepen wordt om te zien naar hen in deze 

wereld die geen helper hebben. Ik overweeg 

in deze dienst Johannes 5:1-18 te lezen: al 38 

jaar ziek, en wie ziet je dan nog zitten? 

De avonddienst van zondag 12 februari 

is een verdiepingsdienst. We buigen ons 

over het 9e gebod: geen vals getuigenis. 

Het is elke keer weer een uitdaging om te 

zoeken naar de actualiteit van Gods gebod. 

Wanneer het nú klinkt, wat licht er dan om 

ons heen allemaal op? En welke positieve 

aansporing zit er in het gebod?

De week daarop, zondag 19 februari, is 

alweer de eerste lijdenszondag wanneer we 

uitgaan van zeven lijdensweken. We slaan 

de weg in die uitloopt op kruis en opstan-

ding. In het evangelie van Johannes werpen 

ze hun schaduw van meet af vooruit. Jezus 

is het lam van God (1:29,36), de tempel die 

gesloopt wordt (2:19). Het zou goed kunnen 

dat in de morgendienst het sacrament van 

de doop plaatsvindt. 

Zondag 26 februari ga ik in de avonddienst 

voor. We vervolgen de bezinning op de 

geboden en zijn toe aan het tiende gebod, 

dat gaat over onze diepste verlangens: niet 

begeren. Opvallend wel dat de geboden 

hiermee eindigen. Wat is het verband met 

de voorgaande geboden, en wat zegt dat? 

Hier stoten de geboden dieper door. Doet 

Jezus dat ook niet in zijn Bergrede? Dan zal 

het wel nodig zijn. 

Gezegende diensten!

Geboren
In het gezin van Theo en Terésa van Hell 

(Leusden) is een gezonde zoon geboren. 

Hij kreeg de doopnamen Noud Martan. 

Zijn roepnaam is Noud. Het jongetje werd 

vrijdag 16 december geboren. Esmée is zijn 

zusje. Ook met deze Drieluikberichten feli-

citeren we Theo en Terésa van harte met de 

geboorte van hun zoon. We wensen ze veel 

geluk toe en vreugde, niet het minst wijs-

heid en geloof om met hun beide kinderen 

te leven in verbondenheid met God, onze 

hemelse Vader.  

Overleden
In de vroege morgen van donderdag 1 

december overleed de heer Herman Pieter 

Vermaat. Hij werd 94 jaar. Sinds twee jaar 

woonde hij in Zorgresidence Het Seminarie 

aan de Muurhuizen. Een groot deel van zijn 

leven woonde en kerkte hij, samen met zijn 

gezin, in Breukelen. Van huis uit gerefor-

meerd (Ridderkerk) ontwikkelde zijn geloof 

zich in de loop van jaren. Het kreeg een 

eigentijds karakter, waarin ruimte was voor 

moderne inzichten over Bijbel en geloof. Hij 

werd kritischer ten opzichte van de traditie 

waaruit hij kwam. Maar dat betekende 

allerminst dat het geloof hem minder zei. 

Hij schreef daarover in zijn ‘Memorie’, een 

terugblik op zijn leven. Dat eindigt met 

de veelzeggende regel: “Voor het overige 

moeten we ervan uitgaan, dat we geborgen 

zijn bij God.” Dat moest de laatste regel zijn! 

En daarbij stonden we stil in de dienst van 

herinnering, Woord en gebed op donderdag 

8 december in de Pauluskerk van Breukelen, 

waarin ook Psalm 139 gelezen is. Aanslui-

tend is hij begraven op de begraafplaats 

aan het Zandpad in die woonplaats. We be-

tuigen zijn kinderen en kleinkinderen onze 

hartelijke deelneming met het overlijden 

van hun vader en opa. 

Kerkenraad
Zondagmorgen 15 januari vond de bevesti-

ging van broeder Frank van den Bunt plaats 

in het ambt van diaken. Hiermee pakt hij 

het werk op dat hij eerder deed, diaken 

in hart en nieren. We zijn er blij mee en 

wensen hem vreugde, geloof en zegen bij 

deze inzet voor het Koninkrijk van God. We 

namen afscheid van diaken Cees Mouthaan 

en ouderling Gert Schaaij die zich om 

persoonlijke redenen genoodzaakt zagen 

hun ambtelijke bezigheden te beëindigen. 

Ze zetten zich in voor diaconaat en pastoraat 

met de liefde van hun hart, liefde voor God 

en mensen. We zijn ze dankbaar voor wat 

zij deden. Ik memoreer ook Gerts voorzit-

terschap van de kerkenraad. Met verve gaf 

hij leiding de voorbije jaren, die mede als 

gevolg van corona het nodige gevraagd 

hebben. We bidden Cees en Gert en hun 

gezinnen alle goeds en Gods zegen toe. 

Ouderling Jan Schoonderwoerd neemt het 

voorzitterschap van de kerkenraad over. 

Studiekring
Woensdag 22 februari komt de Studiekring 

weer bijeen. We buigen ons over hoofdstuk 

4 van het boek van dr. Arnold Huijgen, Lezen 

en laten lezen, met de nadruk op 4.3 en 

4.4. Plaats: Filalethes. Tijd: 20.00-21.45 uur. 

Welkom!

Tenslotte
De week van zondag 26 februari is voor ve-

len een week vakantie, de voorjaarsvakantie. 

Zelf zet ik ook even een streep door van alles 

en nog wat. 

Ontvang een hartelijke groet,

ds. W.J. Dekker
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kerk: Hof 1 predikant: ds. W.J. Dekker, 033-4637713,

wj-dekker@kpnmail.nl scriba: R. Gerritsen, 06 48758751, 

scriba@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Wagnerstraat 30, 3816 WE

beheerder: Jan de Bruine, 06-51933828,

beheerder@joriskerkamersfoort.nl

www.joriskerkamersfoort.nl

wijkkas: NL47 INGB 0003 6862 41 t.n.v. 

Hervormde wijkgemeente St. Joriskerk

kopij drieluik: coradoek@hotmail.com 

bezorging drieluik: tel. 4724037 

wijkgebouw Filalethes: Havik 29, beheerder@filalethes.nl

internet: www.sintjoriskerk-amersfoort.nl
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Godsbeeld 

Gert Hunink – Sint Joriskerk

19 januari 2023

Ere zij God! De echo’s van Kerst klinken nog 

na terwijl ik nadenk over mijn beeld van 

God. Wat kun je zeggen in 800 woorden? In 

de kern is het dit: in de verhalen over Jezus 

van Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes 

zie ik wie God is. Aan Hem zien we wie de 

Vader werkelijk is. God is liefde!

Mijn beeld van God is gegroeid, en toch 

ook weer niet anders dan toen ik kind was. 

Als kind leerde ik van mijn ouders om te 

geloven als een kind. Het Hebreeuwse en 

het Griekse woord dat met geloven vertaald 

wordt, kan evenzeer met vertrouwen 

vertaald worden. Overal waar ‘geloven’ staat, 

kun je dus ‘vertrouwen’ lezen. Vertrouw de 

God die ons liefheeft. Zoals een kind moe-

der en vader, als het goed is, vertrouwt.

 

Daardoor is God voor mij geen boeman die 

voortdurend let op wat je allemaal verkeerd 

doet en aan het eind de rekening presen-

teert. Of een sadistische God die je steeds 

moet vragen om een nieuw hartje, maar dat 

niet gaat geven. Voor mij is God altijd als 

een liefhebbende vader geweest die voor 

ons wil zorgen, bij ons wil zijn. Hij ziet ons, 

waar we ook zijn en wat er ook gebeurt. 

Een veilig gevoel. Vroeger, nu en voor de 

toekomst (1 Joh 4: 17 e.v.).

Het is de God die met liefde het enorme 

universum, de aarde en al het leven schiep. 

Hij gaf ons het leven als geschenk. Deze God 

maakt zich kenbaar in die Schepping. De 

God van Abraham, Izaäk en Jacob. De God 

die via Mozes de Thora gaf. Die profeten, 

Zijn Zoon en Zijn Geest stuurde om tot 

mensen te spreken. Een God die niet in 

menselijke frames past, maar die spreekt en 

zich kenbaar maakt. Een lang leven is niet 

genoeg om het allemaal te bevatten. Ver-

trouwen op deze God volstaat. Dus eerbied 

en ontzag voor deze niet te bevatten, ont-

zagwekkende God. En het wonderlijke is dat 

Hij dichtbij wil zijn. Zelfs ín ons wil wonen, 

dankzij Jezus. Een prachtige paradox.

Hij heeft ons liefgehad, al voordat wij Hem 

liefhadden. Dus mogen wij ook anderen 

liefhebben voordat zij ons of God liefheb-

ben. Een naaste liefhebben als onszelf lukt 

alleen als wij onszelf ook liefhebben. Dat is 

eenvoudig en tegelijk niet makkelijk. Maar 

met het voorbeeld van Jezus, met Gods hulp 

én elkaars hulp kan dat lukken. En als dat bij 

de kern hoort van wat God wil, dan is het ook 

mogelijk. En hoe kan God van ons vragen 

om onze naasten lief te hebben, als Hij dat 

Zélf niet zou doen? Dus we mogen iedereen 

laten weten dat God ook van hen houdt. 

Dat God ons onvoorwaardelijk liefheeft 

betekent niet dat Hij alles goed voor ons 

vindt wat we doen, zeker niet. Zijn liefde 

hangt niet af van wat we doen. Hij heeft ons 

lief om wie we zijn. We zijn allemaal Zijn 

maaksel, geschapen naar Zijn beeld. Beeld-

dragers van God. Hij wil niets liever dan dat 

we Zijn voorbeeld volgen en dat beeld laten 

zien. En daarom wil Hij iedereen van alle 

rotzooi, pijn en ellende verlossen. Zodat 

wij samen vrij mogen leven, zoals Hij het 

bedoeld had. 

Dit beeld van God is voor mij geen mooie 

theorie. Het is uitermate radicaal en voor 

anderen wellicht ook dwaas. Zeker in een 

tijd waarin individualisme, eigen belang en 

polarisatie hoogtij vieren. Het zet mij in be-

weging. Hoe laat ik deze God zien aan deze 

wereld? Zoals God 

zich laat kennen 

door Jezus, mogen 

wij allemaal Hem 

navolgen en Zijn 

Licht laten zien. 

Ieder op zijn eigen 

manier met eigen 

talenten. Oog heb-

ben voor elkaar en 

elkaar aansporen 

tot liefde en goed 

doen. Laten we om 

dat te leren vooral 

met elkaar het 

gesprek aangaan. 

Hoe kunnen we sa-

men concreet doen 

wat Jezus van ons 

vraagt? Hoe heb-

ben we God lief, 

hoe onszelf, onze naaste en elkaar? Is het 

vreemd om hier ál onze energie in te steken? 

Gewoon doen, met z’n allen! In afwachting 

van Zijn terugkomst.

Tenslotte: Een alledaags voorbeeld voor wie 

God is zie ik in ambulante hulpverleners uit 

de GGZ. Zij helpen mensen die compleet 

vastlopen met het leven. Door allerlei 

omstandigheden, pech of eigen keuzes. 

Mensen die zichzelf opsluiten en afsluiten 

voor anderen. Rotzooi stapelt zich op. Alles 

vervuilt. Hulpverleners komen aan de deur 

en vragen vriendelijk en geduldig om bin-

nen te mogen komen. Zij bieden aan om te 

helpen. Zo staat ook Jezus namens God aan 

de deur. Je hoeft die rotzooi niet eerst zelf op 

te ruimen. Sterker nog, Hij wil iedereen daar 

juist mee helpen, zodat we in vrijheid léven 

(Joh 10:10b). En zo mogen wij er vervolgens 

weer voor anderen zijn. Hier en overal op 

aarde. Ere zij God!
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Woonzorgcentrum

Nijenstede
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Van de geestelijke verzorging
Gezegend is je weg,

dag aan dag, stap voor stap.

Gezegend is wat je lukt en wat je mislukt.

Gezegend zijn de mensen die je gelukkig 

maken.

Gezegend zijn de mensen

die je in de weg staan.

Gezegend is wat je bezighoudt 

en wat je rust geeft.

Gezegend is je weg,

dag aan dag, stap voor stap.

Ga je weg in vrede,

God gaat met je mee

Kring in de Kapel
De datum van de eerstvolgende bijbelkring 

is: Dinsdag 28 februari.

Info over de ruimte bij de receptie van 

Nijenstede.

Wij gedenken
Op 5 december 2022 overleed 

mw. W. van der Woude-van Schuur

(geboren op 14 april 1931).

Op 6 december 2022 overleed 

dhr. E.H.D. van Engen

(geboren op 26 maart 1935).

Op 9 december 2022 overleed 

dhr. M. van den Akker

(geboren op 8 februari 1947).

Op 14 december 2022 overleed 

mw. A.H. Helms

(geboren op 26 juni 1927).

Op 28 december 2022 overleed 

mw. T.I.W. van Wijhe-Schellings

(geboren op 5 oktober 1943).

Op 1 januari 2023 overleed 

dhr. C.D.M. Albering

(geboren op 17 mei 1948).

Op 1 januari 2023 overleed 

mw. E.H. Cordes

(geboren op 29 april 1935).

Op 9 januari 2023 overleed 

mw. M.J. van Eijk-Brandsen

(geboren op 19 april 1933).

Op 13 januari 2023 overleed 

mw. J.F. de Bruine-van Doorn

(geboren op 21 februari 1930).

We wensen alle nabestaanden en eenieder 

die zich met hen verbonden voelt, heel veel 

sterkte toe en nabijheid van God en mensen.

En voor u en jou alle goeds.

 Vriendelijke groeten van Leo Houweling
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Wissel op de orgelbank
Eind november heeft onze organist Willem 

van Twillert afscheid genomen. Ruim 40 

jaar lang was hij dé constante factor in de 

Johanneskerk. Hij legt zich nu toe op zijn 

compositie- en concertpraktijk. Onlangs 

heeft hij hiervoor opnames in de St.Joriskerk 

gemaakt. Op zijn youtubekanaal kunt u hier 

iets van zien en horen. De laatste dienst was 

extra feestelijk, met een royale taartpunt bij 

de koffie. 

Het was even zoeken - personeel, personeel 

- maar we zijn weer voorzien. Welkom, Alice 

van Eldik, Hans van Haeften en Wibren 

Jonkers. Drie organisten die elkaar zullen 

afwisselen en met hun eigen inspiratie de 

gemeente kunnen versterken. 

Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard

Johanneskerk
kerk: Johanneskerk, Westsingel 30 

beheer: Jan R. Nienhuis, jan.r.nienhuis@gmail.com,

06-28367749 predikant: mw.ds. A. Liebich, tel. 2583613, 

a.liebich@kpnplanet.nl 

secretaris: Laura van Rossum du Chattel,

secretaris@johanneskerk.nl

penningmeester: NL 59 INGB 0008 0870 12

 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente van Bijzondere Aard

te Amersfoort internet: www.johanneskerk.nl

kerk: Andreaskapel, Heiligenbergerweg 84

(ingang Randenbroekerweg) 

pastor: L.C. Houweling, leo.houweling@beweging3.nl

tijdelijke scriba pastorale commissie: Jacqueline Diekema 

Jacqueline.Diekema@kpnmail.nl

penningmeester: Paul Poort, pgpoort@ziggo.nl

NL29 INGB 0003 2581 16 

t.n.v. Kapelfonds Nijenstede
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Energiekosten
De kerk is een plek waar je geestelijke familie ontmoet 

en daarmee ook een soort huishouden, maar niet van 

een zodanige soort dat de overheid ook daarvoor een 

energieprijsplafond van toepassing heeft verklaard. 

Daarom heeft het bestuur van de PGA de afgelopen 

maanden veel tijd en inspanning gestoken in onderzoek 

naar beperking van de stookkosten. Een groot deel 

van de laatste vergadering in het oude jaar was eraan 

gewijd en ook het moderamen besteedde er in de eerste 

bijeenkomst van het nieuwe jaar weer aandacht aan. 

Wijkgemeenten doen van alles om de kosten te beper-

ken, met name door het thermostaat lager te zetten. 

Aan een duurder contract viel eind vorig jaar evenwel 

niet te ontkomen, en dan was het jammer dat in januari 

de gasprijs opeens veel lager was. Het duurdere gas 

haalt een behoorlijke hap uit de kerkelijke begroting. 

Het is niet anders en daar moet mee worden omgegaan. 

Hopelijk vinden kerkleden de mogelijkheid om iets 

mee te dragen via de Actie Kerkbalans, al zullen er ook 

huishoudens zijn die die ruimte niet hebben vanwege 

sterk gestegen huishoudelijke uitgaven. Voor de korte 

termijn kunnen de kerkrentmeesters ook wel even leven 

met een iets hoger begrotingstekort, maar structureel is 

dat natuurlijk niet goed.

Duurzaamheid
De energiekwestie is voor de langere termijn zo be-

langrijk geworden dat het onderwerp in het nieuwe 

jaar ook een vaste plek krijgt in de vitaliteitsscans voor 

de wijkgemeenten. Dit in combinatie met het thema 

‘duurzaamheid van gebouwen.’ Eenieder kan daar het 

hare of zijne van denken, maar het is niet anders. Een te 

hoge energierekening kan de vitaliteit van een wijk-

gemeente zomaar in de weg staan. Maar het gaat niet 

alleen om het geld. De hoge rekening is ook een extra 

signaal dat we zuinig moeten omgaan met energie 

en duurzamer moeten worden. Een ander onderwerp 

waar de kerkenraad zich mee bezig heeft gehouden is 

bespreking van een beleggingsstatuut voor het college 

van kerkrentmeesters. De PGA moet een appeltje voor 

de dorst aanhouden voor eenmalige grotere uitgaven 

en om zelf het een en ander te kunnen financieren. Een 

deel van het geld ligt bij de bank, maar daar brengt het 

weinig op, daarom wordt ook belegd. De kerkrentmees-

ters willen dat evenwel op een overwogen, voorzichtige 

en ook verantwoorde manier doen. Daarom is een 

beleggingsstatuut opgesteld, en zijn leden benoemd in 

een commissie van deskundigen die toezicht houdt. De 

Algemene Kerkenraad stemde daar mee in.

Over energiekosten, beleggen en duurzaamheid 

Protestantse Gemeente Amersfoort

Microsoft 365
Om nog even bij het zakelijke te blijven: De PGA heeft in 2021 

besloten om voor de interne communicatie over te stappen op 

Microsoft 365, vooral vanwege de AVG-regelgeving. Dat dreigde 

even een dure beslissing te worden, maar door een zorgvuldige 

afweging van de precieze behoefte en strakke onderhandelin-

gen zijn de kosten toch redelijk in de hand gehouden.

Beroepingswerk
Ondertussen heeft de AK zich ook beziggehouden met het ‘ech-

te’ kerkenwerk. Zo wordt ze voortdurend op de hoogte gehou-

den van de voortgang van het beroepingswerk in De Hoeksteen 

en de gesprekken over de veranderingen bij de Emmaüskerk.

Amersfoort geeft warmte
De diaconie heeft vorig jaar enige tegenslag gehad bij het 

initiatief Amersfoort geeft warmte. Niet al het ingezamelde geld 

dreigde door uitvoeringsproblemen op de plek te komen waar 

het het hardst nodig was. Intussen is bijgestuurd en zijn voed-

selbonnen en Kerstpakketten beschikbaar gesteld. Ook heeft de 

voedselbank geld gekregen, die daarvan een partij radiatorven-

tilatoren aanschafte voor mensen die deze nodig hadden.

Klaas van der Horst
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Kerk-
diensten
DATUM Adventkerk Bergkerk De Bron De Brug De Hoeksteen

Zondag 5 februari 10.00 uur

Ds. P. Schormans

18.30 uur

Dr. H. de Leede

09.30 uur

Ds. J. van Baardwijk 

Schrift en Tafel  

10.30 uur

Schrift en Gebed

10.00 uur

Ds. R.G. van der Zwan

10.00 uur

Ds. Titus Woltinge

Taizé-dienst

Zondag 12 februari 10.00 uur

Ds. H. Mosterd

18.30 uur

Ds. G. van Meijeren

09.30 uur

Ds. J. van Baardwijk 

Schrift en Tafel  

10.30 uur

Schrift en Gebed

10.00 uur

Ds. R.G. van der Zwan

10.00 uur

Ds. Klaas Bom

17.00 uur

Ds. Rein van der Zwan

Vesper

Zondag 19 februari 10.00 uur

Ds. W. Dekker

18.30 uur

Ds. H. Overeem

09.30 uur

Ds. J. van Baardwijk 

Schrift en Tafel  

10.30 uur

Schrift en Gebed

10.00 uur

Ds. R.G. van der Zwan

10.00 uur

Ds. Leendert Terlouw

Zondag 26 februari 10.00 uur

Ds. H. Mosterd

18.30 uur

Dr. H. de Leede

09.30 uur

Ds. S. de Vries

Schrift en Tafel  

10.30 uur

Schrift en Gebed

10.00 uur

Ds. T. Woltinge

10.00 uur

Ds. Marijke van de Pol

LEERHUIS
 

Een goede profeet zij/hij gaat op ‘drie poten’: met de ervaring uit het verleden, ziet hij 
door het heden en verwacht de toekomst. In dit Leerhuis volgen we de teksten van deze 
tradities op de voet. En we nemen onze eigen ervaringen en visies op verleden, heden en 
toekomst daarin mee. En komen zo vast en zeker onze eigen mankementen en moge- 
lijkheden tegen. Als wij onze roeping verstaan of daarvoor juist wegvluchten. Als we onze 
teleurstellingen voeden of ons daarvan afkeren. Jona / Yunus is een mens als jij en ik.

 Opgave via e-mail:  leerhuisamersfoort@kpnmail.nl | Telefoon 033 - 47 99 251

15-29 MRT & 12-26 APR 2023 
Aanvang: 20.00 uur. Deelnameprijs: 15 euro  (zie ook: zindex033.nl)

VORMING DOOR ONTMOETING
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WAT MANKEERT 
JONA/YUNUS? Leerhuis over Jona //yunus

BEGELEIDING: PAUL VAN DER HARST, DINEKE HOUTMAN EN JAN ROELOF NIENHUIS

DE PROFEET VOOR JODEN, CHRISTENEN EN MOSLIMS

Beleef een stukje

Israël in Nederland...

...in het

Israëlcentrum 

in Nijkerk!
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Bijbelstudies

israelwinkel.nl

cvi.nl/israelcentrum

Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur

zaterdag 10.00-16.00 uur 

zon- en feestdagen gesloten

Ontdek lekkere wijnen, de beste huidverzorgings-

producten uit de Dode Zee en originele cadeaus in de

sfeervolle Israel Gallery Shop, of bezoek het hele jaar

door onze gratis tentoonstelling!
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Concert
t.b.v. Christenen voor Israël

St. Joriskerk
Amersfoort

Zaterdag 4 februari 2023

reserveren: www.cvi.nl/zingenvoorisrael

Christelijk Mannenkoor Ede 
o.l.v. Jan Hendrik van Schothorst 

Hallelujakoor 
o.l.v. Martin Zonnenberg

Organist: Peter Wildeman
Pianist: Ronald IJmker

Panfluit: Esther Meulmeester

Aanvang: 19.30 uur  -  Gratis toegang! 
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Emmaüskerk Fonteinkerk Johanneskerk Nieuwe Kerk St. Joriskerk Stadsdominee

10.00 uur

Ds. M. van den Burg - Los

10.00 uur

Ds. Alke Liebich

10.00 uur

Ds. W. P. van der Hoeven

Heilig Avondmaal

(zittend)

09.30 uur

Dr. W.J. Dekker

Zondag van het 

werelddiaconaat

18.00 uur

Prop. A. van der Werf, 

Amersfoort

10.00 uur

Ds. A. Baarslag

Schrift en Tafel  

10.00 uur

Ds. Alke Liebich

10.00 uur 

Ds. Gerard Kansen

09.30 uur

Ds. W.P. Vermeulen, 

Utrecht

18.00 uur

Dr. W.J. Dekker

10.00 uur

Ds. T. Woltinge

10.00 uur

Ds. Alke Liebich

Ruimteviering

10.00 uur

Ds. Gerard Kansen

09.30 uur

Dr. W.J. Dekker

1e lijdenszondag;

doopdienst

18.00 uur

Dr. C.M.A. van Ekris, 

Zeist

22/2, 19 uur: 

Aswoensdagviering 

in de Sint Joriskerk, 

gezamenlijke viering 

met OKK, SFX, Bergkerk, 

Luthersekerk

ol

10.00 uur

Ds. N. Walet

10.00 uur

Ds. Alke Liebich

10.00 uur 

Ds. Gerard Kansen

09.30 uur

Ds. A. Visser, Harderwijk

18.00 uur

Dr. W.J. Dekker

25/2 16 uur viering, 

1e veertigdagentijd

Voor Muziek op de Berg zoeken we een  

Secretaris PR & Communicatie (m/v), 

tevens lid Werkgroep Kerkmuziek Bergkerk 

 

Muziek op de Berg is een reeks van concerten en 

vespervieringen in de Bergkerk.  

Voor 2023 staat een tiental uitvoeringen gepland, zie: 

www.bergkerk.nl/index.php/muziek-op-de-berg. 

Als secretaris PR&C help je bekendheid te geven aan de 

maandelijkse concerten, niet alleen bij gemeenteleden, 

maar ook bij andere geïnteresseerden. Je krijgt inhoudelij-

ke informatie (een basis persbericht) van de cantor-

organist en zet die door naar een verzendlijst van concert-

gangers en een aantal media. Je werkt in hoge mate zelf-

standig; eigen initiatieven en inbreng van ideeën worden 

zeer op prijs gesteld. 

Je maakt deel uit van de Werkgroep Kerkmuziek Bergkerk, 

die enkele malen per jaar bijeen komt om het werk rond 

Muziek op de Berg te bespreken en verder te ontwikkelen. 

De functie is onbezoldigd. Onkosten worden vergoed. 

Dankbaarheid en voldoening zijn je deel! 

 

Aanmeldingen en informatie:  

Cees-Willem van Vliet, e-mail cantor@bergkerk.nl  

of Henk Dikker Hupkes, mobiel 06 46392964 

30 APRIL T/M 7 MEI
AMERSFOORT GAAT NAAR TAIZÉ!

Dit is een bericht voor iedereen tussen de 15 
en 25 jaar, die zich afvraagt hoe het komt dat 
mensen altijd zo enthousiast terugkomen van een weekje naar Taizé.  
Binnenkort kun je er zelf naar toe! Het is een mooie gelegenheid om 
Taizé te leren kennen, en ook om nieuwe vriendschappen te sluiten met 
jongeren uit Amersfoort. 

Taizé is een dorpje in Bourgondië, Frankrijk, waar een internationale christelijke 
oecumenische kloostergemeenschap is gevestigd. Het heeft zich ontwikkeld als 
een plek die zich richt op gastvrijheid voor jongeren. Elke week komen duizenden  
jongeren uit heel Europa en ook andere delen van de wereld voor een week of soms 
langere periode van ontmoeting en bezinning. Driemaal per dag komen de broed- 
ers met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed, met veel zin-
gen en een lange tijd van stilte. In de momenten tussen deze diensten is er tijd voor  
bezinning en ontmoeting in groepjes met jongeren met verschillende nationaliteiten.

WANNEER: de tweede week van de meivakantie (van 30 april t/m 7 mei 2023). INFORMATIEAVOND:   donderd-
ag 23 februari om 20.00 uur in de Fonteinkerk (Robert Kochstraat 4 in Amersfoort)- kom en stel al je vragen! 
KOSTEN: nog niet precies bekend.  We mikken op max. 100- 200 euro pp., maar laat de kosten geen belemmer-
ing zijn. Daarvoor vinden we een oplossing.OPGAVE EN NADERE INFO: TAIZE2023@PKN-AMERSFOORT.NL 

Geef je zo snel mogelijk op, ook als je het nog niet zeker weet, zodat we snel een beeld krijgen van hoeveel 
geïnteresseerden er zijn. En schroom niet te mailen als er vragen zijn! HOE: afhankelijk van aantal deelne-
mers reizen we ws. met gehuurde busjes. UITERSTE DATUM OPGAVE: 31 maart 2023 ORGANISATIE: werk-
groep Taizéreis Amersfoort (bestaande uit enthousiastelingen uit verschillende wijkgemeenten: Annemieke 
Geerse, Arnoud Looijen, Joost van der Velden, Margriet Drent en Marnix Ruiter)
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A l l e r l e i

Rien Donkersloot herdenkt 

Max Reger
Rien Donkersloot herdenkt in een concert het geboortejaar 

van Max Reger op zaterdag 18 februari in de Sint-Joriskerk 

te Amersfoort. Vanaf 19:30 uur verzorgt hij een uitgebreide 

toelichting op het programma. De kerk is open om 19:00 uur. 

De toegangsprijs bedraagt tien euro. Voorafgaand aan en na 

afloop van het concert is er koffie en thee (bij de toegangsprijs 

inbegrepen).
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Warme Kamer aan de Zuidsingel

Bij ons zit je warm - Diaconaal AandachtsCentrum 

Ooit binnengelopen bij het Diaconaal AandachtsCentrum op 

Zuidsingel 5? Gewoon eens doen! Je wordt er gastvrij welkom 

geheten en ontmoet er mensen die je anders nooit had 

gesproken. Je gaat vast en zeker rijker weer naar huis.

Wij zijn een Diaconale ontmoetingsplek, dit betekent dat we de 

samenleving willen dienen en aandacht geven aan wie er op ons 

pad komt. Onze motivatie komt voort uit het geloof in een God 

voor wie ieder mens telt. Wij geloven dat we als mensen bedoeld 

zijn om met elkaar verbonden te zijn, we hebben elkaar nodig en 

iedereen heeft de ander iets te bieden. We willen naast mensen 

gaan staan, ongeacht achtergrond of hoe het met je gaat. We 

willen opkomen voor mensen die om wat voor reden dan ook in 

een kwetsbare periode van hun leven zijn of aan de rand van de 

samenleving staan. Onze huiskamer is een plek van ontmoeting, 

creativiteit, gezelligheid en aandacht. We doen ons werk graag in 

verbondenheid met de kerken. Je bent dus zelf van harte welkom 

voor een bakkie met aandacht, ook als je altijd hebt gedacht dat 

een inloophuis niets voor jou is. Probeer het eens en misschien 

ontdek je wel dat jij ook iets kunt toevoegen aan deze mooie plek. 

We vinden het deze winter extra belangrijk om zoveel mogelijk 

open te zijn want we willen niet dat mensen in de kou zitten. 

We zijn daarom op zoek naar nieuwe gastheren en 

gastvrouwen. Zij schenken bij ons koffie en thee met aandacht.  

Ben je beschikbaar voor 2 uur (per week, per 2 weken of per 

maand) neem dan contact op met Rianne (coordinator@

daczuidsingel.nl;  06-33148575). 

www.warmekamers.nl

www.daczuidsingel.nl

CARTOON JOHAN

IN GESPREK 25 JANUARI 20.30 -22.00 UUR

9 FEBRUARI BERGKERK DR. A. KUYPERLAAN 1
HUIS VAN ZUID/FONTEINKERK ROBERT KOCHSTRAAT 2-4

Ben je (groot)ouder, verzorger of op een andere 
manier betrokken bij de opvoeding van kinderen 
en/of tieners? Wil je je vragen en ervaringen 
over de rol van geloof in die opvoeding delen? 
Tijdens deze twee avonden gaan we in gesprek  
over eigen ervaringen, over visie en over de 
praktijk van geloven in de opvoeding.

MELD JE AAN BIJ ERIK RENKEMA: E.RENKEMA@PLANET.NL

WAARDENVOL 

OPVOEDEN 
IN GESPREK OVER GELOVEN EN OPVOEDEN

 
 

BOEKENMARKT  11 februari a.s.

Bij inloophuis “De Ontmoeting” wordt op zaterdag 11 februari 

weer van 10 tot 14 uur een tweedehands boekenmarkt gehouden.

De ruimte staat dan weer vol met alle mogelijke soorten en 

maten boeken in allerlei categorieën waaronder (streek)romans, 

thrillers, literatuur maar ook kinderboeken en boeken over 

Amersfoort en omgeving.

Er zijn sinds de vorige boekenmarkt weer veel boeken 

binnengekregen en gesorteerd. De opbrengst is bestemd ter 

ondersteuning van de activiteiten van “De Ontmoeting”.

Inloophuis De Ontmoeting is te vinden op De Bekroning 2 op de 

hoek van de Laan naar Emiclaer.



Stilte

In de doodse stilte 

schreef Hij in het zand, 

versloeg daarmee de kilte 

van de tegenstand. 

 

Stilletjes vertrokken zij 

de jongste achteraan, 

de laatste van die boze rij 

die haar voor Hem deed staan. 

 

Hij keek haar aan en fluisterde 

Zijn vrijspraak in haar oor 

en als je heel goed luisterde 

klonk daar het engelenkoor. 

 

Gods evenbeeld, toen opgestaan, 

zocht Zijn stilte die bezielt, 

is biddend naar die berg gegaan 

die Hij verzet zodra jij knielt. 

Joop


